
Wist je dat?

Zegelstenen en zegelringen

Een van de eerste dingen die je leert schrijven is je naam. Het is dan leuk die 

overal op te zetten. Al heel lang zetten mensen namen op voorwerpen. Koop-

lieden waren al in het verre verleden verplicht een persoonszegel bij zich te 

hebben. Dat was een steen met een naam en een zelfgekozen afbeelding, of 

verschillende tekens, erin gegraveerd. Zo’n steen werd een ze-

gelsteen genoemd. Een zegelsteen was maar klein; vaak werd er 

een gaatje voor een touw in gemaakt, zodat je hem als ketting 

kon dragen. Een zelfde afbeelding als op de zegelsteen moest 

de koopman op zijn waar zetten, of een kopie daarvan aan de 

koper geven. Sommige kopers wilden zekerheid, en vroegen de 

handelaar een afdruk te maken van zijn zegel. Zo kon iedereen 

altijd nagaan waar de koopwaar vandaan kwam. Iedereen mocht maar één ori-

ginele zegelsteen hebben. Wanneer iemand stierf werd zijn zegelsteen door 

midden gebroken. Zo kon er geen misbruik van gemaakt worden.

Een steen graveren is geen makkelijk werk. Daarom maakte men stempels. 

Net zoals bij een aardappelstempel graveerde men een 

afbeelding of tekst in spiegelbeeld in de steen. Daarmee 

werd in natte klei een afdruk gemaakt. Sommige stenen 

werden eerst rond of vierkant geslepen, en konden dan 

aan alle kanten gegraveerd worden. Die werden dan door 

de klei gerold, en zo kreeg je een paar afdrukken tegelijk. 

Dat was heel handig, omdat een stempel na elke afdruk 

eerst weer helemaal schoongemaakt moest worden.

De techniek werd steeds beter. In plaats van klei ging men bijenwas gebrui-

ken. Ook maakte men van ringen zegelringen. In 

de Bijbel lezen we dat de Farao zijn zegelring aan 

Jozef gaf. Dat betekende dat hij net zoveel 

macht had als de Farao 

zelf. Met een zegel kon 

je een brief verzegelen. 

Niemand kon die lezen zonder het zegel te verbre-

ken. Bijenwas werd snel brokkelig. Bij het zoeken 

naar iets beters ontdekte men dat een schildluis een 

soort hars uitscheidde, die je kon mengen met houtpoeder. Zo ontstond de 

bekende zegellak. Deze wordt ook nu nog gebruikt voor speciale documenten.
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