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Salomo wordt koning

David wachtte spanning op nieuws. Hij was bezorgd om zijn zoon Absalom.
Toen een boodschapper vertelde dat Absalom gedood was, riep hij diepbe-
droefd: "Mijn zoon, mijn zoon Absalom. Och, dat ik, in uw plaats gestorven
was”. Hij leek helemaal niet blij met de overwinning die de Here hem gegeven
had. Als zijn soldaten terugkwamen van de oorlog zat de koning altijd in de
poort van de burcht Sion om hen te verwelkomen. David was nu in de stad Ma-
handaim, maar ging niet in de stadspoort zitten. De soldaten snapten er niets
van en mopperden: Hebben we daar nu voor gevochten, de koning had zeker
liever gehad dat we verloren hadden. Joab de bevelhebber werd boos, en zei
de koning dat hij dankbaar moest zijn en zijn soldaten moest prijzen, anders
zou het volk hem verlaten. David schrok, droogde zijn tranen en ging in de
poort zitten. Het leger trok langs hem en gingfeest vieren. Het oproer was
voorbij, David kon weer terug naar Jeruzalem om daar te regeren.

David was nu oud en moe, en merkte dat hij zwakker werd. Hij zou een opvol-
ger aan moeten wijzen, maar deed dat niet. God had Davids opvolger al wel
gekozen: Salomo, de zoon van Batseba. Bij zijn geboorte noemde God hem
Jididja, wat 'geliefde’ betekent. De Here Jezus noemde Hij ook zo. Hij was
Gods echte geliefde, omdat Hij Hem altijd gehoorzaamde, en niet - zoals Sa-
lomo - ongehoorzaam werd. Adonia, de oudste zoon van David, vond dat hij
recht had op de troon. Net als Absalom pleegde hij verraad. Hij nodigde veel
vrienden uit. Joab, de legeroverste van David, was er ook bij. David, Salomo,
Bathseba, de profeet Nathan en de priester Sadok niet. Adonia was vrolijk
feest aan het feestvieren, en zijn vrienden riepen: Leve koning Adonia. Maar
God wilde niet dat Adonia koning zou worden, en zorgde dat Nathan het hoor-
de. Die vertelde het aan Batseba, die meteen naar David snelde. David besef-
te dat hij iets had moeten doen. Nu kon hij niet meer wachten en maakte vlug
Salomo koning. Salomo ging op de troon zitten en er werd groot feest ge-
vierd. Wat schrok Adonia toen hij dat hoorde. Al zijn vrienden vluchtten snel
bij hem weg. Adonia rende naar de heilige plaats; daar zou hij niet gedood
worden. Hij mocht van Salomo blijven leven als hij zich netjes en gehoorzaam
zou gedragen. Wat voor koning Salomo was, vertel ik de volgende keer.
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