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Het koninkrijk valt in twee stukken uit elkaar

Toen Jerobeam hoorde dat Salomo gestorven was, kwam hij snel terug uit Egyp-

te. Het hele volk kwam naar Sichem om met hem te praten. Het volk klaagde

over de zware tijd die ze onder Salomo hadden gehad. Ze wilden minder belas-

ting betalen en minder vaak werken voor de koning. Ze beloofden Rehabeam, de

nieuwe koning: als u ons beter behandelt en ons leven makkelijker maakt, dan

zullen we u altijd dienen. Rehabeam wilde erover nadenken en na drie dagen ant-

woord geven. De wijze mannen onder zijn raadslieden zeiden: ‘Doe wat ze vra-

gen. Wees vriendelijk en verminder de belastingen en het werk voor u, dan hebt

u ze voor altijd gewonnen’. Maar Rehabeam wilde ook de mening van jonge man-

nen horen. Die zeiden heel wat anders: ‘Niet toegeven, hard aanpakken, anders

nemen ze een loopje met u. Zeg dat, als het juk van uw vader zwaar is geweest,

uw juk nog zal zwaarder zijn. Dan zullen ze bang worden en u gehoorzamen”. Dat

klonk Rehabeam als muziek in zijn oren.

Het volk stond vol verwachting voor het paleis. Maar na het horen van de harde

boodschap werden de mensen boos, en er kwam oproer. Ze schreeuwden: ‘We

willen niet, dat hij koning over ons is. Wat hebben wij met David te maken? We

kiezen zelf wel een koning. Kom laten we naar huis gaan’. De oproerlingen hiel-

den een vergadering en kozen Jerobeam tot koning. Rehabeam schrok en pro-

beerde nog om het op te lossen. Hij stuurde de hoogste belastingambtenaar om

met hen te praten. Maar die stenigden ze.

Jerobeam bracht onmiddellijk een leger bij elkaar. Maar de profeet Semaja

kwam bij hem, en zei: ‘De Here zegt dat je niet mag vechten tegen Israël, want

het zijn je broeders. Ik wil het zo.’ Jerobeam luisterde.

De stam Juda was Rehabeam trouw gebleven. God had immers beloofd dat er

altijd iemand uit de familie van David koning zou zijn. Al snel sloot Benjamin

zich aan bij Juda. Nu waren er twee rijken. Het tienstammenrijk Israël, waar-

over Jerobeam koning was, en het tweestammenrijk Juda, waarover Rehabeam

de zoon van Salomo koning was. Als beiden God zouden dienen, zou het hen goed

gaan. Maar Jerobeam gehoorzaamde God niet. Hij bedacht slechte dingen, want

hij was bang dat als het volk naar Jeruzalem zou gaan, ze misschien naar Reha-

beam over zouden lopen. Welk plan dat was vertel ik de volgende keer.
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