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Jerobeam laat het volk een gouden kalf aanbidden

Vanaf het moment dat hij de macht had, dacht Jerobeam aan hoe hij die kon
houden. God had beloofd dat, als hij Hem trouw zouden dienen, zijn zoon na
hem koning zou mogen zijn. Jerobeam geloofde God niet echt, en dacht dat
hij daar beter zelf voor kon zorgen. Hij was bang dat het volk naar Jeruza-
lem zou gaan om daar God te offeren. Als ze dan de mooie tempel zouden
zien, zouden ze vast overlopen naar Rehabeam. Daarom bedacht hij een plan
om het volk niet naar Jeruzalem te laten gaan. Maar God had gezegd dat Hij
alleen in Jeruzalem wilde wonen en daar gediend wilde worden. Hij liet twee
gouden beelden van kalveren maken, en zette er één in Dan in het noorden en
één in Bethel (dat nog wel 'Huis van God' betekent) in het zuiden. Hij zei het
volk dat deze god hen uit Egypte had geleid - net zoals het volk in de woes-
tijn had gedaan, en waarom God toen zo boos op hen was. Hij maakte overal
hoogtes om te offeren en stelde priesters aan uit alle stammen. Maar God
had gezegd dat alleen Levieten priesters mochten zijn, en ze niet overal
mochten offeren. Juda vierde in de zevende maand het Loofhuttenfeest. Je-
robeam vierde het in de achtste maand. Op het feest offerde hij zelf voor
de gouden kalveren, terwijl alleen priesters mochten offeren. Wat vreselijk
dat hij zo zondigde en het volk misleidde. Maar uit alles wat hij deed, hadden
zij kunnen weten dat het niet zo was als God hen gezegd had. Natuurlijk werd
God boos op hem. Toen hij in Bethel offerde stond plotseling een profeet
voor hem. Hij keek naar het altaar en zei: “Altaar, altaar, zo zegt de HEERE:
Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de haam Josia
zal zijn" (1 Kon 13:2). Deze Josia zou priesters die God niet dienden doden en
hun botten op dat altaar verbranden, zodat het onrein werd. De profeet zei
ook, dat hij Jerobeam een teken zou geven: het altaar zou scheuren. De ko-
ning werd boos, wees naar hem, en riep dat ze hem moesten grijpen. Maar het
altaar scheurde en zijn arm werd stijf. Jerobeam schrok en durfde niet zelf
tot God te bidden om genezing. Hij vroeg of de profeet dat wilde doen, en
God verhoorde de profeet. Jerobeam wilde de profeet bedanken, en vroeg
hem om met hem mee naar huis te gaan. Werd Jerobeam nu gehoorzaam en
ging de profeet mee? Dat vertel ik de volgende keer.
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