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Koning Achab

In het Tienstammenrijk Israël heerste de ene goddeloze koning na de ande-

re, maar de ergste van allemaal was Achab. Hij diende eerst de gouden kalve-

ren, die Jerobeam gemaakt had. Toen trouwde hij met Izebel, de dochter van

de heidense koning van Sidon. En dat terwijl God toch had gezegd dat de ko-

ning niet met een heidense vrouw mocht trouwen. Izebel diende de Baäl, en

bracht veel afgodsbeelden mee. Zij liet in de hoofdstad Samaria een tempel

voor de Baäl bouwen en stelde priesters voor hem aan. Iedereen moest de

Baäl gaan dienen, en wie dat niet deed, werd gedood. Achab was slap en deed

alles was zij wilde. Izebel wilde dat alle priesters en profeten van de Here

gedood worden. Mensen die God liefhadden waren heel verdrietig en bang, en

vroegen God om hulp. In die tijd was er een profeet die God diende: Elia. Zijn

naam betekent: De Here is God. Elia bad tot God: “wilt u ervoor zorgen dat er

geen regen meer komt? Dan zullen de mensen zien dat de afgoden hen niet

kunnen helpen. Dat kunt U alleen, want u alleen bent God”.

Op een dag ging hij naar Achab. Hoe durfde hij dat? Hij wist toch dat Izebel

alle profeten wilde doden? Maar Elia vertrouwde op God en was niet bang. Hij

zou ervoor zorgen dat hem geen kwaad werd gedaan! Hij zei: “God, die leeft

en die ik dien heeft gezegd dat er drie jaar geen regen of dauw zal komen

omdat niet Ik maar Baäl gediend wordt”. Achab geloofde hem niet, maar er

kwam geen regen en de zon bleef maar schijnen. Toen liet hij overal zoeken

naar Elia. Hij kon hem nergens vinden, want God had hem verstopt. Elia moest

naar de beek Krith gaan, ver van Samaria vandaan. God zorgde dat Elia elke

dag eten kreeg, doordat raven hem brood en vlees brachten. Drinken kon hij

uit de beek. Maar toen die ook opdroogde zei God tegen Elia: Ga nu naar Zar-

fath. Daar zal een weduwe voor je zorgen. Vreemd, want dat was een heiden-

se plaats. Moest hij naar een heidense vrouw?. Maar God wist dat deze vrouw

Hem wilde dienen. Hij zorgt immers niet alleen voor Israël, maar voor ieder-

een die Hem wil dienen. Elia ging gehoorzaam op weg. Bij de poort zag hij een

vrouw hout sprokkelen. Hij vroeg haar: “wilt u water voor mij halen en wat te

eten brengen?”. Hoe het verder ging vertel ik de volgende keer.

Nel Davids


