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Elia en koning Achab

De vrouw keek Elia verbaasd aan, toen hij haar om eten had gevraagd, en zei:
"Water wil ik wel halen, eten heb ik niet voor u. Ik kan nog één koek bakken
voor mij en mijn zoon, dan is alles op”. Elia zei: "bak eerst voor mij een koek,
daarna kun je voor jezelf en zoon een koek bakken”. Want zo zegt de Here,
de God van Israél: "Het meel in de kruik en de olie in de fles zal niet opraken,
totdat er regen komt”. Ze deed wat hij vroeg. Omdat ze geloofde, liet God
het meel en de olie tijdens de hongersnood niet opraken. Elia bleef lange tijd
bij haar, en vertelde haar veel over God. Zo leerde zij God steeds beter ken-
nen, en begreep zij dat ze alleen Hem moest gehoorzamen en Hem meer
moest liefhebben dan alles wat ze had. Maar toen haar enige zoon ziek werd
en stierf, was ze teleurgesteld en boos. Ze ging huilend naar Elia en zei: "Ben
je daarom gekomen, om mij mijn zonden te laten zien en mijn zoon te doden?”
Zo was het natuurlijk niet. God stelde haar geloof op de proef. Elia bad tot
God, en vroeg of de jongen weer mocht leven, om zo de moeder te laten zien
dat God macht heeft over leven en dood. God verhoorde Elia, en de jongen
werd weer levend. De moeder dankte God en diende alleen nog Hem.

Koning Achab had Elia overal laten zoeken, maar hem niet kunnen vinden.
Achab en Obadja gingen het land door om te kijken of er nog ergens wat gras
was, anders zouden al zijn dieren dood gaan. Achab was boos, en gaf Elia de
schuld. Hij bedacht niet dat het zijn eigen schuld was, omdat hij niet naar
God luisterde. Obadja diende God wel. Hij begreep dat God het volk strafte,
omdat het de afgoden diende. Hij had zelfs honderd profeten verborgen, en
bracht hen elke dag eten en drinken. Dat was gevaarlijk, omdat koningin Ize-
bel alle profeten wilde doden. Nadat de droogte drie jaar had geduurd,
stuurde God Elia weer naar Achab. Op een dag stond hij opeens voor Obadja,
en die schrok. De koning had gezegd, dat iedereen die Elia zag hem dat met-
een door moest geven. Wat moest Obadja nu doen? Maar Elia zei: "Ga naar de
koning en zeg dat Elia hier is". Obadja was bang dat God Elia intussen mis-
schien ergens anders naar toe zou brengen, en dan zou Achab hem doden. Elia
zei: "Ik ga niet weg en zal naar Achab gaan”. Obadja ging gelovig naar Achab.
Die was blij, want nu zou hij eindelijk die onheilsprofeet in handen krijgen.
Toen Elia véér hem stond, zei Achab tegen hem: "Ben je daar, ongeluksbren-
ger van Israél"? Of Achab Elia kwaad deed vertel ik je de volgende keer.
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