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Elia en de Badlpriesters op de berg Karmel

Koning Achab was blij dat Elia, die hem altijd ‘onheilsboodschappen’
bracht, eindelijk in zijn macht was. Hij was woedend op Elia, en gaf
hem de schuld van alle ellende in Israél. Elia was niet bang, en zei: "Tk
heb Israél niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan, omdat
u de geboden van de HEER naast u hebt neergelegd en de Badls bent
gaan vereren”. Achab durfde Elia niet te grijpen, hij luisterde zelfs
naar hem, en deed daarna ook nog wat Elia vroeg.

Er moesten 450 priesters van de Badl en 400 priesters van de godin
Asjera op de berg Karmel samenkomen. Ook het volk moest erbij zijn.
Een poosje later was het zover. Het was heel druk op de berg, met de
vele priesters en al dat volk. Elia was maar alleen, maar wist dat God
met hem was. Elia riep: "Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hin-
ken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Badl het, volg dan hem”. Het
volk zei niets. Elia wist dat er regen zou komen, maar voordat het zo-
ver was moest hij laten zien dat alleen God helpt en niet Badl of As-
jera. Hij zei: 'we gaan fwee stieren offeren, de priesters een en ik
een; maar we mogen geen vuur gebruiken, daar moeten mijn God of
jullie goden voor zorgen. Jullie mogen beginnen, omdat jullie met zo-
veel zijn'. De priesters kozen de beste stier uit en gingen aan het
werk. Badl zou zeker vuur geven, want hij was de zonnegod! Ze riepen
tot hun goden en hinkten uren om het altaar, maar er gebeurde niets.
Het volk wachtte gespannen, want de zon ging bijna onder en dan zou
Badl niets meer kunnen doen. Elia zei spottend: “roep zo hard u kunt!
Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen” Ze gingen
harder roepen en zich zelfs met messen snijden. Elia zei dat hun tijd
voorbij was, en dat hij nu mocht laten zien wie werkelijk God is. Hij
goot water op het altaar, zoveel dat het er aan alle kanten afdroop.
Dat zou toch nooit kunnen branden? Het volk kwam dichtbij Elia staan,
die bad: "HEER, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat U, HEER,
God bent”. Op datzelfde ogenblijk kwam vuur uit de hemel, dat het
altaar en alles erop verbrandde. Het volk juichte "De HEER is God",
want nu wisten ze zeker dat Badl en Asjera niets konden.

Elia was nog niet klaar en riep: 'Grijp de priesters en doodt hen'. Te-
gen Achab zei hij: 'snel naar huis, er komt regen’. De hemel was nog
helemaal blauw. Of er regen kwam, en wat er daarna gebeurde, vertel
ik je de volgende keer.
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