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Elia gaat naar de berg Horeb
Elia had tegen koning Achab gezegd, dat hij snel naar huis moest gaan omdat 

er regen zou komen. Maar de lucht bleef strakblauw. Achab maakte totaal 

geen haast. Elia vertrouwde op God. Hij had het gezegd, dus het zou gebeu-

ren, er zou regen komen. Hij stuurde zijn knecht een berg op om te kijken of 

er al een wolkje te zien was. De knecht tuurde naar de lucht, maar zag niets. 

Elia twijfelde niet. Ze moesten geduld hebben. Hij bad weer tot God, en 

weer, en bij de zevende keer zag zijn knecht een klein wolkje. Vlug zei Elia, 

“zeg de koning dat hij nu snel naar huis moet gaan, anders zal de regen hem 

ophouden”. Het ging opeens heel snel. De lucht werd pikzwart, er kwam on-

weer. Toen begon het hard te plenzen. Achab ging snel naar huis. Zijn paar-

den hadden moeite met de modder. Elia ging ook weg, maar hij had geen last 

van de regen. Hij deed zijn lange mantel met zijn riem wat omhoog, en rende 

de wagen zomaar voorbij.

Toch bekeerde Achab zich niet, al was hij erg onder de indruk van alles wat 

er gebeurd was. Thuis vertelde hij alles aan zijn vrouw Izebel. Zij werd woe-

dend; alle priesters dood? Hoe durfde Elia! Ook hij moest gedood worden. De 

volgende dag zou ze daarvoor zorgen. Elia hoorde het, en was diep teleurge-

steld. Alles was voor niets geweest. Morgen zou hij gedood worden. Hij be-

sloot om maar snel te vluchten. De moedige, gelovige Elia vluchtte naar de 

woestijn. In de eenzame vlakte ging hij onder een struik zitten, en zei: “Ach 

Here, het is genoeg, laat mij toch sterven. Ik ben echt niet beter dan mijn 

voorvaders”. Toen ging hij liggen. Maar God wilde niet dat hij zou sterven, hij 

moest nog meer doen. Opeens was er een engel bij hem, die hem wakker 

maakte en zei: “Sta op Elia eet en drink, want je moet nog ver lopen”. Elia at 

en dronk iets van wat de engel neergezet had, en ging weer liggen. Maar de 

engel maakte hem weer wakker en zei: “Eet en drink. Want zonder dit zou de 

reis te ver voor je zijn”. Gehoorzaam at en dronk hij de rest op, en ging op 

weg. Veertig dagen en nachten liep hij, zonder te eten of te drinken. Elia zag 

een grot en wilde daarin overnachten. De Here kwam daar tot hem en vroeg 

hem: “wat doe je hier Elia?”. Elia klaagde: “Ik heb zo hard voor U gewerkt, 

maar niemand luistert. Ik ben alleen overgebleven en nu willen ze mij doden”. 

Wat er toen gebeurde, vertel ik je de volgende keer.
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