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Elia gaat Elisa zalven als profeet van de Here

De Here hoorde het geklaag van Elia, en zei: “Kom naar buiten uit de grot, 
dan zal Ik aan je voorbij gaan”. Gehoorzaam ging Elia naar buiten. Het begon 
hard te waaien, zo hard dat er zomaar rotsen braken; maar in de windvlaag 
was de Here niet. Toen kwam er een aardbeving, ook daar was de Here niet 
in. Daarna kwam er een vuur, en ook daar was de Here niet in. Maar toen 

kwam er het gefluister van een zachte briesje. Elia begreep dat hier de Here 
in was. Hij sloeg snel zijn mantel voor zijn gezicht. Hij stond in de opening 
van de grot. Weer hoorde hij dezelfde vraag: “Elia wat doe je hier?” Elia 
klaagde weer. De Here was niet boos, maar ging hem helpen. Hij gaf Elia een 
nieuwe opdracht. Hij moest teruggaan en twee koningen zalven: een over Is-
raël (Jehu), en een over Aram. Zij zouden beide het koningshuis van Achab 
straffen. Daarna moest hij naar een profeet gaan die Elisa heette, de zoon 
van Safat vlak bij Jizreël, waar Achab woonde, en hem tot zijn opvolger als 
profeet van de Here zalven.

De Here zei ook, je bent niet alleen: Ik heb 7000 mensen bewaard, die niet 
voor Baäl hebben gekozen. Vol goede moed, en niet zo somber meer, ging hij 
op weg. Toen hij bij Elisa kwam, zag hij dat die bezig was met ploegen. Hij 
had wel twaalf span ossen voor de ploeg (net zoveel als er stammen van Israël 
zijn), en Elisa liep achter de twaalfde. Hij ploegde rustig door, en had geen 
idee dat zijn leven opeens heel anders zou worden. Elia gooide zijn mantel 
over hem heen. Elisa begreep meteen wat dat betekende. Natuurlijk schrok 
hij, hij moest alles achterlaten. Hij zou Elia opvolgen, en zijn werk voortzet-
ten. Hij liet zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij toch 
even afscheid nemen riep hij, dan zal ik u volgen. Elia vond dat goed. Snel ging 
Elisa zijn ossen slachten. Het vlees braadde hij op het hout van de ploeg. Het 

gebraden vlees was voor de knechten. Daarna ging hij met Elia mee om zijn 
dienaar te zijn.

Elia’s werk was nog niet klaar. Hij kreeg nog een grote opdracht van de Here. 
Achab luisterde nog steeds naar Izebel en niet naar de Here. Hij moest en 
zou de wijngaard van zijn buurman Naboth hebben, daar wilde hij een moes-
tuin van maken. Maar Naboth wilde de wijngaard niet verkopen, en ook niet 
ruilen voor een ander. Nee, zei Naboth, het is het erfgoed van mijn voorou-
ders, dat kan ik niet wegdoen. Hier heeft de Here voor gezorgd. Wat er toen 
gebeurde lees je de volgende keer.
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