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De wijngaard van Naboth

Koning Achab lag boos op bed, omdat Naboth zijn wijngaard niet aan hem wil-
de verkopen. Hij wilde niet eten of drinken en niemand spreken. Zijn vrouw
Izebel ging naar hem toe, en vroeg wat er aan de hand was. Toen hij het ver-
teld had, lachte ze hem uit: "Wat ben jij nou voor een koning”, zei ze. Zij zou
er wel voor zorgen dat hij die wijngaard kreeg. Ze bedacht een heel gemeen
plan. Voorzichtig voerde ze het uit. Ze schreef brieven naar de voornaamsten
van de stad. Ze moesten doen alsof God boos was, en proberen de boosdoener
te vinden. Ze moesten een vasten uitroepen en een vergadering houden. Na-
both moest op de belangrijkste plaats gezet worden. Ook moesten ze twee
valse getuigen huren, die Naboth moesten beschuldigden dat hij God en de
koning vervloekt had. Als straf moest hij gedood worden. Niemand durfde te
protesteren. Naboth kwam en wist niets van dit boosaardige plan. Hij werd
inderdaad vals beschuldigd en snel meegenomen. Buiten de stad brachten ze
hem om. Toen Izebel het hoorde ging ze triomfantelijk naar Achab: "De wijn-
gaard is nu van jou, Naboth en zijn zonen zijn dood".

Achab was heel blij, en ging snel naar de wijngaard. Trots liep hij daar rond.
God had lang geduld gehad met Achab, maar nu was hij te ver gegaan. Elia
moest hem een vreselijk oordeel gaan vertellen. Achab was juist zo blij met
de wijngaard, toen daar Elia ineens voor hem stond!. Boos zei Achab: "Heb je
me gevonden mijn vijand?"“. Elia zei dat God hem gestuurd had, omdat Achab
dit grote kwaad gedaan had. Daarom zou God hem straffen en zorgen dat
niemand van zijn zonen koning zou worden, want hij zou met zijn hele familie
omkomen. Ook Izebel zou gestraft worden. Achab schrok heel erg en tfoonde
berouw. Hij deed een boetekleed aan en ging vasten. Izebel vond het onzin,
bespotte hem zelfs. Nu luisterde Achab niet naar haar, hij vreesde God. God
zag het en was hem genadig: het oordeel zou niet komen in zijn leven. Nadat
Achab gestorven was, volgde zijn zoon Ahazia hem op. Hij was even onge-
hoorzaam als zijn vader. God zorgde ervoor dat het vreselijke oordeel nu wel
kwam. De gelovige Josafat, de koning van Juda, wilde graag vrede met het
Tienstammenrijk Israél. Hij bedacht een plan. Maar God was boos op hem,
omdat hij vrede wilde sluiten met Ahazia. Daarom zou ook hij gestraft wor-
den. De volgende keer hoor je wat er toen gebeurde.
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