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Elisa en de Syrische generaal Naäman

Syrische soldaten hadden in een oorlog een jong meisje uit Israël meegeno-

men naar hun land. Zij werd slavin van een deftige mevrouw, die getrouwd was 

met de legergeneraal Naäman, en hield veel van haar meesteres. In Israël 

had ze van haar ouders geleerd God lief te hebben en Elisa,te vertrouwen.

Naäman werd ziek – hij had melaatsheid of lepra. Het meisje zei tegen haar 

meesteres: “Ach was hij maar in Israël. Elisa zou hem wel zeggen wat hij 

moest doen en God zou hem genezen”. De vrouw vertelde het direct aan haar 

man. Hij ging snel naar de koning en vroeg of hij naar Samaria mocht gaan, om 

Elisa te vragen hem te genezen. De koning schreef een brief voor Joram, de 

koning van Israël; die moest ervoor zorgen dat Naäman zou genezen. Joram 

schrok heel erg, toen hij de brief kreeg. Hoe kon hij die man nou genezen? 

Het was vast een valstrik om weer een oorlog te beginnen. Joram scheurde 

zijn kleed en was in diepe rouw. Toen Elisa dat hoorde stuurde hij hem de 

boodschap: Waarom bent u in rouw, dacht u er niet aan om God te vragen? 

Stuur die man naar mij. Even later kwam er een prachtige stoet uit Syrië bij 

het paleis. Joram stuurde hen meteen door naar Elisa.

Toen de wagen stilhield voor het huis van Elisa, dacht Naäman dat Elisa wel 

snel naar buiten zou komen om zo’n machtig man te ontvangen. Maar Elisa 

stuurde Gehazi, zijn knecht, die moest zeggen dat Naäman zich zeven keer 

moest onderdompelen in de Jordaan. Naäman werd heel boos – dat deed hij 

echt niet. De rivieren in zijn land waren veel schoner dan die modderige Jor-

daan. De reis was voor niets geweest, en hij wilde zo snel mogelijk terug. Zijn 

knechten waren bedroefd omdat hij het niet wilde doen. Ze zeiden: Doe het 

toch; als de profeet iets moeilijks had gevraagd, had u het wél gedaan. 

Naäman luisterde naar hen en trok zijn kleren uit. Maar na zes keer het wa-

ter in te zijn gegaan, was hij nog net zo ziek. Maar de zevende keer was zijn 

huid ineens heel mooi. Hij was zo dankbaar en blij, en vol eerbied. Ja, Die God 

was machtig. Die wilde hij vanaf nu dienen. Hij ging snel naar Elisa en wilde 

hem belonen. Maar Elisa wilde niets hebben. God heeft hiervoor gezorgd, niet 

ik, zei hij. Dank God en gehoorzaam Hem. Naäman zei: Goed, maar mag ik dan 

aarde meenemen, dan lijkt het net alsof ik in Israël ben. Maar hij had nog wel 

een probleem. Wat dat is lees je de volgende keer.
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