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Elisa en de leugen van Gehazi

Nadman wilde na zijn genezing alleen nog de ware God dienen. Hij zei tegen
Elisa dat er wel een ‘probleem’ was: "Ik moet wel met de koning mee naar de
tempel van de god Rimmon. Als de koning dan bukt, moet ik ook bukken omdat
de koning op mijn arm steunt. Zou God mij dat wel vergeven?” Elisa zei: "Ga in
vrede”. Blij ging Nadman naar huis.

Maar Gehazi vond het heel dom dat zijn heer Elisa geen geschenk van
Nadman wilde hebben. Hij bedacht een plannetje en rende de stoet achterna.
Nadman zag hem, liet de stoet stilhouden en vroeg wat er was. Gehazi zei dat
er niets gebeurd was, maar dat er fwee jonge profeten waren gekomen en
zijn heer niets had om ze te geven. Nu wilde hij toch wel graag voor hen een
mooi overkleed en wat geld. Nadman was blij dat hij wat terug kon doen, en
gaf Gehazi twee keer zoveel als hij vroeg. De knechten van Nadman zouden
het voor hem dragen. Gehazi dacht dat niemand het wist. Maar God zag het
natuurlijk - voor Hem kun je niets stiekem doen. Vlak bij zijn huis zei Gehazi
dat hij het verder wel alleen kon. Hij wilde niet dat iemand hem zou zien, en
verborg snel alles in zijn huis. Toen ging hij - alsof er niets was gebeurd -
naar Elisa, die hem vroeg waar hij geweest was. Gehazi loog, en zei dat hij
nergens was geweest. Elisa was teleurgesteld, en zei: "Ben ik in de geest niet
met je mee geweest. Ik heb gezien wat je gedaan hebt. Daarom zal de me-
laatsheid van Nadman nu op jou komen. Je mag ook mijn dienaar niet meer
zijn". Zijn hele leven bleef Gehazi melaats. Elisa koos een andere dienaar.
Ook de Arameeérs waren vijanden van Israél. Hun leger wilde Samaria ver-
overen. Koning Joram van Israél was erg goddeloos. Hij vertrouwde op afgo-
den. Maar God liet het volk niet in steek. Aram had geen recht op het land.
Koning Benhadad overlegde met al zijn ministers en generaals waar het leger
Israél zou binnenvallen. Israél mocht niets weten. Het moest een plotselinge
aanval zijn. Maar elke keer wisten de Israélieten het al. Israélische soldaten
stonden dan klaar om te vechten. Benhadad snapte er niets van. Er was vast
een spion bij hem. Hij vroeg de minsisters en generaals, wie of dat was. Een
van de hovelingen zei: "Nee, niemand van ons is het. Elisa de profeet weet
wat u bespreekt en waarschuwt het leger. Hun God strijdt voor hen”. De vol-
gend keer lees je wat er toen gebeurde.
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