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Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Elisa wordt bevrijd

Koning Benhadad van Aram wilde zich niet door een tovenaar, zo noemde hij 

Elisa, laten verraden. Hij zei boos: “Ga hem zoeken en neem hem gevangen”. 

Elisa was in Dothan, een plaats op een heuvel in een heuvelachtig landschap, 

niet ver van Samaria, de hoofdstad van Israël. Benhadad stuurde een leger 

met paarden en wagens en veel soldaten om Elisa gevangen te nemen—want 

met een tovenaar weet je het maar nooit... In de nacht kwamen ze bij 

Dothan, en hielden iedereen in de gaten die de stad in of uit ging. Elisa kon 

geen kant op, dachten ze. Elisa was niet bang. Zijn dienaar wel. Hij zei: “O, 

wat moeten we doen, ze zijn met heel veel, we kunnen niet weg”.

Elisa wilde naar Samaria, waar hij woonde. Hij vertrouwde dat God hem zou 

beschermen. God liet Elisa zien hoe hij bewaakt werd. De dienaar zag het 

niet en was erg bang. Toen bad Elisa of zijn dienaar het ook mocht zien, en 

opeens zag die wat Elisa zag. Overal waren engelen met vurige wagens en 

paarden. Geen vijand kon er doorheen om Elisa gevangen te nemen. Elisa’s die-

naar was toen niet meer bang. Hij liep rustig met Elisa naar het leger.

De oversten dachten dat ze Elisa nu makkelijk gevangen konden nemen, maar 

zij wisten niet dat veel engelen Elisa beschermden. Elisa wilde niet dat het 

leger van Benhadad vernietigd werd. Nee, hij wilde dat ze zouden zien hoe 

machtig God was. Hij vroeg of God ervoor wilde zorgen dat de soldaten nog 

wel konden zien maar niet zouden weten wat ze zagen. Elisa kon hen overal 

naar toe brengen. Hij zei: “u bent verkeerd, ik zal u naar de man brengen die 

u zoekt”. Gehoorzaam volgden de soldaten hem. Hij bracht hen naar Samaria. 

Toen ze allemaal in de stad waren werd de poort gesloten. Toen bad Elisa of 

hun ogen weer open mochten gaan. Het leger zag opeens waar ze waren, en ze 

werden doodsbang.

De koning van Israël was blij en wilde alle soldaten doden. Dat wilde Elisa 

niet. Niemand mag toch gevangen soldaten doden!. De koning moest ze eten 

en drinken geven en dan terug laten gaan naar Benhadad. De soldaten waren 

verbaasd dat ze niet gedood werden, maar eten en drinken kregen. Daarna 

mochten ze gewoon naar huis. Koning Benhadad was even onder de indruk 

maar al snel wilde hij toch weer proberen om Israël, zijn vijand, te verslaan 

Wat er toen gebeurde lees je de volgende keer.
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