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Hongersnood in Samaria

Koning Benhadad van Aram had tijd gehad om zijn leger heel sterk te maken. 

Hij dacht niet meer aan de God van Israël en de vriendelijke ontvangst van 

zijn soldaten. Maar ook Israël had zich niet bekeerd. God liet daarom toe dat 

Samaria nu wél belegerd werd. De Arameeërs zorgden ervoor dat niemand de 

stad meer in of uit kon. Maandenlang duurde het beleg. Ja, en toen raakte al 

het eten op. Iedereen had honger. Ze gingen zelfs onreine dieren slachten en 

eten. Elisa riep de koning en alle mensen op zich tot God te bekeren.

Op een dag liep de koning op de muur. Hij zag hoe erg alles was. Hij was boos 

op God en op Elisa. Plotseling kwam er een vrouw naar hem toen, die riep: 

“Koning help me toch”. De koning bleef staan, en dacht: ‘Wat moet zij? Ik heb 

geen eten om haar te geven, en me overgeven aan de vijand wil ik niet’. “Als 

de HEER niet helpt”, zei hij, “waar zal er dan nog hulp vandaan komen?”. Toch 

luisterde hij maar naar de wanhopige woorden van de vrouw. Ze vertelde een 

heel naar verhaal. Haar vriendin had haar iets gevraagd te doen waar de ko-

ning van gruwde. Hij scheurde zijn mantel van verdriet en zorg om hoe erg de 

toestand in zijn land was geworden, en hoe erg het volk daaronder leed. Hij 

was kwaad op Elisa, en wilde hem doden. Hij dácht er niet aan God om hulp te 

vragen en Hem te gehoorzamen.

Elisa zat in zijn huis in Samaria samen met de voornaamsten van de stad. 

Plotseling zag hij in een droomgezicht een bode van de koning binnenkomen, 

die hem wilde doden. Elisa zei dat ze deur dicht moesten houden, omdat de 

koning hem wilde doden. De koning? Dat konden ze niet geloven. Elisa wist het 

zeker en dat ook de koning zelf kwam. Die zou hij wel binnenlaten. Wat was 

de koning boos. Hij zei dat het de schuld van Elisa was, en dat God niet deed 

wat Hij beloofd had. Toen zei Elisa: “Luister naar het Woord van de HEER, 

morgen zal het beleg voorbij zijn en er zal eten zijn”. Was dat mogelijk? 

Maar de adjudant van de koning lachte Elisa uit. Hij geloofde Elisa niet; en 

wat erger was: hij geloofde de HEER niet. Elisa zei: “Het zal gebeuren, u zult 

het zien, maar er niet van eten. Het is niet voor u, omdat u niet gelooft”. Aan 

de poort zaten vier mannen. Zij mochten de stad niet in. Ze waren melaats en 

woonden buiten de stad. Zij hadden ook honger, en spraken met elkaar wat ze 

zouden doen. Wat er toen gebeurde lees je de volgend keer.
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