
Jij en de BijBel
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

De honger is voorbij
Toen het avond was geworden, gingen de vier melaatse mannen naar de vijand. 

Ze gingen pas in het donker, want de wachters mochten hen niet zien. Er wa-

ren toen geen lampen, dus het was pikkie donker. Ze vonden het erg span-

nend; wat zouden de soldaten van de vijand doen? Maar toen ze bij het kamp 

gekomen waren, was het doodstil. Er waren zelfs geen wachters te zien. De 

vier slopen dichterbij, en ook bij de eerste tenten zagen ze geen soldaten. 

Wel lagen hun spullen overal. Het leek alsof ze gevlucht waren. Dat was raar. 

Ze keken rond en zagen nergens iemand. Overal lag kleding en zelfs eten en 

drinken. O, wat waren ze blij! Eindelijk weer eens een volle maag. Ze zagen 

ook van alles dat ze wel graag wilden hebben.

Maar wat was er gebeurd? God had hun vijanden een geluid laten horen van 

een groot leger. Ze waren toen heel bang geworden, want ze dachten dat er 

een leger kwam om Israël te helpen, en dat ze allen gevangengenomen of ge-

dood zouden worden. Ze waren snel gevlucht, en hadden alles achtergelaten.

De vier melaatse mannen genoten van het lekkere eten. Maar dat eten was 

niet alleen voor hen bedoeld! Opeens dachten ze aan de uitgehongerde stad. 

Stel dat ze er in de stad achter kwamen dat het kamp leeg was, en hen daar 

met hun vieren zagen genieten! Dat mocht niet gebeuren, want dan zouden ze 

zeker gedood worden. Nee, ze konden het maar beter gaan vertellen. Ze gin-

gen naar de stad en riepen de poortwachters. Die konden hun oren niet gelo-

ven: die mannen kletsten maar wat. Toch gingen ze naar de koning. Hij zei: 

‘Het is vast een valstrik. De vijand wil ons naar het kamp lokken en dan gevan-

gennemen’. Elisa had de dag daarvóór gezegd, dat het beleg van de stad voor-

bij zou zijn. Wat was de koning ongelovig! Maar zijn raadsheren zeiden: 

‘waarom sturen we geen verkenners?’ Dat vond de koning een goed idee. En 

die vonden inderdaad niemand in het kamp van de vijand. Al snel wist de hele 

stad het. De mensen renden naar het kamp. Eindelijk weer eten! Alles werd 

eerlijk verkocht, maar heel goedkoop. Iedereen drong tegen anderen aan. De 

adjudant, die er niets van geloofde, werd door de mensenmassa verdrukt en 

stierf aan zijn verwondingen. Hij zag dat er veel eten was, maar had er geen 

hap van kunnen nemen. Dat had Elisa tegen hem gezegd, omdat de man God 

niet geloofde. Hoe het verder ging met Israël lees je de volgende keer.
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