
Jij en de BijBel
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Jehu en het einde van de familie van Achab

Koning Benhadad van Aram was ziek. Hij hoorde dat Elisa in Damascus in 
Aram was. Hij stuurde zijn hoveling Hazael naar hem toe, met de vraag of hij 
beter zou worden. Elisa zei: ‘uw heer zal zeker beter worden, maar toch zal 
hij sterven, en u zult koning worden’. Toen keek Elisa heel strak voor zich uit. 
Hazael vroeg: ‘waarom kijkt u zo?’ Elisa zei: ‘omdat ik zie hoe veel ellende u 
de Israëlieten zult aandoen’. Dat geloofde Hazael niet. Hij kwam bij Ben-
hadad en zei hem dat hij beter zou worden; maar hij vermoordde hem. Hij 
werd zelf koning en voerde oorlog tegen Israël.

Elisa kreeg de opdracht om Jehu tot koning over Israël te zalven. Jehu 
moest de hele familie van Achab doden. Een jonge profeet ging naar Jehu, 
die in gesprek was met enkele jonge mannen. De profeet wilde hem alleen 
spreken, en goot snel olie op zijn hoofd en zalfde hem zo tot koning. Daarna 
rende hij weg. Koning Joram, de zoon van Achab mocht er niets van merken, 
anders zou hij gevangengenomen worden. De jongelingen riepen: ‘Jehu is ko-
ning’. Jehu ging meteen naar het paleis, en deed met Joram en diens moeder 
Izebel en hun hele familie wat hij moest doen.

Koning Ahazia van Juda was toen net op bezoek bij koning Joram. Zijn oma 
was een zus van Izebel. Zijn moeder, Atalia was erg beïnvloed door zijn oma 
en heel goddeloos. Ook Ahazia was daarom goddeloos. God wilde niet dat hij 
koning zou blijven, en zorgde dat ook hij door Jehu sneuvelde. Atalia leefde 
nog wel en greep de macht. Maar dat wilde God niet. Alle invloed van Achab 
en Izebel moest verdwijnen.

Jehu begon heel gehoorzaam. Hij zorgde ervoor dat de Baälverering ver-
dween. God beloofde hem daarom dat zijn nakomelingen tot in de vierde ge-
neratie koning zouden zijn; en als hij gehoorzaam zou blijven nog langer. He-
laas ging hij afgoden dienen. Toen zijn kleinzoon Joas koning was, werd Elisa 
ernstig ziek en hij zou spoedig sterven. Hij riep Joas en vroeg hem pijlen uit 
het raam te schieten. Daarna moest hij met pijlen op de grond slaan. Na drie 
keer stopte hij. Elisa werd boos, en hij zei: ‘u had vaker moeten slaan.; nu zult 
u Aram maar drie keer overwinnen; en daarna komen ze weer en gaan vechten 
en plunderen’.

God zorgde steeds voor andere koningen, maar niemand diende Hem. Ook 
naar Zijn profeten werd niet geluisterd. Wat er verder gebeurde lees je de 
volgende keer.

Nel Davids



De volgende ochtend stonden ze vroeg op en gingen na het ontbijt het park 

weer in, nu in de auto van oom Robert. De zon ging vrij laat op, en de kinderen 

vonden het maar raar dat die naar het noorden bewoog, in plaats van naar het 

zuiden, zoals in Nederland of België - zij waren op het zuidelijk halfrond!

Na een korte rit kwamen ze bij een meertje. Net boven het water waren af 

en toe wat ronde vormen te zien, die een aantal oogjes bleken te hebben. 

“Nijlpaarden!” riep Sam enthousiast. “Overdag blijven ze in het water, maar ‘s 

nachts gaan ze het land op om voedsel te zoeken”, vertelde oom Robert. 

“Lekker koel op een hete dag,” vond mama, maar Anne bibberde omdat de 

wind zo koud was.

Daarna gingen ze de heuvels in. Na een bocht in de weg kwamen ze een paar 

neushoorns tegen, die hun ontbijt tussen de struiken zochten. Sam en Anne 

waren echt onder de indruk van hun grote, scherpe hoornen. “Ze hebben er 

twee, een grote en een kleine,” stelde Anne vast, die vond dat ze er een 

beetje prehistorisch uitzagen. “Dit zijn witte neushoorns; er zijn ook zwarte, 

een apart ras, maar allebei worden ze beschermd”, legde hun oom uit. “Kunnen 

ze zich niet verdedigen, dan?” vroeg Sam. “Ja, wel tegen andere dieren, maar 

niet tegen mensen, die hen willen doden om hun hoornen.”

Wat later reden ze terug naar de vallei en zagen enkele geparkeerde auto’s. 

Dichterbij gekomen zagen ze een groep olifanten, die korte metten maakten 

met de nog groene struiken. “Wat zijn ze supergroot!” Sam had ze nog nooit 

van zó dichtbij meegemaakt. “En kijk hoe ze met hun slurf alles naar binnen-

werken! Ik ben blij dat ik niet voor hen hoef te koken!” Mama schrok ervan 

hoe snel zij alles verorberden. “Weet je hoeveel een baby olifant weegt?” 

vroeg oom Robert. “Honderdtwintig kilo!” “Da’s vier keer zoveel als ik,” rea-

geerde Sam verbaasd. “En als ze op stap gaan, leidt de sterkste moeder de 

andere moeders en de kleintjes in een soort stoet, en wel zo dat de leeuwen 

de jongen niet kunnen pakken”. Tante Lois vond dat een goede manier!

Wonderen van de natuur      Op safari (2)
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Sieraden

Sieraden dragen, je lichaam versieren met tatoeages, en vooral het dragen 

van een piercing, is helemaal in. Het lijkt zo modern. Maar is dat ook zo? Hele 

oude grafschilderingen en opgravingen laten zien, hoe mensen in de prehisto-

rie al sieraden droegen en zich beschilderden. Hun lichaamsbeschilderingen 

lijken veel op de tatoeages van nu. Piercings waren toen heel gewoon. Elke 

stam was herkenbaar aan zijn eigen piercing: ringen, stokjes in de neus, het 

oor of de lip. De sieraden werden bij overlijden niet aan de familie gegeven, 

maar gingen mee het graf in. Voor rijke mensen werden zelfs nog nieuwe sie-

raden gemaakt voor het leven na de dood. Archeologen hebben in graven 

prachtige sieraden van goud, koper, ijzer of brons gevonden. De oudste siera-

den zijn wel 4000 jaar oud. Ze zijn zo mooi, dat wij ze ook nu nog graag zou-

den dragen.

De meeste sieraden die de mensen in de prehistorie droegen, waren niet zo-

maar versiering. Men dacht dat ze een bepaalde toverkracht bezaten. Voor 

het maken ervan werden delen van dieren gebruikt, bijvoorbeeld de klauwen 

van een luipaard, lijven van insecten, botjes, veren en schelpen. Net als siera-

den hadden lichaamsbeschilderingen ook een betekenis. Medicijnmannen be-

schilderden zich soms om op boze geesten te lijken, en ze zo op een afstand 

te houden. Ook droegen mensen in de prehistorie vaak een amulet, om zich-

zelf tegen boze geesten en wilde dieren te beschermen. Langzamerhand kre-

gen sieraden vooral de betekenis van rijkdom en aanzien. Rijke mannen en 

edellieden droegen meestal alleen een kostbare gouden zegelring. Rijke en 

voorname vrouwen droegen vooral veel gouden sieraden. In de Bijbel lezen we 

al in Genesis over gouden sieraden. De knecht van Abraham gaf Rebekka een 

gouden neusring en gouden armbanden.

In 1972 ontdekte een man in Bulgarije gouden sieraden. Archeologen onder-

zochten de plek en vonden een kerkhof van wel 4000 jaar oud. Op het plaatje 

hierboven zie je hoeveel sieraden er meebegraven werden. Ook Nederland 

heeft hele oude graven waarin sieraden gevonden zijn: hunebedden.

Wist je dat?

Nel Davids



Dit zijn leuke filmpjes over dieren die Sam en Anne zagen:
- schooltv.nl/video/olifant-mijn-beessie-is-een-olifant/
#q=%22olifant%22
- schooltv.nl/video/kunnen-olifanten-ruiken-met-hun-slurf-
oppakken-drinken-zuigen-en-ruiken/#q=%22olifant%22
- schooltv.nl/video/freeks-wilde-wereld-het-nijlpaard-en-
de-giraffe/#q=nijlpaard
- schooltv.nl/video/hoe-goed-ruikt-een-neushoorn-op-
kilometers-afstand/#q=%22neushoorn%22

Wie bouwden de hunebedden en wat is er in gevonden? Kijk op:
www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20030623_hunebedden01

Internet

Nr 2023-2

N E U S H O O R N V

G K C A M E R A N E

N IJ L V T L U A N R

A L E A E I C E G R

L R E N N H D A I E

S A U N T I L D R K

P A W E U A E P A IJ

M V A L P O A R F K

A E E M H J E E P E

L G I D Z E B R A R

Woordzoeker wonderen van de natuur

Zoek de woorden hieronder op en streep ze in de woordzoeker door. Van de 

letters die overblijven kun je een dier maken. Succes!

camera      hoed leeuw      slang

geluiden      impala nacht      tent

gevaarlijk      jeep neushoorn      verrekijker

giraf      lamp savanne      zebra


