
Jij en de BijBel
Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Het einde van het Tienstammenrijk Israël

Nadat Elisa was gestorven, stuurde God andere profeten naar Israël om hen 
tot bekering te roepen, zoals Amos en Hosea. Maar Israël luisterde niet. De 
profeten waarschuwden dat ze weggevoerd zouden worden door heidenen, 
maar ze werden uitgelachen en bedreigd. Alle koningen, en de meeste Isra-
elieten met hen, waren helaas goddeloos. Tenslotte kwam Pekah op de troon, 

die dacht dat hij Juda wel kon veroveren. Hij vroeg de koning van Damascus 
om hulp – met hem moest het zeker lukken. De koning van Juda werd bang, 
maar hij vroeg niet God om hulp, maar stuurde geschenken naar de koning van 
Assyrië, Tiglath Pelizer, en smeekte hem te helpen door de koningen van Is-
raël en Damascus aan te vallen. Dat deed hij inderdaad. Hij veroverde Damas-
cus en de bevolking nam hij mee naar zijn land. Ook nam hij meteen een deel 
van de inwoners van Israël mee. De mensen die nog wel in Israël mochten blij-
ven wonen, luisterden echter nog steeds niet naar God en bleven Hem onge-
hoorzaam. Toen stuurde God de nieuwe koning van Assyrië, Salmanezer, naar 
Israël, waar Hosea nu koning over was. Hij had wel dezelfde naam als de pro-
feet, maar luisterde niet naar God. Koning Hosea mocht in het land blijven, 
maar moest elk jaar veel geld betalen aan Salmanezer. Hij beloofde dat te 
doen, maar weigerde al snel de schatting te betalen. In plaats van op God te 
vertrouwen vroeg hij de koning van Egypte om hulp. Die beloofde hem te hel-
pen, maar toen Salmanezer dat hoorde werd hij heel boos. Hij viel Israël aan, 
nam Hosea gevangen en voerde alle mensen naar Assyrië. De mensen werden 
over het hele rijksgebied verspreid. God had lang geduld met hen gehad, 
maar de ongehoorzaamheid was te erg geworden.

Het Tienstammenrijk Israël bestond nu niet meer en zou nooit meer terugko-
men. Maar de tien stammen verdwenen niet in de vergetelheid. In de tijd van 
de slechte koningen waren uit alle stammen Israëlieten die nog wel geloofden 
en God wilden dienen, verhuisd naar Juda. Zij waren het teken dat God aan 
Zijn Verbond met Israël dacht en een toekomst voor hen had. Maar de rest 
hield op als volk van God te bestaan, omdat ze afgoden gediend hadden en 
niet naar God wilden luisteren. Zelfs niet naar de met hen in ballingschap le-
vende profeet Ezechiël.

De vreemdelingen die het land nu bewoonden, en Samaritanen werden ge-
noemd, dienden de HEER niet. Daarom stuurde God leeuwen op hen af. Hoe 
dat verder met hen ging, lees je de volgende keer.

Nel Davids



Wonderen van de natuur      Op safari (3)

De vakantiedagen in Zuid Afrika vlogen voorbij; er was zoveel te zien en te 

doen. Sam en Anne wilden zo graag weer naar een safaripark, en dat lukte. 

Het was een flink eind rijden, en zij moesten daarom vroeg opstaan en een 

boterham voor onderweg meenemen. Bij het park aangekomen vertelde de 

gids dat er goede kans was om leeuwen te zien, maar hij dat niet met zeker-

heid kon beloven. Vol spanning stapten ze allemaal de safariwagen in. Na een 

half uur rijden zag de bestuurder in de verte een stel leeuwen onder een aca-

ciastruik liggen. Toen zij nog wat verder reden, stond één van de groep op en 

liep hen met statige tred tegemoet! De wagen bleef stilstaan en ademloos 

zagen zij hoe een tweede leeuw volgde.

“Gaan ze op jacht?” fluisterde Sam. Hij dacht aan de impala die hij niet ver 

daar vandaan had gezien. “Ik denk van niet. Het zijn broer en zus”, vertelde 

de gids, “en iets heeft hun rust verstoord. Misschien dreigt een sterkere 

leeuw hen aan te vallen”. Tot hun stomme verbazing kwam de eerste leeuw, 

eigenlijk een jonge leeuwin, nu vlak voor de wagen op de weg staan! Zij konden 

van zo dichtbij haar mooie, soepele lichaam bewonderen, en de camera’s 

draaiden en klikten dan ook op volle toeren! Na een poosje liep de leeuwin weg 

en haar broertje ook. “Dat was vet cool!” Sam vond het geweldig, en ook Anne 

was dolgelukkig. “Bent u niet bang voor ze?” vroeg Sam aan de bestuurder. 

“Niet echt”, zei hij, “want ze worden hier met rust gelaten, en er is ruimte en 

voedsel genoeg”.

Later op de dag las papa een stukje uit de Bijbel over het komende Koninkrijk 

van God op aarde. Daarin stond dat de leeuw stro zal eten als de os, en alle 

dieren vreedzaam naast elkaar zullen leven. Als jij het op wil zoeken, vind je 

het in Jesaja, hoofdstuk 11, de verzen 6 t/m 9. “Ik wil zo graag vriendjes 

worden met een leeuw”, verzuchtte Anne. Met welk dier zou jij graag willen 

spelen?

Chris TarryFoto’s: Gill Tarry



Bouwen

Je hebt vast wel eens huizen in aanbouw gezien. De bouw gaat heel snel - op-

eens staat er een soort blokkendoos - maar de meeste huizen blijven geen 

eeuwen staan. Dat was vroeger wel anders. In veel landen zijn duizenden ja-

ren oude gebouwen of ruïnes te bewonderen. Lange tijd dacht men dat pira-

miden de oudste bouwwerken waren. Maar archeologen hebben resten van 

huizen, torens en tempels gevonden die veel en veel ouder zijn.

In het boek Genesis lezen we al over een groot bouwwerk: de 

toren van Babel. Die werd gebouwd met tichelstenen, ge-

maakt van klei, vermengd met stro. Door de stenen te bakken 

- eerst in de zon maar later ook in ovens - werden ze hard en 

waterdicht, waardoor ze niet vergingen. Ongebakken stenen 

vallen na enkele jaren door de regen uit elkaar.

Tichelstenen waren niet groot. Ze lijken op onze bakstenen. Voor grote bouw-

werken gebruikte men grote rotsblokken, die meestal door slaven uit bergen 

werden gehakt. Dit was een zwaar en precies werk. Omdat geen cement werd 

gebruikt, moesten de stenen precies op elkaar passen. 

Er mocht geen millimeter ruimte tussen zitten. Daar 

was een truukje voor: met natte klei maakten ze een 

afdruk (een mal) van een steen, om de volgende zo te 

kunnen behakken, dat ie precies op de andere paste.

Men gebruikte niet alleen harde rotsblokken, maar ook zwerfstenen en het 

veel zachtere tufsteen. Omdat tufsteen heel poreus is, is het veel lichter 

dan andere steensoorten, en daarom makkelijk te vervoe-

ren. Sommige soorten zijn zo licht dat ze kunnen drijven. 

Tufsteen ontstaat na een vulkaanuitbarsting, en is een 

mengsel van as, puin en water. De Ro-

meinen ontdekten dat je van gemalen 

tufsteen beton kon maken. Dat is zo 

sterk, dat het na al die tijd niet vergaan is. Daarom kun-

nen we nog steeds prachtige oude Romeinse bouwwerken 

bewonderen. Misschien heb je ze wel eens gezien in Ita-

lië. Van 10e tot de 13e eeuw gebruikt men opnieuw tufsteen in de bouw. Soms 

werden daar stenen uit Romeinse gebouwen voor genomen, bijvoorbeeld in 

oude kerken. Kijk maar eens goed om je heen of je ze ontdekken kunt.

Wist je dat?

Afbeeldingen: Meridian Magazine; Tony Rogers; Mekastone bv; Wikipedia Nel Davids



Dit keer hebben we gezocht naar websites over bouwen. 
Nog nooit oude Romeinse gebouwen gezien? Kijk dan eens 
op: schooltv.nl/video/het-klokhuis-romeinse-bouwwerken.
Ook staat op schooltv en filmpje over het maken van de 
piramiden in Egypte: schooltv.nl/video/de-bouw-van-een-
egyptische-piramide-30-jaar-hard-werken.

Ben je onder de indruk van leeuwen als je in de dierentuin 
bent? Dan ben je niet de enige. Kijk maar op: schooltv.nl/
video/leeuw-mijn-beessie-is-een-leeuw.

Het gebrul van de leeuw kun je tot in je botten voelen. Luister maar op https://
www.youtube.com/watch?v=UyCbFwArgSU
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GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over het Bijbelverhaal aan of ze goed of fout zijn. Als je 

het helemaal goed gedaan hebt, lees je de naam van de koning van Assyrië. 

Succes!

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….

goed fout
1 Amos en Hosea waren net zoals Elisa profeten. T S

2 De Israëlieten luisterden naar de profeten. A I

3 De meeste koningen geloofden in God. L G

4 Koning Pekah vroeg de koning van Damascus om hulp. L M

5 De Koning van Juda vroeg de koning van Babel om 
hulp.

E A

6 Salmanezer was de nieuwe koning van Assyrië. T Z

7 De koning van Israel heette ook Hosea. P E

8 Koning Hosea betaalde elk jaar trouw de schatting. C I

9 Koning Hosea vertrouwde op God. H L

10 Alle mensen werden weggevoerd naar Assyrië. E H

11 De gelovigen uit de 10 stammen waren naar Judea 
verhuisd.

Z O

12 De Samaritanen dienden God niet. E S

13 God stuurde beren op de Samaritanen af. E R


