Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Sedekia, de laatste koning van Juda

Koning Manasse deed veel slechte dingen, maar na zijn gevangenschap in Ba-
bel niet meer. De gevolgen van zijn goddeloosheid waren helaas na zijn dood
wel duidelijk zichtbaar. Zijn zoon Amon en het volk dienden de afgoden.

In Zijn liefde voor de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob gaf God
het volk nog één keer een in Hem gelovende koning. Dat was Josia, de zoon
van Amon. Hij diende God, en verwijderde alle afgodsbeelden uit het land. Hij
ging zelfs naar Bethel om een eind te maken aan de verering van het beeld
daar. Toen hij de graven zag van de priesters die het beeld hadden aanbeden,
liet hij hun graven openmaken en de beenderen eruit halen. Hij verbrandde ze
op het altaar. Daarna sloeg hij het altaar in puin. Maar één graf raakte hij
niet aan. Dat was het graf van een profeet uit Juda, die voorzegd had dat dit
zou gebeuren. Zo werd het woord van God vervuld, dat hij lang geleden had
gesproken tot Jerobeam.

Josia deed alles wat God vroeg, maar het volk bekeerde zich niet. Na de dood
van Josia werden hun zonden steeds erger. De profeet Jeremia waarschuwde
nog een keer in Gods Naam, maar het hielp niets. Zelfs toen Nebukadnezar,
de koning van Babel, kwam, en Jojachin, die toen koning van Juda was, met
een groot deel van het volk wegvoerde, bekeerden de achtergeblevenen zich
niet. Sedekia was nu koning, en net zo goddeloos als Jojachin. De profeet Je-
remia zei dat het volk zwaar gestraft zou worden. Ook toen luisterde nie-
mand. Sedekia mocht dan koning van Juda zijn, maar hij moest Babel altijd
dienen. Na 9 jaar probeerde hij met de hulp van Egypte vrij te komen. De
koning van Babel had er nu genoeg van. Hij stuurde zijn soldaten naar Juda.
Hij veroverde heel Juda en verbrandde de steden. Hij kwam zelfs tot bij Je-
ruzalem. De profeet Jeremia moest het onheil vertellen. De stad zou ver-
woest worden. Sedekia zou naar Babel gebracht worden. Het hielp niet, de
afgoderij ging door. Sedekia vroeg Jeremia wel om te bidden tot God, maar
het was geen berouw. Hij was bang voor de straf. Jeremia zei: "Babel komt
om de stad Jeruzalem in te nemen en te verbranden”. De voornaamste edelen
waren heel boos op Jeremia. Hij maakt het volk bang, zeiden ze. Sedekia was
laf. Hij was bang voor die edelen, en durfde niet voor God uit te komen. Hoe
het verder ging lees je de volgende keer.

Nel Davids



Wonderen van de natuur Jongetje

Sam en Anne waren op bezoek bij oom Peter en tante Gerda, die een week
eerder een baby hadden gekregen; een jongetje dat ze Kareltje noemden.
Anne was reuze benieuwd, en wilde de baby graag zelf in haar armen houden.
Maar dat mocht nog niet, en zij moest genoegen nemen met aaien. Ze wilde zo
graag de kleur van de ogen zien, maar dat kon ook niet, want Kareltje had er
voor gekozen te slapen!
Sam schrok een beetje bij de eerste
aanblik: wat zag dat ventje er rood uit!
Maar hij was erg onder de indruk van
de perfecte vingers en tenen: zoals die
van hemzelf, maar dan in miniatuur. Tot
in de kleinste details zat alles erop en
eraan, zelfs tot de nagels aan toe. Ook
het hondje van ftante vond de nieuwko-
mer bijzonder infteressant, maar zijn
liefdevolle pogingen het kindje te likken werden hem streng verboden!

Oom Peter zei dat ze God moesten danken voor het wonder van dit nieuwe
leven. Hij las voor uit de Psalmen: "Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van God" (Psalm 127, vers 3).

"Had Jezus kinderen?" vroeg Anne. "Welnee", antwoordde haar oom, “Hij is
nooit getrouwd”. "Maar Hij had ze wel erg lief", zei tante Gerda. "En Hij was
echt boos toen de discipelen de kleintjes wilden wegsturen. En weten jullie
wat Hij toen zei?" "Laat de kinderen bij me komen”; Sam wist het wel. "Juist!
Want het Koninkrijk van God is voor wie zijn zoals zij", maakte tante het vers
af (Markus 10, vers 14).

"Maar ik kan geen baby meer worden!” protesteerde Anne. "Dat klopt, maar
kijk eens naar Kareltje hier: hij vertrouwt helemaal op zijn papa en mama, en
jij ook. Maar jij leert ook op de Hemelse Vader te vertrouwen”.

III

Na een poosje werd Kareltje weer wakker, en deed wat aarzelend zijn ogen
open. Hij begon te huilen, waarop zijn moeder hem de borst gaf. Na genoeg
te hebben gedronken, was Kareltje wat vrolijker en hij keek naar Anne. "Wat
een mooie blauwe oogjes!”, zei ze bewonderend. "Weet je dat je ogen altijd
zo groot blijven, ook wanneer je volwassen bent?" Oom Peter wist dat van een
vriend, die dokter is.

"Ik zou heel graag een babyzusje willen hebben”, zuchtte Anne. Maar als je
het Sam had gevraagd, zou hij zeggen dat hij liever een hondje had!

Chris Tarry



Leerlooien

Het gebruik van leer is al heel oud. Leerlooien is een manier om van de huid
van dieren leer te maken. Ook in de Bijbel lees je daar over. Denk maar aan
Simon de leerlooier, bij wie Petrus logeerde (Handelingen 9:43). De Joden
vonden een leerlooier onrein, omdat hij de huid van dode dieren bewerkte.

Een huid die bij de leerlooier werd gebracht, was vies en stijf. Om die soepel
te maken en alle vuil los te weken, werd de huid in stromend water gelegd.
Daarom woonde een leerlooier aan zee of bij stromend water, zoals een ri-
vier. Daarin konden alle resten bloed en vet er afgehaald worden. Haren ver-
wijderen was lastig. Door de huiden in urine te leggen lieten de haren vanzelf
los. Bij een leerlooierij stond een grote bak waarin iedereen zijn plas kwijt
kon. Wc's waren er toen nog niet, en er werd dus dankbaar gebruik van ge-
maakt. Het vieze werk was dan nog niet klaar. Om het leer soepel en water-
dicht te maken moest de huid goed ingewreven worden met een vettige stof.
De leerlooier gebruikte twee verschillende materialen. Mest van honden of
duiven, gemengd met water, of een papje van hersenen van dieren. De leer-
looier stampte met zijn blote voeten lekker door de drab, zodat het een glad
mengsel werd. Jullie zullen begrijpen dat de combinatie van urine, mest en
rottend vlees vreselijk stonk, en je beter een eind uit de buurt kon blijven.
Leerlooiers woonden dan ook buiten de stad. De huiden bleven maanden in de
drab liggen, daarna moesten ze goed uitgespoeld en gedroogd worden. Dat
kwam heel precies. Deed je het te snel, dan werden ze stug; deed je het te
langzaam, dan werden ze te slap. De huiden werden op een raamwerk gespan-
nen, en steeds wat strakker aangetrokken, zodat ze goed uitgerekt werden.
Daarna kon het leer nog gerookt worden in een rookoven. Het leer werd dan
donkerder en echt waterdicht. Later werd het werk minder vies; men ontdek-
te dat je ook andere stoffen kon gebruiken.

Jonge bomen hebben in de bast een stof,

tannine, die hetzelfde doet als mest of

hersenen. Het hele proces duurde minstens

een jaar. Nu gaat alles heel anders; in drie

maanden kan een huid al een stuk leer zijn.

In Marokko wordt het in sommige plaatsen

nog op de ouderwetse manier gedaan. Toe-

risten mogen kijken, en krijgen een speciaal

- lekker ruikend - neuskapje mee tegen de

stank.

Afbeelding: 2discover.net Nel Davids



Internet

Wil je meer weten over leer bewerken in de oudheid? Ga

dan naar http://www.het-stenen-tijdperk.nl/technieken/

leerhuid/

Op you tube staat een filmpje over de ouderwetse manier

van leerloocien. Je gaat er direct naartoe via.

www.youtube.com/watch?v=hQgiIvhhB+I

Een leuke site over de groei van een baby is:
www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/99002aeigen-lichaam/van%20uk%20tot%
20puk/pas.htm

Woordzoeker Hizkia
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Zoek de woorden hieronder op en streep ze in de woordzoeker door. De let-
ters die over blijven vormen een woord. Succes!

Babel Hoogmoedig Sanherib Tien
Genezing Israél Schaduw Ziek
Geschenken Jesaja Soldaten Zweren
Hizkia Juda Tempel
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