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woorden, beloften en eden aan verbon-
den heeft. Hij zal altijd en in alles dat Hij
doet de God van Abraham, Izak en Ja-
kob zijn. Hoe ver hun nakomelingen uit
die lijn ook afdwalen, God zal een rest,
een overblijfsel in leven houden, omwille
van Abraham, Izak en Jakob. Dit was
noodzakelijk in verband met een andere,
uiterst belangrijke belofte die God hen
deed: “In u en uw nageslacht zullen alle
geslachten van de aardbodem gezegend
worden” (Gen 12:3, 18:18, 22:18, 26:4,
28:14). Alle geslachten zijn hier allen die
door hun geloof in aanmerking komen,
uit alle mensen uit alle volken en tijden.
Paulus legde uit dat “uw nageslacht” in
eerste instantie in enkelvoud opgevat
moet worden: “dat is Jezus Chris-
tus” (Gal 3:16). Maar in en door Hem
zullen velen delen in Gods beloften: “Als
u van Christus bent, dan bent u Abra-
hams nageslacht en overeenkomstig de
belofte erfgenamen” (vs. 29). Dus ook
wat God in Christus doet, maakt deel uit
van Gods trouw aan Zijn beloften aan
Abraham, Izak en Jakob.

Het Nieuwe Testament benadrukt dat
Jezus is voortgekomen uit het nage-
slacht van Abraham, Izak en Jakob. Hij is
de vervulling van Gods beloften aan hen,
want “het is immers overduidelijk dat
onze Heere van Juda afstamt” (Heb
7:14a). Waarom? Matteüs geeft in 1:1:

4. Gods voornemen in Jezus Christus

God beloofde Abraham, Izak en Jakob
een groot nageslacht. Jakob, die van
God de naam Israël ontving, kreeg
twaalf zonen – de stamvaders van het
volk Israël. Tijdens een zware hongers-
nood vertrok Jakob met zijn hele familie
naar Egypte. Daar was één van zijn zo-
nen, Jozef – die zijn broers als slaaf ver-
kocht hadden – onderkoning. Dit was
een onderdeel van Gods voornemen,
zoals Jozef besefte: “God heeft mij vóór
jullie uitgezonden om voor jullie een
overblijfsel veilig te stellen op aarde, en
jullie door een grote uitredding in leven
te houden” (Gen 45:7). Jozef sprak hier
ook als profeet over de toekomst.

Die grote uitredding was nodig, omdat
de Israëlieten na de dood van Jozef sla-
ven werden in Egypte. Op de vooraf
vastgestelde en bekendgemaakte tijd
(Gen 15:13-16) toonde God Zijn trouw
aan Zijn woord. Hij zond Mozes als Zijn
woordvoerder, om hen uit de slavernij in
Egypte te leiden. Hij moest tot hen zeg-
gen: “De HEERE, de God van uw vade-
ren, de God van Abraham, de God van
Izak en de God van Jakob, heeft mij naar
u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn
Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis
van generatie op generatie” (Ex 3:15).
Met HEERE wordt JHWH bedoeld, de God
die is en zal zijn waar Hij Zich in Zijn
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ook zo zal het niet blijven. Totdat hij
komt, die er recht op heeft en aan wie Ik
het geven zal” (Ezech 21:25-27 NBG’51).
Deze “hij” is de Silo in de zegen voor
Juda. In die zegen is ook sprake van vol-
ken. Dat zijn in de eerste plaats de vol-
ken van Israël, maar uiteindelijk alle vol-
ken. Jesaja schreef over “De Knecht van
de HEERE”. God zei tot deze Knecht:
“Het is te gering dat U voor Mij een
Knecht zou zijn om op te richten de
stammen van Israël en om hen die van
Israël gespaard werden, terug te bren-
gen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht
voor de heidenvolken, om Mijn heil te
zijn tot aan het einde van de aar-
de” (49:6); en van Hem: “Zie, mijn
Knecht zal … verhoogd worden en ver-
heven, ja, zeer hoog verheven wor-
den” (52:13). Jesaja vertelde van Hem:
“Het voornemen van de HERE zal door
zijn hand voortgang hebben” (53:10
NBG’51). Daarom kon Petrus, spreken-
de over Jezus Christus, tot de Joodse
Raad zeggen: “En de behoudenis is in
niemand anders, want er is ook onder
de hemel geen andere naam aan de
mensen gegeven, waardoor wij moeten
behouden worden” (Hand 4:12 NBG’51).

JHWH is de God van Abraham en Izak
en Jakob voor de nakomelingen uit hun
lijn; maar ook, en vooral, in het licht
van hèt Nageslacht. In Hem vervult
God al Zijn beloften aan hen. Wie chris-
ten zegt te zijn, kan daarom niet zeg-
gen dat wat de Bijbel zegt over verkie-
zing van Izak boven Ismaël, niet waar
is. Dan vervalt het fundament onder
het christelijk geloof, omdat Jezus dan
niet de Zoon van de belofte is, de Mes-
sias, de toekomstige Wereldkoning.

“Het geslachtsregister van Jezus Chris-
tus, de Zoon van David, de Zoon van
Abraham” (ook vs. 17). Dit is zelfs door
Jezus’ Joodse tegenstanders nooit be-
streden. Iedereen kon in de registers
nagaan of dit zo was. Paulus schreef:
“Zij zijn immers Israëlieten; voor hen
geldt de aanneming tot kinderen en de
heerlijkheid en de verbonden … en de
beloften. Tot hen behoren de vaderen,
en uit hen is, wat het vlees betreft, de
Christus voortgekomen” (Rom 9:4,5).
Zelf zei Jezus hier kortweg over: “het
heil is uit de Joden” (Joh 4:22 NBG’51).

Voordat Jakob stierf, had hij Juda een
bijzondere zegen gegeven: “De scepter
zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, tot-
dat Silo komt, en Hem zullen de volken
gehoorzamen” (Gen 49:10). Met deze
Silo wordt de eeuwige Koning, de Messias
van God, bedoeld. De eerste scepter van
Juda werd gevoerd door David. Hem
plaatste God in Zijn verkiezend voorne-
men op de troon in Jeruzalem. Salomo
getuigde na de dood van David, dat God
tot zijn vader gezegd had: “Ik heb Jeru-
zalem verkozen om daar Mijn Naam [de
God van Abraham, Izak en Jakob] te la-
ten zijn, en Ik heb David verkozen om
koning te zijn over Mijn volk Israël” (2
Kron 6:6). Wat de vervulling van de ze-
gen van Juda betreft, had God tot David
gezegd: “Uw huis en uw koningschap
zullen voor uw ogen voor eeuwig vast
staan, uw troon zal voor eeuwig zeker
zijn” (2 Sam 7:16). Maar de lijn van uit
hem voortkomende koningen kwam na
enkele honderden jaren ten einde. Tot
de laatste zei God: “Zet af die kroon! …
Een puinhoop … zal Ik ze maken. Maar
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