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Vraag: Ik hoor en lees verschillende meningen over de bruiloft van het Lam 
in Openbaring 19:6-10. Waar en wanneer zal die zijn, en wie zullen daar bij 
zijn? Kunnen jullie mij wat Bijbelteksten geven die daar duidelijk over zijn?

Antwoord:
De voorafgaande hoofdstukken 17-18 spreken over een macht die oorlog 
voert tegen de heiligen (in het NT een aanduiding van de ware gelovigen, 
zie o.a. Rom 1:7), die wordt aangeduid met de naam ‘Het grote Babylon’. 
Die macht wordt in hoofdstuk 18 geoordeeld (veroordeeld). In 18:24 wordt 
van haar gezegd: “… en in haar werd gevonden het bloed van profeten en 
heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde”. Dit spreekt over vervol-
ging van de gelovigen. In 19:1-4 volgen over dat oordeel lofprijzingen:

Hierna hoorde ik als een luide stem van een grote schare in de hemel zeg-
gen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, 
want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn oordelen, want Hij heeft de gro-
te hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft 
het bloed van zijn knechten van haar hand geëist. En zij zeiden voor de 
tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. En 
de vierentwintig oudsten en de vier dieren wierpen zich neer en aanbaden 
God, die op de troon gezeten is, en zij zeiden: Amen, halleluja!

De passage herinnert aan Jesaja. Daarin wordt ook gesproken over de on-
dergang van Babel, dat Gods volk in ballingschap had gevoerd, maar daar-
voor door God geoordeeld werd. De ondergang van dat Babel betekende de 
bevrijding van Gods volk (in dat deel van Jesaja veelvuldig aangeduid als 
‘Gods knechten’), maar staat bij Jesaja ook als een symbool van de bevrij-
ding uit die andere gevangenschap: die van de zonde en de dood. Zonder 
verder op alle details in te gaan, stellen wij hier dat dit verwijst naar de tijd 
van de opstanding bij Jezus’ wederkomst wanneer de ‘wereld’ die de eeu-
wen door de ware gelovigen heeft verdrukt en vervolgd daarvoor geoor-
deeld zal worden, maar ook de dood van zijn kracht zal worden beroofd.

‘Hoererij’ staat voor valse leer (het beeld komt vooral uit Ezechiël 23), en uit 
Openbaring 17 en 18 blijkt dat de ‘afgoderij’ van de wereld vooral bestaat uit 
het dienen van de Mammon: de lust van het geld. De voor altijd opstijgende 
rook is een beeld uit Jesaja 34, en heeft betrekking op het oordeel over de 
vijanden van God en Zijn volk. Maar laat u niet misleiden door de kop 
‘gericht over Edom’. Het is duidelijk dat het gaat over een vernietiging die 
plaats heeft in het land Edom, maar die alle volken betreft (zie vzn 1,2).

In Openbaring 19, vanaf vs. 11 zien we een beschrijving van een triomferen-
de Messias (Christus), die vonnis velt en oorlog voert tegen de onrechtvaar-

een Bijbels antwoord op uw vraag

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling
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digen. En in hoofdstuk 20 lezen we over het begin van Gods Koninkrijk (daar 
aangeduid als een heerschappij van 1000 jaar) en over de eerste opstanding. 

CONCLUSIE:
Het heeft betrekking op de tijd van Jezus’ wederkomst, wanneer Hij oordeel 
velt en Zijn (Gods) Koninkrijk vestigt.

Wie
We lezen in Openbaring 19:7b en 8:

… de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedge-
maakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te 
kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.

Zijn bruid mag zich kleden met ‘smetteloos fijn linnen’, dat zijn ‘de recht-
vaardige daden van de heiligen’. Dit laat maar één conclusie toe: de bruid 
zijn de gerechtvaardigde heiligen (= ware gelovigen). Overigens zou de ver-
taling beter kunnen luiden als in de Statenvertaling: ‘de rechtvaardigmakin-
gen van de heiligen’. De uitdrukking wijst terug naar zulke passages als:

Die de bruid heeft, is de bruidegom (Joh 3:29, Joh de Doper over Jezus)
Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor 
Christus te stellen (2 Kor 11:2, Paulus aan de gelovigen in Korinte)
Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefge-
had en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reini-
gende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor 
Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat 
zij heilig is en onbesmet. (Efez 5:25-27, Paulus aan de gelovigen in Efeze)

Dit wordt herhaald in Openbaring 21:2 en 9 en 22:17. De gedachte vinden 
we al in het OT met betrekking tot het gehele volk in bijv. Jeremia 2:2, Eze-
chiël 16:8 en 23:4; alleen ligt daar de nadruk op hun huwelijksontrouw. 

CONCLUSIE:
De ‘bruid’ is een aanduiding van de gemeente, d.w.z. de gezamenlijke gelo-
vigen, levend ten tijde van Jezus’ wederkomst of in de periode daaraan 
voorafgaand (uiteraard voor zover zij bij het oordeel worden aangenomen).

Waar
De ‘bruiloft’ is uiteraard een beschrijving van de aanneming van de gemeen-
te door Christus. Of dat plaats zal vinden op een bepaalde plek op aarde 
wordt in de Bijbel niet verteld, laat staan wáár die plek zich dan zou bevin-
den. Het gaat om het feit, niet om de locatie. Wel weten we dat de heiligen 
na Jezus’ wederkomst met Hem zullen regeren in zijn Koninkrijk 
(Openbaring 20:6), en we weten dat dit Koninkrijk wereldwijd zal zijn. Dus 
hun taken zullen zij uiteindelijk overal op aarde uitvoeren.

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking 
Wie Mij liefheeft zal naar Mijn Woord horen

Wat de Bijbel in mijn ogen vooral tot een uniek boek maakt, is 
de nadruk op het feit dat God met de mens wil communiceren. Al in 
de eerste verzen van de Bijbel lezen we hoe de aarde wel bestaat, maar 
woest en doods is totdat God de wereld zoals wij die kennen schept door te 
spreken. In de daaropvolgende Bijbelboeken vinden we ontelbare keren 
woorden als “en God zei”, “dit zegt de HEER”, “hoor naar Mij”. De Schrift stelt 
ons God voor als Iemand die alles leidt door Zijn Woord. Het gaat er dus niet 
alleen maar om dat “door het woord van de HEER de hemel is gemaakt” (Ps 
33:6), maar dat alles gebeurt door Gods Woord. Als Gods straffen Israël 
treffen, lezen we: “de HEER heeft Zijn woord op Israël afgestuurd, het heeft 
Jakobs volk getroffen” (Jes 9:7). Het beeld dat geschetst wordt, is dat God 
werkt door Zijn Woord. 

Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten ge-
dijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook 
voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos 
naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik 
gebied. (Jes 55:10,11)

De Bijbel wordt ook wel ‘Gods Woord’ genoemd. Dat is niet iets van onze tijd. 
Jezus noemt de Wet al het Woord van God, en talloze keren in Handelingen 
wordt prediken beschreven als: ‘het Woord van Gods spreken’. Zij die in Jo-
hannes 1, in de uitdrukking “in het begin was het Woord”, dat ‘Woord’ willen 
vervangen door de naam Jezus, missen daarom de bijzondere nadruk die het 
Woord door de hele Bijbel heen heeft.

Maar de Bijbel spreekt nadrukkelijk niet over een eenzijdige communicatie, 
alsof God mensen alleen maar vertelt wat zij moeten doen. Communicatie is, 
net als bij ons, tweerichting verkeer. God verwacht een antwoord op Zijn vra-
gen, maar ook wij kunnen dingen aan God vragen en dan geeft Hij antwoord. 
Dat laatste is u uiteraard maar al te goed bekend als ‘gebed’: mensen bidden 
tot God om iets. In elke taal blijkt duidelijk wat in het dagelijks leven een be-

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling 
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langrijke rol speelt, uit het aantal woorden dat die taal kent om de verschil-
lende facetten daarvan te beschrijven. Het Hebreeuws kent een zeer groot 
aantal begrippen voor uitingen tot God. Kijk alleen maar eens naar deze paar 
verzen uit één Psalm, waarbij het Nederlands nauwelijks de rijkdom van het 
Hebreeuws aan kan:

Hoor mijn woorden, HEER, sla acht op mijn klagen.
Luister naar mijn hulpgeroep, mijn Koning en mijn God,
tot u richt ik mijn bede.
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem,
in de morgen wend ik mij tot u en wacht. (Ps 5:2-4)

En dit is nog maar een fractie van de uitdrukkingen die in de Schrift gebruikt 
worden om gebed te omschrijven. Gebed is ook iets dat iedere gelovige bezig 
houdt, een onderwerp waar mensen vragen over hebben. Dat zien we al als 
de discipelen tot Jezus komen met het verzoek: “Heer, leer ons bidden”.

Voordat we echter nog wat verder kijken naar gebed, eerst nog iets over die 
communicatie tussen God en mensen. Terloops werd daarbij ook het begrip 
‘luisteren’ genoemd. Direct gekoppeld aan het begrip dat God spreekt, is ui-
teraard zijn verlangen dat de mens dan luistert. Over één van de slechtste 
koningen die Juda ooit gekend heeft, lezen we: "De HERE sprak tot Manasse 
en zijn volk, maar zij luisterden niet” (2 Kron 33:10). In een Psalm zien we dat 
het volk tot God roept en Hij dan luistert, maar dat dit niet wederkerig is:

Riep je om hulp, Ik redde uit de nood en gaf antwoord uit het duister van 
de donder ... ‘Hoor, Mijn volk, ik moet je vermanen, Israël, luister naar 
mij.’ ... Maar Mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van Mij weten. Toen 
liet Ik hen begaan, koppig volgden zij hun eigen inzicht. Ach, wilde Mijn 
volk maar horen, wilde Israël Mijn wegen maar volgen. (Ps 81:8-14)

De grote klacht in Jesaja is dat Israël, Gods knecht, doof en blind is: blind om-
dat het Gods machtige hand in de wereld niet herkent en doof omdat het niet 
naar Zijn woorden hoort (dat de genezingen van Jezus regelmatig blinden en 
doven betreffen is dan ook niet toevallig). Maar als zij doof blijven komt er 
toch een moment dat ook God Zich dan doof houdt. God zegt tot het volk: 
“Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik Mijn ogen af, ook als je aanhou-
dend bidt, luister Ik niet” (Jes 1:15). Als we dat wat meer in detail bekijken, 
blijkt er op een aantal plaatsen een directe koppeling te worden gemaakt tus-
sen luisteren en gehoord worden. Zie Spreuken 1:23-24,28:

Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort Ik mijn Geest over je 
uit, dan laat Ik je delen in Mijn wijsheid. Maar toen Ik je riep, wees je Me af, 
toen Ik je Mijn hand bood, nam je die niet aan ... Dan zul je me roepen, 
maar Ik antwoord niet, je zult Me zoeken, maar je vindt Me niet.

Mark Hale
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Dergelijke woorden zien we ook wanneer Jeremia voor het volk wil pleiten:

Ze zijn tot dezelfde wandaden vervallen als hun voorouders, die al weiger-
den Mijn geboden na te leven [letterlijk: naar mijn woorden te horen] ...  
Daarom – dit zegt de HEER: ... Ze zullen Mij om hulp roepen, maar Ik zal 
niet naar hen luisteren ... Jeremia, bid niet voor dit volk, kom niet langer 
met smeekbeden, want Ik luister niet als zij Me in hun nood om hulp roe-
pen. (Jer 11:10-14)

Nu heb ik in het voorafgaande veel geciteerd uit het Oude Testament, en de 
vraag is natuurlijk of de situatie in het Nieuwe Testament anders is. Op zich is 
daar geen reden voor, want het is ook in ons geval onredelijk te verwachten 
dat God altijd hoort, vooral als wij Oost-Indisch doof zijn. Als we dan naar het 
Nieuwe Testament gaan, is het eerste dat opvalt, het voorbeeld van Jezus: 
Hij laat bij uitstek zien wat communicatie met zijn Vader betekent. We zien 
duidelijk een vervulling van de profetie dat Hij heeft leren luisteren, en we 
zien Hem ook hele nachten in gebed met zijn Vader. We zien talrijke voor-
beelden hoe Hij op cruciale momenten in zijn aardse leven in gebed tot zijn 
Vader gaat. Dat dit in de Schrift staat, is dan ook duidelijk bedoeld als voor-
beeld voor ons. Jezus leert ook zijn volgelingen om tot God te gaan in gebed. 
Hij is degene die hen leert God aan te roepen als Abba, Pappa. Juist in deze 
communicatie zien we de werkelijkheid van God als Vader terugkeren. Hoe 
meer wij God als Vader zien hoe natuurlijker de communicatie wordt, zowel 
het luisteren als het spreken. We zien dat ook al in gewone gezinnen. De ou-
ders voelen het als een groot goed wanneer hun kinderen naar hen toe ko-
men met problemen of zaken waarvoor ze advies zoeken. Zij willen dan 
graag helpen. Omgekeerd kennen we misschien de verzuchting van een va-
der: ‘als mijn dochter bij me komt dan weet ik al dat ze wat nodig heeft’. Als 
dat al zo werkt in een gewoon gezin, hoeveel te meer met God als Vader. Zou 
Hij tevreden zijn als we Hem alleen maar benaderen als we iets nodig heb-
ben? Zou Hij niet graag zien dat wij Hem raadplegen bij alle keuzes in ons 
leven? Zou Hij tevreden zijn als wij nooit luisteren naar Zijn woorden, maar 
wel verwachten dat Hij naar ons luistert?

Wanneer we lezen dat Israël niet luisterde naar het Woord van God, zijn we in 
eerste instantie misschien geneigd te denken aan het feit dat zij Zijn wetten 
niet hielden. Op zich is die gedachte niet onjuist. Als mensen een levende 
relatie met God willen, zullen ze wel bereid moeten zijn te doen wat Hij 
vraagt, en te erkennen waar ze falen. Ook in het Nieuwe Testament zien we 
voorbeelden waar het duidelijk is dat God niet altijd luistert – wat in feite be-

Overdenking 
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tekent dat iemands gebed niet wordt verhoord. Jezus wijst in een gelijkenis al 
op de Farizeeër en de tollenaar, waarbij de Farizeeër God feliciteert met zo’n 
dienaar als hij: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen … en dat 
ik ook niet ben als die tollenaar” (Luc 18:11). Dat is natuurlijk wat extreem, 
maar later houdt ook Jakobus zijn lezers voor dat ze niet altijd verhoord wor-
den, vanwege hun eigen gedrag:

U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, 
maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets 
omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u 
wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. (Jak 4:2,3)

Het is daarom wat vreemd dat er christenen zijn die menen de Bijbel niet te 
hoeven lezen, dus grote delen van Gods Woord niet te hoeven ‘horen’, en 
toch menen dat zij er recht op hebben dat God naar hen luistert. Ja, uiteraard 
moeten we proberen ware discipelen te zijn, willen we een werkelijke band 
opbouwen met onze Vader. Maar ‘luisteren naar God’ houdt daar niet op. 

God heeft ons Zijn Woord gegeven, en daarin staat veel meer dan alleen 
maar wat Hij van ons vraagt. Veel van de Schrift is gevuld met voorbeelden. 
Daarbij is het essentieel te beseffen dat de Bijbel geen geschiedenisboek is 
waar toevallig een aantal verhalen uit het verleden bij elkaar gezet zijn. Dit 
zijn allemaal praktijklessen. We kunnen de keuzes zien die anderen gemaakt 
hebben en hoe zij met specifieke problemen zijn omgegaan. Deze lessen zijn 
niet bedoeld zodat wij op een rechterstoel kunnen gaan zitten en vaststellen 
of wij vinden dat ze het goed of slecht gedaan hebben, hoe menselijk zo’n 
reactie ook zou zijn. Deze lessen zijn gegeven als Gods woorden, als de ma-
nier waarop Hij tot ons spreekt als deel van onze opvoeding, om te komen 
van kind tot volwassenheid. Naast grote stukken theorie zijn er ook heel veel 
praktijkvoorbeelden. Soms van hoe het wel moet en soms ook van hoe het 
niet moet. Soms is er een directe reactie van God, soms vinden we die pas 
verderop in de Schrift, en soms moeten we zelf uit de gevolgen afleiden of 
iemand een goede keuze gemaakt heeft of niet. En mochten we daar een 
keer niet uitkomen, dan kunnen we altijd vragen om meer uitleg. Dat is wat 
David bedoelde toen hij Gods Woord omschreef als een licht voor zijn pad. 
Voor hem was het geen droge theorie maar heel praktisch. En toch had hij 
nog lang niet zoveel woorden als wij. Op deze wijze leren we echt luisteren 
naar wat God ons wil vertellen.

Wie Mij liefheeft zal naar Mijn Woord horen 



8 Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

De volken zullen U loven

God heeft de nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob gekozen om Zijn volk 
te zijn, speciaal uitverkoren om Hem te dienen en van Hem te getuigen: “U bent 
een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de 
aardboden zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn” (Deut 14:2).

Het hele Oude Testament spreekt van Gods doel met de Israëlieten. De Wet van 
Mozes werd hen gegeven als leidraad voor het dagelijks leven en de godsdienst 
van de natie, eerst in de woestijn en tenslotte in het beloofde land. Onder deze 
Wet moest de hogepriester Aäron de volgende zegen uitspreken: “De HEERE ze-
gene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u gena-
dig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!” (Num 6:23-26). 
In vers 2 van Psalm 67 horen wij een weerklank van deze zegen: “God zij ons ge-
nadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten”.

Spreekt deze psalm dan alléén Israël aan? Juist niet! De overige verzen spreken 
over ‘de volken’ – zij die niet tot het volk Israël behoren: “Dan zal men op de aar-
de Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. De volken zullen U, o God, 
loven ... De natiёn zullen zich verblijden en juichen, omdat U de volken recht-
vaardig zult oordelen ... alle einden der aarde zullen Hem vrezen” (vzn 3 t/m 8).

Hoewel het volk Israёl, de Joden, Gods uitverkoren volk was (en dat nog altijd is), 
Gods liefde gaat uit naar alle mensen die in Hem geloven. En het volk Israël 
moest daarin een belangrijke rol spelen als Gods getuige: “Het is te gering dat U 
voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob ... Ik heb U 
ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken” (Jes 49:6). Juist dit vers heb-
ben Paulus en Barnabas aangehaald toen de Joden in Antiochiё het evangelie 
verwierpen: “Wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de HEERE ons 
geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid 
zou zijn tot aan het uiterste van de aarde” (Hand 13:46,47).

Opvallend is het feit dat in Psalm 22, na de profetische woorden over de kruisi-
ging van de Messias, er wordt gesproken over de bekering van de heidenen (zij 
die niet tot Gods verbondsvolk behoren – de ‘Godlozen’): “Zij hebben mijn han-
den en mijn voeten doorboord ... Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en wer-

Psalm 67 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

pen het lot om mijn gewaad ... Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het 
midden van de gemeente zal ik U loven ... Alle einden der aarde zullen eraan 
denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen 
zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE, Hij 
heerst over de heidenvolken” (Ps 22:17,19,23,28,29).

De dood van de Heer Jezus maakte dus niet alleen de verkondiging van het 
evangelie aan Joden maar ook aan niet-Joden mogelijk. Na de opstanding van 
Jezus predikten de apostelen eerst in Jeruzalem en Judea en daarna overal in de 
Romeinse wereld. Uiteindelijk werd het evangelie gepredikt “tot aan het uiterste 
van de aarde”, en ook wij hebben – door de voortzetting van dit werk door trou-
we dienaars van God – de gelegenheid gekregen tot Christus te komen.

Joden in 't algemeen worden (nog) niet tot het evangelie van de verrezen Heer 
aangetrokken. Maar zelfs in hun ongeloof getuigen zij van de God van Israёl: de 
terugkeer van het volk naar het beloofde land is een belangrijke teken dat God 
nog werkzaam is in de wereld en dat de komst van Zijn Zoon nabij is.

Interessant is de vermelding in vers 7 van Psalm 67 van de opbrengst van de aar-
de: “De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons”. Het 
komende Koninkrijk, zoals verschillende profeten duidelijk maken, is een tijd van 
vruchtbaarheid: “De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis 
zal zich verheugen en in bloei staan als een roos” (Jes 35:1). Ook Psalm 72 
spreekt hiervan: “Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, 
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het 
gewas op de aarde” (Ps 72:16). Het gaat echter niet alleen om de oogsten, maar 
ook om het bloeien van vrede en gerechtigheid: “Want zoals de aarde haar ge-
was voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de 
Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken” (Jes 61:11).

Wij stellen echter de vraag: Wanneer Jezus Christus verschijnt, zullen “alle ein-
den der aarde God vrezen” (Ps 67:8)? Het antwoord is: Niet onmiddellijk, maar 
als Jezus eenmaal alle tegenstand gebroken heeft, zullen de mensen Gods Ko-
ning in Jeruzalem erkennen: “O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtig-
heid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met ge-
rechtigheid [vergelijk Ps 67:5] ... In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei ko-
men; er zal grote vrede zijn ... alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, 
alle heidenvolken zullen hem dienen” (Ps 72:1-11).

Wie zou niet deel willen hebben aan zo’n Koninkrijk? God verlangt dat wij ons 
daar nu op voorbereiden – door dat evangelie te geloven en ons in Jezus Christus 
te laten dopen ,om opgenomen te worden in het volk van het nieuwe verbond!
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Het vierde dier dat Daniël in een nachtgezicht zag, had op zijn kop tien horens. 
In het boek Openbaring heeft dit dier zeven koppen waarop zeven kronen zijn. 
De kronen betekenen dat de zeven koppen koninkrijken zijn. Maar welke?

Wanneer we in de Schrift de heilsgeschiedenis nagaan, valt al snel op dat er zes 
machten zijn geweest waaronder Gods volk veel heeft moeten lijden.

Als eerste komt Egypte in aanmerking. Wat Israël, van de tijd van de aartsvaders 
tot de inbezitneming van het beloofde land, van dit Rijk heeft moeten verduren, 
wordt samengevat in de ‘geloofsverklaring’ van een trouwe Israëliet: “Een zwer-
vende Arameeër was mijn vader; hij trok met weinige mannen naar Egypte en 
verbleef daar als vreemdeling, maar werd er tot een groot, machtig en talrijk 
volk. Toen de Egyptenaren ons mishandelden en verdrukten en ons harde sla-
venarbeid oplegden, riepen wij tot de HERE, de God van onze vaderen, en de HE-

RE hoorde onze stem en zag onze ellende, moeite en verdrukking. Toen leidde 
ons de HERE uit Egypte met een sterke hand … Hij bracht ons naar deze plaats 
en gaf ons dit land, een land, vloeiende van melk en honing” (Deut 26:5-9).

De identiteit van de tweede macht ligt dan voor de hand: Assur. Om Zijn zondi-
ge volk te straffen had God door de profeet Jesaja gezegd: “Zie, de HERE doet 
over hen opkomen … de koning van Assur met al zijn heerlijkheid; deze zal … 
binnendringen in Juda, en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de 
hals [Jeruzalem]” (Jes 8:7,8). God noemde de macht van Assur “de roede van 
mijn toorn, in welks hand mijn gramschap is als een stok” (Jes 10:5). Assur maak-
te een eind aan het noordelijke Tienstammenrijk Israël.

Na Assur kwam Babel, het Rijk dat Juda ten val bracht. Dit zal de reden zijn 
waarom Israëls profeten zo veel over Babels poging alle volken te veroveren en 
op te nemen in zijn Rijk, en zijn dramatische nederlaag hebben geschreven.

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling  

De draak 
en de

tien Rijken

4. De zeven koppen en tien horens in Openbaring 17
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Binnen vijftig jaar nadat Babel Jeruzalem en de tempel had verwoest, werd het 
Rijk door Kores (Cyrus) veroverd, en hiermee kwamen de Joden onder de heer-
schappij van de Perzen. De Joodse ballingen mochten terugkeren naar hun land, 
maar Juda was een vazalstaat. Al waren de Joden ca. tweehonderd jaar onder 
het bewind van Perzië, van hun wedervaren is weinig bekend. Het boek Esther 
biedt een blik op het gevaar waaraan zij nog altijd blootstonden. Haman gaf de 
Perzische koning Ahasveros de raad: “Er is één volk, dat verstrooid en afgezon-
derd leeft onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk ... maar de wetten 
van de koning volbrengt het niet, zodat het de koning niet past het met rust te 
laten ... En brieven werden door middel van ijlboden verzonden naar alle gewes-
ten van de koning, dat men zou ... doden en uitroeien alle Joden” (Esther 3).

De profetieën in het boek Daniël geven belangrijke informatie over het volgen-
de Rijk: Griekenland: “zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dage-
lijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting 
brengt” (Dan 11:31). Het deuterocanonieke boek 1 Makkabeeën laat goed zien 
hoe deze profetie in vervulling ging met de vergeefse poging van de Griekse ko-
ning Antiochus Epifanes de Joodse godsdienst uit te roeien, door een einde te 
maken aan de tempeldiensten in Jeruzalem, de Joodse geschriften te vernieti-
gen en de Joodse feesten en de besnijdenis te verbieden. De Joden kwamen in 
hevig verzet, maar hun weer verworven onafhankelijkheid was van korte duur.

Het Griekse Rijk moest de macht afstaan aan Rome, dat ook de macht over de 
Joden ging uitoefenen. Het boek Openbaring toont op symbolische wijze deze 
zesde wereldmacht, die Gods volk zwaar heeft geteisterd, in drie fasen van zijn 
geschiedenis. Eerst is het de wereldse macht die we in de evangeliën zien. Jezus 
voorzag een grote crisis, die veertig jaar na zijn opstanding zou komen: “zij zul-
len vallen door de scherpte van het zwaard en als gevangenen weggevoerd wor-
den onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, tot-
dat de tijden van de heidenen vervuld zijn” (Luc 21:23,24). Het vierde dier van 
Daniël 7 wordt in Openbaring 12 een ‘draak’ genoemd. De historische achter-
grond wordt samengevat in een gebed van de jonge gemeente: “Want inder-
daad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die U gezalfd 
hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Isra-
el” (Hand 4:27). Openbaring 12 toont dat na Christus’ hemelvaart zij “die de ge-
boden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (vs. 17) vervolgd 
werden.

Met de Joodse verwerping van Jezus als Messias en Heiland, en de algemene 
verharding van hart die tot zijn wederkomst zal duren, vestigt het boek Openba-
ring de aandacht op de Romeinse vervolging van Christus' volk uit de heidenwe-
reld. Het is de Romeinse macht die verantwoordelijk is voor de verdrukking tot 

Arthur Hale
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de dood toe van christenen, waarvoor Jezus waarschuwde in zijn brief aan Smyr-
na (Openbaring 2:10). De felle vervolging van christenen door Diocletianus (303-
311), in een poging de christelijke godsdienst uit te roeien, ligt achter wat Johan-
nes zag bij het openen van de vijfde zegel: zielen onder het altaar die om wraak 
roepen (Openbaring 6:9,10).

Daniël 7 voorzag dat het Romeinse Rijk uiteindelijk verdeeld zou worden onder 
‘tien’ koningen, waaruit een macht zou komen die naast wereldse ook religieuze 
macht zou uitoefenen. Deze is, zoals al eerder in deze artikelserie is uitgelegd, 
het onderwerp van Openbaring 13, waar gesproken wordt van een ‘beest’ dat 
“macht werd gegeven over elke stam en natie en taal en volk” (vs. 7) en die oor-
log voert tegen Gods ware gelovigen. Dat is de tweede fase.

Openbaring 17 toont de derde fase. Openbaring 13 beschrijft de identiteit van de 
macht van Daniël 7: “het had zeven koppen en tien horens” (vs. 3). Met het oog 
op de situatie in de tijd van Johannes wordt dit nader verklaard: “Ook zijn het 
zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet 
gekomen” (vs. 10). Daniël spreekt over koningen, terwijl de uitleg duidelijk 
maakt dat hiermee koninkrijken worden bedoeld. Zo is het ook hier, dus de vijf 
die zijn gevallen kunnen beter gezien worden als Rijken dan als koningen.

De woorden: “een is er nog” kunnen in de tijd van Johannes alleen betrekking 
hebben op de macht van Rome, die in Openbaring 12 wordt beschreven als een 
‘draak’. De vijf Rijken die zijn gevallen zijn dan, zoals we zagen, Egypte, Assur, 
Babel, Perzië en Griekenland. Uit de macht van Rome kwam een andere, vervol-
gende macht tevoorschijn: “een beest met tien horens en zeven koppen; en op 
zijn horens tien kronen”. “En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote 
macht. En ik zag een van zijn koppen [het zesde, Rome] als ten dode gewond, en 
zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing ach-
terna” (Op 13:1-3). Als gevolg van aanvallen van Germaanse stammen kwam het 
Romeinse Rijk ten val. Maar die hebben geen plaatsvervangend Rijk gesticht. 
Rome herleefde in wat men ‘het heilige Romeinse Rijk’ noemt, een combinatie 
van wereldse en geestelijke macht, die geen plaats voor andersdenkenden toe-
liet. De Spaanse Inquisitie, bijvoorbeeld, is één van talloze gevallen. Een histori-
cus merkte hierover op: “Naar schatting heeft dit instituut op dit schiereiland 
[het Iberische] in enkele tientallen jaren meer mensen om geloofsredenen ter 
dood gebracht dan alle de christenen vervolgende keizers in geheel het romein-
se rijk gedurende drie eeuwen” (Dr. A.J. Visser, in Kerkvorsten en kerkvervolgers).

Met betrekking tot dit ‘beest’ in zijn laatste verschijningsvorm wordt op raadsel-
achtige wijze gezegd: “En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, 
maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens, die u zag, 
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zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur 
ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en ge-
ven hun kracht en macht aan het beest” (Op 17:11-13).

Deze kennelijk korte periode (want aangeduid met één uur) komt ten einde met 
het conflict met Christus, waarmee de eeuwenlange heerschappij van mensen, 
gesymboliseerd door de zeven koppen, voorgoed teneinde komt, om plaats te 
maken voor Gods Koninkrijk: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar 
het Lam zal hen overwinnen want Hij is de Heer van de heren en de Koning van 
de koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelo-
vigen” (Op 17:14).

De profeten in Israël hadden gesproken van een aanval op het land van Israël, en 
in het bijzonder Jeruzalem. In de laatste hoofdstukken van zijn boek spreekt Za-
charia van Gods voornemen de volken van de wereld bijeen te brengen in dat 
land, nadat de Joden uit hun verstrooiing in alle landen daar teruggekeerd zijn, 
nog niet gelovende in Jezus Christus als hun Messias en Heiland. In deze crisis 
verschijnt Christus met Gods heilige engelen.

Deze strijd in Openbaring 17 is in enkele opzichten anders dan die in Zacharia 12-
14, Joël 3, Daniël 11:40 en verder, Ezechiël 38 en 39 en andere vergelijkbare pro-
fetieën. Dit lijkt bewuste opstand te zijn tegen Christus: “zij zullen oorlog voeren 
tegen het Lam”. De situatie is dezelfde als in Psalm 2: “Waarom woelen de vol-
ken en zinnen de natiën op ijdelheid'? De koningen van de aarde scharen zich in 
slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: 
Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!” Uit deze 
laatste woorden blijkt dat de rebellen de strenge heerschappij ervaren van God 
en Zijn Gezalfde, de Heer Jezus Christus, en bewust in opstand komen tegen hun 
regering. (Iets wat gemakkelijk voorstelbaar is, gezien de grote nadruk die te-
genwoordig gelegd wordt op vrijheid, het niet accepteren van belemmeringen, 
zelf uit te maken wat men wil – J.K.D.)

Bovendien zijn zij die Christus vergezellen niet de engelen om wier tussenkomst 
Joël had gebeden: “Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen” (Joël 3:11) – een 
toespeling blijkbaar op Davids beroep op de engelen God te loven: “u krachtige 
helden die Zijn Woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn Woord” (Ps 
103:20). De meest redelijke verklaring lijkt te zijn, dat Christus bij zijn komst de 
engelen uitzendt om Gods uitverkorenen uit alle tijden en landen bijeen te bren-
gen voor zijn rechterstoel. Nu delen allen die waardig zijn bevonden eeuwig le-
ven te ontvangen, met Hem de overwinning over de wereld, om alles op aarde 
tot onderdanigheid aan Gods wil te brengen.
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Joppe/Jaffa

Hans den Boer - Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

De havenplaats Jaffa, vroeger Jafo, Joppe, geheten (mooi, schoon) wordt 
al rond 2000 v C. vermeld bij de toewijzing van het erfdeel van de stam 
Dan (Jozua 19:46). En koning Salomo, die de tempel voor de HEER in Jeru-
zalem ging bouwen, maakte met koning Hiram van Tyrus afspraken over 

de houtlevering daarvoor. Deze liet cederhout van de 
Libanon in vlotten naar Jafo vervoeren (zie 2 Kron 2:15). 
Ook de profeet Jona, die opdracht van de HEER kreeg 
naar Ninevé te gaan, vluchtte uit de haven van Jaffa in 
een schip met bestemming Tarsis. In de nieuwtesta-
mentische tijd, toen de stad onder Romeins bestuur viel, 
kreeg Joppe grote bekendheid door het verblijf van de 
apostel Petrus. Hier vond de opwekking van Tabita 
plaats. Petrus logeerde bij zijn naamgenoot Simon, een 
leerlooier in een huis aan zee (Hand 10:6). Dat was een 

gunstige plaats voor zijn bedrijf: de huiden werden geloogd en moesten 
goed met water worden uitgespoeld.
De eeuwen door is er vaak om Jaffa gevochten en zo kwam de plaats in 
wisselende handen. De Romeinen hebben er sterk hun stempel op ge-
drukt. In de 2e eeuw na C. raakte Joppe verwik-
keld in de Joodse opstand tegen de Romeinen. 
Die werd door keizer Hadrianus onderdrukt. Tij-
dens de regering van keizer Constantijn kwamen 
pelgrimages op gang. Eeuwenlang hebben pel-
grims, op weg naar Jeruzalem, elkaar hier ont-
moet. Tijdens het bewind van de moslims, de 
kruisvaarders en de Turken bleef Joppe haar ha-
venfunctie behouden. Er leefden voornamelijk Arabieren maar daarnaast 
bleef er een Joodse gemeenschap. In het begin van de 20e eeuw kochten 
Joodse kolonisten uit Rusland een landstrook ten noorden van Yafo (de 
Arabische naam) en begonnen met de bouw van het huidige Tel Aviv, tot 
voor kort de hoofdstad van Israël. In 1950 werden Jaffa en Tel Aviv be-
stuurlijk samengevoegd. In 1965 werd de haven van Jaffa gesloten en een 
nieuwe in Asdod gebouwd. Nu is Jaffa een toeristische trekpleister, waar 
zelfs het huis van Simon de leerlooier nog te zien zou zijn.

Joppe/Jaffa
               •

•
                Jeruzalem 



Zelf studeren
met Open Bijbel

Grondslagen van het leven in een gemeente (1)

Wat is een gemeente?

In het Matteüs evangelie spreekt Jezus zich enkele keren uit over de organisatie 
van de gelovigen die er na zijn hemelvaart zal zijn. Hij spreekt tot Petrus over het 
bouwen van zijn gemeente. En in het volgende hoofdstuk geeft Jezus aan wat je 
moet doen als je broeder of zuster in het geloof zondigt. Als het direct bespre-
ken niets oplost, moet het aan de gehele gemeente worden voorgelegd. In Han-
delingen en de brieven zien we dit begrip ‘gemeente’ veel vaker terugkomen. Dit 
is de vertaling van het Griekse woord ekklesia, dat meer dan honderd keer in het 
Nieuwe Testament wordt gebruikt. De NBV vertaalt dit woord vaak met 
‘gemeente’, maar in een aantal gevallen ook met kerk. In de brief aan de Efeziërs 
is het steeds een kerk, terwijl in bijvoorbeeld de brieven aan de Korintiërs het 
steeds als gemeente wordt vertaald. Er is wel een reden voor dit verschil, maar  
die zullen we later bekijken. In deze serie studies zal steeds ‘gemeente’ worden 
gebruikt, ook om duidelijk te maken dat het niet gaat om een gebouw.

In de Griekse wereld was een ekklesia het woord voor een volksvergadering. Let-
terlijk betekent het woord een wegroeping of bijeenroeping. De burgers van een 
stad werden bijeengeroepen om over bepaalde zaken te beslissen. We hebben 
daar een voorbeeld van in Handelingen 19, bij de volksoproer in Efeze. Het 
woord ekklesia wordt daar vertaald als “de volksvergadering” (NBV) of “de ver-
gadering” (HSV).

De één nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering [ekkklesia] 
was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. ... 
Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering 
[ekklesia] over beslist worden. (Hand 19:32,39 HSV)

Het is echter duidelijk dat dit begrip ekklesia, behalve hier in Handelingen, niet 
in deze betekenis van volksvergadering wordt gebruikt. Het wordt elders in het 
Nieuwe Testament gebruikt in de betekenis zoals we het in de Griekse vertaling 
van het Oude Testament (de Septuaginta) tegenkomen. Het woord moet dus 
begrepen worden in de betekenis die een Jood daaraan zou geven. Het wordt 
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daar onder meer gebruikt in de volgende verzen: Deuteronomium 4:10; 23:3,8; 
Jozua 8:35; 1 Koningen 8:14,65 en Ezra 10:8,12.

Vraag 1: Zoek deze passages eens op. Wat is de betekenis zoals het in de Griekse 
vertaling van het Oude Testament gebruikt wordt?

We zagen dat Jezus dit begrip ‘gemeente’ gebruikte om de samenkomsten van 
toekomstige christenen te beschrijven, en we zien in Handelingen dat de aposte-
len dit in de praktijk gebracht hebben door van de gemeente een werkelijkheid 
te maken. Toch zien we dat dit woord ‘gemeente’ feitelijk in twee verschillende 
betekenissen gebruikt wordt. De eerste betekenis zien we, bijvoorbeeld, in de 
volgende verzen: Galaten 1:13; Efeziërs 1:22; 5:23. De tweede betekenis komen 
we onder meer hier tegen: Kolossenzen 4:15,16; Openbaring 1:20

Vraag 2: Zoek deze verzen eens op, en probeer vast te stellen welke twee bete-
kenissen er zijn.

De NBV’21 probeert dit verschil helder te maken, door de woorden ‘gemeente’ 
en ‘kerk’ te gebruiken, maar dat wordt toch niet helemaal consequent toege-
past. Alle gelovigen kwamen samen als gemeente in een bepaalde plaats. Ge-
zien de situatie in de eerste gemeenten zou het minder wrijvingen hebben gege-
ven als er verschillende gemeenten waren voor Joodse en voor niet-Joodse be-
keerlingen, of voor slaven en hun meesters. Maar blijkbaar is het Gods bedoeling 
dat de splitsing alleen op basis van geografische regio zou zijn. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt op basis van afkomst of status in de wereld, maar alleen 
op basis van een bepaalde locatie. Het moest wel mogelijk zijn voor alle leden 
om op één plaats samen te komen in een regelmatige fysieke ontmoeting.

Het beeld van een lichaam

Op verschillende plaatsen in zijn brieven gebruikt de apostel Paulus het beeld 
van de gemeente als het lichaam van Christus. Jezus is het hoofd, en zijn lichaam 
is de gemeente. Zoals Paulus aan de Efeziërs schrijft: “Hij [God] heeft alles aan 
zijn voeten gelegd en Hem [Christus] als hoofd over alles aangesteld, ten behoe-
ve van de kerk [gemeente], die zijn lichaam is …” (Efez 1:22-23). In de brief aan 
de gemeente in Kolosse schrijft Paulus “Hij [Jezus] is het hoofd van het lichaam, 
de kerk [gemeente]” (Kol 1:18). Alle ware gelovigen uit alle tijden zijn verenigd in 
de ene gemeente van Christus. Aan de Korintiërs schrijft Paulus: “wij zijn allen 
gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of 
Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt” (1 
Kor 12:13). De gemeente is niet gesplitst op basis van sociale status of afkomst. 
Joden en Grieken, slaven en hun meesters. Voor zover gedoopt, vormen allen 
samen die gemeente, en leren met elkaar om te gaan op een manier die in het 
normale dagelijks leven niet het geval zou zijn.

Bijbelpassages uit de NBV21 Vertaling, tenzij anders vermeld
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En ook hier is er aan de ene kant het lichaam in het klein, op één locatie op een 
bepaalde moment in de tijd, en aan de andere kant het lichaam in het geheel dat 
pas bij de wederkomst van Christus werkelijkheid zal zijn. Het is echter van we-
zenlijk belang de plaatselijke gemeente als lichaam te zien om de lessen die hier-
in opgesloten zijn in het klein in de praktijk toe te leren passen. Door de lessen 
van het lichaam in de plaatselijke gemeente te leren wordt toch over alle tijden 
en locaties uiteindelijk één lichaam gevormd.

In de eerste brief aan de Korintiërs legt Paulus uit dat de leden van een gemeen-
te allemaal verschillende gaven hebben, en dat die dienen “ten bate van de ge-
meente”. En in dat verband vergelijkt hij ook hier de gemeente met een mense-
lijk lichaam. Het bestaat uit vele leden, ieder met zijn of haar eigen taak en ga-
ven, die samen één geheel vormen. Daarbij heeft ieder lid een eigen inbreng. 
Een ieder voegt iets toe aan het geheel. Door het gemis van de inbreng van een 
lid, ontbreekt er iets aan het lichaam.

Vraag 3: Lees nu 1 Korintiërs 12. Paulus schrijft dit in eerste instantie in verband 
met bijzondere gaven, maar de principes zijn breder toepasbaar. Welke lessen 
leren we van het beeld van een hand, een voet, een oor of een oog?

De gemeenteleden moeten leren dat God ieder lid een plaats gegeven heeft (1 
Kor 12:18). En ieder mens heeft zijn eigen gaven, zegt Paulus: “Al deze gaven 
worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonder-
lijk toebedeelt zoals Hij wil” (1 Kor 12:11). Juist een lichaam is een treffend beeld 
om de verscheidenheid aan te geven. Ieder orgaan, lichaamsdeel en de andere 
elementen van een lichaam, heeft een eigen functie en ook eigen kenmerken, en 
toch werkt alles samen waarbij meerdere elementen betrokken zijn om een be-
paalde handeling mogelijk te maken. Als er iets mis is met één deel, dan voelt 
het hele lichaam zich ziek. Het beeld van een lichaam geeft dus aan dat allen 
verschillend zijn, en dat zij elkaar moeten aanvullen en ondersteunen. God heeft 
het lichaam samengesteld, is de boodschap van Paulus, en wij moeten zorgen 
dat ieder lid zijn of haar inbreng kan hebben, want anders ontbreekt er iets aan 
het lichaam. Ook in de brief aan de Romeinen benadrukt Paulus dit beeld van 
een lichaam: “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 
dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ie-
der apart, elkaars lichaamsdelen” (Rom 12:4-5).

Vraag 4: Lees nu Romeinen 12:4-11. Waartoe dienen de verschillende functies 
die de lichaamsdelen hebben?

De gemeente is dus een door God gegeven orgaan, waarin we Zijn principes le-
ren in het omgaan met elkaar. Dit wordt niet beschreven als iets wat vanzelf-
sprekend is, maar iets waaraan de leden moeten werken. Het samenwerken met 
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anderen is niet vanzelfsprekend. De een ligt een ander misschien wat minder, of 
de komt uit een andere sociale klasse dan de ander. Maar de gemeente is daar-
door ook een leerschool. Ieder lid moet leren om een hechte eenheid te vormen.

Doel van de gemeente

Iets later in de brief aan de Efeziërs komt Paulus terug op dit beeld van de ge-
meente als lichaam van Christus, en legt daar ook uit wat Gods doel is met de 
gemeente.

Vraag 5: Lees nu eerst Efeziërs 4:11-16 en probeer te bepalen wat het doel van 
de gemeente is.

Deze woorden benadrukken dat het leven in een gemeente noodzakelijk is voor 
een ontwikkeling. Dat wordt in het beeld van een lichaam uitgedrukt als groei. 
Zelfs toen de gaven van de Geest nog doorgegeven werden, had niet elk per-
soon alle mogelijkheden voor de door God gewenste groei. Elke gelovige, zelfs 
degene met de grootste gaven, was slechts gedeeltelijk toegerust. Iedereen had 
nodig wat de anderen te bieden hadden, en de gemeenschap als geheel had no-
dig wat elk individu kon leveren. God heeft Zijn gaven bewust verdeeld over de 
leden, zodat de noodzaak voor een band in de vorm van een gemeente voor een 
ieder duidelijk zou zijn.

Het doel van deze groei door een band wordt heel duidelijk aangegeven in de 
gebruikte woorden in deze verzen uit de brief aan de Efeziërs.

 Vers 12 – “toerusten”: Het gebruikte woord is een zelfstandig naamwoord 
(toerusting). Het achterliggende Griekse woord betekent iemand geschikt 
maken voor een bepaalde taak. De grondgedachte is de geschiktheid van 
iets of iemand te verbeteren. In dit geval heeft het woord speciaal betrekking 
op de verbetering van het begrip dat de gemeente heeft van het Woord van 
God.

 Verzen 12,16 – “opbouwen”: het Griekse woord geeft de bezigheid van het 
bouwen van een gebouw of bouwwerk aan, en figuurlijk: geestelijke op-
bouw, instructie. Zoals een gebouw van zijn oorspronkelijke fundament tot 
volle omvang groeit, zo groeit het lichaam van Christus in omvang en kwali-
teit.

 Vers 13 – “de volmaakte mens”, of zoals de HSV het vertaalt “tot een volwas-
sen man”. Het Griekse woord wordt elders soms als ‘volmaakt’ vertaald, 
maar ook soms als ‘volwassen’, en het heeft deze beide betekenissen. Juist in 
verband met het gebruikte beeld van een groeiend lichaam, is ‘volwassen’ 
mogelijk een betere vertaling. Het beeld van een kind dat opgroeit tot een 
volwassen man komt duidelijk naar voren in verzen 13 en 14. Navolgers van 



Christus zijn niet meer onmondig, maar moeten opgroeien tot volwassen 
discipelen in Christus. Merk op hoezeer het beeld is gebaseerd op het men-
selijke groeiproces, waarbij verschillende afzonderlijke delen van het li-
chaam, elk in hun eigen tempo, naar volwassenheid groeien, en uiteindelijk 
één enkele volwassen mens tot stand brengen.

De verzen maken ook duidelijk dat het gaat om verschillende soorten groei. 

Groei in kennis

Het zal u misschien verbazen dat de apostel in deze verzen benadrukt dat er de 
noodzaak is van groei in kennis, en dat de gemeente daarin bijdraagt. Kijk eens 
wat er in de achtereenvolgende zinnen staat:

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door 
ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen … 
niet meer stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er 
maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn … door ons aan 
de waarheid te houden … samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd 
is: Christus (Efez 4:13-15).

Een ieder was afhankelijk van alle anderen voor groei in kennis. De meeste gelo-
vigen moesten leren van degenen die hier bijzonder begaafd in waren – dat wa-
ren de apostelen, profeten en leraars. Als zij die deze gaven hadden er niet zou-
den zijn geweest in de gemeente, dan zouden de anderen niet in kennis hebben 
kunnen groeien zoals God dat bedoeld had. Zelfs de profeten moesten leren van 
de leraars, en de leraars van de profeten. God heeft de situatie zo geleid dat de 
banden in de gemeente nodig waren voor de groei van elke gelovige. Inmiddels 
is het Nieuwe Testament compleet, en zijn een aantal gaven niet meer beschik-
baar. De meeslepende taal van Efeziërs 4 moet ons echter wel overtuigen dat 
Gods principes niet veranderd zijn.

Misschien denkt u dat u niets van anderen kunt leren, of dat u al het nodige van 
één bepaald persoon kunt leren. Dit is echter niet het geval. Het uitwisselen van 
uitleg en discussie over verschillende ideeën die een integraal onderdeel vormen 
van het leven in een gemeente, draagt bij aan de groei in de kennis van zelfs die-
genen die het meeste van de Schriften afweten. De antwoorden en vragen van 
de ‘kinderen’ in Christus helpen vaak bij het verhelderen van bepaalde punten 
voor iedereen. Dan zal ook door meerderen een nieuwe uitleg van verzen ge-
toetst worden aan de woorden van de Schrift. In dit opzicht moet een gelovige 
wijs zijn. Het in de kiem smoren van een nieuwe vraag zou misschien een inte-
ressant gebied kunnen afsluiten, dat had kunnen bijdragen aan de groei van de 
kennis van de afzonderlijke gelovige en de gemeente als geheel.
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Misschien zou u wel willen dat alles van één leraar te leren was! Misschien vindt u 
het verontrustend om te gaan met mensen die de zaken anders bekijken dan 
uzelf. Maar één van de redenen van het leven in een gemeente is de groei in de 
kennis, en die komt doordat de verschillende delen van het lichaam bijdragen 
naarmate de gaven die God hun gegeven heeft.

Groei in aantal

Een deel van het “werk in zijn dienst” en de “volheid van Christus” (vszn 12,13) 
heeft betrekking op het aantal mensen dat van de Waarheid overtuigd wordt. 
Hoewel kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit, is het waar dat “een deel van Is-
raël is onbuigzaam geworden, en dat blijft zo totdat de andere volken voltallig 
zijn toegetreden” (Rom 11:25). 

De gelovige is een licht voor de wereld, maar juist de gemeente wordt in Open-
baring afgebeeld als een kandelaar, die veel meer licht verspreid dan een enkele 
gelovige dat kan doen. En na toetreding van een nieuw lid moet de gemeente 
het nieuwe lid blijven begeleiden, met onderwijs, familie-achtige gemeenschap, 
sociale activiteiten en soms ook financiële steun. Zonder dergelijke steun zou-
den velen het niet vol kunnen houden. Mensen zijn sociale wezens, en hebben 
de gemeenschap van gelijk denkende gelovigen nodig. Het feit dat de gemeente 
zo’n gemeenschap is, of zou moeten zijn, draagt hierdoor bij aan de groei in aan-
tal van degenen die in Christus zijn.

Groei in karakter

Er moet niet slechts groei zijn in kennis en aantal binnen de gemeente. Karak-
ters moeten zich ontwikkelen en karaktertrekken zullen soms aangepast moe-
ten worden. De gemeente met al zijn onderdelen is er opdat gelovigen, als indi-
viduen en als groep, worden opgebouwd. Uiteindelijk is dat tot een eenheid “van 
de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus” (Efez 4:11-13). Liefde en vol-
harding, vergeving, lankmoedigheid, mildheid, goedheid, wijsheid, een juist oor-
deel, heiligheid, gerechtigheid, eerlijkheid moeten allemaal groeien, want “dan 
zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen 
volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus” (Efez 4:15). Dit is een 
zeer belangrijk terrein van groei, want de heiligen uit alle tijden zullen samen de 
wereld met Christus regeren.

Vraag 6: Lees nu Kolossenzen 3:12-15 (en vooral de laatste twee verzen). Op 
welke aspect van het leven in een gemeente wordt de meeste nadruk gelegd?

Voorbereiding voor de toekomst

Tot nog toe hebben we vooral gekeken naar de effecten van een gezonde ge-
meente voor het leven nu, en het groeien naar het hoofd. Maar dat is niet de vol-
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ledige reden waarom God juist de gemeente als organisatievorm gekozen heeft. 
Velen hebben geen heldere voorstelling van het leven in de toekomst, in Gods 
Koninkrijk, met Zijn Zoon als koning. Toch geeft de Schrift daar best wel wat in-
zicht in.

Vraag 7: Lees wat Paulus aan Timoteüs schrijft in 2 Timoteüs 2:11-13. Lees daar-
na de consistente boodschap van Jezus’ laatste woorden in Openbaring 2:26-28; 
5:9-10; 20:6; 21:5. Wat is de rol  van de heiligen in het komende Koninkrijk?

De ware gelovigen worden bij de komst van Jezus veranderd. Hun sterfelijke li-
chaam wordt onsterfelijk, en het vergankelijke wordt onvergankelijk (zie 1 Ko-
rintiërs 15:50-54). Daarna zullen zij een onderdeel uitmaken van de regering van 
Christus, om Hem te helpen met het besturen van een wereld waarin nog sterfe-
lijke mensen zullen leven. Op dat moment moeten alle gelovigen uit alle tijden 
samenwerken, en bovendien de eigenschappen tonen die ze in hun leven in de 
gemeente hebben ontwikkeld. De liefde en zorg voor mensen tonen om hen te 
helpen zich te ontwikkelen. Ja, de gelovigen zullen dan veranderd worden zoals 
Paulus aan de Korintiërs schreef. Maar dat is geen volledige verandering van ka-
rakter. Nu, in ons sterfelijk leven, moet de gelovige zich ontwikkelen tot gelijk-
vormigheid aan het karakter van zijn hoofd, de Heer Jezus. Zoals elders geschre-
ven is: de gezindheid van Christus eigen maken. Dat is een langzaam leerproces, 
en in de gemeente krijgt de gelovige praktijklessen.

De grote geestelijke ontwikkeling tot een nieuwe mens in Christus moet nu 
plaatsvinden, vóórdat een lichamelijke verandering bij de rechterstoel plaats-
vindt. In de zaligsprekingen spreekt Jezus over de nederige van hart, de zacht-
moedigen, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de vredestichters en zij 
die zuiver zijn van hart. Wie is degene die Gods Koninkrijk ontvangt, die de aarde 
beërft, die vertroost wordt, verzadigd wordt, barmhartigheid ontvangt, God ziet 
en kind van God genoemd wordt? Het is degene die nu al barmhartigheid toont, 
die rein van hart is, een vredestichter is, zachtmoedig is, een hater van de zonde 
en een liefhebber van rechtvaardigheid is. Dit zijn geen eigenschappen die we 
hebben bij onze geboorte, maar geleerd moeten worden, met de nodige praktijk 
oefeningen in een gemeente.

Geestelijke ontwikkeling vraagt om ervaring

Gebed en het woord van God helpen veel bij het ontwikkelen tot gelijkvormig-
heid aan Gods karakter, zoals dat te zien is in Christus Jezus. Maar zoals met li-
chamelijke en mentale vaardigheden het geval is, zullen geestelijke vaardighe-
den zich niet zonder oefening ontwikkelen. Dit betekent dat er omstandigheden 
moeten zijn waarin vergeving, barmhartigheid en andere kwaliteiten getoond 
moeten kunnen worden.
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1. Het samenkomen van Gods volk voor een speciaal doel, meestal het samen 
aanbidden van God.

2. De gemeente beschrijft aan de ene kant de verzameling van alle gelovigen, 
waar ook ter wereld door alle eeuwen heen, maar aan de andere kant ook een 
groep gelovigen die op één plaats samenkomen op één bepaald moment in 
de tijd.

3. Ieder lichaamsdeel heeft een eigen functie, met eigen kenmerken, en geen 
enkel deel is overbodig. Alle delen hebben hun waarde voor het geheel. 

4. Om elkaar aan te vullen, zodat het lichaam kan beschikken over de som van 
de delen, en daardoor tot meer in staat is. Als allen hetzelfde waren zou dat 
geen functionerend lichaam opleveren.

5. Het doel van de gemeente is om samen te groeien. En het leven in een ge-
meente is ook essentieel voor die groei.

6. De liefde voor elkaar is het belangrijkste en zal ook alles bij elkaar houden.
7. Bij de wederkomst zal Jezus koning worden, en de gelovigen mogen met 

Hem regeren om de wereld te veranderen. 

Antwoorden op de vragen

Bijvoorbeeld: om vergeving te tonen zijn situaties nodig waarin mensen tegen u 
gezondigd hebben zodat u hen kunt vergeven. Hetzelfde geldt voor de andere 
deugden:

 geduld leren heeft ‘ongemakkeljke’ situaties nodig

 lankmoedigheid leren heeft lange-termijn problemen nodig

 betrouwbaarheid leren heeft beloften nodig die moeilijk na te komen zijn

 medelijden leren heeft in aanraking komen met de moeilijkheden van ande-
ren nodig

Het getrouwd zijn, gezinsleven, het leven van alledag op het werk en op school, 
ziekte en financiële omstandigheden, geven allemaal de gelegenheid om godde-
lijke deugden te oefenen. Maar sommige karaktereigenschappen die toekomsti-
ge wereldleiders nodig hebben worden het beste ontwikkeld in de omstandighe-
den van het leven in een gemeente.

Hier zal de volgende keer verder op ingegaan worden.
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Dagelijks leven in Bijbeltijd

Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers

Inleiding
In het traditionele christendom wordt het gezin gezien als de hoeksteen van de 
samenleving. Het is de zekerheid van het voortbestaan van het menselijk ge-
slacht en het christelijk gedachtegoed. Het gezin is, als het goed is, een veilige 
plaats, waar harmonie, netheid, orde en regelmaat is; waar de kinderen normen 
en waarden leren, om samen te kunnen leven met andere mensen. Dit ‘ideaal’ is 
gebaseerd op de Joodse en christelijke traditie, zoals we die vinden in de Bijbel.

De gezinssamenstelling, zoals we die in de westerse wereld kennen, wordt wel 
‘het kerngezin’ genoemd, vanwege haar geringe omvang: moeder, vader en één 
tot drie kinderen. In het Oude Testament zien we grote gezinnen, met inbegrip 
van alle familieleden van het ‘kerngezin’: (over)grootouders, ooms, tantes, ne-
ven, nichten en zelfs dienaren. Dat noemen we een ‘grootfamilie’.

Man en vrouw
Alles begint bij het geloof dat God de mens heeft geschapen, en dat Hij daar een 
doel mee voor ogen had. Wie dat gelooft, zal ook beseffen dat God deze door 
Hem geschapen mensen niet zelf maar heeft laten uitzoeken hoe zij het gingen 
redden. Alles wat gemaakt wordt heeft een gebruiksaanwijzing nodig. Wie ge-
looft dat het menselijk leven zich door evolutie en aanpassing ontwikkelt, kan 
hier ophouden met lezen, want dan zijn alle normen en waarden onderlinge af-
spraken, die in de loop van de tijd veranderen, of worden opgezegd.

De Bijbel begint met te vertellen dat God de mens (letterlijk: de man) schiep; dat 
wil zeggen vormde zoals een pottenbaker een vorm maakt, en die vervolgens 
tot leven wekte. Daarvóór had God dieren geschapen in twee vormen, mannelijk 
en vrouwelijk, die nakomelingen konden verwekken. Toen de man zich daarvan 
bewust werd, vroeg hij God ook een vrouwelijke vorm van zichzelf te mogen 
hebben – en God gaf hem die. Een commentator (Mozes?) heeft in Genesis 2:24 
geschreven: “Zo komt het dat en man zich losmaakt van zijn vader en moeder en 
zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt”. Deze éénheid van 
man en vrouw is de basis van het gezin, die ook symbolisch is voor het geestelijk 
leven. We zien die dan ook tot in het Nieuwe Testament terug.

4. Het gezin in Israël 



24 Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Jezus herinnerde de Farizese Schriftgeleerden aan wat Mozes had geschreven: 
“‘Hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrou-
welijk heeft gemaakt?’ En Hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en 
moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 
ze zijn dan niet langer twee, maar één’”. Ik heb ‘twee’ onderstreept om duidelijk 
te maken dat Gods instelling was dat een man één vrouw zou hebben. Alleen 
twee kunnen een eenheid vormen. Meer vrouwen hebben geeft aanleiding tot 
jalousie en dus disharmonie – geen éénheid (zie Abraham met Sara en Hagar in 
Genesis 16 en 21, Jakob met Lea en Rachel in Genesis 30, Elkana met Hanna en 
Peninna in 1 Samuël 1). Isaak had dit geleerd, want hij had één vrouw: Rebekka.

Paulus telde als eis voor een functie van een man in de gemeente, dat hij één 
vrouw had (1 Timoteüs 3:2,12). En dat was niet alleen als ‘wettige’ vrouw be-
doeld, maar breder: geen andere vrouw in zijn leven heeft. Alleen dan is de gees-
telijke les van toepassing die hij de gelovigen leerde, namelijk dat Christus en de 
gelovige een éénheid moeten zijn, zoals man en vrouw: “De Schrift zegt: ‘Zij zul-
len één lichaam zijn’. Maar wie zich met de Heer verenigt [in doop, brood en 
wijn] wordt met Hem één van geest” (1 Kor 6:16,17). Vanuit dit principe kon er 
ook geen sprake zijn van echtscheiding. De man kon zich alleen van zijn vrouw 
scheiden “als hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden” had (Deut 24:1), bijvoor-
beeld als in de huwelijksnacht bleek dat zij geen maagd was. Als hij haar dat niet 
vergaf, moest hij haar bij haar vertrek een scheidingsbrief meegeven. 

Het was ook heel belangrijk voor de eenheid van man en vrouw dat ze dezelfde 
gezindheid hadden. Een Israëlitische man of vrouw mocht daarom niet trouwen 
met een vrouw of man uit een ander volk, vanwege het gevaar dat die vrouw of 
man hem of haar tot afgoderij ging verleiden (zie Salomo). Er waren natuurlijk 
uitzonderingen, zoals die van Rachab en Ruth, maar zij hadden absolute geloof 
in en trouw aan de God van Israël uitgesproken. In het Nieuwe Testament zien 
we die noodzaak van geloofseenheid in het huwelijk terug in een uitspraak van 
Paulus: “… mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer” (1 Kor 7:39).

De vader
Het hoofd van het gezin was de vader. De kinderen moesten leren zijn gezag te 
aanvaarden door eerbied voor hem te tonen – evenals voor hun moeder (Exodus 
20:12). Zo nodig moesten zij voor hun ongehoorzaamheid gestraft worden. En 
dat was geen zakgeld inhouden, of ‘nadenken op de trap’, maar een lijfstraf (zie, 
bijvoorbeeld, Spreuken 13:1,24 en Hebreeën 12:7-10 – overigens is ‘tuchtigen’ in 
de Bijbel niet alleen gebruikt voor lijfstraffen, maar ook voor wat daaraan voor-
afgaat voordat het zover komt: streng bestraffend toespreken).

Dagelijks leven in Bijbeltijd 
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Als de vader overleed, nam de erfgenaam, meestal de oudste zoon, zijn positie 
in. Het hebben van een mannelijke erfgenaam was daarom zo belangrijk, omdat 
anders de familie niet zou voortbestaan en het bezit zou vervallen aan anderen.

De vrouw
De vrouw was in de hiërarchie onderdanig aan haar man. Dat was geen primitie-
ve opvatting, maar gold ook voor Christus en zijn apostelen. Paulus schrijft in 1 
Korintiërs 11:3 over de hiërarchie in het leven van Jood en christen: “Christus is 
het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van 
Christus”. Zo weet iedereen in dit bestel dat hij of zij, met het dagelijks leven als 
symbool, onderworpen is aan God: vrouw, man en Christus. Daarom schrijft hij 
ook: “Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het ge-
zag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, 
zoals Christus het hoofd is van de gemeente” (Efez 5:21,22; zie ook vs. 33). Alles 
moest echter uit en met liefde zijn, zoals Christus ons heeft liefgehad, en niet om 
te overheersen: “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft 
liefgehad … Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam … 
Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, 
zoals Christus de gemeente, want dat is zijn lichaam …” (vzn 25-30).

De vrouw was dus niet onbelangrijk; want anders waren Christus en de man ook 
onbelangrijk. Zij had juist een belangrijke plaats in het gezin. Het moederschap 
maakte dat ze gerespecteerd werd, en ze was verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van het gezin/de familie, van het huishouden tot de opvoeding van jon-
ge kinderen. De man was niet ‘de baas’ over zijn vrouw. Man en vrouw hadden 
wederzijdse verplichtingen, zoals Paulus duidelijk maakte in 1 Korintiërs 7:3-5.

Een vrouw die geen kinderen kreeg, zag dit als een schande (zie Elisabet in Lucas 
1:25), en kon daar groot verdriet van hebben (1 Samuël 1:16). In verband met het 
hebben van een erfgenaam was de grootste hoop een of meer zonen te hebben.

Een weduwe had het niet gemakkelijk. Ze kon niet de erfgenaam van haar man 
zijn, dat was de oudste zoon. Ze kon wel deel uit blijven maken van de familie als 
een naast familielid haar wilde trouwen (denk aan Boaz en Ruth). Om te voorko-
men dat een weduwe zonder financiële ondersteuning verder moest (en prosti-
tuee werd), was in de Wet vastgelegd dat zij beschermd moest worden 
(Deuteronomium 10:18, 24:17-21). Later werden weduwen vanuit de synagogen 
maatschappelijk ondersteund. Zij die christen werden kregen echter die steun 
niet meer, en in de gemeenten werd daarom geld ingezameld en maaltijden ge-
houden (Handelingen 6:1-4). Paulus vond echter dat in de eerste plaats de fami-
lie de plicht had een weduwe te onderhouden (1 Timoteüs 5:3,4,8-11).

4. Het gezin in Israël
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aantal terloopse opmerkingen en ver-
wijzingen naar de tempel. In deze kor-
te serie zullen we proberen deze in een 
verband te plaatsen.

Herodes de Grote (dezelfde van de 
kindermoord in Betlehem) was in 
naam Joods, omdat Edom (Idumea) 
door de Joden ingelijfd was, en hij uit 
dat gebied kwam. De Romeinen zagen 
in hem een goede kandidaat voor ko-
ning omdat aan de ene kant Joden dan 
toch het idee hadden dat ze nog een 
eigen koning hadden, maar tegelijk 
was hij iemand die trouw was aan Ro-
me en voor hun belangen op zou ko-
men. Hij besefte goed welke belangen 
hij moest dienen om aan de macht te 
blijven. Hij heeft een hele grote in-
vloed gehad op het bouwen in Israël in 
die tijd, en zijn bekendste werk is de 
tempel in Jeruzalem. Hij wilde een ge-
bouw dat zijn eigen grootheid uit zou 
stralen, en tegelijk de Joden hiermee 
een plezier doen. Het had, ondanks 
zijn vrome woorden, niets te maken 
met eer aan God omdat hij ook ande-
re, kleinere, tempels voor de goden 
van Rome liet bouwen elders in het 
land. Er is een bekende Joodse histori-
cus, Flavius Josephus, geboren in Jeru-
zalem, vlak na de kruisiging van Jezus. 
Hij beschrijft de wens van Herodes om 
de tempel te verfraaien als volgt: “In 
die tijd … begon Herodes aan een bui-
tengewoon groot werk; hij wilde de 

Wie de evangeliën en Handelingen 
leest beseft dat de tempel een centra-
le rol speelde in het leven van Joden 
in die dagen. Het zal wellicht bekend 
zijn dat Salomo de eerste is die een 
tempel mocht bouwen. Deze is, zoals 
we op een aantal plaatsen in de Bijbel 
lezen, door de Babyloniërs volledig 
verwoest. Na de ballingschap in Babel 
is de tempel opnieuw opgebouwd 
onder leiding van Zerubbabel en Jo-
sia. Dit gebouw wordt de tweede 
tempel genoemd. 

Aan het begin van onze jaartelling is 
het gebouw behoorlijk aangepast, 
onder leiding van Herodes de Grote. 
Het is wellicht verwarrend dat ook dit 
gebouw de tweede tempel wordt ge-
noemd maar daarover straks meer. 
Zoals Jezus voorspeld had wordt het 
uiteindelijk in 70 na Christus ook met 
de grond gelijk gemaakt, nu door de 
Romeinen, op precies dezelfde dag 
van het jaar als de vernietiging van 
Salomo’s tempel ruim 600 jaar eerder 
(de 9e van de maand Av). Tweemaal 
een zeer grondige verwoesting heeft 
weinig overgelaten voor archeologen, 
en opgravingen doen in dat gebied is 
nauwelijks mogelijk. Daarom zijn we 
deels afhankelijk van beschrijvingen 
uit het verleden om een goed beeld te 
vormen wat zich daar afgespeeld 
heeft. Het Nieuwe Testament is één 
van die bronnen, en er zijn daarin een 

Bijbelpassages uit de NBV21 

De Tempel in het Nieuwe Testament
1. een bouwproject van Herodes
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zend priesters opgeleid tot metse-
laars en timmerlieden om het werk 
aan de tempel zelf, wat het meest 
gevoelig lag, te volbrengen. Zij moch-
ten immers het tempelgebouw betre-
den. Dat betekende dat een aantal 
van de leeftijdsgenoten van Zachari-
as, de vader van Johannes de Doper, 
daarvoor uitgekozen zullen zijn. Er 
was voor de diensten een overschot 
aan priesters, waardoor het een hele 
eer was om het dagelijks offer te lei-
den. Voor Zacharias zal dat een 
‘eenmaal in het leven’ gebeurtenis 
zijn geweest.

Het vergroten van het plein om het 
tempelgebouw was zeker hard nodig. 
Met de komst van het Romeinse rijk 
werd het reizen veel gemakkelijker. 
We zien dat het voor Joden die in de 
diaspora woonden steeds meer van-
zelfsprekend werd om soms één van 
de drie jaarlijkse feesten in Jeruzalem 
bij te wonen. De tempel kon die toe-
stroom niet verwerken. Door de ver-
bouwing van Herodes werd de opper-
vlakte tweemaal zo groot. Hiermee 
kon de tempel een grotere toestroom 
beter aan, maar het aantal bezoekers 
groeide ook mee. Josephus beschrijft 
een Paasfeest waar er 3 miljoen men-
sen in Jeruzalem waren. Paulus was 
waarschijnlijk ook gewend om som-
mige feesten in Jeruzalem bij te wo-
nen, en in Handelingen lezen we: 
“Paulus had namelijk besloten Efeze 
voorbij te varen om te voorkomen dat 
hij in Asia zou worden opgehouden. 
Hij wilde als het maar enigszins mo-

Tempel van God op eigen kosten op-
bouwen, de omtrek van het Tempel-
gebied vergroten en de Tempel een 
meer bij zijn waardigheid passende 
hoogte geven. Hij was van mening dat 
de voltooiing van dat werk al zijn voor-
gaande daden zou overtreffen, wat 
ook zo was, en dat het belangrijk ge-
noeg was voor een eeuwigdurende 
herinnering” (Geschiedenis van de Jo-
den 5.380). Herodes overlegde met de 
Joden over een nieuwe tempel, maar 
was voorzichtig om niets te doen wat 
een oproer zou veroorzaken. De Joden 
gingen akkoord met een verbouwing 
maar met twee strikte voorwaarden:

 Voor het hoofdgebouw van de 
tempel moesten de maten hetzelf-
de blijven. Enkel het voorportaal 
mocht bijna 30 meter hoger wor-
den. Hier maakte Herodes dank-
baar gebruik van een vermoedelij-
ke overschrijffout in de Schrift 
waar de maten op twee plaatsen 
van elkaar afwijken. Het plein om 
de tempel heen mocht ook flink 
groter worden.

 De tempeldiensten mochten er 
niet onder lijden. Het dagelijks of-
fer moest door kunnen gaan gedu-
rende de verbouwing.

De tweede eis had veel consequenties. 
In een deel van het tempelgebied 
mochten alleen de priesters komen. 
Herodes had tienduizend zeer bekwa-
me arbeiders in dienst genomen die op 
een afstand van de tempel alles in ge-
reedheid brachten en precies op maat 
maakten. Daarnaast heeft hij ook dui-

Mark Hale
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muren, aan noord-, west- en zuidkant 
zijn wel door Herodes verschoven. Een 
stukje van deze muur aan de westkant 
is bekend als de Klaagmuur. 

Aan de noordkant moest Herodes 
zelfs de top van een heuvel verwijde-
ren om het egaal te krijgen. De reste-
rende rotsgrond vormde een vrijwel 
onaantastbaar fundament voor de Ro-
meinse burcht, gebouwd op in het 
noordwesten gelegen hoek van de 
nieuw gecreëerde Tempelberg. Vanuit 
deze burcht hadden de Romeinse sol-
daten een goed zicht over de tempel, 
omdat dit bij uitstek de plek was waar 
opstootjes verwacht konden worden. 
We zien ook dat Paulus bevrijd wordt 
door Romeinse soldaten wanneer het 
in de tempel uit de hand dreigt te lo-
pen “Terwijl de menigte probeerde 
hem [Paulus] te vermoorden, ontving 

gelijk was op het Pinksterfeest in Je-
ruzalem zijn” (Hand 20:16).

Het plein dat Herodes liet vergroten is 
dezelfde die nu ook als plein dienst 
doet bij de bekende rotskoepel en Al 
Aqsa moskee. Op de foto hierboven is 
het middelste deel van het plein te 
zien, waarbij er nu vele bomen staan 
die er vroeger niet waren. Deze foto is 
vorig jaar genomen vanaf de Olijf-
berg, wellicht dicht bij de plek waar-
over we in het begin van Marcus 13 
lezen, waar Jezus op de Olijfberg was 
gaan zitten, tegenover de tempel. Te 
zien is de oostelijke steunmuur van 
het plein. Dit is de enige van de mu-
ren die Herodes niet aangepast heeft, 
door het steile Kidrondal op de voor-
grond. Deze muur is gebouwd op de 
fundamenten van de muur die Salo-
mo liet aanleggen. De andere drie 
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stenen en wijgeschenken waarmee 
hij versierd was…” (Luc 21:5).

Het grootste deel van de verbouwing 
was klaar voordat Herodes stierf. Hij 
heeft het zelf ingewijd in 10 v. Chr, 
negen jaar nadat hij aan de verbou-
wing begonnen was. Maar kleinere 
delen moesten nog afgemaakt wor-
den, en dat heeft een flink aantal ja-
ren geduurd. Zoals de Joden tegen 
Jezus zeggen: “Zesenveertig jaar 
heeft de bouw van deze tempel ge-
duurd” (Joh 2:20). Met de dood van 
Herodes was ook de financier ver-
dwenen. In latere jaren moest betaald 
worden door het volk. Hiervoor werd 
een heffing gebruikt die in Exodus 
vastgelegd werd, de heffing voor het 
heiligdom. Deze heffing is de achter-
grond van de woorden “Toen ze in 
Kafarnaüm waren aangekomen, kwa-
men de inners van de tempelbelas-
ting bij Petrus en vroegen: Draagt uw 
meester de dubbeldrachme niet 
af?” (Mat 17:24). 

Door Herodes is een prachtig gebouw 
ontstaan dat centraal kwam te staan 
in het leven van vele Joden. Veel van 
de prediking van Jezus vindt plaats in 
het noorden, Galilea en omgeving. 
Maar als Hij in Jeruzalem is zien we 
dat Hij heel veel in de tempel te vin-
den is. Dit is ook de plek waar de 
apostelen na de hemelvaart samen-
komen. Daarover meer in het tweede 
artikel in deze reeks, waarin we naar 
de indeling van de tempel zullen kij-
ken, en het gebruik daarvan zoals we 
dat in de evangeliën zien.  

de tribuun [Romeinse overste] van de 
in Jeruzalem gelegerde cohort bericht 
dat er grote opschudding was ont-
staan in de stad. Meteen verzamelde 
hij een groep soldaten en centurio’s en 
haastte zich de trappen af naar de 
tempel. Toen de Joden de tribuun met 
zijn soldaten zagen naderen, hielden 
ze op Paulus te slaan” (Hand 21:31,32). 
Vanuit de door Herodes gebouwde 
burcht konden ze door trappen gelijk 
in de tempel staan. 

Naast het vergroten van het plein, 
heeft Herodes de tempel sterk ver-
fraaid. Hij gebruikte met name veel 
goud en marmer. Josephus, die het 
met eigen ogen gezien had, schrijft 
daarover: “Het exterieur van het hei-
ligdom had alles om het oog en de 
geest in opperste verbazing te bren-
gen. Het was aan alle kanten bekleed 
met dikke platen goud. Zodra de zon 
opging, werd het licht als een vuur-
gloed weerkaatst. Als iemand ertegen-
in probeerde te kijken, was het net 
alsof hij tegen de stralen van de zon in 
keek: hij moest zijn ogen afwenden. In 
de verte zag het, als men er uit den 
vreemde naar toe reisde, eruit als een 
besneeuwde bergtop. Alles wat niet 
met goud bedekt was, was namelijk 
sneeuwwit” (Joodse oorlog 5.222).

De discipelen wijzen Jezus ook op al 
dit moois: “Toen Hij de tempel verliet, 
zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 
Meester, kijk eens, wat een enorme 
stenen en wat een imposante gebou-
wen!” (Mar 13:1), “Toen er gesproken 
werd over de tempel, over de mooie 
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Kores, de koning van Perzië, had de Joden, na 70 jaar ballingschap toe-
stemming gegeven terug te gaan naar hun land. Maar velen bleven lie-
ver in Perzië; want ze hadden daar een bestaan opgebouwd. Zij die wel 
gingen, herbouwden de tempel en herstelden de eredienst. Maar er 
was niemand die het juiste onderwijs kon geven, omdat er maar weinig 
priesters en Levieten mee waren gegaan. Ezra (hulp), een priester en 
Schriftgeleerde die God liefhad en diende, kende de Wet goed. Hij wil-
de graag naar Israël om de mensen te onderwijzen. Ook al was hij ge-
boren in Perzië, hij zag het als zijn plicht naar Israël te gaan. Artachsas-
ta was nu koning. Ezra vroeg, 60 jaar nadat de eredienst weer hersteld 
was, of hij mocht gaan. Zonder de toestemming van de koning was dat 
onmogelijk. Die was, net als Kores, heel welwillend, en begreep dat het 
heel belangrijk was om een god op de juiste manier te dienen. Hij gaf 
Ezra alles wat hij nodig had, omdat hij vond dat Israëls God geëerd 
moest worden: “opdat er geen grote toorn zal zijn over het koninkrijk 
van de koning en zijn zonen” (Ezra 7:23). Ezra was heel dankbaar en 
loofde God: “Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het zo 
in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de HEERE dat 
in Jeruzalem staat, aanzien te geven” (vzn 23,27). Hij kreeg zelfs een 
brief (7:11-27) met aanbevelingen mee, dat allen hem moesten gehoor-
zamen en alle middelen geven die nodig waren voor de eredienst 
(8:22). Met Ezra trokken vele anderen mee (7:7), maar bij hun vertrek 
ontdekte hij dat er bijna geen Levieten waren. Kennelijk vonden zij hun 
leven in Perzië belangrijker dan de tempeldienst in Jeruzalem. Ezra 
deed er alles aan hen over te halen toch te gaan. Dankbaar zag hij dat 
er velen kwamen. Daarna riep hij een vasten uit om God te smeken hen 
te beschermen tijdens de gevaarlijke reis, “want ik schaamde mij er-
voor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen 
tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning ge-
zegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoe-
ken” (8:22). Na een reis van vier maanden kwamen ze veilig in Jeruza-
lem aan. Met alles wat zij hadden meegebracht konden de offers ge-
bracht worden. Ezra zorgde dat alles ging zoals de Wet voorschreef.

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g  m e t  b i j z o n d e r e  
Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling
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Maar hij hoorde al snel van een grote moeilijkheid. Vorsten kwamen 
naar Ezra en zeiden: “Het volk van Israël, de priesters en de Levieten 
hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom 
wat hun gruwelen betreft” (9:1). Ze waren helaas getrouwd met vrou-
wen uit de omringende volken. Veel van hun kinderen konden niet 
eens de juiste taal spreken. Toen Ezra dat hoorde, scheurde hij zijn kle-
ren en was diep bedroefd. Hij begreep dat het volk God ongehoorzaam 
was geweest. In de Wet was het verboden vrouwen van andere volken 
zouden al snel Israël andere goden laten dienen (Ex 34:12-16). Zelfs 
priesters en Levieten hadden vrouwen getrouwd van volken die in de 
dagen van Jozua overwonnen hadden moeten zijn (Deut 7:1-6). Ezra 
begreep dat dit heel ernstig was. Hij was verbijsterd en verootmoedig-
de zich persoonlijk, terwijl hij de zonde als zijn eigen overtreding be-
leed. Hij was in diepe rouw. Door zijn gedrag sloten velen, die beefden 
voor de woorden van God vanwege de trouwbreuk, zich bij hem aan. 
Bij het avondoffer ging Ezra in groot verdriet tot God. Hij stortte zijn 
hart uit en beleed de zware zonde (9:6-15). Velen beleden toen hun 
ontrouw. Een man, Sechanja, een familiehoofd, stond op en zei dat ze 
gezondigd hadden maar dat er hoop was. Ze moesten luisteren naar 
de geboden van God. Alle vreemde vrouwen en kinderen moesten 
weg. Tegen Ezra zei hij: “Sta op, want op u rust de zaak, en wij zullen 
met u zijn; wees sterk om te handelen” (10:4). Deze zware beslissing 
werd met een eed door Ezra, de Levieten en priesters aangenomen. 
Het hele volk moest zich verzamelen in Jeruzalem. De mannen en 
vrouwen zaten te rillen van angst en de kou, omdat het de regentijd 
was. Dit kon niet even in een dag geregeld worden. Er werd besloten 
dat de familie hoofden het in goede orde moesten regelen, zodat ieder 
naar huis kon gaan. Pas toen alle vreemde vrouwen en kinderen weg 
waren zegende God het volk, en kon Ezra zijn taak goed uitvoeren. 
Ook wij moeten vaak zware beslissingen nemen. We kunnen daarbij 
een voorbeeld nemen aan Ezra, en in alles God gehoorzamen, zodat 
wij straks de stem van Jezus horen: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij 
te zitten op Mijn troon” (Op 3:21).

Ezra

v r o u w e n  e n  m a n n e n  i n  d e  B i j b e l
Nel Davids



In Zacharia hoofdstuk 3:2 vinden we de wat raadselachtige woorden over de ho-
gepriester Jozua, dat hij is “een brandhout uit het vuur gerukt”. Wat wil dit zeg-
gen? Omdat er veel over wordt gespeculeerd, is het de moeite waard daar eens 
wat nader naar te kijken.

Terugkeer tot God
Omdat het volk in Jesaja’s tijd ver is afgedwaald, kondigt God Zijn oordelen aan. 
En niet het hele volk zal daaruit worden behouden; alleen een ‘rest’ daarvan, be-
staande uit de Godgetrouwen:

Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een 
rest zal terugkeren. (Jes 10:22, NBV)

Terugkeren betekent hier terugkeren tot God. Bij Paulus vinden we het daarom 
als ‘behouden worden’ (Rom 9:27). Bij Zacharia zien we al een gedeeltelijke ver-
vulling. Het uit ballingschap teruggekomen volk was begonnen de door de Baby-
loniërs verwoeste tempel te herbouwen, maar was daarmee gestopt toen het 
teveel tegenstand ondervond. Pas zo’n 20 jaar later namen ze het werk weer op, 
toen God hun, door de profeet Haggai, verweet dat ze wel hun eigen huizen had-
den herbouwd, maar de tempel maar hadden gelaten voor wat die was.

Het overblijfsel bij Zacharia
Zacharia begint met een serie van acht visioenen. In het eerste vraagt een engel: 
‘     van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren voor U erbarmen 
toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop U nu al zeventig jaar verbol-
gen bent?’ (1:12), en het antwoord is: ‘zo zegt de H    van de heerscharen: Ik ben 
voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand … nog zal de H    Sion troos-
ten, Jeruzalem nog verkiezen’ (vzn 15,17, NBG’51). Dat ‘verkiezen’ is een kenmer-
kende uitdrukking uit het tweede deel van Jesaja, over het herstel van het volk. 
Het volk heeft de herbouw van de tempel nu weer ter hand genomen, en vier jaar 
later is het werk voltooid. Halverwege de herbouw arriveert er een delegatie van 
elders, die komt vragen of ze nog door moeten gaan met het vasten en rouwen 
over de verwoesting ervan door de Babyloniërs, 70 jaar eerder. Zacharia geeft, 
namens God, een antwoord op die vraag, door hen er op te wijzen wat God twee 
jaar eerder had gezegd:

Zo zegt de H    van de heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; 
in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand. (8:2, NBG’51)

32

een brandhout
uit het vuur gerukt

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling en de NBG’51 Vertaling
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En God verzekert hun dat Hij nu een heel andere houding heeft tegenover het 
volk dan vóór de hervatting van de herbouw. Maar dat geldt niet voor het hele 
volk, maar alleen voor het ‘overblijfsel’:

Maar nu ben Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige 
dagen, luidt het woord van de Here der heerscharen. (vs. 11, NBG’51)

En daarom krijgen ze in eerste instantie ook geen direct antwoord op hun vraag 
(of ze nog moeten doorgaan met dat vasten), maar op het werkelijke probleem:

Dit moeten jullie doen (NBG’51): Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de 
vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken; wees er niet op uit om 
een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot meineed, want daar heb 
ik een afkeer van – spreekt de     . (vzn 16,17, NBV)

Dat rouw bedrijven is niet belangrijk. Wat van belang is, is de oorzaken wegne-
men die tot de ballingschap hebben geleid.

Het visioen in Zacharia 3
Een paar hoofdstukken eerder in Zacharia vinden we een visioen dat die situatie 
symbolisch beschrijft. Maar we moeten ons er terdege van bewust zijn dat dit 
inderdaad een visioen is en absoluut geen werkelijkheid! In zijn vierde visioen 
(hoofdstuk 3) ziet Zacharia de hogepriester Jozua, gekleed in vuile kleren, iets 
waar volgens de Wet van Mozes de doodstraf op stond. Hij staat voor ‘de engel 
van de     ’, die namens God optreedt als rechter, terwijl ‘de satan’ als aankla-
ger aan zijn rechterhand staat. Jozua vertegenwoordigt hier het volk, terwijl zijn 
vuile kleren de schuld van het volk symboliseren (zie vers 4). Zijn ‘aanklager’ 
heeft eigenlijk volkomen gelijk wanneer hij hem aanklaagt, maar toch weigert de 
engel van de      het doodvonnis uit te spreken. Want God had immers aange-
kondigd dat Hij het volk genadig zou zijn. Daarom spreekt hij ‘Jozua’ niet alleen 
vrij, maar bestraft hij zelfs de aanklager:

De H    bestraffe u, satan, ja de H   , die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is 
deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? (3:2, NBG’51)

Dit wijst terug naar het openingsvisioen, waar God had gezegd dat Hij Jeruzalem 
weer zou verkiezen. Hij had het volk Zelf in ballingschap doen gaan, maar Hij had 
het daar ook Zelf weer uit bevrijd. Dat drukt Hij uit in dat beeld van een stuk 
brandhout dat al in het vuur lag, maar daar weer uit weggegrist is. Dus lezen we 
dat Hij de schuld van het volk wegneemt, uitgebeeld in dat Jozua schone kleren 
krijgt, feestkleding zelfs (vers 4); een duidelijk beeld van Gods genade. Toch 
moeten we niet uit het oog verliezen dat het hier, net als bij Jesaja, uitsluitend 
over de Godgetrouwen gaat, dat ‘overblijfsel’. Het zesde visioen verkondigt na-
melijk heel duidelijk dat er een vloek zal uitgaan, die de goddelozen zal treffen. 
Ook dat is een echo van Jesaja. En het zevende visioen beschrijft, in al even sym-

Rudolf Rijkeboer
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een brandhout uit het vuur gerukt
bolische taal, dat de zonde definitief uit het land zal worden weggedaan, en te-
ruggevoerd naar het land Sinear, waar ze vandaan kwam. Sinear staat in de Bijbel 
symbool voor menselijke eigengerechtigheid. Het is de naam die we in Genesis 11 
vinden voor de vlakte van Mesopotamië, het land van de toren van Babel, waar 
Abraham uit werd weggeroepen, en waarheen het volk – toen het zich onverbe-
terlijk toonde – door God werd teruggevoerd in de Babylonische ballingschap, 
maar waar Hij het ook weer uit bevrijdde.

De toepassing in de brief van Judas
Dit betreft het volk van het Oude Verbond. Maar het is niet anders voor dat van 
het Nieuwe. Ook dat is alleen gered door genade. Daarover gaat een passage in 
de brief van Judas. Helaas wordt die maar door weinig mensen begrepen. De 
sleutel ligt in die woorden “Moge de Heer u straffen” (vs. 9), die een rechtstreekse 
aanhaling zijn van Zacharia 3:2. Judas heeft het over valse profeten, die niet aar-
zelen hun medegelovigen te veroordelen, terwijl zij tegelijkertijd zelf de geboden 
van Christus aan hun laars lappen. Zij zijn als die goddelozen ten tijde van Zacha-
ria. En dus verwijst hij daarnaar. Hij begint zijn voorbeeld daarom nadrukkelijk 
met te verwijzen naar de Schrift, die zijn lezers immers kennen:

Ik wil u eraan herinneren – ook al weet u dit alles wel – dat … Denk ook aan … 
En herinner u ook … (vzn 5,6,7, NBV)

Om er dan op te laten volgen:

En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze … verwerpen 
het gezag van de Heer ... Zelfs de aartsengel Michaël waagde het niet … te 
veroordelen toen hij met (de duivel) twistte over het lichaam van Mozes.  Hij 
zei alleen: ‘Moge de Heer u straffen’. (Judas 8,9, NBV)

Let op dat ik in dit citaat enkele stukjes heb overgeslagen, gedeeltelijk omdat ze 
de aandacht afleiden van waar het over gaat, maar voor een deel ook omdat de 
vertalers van de NBV (net als de meeste vertalers) het verband met Zacharia 3 
niet hebben gezien of hebben willen zien. Judas spreekt hier over een 
‘aartsengel’ (Zacharia over de ‘engel van de     ’) en over ‘de duivel’ (Zacharia 
over ‘de satan’) als aanklager. En hij spreekt over het volk van het Oude Verbond. 
Zacharia deed dat in het beeld van de hogepriester van toen. Judas gebruikt de 
term ‘het lichaam van Mozes’ (de gever van de Wet van het Oude Verbond), zoals 
Paulus elders spreekt over het volk van het Nieuwe Verbond als ‘het lichaam van 
Christus’ (de hogepriester van dat Nieuwe Verbond). Hij benadrukt dat Gods en-
gel het ‘overblijfsel’ van het volk niet veroordeelde, maar integendeel vrijsprak en 
van hun schuld bevrijdde. Die engel bestrafte juist de aanklager. Zo zullen ook 
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deze ‘aanklagers’ van de getrouwen die God heeft verlost van hun schuld, bij het 
oordeel worden bestraft (veroordeeld) in plaats van hun geloofsgenoten, boven 
wie zij zich zo verheven voelden.

Een voorbeeld om na te volgen
Maar Judas laat het daar niet bij. Hij trekt nog meer conclusies uit dat visioen. Hij 
vermaant zijn lezers zich niet door zulke valse profeten op de verkeerde weg te 
laten brengen:

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het funda-
ment van uw zeer heilige geloof … houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar 
de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal 
schenken. (vzn 20,21, NBV)

Gods liefde doelt zeker op de liefde waarmee God hen bevrijdde van schuld. 
Maar hij bedoelt ook dat wij op onze beurt die liefde en die barmhartigheid moe-
ten betonen aan anderen, want hij vervolgt met:

Ontferm u over wie twijfelen en red hen (NBG’51) door hen aan het vuur te 
ontrukken. Uw medelijden met anderen moet (echter) gepaard gaan met 
vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. 
(vzn 22,23, NBV)

Medegelovigen die dreigen te worden meegesleurd door de verleidingen van die 
valse leraars, moeten zij op dezelfde manier ‘uit het vuur rukken’ als God het hen-
zelf had gedaan, en (in dat visioen van Zacharia) Zijn volk van destijds. Maar an-
deren die uit ongeloof of andere onzuivere motieven, tot het kwade neigen, 
moeten zij juist uit de weg gaan, zoals een Israëliet onder de Wet elke onreine 
(dat woord ‘bezoedeld’) uit de weg moest gaan. Hun vuile kleren worden niet, 
zoals die van Jozua, verwisseld voor een feestgewaad, want zij hebben die willens 
en wetens ‘bezoedeld’.

De les is dus dat wij de genade en barmhartigheid die God ons heeft betoond, op 
onze beurt zelf weer moeten betonen aan onze medegelovigen, in plaats van hen 
te veroordelen vanuit een houding van trots op onze eigen ‘gerechtigheid’. Niet 
veroordeling maar redding moet onze inzet zijn. Maar tegelijkertijd moeten wij 
ons niet inlaten met wie niet handelen uit zwakte, maar uit hoogmoed. Met hen 
moeten wij ons niet inlaten, want zij zouden ons kunnen meeslepen in hun val. 
Dat vraagt dus onderscheidingsvermogen. Aan de ene kant mogen we ons niet 
onttrekken aan onze verantwoordelijkheid jegens medegelovigen, en aan de an-
dere kant moeten we ons eigen geloof zo zuiver (‘rein’) mogelijk bewaren. Maar 
met Christus hulp moet dat lukken.
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De stad met fundamenten

De brief aan de Hebreeën en het boek Openbaring in één boek bespro-
ken? Op het eerste gezicht een misschien wat onverwachte combinatie. 
Want wat hebben deze geschriften gemeen?

Op de keper beschouwd staan alle Bijbelboeken met elkaar in verband: 
het is de ene doorlopende heilsboodschap van de ene God aan mensen, 
van Genesis tot Openbaring. Wat in Genesis begon wordt voltooid in 
Openbaring, en wat in Genesis God en mensen uit elkaar dreef, is in Open-
baring hersteld. De boeken daartussen vertellen over de weg waarlangs dit 
wordt bereikt.

De brief aan de Hebreeën biedt, wat dit onderwerp betreft, de sleutel tot 
het begrijpen van de heilsverwachting van alle gelovigen. De schrijver con-
cludeert daarin dat Abraham ‘de stad met fundamenten’ verwachtte. Door 
in de tegenwoordige tijd te schrijven dat God ‘de ontwerper en bouw-
meester’ is, legt hij het verband tussen de verwachtingen van ‘de vader van 
alle gelovigen’ en die van alle gelovigen in Christus. Het boek Openbaring 
toont tenslotte die stad ‘neerdalend’ uit de hemel van God.
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