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Vraag: “Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend 
in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren” (1 Joh 
3:9). Is de gelovige werkelijk niet in staat te zondigen? En als dat zo is, 
waar zouden wij dan nog vergiffenis voor moeten vragen?

Antwoord:
Om Johannes hier te kunnen begrijpen, moeten we weten wat hij met 
zijn brief wilde zeggen. Hij heeft het over een opvatting die uit de Griek-
se filosofie dreigde in te sluipen. Volgens die opvatting zijn lichaam en 
geest volledig gescheiden; alleen de geest heeft dan waarde, en alleen 
de dingen van de geest kunnen daarom goed of slecht zijn. Wat je met 
je lichaam doet, zou geen ‘zonde’ zijn, want het lichaam is, volgens die 
opvatting, voor onze goddelijke bestemming van geen enkel belang. 
Zonde bestaat dan alleen maar in de geest, en met het lichaam zouden 
we kunnen doen wat we maar willen. Johannes verzet zich fel tegen de-
ze niet-bijbelse opvatting. De moeilijkheid voor ons zit in het feit dat hij 
met ‘zondigen’ twee verschillende dingen bedoelt. Aan de ene kant de 
zonde die de ware volgeling van Christus probeert na te laten, maar 
waarin hij toch telkens weer vervalt, omdat hij nu eenmaal nog niet de 
volmaaktheid heeft bereikt. Geen enkele gelovige is volledig vrij van 
zulke zonde. Aan de andere kant zijn er de daden van deze dwaalle-
raars, die duidelijk in strijd zijn met de leer van Christus, maar waarvan 
zij betogen dat je die zonder bezwaar kunt doen, omdat dat toch geen 
zonde is. De ware christen onthoudt zich volledig van zulke daden. Wie 
bewust zulke ‘zonde’ doet (ook al ziet hij die zelf niet als zonde), is geen 
volgeling van Christus.

Over die eerste vorm van zonde, die uit zwakheid, zegt Paulus:

Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist 
wat ik haat … Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 
Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, 
het kwade, dat doe ik. (Rom 7:15-19)

Met zijn geest (verstand) weet hij wat hij als christen zou moeten doen, 
maar zijn natuurlijke neiging is anders, en dat brengt hem er toch tel-
kens weer toe dingen te doen die verkeerd zijn. Weliswaar wil hij dat 
eigenlijk niet, maar – zoals Jezus zelf zei – “de geest is wel gewillig, 
maar het vlees [lichaam] is zwak” (Mat 26:41). Let op dat hij dat niet 
verontschuldigt, als iets dat alleen maar ‘van het lichaam is’, en daarom 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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dus geen zonde zou zijn. Integendeel, hij (Paulus) wijst dit volledig aan 
als zonde, en roept vol wanhoop uit: “Ik, ellendig mens! Wie zal mij ver-
lossen uit dit lichaam van de dood?” Maar vervolgens geeft hij zelf de 
oplossing: “God zij gedankt: door Jezus Christus, onze Heer!” (vzn 
24,25). Over deze zonde, begaan uit zwakheid, zegt ook Johannes:

Als we zeggen dat we de zonde niet hebben [de NBV vertaalt dit ten 
onrechte met ‘niet kennen’], misleiden we onszelf en is de waarheid 
niet in ons. Belijden we (zulke) zonden, dan zal hij, die trouw en 
rechtvaardig is, ons (die) zonden vergeven en ons reinigen van alle 
kwaad. (1 Joh 1:8-9)

Maar over die andere gedachte, dat wij geen zonde hebben, omdat wij 
met ons lichaam niet zouden kunnen zondigen, zegt hij:

Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem 
[God] tot een leugenaar en is Zijn Woord niet in ons. (vs. 10)

En hij gaat nog een stap verder. Wie (willens en wetens) dingen doet die 
God heeft verboden, en die de Schrift zonde noemt, is een goddeloze. 
Het begrip dat hij in feite gebruikt is ‘wetteloos’. Maar met wetteloos 
bedoelt de Schrift alles wat tegen Gods Wet in gaat, en het woord is dus 
synoniem met ‘goddeloos’: “Ieder die (bewust) zondigt overtreedt Gods 
Wet, want zondigen is Gods Wet overtreden” (1 Joh 3:4). Hij vat dat sa-
men met: “Ieder die in Hem blijft, zondigt niet (= niet bewust)”, maar 
“ieder die (bewust) zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem 
niet” (vs. 6). En vervolgens trekt hij dan de conclusie: Het kan niet zo 
zijn dat wie uit God is geboren, tegelijkertijd willens en wetens bezig is 
dingen te doen die God heeft verboden. Dat is logisch gesproken onmo-
gelijk! Vrij vertaald schrijft hij:

Wie werkelijk uit God is wedergeboren, doet niet willens en wetens 
dingen die de Schrift aanduidt als zonde; want hij heeft het zaad 
van het evangelie (dat in zijn hart is gezaaid) blijvend in zich en hij 
kan dus onmogelijk tegelijkertijd bezig zijn met zulke dingen, want 
hij is wedergeboren. (vs. 9)

Hij heeft het dus niet over een fysieke onmogelijkheid om zonde te 
doen, maar over de logische onmogelijkheid om willens en wetens din-
gen te doen waarvan hij kan weten dat ze zonde zijn. Wie dat toch doet 
is niet werkelijk wedergeboren.

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking 
Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer

De apostel Paulus schrijft in zijn 2e brief aan Timoteüs: “Demas 
heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld (letterlijk: ‘eeuw’) 
verlaten” (2 Tim 4:10). Dit leest alsof deze Demas zijn geloof de rug heeft 
toegekeerd. Maar is dat zo?

Hij wordt in één adem genoemd met anderen die ook naar elders zijn ver-
trokken. Hebben die ook het geloof de rug toegekeerd? Het lijkt eerder alsof 
Demas naar Tessalonica ging voor het werk van Christus. Maar wat bedoelt 
Paulus dan met “uit liefde voor de tegenwoordige eeuw”? Jezus gebruikt dat 
woord ‘eeuw’ om de huidige tijd aan te duiden, in tegenstelling tot het ko-
mende Koninkrijk: “Er is niemand, die [van alles] heeft prijsgegeven om Mij 
…, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, [al die dingen], met 
vervolgingen, en in de toekomstige eeuw het eeuwige leven” (Mar 10:29,30). 
Ook Paulus gebruikt het zo, in verschillende van zijn brieven. Hij heeft het 
blijkbaar dus over de liefde voor het huidige leven. Jezus zei daarover: “Wie 
zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in 
deze wereld, zal het bewaren tot eeuwige leven” (Joh 12:25). Het lijkt er dus 
op dat Demas niet bereid was om voor het geloof te sterven.

In Rome is Nero nu aan de macht, en de eerste tekenen van christenvervol-
ging beginnen zich af te tekenen. Paulus zit gevangen, en verwacht voor het 
geloof te zullen moeten sterven. Zijn zorg geldt echter niet zijn aanstaande 
dood, maar de prediking van het geloof: “Bij mijn eerste verdediging … heb-
ben allen mij in de steek gelaten … maar de Here heeft mij ter zijde gestaan 
… zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en alle heidenen 
haar hebben kunnen horen” (2 Tim 4:16). Over zichzelf heeft hij alleen te mel-
den: “De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn 
hemels Koninkrijk brengen” (vs. 18). In Rome is het niet veilig meer, zeker 
niet in de buurt van Paulus. Zijn helpers hebben hem in de steek gelaten en 
zijn gevlucht, of hij heeft ze zelf (om andere redenen) ergens heen gezonden, 
en nu ontbreekt het hem aan mogelijkheden. Dus vraagt hij Timoteüs spoe-
dig te komen, en nog anderen mee te brengen: “Doe uw best spoedig tot mij 

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling 
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te komen. Want Demas heeft mij … verlaten. Hij is naar Tessalonica ver-
trokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië ... Haal Marcus af en 
breng hem mee want hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychicus heb ik 
naar Efeze gezonden” (4:9-12).

Maar hij schrijft ook over een andere broeder: Onesiforus (zijn naam bete-
kent ‘nut brengend’): “hij heeft mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn kete-
nen niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome gekomen was, heeft hij 
mij ijverig gezocht en mij ook gevonden” (1:16,17). Dat ‘ijverig gezocht’, wijst 
op moeite, en ‘ook gevonden’ geeft aan dat het niet gemakkelijk was. Hoe 
doe je dat? Langsgaan bij de autoriteiten en de gevangenissen: ‘Ik zoek een 
gevangene, Paulus van Tarsus, is hij hier? Weet u dan misschien waar hij wel 
is, kunt u mij vertellen waar ik kan vragen? Hoe zou ik hem het beste kunnen 
vinden?’ Het was niet veilig om met Paulus te worden genoemd. En dus zeker 
niet om zo duidelijk aan de autoriteiten te laten weten dat je een geloofsge-
noot bent. Maar Onesiforus heeft zich niet voor Paulus’ ketenen geschaamd. 
Want er voor uitkomen dat je een geloofsgenoot bent van Paulus betekent 
uiteindelijk: er voor uitkomen dat je een volgeling bent van Christus. En had 
Jezus zelf niet gezegd “Ieder, die zich voor Mij … zal schamen, voor hem zal 
de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijk-
heid” (Luc 9:26).

Onesiforus ging ervan uit dat Paulus zijn hulp nodig had, en dat Jezus dus wil-
de dat hij hem opzocht. En dan weet je dus wat je te doen staat. Maar let op. 
Paulus schrijft: “De Here bewijze barmhartigheid aan het huis van Onesiforus, 
daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich voor mijn ketenen niet heeft ge-
schaamd” (2 Tim 1:16). Waarom spreekt hij over ‘het huis’ van Onesiforus, en 
niet over hemzelf? En twee verzen verder: “de Heer geve hem, dat hij barm-
hartigheid bij de HERE vinde op die dag” (vs. 18). ‘Die dag’ is kennelijk de dag 
van het oordeel, en natuurlijk heeft ieder van ons behoefte aan Gods barm-
hartigheid in dat oordeel. Maar waarom noemt hij dat hier? En aan het eind 
van de brief, bij alle groeten: “en (groet) het huis van Onesiforus” (4:19). Op-
nieuw: waarom alleen het huis van Onesiforus, en niet Onesiforus zelf? Daar 
is (lijkt mij) maar één conclusie mogelijk: Onesiforus was niet meer in leven. 
Maar we lezen niet wat er met hem is gebeurd. Toch lijkt het voor de hand te 
liggen: zijn ijverig navragen bij de autoriteiten heeft teveel hun aandacht ge-
trokken. De barmhartigheid, die hij Paulus heeft bewezen, heeft hem de das 
om gedaan. Vandaar Paulus’ bede “de Heer geve hem, dat hij barmhartigheid 
bij de HERE vinde op die dag.” En is dat dan mogelijk de reden dat anderen in 
paniek zijn gevlucht, zoals Jezus’ discipelen waren gevlucht toen Jezus werd 
gearresteerd.

Rudolf Rijkeboer



6

Was de actie van Onesiforus dan dom, of ondoordacht? Nee, want het tonen 
van barmhartigheid, zeker aan een broeder, kan nooit dom zijn, zelfs niet 
wanneer dat risico’s met zich meebrengt. Het is de weg van Christus, en wie 
gelooft, weet net als Paulus dat hij ‘niet bevreesd hoeft te zijn voor hen die 
wél het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden’, omdat Christus hen 
‘behouden in Zijn hemels Koninkrijk zal brengen’. Onesiforus wist bovendien 
heus wel wat hij deed, dus ondoordacht was het ook niet. Het was broeder-
liefde, en dat is uiteindelijk toch de plicht van een discipel van Christus.

Het is tegen deze achtergrond dat wij Paulus’ vermaning en aanmoediging 
aan Timoteüs moeten lezen: “Want God heeft ons niet gegeven een geest 
van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam 
u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, zijn gevangene, 
maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die 
ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping … die nu geopen-
baard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood 
van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht 
heeft door het evangelie” (1:7-10). Evenmin als Onesiforus moet Timoteüs 
zich schamen voor het feit dat Paulus een gevangene is. Want dat is hij we-
gens zijn verkondiging van het evangelie: “Om die reden draag ik ook dit lij-
den, en schaam mij daarvoor niet” (vs. 12). Want wie zich daar wél voor zou 
schamen, zou zich schamen voor Christus, en dan zou Christus zich voor hem 
schamen op de dag van het oordeel. Het gaat niet om dit vergankelijke leven, 
maar om het uiteindelijke onvergankelijke leven. 

Een belangrijk woord in deze passage is ‘lafhartigheid’. Dit woord komt in de 
Bijbel maar zelden voor, en duidt dan steeds op een houding die neerkomt op 
een gebrek aan vertrouwen in God of in Zijn beloften. Het gaat dus niet uit-
sluitend om vrees, wat nog te verontschuldigen zou zijn, maar om gebrek aan 
vertrouwen, dat in feite neerkomt op ongeloof. En het boek Openbaring ver-
telt dat de ‘lafhartigen’ bij het oordeel zullen worden verworpen. Voor God is 
het dus niet maar een schoonheidsfoutje, een vlekje op je blazoen, maar een 
principiële ongeschiktheid voor een plaats in Zijn Koninkrijk. En Paulus waar-
schuwt Timoteüs zich daar niet aan te bezondigen, zoals Demas kennelijk wél 
had gedaan. Juist wanneer het spannend wordt, zegt Paulus, blijkt wie de 
proef kan doorstaan en wie niet. Wie daarin faalt is onaanvaardbaar voor 
God.

Overdenking 
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De laatste discipel die ik in deze overdenking wil bekijken, is Johannes Mar-
cus (4:11). We vinden hem voor het eerst genoemd in Handelingen 12:25. Vol-
gens Kolossenzen 4:10 was hij een neef van Barnabas. Volgens Handelingen 
12:12 was het huis van zijn moeder een vergaderplaats voor de eerste ge-
meente in Jeruzalem, en men neemt daarom aan dat dat ook het huis was 
met de bovenzaal waar het laatste avondmaal werd gehouden. Paulus en 
Barnabas nemen hem mee uit Jeruzalem naar Antiochië (12:25) en vervol-
gens op hun eerste zendingsreis (13:5). Maar wanneer zij, vanuit Cyprus, op 
het vasteland van Klein-Azië aankomen, ontzinkt Johannes Marcus de moed 
en hij keert terug naar huis (13:13). Als Paulus en Barnabas zich gereed maken 
voor de tweede zendingsreis, weigert Paulus hem opnieuw mee te nemen: 
“Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen; maar Paulus 
bleef van oordeel, dat men niet iemand bij zich moest hebben, die hen na 
Pamfylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven” (Hand 
15:37,38). Oppervlakkig lijken Paulus’ bezwaren louter van praktische aard te 
zijn, maar in het licht van wat we hierboven zagen, begrijpen we dat zijn be-
zwaren meer principieel zijn. In zijn ogen toonde Johannes Marcus gebrek 
aan vertrouwen, en daarmee bezat hij niet de juiste mentaliteit voor het 
werk. We moeten daarbij bedenken dat Johannes Marcus al eens eerder was 
gevlucht: bij Jezus’ arrestatie in Getsémane. In het door hem geschreven 
evangelie lezen we over “een jonge man, die een laken om het naakte li-
chaam geslagen had, die mee liep, Hem achterna, en zij grepen hem. Maar hij 
liet het laken in hun handen en nam naakt de vlucht” (Mar 14:51,52). Alge-
meen wordt aangenomen dat Marcus hier zichzelf beschrijft. Het woord voor 
‘jongeman’ duidt iemand aan met een leeftijd van minstens een jaar of 18. 
Maar dan moet hij in Handelingen 13 al ca. 35 jaar oud zijn geweest, dus oud 
genoeg om verantwoordelijkheid te dragen.

Nu echter vraagt Paulus aan Timoteüs hem mee te brengen, omdat hij ‘mij 
van veel nut is voor de dienst’. Johannes Marcus moet nu ca. 55 jaar oud zijn, 
en is dus een volwassen man, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. 
Waar Paulus Timoteüs nog moet voorhouden dat hij geen geest van lafhar-
tigheid moet tonen, vinden we geen enkele twijfel in zijn verwachting ten 
aanzien van Johannes Marcus. Waar Johannes Marcus begon als een 
‘Demas’ (= man uit het volk) is hij nu opgegroeid tot een ‘Onesiforus’: iemand 
die nut brengt, en die daar, zonodig, zijn leven voor over heeft. Zo zou de 
ontwikkeling van elke discipel er uit moeten zien.

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
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wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

Zing voor de HEERE, heel de aarde

Lange tijd had Koning David het voornemen een tempel in Jeruzalem te bou-
wen. Zijn verlangen drukt hij hartstochtelijk uit in Psalm 132: “HEERE, denk aan 
David, aan al zijn lijden ... Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen slui-
mer, totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb, een woning voor de 
Machtige Jakobs!” (vzn 1-5). Maar God stemde daar niet mee in: “Het leefde in 
mijn hart om een huis van rust voor de ark van het verbond van de HEERE te bou-
wen ... God heeft echter tegen mij gezegd: U mag voor Mijn Naam geen huis 
bouwen, want u bent een man van oorlogen” (1 Kron 28:2,3).

Ook al mocht David de tempel zelf niet bouwen, hij hield zich toch bezig met de 
voorbereidingen daarvoor. Hij zorgde, onder andere, voor de afdelingen en 
dienstschema’s van de priesters, de Levieten, de muziekspelers en de zangers (1 
Kronieken 23:1-6). Voor David was het brengen van lof aan God uiteindelijk veel 
belangrijker dan zijn overwinningen op het slagveld.

Belangrijker nog dan alle andere voorbereidingen was het brengen van de heili-
ge ark naar Jeruzalem: “David riep heel Israёl bijeen in Jeruzalem om de ark van 
de HEERE op te halen en die op zijn plaats te brengen, die hij ervoor gereedge-
maakt had” (1 Kron 15:3). De ark werd de stad binnengebracht onder begelei-
ding van de priesters en de Levieten: “Verder zei David tegen de leiders van de 
Levieten dat zij hun broeders, de zangers, op moesten stellen met muziekinstru-
menten ... Zo bracht heel Israёl de ark van het verbond van de HEERE over, met 
gejuich en met bazuingeschal, met trompetten en met cimbalen; en zij lieten 
muziek horen met luiten en harpen” (vzn 16,28). “Toen zij de ark van God de 
stad binnenbrachten, zetten zij die midden in de tent die David ervoor gespan-
nen had” (16:1). De ark zou uiteindelijk in het allerheiligste van de tempel van 
Salomo komen te staan.

Van de muziek die toen gespeeld werd is niets bekend. Verschillende psalmen 
geven echter een idee van wat er gezongen werd. Psalm 68, bijvoorbeeld, slaat 
duidelijk op het binnenbrengen van de ark: “O God, zij hebben Uw intocht ge-
zien, de intocht van mijn God, mijn Koning, in het heiligdom. De zangers gingen 
voorop, de snarenspelers daarachter, in het midden de trommelende meis-

Psalm 96 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

jes” (Ps 68:25,26). En juist in 1 Kronieken 16 vinden we een psalm die bestemd 
was om bij deze gelegenheid te zingen: “Toen, op die dag, gaf David voor de 
eerste maal deze psalm om de HEERE te loven door de dienst van Asaf en zijn 
broeders” (vs. 7). In feite, bestaat “deze psalm” (namelijk de verzen 8 t/m 36) uit 
delen van verscheidene psalmen – waaronder Psalm 105, 106 en 96. De verzen 
23 t/m 33 van 1 Kronieken 16 komen overeen met Psalm 96:1-13.

Psalm 96 is één uit een reeks psalmen (92 t/m 99) die als 'sabbats-psalmen' be-
kend staan. Boven Psalm 92 staat zelfs als titel: “Een psalm, een lied, op de sab-
batdag”. Deze psalmen zeggen niet veel over de sabbat als zodanig. Het is eer-
der de bedoeling een beeld te geven van een toekomstige tijd van rust, wanneer 
Gods doel volbracht wordt. Het woord ‘sabbat’ (Hebreeuws sjabat) stelt 'rust' 
voor. We weten dat God, nadat Hij in zes dagen alles had geschapen, op de ze-
vende dag – de sabbat – heeft gerust: “God zegende de zevende dag ... want 
daarop rustte Hij van al Zijn werk” (Gen 2:3). De sabbat werd dan voortaan een 
symbool van rust; en Gods doel met de mensen hield in, dat zoals God in Zìjn 
rust was ingegaan, ook Zijn volk een eeuwige rust zoud genieten.

Vanwege hun ongehoorzaamheid kwamen de Israёlieten die uit Egypte trokken 
(afgezien van de trouwe Jozua en Kaleb) het beloofde land niet binnen: “Veertig 
jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht ... Mijn rust zullen zij nooit binnengaan” (Ps 
95:10,11; geciteerd in Hebreeën 3:11). Ook voor hen die met Jozua het land bin-
nen mochten gaan. was de 'rust' maar tijdelijk. Deze sabbats-psalmen zien uit 
naar de toekomstige rust, wanneer “de tent van God is bij de mensen ... God Zelf 
zal bij hen zijn en hun God zijn" (Op 21:3). Op die dag zal “een nieuw lied” voor 
de HEERE gezongen worden (96:1).

Opvallend in deze psalm is de nadruk op álle mensen, niet alleen het uitverkoren 
volk: “Zing voor de HEERE, heel de aarde ... Vertel onder de heidenvolken van 
Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen ... Geef de HEERE, geslachten van 
de volken, geef de HEERE eer en macht ... beef voor Zijn aangezicht, heel de aar-
de” (vzn 1-9). Onder de regering van Jezus Christus zullen gelovigen uit alle lan-
den en volken behouden worden. Wanneer Hij naar de aarde terugkomt, zal Hij 
plaatsnemen in Gods “heerlijke heiligdom” (vs. 9). Gods Zoon zal voor zijn Vader 
regeren: “Want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de we-
reld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid” (vs. 13).

Kijkt u met David uit naar de tijd wanneer “een nieuw lied” gezongen wordt –
“het lied van Mozes ... en het lied van het Lam” (Op 14:3; 15:3)? God belooft de 
gelovigen eeuwige rust, een oneindige sabbat: “Laten wij ons dan beijveren om 
die rust binnen te gaan” (Heb 4:11).
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Verzoeking
Het woord ‘verzoeking’ heeft een nogal beladen betekenis, als iets dat of ie-
mand die mensen probeert aan te zetten tot ongeoorloofde gedachten, woor-
den en daden. Laten we het daarom eens wat nader bekijken.

Woordstudie
Daarvoor gaan we eerst naar het van Dale Woordenboek. Dat geeft als eerste 
betekenis van verzoeken: iemand iets vragen te doen, een verzoek doen, uitno-
digen tot iets. Het betekent echter ook beproeven, op de proef stellen. En het 
heeft ook de betekenis gekregen van ‘in verleiding brengen’, ‘in verzoeking 
brengen’, ‘bekoren’ (RK). We zien dat in dit ‘in verzoeking brengen’, de oor-
sprong ‘verzoeken’ nog zit. We zouden in deze negatieve zin daarom kunnen 
zeggen: iemand vragen iets te doen wat hij of zij niet mag en/of niet wil. En dat 
brengt ons dan bij het werkwoord ‘verleiden’. Het zelfstandig naamwoord dat 
dáárbij hoort is niet ‘verzoek’, wat vraag, uitnodiging betekent, maar 
‘verzoeking’, in de zin van ‘verleiding’, ‘bekoring’ (RK). De ‘verzoeker’ is in de eer-
ste plaats iemand die een verzoek doet, maar kan ook verleider betekenen, 
waarbij men dan bij ‘de verleider van de mensen’ meestal denkt aan de Boze, de 
Satan.

Mijn conclusie is daarom dat we bij de woorden ‘verzoek’ en ‘verzoeker’ niet 
meteen moeten denken aan het kwade, boze, laat staan duivel of satan. Dat zijn 
betekenissen die ze door de toepassing en het gebruik door mensen met een 
bepaalde gedachte of opvatting hebben gekregen.

De brief van Jakobus hoofdstuk 1:2, 3 en 12
In de brief van Jakobus zien we in de NBG’51 vertaling de begrippen ‘verzoeking’ 
en ‘beproefdheid’ c.q ‘de proef’ in dezelfde zinnen terug. Jakobus schrijft twee 
zinnen die min of meer hetzelfde zeggen:

Verzen 2 en 3:
“Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekin-
gen valt, want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt”.

Vers 12:
“Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft 
doorstaan, zal hij de levenskroon ontvangen …”.

Nu is het om te beginnen belangrijk om te zien wat het door Jakobus gebruikte 
woord in het Grieks is, en vervolgens of de verschillende vertalers het eens zijn in 
hun weergave. Om met dat laatste te beginnen:

Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling tenzij anders vermeld 

Verzoeken en verzoeking (1)
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Leggen we diverse vertalingen van het Nieuwe Testament naast elkaar, dan zien 
we dat de meeste oudere in deze twee verzen ‘verzoeking’ gebruiken (of het RK 
‘bekoring’), op de Lutherse Vertaling na, die ‘aanvechting’ gebruikt. De HSV ge-
bruikt ook ‘verzoeking’ maar de NBV ‘beproeving’. Wat ‘beproefdheid’ betreft 
komen alle vertalingen in deze twee verzen met elkaar overeen.

De Griekse woorden en hun vertalingen
Jakobus gebruikte het Griekse woord pirasmos, dat de zelfstandige vorm is van 
het werkwoord pirazo, dat we in de verzen 13 en 14 zien.

Het is daarom bij een woordstudie altijd belangrijk te kijken in welke betekenis 
een woord door de schrijver is gebruikt. Daarbij blijkt regelmatig dat vertalers, 
met een bepaalde vooringenomenheid en bedoeling, een woord kiezen dat past 
bij wat zij geloven (vooral waar het het kwaad en de vermeende Godheid van 
Christus betreft), maar toch ergens op een probleem stuiten.

Om een voorbeeld in het kader van de brief van Jakobus te geven: pirasmos
wordt op vrijwel alle plaatsen in het Nieuwe Testament vertaald met 
‘verzoeking’ en pirazo met ‘verzoeken’. Maar op enkele plaatsen zagen de verta-
lers een moeilijkheid:

2 Korintiërs 13:5
“Stel uzelf op de proef, of u wel in het geloof bent, onderzoek uzelf” – want het 
zal duidelijk zijn dat je jezelf niet kunt verzoeken in de betekenis die dat gekre-
gen heeft.

1 Petrus 4:12
“laat de vuurgloed, die u tot beproeving dient, u niet bevreemden” – want die 
vuurgloed is er niet om gelovigen te verleiden, verzoeken, maar om de sterkte 
van hun geloof op de proef te stellen.

Handelingen 20:19
“de beproevingen die mij (Paulus) overkwamen door de aanslagen van de Jo-
den”.

Handelingen 16:7
“zij poogden naar Bithynië te reizen”, of letterlijker: “zij beproefden het naar 
Bithynië te reizen”.

Handelingen 24:6
“die ook een poging heeft gewaagd”, dus “die het beproefd heeft”.

Hebreeën 11:37
“Zij zijn op zware proef gesteld”.

Jan Koert Davids
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Openbaring 2:2
“Ik weet … dat u de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld 
hebt, die zeggen dat …” – Het zou zeer ongerijmd zijn om hier te zeggen dat zij 
hen hadden verzocht, want om die term te gebruiken: zij waren al verzocht door 
zich uit te geven voor apostelen maar logen, en dat moest aan het licht worden 
gebracht.

Dan zijn er vragen bij vertalingen die in tegenspraak zijn met wat Jakobus 
schreef, namelijk dat God niet verzocht kan worden en Hij ook niemand in ver-
zoeking brengt (Jakobus 1:13 en 14):

Handelingen 5:9
“Hoe hebt u kunnen overeenkomen om de Geest van de HEER te verzoeken”.

Handelingen 15:10
Hier geven de vertalers: “Nu dan, wat stelt u God op de proef door …”. Waarom 
niet consequent zijn en dat ook in 5:9 zo weergeven?

1 Korintiërs 10:9 
“En laten wij de HEER niet verzoeken, zoals sommigen van hen [de Israëlieten in 
de woestijn] deden”. Terwijl hetzelfde in de brief aan de Hebreeën wordt weer-
gegeven met “door Mij op de proef te stellen” (3:9). Ook hier: waarom niet con-
sequent zijn?

Al deze voorbeelden tonen dat er ten minste andere vertaalmogelijkheden zijn 
dan ‘verzoeken’ en ‘verzoeking’. De denkrichting gaat daarbij in de eerste plaats 
uit naar ‘beproeven’ en ‘op de proef stellen’, ‘beproeving’ en ‘de proef’, zoals ook 
de vertalers doen. De betekenis hiervan is ‘testen’, ‘uittesten’, ‘uitproberen’. Dus 
kijken, onderzoeken, wat de inhoud is, de kenmerken zijn. Als we dat doen, zul-
len we zien dat we op geen enkel probleem stuiten. Ik ga hier niet al die passa-
ges vermelden. Maar je kunt denken aan Jezus’ zogenoemde ‘verzoekingen’: Hij 
werd op de proef gesteld, zodat zou blijken dat God Hem terecht “Mijn Zoon, de 
Geliefde” had genoemd; aan Abraham, die niet verzocht werd Isaak te offeren 
maar op de proef gesteld met Gods bevel Isaak te offeren, zodat hij zijn geloof 
kon tonen en laten groeien (wat ook gebeurde, zoals de schrijver van de brief 
aan de Hebreeën schreef: in zijn overdenking van wat God hiermee voorhad, 
concludeerde hij dat God Isaak uit de dood zou opwekken om Zijn belofte te ver-
vullen); sommige gelovigen in Smyrna werden in de gevangenis geworpen, zo-
dat zij op de proef werden gesteld of zij trouw tot de dood zouden zijn.

In tweede instantie kan het ‘verleiding’ betekenen, zoals misschien in Marcus 
14:38 en ook in Lucas 22:40 en 46 “Waak en bid dat u niet in verleiding komt; de 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. De verleiding was hier Jezus te ver-

Verzoeken en verzoeking (1) 
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loochenen om niet te hoeven lijden, zoals Petrus kort daarna deed. En ook in 
Openbaring 3:10 waar zij die op de aarde wonen verleid worden. Zie in dat ver-
band 20:3 “opdat hij de volken niet meer zou verleiden” en vers 8 “Om de volken 
… te verleiden”.

Toepassing op Jakobus 1:2,3 en 12
We gaan weer terug naar de brief van Jakobus. Eerst passen we wat we hebben 
gevonden toe op de verzen 2, 3 en vervolgens vers 12:

Verzen 2 en 3: “Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in veler-
lei beproevingen terechtkomt, want u weet dat de beproefdheid van uw geloof 
volharding uitwerkt”. We zien hier dat nu alles bij elkaar past.

Overigens is ‘beproefdheid’ de vertaling van het Griekse dokimion. De basisbete-
kenis van het werkwoord dokimazo is ‘proberen’, en kan van alles zijn dat uitein-
delijk leidt tot een ‘blijk’, ‘bewijs’, zoals die beproefdheid. Ik noem: ‘uitproberen’, 
‘onderzoeken’, ‘keuren’, ‘onderscheid maken’, ‘tot erkenning komen’, ‘aan het 
licht brengen’, ‘geschikt achten’. Soms is of lijkt het woord een synoniem voor 
pirazo. In Hebreeën 3:9 staat in de NBG’51 vertaling: “… uw vaders Mij verzoch-
ten (pirazo) door Mij op de proef te stellen (dokimazo)”. Dit zou zo gelezen kun-
nen worden: “uw vaders Mij op de proef stelden door Mij uit te proberen” – denk 
aan hoe kinderen doen, als zij bij hun ouders kijken hoe ver ze kunnen gaan, 
voordat ze straf krijgen.

Een aantal vertalingen geven in 1 Petrus 1:7 voor dokimion ‘echtheid’ van het ge-
loof. Maar dat is ook hier weer het resultaat van geloof dat door vuur (zijnde ver-
volgingen) beproefd is, en kan dus ook ‘beproefdheid’ betekenen, zoals in Jako-
bus 1:3.

Vers 12: “Zalig is de man, die in beproeving volhardt, want, wanneer hij de proef 
heeft doorstaan, zal hij de levenskroon ontvangen …”.
Ook hier past alles nu bij elkaar.

(Wordt vervolgd)
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

De Dode Zee

Hans den Boer - Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

De naam Dode Zee komt in de Bijbel niet voor. De NBV heeft echter de 
naam wel opgenomen “… de Zoutzee, ofwel de Dode Zee ...” (Deut 3:17). 
De Grieken spraken over het asfaltmeer, en de Arabieren van Barh Loet, 
Zee van Lot (Gen 19).
De Zee van de vlakte, zoals dit binnenmeer in Genesis 14:3 wordt ge-
noemd, is een reusachtig zoutvat. Het ligt 394 m onder de zeespiegel, en 
is daarmee de laagste landplek op aarde. Het heeft een grootste diepte 

van 400 m; dat is ca. 800 m beneden zeeniveau. De Zout-
zee krijgt water uit de Jordaan en onderaardse bronnen; 
de regenval is zeer gering. Door de intense verdamping –
het is er door een temperatuur die kan oplopen tot boven 
de 40° C zeer benauwd – is de zoutconcentratie buitenge-
woon hoog. Het water bevat tienmaal zoveel mineralen 

als dat van de oceanen, en daarin is geen leven mogelijk. Het wordt ge-
bruikt voor zoutwinning. De lengte van de Zoutzee krimpt jaar na jaar. 
Het aftappen in Israël en Jordanië van meer dan de helft van het toevloei-
ende water voor landbouwirrigatie, de bouw van dammen, en de lozing 
van ongezuiverd afvalwater hebben van de Jordaan een algenrijke, stin-
kende, traag vloeiende stroom gemaakt. Eens stroomde er jaarlijks 1,3 
miljard m³ water doorheen. Nu is dat nog amper 50 miljoen. Deze ontwik-
kelingen hebben mede geleid tot vermindering van instroom van water in 
de Zoutzee, waardoor het niveau meters is gedaald en de hotels gericht 
op medisch toerisme al honderden meters van 
het meer af liggen. Toch wordt er nog wel 
steeds op medisch voorschrift gebaad. Er waren 
plannen om een 190 km lang kanaal te graven 
door Jordanië, van Akaba aan de Rode Zee naar 
het zuidelijkste puntje van de Dode Zee, om 
water de Dode Zee in te laten.
De wederkomst van Christus zal het water van de Dode Zee weer gezond 
maken: “Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de 
Vlakte en komt in de zee … En alle levende wezens die er wemelen, zullen 
leven … dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek 
komt, zal alles leven” (Ezech 47:8,9).

Dode  Zee



Zelf studeren
met Open Bijbel

Grondslagen van het leven in een gemeente

Het nut van een gemeente

De vorige aflevering werd afgesloten met de constatering dat de gemeente de 
juiste omstandigheden biedt om de karaktereigenschappen die de heiligen, als 
toekomstige mederegeerders en mede-onderwijzers van Christus, nodig heb-
ben, te ontwikkelen. Dat er dan regeerders en onderwijzers zullen zijn, komt 
voort uit het feit dat bij de komst van Christus alleen de trouwe gelovigen zullen 
worden veranderd tot onsterfelijkheid; de andere dan nog levende mensen blij-
ven sterfelijk. Eén van de hoofddoelen voor de heiligen in het Koninkrijk zal zijn 
de dan nog sterfelijke mensen te redden.

Een heel belangrijke zorg die gelovigen nu al moeten ontwikkelen, is de uit-
komst van het oordeel over de leden van de gemeente bij de komst van Christus. 
Het is maar al te gemakkelijk voor een gelovige bezig te zijn met zijn eigen posi-
tie bij het oordeel, en niet na te denken over die van anderen in de gemeente, 
alsof dat enkel hún verantwoordelijkheid is. Gelovigen moeten serieus nadenken 
over het effect van hun woorden en voorbeeld op het geestelijke welzijn van an-
deren in de gemeente. Als mensen hebben we met sommigen een meer natuur-
lijke band dan met anderen, en dat speelt ook binnen de gemeente wat andere 
gelovigen betreft. Misschien wordt iemands persoonlijkheid als moeilijk ervaren, 
maar de gelovigen moeten het geduld, het doorzettingsvermogen en de goed-
heid ontwikkelen om aan het eeuwig welzijn van anderen te werken. Zulke 
deugden zullen van enorm belang zijn in het Koninkrijk, wanneer zij met sterfe-
lijke mensen werken, die moeilijke karakters kunnen hebben.

Het eerste punt waar we naar kijken is empathie, het meevoelen met anderen, in 
hun schoenen staan. Het is belangrijk zaken door andermans ogen te kunnen 
zien. Christus doet dat nu immers ook bij de gelovige.

Lees nu eerst Hebreeën 4:15-16.

In de gemeente komt men in contact met mensen van zulke verschillende ach-
tergronden, dat het soms veel moeite kost hun houdingen en reacties te begrij-
pen. Om in broederliefde met hen om te kunnen gaan, moet iemand zich in hun 

15
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situatie kunnen verplaatsen. Deze deugd zal heel belangrijk zijn voor de heiligen 
om stervelingen tot “Gods evenbeeld” te leiden; want dat was het doel met de 
schepping van de mens (Genesis 1:26,27). Tijdens vele gebeurtenissen in het le-
ven in een gemeente moeten principes toegepast worden op de situaties waar-
mee men geconfronteerd wordt. Het zou misschien een stuk gemakkelijker zijn 
als er een boek met regels bestond, dat de gelovige precies zou vertellen hoe be-
paalde situaties in een gemeente behandeld moeten worden; maar dat is er niet, 
want God werkt niet met een strak reglement. Wijsheid en beoordelingsver-
mogen zijn nodig, en worden ontwikkeld wanneer een zaak in gebed bekeken 
wordt in het licht van Goddelijke principes. Tegelijkertijd hoort daar ook inle-
vingsvermogen bij.

Daarnaast is ook volharding nodig. God heeft eeuwenlang met Israël gewerkt; 
Christus en de engelen werken nu met de gelovigen in hun leven als navolgers 
van Christus; en zo zullen heersers in het Koninkrijk jarenlang met dezelfde ster-
velingen werken, mogelijk zelfs honderden jaren, want er staat dat er “geen 
grijsaard (meer zal zijn) die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven 
als honderdjarige” (Jes 65:20). In onze huidige omstandigheden kunnen we, bij-
voorbeeld, van baan veranderen als ons werk ons niet bevalt. De les van het 
Evangelie is dat de verantwoordelijkheden in een gezin of in een gemeente niet 
zo maar verlaten zouden moeten worden. Een gemeente de rug toekeren zal no-
dig zijn als een onjuiste, niet-Bijbelse, leer de overhand krijgt, maar dat is een 
uitzondering. Sommigen omzeilen dit probleem door van gemeente naar ge-
meente te trekken, en zo nergens echt bij te horen. Toch is dit een vergissing, 
want één van de voordelen van leven in één gemeente is dat dit de gelovige 
vormt voor de taak die Christus hem of haar zal geven in het Koninkrijk.

Het zal duidelijk zijn dat een gemeente niet ontworpen is voor maximale be-
stuurlijke efficiëntie. Dat is niet het doel ervan. Democratische principes, waarbij 
de meerderheid het voor het zeggen heeft, werken ook niet, omdat er dan een 
minderheid is die zich niet gehoord voelt. Vaak zal er, na gebed, lang over zaken 
gesproken moeten worden voordat iedereen tevreden is met een gekozen aan-
pak. Juist deze moeilijkste aspecten van het leven in een gemeente geven de 
beste mogelijkheden voor geestelijke ontplooiing. Dit is geen toeval. Eén van de 
redenen voor het bestaan van gemeenten is de groei te bevorderen van ieder lid 
in de geestelijke deugden die nodig zullen zijn voor degenen die de wereld in 
rechtvaardigheid zullen regeren, samen met de Heer Jezus Christus.

De gemeente in beeldspraak 

In het Nieuwe Testament vinden we een aantal verschillende beelden die ge-
bruikt worden om een gemeente te beschrijven, en elk beeld heeft zijn eigen les-
sen. We zullen een aantal van deze beelden bespreken.

Bijbelpassages uit de NBV21 Vertaling, tenzij anders vermeld
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Vraag 1: Welk beeld wordt in 1 Korintiërs 12:12-27 gebruikt voor de gemeente?

Met dit beeld komt vooral naar voren dat leden van de gemeente allemaal ver-
schillend zijn, met ieder hun eigen bekwaamheden. Tegelijk werken ze als een 
eenheid om samen dingen mogelijk te maken. Ieder zet zijn bekwaamheden in 
om het geheel te ondersteunen, en tegelijk gebeurt alles onder leiding van het 
hoofd, en dat is Christus. Dit is heel anders dan een dienst bijwonen in een kerk 
met de houding van een consument, om daarna, bij wijze van spreken, een be-
oordeling achter te laten op internet. Het betekent ook dat alle leden bewust 
zijn van de bijdragen van alle andere leden en beseffen deels daarvan afhankelijk 
te zijn voor groei. Paulus noemt dit beeld in meerdere van zijn brieven.

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde 
functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder 
apart, elkaars lichaamsdelen. (Rom 12:4,5)

God heeft het menselijk lichaam zó ontworpen dat we geen enkel onderdeel 
kunnen verwaarlozen en dat alle onderdelen voor elkaar dienen te zorgen. En 
dat geldt ook zeker voor het geestelijk lichaam. Een lid verwaarlozen betekent 
een minder gezond lichaam. De bedoeling van de vergelijking is onmiskenbaar. 
Wij moeten dit toepassen op het leven in de gemeente. De etnische oorsprong, 
culturele achtergrond en economische omstandigheden van de leden maken 
niets uit, zij zijn allen in één lichaam verbonden.

Vraag 2: Welk beeld wordt in Efeziërs 2:19-22 gebruikt voor de gemeente?

Tegenwoordig denken we mogelijk aan beton als we aan een gebouw denken. 
Dat wordt gegoten. Dit was in de tijd van het Nieuwe Testament wel anders. 
Daar werden bouwwerken uit stenen opgetrokken, vaak gestapeld zonder ge-
metseld te zijn. En sommige van die bouwwerken zijn vandaag de dag nog te 
zien, en zitten nog steeds stevig in elkaar. De onderdelen zijn van elkaar te on-
derscheiden en hebben verschillende functies – hoekstenen, fundamenten enz. 
– maar samen vormen ze één bouwwerk. Er zijn vele onderdelen, maar één ge-
heel. Iedere afzonderlijke steen heeft daarin een plek en een functie. Petrus zegt 
daarover: 

Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar 
door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige 
priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 
welgevallig zijn. (1 Petr 2:4-5)

Petrus heeft het niet over de toekomst, maar over het heden. De oproep aan de 
gelovige is om zich nu al als levende steen te laten gebruiken in de tempel. Na-
tuurlijk lijkt Petrus te spreken over één tempel bestaande uit gelovigen uit alle 

Mark Hale



18

tijden en alle landen, maar we hebben in de eerste aflevering al gezien dat de 
gemeente in het Nieuwe Testament in twee betekenissen wordt gebruikt. Er is 
een wereldwijde gemeente door alle eeuwen heen. Maar dat heeft geen prakti-
sche leerdoelen voor de individu. En daarom is de tweede betekenis een plaatse-
lijke gemeente op één moment in de tijd. En daarin leert een gelovige zich als le-
vende steen te laten gebruiken. Het individuele belang is daarbij ondergeschikt 
aan het bouwwerk waar zij deel van mogen uitmaken. Dit beeld leert ons ook 
dat we in de vorm waarin we gevonden zijn niet zondermeer zullen passen. We 
moeten eerst “op maat” gemaakt worden zodat we goed passen in het hele 
bouwwerk.

Vraag 3: Welk beeld wordt opgeroepen met woorden als Vader, broeder en zus-
ter?

Voor velen is ‘broeder’ of ‘zuster’ een aanspreekvorm geworden waarbij de bete-
kenis achter het beeld verloren dreigt te gaan. Sommigen gebruiken bij schrifte-
lijk contact met iemand die ze niet kennen en waar er verder geen enkele bin-
ding mee bestaat, maar wel het vermoeden bestaat dat ze christelijk zijn, de titel 
broeder of zuster. Het op een andere manier aanspreken lijkt alsof de ander niet 
geaccepteerd wordt. Maar in een gezin is het niet voor te stellen dat broers of 
zussen elkaar niet kennen. Het aanspreken als ‘broeder’ of ‘zuster’ is prima, maar 
daarbij moet wel steeds voor ogen gehouden worden waarom het beeld geïntro-
duceerd is. Jezus zei tegen zijn discipelen “Jullie moeten je niet rabbi laten noe-
men, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zus-
ters” (Mat 23:8). Jezus is ook degene die de discipelen leerde God als Vader aan 
te spreken. Na de opstanding zei Hij tegen hen: “Ga naar mijn broeders en zeg 
tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, 
die ook jullie God is” (Joh 20:17). We zien ook dat Jezus zichzelf beschreef als de 
oudere broer van zijn discipelen. “Hij schaamt zich er niet voor hen zijn broeders 
en zusters te noemen” (Heb 2:11).

De natuurlijke familie is een beeld van de relatie die gelovigen in Christus heb-
ben. En door deze relatie zijn zij, ook al zijn zij velen, lid van dezelfde familie. De 
Heer benadrukte het feit dat er niet meerdere goddelijke families zijn, maar 
slechts één. Christus is gestorven “om de verstrooide kinderen van God bijeen te 
brengen” (Joh 11:52). De bedoeling is duidelijk: veel aparte individuen tot één 
verenigd.

Vraag 4: Welk beeld wordt in Johannes 10:14-16 gebruikt voor de gemeente?

Ook hier wordt benadrukt dat het vele individuen zijn, maar dat zij behoren tot 
één kudde. In Johannes gaf Jezus aan dat naast Joden ook niet-Joden tot zijn 
schapen behoren, maar het moet één kudde worden, met één Herder. 



Het gebruik van schapen als beeld voor gelovigen, eerder dan geiten of runde-
ren, is veelbetekenend. Van alle kuddedieren hebben juist schapen de neiging 
om dicht bij elkaar te blijven en zich in een hele hechte groep te bewegen. Maar 
een schaap dat afdwaalt zal ook eerder zoek raken en verloren gaan. Schapen 
zijn volledig weerloos, en hebben bescherming van hun herder nodig. Het is 
geen toeval dat leiders die God koos vaak herders waren, of een tijdje herder 
moesten zijn. We kunnen aan Mozes en David denken. 

Uiteraard is Jezus zelf de Herder, maar ook leiders in de gemeente worden opge-
roepen zich als herder te gedragen. Het laatste advies van Paulus aan de oud-
sten van de gemeente in Efeze is te lezen in Handelingen:

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als leiders 
heeft aangesteld; hoed Gods gemeente, die Hij verworven heeft door het 
bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u 
zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. (Hand 20:28,29)

We zien iets soortgelijks in de brief van Petrus aan de oudsten:

Hoed de kudde van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed 
toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf 
beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuch-
tig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede 
voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt deel krijgen aan 
zijn luister, de lauwerkrans die nooit verwelkt. (1 Petr 5:2-4)

In het Nieuwe Testament is er dus veel nadruk op eenheid binnen de gemeente, 
en het betrekken van alle leden daarbij. 

Lees de woorden van Paulus in 1 Korintiërs 10:16-17.

Het avondmaal is bij uitstek de gezamenlijke maaltijd waar er een volmaakte 
eenheid zou moeten zijn. Het ene brood dat gedeeld wordt is een symbool van 
eenheid onder degenen die deelnemen aan het avondmaal. Het kan dus nooit de 
bedoeling zijn dat iedereen zo maar kan deelnemen zonder ook in het ene li-
chaam opgenomen te zijn. De nadruk in de brieven ligt steeds op eenheid. Pau-
lus is behoorlijk fel in deze brief aan de gemeente in Korinte als deze eenheid 
zoek lijkt te zijn. De eenheid verstoren, of het uiteenvallen in groepen is iets wat 
Paulus fel bestrijdt. Al in het begin van de brief schrijft Paulus “Broeders en zus-
ters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind 
te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volko-
men één te zijn”, en vervolgt met de retorische vraag “Is Christus verdeeld?” (1 
Kor 1:10-13). Op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament vinden we iets 
vermeld over degenen die het lichaam verdelen.
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Tweedracht veroorzaken is een zonde

Het Griekse woord dichostasia, dat onenigheid of tweedracht betekent, komt 
maar op twee of drie plaatsen voor in het Nieuwe Testament (het aantal hangt 
af van de handschriften waarop een vertaling is gebaseerd). Tegelijk worden de 
gelovigen wel ernstig gewaarschuwd voor deze praktijken. Het woord is te vin-
den in de brief aan de Romeinen:

Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht 
zaaien [dichostasia] en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen 
alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg, want zulke mensen dienen niet 
Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluiden-
de woorden misleiden ze argeloze mensen. (Rom 16:17,18)

Dat is meteen stevige kritiek. Zij die de gemeente versplinteren:

 zijn ongehoorzaam aan de leer van het evangelie

 moeten vermeden worden

 dienen Christus niet

 worden beheerst door eigen lusten (letterlijk staat er “zij dienen hun eigen 
buik”), niet door de Heer

In de brief aan de Korintiërs schreef Paulus het volgende:

U bent nog gebonden aan deze wereld. Want wanneer u afgunstig en verdeeld 
bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld, dan leeft u toch als ieder an-
der? (1 Kor 3:3)

In een aantal handschriften komt ook het woord ‘tweedracht’ voor na ‘afgunstig 
en verdeeld’. Daarom zien we bijvoorbeeld in de HSV:

Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht … 

Daden die verdeeldheid teweegbrengen zijn praktijken van deze wereld, en 
staan in schril contrast met het nieuwe leven in Christus. Mogelijk zijn de over-
treders actief in de gemeente, en heel enthousiast voor bepaalde onderdelen 
van de Schrift, maar als het effect verdeeldheid is, handelen zij naar wereldse 
gebruiken (“het vlees”), en niet conform hun nieuwe leven (“de geest”). Dat is 
ook wat Paulus aan de Galaten schreef. Midden in een rij eigenschappen waar-
van het helder is dat ze niet te rijmen zijn met het christelijk geloof staat er ook 
dit Griekse woord, nu vertaald met ‘tweespalt’.

Lees nu eerst Galaten 5:15-26. 

Van de zeventien praktijken van “aardse begeerte” die in deze verzen genoemd 
worden, hebben er acht betrekking op onrust binnen de gemeente. Die zijn net 
zo min te rijmen met het nieuwe leven in Christus als een losbandig leven.
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De woorden zijn: 

 vijandschap – echthra: diepgewortelde wrok, iemand als vijand zien

 tweespalt – eris: bitter conflict, verhitte onenigheid

 jaloezie – zèlos: afgunstig zijn op wat anderen hebben, zowel tastbare goe-
deren als ontastbare zaken zoals een bepaalde gave die iemand bezat

 woede – thumos: boosheid, verontwaardiging, het woord beschrijft vaak de 
uitbarstingen van toorn 

 gekonkel – eritheia: uit zijn op aanzien of voordeel, zelfzuchtige ambitie ten 
koste van anderen, soms vertaald met geldingsdrang

 geruzie – dichostasia: tweedracht, onenigheid die een groep verdeelt

 rivaliteit – hairesis: partijschap, eigen opvattingen hebben, het wordt ook ge-
bruikt voor het steunen van een partij of een sekte binnen een groep

 afgunst – phthonos: jaloezie, ingegeven door nijd. “Sommigen [verkondigen 
Christus] uit afgunst en rivaliteit” (Flp 1:15)

Dit zijn allemaal eigenschappen die de gemeente veel schade zullen toebrengen, 
en funest in het bereiken van een solide eenheid. Geen wonder dat Paulus deze 
benoemt als praktijken waartoe aardse begeerten aanzetten, en juist in schril 
contrast met de vrucht van de geest die hij daarna noemt in zijn brief.

Eenheid is essentieel voor God

Met de harde woorden voor degenen die de eenheid zouden kunnen aantasten 
zien we dat eenheid fundamenteel is.

Vraag 5: Waaruit blijkt in Efeziërs 4:1-6 de eenheid van de geest?

Het bijzondere van de gemeente is dat er eenheid is en tegelijk ook juist ver-
scheidenheid. Het moderne concept van diversiteit is van toepassing op een ge-
meente en werd al 2000 jaar geleden in de Schrift voorgeschreven, zij het met 
andere woorden. We horen vaak dat besluitvorming in het bedrijfsleven veel be-
ter zal zijn met een groep mensen die heel divers is. En juist dat is de opzet van 
de gemeente, een grote verscheidenheid aan achtergronden, karakters en talen-
ten, terwijl er juist ook geprobeerd wordt een grote mate van eenheid te berei-
ken, zoals Paulus het in deze brief aan de Efeziërs laat zien. Allen streven het-
zelfde na, terwijl ze verschillend zijn net als de leden van een lichaam. Een arm, 
een oor of een voet zijn allen totaal anders, maar door optimaal samen te wer-
ken kan veel bereikt worden. Natuurlijk was het gemakkelijker geweest als er 
aparte gemeenten waren voor Joden en voor niet-Joden, voor slaven en voor 
hun meesters. De gemeente is één lichaam en tegelijk één geest. De geest moet 
niet langer de menselijke geest zijn “die te gronde gaat aan bedrieglijke begeer-
ten”, maar de geest van Christus, “nederig, zachtmoedig en geduldig, en ver-
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1. De verschillende delen van het menselijk lichaam, allen met een andere func-
tie, die samenwerken om een bepaalde taak te volbrengen.

2. Een tempel, gebouwd met stenen die samen passen om een sterk bouwwerk 
te maken waar God aanbeden wordt. 

3. Het beeld van een gezin. 

4. Een kudde schapen. Schapen zijn redelijk hulpeloze dieren, en hebben de 
zorg en leiding van een herder hard nodig om te overleven.

5. Dat zij één lichaam vormen met één geest, dat zij één Heer, één geloof, één 
doop hebben, dat zij samen één God en Vader hebben.

Antwoorden op de vragen

draag elkaar uit liefde”. Dit is niet zo maar een lijstje woorden. In ieder van deze 
woorden is het karakter van Christus te zien, dat hij getoond heeft tijdens zijn le-
ven op aarde. Hij is bij uitstek het voorbeeld voor de gemeente, “die zijn lichaam 
is”. Het is deze geest, deze gezindheid, die gelovigen, leden van de gemeente, 
zich eigen moeten maken. Dat is niet vanzelfsprekend, en ook niet iets wat zon-
der oefening mogelijk is. En daarom heeft God de gemeente gegeven als de or-
ganisatievorm waar deze lessen ten volle tot hun recht komen, en waar er vol-
doende leermomenten zijn, tenminste als de leden werkelijk leden van het li-
chaam van Christus willen zijn, om samen een hechte eenheid te vormen. 

Een beslissing van een enkeling of zelfs van een meerderheid, hoe democratisch 
dat ook mag klinken, zal nooit hetzelfde zijn als een besluit waar allen achter 
staan. Vaak wordt daar tegenin gebracht dat je dan nooit tot besluiten komt 
omdat er altijd wel iemand is die dwarsligt. Het is waar dat besluitvorming dan 
langer kan duren. In dit artikel werd al geconstateerd dat een gemeente niet 
ontworpen is voor maximale bestuurlijke efficiëntie. Toch is het aan de ene kant 
belangrijk om te begrijpen wat de diepere oorzaken zijn dat iemand een besluit 
niet steunt, maar ook aan de andere om niet aan de eigen mening vast te hou-
den zonder goede redenen, liefst vanuit de Schrift. Door op die manier in discus-
sie te gaan met elkaar, met het doel er samen uit te komen, wordt vaak de kwali-
teit van een besluit verhoogd. Bovendien, juist door zulke discussies te hebben, 
leert ieder lid de andere leden veel beter kennen, door meer van hun gevoelens 
en drijfveren te horen en begrijpen. Daardoor is de empathie, waar we deze stu-
die mee begonnen, gemakkelijker te bereiken. 

In het volgende, en tevens laatste, deel in deze studie zullen we kijken naar prak-
tische voorbeelden in de Schrift, en de lessen die in deze voorbeelden te vinden 
zijn.
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Dagelijks leven in Bijbeltijd

Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers

Inleiding
Binnen het gezin waren er in Israël vier belangrijke overgangsmomenten in de 
voortgang van het leven: geboorte, volwassenwording, huwelijk en overlijden. 
Vanwege het belang van zulke gebeurtenissen gingen ze gepaard met bijzonde-
re rituelen. De gelovige Israëliet zag Gods hand in het levensproces en deze ge-
beurtenissen hadden dan voor hem een religieuze dimensie waarvoor naast de 
maatschappelijke ceremoniën religieuze gebruiken behoorden.

Geboorte
Kinderen waren belangrijk, omdat het leven tijdelijk is en de mens voortleeft in 
zijn kinderen. Een groot aantal kinderen werd gezien als een zegen van God 
(Psalm 127:5 en 128:3).

De vrouw beviel thuis. Een vroedvrouw kon daarbij helpen (Exodus 1:15-19). De 
baby werd eerst gewassen, waarna de huid werd ingewreven met zout (Ezechiël 
16:4). Daarna werd hij gebakerd, strak in doeken gewikkeld (Jezus in Lucas 2:12).

De bij de geboorte behorende religieuze ceremonie was de besnijdenis van een 
jongetje (dus niet van meisjes!). Hierbij werd op de achtste dag een deel van de 
voorhuid weggesneden. Dit was het teken dat hij was opgenomen in het ver-
bond dat God met het volk Israël sloot. Deze besnijdenis werd opgenomen in de 
Wet. Het moest hem er zijn leven lang aan herinneren dat hij God toebehoorde. 
Dit was een voortzetting van de besnijdenis die God van Abraham en allen in zijn 
huis (dus ook zijn nageslacht) vroeg, als teken van hun deelhebben aan Zijn ver-
bond met Abraham, en daarmee Zijn beloften aan hem met betrekking tot het 
uitgroeien tot een groot volk en het bezit van het land Kanaän (Genesis 17).

Kennelijk kreeg de jongen op die dag ook zijn naam. In ieder geval was dit zo bij 
Johannes en Jezus (Lucas 1:59, 2:21). De baby werd vernoemd naar iemand in de 
familie, maar kon, in verband met de omstandigheden ook een bijzondere naam 
krijgen. Soms gaf God vooraf aan hoe een kind genoemd moest worden. Dat 
was het geval met Johannes de Doper en Jezus (Lucas 1:13, 2:21), maar, bijvoor-
beeld, ook met twee zonen van de profeet Jesaja. Op de dag van de besnijdenis 
en naamgeving werd een feest gehouden voor de familie, verwanten, buren en 
vrienden (Lucas 1:57-63).

5. van geboorte tot overlijden in Israël 
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Na de bevalling van een jongetje was de moeder volgens de Wet zeven dagen 
‘onrein’ (vanwege het gevloeide bloed) en bleef zij thuis, in het geval van een 
meisje veertien dagen. Daarna moest zij 33 respectievelijk 66 dagen tellen als 
‘de dagen van reiniging’ (Leviticus 12:1-5). Als die verstreken waren, moest zij 
voor haar reiniging een eenjarige ram bij de priester aanbieden als brandoffer en 
een duif als reinigingsoffer. Als ze zich geen ram kon veroorloven, dan mocht ze 
daarvoor in de plaats nog een duif aanbieden (Leviticus 12:6-8). Omdat Jozef en 
Maria arm waren, brachten zij twee duiven in de Tempel. Jezus was ook de 
eerstgeboren zoon van Maria, en Hij was volgens de Wet aan de HEER gewijd, en 
daarom stelden zij Hem de HEER voor in de Tempel (Lucas 2:22-24).

Voor een eerstgeboren jongetje moest een maand na de geboorte ook loskoop-
geld worden betaald. Dat had de HEER ingesteld omdat de eerstgeboren man-
nen tijdens het eerste Pascha waren gespaard, toen de HEER alle eerstgebore-
nen van het mannelijk geslacht van mens en dier in Egypte doodde. Vanaf dat 
moment behoorden al het mannelijke dat het eerst geboren werd de HEER.

Baby’s kregen borstvoeding van de moeder of een zoogster. Dat kon wel enkele 
jaren duren. Samuël was een kleine jongen toen zijn moeder stopte hem te voe-
den (1 Samuël 1:24). Het beëindigen van de borstvoeding, het ‘spenen’ (zie 1 
Samuël 1:23b, Psalm 131:2) was aanleiding tot een feest (Genesis 21:8).

Bar Mitswa
Een jongen werd vanaf zijn dertiende levensjaar beschouwd als man. Rond de 
tijd van het Nieuwe Testament heette hij Bar Mitswa, wat ‘zoon van het gebod’ 
betekent. De enige van wie dit wordt verteld, is van Jezus. Over de tijd tot zijn 
twaalfde levensjaar vertelt Lucas: “Het kind groeide op, werd sterk en was begif-
tigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem” (Lucas 2:40). Daarna vertelt hij 
dat Jezus, nadat Hij twaalf en dus Bar Mitswa was geworden, in de tempel in 
Jeruzalem naar de Schriftgeleerden luisterde en hen vragen stelde. Daar bleek 
inderdaad zijn grote wijsheid, zodat zij versteld stonden. Dit laat zien hoe goed 
Hij zich had laten onderwijzen door Jozef en de rabbi in Nazareth. “Jezus groei-
de verder op en zijn wijsheid nam nog toe” schrijft Lucas (vs. 52).

Na het twaalfde jaar was de tijd bij de moeder voorbij, en brak de tijd van  leren 
werken aan. Meestal was dat in het beroep van de vader. In het geval van Jozef 
en Jezus was dit timmerman (Matteüs 13:55).

Huwelijk
Het huwelijk was een zaak van de ouders. Zij zochten een vrouw voor hun zoon 
en uithuwelijken van een dochter was gewoon. Dat wil niet zeggen dat het de 
gedwongen huwelijken waren waar tegenwoordig veel over wordt gesproken. Er 
waren uiteraard uitzonderingen: een huwelijksregeling kon om geld gaan, en 
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dat is uiteraard nooit een goede basis voor liefde en geluk. Er is een voorbeeld in 
het Oude Testament waar het meisje wordt gevraagd of zij wil trouwen met een 
man (Genesis 24:58). Anderzijds werd het niet gewaardeerd als een man tegen 
de wil van de ouders een vrouw huwde (zie Genesis 26:34,35 en Richteren 14:3).

Als het in de Bijbel gaat over het huwelijk bij gelovige Israëlieten, dan werd de 
juiste kandidaat (wat geloof, normen en waarden betrof) gezocht voor zoon of 
dochter, om een goed huwelijk tot stand te brengen, in de hoop dat dit stabiel 
door wederzijdse liefde zou zijn (Genesis 24:67). Abraham zocht een juiste hu-
welijkskandidaat voor zijn zoon Isaak ver buiten Kanaän, onder degenen waar-
van Hij hoopte dat zij zouden geloven in God, de Schepper van hemel en aarde, 
Die tot hem gesproken had. En God hielp hem die te vinden (Genesis 24:3,4,27). 
Jakob werd door zijn vader en moeder ook naar dat gebied gezonden (28:2). Ja-
kob had Rachel zelfs lief voordat hij met haar trouwde (29:10-20).

De vader van de bruid kreeg een bruidsschat van de familie van de bruidegom. 
De opbrengst daarvan mocht hij gebruiken, maar de bruidsschat zelf niet 
(Genesis 31:15). Die moest worden bewaard wanneer de vrouw alleen kwam te 
staan door echtscheiding of de dood van haar man. Kon de huwelijkskandidaat 
de bruidsschat niet opbrengen, dan kon een regeling worden getroffen – bijvoor-
beeld door te werken voor de vader van de bruid (zoals Jakob deed). In Richteren 
1:15 is sprake van een huwelijksgift van de vader van de bruid.

De ondertrouwperiode duurde ongeveer twaalf maanden. In feite was dit al een 
definitieve verbintenis, maar het paar woonde en leefde niet samen (Matteüs 
1:18). In die tijd maakte de bruidegom het huis gereed en de bruid de bruidskle-
ding. De familie van de bruid deed de voorbereidingen voor het huwelijksfeest. 
De verbintenis kon alleen om een goede reden (overspel) door een soort schei-
dingsprocedure worden ontbonden. Jozef en Maria waren in ondertrouw toen 
Maria zwanger bleek. Jozef was daar niet de oorzaak van, dus kon hij zich van 
haar laten scheiden. Maar toen hij hoorde hoe het zat, huwde hij haar. Zo ver-
klaarde hij het vaderschap op zich te nemen, zodat Maria niet te schande werd.

De huwelijkssluiting was geen religieuze plechtigheid. Wel werd een zegen uit-
gesproken (Genesis 24:60). De bruid werd gebaad en prachtig gekleed, en haar 
haar werd versierd met wat men aan kostbaarheden bezat. In Ezechiël 16:10-16 
beschrijft God Zich als de Vader van Israël, Die Zijn volk heeft versierd als een 
koninklijke bruid (zie ook Psalm 45:14,15 en Jesaja 61:10). We zien dit terug als 
een beeld van het nieuwe Jeruzalem – de gemeenschap van de verheerlijkte ge-
lovigen – als “bruid die voor haar man versierd is” in het boek Openbaring (21:2).

Op de huwelijksdag ging de bruidegom naar het huis van de bruid om haar op te 
halen (Matteüs 25:1-13). In een vrolijke stoet gingen zij met bruidsmeisjes, we-
derzijdse familie, buren en vrienden naar het huis waarin zij gingen wonen.
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Tijdens het bruiloftsfeest werd er bij muziek gegeten en gedronken, gezongen 
en gedanst (Jeremia 16:9)

Het huwelijk werd een werkelijke echtverbintenis door de gemeenschap van 
bruid en bruidegom. De vader van de bruid bewaarde het kleed waarop zij had-
den gelegen, als bewijs dat zijn dochter maagd was, mocht de bruidegom haar 
ervan beschuldigen dat zij dat niet was en hij haar niet wilde hebben als vrouw –
bijvoorbeeld als de huwelijksnacht hem niet beviel (Deuteronomium 22:13-21).

Overlijden
De dood was en is onvermijdelijk: God maakte de mens “uit het stof van de aar-
de” en laat hem daar weer naar terugkeren. De gelovige Israëliet wist dat met de 
dood zijn gemeenschap met God tot een einde kwam, en daarom had hij er zo’n 
afkeer van (bijvoorbeeld Jesaja 38:18 en 19). De gelovige wist echter wel dat er 
een opstanding is en kon daar over de dood naar uitzien (Jesaja 26:19).

Familie en bekenden kwamen bijeen in en bij het huis van de overledene voor 
een rouw van dertig dagen (Deuteronomium 34:8), waarin gejammerd en ge-
klaagd werd (Genesis 23:2). Soms werden klaagvrouwen en klaagzangers inge-
huurd (Jeremia 9:16,17, Amos 5:16). Als teken van rouw droeg men (gescheurde 
2 Samuël 3:31) rouwkleding, en sloeg men zich op de borst (Lucas 23:48).

De begrafenis vond snel na het overlijden plaats – vaak nog dezelfde dag, maar 
niet op sabbat of een feestdag. De dode werd zo mogelijk in een grot of spelonk 
begraven. Abraham kocht een spelonk van een Kanaäniet om zijn vrouw Sara 
daarin te begraven (Genesis 23:3-20). Tijdens de tocht door de woestijn zullen de 
Israëlieten hun doden in het zand begraven hebben; of op de grond gelegd met 
een steenhoop met aarde eroverheen, zoals Jakob deed met Rachel (Genesis 
35:20). Toen Israël in het land woonde werd een arme en vreemdeling gewassen, 
in een linnen doek gewikkeld en op een baar gedragen naar een dodenakker bui-
ten de stad of het dorp (Lucas 7:12). Rijken lieten bij leven al een grot vergroten, 
of zelfs een ruimte in de rotsen uithakken (Jesaja 22:16). Jozef van Arimatea had 
een rotsgraf waarin hij Jezus na diens kruisdood legde (Matteüs 27:57-60).

In het geval het lichaam werd gelegd in een grot of rotsgraf, werd het lichaam 
omwikkeld met een soort verband en een band rond het hoofd onder de kin 
moest ervoor zorgen dat de kaak in de juiste positie bleef. Bij eenvoudigere be-
grafenissen werden waarschijnlijk de handen en voeten bij elkaar gebonden. In 
die situatie moeten we dan de toestand zien van Lazarus (met ook nog die band 
om het hoofd), toen Jezus hem uit de dood wekte (Johannes 11:44). Soms werd 
het lichaam ingesmeerd met kruiden en een soort pasta, en met witte stroken 
stof omwikkeld. De pasta maakte het verband hard en doordrenkte het totdat 
zich om het lichaam een stevige, conserverende cocon had gevormd. Een derge-
lijke behandeling kreeg het lichaam van Jezus (Johannes 19:38-42).
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u het ware brood uit de hemel; want 
dat is het brood van God, dat uit de 
hemel neerdaalt en aan de wereld 
het leven geeft. (Joh 6:32b,33)

En op hun wedervraag: “geef ons altijd 
dit brood”, antwoordde Hij: “Ik ben het 
brood des levens”. Hiermee wilde Hij 
de eigenlijke betekenis van het manna 
aanduiden, namelijk niet zomaar 
voedsel voor de maag, maar het leven 
dat God geeft aan wie dreigen te ster-
ven. In Numeri 11:9 staat: “telkens 
wanneer ’s nachts de dauw op de le-
gerplaats neerdaalde, daalde ook het 
man daarop neer”. En in verband daar-
mee zei Jezus vervolgens: “Ik ben van 
de hemel neergedaald” (6:38). Woor-
den die tot veel misverstanden leiden. 
Maar is dat nodig? Zelf ben ik van me-
ning, dat Jezus in werkelijkheid zei wat 
Johannes in vers 41 in een herhaling 
citeert: “Ik ben het brood, dat uit de 
hemel neergedaald is”. Dan is er spra-
ke van een verhelderende parallel: zo-
als God hun vaderen leven gaf door 
het manna, wil Hij hen nu eeuwig le-
ven geven door Zijn Zoon.

Manna neerdalend uit de hemel, is 
daarom een beeld voor een gave van 
God in de hemel. Het manna werd niet 
in de hemel klaargemaakt om vervol-
gens letterlijk uit de hemel neer te da-
len. Het was een wonder dat God da-
gelijks deed, en daarom had het geen 
aardse oorsprong, maar een hemelse. 

Jezus’ woorden “Ik ben van boven” 
en “Ik ben van de hemel neerge-
daald” worden vaak gebruikt om 
aan te tonen dat Hij in de hemel was 
voordat Hij op aarde leefde. Maar 
bedoelde Hij dat? En zo niet, wat 
bedoelde Hij dan te zeggen?

Laten we beginnen met Johannes 
hoofdstuk 8. Hier doet Jezus verschil-
lende pogingen Zijn tijdgenoten dui-
delijk te maken dat Hij de door God 
gezondene is, door wie zij eeuwig le-
ven kunnen ontvangen. Maar er is bij 
hen weinig enthousiasme en dank-
baarheid voor deze genadegave van 
God. Deze situatie ontstond door Zijn 
woorden in Johannes hoofdstuk 6, na 
de spijziging van de 5000.

De vraag om een teken uit de hemel
Het begon met een vraag van de Jo-
den om een teken uit de hemel. Daar-
mee bedoelden zij iets dat alleen God 
kan doen. Dan zouden zij het bewijs 
zien dat God Jezus gezonden had om 
hen Zijn Woord bekend te maken. 
Hierbij voerden zij als voorbeeld het 
manna aan, dat volgens hen door tus-
senkomst van Mozes uit de hemel 
neerdaalde: “Brood uit de hemel gaf 
hij [Mozes] hun te eten”. Jezus ant-
woordde hen:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet 
Mozes heeft u het brood uit de he-
mel gegeven, maar mijn Vader geeft 

Ik ben van de hemel neergedaald 
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dat wat Hij zei waarheid was, zou nog 
slechts één ding hen kunnen overtui-
gen: het opvaren van Jezus naar de 
hemel, als vervulling van de profeti-
sche uitnodiging in Psalm 110: “Zet u 
aan Mijn rechterhand”. Dat zou zijn 
ultieme rechtvaardiging zijn, het be-
wijs dat zijn Woord waarheid was en 
God met Hem was. Maar wie zou 
daarvan getuige zijn? In ieder geval 
niet zij die aanstoot aan Hem namen 
en van Hem weggingen.

Het probleem in de relatie tussen Je-
zus en de Joden, wordt al aan het be-
gin van het Evangelie aangegeven: 
“… de wereld heeft Hem niet gekend. 
Hij kwam tot het zijne, en de zijnen 
hebben Hem niet aangenomen” (zie 
hoofdstuk 1:9-13). De meesten van 
hen hadden Gods Woord niet lief, 
omdat ze God niet werkelijk liefhad-
den. God had Zich eeuwenlang be-
kendgemaakt door middel van Zijn 
Woord, waarmee Hij ook de hemel en 
aarde tot stand had gebracht, en alle 
leven daarop geschapen (zie hoofd-
stuk 1:1-4, waar ‘woord’ de vertaling 
is van het Griekse woord ’logos’, wat 
geen persoonsnaam is). Dit onzicht-
bare Woord, dat de mensen open-
baart wat God voornemens is te 
doen, kan alleen worden opgemerkt 
door de uitwerking die het heeft, na-
dat God het in de hemel heeft ge-
sproken. God, Die Geest is, oefent 
dus Zijn invloed uit, gebruikt Zijn 
kracht om op aarde tot stand te bren-
gen wat Hij heeft gezegd en beloofd.

Zo moet ook Christus Jezus worden 
gezien als gave van God aan de men-
sen, om hen te redden van de eeuwige 
dood. Jakobus schrijft in zijn brief: 
“Iedere gave, die goed, elk geschenk, 
dat volmaakt is, daalt van boven ne-
der, van de Vader van de lichten 
…” (Jak 1:17).

Het teken dat Jezus gaf
Omdat velen aanstoot namen aan zijn 
woorden, en veel discipelen Hem zelfs 
verlieten (6:60) – vooral in verband 
met wat Hij zei over het eten van zijn 
vlees en het drinken van zijn bloed 
(6:51-58) – vroeg Hij hen tenslotte: 
“Geeft u dit aanstoot? Wat dan indien 
u de Zoon des mensen daarheen zag 
opvaren, waar Hij tevoren was?” (Joh 
6:62). Wat bedoelde Hij daarmee?

Jezus stelde hen die vraag naar aanlei-
ding van hun ongeloof in zijn regelma-
tige uitspraken, dat zij alleen door 
Hem eeuwig leven zouden kunnen 
ontvangen. Dat deed Hij met de zoge-
naamde ‘Ik ben’ woorden. Die werken 
sterk polariserend, en dwingen de 
hoorders een keuze te maken. Want 
als Jezus is wie Hij zegt te zijn, en zijn 
woorden van God zijn, dan is er dus 
niet iemand anders en zijn andere 
woorden dan die Hij sprak, niet leven 
gevend. De vraag van Jezus dwong 
hen dus diep na te denken, zodat zij 
zouden begrijpen wat Hij bedoelde. 
Maar omdat Hij niet paste in het beeld 
dat zij zich hadden gevormd van de 
Messias, en dus niet konden geloven 
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reld, Ik ben niet van deze wereld”. Nu 
zult u zeggen: ‘zie je wel, Jezus zegt 
dat Hij van boven is, dus uit de hemel!’ 
Maar is het niet zo dat hier, als we ten-
minste de hele uitspraak nemen, spra-
ke is van een tegenstelling in de vorm 
van een parallellisme? De tegenstel-
ling wordt duidelijk in de daaropvol-
gende parallelle woorden. Met andere 
woorden, Jezus zegt heel eenvoudig: 
‘Ik ben niet zoals jullie; jullie leven naar 
het vlees, zijn aards, ongeestelijk; Ik 
ben een geestelijk mens, die niet vol-
doe aan de wil van het vlees, maar aan 
de wil van Mijn hemelse Vader. Dus Ik 
ben geen mens zoals jullie die als we-
reldse mensen leven, maar de Mens 
zoals God die voor ogen had bij de 
schepping’. Zo’n Mens kan niet door 
een man worden verwekt, maar alleen 
door God. Jezus is daarom niet ‘uit 
Adam’, maar ‘uit God’. Daarom is Hij 
de ‘hemelse’ Mens, naar Gods beeld 
en als Zijn gelijkenis. Daarom is Hij 
meer dan de andere aardse stervelin-
gen en heeft de Vader Hem lief boven 
allen.

Tot slot zou ik u willen vragen in dit 
licht Johannes 3:31-36 aandachtig te 
lezen, waarin Jezus volgens mij alles 
heeft bijeengebracht waar het, wat 
Hemzelf betreft, om ging. Overigens 
zijn de woorden ‘die God gezonden 
heeft’ niet anders bedoeld dan wan-
neer God spreekt over de profeten die 
Hij tot Israël zond. Zij kwamen niet uit 
de hemel, maar hadden een hemelse 
roeping.

Ik ben niet van deze wereld
Op een bepaald moment in de tijd is 
de openbaring van God en Zijn profe-
tisch Woord zichtbaar geworden in de 
gedaante van een Mens: Jezus van 
Nazareth. Hij is de werkelijkheid, de 
vervulling van de eerder gesproken 
woorden. Hij is niet letterlijk als Mens 
van vlees en bloed uit de hemel neer-
gedaald naar de aarde, maar is ver-
wekt door de kracht van God, over-
eenkomstig wat Hij tevoren gespro-
ken had. Hij die God al had voorzien 
vóór de grondlegging van de wereld, 
en dus stond in het plan van God in de 
hemel, werd uiteindelijk zichtbare, 
tastbare werkelijkheid door zijn ver-
wekking en geboorte. En om te bena-
drukken dat Hij geen mens als Adam 
is, maar dé Zoon van God, een gees-
telijk Mens, afgestemd op de wil van 
Zijn God en Vader, vertelt de apostel 
van het getuigenis van Johannes de 
Doper: “Ik heb aanschouwd, dat de 
Geest neerdaalde als een duif uit de 
hemel, en Hij bleef op Hem (Joh 1:32). 
In vers 13 lezen we dat Hij niet uit de 
wil van het vlees, maar uit God gebo-
ren is. Dus niet omdat een man het 
wilde, maar omdat God het wilde. In 
de Bijbel komen we zulke tegenstel-
lingen steeds weer tegen: de geest en 
het vlees, hemels en aards, van boven 
en van beneden.

Ik ben van boven
Met wat we tot nu toe gezien hebben 
gaan we naar Jezus’ woorden in Jo-
hannes 8:23 “U bent van beneden, Ik 
ben van boven; u bent van deze we-
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Toen het einde van de tijd van de Richteren naderde leefde er in Rama, 
op het bergland van Efraïm, een man die Elkana heette (wat betekent: 
G0d schept). Volgens de geslachtsregisters in 1 Kronieken 6 was hij een 
Leviet. Hij ging één keer per jaar naar Silo – waar de ark toen was – om 
te offeren. Elkana had twee vrouwen: Hanna (wat betekent: genade) en 
Peninna (parel). Hanna was onvruchtbaar terwijl Penina kinderen had. 
Maar Elkana had Hanna meer lief dan Peninna. Peninna treiterde Han-
na, en snapte niet dat Elkana haar niet meer liefhad dan Hanna. Net als 
bij Sara en Hagar, en Rachel en Lea was er onmin tussen de twee vrou-
wen van één man. Hanna was de echte parel: zij leed onder de kinder-
loosheid en het getreiter, maar vertrouwde op de HEERE en nam nooit 
wraak. Elkana begreep haar verdriet niet – hij verweet haar toch niets en 
was goed voor haar. Toen ze weer naar Silo gingen om te offeren, en sa-
men de maaltijd mochten vieren, verdeelde hij het vlees onder zijn gezin, 
maar gaf Hanna het lekkerste stuk. Zo liet hij zien dat hij haar verkoos. 
Peninna treiterde in haar jaloersheid Hanna weer en wilde haar boos ma-
ken. Hanna huilde en kon niet meer eten van verdriet. Elkana snapte er 
niets van en zei: “Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom 
is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?” (1 Sam 
1:8). Zij werd niet boos, schold niet en treiterde Peninna niet.

Na de maaltijd ging zij vol verdriet het tempelgebouw binnen. Ze zocht 
troost en hulp bij de HEERE en stortte haar hart voor Hem uit in een stil 
gebed. Ze deed de HEERE ook een belofte: als zij een zoon zou krijgen, 
zou ze hem aan Hem wijden. Ze vroeg geen kind voor zichzelf; ze had het 
geestelijk verval in Israël gezien, en wilde zo graag dat het volk het juiste 
onderwijs zou krijgen. O, als zij toch de moeder mocht zijn van zo’n ver-
losser! Het ging haar niet om haar kinderloosheid alleen, maar ook om 
haar volk weer Gods kinderen te laten zijn. Heel opvallend begon zij met 
de woorden “HEERE van de legermachten”. Tot Samuel 1 komen ze niet 
in de Bijbel voor, en zij was dus de eerste die ze gebruikte. Zij erkende de 
HEERE als Heerser over alles, in Zijn grootheid en majesteit. Eli, de hoge-
priester, zag dat haar mond bewoog, maar hij hoorde niets. Al snel had 
hij zijn oordeel klaar: deze vrouw was dronken. Boos ging hij naar haar 

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g  m e t  b i j z o n d e r e  
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Hanna en Elkana

toe en sprak haar bestraffend toe. Ook hij begreep haar niet. Maar Han-
na bleef nederig en zei rustig: ”Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde 
vrouw, ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel 
uitgestort voor het aangezicht van de HEERE” (vs. 15). Eli zag dat hij haar 
verkeerd beoordeeld had, en zei dat ze zou ontvangen wat ze van de 
HEERE gebeden had. Hij wist niet wat Hanna gevraagd had, maar mocht 
profeteren dat God haar wens zou vervullen.

Hanna ging blij terug; haar droefheid was verdwenen, in vertrouwen op 
God. Elkana en Peninna zullen verbaasd geweest zijn. Ze was heel be-
droefd weggegaan en kwam blij terug. Al snel werd Hanna zwanger en 
kreeg een zoon, die zij de naam Samuel (wat betekent: van de HEERE

gebeden) gaf. Ze ging een paar jaar niet mee om te offeren, pas als de 
jongen van de borst af was wilde ze weer mee naar Bethel om hem bij Eli 
te laten. Elkana vond het goed wat ze deed (vers 23). Toen Samuel de 
borst niet meer nodig had, hij was toen een jaar of drie, ging zij weer 
mee. Ze bracht hem meteen naar Eli, en herinnerde hem aan wat drie 
jaar eerder was gebeurd (verzen 26-28). Ze was zo blij en zong een 
prachtig lied (hoofdstuk 2). De eerst keer toen ze bad, deed ze het in stil-
te, nu deed ze het luid jubelend. Ze mocht haar zoon hier laten om het 
volk in Gods wegen te leren gaan. Het lied heeft maar tien verzen, maar 
daarin staat heel Gods heilsplan. Alleen het eerste vers gaat over Hanna 
zelf. Een vers vol blijdschap en dankbaarheid. God heeft haar verhoogd 
door de schande van onvruchtbaarheid weg te nemen, en haar kracht 
gegeven een zoon te ontvangen. Nu wordt zij niet meer gesmaad en ver-
acht. Verder zong ze over de grootheid van de HEERE. Heel opvallend is 
dat zij over de opstanding sprak: “De HEERE doodt en maakt levend, Hij 
doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen” (vs. 6). Vers 10 
spreekt over de Messias: “Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn 
van Zijn Gezalfde opheffen”. Ze profeteerde zo over de verre toekomst.

Maria is later verdergegaan met dit lied. Zij mocht de moeder worden 
van de Messias. Hij is de ware Verlosser van de zonde en de dood! Hanna 
mocht de moeder worden van de verlosser van de afval in Israël. Beide 
liederen hebben veel overeenkomsten en zijn zeer de moeite waard om 
naast elkaar te lezen. 

v r o u w e n  e n  m a n n e n  i n  d e  B i j b e l
Nel Davids
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kant van het plein was. Hij was zo ge-
noemd omdat hij gebouwd was op de 
muur die rustte op de fundamenten 
van de tempel van Salomo. Na de he-
melvaart zijn de apostelen hier te vin-
den:

Al het volk liep rondom hen te hoop in 
de zogenaamde zuilengang van Salo-
mo, vol verbazing ... En door de handen 
der apostelen geschiedden vele tekenen 
en wonderen onder het volk; en zij wa-
ren allen eendrachtig bijeen in de zuilen-
gang van Salomo. (Hand 3:11; 5:12)

Het centrale gedeelte van het plein 
vormde voor de Joden de eigenlijke 
tempel. Dit gedeelte was voor hen hei-
lig. Ieder gebied gaf een oplopende 
graad van heiligheid aan. Iedereen 
mocht op het buitenste plein komen, 
mits met voldoende eerbied, maar om 
het centrale gedeelte heen was een 
lage muur aangebracht, de soreg, 
waarop in Grieks en Latijn was aange-
geven dat geen niet-Jood dit gebied 
betreden mocht. Wie betrapt werd 
zou ter dood gebracht worden. Een 
paar van deze inscripties zijn terugge-
vonden bij opgravingen. Het gebied 
buiten deze muur werd ‘de hof van de 
heidenen’ (niet-Joden) genoemd. De 
eunuch uit Ethiopië, die naar Jeruza-
lem gegaan was om te aanbidden 
(Handelingen 8), zou dat moeten doen 
in deze hof van heidenen omdat hij 
niet verder mocht. De soreg in de tem-

In het vorige artikel hebben we ge-
zien dat Herodes de tempel verfraaid 
heeft, en het plein eromheen sterk 
vergroot. Dit plein wordt vandaag 
nog gebruikt, en is in Nederland be-
kend als de Tempelberg. Rondom het 
plein was er aan alle kanten een gale-
rij, aan de buitenzijde een muur, ge-
bouwd op de steunmuur van het 
plein, maar aan de binnenkant open 
naar het plein door grote zuilen. De 
zuidkant, de koninklijke zuilengang, 
was zeer imposant met meerdere rij-
en zuilen, en bestond uit een midden-
schip van 30 meter hoog en 13 meter 
breed, en twee zijbeuken, 15 meter 
hoog en 9 meter breed. De zuilenga-
lerijen aan de andere drie zijden wa-
ren ‘slechts’ 11 meter hoog. De zuilen 
waren van wit marmer, uit één stuk 
gemaakt, en met een rijk versierd pla-
fond van cederhout waren de galerij-
en het hele jaar door een plek waar 
men bijeen kon komen, beschermd 
tegen wind, zon en regen. Er waren 
ruimschoots stoelen of banken aan-
wezig. Hier waren de Joodse leraren 
te vinden, die schriftuitleg gaven. Het 
is aannemelijk dat Jezus als 
twaalfjarige jongen in een zuilengale-
rij luisterde naar de rabbijnen. Later 
was Jezus hier ook te vinden als de 
Joden met hem in gesprek gingen. Hij 
was in de zuilengang van Salomo 
(Johannes 10:23) die aan de oostelijke 
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in Christus Jezus dichtbij gekomen, 
door zijn bloed. Want Hij is onze vrede: 
Hij heeft met zijn dood Joden en niet-
Joden verenigd, de muur van vijand-
schap, die hen scheidde, afgebroken en 
de wet met zijn geboden en voorschrif-
ten buiten werking gesteld, om uit die 
twee in zichzelf één nieuwe mens te 
scheppen (Efez 2:13-15).

Letterlijk spreekt Paulus over een 
“tussenmuur die scheiding maakt, de 
vijandschap”, zoals de NBG’51 het 
ook weergeeft. De vijandschap is niet 
het haatgevoelen tussen Joden en 
niet-Joden, maar vergelijkbaar met 
het gebruik van ditzelfde woord el-
ders: “vriendschap met de wereld is 

pel zorgde er voor dat niet-Joden of 
‘onreinen’ wel naar de tempel konden 
gaan, om in de buitenste hof te bid-
den, maar bijvoorbeeld een offer bren-
gen zou niet mogelijk zijn, omdat het 
altaar in het centrale gedeelte stond. 
Als Paulus aan het eind van Handelin-
gen gearresteerd wordt, is de aan-
klacht dat hij Grieken in de tempel ge-
bracht had, dus voorbij de soreg.

Paulus verwijst naar de soreg als hij 
aan de gemeente in Efeze schrijft. Hij 
heeft het over niet-Joden die ver van 
God verwijderd waren, en Joden die 
dichterbij zijn, en beschrijft hoe Chris-
tus de twee samengebracht heeft:

Maar nu bent u, die eens ver weg was, 

Mark Hale

Artistieke impressie van de soreg met waarschuwingsbord. © Leen Ritmeyer, als archeoloog 
betrokken bij vele opgravingen rond de tempel in Jeruzalem. www.ritmeyer.com 
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een laag muurtje van het gedeelte 
waar uitsluitend de priesters mochten 
komen. Hier was onder meer het 
brandofferaltaar en het wasbekken. Er 
was een belangrijke gebeurtenis waar-
bij het een vrouw toegestaan was de 
treden te beklimmen en in de Nicanor-
poort te staan, en dat was veertig da-
gen na de geboorte van haar eerstge-
borene. Het is aannemelijk dat Maria 
hier heeft gestaan, toen zij en Jozef 
het kindje Jezus naar Jeruzalem brach-
ten “om Hem aan de Heer aan te bie-
den” (Luc 2:22-24). Bij die gelegenheid 
brachten ze het voorgeschreven offer. 

In deze Grote Hof was ook het eigenlij-
ke tempelgebouw. Hier was Zacharias 
toen de engel hem verscheen naast 
het reukofferaltaar. Hij komt dan naar 
buiten waar de menigte op hem wacht 
in de hof van de Israëlieten (Lucas 1). 
Dit gebouw was onderverdeeld in het 
voorportaal, ‘het heilige’ en het 
‘allerheiligste’. Tussen de laatste twee 
hing een grote doek, het voorhangsel. 
Bij het sterven van Jezus scheurde dit, 
van boven naar beneden, en door die 
beschrijving is het aannemelijk dat dit 
gezien werd door de priester die op 
dat moment, net als Zacharias, het 
reukoffer moest brengen, het avond-
offer. Het zal voor grote paniek onder 
de priesters gezorgd hebben.

Alles rond de tempel was groots uitge-
voerd, maar ook praktisch ingericht. 
De priesters werden op gezette tijden 
een volle week ingeroosterd om in Je-
ruzalem te werken. Er waren ruimten 
waar zij konden verblijven op rustmo-

Eenmaal door de soreg kwam men via 
veertien treden op een terras om het 
centrale gedeelte heen. Er was ook 
een muur om dit gedeelte heen, zo-
dat vanaf de hof van de heidenen erg 
weinig te zien was van de tempel. Via 
een toegangspoort in de muur kwam 
men in de volgende hof, de hof van 
de vrouwen. De naam gaf niet aan dat 
hier alleen vrouwen kwamen, maar 
dat vrouwen tot dit punt konden ko-
men en niet verder. Hier waren onder 
meer offerkisten. Munten werden in 
trechters geworpen die de vorm had-
den van bazuinen, vandaar dat de 
offerkisten in de Joodse Talmud ‘de 
bazuinen’ genoemd worden. Door het 
ontwerp was te horen hoe de munten 
vielen, waarmee een indruk gegeven 
werd hoeveel men gaf. Hier sprak 
Jezus met de discipelen over de arme 
weduwe, die twee koperen muntjes 
schonk, haar hele bezit. Hier was ook 
goed te horen hoeveel de rijken 
schonken. Wellicht verwijst Jezus 
naar deze bazuinen als hij zegt “Dus 
wanneer je iemand iets geeft uit 
barmhartigheid, bazuin dat dan niet 
rond” (Mat 6:2). In dit gedeelte van de 
tempel waren ook een aantal ruimten 
voor opslag (o.a. muziekinstrumen-
ten) en speciale rites (zoals het Nazi-
reeërschap). Vanuit de hof van de 
vrouwen was er weer een serie treden 
om door de Nicanorpoort in de Grote 
Hof te komen, het centrale buitenge-
deelte van de tempel. Een strook 
langs één kant was de hof van de Isra-
elieten waar Joodse mannen moch-
ten komen. Die was gescheiden door 
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tempel te komen om hem te ontzet-
ten, is dat in de hof van de heidenen. 
Het kan verwarring wekken dat alles 
als tempel beschreven is.

De laatste week van zijn sterfelijk le-
ven was Jezus dagelijks in de tempel 
om onderricht te geven. “Overdag 
gaf Hij onderricht in de tempel, maar 
’s avonds vertrok Hij om de nacht 
door te brengen op de Olijfberg” (Luc 
21:37). Uit de beschrijvingen kunnen 
we soms opmaken in welke hof hij 
was, maar vaak ook niet. De tempel 
was de plek om met het volk in Jeru-
zalem in gesprek te gaan, maar ook 
de plek waar de schriftgeleerden 
Hem strikvragen stelden in een po-
ging Hem in diskrediet te brengen.

De tempel was voor Jezus echter niet 
alleen de plek om met het volk te 
spreken. Dit was de plek die zijn Va-
der had uitgekozen “om er Zijn Naam 
te laten wonen” (o.a. Deut 12:11; 
16:11). Zijn Vader wilde dat het volk 
zich hier verzamelde om feest te vie-
ren en dankbaarheid te voelen. Dit 
was waar God Abraham gebracht had 
om zijn geloof te tonen in de bereid-
heid Izak te offeren. Hier had Salomo 
God gevraagd steeds aan Zijn volk te 
denken, als zij zich later in de ver-
strooiing zouden richten naar deze 
stad en dit gebouw. Dit was werkelijk 
het huis van zijn Vader. “En zijn disci-
pelen herinnerden zich, dat er ge-
schreven is: De ijver voor uw huis zal 
Mij verteren” (Joh 2:17). Hoe de Jood-
se leiders echter het huis behandel-
den zullen we volgende keer zien.

menten in hun rooster. Van Zacharias 
lezen we: “toen zijn tempeldienst 
voorbij was, ging hij terug naar 
huis” (Luc 1:23). Ook hij zal tijdens die 
week op rustmomenten in één van 
deze ruimtes verbleven hebben. Jezus 
zinspeelt op deze priesterverblijven als 
Hij zegt “In het huis van mijn Vader 
zijn veel kamers” (Joh 14:2). Verblijven 
of kamers is een betere vertaling dan 
de bekende ‘woningen’. Er waren geen 
permanente woningen in de tempel, 
zelfs niet voor de hogepriester.

Aquaducten (in totaal 65 km) brachten 
water voor de vele rituelen naar de 
tempel. Er is becijferd dat er opslag-
ruimtes waren voor ongeveer 45.000 
m3 water, om zo de droge zomers door 
te komen. Met mechanische pompen 
konden de priesters het water oppom-
pen uit de ondergrondse bakken. 

De priesters onder leiding van de ho-
gepriester waren hier verantwoorde-
lijk. Zij zorgden er wel voor dat het 
voor een Romein nooit nodig was dit 
gebied te betreden. Ook de Romeinen 
waren waakzaam om niet op die ma-
nier een opstand te veroorzaken. Er 
was daarom een speciale Joodse tem-
pelwacht. Deze komen we onder meer 
tegen in Handelingen 5:24. Over Pau-
lus’ arrestatie lezen we: “Paulus werd 
hardhandig de tempel uit gesleurd, en 
meteen werden de tempelpoorten 
gesloten” (Hand 21:30). Hier is 
‘tempel’ het gebied waar alleen Joden 
mochten komen. Paulus werd naar de 
hof van de heidenen gebracht. En als 
de Romeinen zich haasten om in de 
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Website Met open Bijbel 

Graag brengen wij de website metopenbijbel.nl nog eens onder uw aandacht. In 
de ongeveer zeven jaar dat de website ‘in de lucht’ is, is deze steeds meer in een 
behoefte gaan voorzien. Velen die op zoek zijn, en meer over de Bijbel of een be-
paald Bijbels onderwerp willen weten, komen op of gaan naar metopenbijbel.nl.

Een deel van de lezers van het tijdschrift Met open Bijbel is dit gaan lezen op de 
website. Zij zullen weten wat de website nog meer te bieden heeft dan alle ver-
schenen tijdschriften en de bijlages. Er is ons echter gebleken dat niet iedere be-
zoeker optimaal gebruik maakt van wat daar wordt aangeboden. Ook weten veel 
lezers van het papieren tijdschrift niet dat op de website nog veel meer staat dat 
niet is gepubliceerd in het tijdschrift of in onze boeken. Enkele voorbeelden:

Het thema van het jaar
Wanneer u rechts naast de afbeelding van de Bijbel klikt komt u op de themapa-
gina. Daar vindt u ook passende boeken, Bijbelstudies ,en overdenkingen in mp3.

Effectief Bijbellezen
Velen vinden het moeilijk de Bijbel te lezen. Naast eenvoudige Bijbel leeshulpen, 
zoals roosters voor beginners, is er ook een basiscursus Effectief Bijbellezen, die u 
kunt downloaden op de pagina Bijbelstudie.

Overdenkingen
Wie behoefte heeft aan een toespraak (preek), zou eens kunnen luisteren naar 
een Bijbelse overdenking op onze website. Ze staan op de pagina Audiovisueel.

Videopresentaties
Op you tube hebben we enkele Engelse videopresentaties met Nederlandse on-
dertiteling over de Bijbel geplaatst.

Bijbelstudies
Op de pagina Bijbelstudie vindt u een aantal studies die niet op papier zijn ver-
schenen. Tot nu toe hebben wij drie studies geplaatst:
Waarom laat God lijden toe? Een onderwerp dat velen in deze tijd bezig houdt.
Gods eeuwig voornemen. Gods reddingswerk in Zijn Zoon Jezus Christus.
De macht van de zonde. De zonde en alles wat daarmee verband houdt, of in ver-
band wordt gebracht. 

Dit jaar hopen wij te beginnen met het plaatsen van een uitgebreide reeks studies 
met als thema Wat de Bijbel zegt over. Ze behandelen onderwerpen in de Bijbel 
die van wezenlijk belang zijn voor het goede verstaan van de Bijbelboodschap. 
Dit doen we vanuit de Bijbel en met als doel dat u de waarheid daarvan gaat zien.


