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Vraag: Jezus leerde God te bidden: ‘leid ons niet in verzoeking’. Bete-
kent dit dat het God is Die ons in verzoeking brengt en doet zondigen?

Antwoord:
Het Griekse woord voor ‘verzoeking’ is peirasmos, verwant aan het 
werkwoord peirazō. Dit peirazō is de gebruikelijke vertaling van het He-
breeuwse nasah, en wordt zo ook gebruikt in het Nieuwe Testament, 
behalve in het boek Openbaring, waar we dat woord basanizō vinden. 
De woorden nasah en peirazō hebben in de allereerste plaats de beteke-
nis van ‘op de proef stellen’. We moeten leren God te gehoorzamen en 
niet onze eigen wil te doen, maar we moeten dat waarmaken op mo-
menten en in situaties die in die zin ter zake doen. Dat zijn als het ware 
de proefwerken van onze opleiding. Wanneer wij aan zo’n beproeving 
worden blootgesteld, vraagt God ons in feite te laten zien waar onze 
prioriteiten liggen: bij Hem of bij onszelf. In de toespraak van Mozes in 
Deuteronomium 8:14-16 lezen we het volgende:

U mag [straks in het beloofde land] de     , uw God, niet vergeten. 
Was Hij het niet … Die u veilig door die grote, verschrikkelijke woes-
tijn leidde … om u op de proef te stellen, zodat Hij u later zou kun-
nen zegenen?

Zo wordt ook de gelovige van het Nieuwe Verbond op de proef gesteld, 
want geloof moet blijken in de praktijk. Maar waarom leert Jezus dan 
bidden ‘breng ons alstublieft niet in zo’n situatie van beproeving’? Daar 
kan maar één antwoord op zijn: daarmee erkennen wij dat de kans 
groot is dat wij die beproeving niet zullen doorstaan, hoewel dat eigen-
lijk wel zou moeten. Dus ja, het is God die ons aan die beproeving on-
derwerpt, maar nee, Hij is het niet Die er de oorzaak van is dat wij ver-
volgens falen en zondigen. Die oorzaak zijn wij echt zelf!

Laten we het onderwerp nog eens wat verder bekijken. De apostel Pau-
lus vermaant de gelovigen in Korinte:

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te 
dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krach-
ten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, 
zodat u haar kunt doorstaan (1 Kor 10:12,13).

Als we toch falen, ligt dat dus helemaal aan onszelf. Ook Jezus zelf is zo 
op de proef gesteld; onmiddellijk na zijn doop, in de woestijn, maar ook 

een Bijbels antwoord op uw vraag

Bijbelpassages uit de NBV



3

F 
O 
R 
U 
M 

voortdurend in de loop van zijn leven. Hij verwijst daarnaar wanneer Hij 
in de bovenzaal tegen zijn discipelen zegt: ‘Jullie zijn in al mijn beproe-
vingen steeds bij mij gebleven’ (Luk 22:28). Op grond daarvan belooft 
Hij hen overigens een plaats in zijn komende Koninkrijk (vers 29). Maar 
tegelijkertijd moet Hij Petrus waarschuwen:

Simon, Simon, weet dat satan jullie voor zich heeft opgeëist om 
jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat 
je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent ge-
komen, moet jij je broeders sterken. (vzn 31,32)

Uiteindelijk leidt er geen weg om beproeving heen. Jezus zelf is, in Get-
semane, zo op de proef gesteld, en dat geldt ook voor wie Hem willen 
volgen. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat we dat niet 
‘zomaar even’ doen.

Petrus reageerde in de bovenzaal met de verzekering dat, zelfs al 
mochten alle anderen falen, hem dat niet zou overkomen (Matteüs 
26:33), en in die zelfverzekerdheid kreeg hij nog diezelfde nacht een 
harde les te leren. En zo liggen de kaarten ook voor alle andere volgelin-
gen van Jezus. Later zou diezelfde Petrus schrijven:

Verheug u [over de erfenis die u beloofd is] ook al moet u nu … al-
lerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw 
geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in 
het vuur wordt getoetst. (1 Pet 1:6,7)

Want daar tegenover staat de zekerheid dat

… de HEER vromen uit de beproeving redt en onrechtvaardigen ge-
vangen houdt tot de dag van het oordeel, om hen dan te straffen.
(2 Pet 2:9)

En het is Jezus zelf, die deze taak namens God uitvoert:

Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, 
zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproe-
ving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de 
proef worden gesteld. (Op 3:10)

Er zál een tijd van beproeving zijn, maar wie trouw blijven, zullen gehol-
pen worden die te doorstaan. We doen er echter goed aan ons te reali-
seren dat we dat uit onszelf niet zouden redden.

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking 
Genade

Vindt u het ook moeilijk om te begrijpen wat bekende Bijbelse
begrippen nu eigenlijk betekenen? Wat is, bijvoorbeeld, nu precies 
genade? Het van Dale woordenboek zegt: ‘Barmhartigheid, vooral van 
God; vergiffenis; bovennatuurlijke hulp die God de mens verleent om zijn 
eeuwige bestemming te bereiken; gunst van God’. Verrassend, niet? Want 
hieruit blijkt dat het niet eenvoudig is uit te leggen zonder te denken aan 
God. Genade is iets waarmee God Zich onderscheidt van mensen. Hoe komt 
dat? Is het onze neiging ons recht te willen halen? Wij houden er niet van an-
deren iets te vergeven. En als we al zeggen dat te doen, is het dan oprecht en 
is alles ook vergeten? Stel dat we zelf om genade moeten vragen, dan zijn we 
in een afhankelijke positie! En dat vinden we niet prettig. We voelen ons dan 
ondergeschikt. Nederigheid is niet onze sterkste kant! Wie van de genade 
van mensen afhankelijk is, loopt kans aan willekeur te zijn overgeleverd. We 
moeten maar afwachten wat de voorwaarden zijn. Maar bij God is dat anders! 
Bij Hem is geen willekeur of onrechtvaardigheid, maar barmhartigheid, zelfs 
voor de grootste zondaar. David vreesde God omdat hij Zijn toorn verdiende; 
maar hij wist ook dat er bij Hem de genade en barmhartigheid is die hij van 
mensen niet hoefde te verwachten (2 Samuël 24:12). David hoopte en ver-
trouwde dat God, wanneer hij Hem daarom smeekte, daadwerkelijk genade 
zou schenken. Zie wat God deed, toen de goddeloze koning Achab de gevol-
gen inzag van zijn grove zonden: “… Omdat hij (Achab) zich voor Mij veroot-
moedigd heeft, zal Ik het onheil in zijn dagen niet doen komen” (1 Kon 21:29). 
Een duidelijk voorbeeld dat bij God geen aanzien van de persoon is, en Hij 
geen genade schenkt op grond van status of verdiensten. Zelfs de grootte 
van de zonde doet er niet toe. Berouw en bekering zijn voor Hem voldoende.

Een Bijbelencyclopedie zegt over genade: ‘een gunstige gezindheid van de 
kant van God, gemeenlijk zonder verband met enige verdienste van de kant 
van de betrokkene … De genade van God is dus die kant van Zijn Wezen, die 
de bron is van ’s mensen onverdiende zegeningen, in het bijzonder die, welke 
te maken hebben met hun verlossing van zonde’. Genade is dus een aspect 
van Gods Wezen, Zijn natuur. Wat Hij wil zijn voor mensen, openbaarde Hij 

Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling 
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Mozes in de Sinaï: “… HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, 
groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan 
duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de 
schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig …” (Ex 34:6,7). Hier openbaart Hij 
Zijn liefde en ontferming, maar ook Zijn rechtvaardigheid. God begunstigde 
Mozes Zijn heerlijkheid te zien en een stem te horen die zei: “Ik zal genadig 
zijn, wie Ik genadig ben en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm” (Ex 33:19). 
Het is dus Gods omzien naar ons, nog voordat daar ook maar iets van ons 
tegenover staat, zodat wij dat ons tot verdienste zouden kunnen rekenen en 
God ons iets schuldig zou zijn. Maar vervolgens schenkt Hij Zijn genade in 
nog overvloediger mate aan hen die Hem volkomen liefhebben, en Hem uit 
dankbaarheid en in oprechtheid en waarheid dienen en gehoorzamen. Maar 
altijd zijn er wel geweest, die God onrechtvaardig vonden als Hij de een wel 
en de ander niet genadig was. Voorbeelden daarvan zijn Kaïn, Esau en Saul. 
Paulus toont, aan de hand van Exodus 33:19, duidelijk aan dat God niet on-
rechtvaardig is: “Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet! Want 
Hij zegt tot Mozes: ‘Over wie Ik Mij ontferm, zal Ik Mij ontfermen, en jegens 
wie Ik barmhartig ben, zal Ik barmhartig zijn’. Het hangt dus niet daarvan af, 
of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ont-
fermt” (Rom 9:14-16). Barmhartig en genadig zijn hier synoniemen.

In Zijn barmhartigheid en geduld wacht God met het oordeel. Hij geeft ons 
mensen de gelegenheid onze zonden in te zien en te erkennen, en vervolgens 
gebruik te maken van Zijn verlossende genade. Om dit duidelijk te maken 
gebruikt Paulus woorden uit Exodus 34: “En als God nu, Zijn toorn willende 
tonen en Zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen van toorn, die tot het ver-
derf toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – juist om de 
rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ont-
ferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die Hij ge-
roepen heeft …” (Rom 9:22-24). Dit is de kern van het Evangelie. De predi-
king van de dood en opstanding van de Heer Jezus is de bekendmaking van 
de dingen die God en Zijn Zoon hebben gedaan, om de weg te openen tot 
Gods genade; mensen die tot berouw en bekering komen te verlossen van 
zonde en van de eeuwige dood. Daarom noemde Paulus het Woord dat hij 
verkondigde ‘het Evangelie van de genade van God’ (Handelingen 20:24). 
Over dit Evangelie, en over wat dit voor de broeders en zusters in Kolosse had 
betekend, schrijft hij: “Daarvan [de hoop] hebt u tevoren gehoord in de predi-
king van de waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is … en de genade 
van God in waarheid hebt leren kennen …” (Kol 1:5,6). Wat hadden zij dan 
gehoord en leren kennen? “Hij heeft ons verlost uit de macht van de duister-
nis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie wij 

Jan Koert Davids
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de verlossing hebben, de vergeving van de zonde” (1:13,14). Door ditzelfde Evan-
gelie roept God in Zijn genade in Christus ook u en mij (Galaten 1:6), om ons te 
laten reinigen van onze zonden door het bloed van de Heer Christus Jezus. Paulus 
schreef aan Titus: “Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor 
alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij … bezadigd, rechtvaardig en god-
vruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning 
van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor 
ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te 
reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken (Tit 2:11-14).

Hij noemde Christus ‘de heerlijkheid van onze God en Heiland’, en ‘de genade van 
God’. Hij is de belichaming van wat God wil zijn: Immanuël: God met ons; het be-
wijs dat Hij werkelijk barmhartig en genadig is, vol van goedertierenheid en 
trouw. Trouw om het Woord, dat Hij heeft doen uitgaan door Zijn profeten, tot 
werkelijkheid te maken. Want is dat niet wat Johannes in zijn Evangelie zegt? 
“Het Woord is vlees geworden … wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd … als 
van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. … uit zijn vol-
heid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de Wet is door 
Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” (Joh 
1:14,16,17). Dit was geen veranderde houding tegenover mensen. Het is niet zoals 
velen menen, dat God onder het Oude Verbond een strenge Rechter was, Die alle 
zonde direct strafte, terwijl Hij onder het Nieuwe Verbond een liefdevolle Vader 
is, Die veel meer door de vingers ziet en uiteindelijk de meeste mensen wel de 
hemel laat binnengaan. Maar op een door Hem bepaald moment in de tijd is Zijn 
genade zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk geworden voor alle mensen, die 
Hem daarom in geloof, berouw en bekering vragen: “… God heeft ons behouden 
en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn ei-
gen voornemen en genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige 
tijden, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Chris-
tus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan 
het licht gebracht heeft door het evangelie” (2 Tim 1:9,10).

God bepaalde vooraf hoe Hij Zijn doel verwezenlijken zou. Zijn genade is geopen-
baard door de verschijning van de Redder Christus Jezus. Wij hoeven niet te wor-
stelen om erachter te komen of en hoe wij behouden kunnen worden. Wat wij 
moeten weten is duidelijk verteld en uitgelegd in de Bijbel. Wij hoeven ook niets 
te bedenken dat wij zullen doen om God gunstig te stemmen. De voorwaarde 
waaraan wij moeten voldoen, is geloof. Geen passief geloof uit boeken en tijd-
schriften, maar levend en praktisch. Wat wij doen is echter niet de reden waarom 
wij genade ontvangen (Efeziërs 2:4-10). Gods genade was er vóór onze werken.

Overdenking 
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God bewerkt geloof in ons. Hij weet hoe Hij toegang krijgt tot ons hart, en maakt 
het ontvankelijk voor Hem. Hij stelt ons zelfs in staat te leven in een relatie met 
Hem. Zijn genade is dus geen beloning, want allen “worden om niet gerechtvaar-
digd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorge-
steld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed …” (Rom 3:24,25). Wie werkt 
heeft recht op loon, er is een verplichting. Bij God is geen sprake van verplichting 
tegenover ons, maar van vrijwilligheid. Zijn genadegave is weliswaar gebaseerd 
op een verbond, waarin Hij Zich met een eed verplichtte Zijn beloften na te ko-
men, maar dit is Zijn initiatief, en een bevestiging dat Hij Zijn beloften aan wie 
Hem liefhebben en gehoorzamen werkelijk zal nakomen: “Wij dan, gerechtvaar-
digd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door 
wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade, waarin wij staan, en 
roemen in de hoop op de heerlijkheid van God” (Rom 5:1,2).

Hoe sterk is die hoop? Zo sterk als het vertrouwen dat Gods genade, zoals hij en-
kele verzen later schrijft, “meer dan overvloedig is” (vzn 15,20). Want “God, onze 
Vader, Die ons heeft liefgehad, schenkt ons in Zijn genade eeuwige troost en 
goede hoop” (2 Tes 2:16). Dit werd mogelijk door de Heer Jezus. Hem hebben de 
evangelisten voor onze ogen geschilderd, hoe “Hij door de genade van God voor 
een ieder de dood heeft gesmaakt” (Heb 2:9); hoe Hij in Zijn liefde voor ons heeft 
willen sterven (2 Korintiërs 8:9). Gods woorden: “Ik zal genadig zijn over hun on-
gerechtigheden” (Heb 8:12) zijn werkelijkheid geworden in Christus Jezus.

Christus nam plaats op ‘de troon van genade’, en wij mogen daarheen gaan – met 
de nederige bede van de tollenaar in de gelijkenis, die in zijn berouw vroeg: “wees 
mij, zondaar, genadig” (Luc 18:13) – zodat “wij barmhartigheid en genade vinden, 
om hulp te verkrijgen, te gelegener tijd” (Heb 4:16). En God verzekert dat Hij ne-
derigen genade zal geven (Spreuken 3:34; 1 Petrus 5:5; Jakobus 4:6).

Gods genade is een kostbaar geschenk, waarvan wij de waarde niet hoog genoeg 
kunnen schatten, en dat wij met dankbaarheid mogen aanvaarden. Maar het is 
niet als met een cadeau dat wij krijgen en in de kast zetten als een eenmaal ver-
kregen bezit, om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Gods geschenk moet 
gekoesterd worden, zodat Zijn genade niet op de achtergrond raakt (Hebreeën 
12:15). Petrus schrijft: “…wees op uw hoede, dat u niet … afvalt van uw eigen 
standvastigheid; maar groei op in de genade en in de kennis van onze Heer en 
Heiland, Jezus Christus (2 Pet 3:17,18). Al eerder vroeg hij vast te staan in de ge-
nade van God: “Maar de God van alle genade, Die u in Christus geroepen heeft 
tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, be-
vestigen, sterken en grondvesten … dit is de ware genade van God; daarin moet u 
vaststaan”(1 Pet 5:10,12b). Wat een reden voor onze dankbaarheid daarvoor!

Genade 



8 Bijbelpassages uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

De heerlijkheid van Uw Koninkrijk

Psalm 145 heeft als titel: “Een lofzang van David”. Geen andere psalm heeft 
‘lofzang’ (in de NBG'51 loflied) in de titel, maar uitgaande van dit woord – de ver-
taling van het Hebreeuwse tehila – wordt het hele boek van 150 psalmen in de 
Hebreeuwse Bijbel Tehilim genoemd. De Psalmen zijn ‘De Lofzangen van Israёl’. 
Psalm 145 is een laatste psalm van David, mogelijk door de samensteller geko-
zen als een passende inleiding op de vijf ‘Halleluja’-psalmen waarmee het boek 
eindigt. Voor David zijn er geen woorden genoeg om zijn lof aan God uit te spre-
ken: “Mijn God en Koning, ik zal U roemen en uw Naam loven, voor eeuwig en 
altijd ... De HEERE is groot en zeer te prijzen ... Zij zullen de mond doen overvloei-
en van de gedachtenis aan Uw grote goedheid, en vrolijk zingen van Uw gerech-
tigheid ... Mijn mond zal van de lof (tehila) van de HEERE spreken, alle vlees zal 
Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd’ (vzn 1,3,7,21).

Psalm 145 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende let-
ter van het Hebreeuwse alfabet – vers 1 met aleph; vers 2 met beth, enzovoorts. 
Dit verschijnsel kwamen we al eerder tegen in verband met andere ‘acrostichon-
psalmen’, bijvoorbeeld 25, 34, 37 en 119. Vooral als de psalm door meerdere 
mensen wordt gezongen, zal een acrostichon een hulp geweest zijn bij het ont-
houden van de tekst; en in de verzen 1 t/m 7 van Psalm 145 zou het wel de be-
doeling kunnen zijn geweest, dat ‘zij’ (de gemeente) en ‘ik’ (David persoonlijk) 
om de beurt zongen: “Zij zullen Uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken 
van de heerlijke glorie van Uw majesteit” (vzn 4,5).

David wil in deze psalm God loven. Ook wil hij Gods Koninkrijk verkondigen – hij 
predikt het Evangelie! “Al Uw werken zullen U loven, HEERE ... Zij zullen de heer-
lijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht spreken, om 
de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heer-
lijkheid van Zijn Koninkrijk” (vzn 10-12). Hier hebben we een duidelijke profetie 
van de heerlijkheid van het komende Koninkrijk van de Messias. Het koning-
schap van David was al glorierijk, maar David wist heel goed dat het toekomsti-
ge Koninkrijk het zijne in alle opzichten zou overtreffen – en eeuwig zou duren: 
“Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle 
generaties” (vs. 13).

Psalm 145 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

Door de profeet Nathan deed God beloften aan David. Die betroffen eerst zijn 
eigen zoon, Salomo, maar hadden een nog belangrijker vervulling in een Nako-
meling die veel groter dan Salomo zou zijn: “Wanneer uw dagen voorbij zijn en u 
met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u ... doen opstaan en Ik 
zal zijn koningschap bevestigen ... Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot 
een Zoon zijn” (2 Sam 7:12-14). Toen David Psalm 145 schreef, had hij deze be-
loften ongetwijfeld in zijn gedachten.

Duizend jaar later werd Jezus geboren, de Zoon van David, de Zoon van God. Hij 
”predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke 
kwaal onder het volk” (Mat 4:23). In Hem gingen verschillende aspecten van 
Psalm 145 in vervulling. Jezus is de beloofde Koning; een Koning bovendien die 
de karaktereigenschappen van zijn Vader openbaarde, toen Hij het Evangelie 
predikte. In Hem werd Psalm 145 werkelijkheid: “Genadig en barmhartig is de 
HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed ... 
De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op ... U doet Uw 
hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen” (Ps 145:8,9,14-16). Zo 
troostte Jezus bedroefden. Hij genas zieken, gaf hongerigen te eten, bracht ver-
geving van zonden. Zoals Johannes schreef: “Wij hebben zijn heerlijkheid ge-
zien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en 
waarheid” (Joh 1:14).

Bij de verheerlijking op de berg kregen de discipelen een voorproef van de heer-
lijkheid van Christus in zijn Koninkrijk. En we moeten ons er niet over verwonde-
ren dat we in het verslag van Lukas een weerklank horen van vers 11 van Psalm 
145: “En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd 
werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met Hem: 
het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn 
heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem” (Luk 9:29-31). In Psalm 145:11 
(NBG'51) stond: “Zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken ...”

In zijn innige gebed tot de Vader sprak Jezus over zijn verheerlijking, maar nu 
juist in verband met zijn aanstaande dood: “Dit sprak Jezus, en Hij sloeg zijn 
ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, 
opdat ook Uw Zoon U zal verheerlijken ... Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik 
heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen” (Joh 17:1-4 NBG’51).

Wij mogen verlangend uitzien naar de tweede komst van Christus in heerlijk-
heid. Hij komt om het beloofde Koninkrijk te stichten – een tijd wanneer “de 
heerlijke glorie van uw Majesteit” (vs. 5) eindelijk in werkelijkheid wordt gezien.



10 Bijbelpassages uit de aangegeven vertalingen

Verzoeken en verzoeking (2)

De brief van Jakobus hoofdstuk 1:13-15
We gaan nu kijken naar de verzen 13-15 in hoofdstuk 1, waar Jakobus lijkt te rea-
geren op een excuus dat zonde buiten iemands wil om gaat, en dus voor ons ook 
zeer goed het antwoord kan zijn naar degenen die geloven dat de zonde voort-
komt uit de invloed van een kwade macht: satan of duivel. We blijven ook hier 
nog even bij de NBG’51 vertaling:

“Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. 
Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook nie-
mand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de 
zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht 
is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort”.

In alle gevallen waar het hier om verzoeken en verzoeking gaat, staat er in het 
Grieks pirazo en pirasmos. Dus het gaat hier om hetzelfde als in de verzen 2 en 
12. De betekenis moeten we daarom ook zoeken in die we in het vorige artikel 
hebben gezien: ‘op de proef stellen’ of ‘verleiden’.

Als we hier ‘op de proef stellen’ invullen, komen we in problemen:

“Laat niemand, als hij op de proef gesteld wordt, zeggen: Ik word van Gods-
wege op de proef gesteld” – want dat is nu juist wat God wél doet – “Want 
God kan door het kwade niet op de proef gesteld worden en Hijzelf stelt ook 
niemand op de proef” – opnieuw: dat tweede is nu juist wat God wél doet –
“Maar zo vaak iemand op de proef gesteld wordt, komt dit voort uit de zuiging 
en verlokking van zijn eigen begeerte” – op de proef gesteld worden door je 
eigen begeerten is een onmogelijkheid – “Daarna, als die begeerte bevrucht 
is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort”.

Vullen we hier echter ‘verleiden’ in, dan past het wel, zoals de NBV (wat vrij ver-
taald, maar het principe is duidelijk) laat zien:

“Wie in verleiding komt, moet niet beweren: Die verleiding komt van God. 
Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij Zelf ook niet door iets 
slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door 
zijn eigen begeerten …”.

Het zou echter, meen ik, beter zijn het verband met vers 12 te leggen door het 
zo weer te geven:

“Laat wie op de proef gesteld wordt niet zeggen: ik word door God verléid. 
Want God wordt niet verleid door slechte dingen en verleidt ook nie-
mand” (woord voor woord vertaling).



11Jan Koert Davids

In vers 14 komen we het woord ‘verlokking’ of ‘verlokt worden’ tegen. Dat is in 
het Grieks een ander woord dan ‘verleiding’, namelijk deleazo. Daarmee wordt 
bedoeld dat verlokkende dingen ons kunnen verleiden iets te doen wat niet mag 
en wat we niet willen. De NBV geeft de oorzaak van de zonde zo weer: “Iedereen 
komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept”.

Verzoeking en Genesis 3
Om meer zekerheid te krijgen of we de woorden in Jakobus hoofdstuk 1:13-15 zo 
mogen interpreteren, kijken we verder naar de verzen 14 en 15.

Jakobus beschrijft hier het proces dat leidt tot de dood. De oorsprong van de 
dood vinden we in Genesis 3, juist in verband met de eerste zonde. Het kan daar-
om niet anders of wat Jakobus beschrijft de weerklank is van wat hij in Genesis 3 
zag: “Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en mee-
sleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, 
dan brengt ze de dood voort”. Hij beschrijft de zonde dus als een vrucht, een 
kind, van twee dingen die samen komen: de begeerte van een mens en de ver-
lokking/verleiding daaraan toe te geven. Dat kind wordt gebaard. Daar blijft het 
echter niet bij: de mens voegt daar nog meer onrechtvaardigheid aan toe, en 
uiteindelijk brengt hem dat de dood. In Genesis 3 zien we ditzelfde proces:

De begeerte en de verlokking:
… de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was 
voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te wor-
den ….

De zonde wordt gebaard:
… en zij nam van haar vrucht en at …

Het volgroeien van de zonde:
… en zij gaf ook aan haar man, die bij haar was, en hij at.

Het gevolg: de dood:
… stof bent u en tot stof zult u terugkeren.

Ook het excuus waar Jakobus op in gaat vinden we in Genesis 3 terug:
De vrouw … heeft mij te eten gegeven.
De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

Paulus wijst op deze woorden van Eva, als hij de vrees tegenover de leden van de 
gemeente in Korinte uitspreekt, “dat misschien, zoals de slang met haar sluw-
heid (schranderheid) Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige toewijding 
aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor 11:3).
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Hij gebruikt hier het Griekse werkwoord exapatao, dat ‘vals spelen’, ‘bedriegen’, 
betekent, en in de NBG’51 vertaling weergegeven wordt met ‘misleiden’. En dat 
is toch eigenlijk wat de slang deed: Eva voorhouden dat zij niet zou sterven, 
maar verstandig worden, als God; en dat kan niet als je dood bent… Hij gebruikt 
het ook in de Romeinenbrief:

… de zonde heeft, uitgaande van het gebod (in de Wet), mij misleid en door 
middel daarvan gedood. (7:11)

(zij) dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door 
hun schoonklinkende en vrome taal de harten van de argelozen. (16:18)

En in 1 Korintiërs 3:18 en 2 Tessalonicenzen 2:3 “Laat niemand zichzelf mislei-
den”; “Laat niemand u misleiden”.

Het tegenovergestelde: de vrucht van gerechtigheid in de Hebreeënbrief
Om nog even terug te komen op de vrucht van de zonde waar Jakobus op wijst: 
Het is interessant dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën het heeft over 
een geheel andere vrucht, voor wie de proef wél doorstaat en dus niet toegeeft 
aan de verleiding tot zonde. Dat doet hij in hoofdstuk 12 vanaf vers 4 (HSV):

“U hebt nog niet tot bloedens weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 
En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: 
Mijn zoon, acht de bestraffing van de HEERE niet gering en bezwijk niet, als u 
door Hem terechtgewezen wordt. Want de HEERE bestraft wie Hij liefheeft, en 
Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt 
God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt. 
Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u 
bastaarden en geen kinderen … En elke bestraffing schijnt op het ogenblik zelf 
wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun 
die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid”.

We zouden het zo voor kunnen stellen: Beproeving en de bereidheid zich daar-
aan te onderwerpen, in gehoorzaamheid en zelfverloochening, brengen het eeu-
wige leven voort.

Het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde
De moeilijkste passage met betrekking tot verzoeking of beproeving is die waar 
Jezus zijn discipelen leert te bidden, en onder andere de bede voorstelt: “Leid/
Breng ons niet in pirasmos” (Mat 6:13, Luc 11:4). Dat klinkt raadselachtig, zelfs 
tegenstrijdig, in het licht van Jakobus’ woorden dat God niemand in pirasmos
brengt, omdat Hij Zelf niet in pirasmos te brengen is. Als God Zichzelf niet te-
genspreekt, hoe moeten wij dit dan verstaan?

Verzoeken en verzoeking (2) 
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De gehele zin in Matteüs luidt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze’. Opvallend is dat we het eerste deel van de zin nergens anders meer 
tegenkomen in het Nieuwe Testament dan in Lucas 11:4, maar daar ontbreekt 
het tweede deel. En dat is iets om ons over te verwonderen, omdat Paulus in drie 
van zijn brieven juist aan dat tweede deel herinnerde, in combinatie met de slot-
woorden van Jezus’ gebed:

… onze Heer Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, op-
dat Hij ons zou ontrukken aan deze tegenwoordige slechte wereld, overeen-
komstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwig-
heid! (Gal 1:4,5 uit HSV en PC)

De HEER zal mij bevrijden uit alle kwaad opzet [hier: bevrijden uit alle op mij 
gerichte aanslagen] en mij bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de 
heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! (2 Tim 4:18 uit diverse vertalingen)

Mogelijk is in Kolossenzen 1:13 en 14 ook zo’n weerklank te horen:

Hij [God] heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in 
het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, 
door zijn bloed, de vergeving van de zonden.

Het feit dat Paulus dit schrijft, geeft aan dat Jezus deze woorden werkelijk heeft 
gesproken en dat het verslag van Matteüs, zoals dat in onze Bijbels staat, be-
trouwbaar is.

‘De boze’ in Jezus’ gebed is eigenlijk geen juiste weergave. Het zou ‘kwaad’ zon-
der bepalend lidwoord moeten zijn. Dit voorkomt ook de mogelijke gedachte 
aan een kwade bovennatuurlijke macht. Met dit kwaad zou zowel dat wat in de 
mens is (waar Jakobus op duidt) als wat buiten hem is (waar Paulus op duidt) be-
doeld kunnen zijn. Het is het slechte dat de mens, de wereld beheerst. Als zoda-
nig kan een mens slecht zijn of daartoe geneigd zijn; maar er kan ook de slechte 
wereld en de macht die zij heeft het kwade, het slechte te doen en te laten doen, 
zijn bedoeld; wat voor een ander het kwaad, het slechte, kan zijn dat hem of 
haar wordt aangedaan.

Wat Paulus in zijn brieven schreef, en Jezus verder zei op dit punt, zou erop kun-
nen wijzen dat de nadruk vooral ligt op de bede om verlossing van kwaad. Jezus 
zei in zijn zware beproeving in de hof tot zijn discipelen: “Waak en bid, opdat u 
niet in verzoeking [verleiding] komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is 
zwak” (Mat 26:41 HSV). Hoe waar zijn woorden waren, is enkele uren later te 
zien, als Petrus, om zijn hachje te redden, zijn Meester drie keer verloochend. In 
de beproeving kan de mens verleid worden iets tegen zijn wil en die van God te 
doen, en zo uit de vermeende problemen te blijven.

(Wordt vervolgd)
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Hebron

Hans den Boer - Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Hebron bestond al in de tijd van Abraham: “Daarna sloeg Abram zijn ten-
ten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron …” (Gen 
13:18). Het is daarom één van de oudste bewoonde plaatsen van het land.
De oorspronkelijke naam van Hebron was Kirjat–Arba. Daar woonden 

‘reuzen’ waarvan de grootste Arba was. Hebron betekent ver-
bond. In het Arabisch is de naam Kalil er-Rahman, dat is de 
stad van de vriend van God. Daarmee wordt Abraham be-
doeld. Abraham woonde er vanaf de tijd dat Lot van hem weg-
trok, en ook zijn zoon Isaak woonde er bijna zijn hele leven. 
Koning David regeerde er zeven jaar over Juda.
Abraham kocht vlak bij Hebron de spelonk Machpéla van de 
Hethiet Efron, om zijn vrouw Sara te begraven. Het werd het 
familiegraf van de aartsvaders van Israël. Abraham, Isaak en 

Jakob met hun vrouwen zijn er bijgezet. Herodes de Grote liet rond de 
spelonk een muur bouwen. Hiervan is tot op de huidige dag een deel be-
waard gebleven. Daarom is deze heilige 
plaats voor Joden, Christenen en Moslims 
van grote waarde. De huidige moskee is 
een reconstructie van de Kruisvaarders 
basiliek, die over de spelonk en binnen de 
muur van Herodes de Grote werd ge-
bouwd. Een deel wordt gebruikt als ge-
bedsplaats voor Joden en Moslims. Het gebied staat onder Palestijns ge-
zag, maar de heilige plaatsen zijn voor toeristen toegankelijk.
Hebron ligt ongeveer 30 km ten zuiden van Jeruzalem. Het maakt deel uit 
van een langgerekt bergachtig plateau, waarvan het hoogste gedeelte tot 
1000 m reikt. Met een ligging van 930 m boven Middellandse zee niveau is 
Hebron één van de hoogst gelegen steden van Israël.
De omgeving van Hebron heeft een verrassend groot aantal bronnen en 
waterputten, en is altijd zeer vruchtbaar geweest. Wijngaarden en olijfbo-
men gedijen er goed. Een voorbeeld hiervan brachten de twaalf verspie-
ders mee, door in het dal van Eskol, nabij Hebron, een rank met één drui-
ventros af te snijden, die zij met twee man moesten dragen. Dit is tegen-
woordig het nationale symbool voor toerisme van Israël.

Jeruzalem 
•

•
Hebron
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Dagelijks leven in Bijbeltijd

Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers

Inleiding
De geschiedenis van Israël begint met de roeping van Abraham. Hij woonde in 
de stad Ur in Sinear in Mesopotamië; een welvarende ommuurde stad, waar 
mensen veilig woonden in stenen huizen. Maar God, de HEER, riep Abraham 
daaruit, om te gaan naar het gebied waar Kanaänitische volken woonden. Ook 
die woonden in steden met huizen. Abraham echter nam het nomadenbestaan 
van veehoeder aan, en leefde in tenten. In het land dat God hem als eigen woon-
plaats beloofde, bezat hij echter niets dan enkele vierkante meters met een grot 
als begraafplaats. Ook zijn nakomelingen Isaak en Jakob woonden in tenten als 
veehoeders. Zij allen hoopten op “een stad met fundamenten, door God Zelf 
ontworpen en gebouwd” (Hebreeën 11:8-10). De leefwijze van Abraham moet 
sterk overeengekomen zijn met dat van veel bedoeïenen van tegenwoordig.

De tent
Abrahams tent heeft waarschijnlijk bestaan uit een langwerpig geitenharen 
kleed, geweven op een op de grond uitgezet weefgetouw. Dit kleed werd door 
een aantal palen overeind gehouden, en vormde zo een langgerekt scherm. De 
twee uiteinden werden met pinnen in de grond bevestigd (Richteren 21:4a). 
Loodrecht hierop hingen kleden die de achterkant en voorkant vormden. Daar-
tussen hingen scheidingskleden. Op de grond werden kleden gelegd. De tent 
kon eenvoudig verlengd worden – Jesaja gebruikt dit als beeld voor de uitbrei-
ding van Israël (Jesaja 54:2). Wanneer de familie zich uitbreidde woonden niet 
allen in dezelfde tent, maar werden steeds meer tenten opgezet.

Grotten
Er zijn altijd mensen geweest die in grotten en rotswoningen leefden. Lot ging 
na zijn vlucht uit Sodom in een grot wonen (Genesis 19:30; zie voor andere voor-
beelden Jozua 10:16, 1 Samuël 14:11 en 22:1, 1 Koningen 18:4). De Edomieten 
woonden in (uitgebouwde) grotten en hakten rotswoningen uit (Obadja vers 3).

De Israëlieten in Egypte
Toen Jakob wegens hongersnood met al zijn familieleden naar Egypte was ge-
gaan, en daar was blijven wonen, zijn zij (op den duur?) in huizen gaan wonen. 
Dit toont Exodus hoofdstuk 12 aan. Hoe die huizen eruitzagen is niet bekend. 

6. wonen in Israël
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Waren ze naar Egyptisch voorbeeld? Of naar Kanaänitisch voorbeeld? De tent 
zal echter niet in onbruik zijn geraakt, want zij waren veehoeders en later moes-
ten zij als slaven overal in het land stro voor het maken van stenen verzamelen.

De reis door de woestijn na de uittocht
Toen de HEER de Israëlieten uit Egypte had bevrijd, moesten zij tijdens hun veer-
tig jaar durende tocht naar het beloofde land uiteraard weer in tenten wonen.

Huizen in het beloofde land
Vóór de Israëlieten het beloofde land introkken, zei Mozes dat zij in de steden en 
huizen van de Kanaänieten zouden wonen en er ook zelf huizen gingen bouwen 
(Deuteronomium 6:10, 8:12). Ze hadden dan een vaste woonplaats en dus geen 
tenten meer nodig. Veehoeders die naar weidegronden trokken zullen nog wel 
in tenten hebben gewoond, en verder in grotten en hutjes van takken. Als herin-
nering aan hun zwervend bestaan vierden de Israëlieten elk jaar het Loofhutten-
feest. Ze bouwden dan een soort tent of hut van takken (Leviticus 23:34, 39-43).

Huizen waren (bijna) vierkant, hadden een plat dak en een trap aan de buitenzij-
de. Ze werden gebouwd met zongedroogde en later in vuur gebakken bakste-
nen van klei (Genesis 11:3,4). Toen men kon beschikken over ijzeren gereed-
schap konden ze ook stenen behakken en als bouwstenen gebruiken. In Galilea 
werd daarvoor zwart basaltsteen gebruikt, langs de kust geel zandsteen en land-
inwaarts wit kalksteen. Ook werden ruwe steenbrokken gestapeld tot muren.

Het eenvoudigste huis bestond uit slechts één ruimte van ongeveer drie vierkan-
te meter. De muren waren dik en hadden nissen voor het neerzetten en bewaren 
van gebruiksvoorwerpen en voedsel. Er was één deur en één kleine raamope-
ning, die in de winter kon worden afgedekt met een dierenhuid of doek. Het 
licht kwam hoofdzakelijk binnen door de openstaande deur, die ’s nachts aan de 
binnenkant werd vergrendeld met een houten balk. Bij de deur was de vloer van 
aangestampte aarde, en verder naar achteren was een stenen verhoging, die 
diende als eet-, zit- en slaapplaats. Het dak bestond uit houten balken, waar 
dwars overheen takken werden gelegd, die met leem werden samengevoegd. 
Hout was tot de tijd van de Romeinen ruim beschikbaar, omdat het land toen 
nog bebost was. Dat dak was niet altijd waterdicht (Spreuken 19:13, 27:15), en er 
kon van alles op groeien (Psalm 129:26, Jesaja 37:27). Betere huizen hadden 
(later?) stenen platen over de dakbalken, zodat je eroverheen kon lopen, erop 
kon verblijven en er voedsel op kon laten drogen. Om te voorkomen dat er ie-
mand afviel, moest er een borstwering gemaakt worden (Deuteronomium 22:8). 
De huizen stonden in de steden dicht opeen gebouwd. Dan kon je, als dat nodig 
was, over de daken vluchten. Daar doelde Jezus op in Matteüs 24:17.

Dagelijks leven in Bijbeltijd 

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling
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Het verschil in rijkdom was te zien aan het soort binnenhof. Bij de minder welge-
stelde was dat alleen een aan het huis gebouwde omheining. Daar werden de 
dieren gehouden, was een kookplaats ingericht, en kon een waterreservoir wor-
den aangelegd. Andere voordelen waren dat er aan de zijde van de binnenhof 
meer ramen konden worden gemaakt voor meer licht. De deur van de omhei-
ning kon dicht worden gedaan. Bezoekers moesten zich daar melden. En omdat 
de trap in de voorhof uitkwam, konden vreemden daar niet over naar boven. De 
wat rijkere kon om de binnenhof heen twee of drie kamers bouwen. Ook werd 
wel een bovenverdieping met kamers gebouwd (2 Koningen 4:10, Handelingen 
9:36-41). De heel rijke kon een binnenplaats bij het huis trekken, en deze omge-
ven met bijgebouwen. De toegang werd gemaakt door een portaal te maken van 
een van de oorspronkelijke kamers van het huis. De dakbalken werden onder-
steund met pilaren, zodat een kamer kon worden uitgebreid. Deze pilaren ston-
den evenwijdig aan de muren van het huis, zodat een zuilengang of veranda kon 
worden aangelegd. De vloeren werden betegeld. Vooral in de Romeinse tijd wa-
ren de huizen van de welgestelden zeer weelderig, met decoraties en versierin-
gen, mozaïekvloeren en het liefst een tuin met waterpartij in de binnenhof. Maar 
ook in de ballingschap in Babylonië waren veel Joden gewend geraakt aan luxe, 
want de profeten spreken hen er na hun terugkeer in Jeruzalem op aan dat zij 
veel geld besteden aan de vergroting en verfraaiing van hun huizen (Haggai 1:4).

Welgestelden hadden een portier die de wacht hield in een portiek bij de buiten-
deur. In een gelijkenis van Jezus lag de bedelaar Lazarus aan de poort van een 
rijke man (Lucas 16:20). Wie binnen wilde had een sleutel (en behoorde dus bij 
het huis), of werd herkend aan de stem. Bezoekers moesten zich melden, maar 
er werd eerst gevraagd aan de bewoners of er mocht worden opengedaan 
(Handelingen 12:13, 14). Christus gebruikte dat beeld in Openbaring 3:20. In vers 
8 zei Hij overigens dat bij hem de deur altijd openstaat, en dat niemand hem kan 
sluiten voor wie Hem liefhebben.

Het platteland
Veel mensen in steden en dorpen zullen een ambacht hebben uitgeoefend, en 
daar dus hebben gewoond. Er waren timmerlieden, smeden, bouwlieden, enzo-
voorts nodig. Maar iedere familie had bij het binnengaan van het beloofde land 
een stuk toebedeeld gekregen als landbouw en/of weidegebied, dat lag rond de 
dorpen en steden. Dit toegewezen stuk van het land mocht nooit definitief over-
gaan op een andere familie (Deuteronomium 25:5,6). Een deel van de ambachts-
lieden heeft misschien het ambacht als nevenberoep uitgeoefend en een ander 
deel het land verpacht. Mogelijk hadden sommigen op verder weg gelegen land 
nog een huis.

6. wonen in Israël



26

Zoals u gemerkt heeft, was er in de artikelen dit jaar geen ruimte voor afbeel-
dingen. Daarom plaatsen wij er hier enkele ter illustratie van wat er verteld is.

Dagelijks leven in Bijbeltijd 
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Misschien is Maleachi u beter bekend om de plek die zijn boek in onze Neder-
landse Bijbels inneemt, als het laatste in het Oude Testament, dan door wat hij 
te zeggen heeft. En dat zou beslist niet terecht zijn, want de lessen zijn van alle 
tijden, al zijn onze omstandigheden anders. Lees het boek maar eens door.

Maleachi schrijft na de ballingschap, als het volk het leven weer opbouwt in het 
land. En zijn boodschap is, zoals van zoveel van de profeten, dat ze toch een an-
dere levensstijl nodig hebben om Gods volk te kunnen zijn. Het boek wordt ech-
ter gekenmerkt door een reeks van acht vragen, waarmee het volk zich lijkt te 
willen rechtvaardigen, hun gedrag goed te praten. Het boek kan ook nuttig zijn 
voor ons, omdat wij mogelijk dezelfde vragen zouden stellen wanneer iemand 
kwam vertellen dat we ons leven moeten beteren willen we God behagen. 

Het boek begint met de woorden van God dat Hij Zijn volk lief heeft. Dat zegt 
God ook tegen het volk in het Nieuwe Testament. Maar dat resulteert meteen in 
de eerste vraag: “Waaruit blijkt die liefde dan?” (Mal 1:2). Dit waren ballingen die 
net teruggekeerd waren, en veel tegenstand ondervonden. Als er moeilijkheden 
in het leven zijn, is de menselijke reactie te twijfelen of God met je is. De vraag in 
een aantal verzen in de Schrift is waarom het goed lijkt te gaan met degenen die 
God niet dienen, terwijl de gelovigen vaak in moeilijke omstandigheden leven. 
Alsof een beloning voor goed gedrag meer op zijn plaats zou zijn. Maar zou God 
werkelijk willen dat we Hem alleen dienen om er zelf beter van te worden?

De tweede vraag volgt op de opmerking dat ze God niet als hun ware Vader be-
handelen. “Hoezo minachten wij Uw Naam?” (1:6). Het antwoord is eenvoudig: 
doordat ze God niet met ontzag tegemoet treden. “Het begin van alle kennis is 
ontzag voor de H   ” (Spr 1:7). Dat gebrek aan ontzag en eerbied blijkt uit wat 
ze God aanbieden: niet het beste dat zij hebben. Hoe past uw gedrag daarin? 
Geeft u God het beste van de zegeningen die Hij u geeft? Leest u, bijvoorbeeld, 
Zijn Woord als u even niets beters te doen hebt, of geeft u juist uw meest pro-
ductieve uren aan God? De vraag aan gelovigen is: “weet u niet, dat uw lichaam 
een tempel is van de heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, 
en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom 
God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Kor 6:19,20).

De derde vraag is een vervolg op de tweede: “Hoezo hebben wij U verwor-
pen?” (vs. 7). Dit is wel een erg vrije vertaling. De vraag is eigenlijk “Hoe hebben 
wij U verontreinigd?”, of zoals de HSV het vertaalt: “Waardoor maken wij U on-
rein?”. Maleachi geeft als voorbeeld offerdieren aanbieden waar iets mis mee is, 

De profeet Maleachi (Mijn bode)

Bijbelpassages uit de NBV21 
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blind, kreupel of ziek, dieren die ze kwijt wilden. Wat biedt u God aan? In de 
woorden van Petrus: “Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de 
bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke 
offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn” (1 Pet 2:5).

De vierde vraag is korter “Waarom toch?” (2:14), en ze bedoelen waarom God 
hun offers niet aanvaardbaar vindt. Het antwoord is eenvoudig, omdat hun le-
ven er niet mee in overeenstemming is. Uit hun handelen is duidelijk dat ze er 
vanuit gaan dat God het niet ziet, of er in ieder geval niet op zal reageren. 

Vraag vijf: “Waarmee vermoeien wij Hem?” (2:17). God zegt dat Hij uitgeput is 
door hun gedrag en hun voortdurend verdraaien van  Zijn boodschap. Zij nemen 
aan dat als er geen oordeel volgt, hun gedrag wel aanvaardbaar zal zijn. De 
Nieuwtestamentische boodschap is: “Wie onrecht doet, laat hij nog meer on-
recht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat 
hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer gehei-
ligd worden. Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij” (Op 22:11,12).

Hun zesde vraag is “Hoezo moeten we terugkeren?” (3:7). Met enkele woordspe-
lingen zegt de profeet dat zij zich hebben afgekeerd van Gods geboden. God zal 
pas tot hen terugkeren als zij terugkeren tot Hem. Jakobus verwijst hiernaar: 
“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en 
weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de 
wereld” (Jak 1:27), “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, 
zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen” (Jak 4:8).

De volgende vraag is “Hoezo bestelen we U?” (3:8). In de tijd van Maleachi ging 
dit om het geven van tienden, waarmee de Levieten en priesters onderhouden 
werden, zodat zij het volk konden onderwijzen. Dit gaat om meer dan geld. Mo-
gelijk kunt ook u het toepassen op uw bijdrage aan de gemeente van God.

En de laatste vraag, “Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken?” (3:13). 
Maleachi geeft een nadere toelichting: “Jullie hebben gezegd: Wat heeft het 
voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we Zijn voorschriften in 
acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de H    van de hemelse 
machten?” (3:14). Dit hebben ze uiteraard niet letterlijk gezegd, maar uit hun 
gedrag komt naar voren dat het hier wel op neerkomt. Het leven nu is zo fijn, en 
God moet het maar goedvinden als ze het allemaal niet te nauw nemen.

God is echter op zoek naar een andere houding: “Ik sla acht op wie verdrukt 
wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor Mijn woor-
den” (Jes 66:2). In Gods boek werden “de namen van de mensen opgetekend die 
ontzag voor Hem hadden, die Zijn Naam hoogachtten” (Mal 3:16). Komt u daar 
ook bij te staan? Het hangt helemaal af van het leven dat u leidt.

Mark Hale
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In Jeruzalem stond de Tempel. Er waren vele priesters onder het oude 
verbond werkzaam, verdeeld in 24 afdelingen . Hun taken werden door 
loting toegewezen. Allen wilden graag het reukoffer brengen in het 
heiligdom. De kans dat je dat mocht doen was echter erg klein. Veel 
priesters kregen in hun leven nooit die taak. De afdeling van Zacharias 
werd door het lot aangewezen om een week de priesterdienst doen, en 
Zacharias mocht bij loting het dagelijkse reukoffer brengen. Hij was zo 
dankbaar en dolgelukkig toen hij in zijn ouderdom toch eindelijk aange-
wezen werd. Hier had hij elke dag om gebeden.

Toen hij jonger was baden hij en zijn vrouw Elizabet om een kind, maar 
zij waren helaas kinderloos gebleven. Nu waren ze beiden oud, en de 
tijd dat Elizabet menselijkerwijs kinderen kon krijgen was voorbij.

Hij en zijn vrouw Elizabet stamden af van de hogepriester Aäron. We 
lezen over hen: “Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich 
strikt aan alle geboden en wetten van de HEER hielden” (Luk 1:5,6). On-
danks hun verdriet bleven ze God trouw.

Zacharias stond op de vastgestelde dag klaar om het reukoffer te bren-
gen, maar plotseling werd alles anders dan hij had gedacht. Terwijl hij 
bezig was, en bad voor het volk dat buiten stond, verscheen de engel 
Gabriel en zei: “… Zacharias, je gebed is verhoord: Je vrouw Elizabet zal 
je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen”. Hij kon dit niet 
geloven. Zou zijn vrouw, net als Sara en Hanna, die ook onvruchtbaar 
waren, toch nog een kind krijgen? Hij vroeg in twijfel als ‘bewijs’ een 
teken, terwijl hij net de blijde boodschap had gekregen dat zijn zoon de 
wegbereider van de HEER zou zijn, die de profeet Maleachi had aange-
kondigd! Voor de HEER was dit een uiting van ongeloof. Gabriel zei 
daarom dat Zacharias niet zou kunnen spreken, totdat vervuld was wat 
hij gezegd had. Hij reageerde totaal anders dan Maria enkele maanden 
later. Voor haar was het net zo wonderlijk als voor hem. Vertwijfeld 
bracht hij het offer en ging naar buiten. Het volk stond ongeduldig te 
wachten. Waarom bleef de priester zo lang weg? Toen hij eindelijk 
kwam, wenkte en zweeg, begrepen ze dat hij een gezicht had gezien.

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g  m e t  b i j z o n d e r e  
Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling
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Zacharias schreef voor Elizabet op wat er gebeurd was, en zij geloofde 
het wél. Toen ze zwanger was geworden, verborg ze zich vijf maan-
den. Toen haar zwangerschap zichtbaar was, ging ze trots naar buiten 
– de smaad van onvruchtbaarheid was voorbij.

Tot haar vreugde kwam haar nichtje Maria bij haar. Want toen Maria 
hoorde dat haar tante zwanger was, en haar kind de aankondiger van 
de Messias zou zijn, en zij daarvan de moeder mocht zijn, ging zij di-
rect naar haar toe. Elizabet was toen al zes maanden zwanger. Zodra 
Maria binnenkwam gebeurde een wonder: het kind van Elizabet 
sprong van vreugde op in haar schoot. Elizabet werd vervuld met de 
heilige Geest, en riep uit: “De meest gezegende ben je van alle vrou-
wen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder 
van mijn Heer naar mij toe komt?” (Luk 1:41-44). Maria zou blijven tot 
de baby van haar tante geboren zou worden. Ze hadden veel te bepra-
ten. Beiden kregen op bijzondere wijze een bijzondere zoon. Die zou-
den het volk bevrijden van zonde. De zoon van Elizabet mocht het volk 
klaarmaken voor de komst van de Messias. Ieder moest zich bekeren 
en zijn zonde laten afwassen om de Heiland te kunnen ontmoeten. 

Toen het kind geboren was, en een naam zou krijgen op de dag van de 
besnijdenis, kwamen buren en familieleden om dit mee te maken. Tot 
ieders verbazing zei Elizabet dat hij Johannes zou heten. Vol ongeloof 
reageerden allen: ‘niemand heet toch zo in je familie? dat kun je niet 
menen! vindt de vader dat ook?’ Hij schreef: “Johannes is zijn naam”, 
en meteen kon hij weer spreken. “Ieder die het hoorde bleef erover 
nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verder gaan met dit kind?” (vs. 
66). Vervuld met de heilige Geest waren de eerste woorden die Zacha-
rias sprak een profetie (Lukas 1:68-79). Hij prees God, en met aanhalin-
gen uit het Oude Testament verkondigde hij dat God barmhartig is en 
trouw is aan Zijn heilig verbond (vzn 72,73). In vers 76 lezen we een 
profetie over zijn eigen zoon: “En jij, kind, jij zult genoemd worden: 
profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de 
weg voor Hem gereed te maken” (vzn 75-77). Deze profetie laat zien 
hoe groot de dankbaarheid en het geloof van Zacharias waren. 

Zacharias en Elizabet

v r o u w e n  e n  m a n n e n  i n  d e  B i j b e l
Nel Davids
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De Tempel in het Nieuwe Testament
3. de uiteindelijke vernietiging 

van veel geld, eerst door Herodes en 
later door de Romeinse stadhouder 
wordt benoemd. Dit verklaart waarom 
Paulus, die in Jeruzalem zijn opleiding 
volgde, enkele jaren later niet wist dat 
zijn aanklager de hogepriester was 
(Handelingen 23:2-5).

In het Nieuwe Testament komen we 
de naam Annas tegen. Deze was zelf 
acht jaar hogepriester, tijdens de 
jeugd van Jezus, voordat hij werd af-
gezet door een Romeinse bevelheb-
ber. Een paar jaar later werd zijn 
schoonzoon Kajafas hogepriester. Hij 
heeft het 18 jaar volgehouden, veel 
langer dan gemiddeld. In totaal heb-
ben zes familieleden van Annas deze 
positie vervuld, waarbij duidelijk is dat 
Annas op de achtergrond de touwtjes 
in handen had, en ook de titel hoge-
priester behield, hoewel hij dat niet 
meer was. Dit verklaart ook de op het 
eerste gezicht verwarrende verzen 
rond het verhoor van Jezus: “Ze brach-
ten Hem eerst naar Annas, de schoon-
vader van Kajafas. Kajafas was dat jaar 
hogepriester … De hogepriester 
[Annas] ondervroeg Jezus over zijn 
leerlingen en over zijn leer … Daarna 
stuurde Annas Hem geboeid naar Ka-
jafas, de hogepriester” (Joh 
18:13,19,24). We zien enkele van zijn 
zoons met zijn schoonzoon in Hande-
lingen: “Zij kwam samen … met An-
nas, de hogepriester, Kajafas, Johan-

Wie het Nieuwe Testament leest 
wordt zich ervan bewust dat Jezus erg 
kritisch is op de geestelijk leiders van 
zijn tijd. Minder bekend is dat ook 
moderne Joodse rabbi’s zeer negatief 
zijn over deze periode. Ze schrijven 
over een indrukwekkende tempel 
met prachtige gebouwen die geeste-
lijk leeg was, onder leiding van een 
priesterschap dat volledig corrupt 
was. Onder de Mozaïsche Wet werd 
de oudste zoon in de lijn van Aäron de 
hogepriester, en werd hij bij zijn dood 
vervangen door zijn oudste zoon. In 
de Talmoed (de Joodse overleverin-
gen) wordt gezegd dat er in de tem-
pel van Salomo, vanaf de bouw tot de 
verwoesting door Babel, 18 hoge-
priesters geweest zijn, terwijl er in de 
tweede tempel (vanaf de terugkeer 
tot aan de verwoesting door de Ro-
meinen) - wat ongeveer hetzelfde 
aantal jaren was - er tenminste 300 
hogepriesters waren. Nu is dat waar-
schijnlijk sterk overdreven, en is ie-
mand als de Joodse geschiedschrijver 
Flavius Josephus, die in Jeruzalem 
geboren was, een stuk betrouwbaar-
der. Maar ook hij geeft aan dat er in 
de periode tussen Herodes de Grote 
en de verwoesting van Jeruzalem 
(ongeveer 100 jaar) 28 hogepriesters 
geweest zijn, en hij noemt ze bij 
naam. De hogepriester is dan iemand 
die, waarschijnlijk door het betalen 
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ten. Ze zouden flinke inkomsten mis-
sen. Het laatste wat de hogepriester 
kon gebruiken, was een rel in de tem-
pel, wilde hij niet door de Romeinen 
vervangen worden. Dit verklaart voor 
een deel de opmerking van Kajafas dat 
het beter is als één man sterft 
(Johannes 11:47-50). Maar binnen een 
generatie zou die prachtige tempel 
afgebroken worden door de Romei-
nen. Zoals Jezus had voorzegd, zou er 
geen steen op de andere gelaten wor-
den (o.a. Lucas 19:44; 21:6).

Rond 66 na Chr. komen de Joden in 
opstand tegen de Romeinse overheer-
sing. In eerste instantie hebben zij op-
merkelijke successen. De Romeinse 
stadhouder vlucht voor zijn leven, en 
het Romeinse garnizoen wordt onder 
de voet gelopen. Een vers contingent 
van 6000 Romeinse soldaten op weg 
naar Jeruzalem wordt tot de laatste 
man gedood. Vespasianus belegert de 
stad in 70 na Chr., maar moet het beleg 
afbreken na het bericht dat de keizer 
gestorven is en hij een opvolger kan 
zijn. Maar even later keert zijn zoon 
Titus terug om de klus af te maken. 
Christenen zijn de stad ontvlucht, ge-
zien de woorden van Jezus in o.a. Lu-
cas 21:20-22, terwijl fanatieke Joden 
de kans hebben gegrepen de stad bin-
nen te trekken. De stad wordt geleide-
lijk ingenomen, en het laatste bolwerk 
is de tempel met zijn hoge muren. On-
derlinge twisten en moordpartijen hel-
pen de verdedigers ook niet. Als het 
buitenste plein van de tempel in Ro-
meinse handen valt, trekken de Joodse 
verdedigers zich terug in het centrale 

nes en Alexander, en alle anderen die 
tot de hogepriesterlijke familie behoor-
den” (Hand 4:5,6). 

De priesterfamilie was erg rijk, en een 
flink deel van hun inkomsten was af-
komstig van de pachters van ruimte om 
offerdieren te verkopen en geld te wis-
selen op het tempelplein. Vele tiendui-
zenden rijke Joden uit het buitenland 
zouden tijdens de feestdagen naar Je-
ruzalem reizen, en daar op het plein 
een offerdier kopen. Maar ook anderen 
kochten hier een offer, of wisselden 
hun geld voor de speciale tempelmun-
ten. Vandaar dat de plekken een hoge 
huurprijs opbrachten. Jezus spreekt 
over een rovershol. Hij citeert daarbij 
Jeremia, in een hoofdstuk waar God 
Zich afvraagt waarom het volk zijn ver-
trouwen stelt in de tempel: “Jullie ste-
len, moorden, plegen overspel en 
meineed … En toch durven jullie, terwijl 
jullie al die gruweldaden plegen, voor 
Mij te verschijnen in deze tempel, het 
huis waaraan Mijn Naam verbonden is, 
met de gedachte: Ons kan niets gebeu-
ren! Denken jullie soms dat het huis dat 
Mijn Naam draagt een rovershol 
is?” (Jer 9:9-11). En in dat verband ver-
wijst God naar Silo, waar tot Samuël 
het heiligdom stond, dat volledig ver-
woest werd door de Filistijnen. Jezus 
citeert dat in verband met de omstan-
digheden die Hij aantreft. Hij treedt 
hier op omdat dit plein de plek is waar 
niet-Joden tot God kunnen naderen om 
te bidden.  Als Jezus vlak voor het 
Paasfeest het plein schoonveegt, is dat 
in onze tijd vergelijkbaar met een win-
kelstraat in de decembermaand afslui-
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die uit de tempel meegevoerd werden, 
waaronder de kandelaar en rams-
hoorns.

In de evangelieverslagen staan twee 
gelegenheden waarbij Jezus de tempel 
schoonveegde, volgens Johannes aan 
het begin van zijn optreden en in de 
synoptische evangeliën in de laatste 
week vóór zijn kruising. Soms wordt er 
een vergelijking gemaakt met de wet 
op de melaatsheid (Leviticus 14) als 
het een huis betrof. De priester moest 
het huis bezien en eventueel een aan-
getaste plek laten verwijderen. Maar 
als de plaag opnieuw in het huis uit-
brak moest het huis volledig afgebro-
ken worden en verbrand. En dit ge-
beurde ook met wat volgens de Joden 
van die tijd nog steeds Gods huis was.

gedeelte, dat Titus uiteindelijk kan 
innemen door brand te stichten. Door 
de hitte springt het marmer kapot en 
vat het hout vlam.

Volgens de Joodse traditie was dit 
dezelfde dag van het jaar, dat ook de 
tempel van Salomo werd ingenomen 
door de Babyloniërs . Titus gaf daarna 
opdracht de gehele tempel met de 
grond gelijk te maken. Alles werd ver-
woest en het puin over de randen van 
het plein geduwd. De woorden van 
Jezus gingen letterlijk in vervulling, 
dat geen steen op de andere gelaten 
zou worden. De diepe dalen rondom 
de tempel werden deels gevuld met 
metershoog puin, nu een schatkamer 
voor archeologen. In Rome zijn aan 
de binnenkant van de Titusboog de 
afbeeldingen te zien van de schatten 

Detail van de Titusboog in Rome om zijn overwinning over Jeruzalem te vieren 
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vonden, en voorzeggingen van deze 
opstand, waarbij Jeruzalem ingenomen 
zal worden, komen we op meerdere 
plekken in de Schrift tegen. Voor Pau-
lus met zijn kennis van het Oude Testa-
ment is personificatie een normale wij-
ze om iets te beschrijven. De houding 
van de collectieve corrupte Joodse 
godsdienstige leiders kan daarom als 
“mens van wetteloosheid” weergege-
ven worden. Deze wordt gedood door 
Jezus. Zoals in het Oude Testament 
Gods oordelen over Israël uitgevoerd 
worden door andere naties, zo wordt 
het oordeel hier door de Romeinen ge-
bracht. De wetteloosheid, zegt Paulus, 
was er al, maar nog niet zichtbaar. Dit 
zichtbaar worden gaat gepaard met 
“groot machtsvertoon en valse tekenen 
en wonderen” (vs. 9). Wie de verslagen 
leest, en ziet welke overwinningen de 
Joden in de eerste jaren behaald heb-
ben, zal begrijpen dat zij overtuigd zul-
len zijn geweest dat God aan hun kant 
stond. “Daarom treft God hen met ver-
blinding, zodat ze dwalen en de leugen 
geloven” (vs. 11). Zij hebben niet willen 
luisteren naar de prediking van Jezus 
“Want ze hebben de liefde voor de 
waarheid, die hen had kunnen redden, 
niet aanvaard” (vs. 10). “Zo zal iedereen 
die de waarheid niet gelooft maar be-
hagen schept in onrecht, worden ver-
oordeeld” (vs. 12).

De dagen komen dat alle volken op zul-
len gaan naar Jeruzalem om God te 
aanbidden (Zach 14:16, Jes 2:3). 

Een studie van de tempel in het Nieuwe 
Testament kan niet afgesloten worden 
zonder nog één vers te bekijken waar 
de tempel genoemd wordt. Het gaat 
om de woorden van Paulus aan de Tes-
salonicenzen, die de wederkomst van 
Jezus zeer spoedig verwachten. Paulus 
moet hun verwachtingen enigszins 
temperen. “Laat niemand u misleiden, 
op welke wijze ook, want eerst moet de 
afval komen en de mens van wetteloos-
heid zich openbaren, de zoon van het 
verderf, de tegenstander, die zich ver-
heft tegen al wat God of voorwerp van 
verering heet, zodat hij zich in de tem-
pel Gods zet, om aan zich te laten zien, 
dat hij een god is” (2 Tes 2:3-5 NBG51). 
Helaas is dit een vers waarvan sommi-
gen menen hun fantasie de vrije loop te 
kunnen laten. Het is echter onverstan-
dig een theorie op te bouwen op basis 
van één vers. De vertalers van de 
NBV21 hebben zich laten leiden door 
zulke theorieën. Paulus is maar heel 
kort in Tessalonika geweest, en moet 
dan snel vertrekken omdat sommige 
Joden de hele stad in rep en roer bren-
gen. Hij schrijft vrij kort daarop deze 
brief, en zegt in verband met dit vers 
“Herinnert u zich niet dat ik u dit her-
haalde malen heb gezegd toen ik bij u 
was?” (2 Tes 2:6). Het is niet aanneme-
lijk dat Paulus uitgebreid gesproken zal 
hebben over iets dat we nergens an-
ders in de Schrift lezen. Het woord 
‘afval’ wordt door vertalers opgevat als 
afval van het geloof, maar het woord 
kan ook met opstand vertaald worden. 
De verzen passen goed bij alles wat 
rond de Joodse opstand heeft plaatsge-
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Discipel van Christus

Dit boek is zeer persoonlijk, omdat de boodschap van Jezus en zijn dienaren op 

het individu gericht is. Zij spraken niet over ‘men’, of ‘ze’, zoals wij vaak doen. 
Jezus sprak de mensen die Hij ontmoette persoonlijk aan: “hebt u”, “u bent”, 
“weet u niet”, “hoe leest u?”, “Ik zeg u”, et cetera. Ook zijn discipelen sprak Hij 
vaak heel persoonlijk aan. Tot Petrus zei Hij: “volg u Mij”.

Nadenkend over discipel zijn en volgen, dringt zich de conclusie op dat iemand 

leerling kan zijn, maar de meester nog niet per se hoeft te volgen. Dan laat zo 
iemand zich wel leren, maar voelt zich vrij om daar wel of niet iets mee te doen. 
Andersom kan niet. Het is onmogelijk Jezus te volgen, zonder van Hem te leren 
wat dat inhoudt. Het is namelijk in de diepste betekenis niet achternalopen, maar 
Hem navolgen, zijn en doen als Hij.

Als u besluit Jezus te volgen, dan houdt dit dus in dat u ook bereid bent Hem als 

uw Meester te beschouwen. En wel in de meest exclusieve zin: dat u alleen van 
Hem wilt leren. De discipelen van Jezus kwamen tot de conclusie, dat alleen Hij 
woorden van eeuwig leven had, en daarom niet zouden weten naar wie zij anders 
zouden kunnen gaan. Dit geeft aan dat Jezus niet zomaar een Meester is, maar 
dé Meester. Daarom zeggen zij ook dat geen mens op aarde behouden kan wor-
den, dan door Jezus (Handelingen 4:12). Hij is de Weg waarlangs allen moeten 
gaan om de Waarheid en het Leven te vinden.

De schrijvers van dit boek willen u daar op indringende, persoonlijke wijze bij hel-

pen. Zij tonen de verschillende aspecten van het volgeling van Jezus zijn. De les-
sen van de Meester en zijn apostelen, maar ook zijn levensvoorbeeld staan hen 
voortdurend voor ogen. Zij willen u niet de les lezen, maar de lessen van de Mees-
ter doorgeven. Het is aan u of u de Meester daarin wilt volgen of niet.
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