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Vraag: Wie worden in Psalm 82:1 bedoeld met de ‘goden’ in: “God staat 
in de vergadering van de goden”? Kunt u daar iets over zeggen?

Antwoord:

Het woord in de grondtekst dat hier vertaald is met ‘goden’, is het He-
breeuwse woord elohim. Het wordt in de Bijbel in verschillende beteke-
nissen gebruikt:

Het is de meest voorkomende aanduiding van God, de Schepper: “In het 
begin schiep elohim de hemel en de aarde”.

Soms wordt het gebruikt voor de ‘goden’ van de heidenen. Dagon was 
de elohim van de Filistijnen, Kamos de elohim van Moab en Milkom de 
elohim van de Ammonieten (1 Samuël 5:7; 1 Koningen 11:33).

Het woord is, evenals enkele andere Hebreeuwse woorden, zoals panim 
(gezicht) en sjamajim (hemel), een meervoudsvorm, zodat het ‘god’ of 
‘goden’ kan betekenen.

De God van Israël is één, in de zin van de enige God. Het eerste gebod 
luidde: “Hoor, Israël, de HERE is onze Elohim, de HERE is één! U zult de 
HERE uw Elohim, liefhebben met geheel uw hart …” (Deut 6:4,5). Voor 
Hem was het onmogelijk dat Zijn volk naast of in plaats van Hem een 
andere ‘god’ zou hebben. Zijn Naam wordt zelfs ‘Naijverige’ genoemd 
(Exodus 34:14); met andere woorden: ‘Jaloerse’. Keer op keer zei Mozes 
tot het volk: “De HERE is een naijverig God”. Zijn naijver ging uit naar de 
afgoden, de elohim, die Israël diende: “…  zij prikkelden Hem tot naijver 
… door de zonden die zij bedreven” (1 Kon 14:21 en verder). De profeet 
Elia liet het volk Israël daarom bij de berg Karmel samenroepen, om te 
beslissen of Jahweh danwel Baäl hun god was, en zei: “De elohim die 
met vuur zal antwoorden, die zal elohim zijn” (1 Kon 18:24,36-39).

Mozes gebood de Israëlieten streng op te treden tegen iemand die hen 
verleidde, zeggende: “laten wij andere elohim gaan dienen, elohim die 
noch u noch uw vaderen gekend hebben, behorende tot de elohim van 
de volken rondom” (Deut 13:6). Het woord betekent hier ‘afgoden’. Dit is 
ook het geval in Exodus 22:20 “Wie aan de elohim offert, behalve aan de 
HERE alleen, zal met de ban geslagen worden”.

De naam elohim wordt echter ook gebruikt voor mensen of engelen, die 
optreden als Gods vertegenwoordigers. In Psalm 8:6 heeft elohim bij-
voorbeeld de betekenis van engelen: “… en hebt hem [de mens] een 
weinig minder gemaakt dan de engelen” (SV). Dat dit de juiste vertaling 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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is, bewijst de aanhaling in Hebreeën 2:5-10, waar de schrijver de beteke-
nis van de woorden uiteenzet: “U hebt hem voor korte tijd lager dan de 
engelen geplaatst; U hebt hem met eer en luister gekroond, alles hebt U 
aan hem onderworpen”.

Wanneer David in Psalm 138 spreekt van God psalmzingen “in de tegen-
woordigheid van de elohim”, bedoelt hij echter waarschijnlijk de pries-
ters en de door God gegeven leiders van het volk.

Wanneer we dan naar Psalm 82 gaan, zien we dat het hier zeker om 
mensen gaat. De rechters in Israël worden elohim genoemd (Exodus 
21:6;22:28). De Israëlieten moesten al hun rechtszaken voor God bren-
gen, en de priesters en de rechters – die door Hem waren aangesteld om 
Zijn Wet te leren en toe te passen – moesten daar uitspraak over doen. 
We lezen daarover: “dan moeten de twee partijen in het geding samen 
voor de HEER verschijnen, voor de priesters en de rechters die op dat 
moment in functie zijn” (Deut 19:17 NBV); “... zal hun beider zaak tot de 
elohim komen. Hij, die de elohim schuldig verklaren, zal aan zijn naaste 
het dubbele als vergoeding geven” (Ex 22:9 NBV) . We merken in dit ver-
band het parallellisme in Exodus 22:28 op: “De elohim zult u niet vervloe-
ken en een vorst onder uw volk zult u niet verwensen”. Hier zijn de vors-
ten de goden/elohim.

Jezus’ commentaar op het woord elohim in Psalm 82 laat hier geen twij-
fel over bestaan. Dat was bij een gelegenheid toen de Joden aanstoot 
aan Jezus namen, om wat Hij zei over zijn macht en bevoegdheid. Zij 
beschuldigden Hem ervan, dat Hij zich aan God gelijk maakte. In ant-
woord hierop trok Jezus een leerzame parallel: “Is er niet geschreven in 
uw Wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als Hij hén goden genoemd 
heeft, tot wie het woord van God gekomen is, en de Schrift niet kan ge-
broken worden, zegt u dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de we-
reld gezonden heeft: U lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods 
Zoon?” (Joh 10:34-36). God staat in de psalm als Opperrechter in de ver-
gadering van deze elohim van Israël. De mannen die Hij had aangesteld 
om Zijn volk in recht en gerechtigheid te richten, maar zich lieten omko-
pen en het recht bogen. Daarom lezen we in de verzen 6 en 7 Gods von-
nis over hen: “Ooit heb Ik gezegd: U bent elohim, zonen van de Aller-
hoogste, allemaal. Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als 
aardse vorsten” (NBV; zie ook Ps 58:2).

? 

! 

een Bijbels antwoord op uw vraag
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Overdenking 
Vertrouwen op God

Soms wordt je aandacht getrokken door dingen die zich steeds 
wéér lijken voor te doen. Zo werd, kort voordat deze overdenking 
werd geschreven (2012), een rouwdienst voor Belgische kinderen die in 
Zwitserland waren omgekomen bij een ongeluk, verstoord door ‘gelovigen’ 
die luid verkondigden dat dit Gods straf was over het goddeloze België. Een 
politieke partij in Nederland wilde meer van zijn geloofsopvattingen in de 
landswetten terugzien, in ruil voor steun aan het kabinetsbeleid. Dergelijk 
gedrag doet zich ook aan de overkant van de oceaan regelmatig voor.

Wat hopen zulke christenen daar nu mee te bereiken? Denken ze echt dat 
mensen zich zullen ‘bekeren’ wanneer je de begrafenissen van hun dierbaren 
verstoort? En zelfs als ze gelijk hadden, zou het gebed van een christen dan 
niet eerder moeten zijn: “Gedenk in de toorn aan ontfermen” (Hab 3:2; NBG 
’51)? En als je op geloofsgronden meent dat de zondag ‘geheiligd’ moet wor-
den als sabbat, meen je dan echt dat God erbij gebaat is als je mensen die hoe 
dan ook niet in Hem geloven, noodzaakt toch te doen alsof? Nog los van de 
vraag of de zondag inderdaad een sabbat is: het ging bij de sabbat toch voor-
al om wat je op die dag wél deed, namelijk voor je naaste zorgen (Jes 58).

Zulk gedrag kenmerkt de fundamentalist. Maar ‘fundamentalisme’ beteken-
de oorspronkelijk toch: je geloofsprincipes maken tot het fundament van je 
eigen leven, niet dat van een ander? Het dienen van God moet van binnenuit 
komen, en daar kun je niemand van buitenaf toe dwingen. Juist dát zou toch 
het verschil moeten zijn tussen christenen en mensen van andere religies...

Het voorbeeld van Paulus

Hoe het wél moet schrijft Paulus uitgebreid in zijn brieven aan Timoteüs en 
aan Titus. “Een dienaar van de Heer moet … voor iedereen vriendelijk zijn … 
een goede leraar en een verdraagzaam mens; hij moet zijn tegenstanders 
zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer” (2 
Tim 2:24,25). Het gaat er niet om mensen ergens toe te dwingen (en zeker 
niet met geweld), maar om ze (zachtmoedig!) tot inkeer te brengen. En je 

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling 
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predikt altijd beter met tonen, dan met vertellen hoe het moet. Dwang heeft 
nooit meer opgeleverd dan uiterlijk vertoon. Zelf had Paulus die les ook met 
vallen en opstaan moeten leren. Na zijn bekering op weg naar Damascus, en 
aansluitend enkele jaren terugtrekking in de Arabische woestijn, was hij te-
ruggekeerd naar Damascus. Daar trad hij ‘krachtig’ op, en “bracht de daar 
wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias 
is” (Hand 9:22). Met als resultaat dat ze een moordaanslag op hem beraam-
den. Niet echt het resultaat dat hij met dat ‘tot inkeer brengen’ wilde berei-
ken. Dat herhaalde hij in Jeruzalem: “Hij ging in debat met de Griekstalige 
Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven” (vs. 29). Mensen al-
leen ‘in verwarring brengen’ is duidelijk het slechtste dat je kunt doen. Pas na 
jaren in de vergetelheid in Tarsus, en een periode als pastoraal werker met 
Barnabas in Antiochië (Handelingen 13:1; merk op dat hij daar pas als laatste 
wordt genoemd!) werd hij, 14 jaar na zijn bekering, tenslotte uitgezonden 
voor de taak waarvoor hij was uitgekozen: prediken aan de niet-Joden, de 
heidenen. Pas toen had hij de zachtmoedigheid geleerd die daarvoor nodig 
was. En dat was nog kort vergeleken met Mozes die, na 40 jaar opleiding aan 
het hof, eerst nog 40 jaar stage moest lopen als schaapherder voordat hij ge-
schikt was om Israël als een kudde uit Egypte te leiden. Hij wordt (in Numeri 
12:3) ‘de zachtmoedigste man op aarde’ genoemd, maar dat komt niemand 
aanwaaien. Zachtmoedigheid leren is een harde leerschool!

Godsvrucht

Wat van een volgeling van Jezus wordt gevraagd, is dus in de allereerste 
plaats het Evangelie vóórleven. Pas dan mag verwacht worden dat anderen 
bereid zijn ook te luisteren. Mensen moeten in iemand die Christus verkon-
digt Christus kunnen herkennen. Christenen moeten bekend staan om hun 
naastenliefde, niet om hun bemoeizucht en opgeheven vinger. Die naasten-
liefde is het ‘tweede gebod’ (Matteüs 22:39). Maar Jezus noemt dat ‘aan het 
eerste gelijk’; want de liefde voor God (het eerste gebod) kun je alleen maar 
in de praktijk brengen door dat tweede. Maar dat vereist het hebben van de 
gezindheid van Christus; want het moet van binnenuit komen, en niet als de 
prijs voor een toegangsbewijs voor Gods Koninkrijk. Die gezindheid heeft in 
het Nieuwe Testament een naam: ‘godsvrucht’; in het Grieks: eusebeia. Euse-
beia is een boeiend Bijbels begrip, dat je zou kunnen beschouwen als de kern 
van de Bijbelse boodschap. Barclay noemt het in ‘Nieuwtestamentische 
woorden’ een van de belangrijkste Bijbelse begrippen, maar Pop besteedt er 

‘Bijbelse woorden en hun geheim’ geen letter aan. Dat is, vrees ik, kenmer-
kend voor de verschillen in inzicht in het wezenlijke van de christelijke leer. 
En u zult begrepen hebben dat ik daarom meer aan de kant van Barclay sta.

Rudolf Rijkeboer
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De vreze Gods tegenover demonenangst

Volgens Barclay is eusebeia een van oorsprong door en door Grieks begrip, 
dat voor de Griek het hoogste ideaal beschreef, maar in het Nieuwe Testa-
ment een nog grotere lading kreeg. Voor de Griek beschreef het de juiste 
houding tegenover de godheid in je benadering van hem. Dat was een kennis 
die alleen de allerwijsten in de volle omvang bezaten. Die kennis stelde de 
mens in staat het kwaad te vermijden en het goede te doen. Volgens een van 
hen wijst eusebeia je het juiste midden tussen atheïsme enerzijds en puur bij-
geloof anderzijds. En dat is iets om over na te denken. Want het woord voor 
bijgeloof is daar deisidaimonia, letterlijk: angst voor demonen. Dat woord 
vinden we ook in het Nieuwe Testament. Tegenover de Oudtestamentische 
‘vreze Gods’ – ontzag voor God – als beschrijving van de juiste koers, staat 
dan dus de heidense ‘demonenangst’ als meest passende 1e-eeuwse beschrij-
ving van afgoderij. Feitelijk vinden we het woord ‘demon’ al twee eeuwen 
eerder in de Septuaginta, een Griekse vertaling van het Oude Testament, als 
beschrijving van de Kanaänitische afgoden, “goden die geen goden 
zijn” (Deut 32:17). Voor de Jood beschrijft dit dus angsten voor machten die in 
werkelijkheid niet bestaan, waarmee je eigenlijk Gods almacht ontkent! Maar 
voor de Griek en de Romein had dit woord een meer algemene betekenis. 
Festus noemt tegenover Agrippa het Joodse geloof een deisidaimonia (Hand 
25:19), waarbij die ‘vrees’ dus, net als in die ‘vreze Gods’, veel meer de bete-
kenis van ontzag heeft (een ‘demon’ was in de Grieks-Romeinse wereld in 
principe goedaardig!). En Paulus gebruikt het wat dubbelzinnig in zijn verde-
diging in Athene: “mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat u in elk op-
zicht buitengewoon ontzag voor godheden (deisidaimonia) hebt” (Hand 
17:22, NBG’51). Waarna hij begint over hun altaar voor een ‘onbekende god’.

Lafhartig

Dat woord deisidaimonia is afgeleid van deilos, angstig. En voor de Jood en de 
christen duidt dat dus op een bijgelovige angst, die de almacht van God ont-
kent. In de Evangeliën vinden we het gebruikt wanneer Jezus tijdens de 
storm op het meer vraagt “waarom zijn jullie zo deilos, kleingelovigen?” (Mat 
8:26). Dus: waarom ben je zo bang voor een natuurkracht, alsof dat een zelf-
standige macht zou zijn waar God geen zeggenschap over heeft; alsof het 
een god is, terwijl zulke goden naast de enige ware God toch niet kunnen be-
staan? Dat is gebrek aan geloof! En in Openbaring lezen we daarom dat er 
voor de lafhartigen (zij die deilos zijn) geen plaats zal zijn in Zijn Koninkrijk 
(Op 21:8); want zij hebben Gods almacht ontkend. Wie werkelijk in God ge-

Overdenking 
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looft, vertrouwt alleen op Hem. Hij moet daarom vrij zijn van dergelijke ang-
sten. Dus omgekeerd: wie daar niet vrij van is, geeft daarmee blijk van gebrek 
aan zulk vertrouwen. Maar er dreigt nog een ander gevaar. Die Kanaänieten 
offerden hun kinderen aan die ‘goden die geen goden zijn’, om het onheil af 
te wenden waarvan zij vreesden dat het hen anders zou treffen. Hun angsten 
liepen kennelijk zo hoog op, dat zij meenden dat zij alleen zó dat onheil nog 
konden afwenden. En je ziet dat Israël zulke praktijken na verloop van tijd 
begint over te nemen. Zij doen niet ‘wat God hen geboden had’; en wanneer 
dat mis gaat, en God Zijn oordelen over hen brengt, proberen ze die af te 
wenden door in plaats daarvan te doen ‘wat Hij niet geboden had’ (zie, bij-
voorbeeld, Jeremia 32:23 en 35). Ze proberen de zaak dus te redden met ritu-
elen en strenge regels, in plaats van zich werkelijk tot God te keren.

De les hieruit

Dat brengt ons weer waar we begonnen. Nadruk op rituelen kenmerkt de 
meeste andere religies. En mensen die Gods oordelen willen afwenden door 
te vluchten in strenge leefregels, minutieus gevolgde rituelen, of dwang op 
anderen, gaan de weg van die andere religies. Waarmee zij God in feite ge-
lijkstellen aan die ‘goden die geen goden zijn’. Niet allen zullen daarin even 
ver gaan, maar voor allen geldt dat zij te ver zijn doorgeschoten en het juiste 
midden hebben gemist tussen atheïsme en bijgeloof, tussen eusebeia en 
deisidaimonia, tussen ware ‘vreze Gods’ en blinde ‘demonenangst’. Zij zouden 
moeten vertrouwen op God, maar vrezen te zullen omkomen door toedoen 
van anderen. En in hun angst voor het komende oordeel proberen zij dat af te 
wenden door de schuld neer te leggen bij die anderen. In plaats van de men-
sen die het in hun ogen verkeerd doen, ‘met zachtmoedigheid terecht te wij-
zen’, willen zij dat gedrag, omwille van hun eigen veiligheid, met dwang de 
kop indrukken. Dat is geen vertrouwen maar paniekgedrag; en zij vluchten 
precies de verkeerde kant uit: weg van de gezindheid van Christus.

Maar wat zei God? “Daarom, zo zegt de Here H    : Zie, Ik leg in Sion een 
steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast 
gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten” (Jes 28:16, HSV).

De Kanaänieten offerden in hun demonenangst hun kinderen aan de ‘niet-
goden’, maar aan Israël had God bekend gemaakt wat Hij van hen verwacht-
te: hun vertrouwen te vestigen op die kostbare hoeksteen (dat ware funda-
ment). Niet ‘de vrucht van uw schoot voor de zonde van uw ziel’, maar: “Niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van 
je God” (Micha 6:8).

Vertrouwen op God
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wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden?

Psalm 74 is een klaaglied – althans hij begint een uitstorting van weeklachten. 
Vers 1 spreekt zelfs het verwijt uit, dat God Zijn volk “voor altijd verstoten” had, 
en vervolgt met de vraag: “Waarom ontbrandt Uw toorn tegen de schapen van 
Uw weide?” Asaf (of een van zijn nakomelingen) heeft de situatie zwart geschil-
derd maar was het werkelijk zo? Wanneer was het lijden van Israёl zó erg? In 
Psalm 13 voelt David zich door zijn God vergeten: “Hoelang zult U Uw aange-
zicht nog voor mij verbergen?” (13:2). De schrijver van Psalm 77 vraagt: “Heeft 
God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afge-
sloten?” (vs. 10).

Vaak verkeerde Israёl in ellende wanneer zij God ontrouw waren. God bracht dan 
oordelen over hen om hen tot bekering te brengen. Psalm 74 slaat mogelijk op 
de tijd dat Koning Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte en de tempel verbrand-
de. In 2 Koningen staat: “Zedekia ... deed wat slecht was in de ogen van de HEE-

RE ... Het gebeurde, vanwege de toorn van de HEERE tegen Jeruzalem en tegen 
Juda, dat Hij hen verwierp van voor Zijn aangezicht ... Het gebeurde in het ne-
gende jaar van zijn regering ... dat Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Je-
ruzalem kwam, hij en heel zijn leger ... Nebuzaradan ... dienaar van de koning 
van Babel ... verbrandde het huis van de HEERE, het huis van de koning en alle 
huizen van Jeruzalem” (2 Kon. 24:18-25:9). En in Psalm 74 staat daarover: "Uw 
tegenstanders tierden midden in Uw ontmoetingsplaatsen; daar stelden zij hun 
zegetekens als eretekens op ... Zij staken Uw heiligdom in brand; tot de grond 
toe ontheiligden zij de woning van Uw Naam" (vzn. 4-7).

Vers 6 vertelt van “de graveringen” die de vijand “met houwelen en mokers in 
stukken sloegen”. Dat klopt met het feit, dat er aan de muren van de tempel van 
Salomo prachtige “graveringen van houtsnijwerk” waren (zie 1 Koningen 6:29).

Hoe moet vers 9, “Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer”, ver-
klaard worden? Was er toen werkelijk geen profeet? Na de inval van de legers 
van Babel was dat inderdaad zo: Ezechiёl en Daniёl werden naar Babel wegge-
voerd, Jeremia naar Egypte. In de Klaagliederen van Jeremia staat over Sion: 
“Haar poorten zijn ter aarde gezonken ... haar koning en haar vorsten bevinden 
zich onder de heidenvolken. Het onderwijs in de Wet ontbreekt. Ook hebben 

Psalm 74 
begrijpend zingen
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zal God met nog grotere vreugde lofzingen

John Morris

haar profeten geen visioen van de HEERE ontvangen” (2:9; vgl. Ezech 7:26).

“Hoelang?” is de kreet van de gelovigen, niet slechts vanwege het lijden van het 
volk maar vooral vanwege de smaad hun God aangedaan: “Hoelang, o God, zal 
de tegenstander U smaden? Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?” (vs. 
10). De Psalmist bidt, dat God Zijn hand niet meer terugtrekt: “Maak er een eind 
aan!” (vs. 11).

Vertrouwt de schrijver God dan niet meer? Welneen! In de rest van Psalm 74 ver-
klaart hij juist zijn overtuiging dat, ondanks de huidige weeёn, Gods heil is nabij: 
“Toch is God mijn Koning van oudsher, Die heil [redding, verlossing] brengt hier 
op aarde” (vs. 12). Het bewijs hiervoor is te zien in de grote daden van God in het 
verleden. Met de steeds terugkerende nadruk op het voornaamwoord ‘Ú’, 
noemt de Psalmist gebeurtenissen in het verleden, bijvoorbeeld bij de uittocht 
uit Egypte en (nog verder terug in de geschiedenis) bij de Schepping, toen God 
Zijn macht liet zien: “Ú hebt door Uw macht de zee gespleten ... Ú hebt de kop-
pen van de Leviathan [Egypte] verbrijzeld ... Ú hebt het licht en de zon hun 
plaats gegeven. Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter, 
Ú hebt ze geformeerd” (vzn 13-17).

Als God dit alles heeft kunnen doen, kan Hij ook nu ingrijpen om Zijn volk te ver-
lossen uit hun ellende en de lasteraars te vernietigen: “Denk hieraan, de vijand 
heeft de HEERE gesmaad, een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd ... Vergeet 
niet voor altijd het volk van Uw ellendigen” (vzn 18,19). Nogmaals denkt de psal-
mist eerst en vooral aan de smaad die de vijand Gods Naam aandoet. Maar de 
Almachtige wordt ook nog verzocht Zijn eeuwig verbond te gedenken, en Zijn 
volk – “Uw tortelduif” – te verlossen: “Aanschouw het verbond ... Laat de ver-
drukte niet beschaamd terugkeren, laat de ellendige en arme Uw Naam lo-
ven” (vzn 20,21).

De laatste twee verzen van Psalm 74 gelden niet alleen voor de tijd van Asaf of 
die van een van zijn zonen, maar blijven in alle eeuwen waar. Vooral nu, in de 21e

eeuw, wordt de God van hemel en aarde gelasterd: “Het gejoel van wie tegen U 
opstaan, stijgt voortdurend op” (vs. 23). Tegenwoordig geloven de meeste men-
sen niet eens meer in God, en menen geen verlossing nodig te hebben. God 
heeft daarom een ‘rechtszaak’ met Zijn tegenstanders, en zal spoedig Zijn oor-
delen uitstorten op deze goddeloze maatschappij.

“Sta op, o God, voer Uw rechtszaak” (vs. 22) zou daarom ook het gebed van ge-
lovigen nu moeten zijn, in verlangende afwachting van de terugkomst van de 
Verlosser, de Heer Jezus Christus. Gezien de huidige toestand van de wereld, 
kan dit naar onze mening niet lang uitblijven
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Het gebed dat Jezus zijn volgelingen leerde
We gaan ter afsluiting van deze artikelserie nog eens kijken naar het gehele ge-
bed van Jezus in Matteüs 6. Het is heel summier, en er lijken alleen kernwoorden 
en ideeën in te staan. Een soort raamwerk voor het eigenlijke gebed, met als 
doel ons aan de hoofdzaken te houden en niet te vervallen in een woorden-
stroom. Jezus begon immers met te zeggen: “Bij het bidden moeten jullie niet 
eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun over-
vloed van woorden verhoord zullen worden” (Mat 6:7 NBV). Het gaat niet om de 
lengte van het gebed, maar om de uitdrukking van wat in het hart leeft.

De actieve en gebiedende vorm: doe
De werkwoorden die Jezus in zijn ‘modelgebed’ gebruikte, zijn actief en staan in 
een gebiedende vorm. Daarvan hoeven we niet te schrikken, alsof we niet zo tot 
God mogen spreken, want in de Psalmen staat ook het gebiedende: “Sta op 
HEERE” (bijvoorbeeld 10:12 HSV). Daarmee wilde de Psalmist niet zeggen dat 
God moest doen wat hij – de psalmist dus – zei, maar God herinnerde aan de 
toestand waarin hij of het volk zich bevond en Hem opriep te handelen, overeen-
komstig Zijn belofte van trouw en eerdere bewijzen van de vervulling daarvan. 
Met andere woorden: hij bad dat God handelend zou optreden ten behoeve van 
Zijn volk, en daardoor Zijn Naam zou verheerlijken. Nog sterker is het gebed van 
Joël: “Doe, o HERE, Uw helden afdalen” (3:11 NBG’51).

In onze Bijbels wordt in het gebed het werkwoord ‘laten’ gebruikt, maar in Oud-
testamentische zin zou het beter ‘doen’ kunnen zijn. Dit omdat ‘laat’ ook passief 
kan zijn:

‘Laat/Doe Uw Naam geheiligd worden’.
‘Laat/Doe Uw Koninkrijk komen’.
‘Laat/Doe Uw wil gedaan worden’.

Maar wat is de betekenis van ‘Laat/Doe Uw Naam geheiligd worden’? Losstaand 
van de rest van het gebed blijven de woorden in de lucht hangen. Want wat be-
doelen we daar dan mee? Krijgen ze niet juist betekenis in wat volgt? God heiligt 
Zijn Naam door Zijn Koninkrijk op aarde te doen komen, de mensen Zijn wil te 
laten doen.

Er wordt in de drie hiervoor genoemde ‘Laat’ of ‘Doe’ zinnen ook niet gezegd 
hoe God dat moet doen. Bijvoorbeeld: Doe Uw Koninkrijk komen door de Messi-
as te zenden en als Koning plaats te laten nemen op de troon van David in Jeru-
zalem. God en degene die bidt weten hoe dat zal gebeuren, omdat God dat Zelf 

Verzoeken en verzoeking (3)

Bijbelpassages uit de aangegeven vertalingen



11

heeft bekendgemaakt door de profeten, Zijn Zoon en de apostelen. Degene die 
bidt vraagt God in geloof, maar met nadruk, te doen wat Hij heeft beloofd.

Daartegenover: doe niet
Tegenover de positief gestelde ‘Laat’ of ‘Doe’ woorden staat een negatief ge-
steld ‘Leid niet’. Het woord dat in de meeste Bijbels is weergegeven met ‘leiden’, 
wordt op andere plaatsen altijd vertaald met ‘brengen’. Dus waarom hier dan 
niet consequent zijn, zoals in de NBV: “En breng ons niet”? In de Griekse tekst is 
het duidelijker: ‘Doe niet breng’, zoals het wordt weergegeven in een Engelse 
Bijbel (The Apostolic Bible): “Do not bring us into temptation”. Ook hier wordt 
niet gezegd hoe God dat doet, maar voor de gelovige is het duidelijk. Het staat 
niet tegenover Jakobus’ woorden dat God een mens niet in verleiding of in ver-
zoeking brengt. Jakobus wijst immers op een verkeerde opvatting over het 
kwaad dat een mens doet: “laat niemand zeggen …” (denk aan wat Adam en 
Eva deden, door te zeggen: “de slang heeft mij verleid”, en: “De vrouw die U mij 
gegeven hebt”). Er is geen sprake van de Griekse gedachte dat de goden verant-
woordelijk zijn voor wat een mens doet, maar de verantwoordelijkheid van de 
mens zelf voor het verkeerde, het slechte dat hij doet. Adam stelde het al zo 
voor, dat God hem, door middel van de vrouw die Hij hem gaf, verleid had te 
eten van de vrucht. Maar God stelde hem in Zijn oordeel verantwoordelijk voor 
zijn eigen daad van ongehoorzaamheid, evenals Eva voor de hare.

Hoe Jezus’ woorden op te vatten
Jezus sprak, lijkt mij, over kwaad in het algemeen. Kan het dan zijn dat we zijn 
woorden zo moeten opvatten, dat God Zijn kinderen niet alleen laat in de be-
proeving, zodat zij niet in de verleiding, de verzoeking, komen Hem ongehoor-
zaam te zijn en Hem te verloochenen? Paulus schreef immers in zijn eerste brief 
aan de Korintiërs: “God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten 
wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt 
doorstaan” (1 Kor 10:13 NBV). In de bovenzaal, vóór zijn kruisdood, bad Jezus 
voor zijn discipelen: “Ik bid niet dat U [God] hen uit de wereld wegneemt, maar 
dat U hen bewaart voor kwaad” (Joh 17:15 NBG’51). En komt dat niet overeen 
met wat Hij leerde bidden: “maar verlos ons van …”?

‘Breng ons niet in verzoeking’ zou dan inhouden, dat we God bidden Zich te 
houden aan Zijn belofte ons niet te verlaten in de beproeving, opdat wij niet in 
de situatie komen dat wij ons laten verleiden Hem te verloochenen. Steun voor 
deze zienswijze kan gevonden worden in de evangelieverslagen van Marcus en 
Matteüs. Wanneer de Joden Jezus proberen te verleiden hen te laten zien dat Hij 
de Messias is, door van het kruis af te komen, voelt Hij zijn grote verlatenheid en 
roept Hij uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten”.

Jan Koert Davids



12 Bijbelpassages uit de NBG’51 Vertaling 

zouden wij dan willen beweren dat 
een ‘geestelijk lichaam’ onmogelijk is! 
Hij zegt duidelijk dat alle gelovigen bij 
Christus’ komst naar de aarde zullen 
worden ‘veranderd’: “dit vergankelij-
ke moet onvergankelijkheid aandoen 
en dit sterfelijke moet onsterfelijk-
heid aandoen” (zie 1 Kor 15:35-53). 
Als Jezus’ lichaam niet ‘veranderd’ 
werd, hoe kunnen wij dan de redene-
ring van Petrus op de Pinksterdag 
verklaren? Hij haalt Davids woorden 
in Psalm 16 aan: “Ja ook mijn vlees zal 
een schuilplaats vinden in hoop, om-
dat U mijn ziel niet aan het dodenrijk 
[graf] zult over laten, noch uw heilige 
ontbinding doen zien”. Het vlees, dat 
wil zeggen het natuurlijk lichaam, van 
de persoon over wie de Psalm 
spreekt, zou dus rusten in het graf, 
maar opgewekt worden voordat het 
tot ontbinding zou overgaan. Davids 
graf ligt hier in Jeruzalem, dus (zo 
redeneert Petrus) spreekt hij kenne-
lijk niet over zichzelf. Nee, David 
spreekt als profeet over de opstan-
ding van de hem beloofde Zoon, de 
Messias, “dat Hij niet aan het doden-
rijk [graf] is overgelaten, noch zijn 
vlees ontbinding heeft gezien”. Het 
graf van Jezus, even buiten de stads-
muur, was leeg. Zijn lichaam had 
“geen ontbinding gezien”, want Hij 
was op de derde dag opgestaan. Dit 
was niet alleen een krachtig bewijs 

In 1 Petrus 3:18 staan woorden die 
voor velen wat raadselachtig zijn: 
“Hij [Christus], die gedood is naar 
het vlees, maar levend gemaakt naar 
de geest”. Wat betekent dat? Is Je-
zus niet lichamelijk opgewekt? Moet 
de opwekking geestelijk verstaan 
worden, in de zin van in de gedach-
ten van Jezus’ volgelingen?

Laten we vooropstellen dat, bij het 
zoeken van het antwoord hierop, het 
getuigenis in de evangeliën en van de 
apostelen voor ons leidend is. Daarin 
en bij hen vinden we het duidelijke 
getuigenis dat Jezus lichamelijk is op-
gewekt. Het graf waarin Hij lag werd 
vroeg op de derde dag leeg gevonden, 
en engelen zeiden tot enkele vrouwen: 
“Jezus zoekt u, de gekruisigde? Hij is 
opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats 
waar zij Hem gelegd hadden” (Mat 
28:6). De Heer zelf deed alles om de 
discipelen ervan te overtuigen dat Hij 
werkelijk, lichamelijk, was opgestaan: 
“Zie mijn handen en mijn voeten”, zei 
Hij, “dat Ik het zelf ben” (Luc 24:39). 
Een geest heeft geen handen en voe-
ten die je kunt vasthouden.

Moeten wij niet zo nederig zijn te er-
kennen dat wij niets weten van de ei-
genschappen van een ‘geestelijk li-
chaam’? Paulus wijst in 1 Korintiërs 15 
op de vele verschillende lichamen op 
aarde – dieren, vogels, vissen. Hoe 

Gedood naar het vlees
Levend gemaakt naar de geest
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RE: “Ik de HERE heb u … gesteld tot een 
verbond voor het volk, tot een licht 
van de natiën … om gevangenen uit de 
kerker te leiden” (Jes 42:6,7), en: “De 
Geest van de Here HERE is op mij, om-
dat de HERE mij gezalfd heeft; Hij 
heeft mij gezonden om een blijde 
boodschap te brengen aan ootmoedi-
gen … om voor gevangenen vrijlating 
uit te roepen” (Jes 61:1).

Door Zijn dood en opstanding heeft 
Jezus mensen bevrijd. Hij is heenge-
gaan naar de hemel, en verkondigt 
door zijn apostelen vrijlating voor allen 
die – niet letterlijk maar in geestelijke 
zin – opgesloten zitten in de kerker 
van de zonde, wachtend op de voltrek-
king van het onvermijdelijke doodvon-
nis. Petrus vergelijkt de toestand van 
zondaars met de tijdgenoten van 
Noach. Ook hen hing de doodstraf 
boven het hoofd, waarvoor Noach hen 
waarschuwde, en waaruit zij gered 
hadden kunnen worden door met hem 
in de ark te gaan – maar zij weigerden. 
Evenzo, redeneert Petrus, is ook nu 
redding mogelijk; en wel door de 
doop. Wie in de doop in het waterbad 
met Christus sterft, is rechtens vrij van 
de zonde, en kan in Hem leven. En de 
gevangenschap en de dood waarmee 
de vijanden van de christenen dreigen, 
kunnen hun dat eeuwig leven in Chris-
tus nooit afnemen. Voor hen geldt 
evenals voor hun Heer, dat “zij wel, 
naar de mens, wat het vlees aangaat, 
zouden geoordeeld worden, maar 
naar God, wat de geest betreft, zou-
den leven” (1 Pet 4:6). Een prachtige 
parallel met zijn woorden in 3:18!

dat Jezus de voorzegde Messias was, 
maar ook de verzekering dat zijn op-
standing lichamelijk en echt was.

Wat bedoelt Petrus dan in zijn eerste 
brief, wanneer hij zegt van Jezus: “die 
gedood is naar het vlees, maar levend 
gemaakt door de geest”? De woorden 
van zijn mede-apostel Paulus geven 
ons de verklaring hiervoor. Jezus is, 
schrijft hij in zijn Romeinenbrief (1:4), 
“gesproten uit het geslacht van David 
naar het vlees, naar de geest van hei-
ligheid door zijn opstanding uit de 
doden verklaard Gods Zoon te zijn in 
kracht”. En hij schrijft in dezelfde 
brief, in hoofdstuk 8:11, over de op-
standing van de gelovigen: “Indien de 
Geest van Hem, die Jezus uit de do-
den opgewekt heeft, in u woont, dan 
zal Hij, die Christus Jezus uit de doden 
opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door Zijn 
Geest die in u woont”.

Het is uiteraard altijd nodig een moei-
lijke passage in zijn gehele samen-
hang te bekijken, voordat iemand een 
theorie gaat opbouwen op een enkel 
vers! Petrus schrijft aan christenen die 
bedreigd worden met gevangenschap 
en dood, en hij houdt hun daarom het 
voorbeeld van hun Heer Christus Je-
zus voor, die hetzelfde heeft meege-
maakt: “ook Christus is eenmaal om 
de zonde gestorven”; “maar Hij leeft 
uit de kracht van God” (1 Pet 3:18, 2 
Kor 13:4). Door die dood en opstan-
ding heeft Hij ons bevrijd uit de zonde 
en de dood. En Petrus zinspeelt op de 
profetieën van de Knecht van de HE-
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dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

De Olijfberg

Hans den Boer - Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Als je vanaf de Tempelberg in Jeruzalem over het Kedrondal naar het oos-
ten kijkt, zie je een van noord naar zuid lopende bergrug, waarvan de 
Olijfberg deel uitmaakt. De Olijfberg is met zijn 819 m nog eens 65 m ho-

ger dan de Tempelberg, en bestaat eigenlijk uit drie toppen, 
waarvan de meest zuidelijke de plaats zou zijn geweest waar 
de Heer Jezus na zijn opstanding naar de hemel is opgevaren. 
De berg ontleent zijn naam aan oeroude olijfgaarden. Of er 
tussen de oude bomen nog uit de tijd van Jezus staan, valt te 
betwijfelen. Het Tiende Legioen van Titus, dat in het jaar 70 
zijn kamp had opgeslagen op de Scopus, de meest noordelijk 
gelegen top van de bergrug, kapte veel bomen, schreef Flavius 
Josephus. Die hadden de Romeinen nodig voor de constructie 
van versterkingen bij de belegering van Jeruzalem, terwijl de 

kap van de bomen het terrein meer geschikt maakte voor gevechten.

Vanaf de helling heb je een prachtig uitzicht over de stad Jeruzalem. Zo’n 
120 meter lager stroomt aan de westkant de beek Kedron. In dit dal ligt de 
hof van Getsemane [= olijfpers], waar de Heer Jezus vele keren met zijn 
discipelen doorheen is gelopen of met hen de rust heeft gezocht. Daar 
ging Hij na het laatste Avondmaal met elf trouwe leerlingen heen, en trok 
Hij zich in gebed terug om de grote geestelijke beproeving in verband met 
zijn lijden en kruisdood te doorworstelen, terwijl zijn discipelen sliepen. 
Aan de westkant van het dal staan nu veel christelijke kerken. Grote delen 
van de hellingen zijn sinds de 15e eeuw bedekt met uitgestrekte Joodse 
begraafplaatsen, omdat het zachte gesteente zich goed leende voor het 
uithakken van graven. Orthodoxe Joden uit Israël en vele andere landen 
willen er begraven worden, omdat volgens het profetisch woord de HERE

op de jongste dag op de Olijfberg zal staan (Zacharia 14:4) , en volgens de 
overlevering de opstanding uit de dood op deze helling zal beginnen. In 
het Nieuwe Testament blijkt deze profetie vervuld te zullen worden met 
de wederkomst van Christus uit de hemel, want na zijn hemelvaart zeiden 
engelen tot de aanwezige discipelen, dat hun Heer op dezelfde wijze zou 
terugkomen (Handelingen 1:11). Heel toepasselijk sprak Jezus tijdens zijn 
laatste verblijf in Jeruzalem op de Olijfberg over de dingen met betrekking 
tot zijn ‘komst en de voleinding van de wereld’ (Mat 24).

Jeruzalem 
•



Effectief
Bijbel lezen

1. Wat de Bijbel is en hoe die te lezen 

Met onder meer het uitgeven van dit tijdschrift willen wij mensen aanmoedigen 
zelf regelmatig de Bijbel te lezen. Mogelijk doet u dat al, maar velen vinden het 
lezen van de Bijbel moeilijk, en lezen dan ook veel minder. In deze studie wil ik 
uit mijn ervaringen putten om een aantal handvatten aan te reiken om tot meer 
inzicht in dit Boek te komen. Het zal dus niet gaan over de Bijbelse boodschap, 
maar hoe u zelf die boodschap in het Woord kunt ontdekken.

Wat is de Bijbel?

Misschien lijkt het vreemd te vragen wat de Bijbel is. Maar er kan op twee ma-
nieren naar de tekst van de Schrift gekeken worden. 

 Het is het Woord van God, door God gegeven, en dus Zijn openbaring aan de 
mens. Hij heeft mensen geïnspireerd de tekst op te schrijven.*

 Het is het woord over God, geschreven door gelovige mensen op basis van 
hun ervaringen en verwachtingen, het resultaat van hun zoeken naar God.

In de Schrift lezen we op meerdere plaatsen dat de schrijvers zelf van het eerste 
overtuigd zijn. Aan het eind van zijn leven schrijft de apostel Paulus aan zijn hel-
per Timoteüs:

Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om 
onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voe-
den tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak be-
rekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Tim 3:16,17)

Terloops merken we op, dat we hier ook het nut zien van het lezen van de Bijbel. 
De meeste mensen, inclusief vele theologen, gaan echter van de tweede optie 
uit, dat het enkel het werk is van gelovige mensen, al wordt dat vaak niet hardop 
gezegd. Wij zelf geloven dat de eerste optie juist is, en dus dat de Bijbel ons ge-
geven is als één geheel. Maar ook als u daar niet van overtuigd bent, hoop ik 
toch dat deze studie bijdraagt aan de manier waarop u de Bijbel leest.

15

1* Zie het artikel Gods uitdaging op pagina 26
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Onder dit kopje ‘Wat is de Bijbel?’ wil ik ook een ander misverstand bespreken. 
Soms wordt het Oude Testament als een geschiedkundig verslag beschouwd. 
Het zou nuttig zijn om te lezen, maar ons niet zoveel leren.

Het grootste deel van de Bijbel is in de Hebreeuwse taal. Hebreeuws is geba-
seerd op het concrete, dat wat met de zintuigen waargenomen kan worden. 
Daar tegenover staat het Nieuwe Testament dat in het Grieks geschreven is, en 
Griekse woorden zijn vaak abstracter. Neem het begrip ‘woord’. Het Griekse lo-
gos is gekoppeld aan wat beredeneerd wordt, ook de filosofie. Het Hebreeuwse 
woord dabar wordt vaak vertaald als ‘woord’, zoals “het Woord van God”, maar 
het betekent eigenlijk hoe iemand zich uit, en wordt ook gebruikt in uitdrukkin-
gen als “verdere bijzonderheden over” of in oudere vertalingen “het overige van 
de geschiedenis van …”. Het handelen van in dit geval een koning geeft een 
goed beeld van hemzelf, naast de woorden die hij spreekt. Het laat zien dat de 
Hebreeuwse taal spreekt over waarneembare acties. Gelijkenissen zijn dan ook 
een typerende manier om een les over te brengen. Het Oude Testament is op 
dezelfde manier geschreven. Uit de manier van beschrijven leren we lessen. Als 
historisch verslag is de Schrift verre van compleet. Een voorbeeld zien we in Ge-
nesis, waar Abraham zich tot Melchizedek wendt. We lezen verder niets over de-
ze Melchisedek. Hij is er ineens, en na deze ontmoeting met Abraham verdwijnt 
hij ook weer. En dat is de basis van een les in de brief aan de Hebreeën: 

Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levens-
einde; hij is priester voor altijd, en daarin lijkt hij op de Zoon van God. (Heb 7:3)

Uiteraard heeft Melchisedek ouders gehad, maar de manier waarop hij in Gene-
sis beschreven wordt, is de basis voor een les of een gelijkenis. Daarom is de wij-
ze waarop iets beschreven wordt belangrijk. Een probleem daarbij is dat verta-
lers woorden soms aanpassen om meer op een gangbaar Nederlands denkwijze 
aan te sluiten. We zien al in Genesis 1 “en God zei”, dus dat kan in het He-
breeuws gezegd worden, maar vaak lezen we later “het Woord van de HEER

kwam tot …”, alsof het woord na een reis bij iemand aankomt. Dat lijkt vreemd, 
dus vertaalt de NBV het als “de HEER richtte zich tot” en de BGT het als “De HEER

zei”. Het resultaat is hetzelfde, maar een beeld is verloren gegaan. De schrijvers 
hebben tenslotte bewust gekozen om niet te schijven “De HEER zei”. In een later 
deel zal ik terugkomen op vertalingen. Maar een eerste tip is dat er lessen te le-
ren zijn uit wat er wél (of juist níet) beschreven wordt, en daarom is het belang-
rijkrijk uzelf vragen te stellen bij het lezen. Wat wil dit zeggen? Waarom is juist 
deze gebeurtenis in de Schrift opgenomen? Waarom worden sommige situaties 
in iemands leven breed uitgemeten, terwijl er over de rest van zijn of haar leven 
nauwelijks iets te vinden is? In principe zou het antwoord in de Schrift moeten 
staan, maar misschien niet zo duidelijk als het voorbeeld van Melchisedek.

Bijbelpassages uit de NBV21 Vertaling, tenzij anders vermeld
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De ontwikkeling in de Bijbel

Wie begint in het boek Genesis loopt tegen weinig vragen aan, behalve zaken 
die we blijkbaar niet hoeven te weten, zoals hoe de aarde geschapen werd. In la-
tere boeken worden eerdere geschriften bekend verondersteld. Paulus schrijft 
vele eeuwen later aan de Gemeente in Galatië: 

… en omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfge-
namen volgens de belofte. (Gal 3:29)

Paulus verwacht duidelijk dat de lezer precies weet wat er met de belofte be-
doeld wordt, en wat de gelovige dan erft. Weet u welke beloften gedaan zijn aan 
de nakomelingen van Abraham, ook degene die in Christus als Abrahams nako-
melingen aangenomen zijn? Velen die graag “Christus willen toebehoren” kun-
nen die vraag niet beantwoorden. En voor wie Genesis kent, is het antwoord wél 
helder. Sommige gebeurtenissen wijzen vooruit, zoals de belofte dat een zoon 
van Eva de kop van de slang zou verbrijzelen, of de belofte aan David dat één uit 
zijn nageslacht voor eeuwig zal regeren. Sommige mensen in de Schrift zijn ook 
een voorafschaduwing van Jezus, en ook de offers onder de Wet wijzen vooruit. 

Een goed uitgangspunt is dus dat de Bijbel zichzelf uitlegt. En het advies is om 
eerst te zoeken naar antwoorden in de Bijbel zelf, zeker voordat we vragen naar 
de mening van anderen. Het antwoord kan in alle delen van de Schrift staan, 
maar zeer waarschijnlijk in eerdere delen (chronologisch gezien). Als we in een 
later geschreven gedeelte moeten zoeken naar een antwoord op iets wat eerder 
beschreven is, dan begeven we ons op glad ijs. Dus door enkel de favoriete pas-
sages te lezen zullen weinig vragen beantwoord worden.

Nieuwe concepten blijken meestal eerst uitgelegd te worden en daarna pas als 
beeld gebruikt. Laten we naar een voorbeeld kijken. Na 40 jaar aan het Egyp-
tisch hof opgevoed te zijn, moet Mozes 40 jaar als herder in de wildernis werken 
voordat hij geschikt is om Gods volk te leiden. David, de koning naar Gods hart, 
begint als herder. 

‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er 
een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te roven, 
ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als 
hij me wilde aanvallen greep ik hem bij zijn keel en sloeg ik hem dood’.

Hij zet letterlijk zijn leven in om de schapen te redden van aanvallen van wilde 
dieren. De Psalmist zegt over God: 

Zijn keuze viel op David, Zijn dienaar, Hij riep hem weg bij de schaapskooi, 
haalde hem achter de zogende ooien vandaan en maakte hem herder van Ja-
kob, Zijn volk, van Israël, Zijn eigen bezit. Hij was een herder met een zuiver 
hart, met vaste hand heeft hij hen geleid. (Ps 78:70-72)

Mark Hale
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Het beeld begint te ontstaan dat de leiders van Gods volk herders zijn. We kun-
nen niet alle verzen bekijken, maar gaan kijken naar een hoofdstuk in Ezechiël:

Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen 
hen: Dit zegt God, de H   : Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben 
alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? … Zwakke 
dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde 
dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren 
niet gezocht — jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld … Dit zegt 
God, de H   : Ik keer me tegen de herders en eis Mijn schapen op ... Zoals een 
herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo 
zal Ik naar Mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover 
ze zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken … Ik zal een ande-
re herder over ze aanstellen, een die ze wél zal weiden: David, Mijn dienaar. Hij 
zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. (Ez 34:2-23)

Met ‘David’ wordt uiteraard de Nakomeling van David, de Messias, bedoeld. Dit 
zijn maar enkele verzen uit een heel hoofdstuk, en de samenhang lezen is heel 
nuttig, maar past niet in de hier beschikbare ruimte. Als Jezus zich vervolgens 
‘de goede Herder’ noemt (Johannes 10:11) moet het tegen deze achtergrond ge-
lezen worden.

Ik ben de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zo-
als de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Uit zijn samenhang en zonder het zorgvuldig opgebouwde beeld in het Oude 
Testament, verliest dit hoofdstuk veel van zijn waarde. Daarnaast worden ook 
de woorden van Petrus over de kudde van God van een samenhang voorzien. 
Het is niet raadzaam conclusies te trekken op basis van één vers, maar dit voor-
beeld maakt duidelijk dat beelden vaak op meerdere plaatsen terugkomen.

Ik merk zelf dat ik vragen die ik mezelf stel een aantal dagen later alweer verge-
ten ben. En dan vind ik het handig vragen op te schrijven en na het lezen van de 
Schrift me op een dag af te vragen of ik iets heb gezien dat mogelijk een ant-
woord kan zijn. Hierbij hoort wel de kanttekening dat een antwoord soms lang 
op zich kan laten wachten...

Het gebruik van weerklanken

Eén van de kenmerken van de Bijbel is het citeren uit een ander gedeelte van de 
Schrift. Wij zouden verwijzen naar een bepaald boek met hoofdstuk en vers, 
maar die indeling is pas eeuwen later ingevoerd, juist om te kunnen verwijzen. 
Wat in de Schrift gebruikelijk is, is een deel citeren, en dat is wat we hier een 
‘weerklank’ of ‘echo’ noemen. Regelmatig is dat gemakkelijk herkenbaar, omdat 
een volledig vers aangehaald wordt, soms ook met een aanduiding in welk boek 



het staat. Het is dan belangrijk te beseffen dat de schrijver niet alleen wil zeg-
gen: ‘dat kun je ook lezen in …’, maar om juist ook de hele samenhang van het 
aangehaalde vers bij zijn betoog te betrekken. Het is dan altijd raadzaam naar 
het aangehaalde vers te gaan, en te zien waar dat over gaat, en wat daar de sa-
menhang is, om vervolgens na te denken over waarom de schrijver daarop wil 
wijzen. Soms zal dat meteen helder zijn, maar in andere gevallen zeker niet. 
Weerklanken tonen de eenheid van de Schrift en brengen die ook tot leven. 

Dergelijke citaten zijn de eenvoudige weerklanken, maar veel vaker wordt niet 
een gehele vers aangehaald, maar enkele woorden, en dan is het ook meteen 
moeilijker een weerklank of echo te herkennen. Bij het lezen van iets in één boek 
kunnen we mogelijk ineens een uitdrukking herkennen die in een ander boek 
staat. Waar we een wat vreemde uitdrukking tegenkomen, blijkt het vaak om 
een weerklank te gaan. Laten we naar twee voorbeelden kijken.

Voorbeeld 1: In Matteüs 16 zien we de woorden van Jezus, in antwoord op een 
uitspraak die bekend is als de belijdenis van Petrus. We lezen dan:

En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk [gemeente] bouwen; 
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. (Mat 16:18)

De vertaler vertelt er bij dat ‘rots’ en ‘Petrus’ een woordspeling is. Maar dat ver-
klaart niet de vreemde uitdrukking “de poorten van het dodenrijk zullen haar 
niet overweldigen”. Er is maar één ander vers waar de uitdrukking “de poorten 
van het dodenrijk” voorkomt, namelijk Jesaja 38:10, al heeft de NBV daar het 
woord ‘poorten’ weggelaten om het ‘leesbaar’ te maken en minder poëtisch. In 
bijvoorbeeld de NBG51 vertaling staat er “de poorten van het dodenrijk” en in de 
HSV “de poorten van het graf”. In deze vertalingen zullen we de woorden in Mat-
teüs eerder herkennen. 

Hizkia heeft te horen gekregen dat hij zal sterven, en hij hoort als het ware de 
poorten van de dood achter zich dichtslaan (in Jesaja is het dichterlijke taal). Het 
‘overweldigen’ in Matteüs heeft te maken met de ‘sterke man’ (de dood) in Jesa-
ja 49:24-26, die je niet kunt overwinnen. Maar de boodschap van Jesaja is juist 
dat daaruit ontkomen wel mogelijk is, doordat God verlossing aanbiedt. En deze 
samenhang geeft een veel diepere betekenis aan de woorden van Jezus. 

Voorbeeld 2: Bij de doop van Jezus in Marcus lezen we:

Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel open-
scheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen”. (Mar 1:10)

Weer is er de wat vreemde uitdrukking dat de hemel ‘openscheurde’. Ook dat is 
een weerklank, nu uit Jesaja 64. Daar zien we, aan het eind van het boek waarin 
Gods plan van verlossing uiteengezet wordt, een gebed tot God of Hij nu toch 
wil ingrijpen en optreden met sterke arm. We zien dan de woorden:
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Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor U be-
ven. (Jes 64:1)

Blijkbaar verwijst Marcus met de gebeurtenissen bij de doop van Jezus naar het 
gebed van de profeet, waarin dit gebed nu beantwoord wordt. De Geest daalt 
neer, niet een kracht die bergen doet beven zoals in het gebed gevraagd wordt, 
maar in de vorm van een duif. Marcus eindigt zijn boek overigens ook met iets 
dat ‘scheurt’, namelijk het voorhangsel in de tempel, als blijk van het verlossen-
de werk van Jezus. Het eist wat meer studie om te beseffen dat het woord evan-
gelie’’, waar Marcus mee begint, ook een weerklank is van Jesaja. Evangelie is 
namelijk een Nederlandse weergave van een Grieks woord, en daarom is dat 
woord niet in het Oude Testament te vinden.

Door goed op weerklanken te letten wordt een aantal vragen opgelost. Zelfs het 
befaamde getal 666 uit Openbaring staat een paar keer in het Oude Testament. 
Een daarvan, als een aantal personen, kan toeval zijn, maar een ander vers geeft 
mogelijk een aanzet voor een verklaring voor dit getal in Openbaring. Dat lijkt 
ook redelijker dan de fantasie de vrije loop laten. Het zal duidelijk zijn dat je 
weerklanken alleen tegenkomt door de hele Schrift te lezen. In een volgende 
aflevering zullen we kijken welke mogelijkheden er zijn om naar woorden en be-
grippen te zoeken, zelfs in die gevallen waar de vertaler het anders weergeeft.

Is de Bijbel moeilijk te begrijpen?

Ik denk dat bijna iedereen deze vraag volmondig met ‘ja’ zal beantwoorden. Het 
lijkt dan ook aannemelijk dat het boek inderdaad moeilijk is om te begrijpen, en 
de conclusie is mogelijk gerechtvaardigd dat dit bewust zo is. Na een ander boek 
een paar keer gelezen te hebben, weet ik van tevoren wat gaat volgen, zelfs na 
enkele jaren. Maar met de Schrift is dat anders. Ik ken mensen die al ruim zeven-
tig jaar de gehele Schrift ieder jaar doorlezen. En toch stuiten ook zij regelmatig 
op nieuwe inzichten in de betekenis van een vers, of nog een verborgen weer-
klank. Maar ook mensen die het Boek voor het eerst lezen leren er veel uit. God 
wil juist dat we Zijn woord regelmatig lezen om tegenwicht te bieden aan al het 
andere dat ons omringt. En juist door het regelmatig lezen ontstaat een steeds 
beter begrip van God en Zijn plan met de mens. David had minder Schrift dan 
wij om te lezen, maar over zijn ervaring zegt hij: “Hoe lief heb ik Uw Wet, heel de 
dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik 
ben er eeuwig mee verbonden. Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, 
want ik overdenk Uw richtlijnen, ik heb meer inzicht dan ouderen, want Uw re-
gels volg ik op” (Ps 119:97-100).

Tijdens zijn leven op aarde sprak Jezus regelmatig in gelijkenissen. Ook die von-
den zijn discipelen ingewikkeld en moesten zij vaker naar de betekenis vragen.  
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Bij zo’n gelegenheid zegt Jezus: 

Het is jullie gegeven de geheimen van het Koninkrijk van God te kennen, maar 
de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht 
en horen zonder iets te begrijpen. (Luc 8:10)

Jezus legt het hun daarop uit, en de conclusie is gerechtvaardigd dat Hij dat wil 
doen voor alle discipelen. Het is daarom belangrijk te beseffen dat dit Gods 
Woord is, en dat wij Hem om inzicht en wijsheid kunnen vragen iedere keer als 
we het ter hand nemen. Jezus zei ooit “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u 
zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die 
ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden” (Mat 
7:7-8). En zijn halfbroer, Jakobus, voegt daaraan toe: “Komt een van u wijsheid 
tekort? Vraag God erom en Hij, Die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en 
zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twij-
fel” (Jak 1:5,6). Tegelijkertijd is het ook niet reëel te verwachten dat we uitleg 
krijgen als we niet bereid zijn om op zoek te gaan in de Schrift naar antwoorden. 
Het is degene die zoekt die met Gods hulp ook vindt. 

Een Bijbelse spreuk is: “Eer aan God, omdat Hij dingen verbergt, eer aan de ko-
ning, omdat hij dingen doorziet” (Spr 25:2), en het woord dat hier is vertaald met 
‘doorzien’ betekent ook ‘uitzoeken’ of ‘ontdekken’. Er zijn veel mensen die ple-
zier beleven aan het oplossen van puzzels, en een nieuwe ontdekking in de 
Schrift kan daar zeker nog een extra dimensie aan toevoegen. Als we het als uit-
daging zien meer van de Schrift te begrijpen, dan benaderen we de Bijbel ook 
met een andere instelling dan er alleen maar van uit te gaan dat het een moeilijk 
Boek is en het daarom terzijde leggen of met tegenzin oppakken.

Waar te beginnen met Bijbellezen?

Waar begin je dan? U zult gemerkt hebben dat ik regelmatig Genesis genoemd 
heb; en dat is ook een prima plaats om te beginnen. Op zich is ook de eerste 
helft van Exodus goed te volgen. Het bezwaar dat sommigen hebben tegen de 
Schrift doorlezen vanaf Genesis en pas bij Openbaring stoppen, is dat vanaf het 
midden van Exodus tot en met Deuteronomium vaak als taai ervaren wordt, en 
dan zinkt de moed mogelijk in de schoenen.

Voor wanneer u minder bekend bent met vooral het Oude Testament, bieden 
wij u een gratis Bijbel leesplan aan, waarmee u geselecteerde hoofdstukken van 
de Bijbel in hun onderlinge samenhang leest.

Het leesrooster dat wij zelf gebruiken, beslaat één of twee jaar, en heeft drie de-
len: een uit Genesis tot en met Job, een van de Psalmen tot het eind van het Ou-
de Testament, en een uit het Nieuwe Testament. Iedere dag worden dan twee of 
drie delen gelezen. Omdat meer dan driekwart van de tekst van de Bijbel in het 
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Oude Testament staat, wordt het Nieuwe Testament in dat jaar of in die twee 
jaar twee keer gelezen. Door de drie aparte delen is er toch de nodige variatie. 
Naast een stukje uit Leviticus is er een Psalm. En wie weet, mogelijk vindt u 
weerklanken in de drie delen, al is het rooster daar niet op ingericht. Op zich is er 
niets bijzonders aan dit leesrooster, behalve dat u dan in ieder geval de hele Bij-
bel leest, en niet alleen maar favoriete delen. Maar we moeten ook eerlijk zijn 
dat we niet alles in één keer zullen begrijpen, maar er stapje voor stapje iedere 
dag wat bij leren. Samen met het begrip van God en Zijn plan groeit ook het ge-
loof in Hem en Zijn oplossing voor de wereld. De Psalmist kon terecht schrijven:

Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Ps 119:105)

En over Gods woord zegt Paulus tot Timoteüs:

Je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid 
kunnen geven, zodat je wordt gered door geloof in Christus Jezus. (2 Tim 3:15)

Wij zullen u in deze studie wel handvatten aanbieden, maar ook die zijn geen to-
vermiddel. De enige manier om Gods Woord te leren kennen, is door er tijd en 
energie in te stoppen, te beseffen dat het een langzaam proces is, en door Gods 
hulp en leiding te vragen. Tegelijk spreek ik uit eigen ervaring dat het een enor-
me voldoening geeft als de Bijbel steeds meer tot leven komt.

Tot slot nog enige tips, inclusief een samenvatting van dit eerste deel:

 Concentreer u op wat u weet of geleerd hebt, niet op wat u (nog) niet 
weet. Een positieve houding werkt stimulerend. En wees daarbij geduldig.

 Terwijl u leest, stel uzelf dan vragen. Waarom zou dit er staan? Waarom 
wordt hier de nadruk op gelegd. Nadruk zien we ook vaak door een herha-
ling van iets.

 Luister naar weerklanken, en zoek die eventueel op. Helpt de samenhang 
van wat geciteerd wordt om wat we lezen beter te begrijpen?

 Het hardop lezen heeft voordelen, omdat in de praktijk blijkt dat we het 
dan beter in ons geheugen opnemen. Dat kan als u alleen bent, maar mo-
gelijk kunt u ook samen met anderen  of een ander lezen. 

 Probeer vooral antwoorden te vinden in de Bijbel zelf, en niet meteen op 
zoek te gaan naar andere boeken of de mening van anderen. 

 En het belangrijkste: bid tot God en vraag Hem om wijsheid bij het lezen. 
Hij heeft ons dat Woord gegeven, en wil daarom ook dat we het lezen. Hij 
zal ons zeker helpen om te vinden als we oprecht zoeken.  
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Dagelijks leven in Bijbeltijd

Gebaseerd op Het dagelijks leven in de Bijbel van KokBoekencentrum Uitgevers

Inleiding
Wat in de Bijbel opvalt is de genereuze gastvrijheid. Wij ‘westerlingen’ hebben 
een zekere mate van gastvrijheid, maar die in Noord-Afrika en het Oosten is van 
een geheel andere orde. Wij bieden ‘iets lekkers’ aan bij de thee of koffie, vragen 
misschien of de gast mee wil eten, maar dáár wordt vaak speciaal voor de gast 
een uitgebreide maaltijd bereid. Er wordt van de gast verwacht dat hij daaraan 
deelneemt en vrolijk zal zijn, zonder zich bezwaard te voelen. En het lijkt wel of 
hoe minder de gastheer en gastvrouw bezitten, hoe groter hun gastvrijheid is.

Het abstracte begrip ‘gastvrijheid’ zullen we in het Oude Testament vergeefs 
zoeken. Het Grieks kent wel abstracte begrippen, en in het Nieuwe Testament is 
‘gastvrijheid’ dan ook wél te vinden. In het licht daarvan is het uit bepaalde prin-
cipes en regels duidelijk dat het in het Oude Testament om hetzelfde gaat.

Vriendschap en Liefde
Een belangrijke gedachte achter gastvrijheid is vriendschap. Wanneer de gast-
heer met de gast deelt wat hij heeft, zegt hij daarmee dat deze zijn vriend is. Het 
aanbieden van een beker koel water was een van de eerste dingen waarin ie-
mand zijn vriendschap toonde (zie Matteüs 10:42). Door samen met je gast de 
maaltijd te gebruiken, toonde je hem je vriendschap, je vreedzame verhouding 
tot hem, in de verwachting dat dit wederzijds zou zijn (zie Genesis 26:26-31). Het 
geven van zout bij de maaltijd – dat toen zeer kostbaar was – bevestigde dit. 

Het klinkt ons misschien wat overdreven in de oren, maar ook liefde speelt een 
rol in gastvrijheid. Het gaat hier om liefde voor anderen (Grieks: filoxenia), over-
eenkomstig Jezus’ gebod dat zijn volgelingen hun naaste lief moesten hebben 
zoals zij zichzelf liefhebben (Matteüs 19:19). Jezus had zelfs gezegd dat zijn vol-
gelingen hun vijanden lief moesten hebben (Lucas 6:27). Dat is niet hetzelfde als 
hen als vrienden beschouwen en genegenheid voor hen te voelen, maar houdt in 
hen als mensen te beschouwen, die je op de een of andere manier nodig hebben 
– bijvoorbeeld voor de vergeving van hun vijandschap tegen God. Dit is te zien 
als Jezus zijn Vader in de hemel bidt de Romeinen te vergeven die Hem aan het 
kruis spijkeren. Paulus en Petrus geven in verband hiermee aan, dat je dan dus 
ook geen kwaad met kwaad vergeldt (Romeinen 12:17, 1 Tessalonicenzen 5:15, 1 
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Petrus 3:9). Zij vragen de gelovigen hun vijanden, in plaats van hen te vergelden 
en te vervloeken, te zegenen (Romeinen 12:14; 1 Petrus 3:9). Zegenen houdt in 
dat je iemand het goede wenst. En wat voor zin heeft dat als je daarbij niet zelf 
de daad bij het woord voegt, door hen het goede te doen? – zelfs voor je vijan-
den, zoals Jezus aan zijn woorden toevoegde (Lucas 6:35). De gedachte hierach-
ter is dat God in Zijn liefde de gelovige met Zich verzoend heeft, toen die door 
de zonde nog leefde als vijand van Hem (Romeinen 5:10; zie ook 8:7, Efeziërs 
2:16, Jakobus 4:4). Paulus vroeg zijn medegelovigen dit in de praktijk te bren-
gen, door hun vijand die honger lijdt uit te nodigen voor de maaltijd (Romeinen 
12:20). Mogelijk had hij in gedachten wat Elisa de koning van Israël voorhield, 
toen die zijn Aramese vijanden wilde doden: “Nee, doodt hen niet … Zet hun een 
maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken, en laat hen teruggaan naar hun 
heer”. Het resultaat was dat er een eind kwam aan de vijandschap tussen Aram 
en Israël (2 Koningen 6:21-23). Het zou dus kunnen, dat je vijand de uitnodiging 
tot een maaltijd ziet als het aanbieden van vriendschap, en je hem voor je wint 
(en dus hem redt van Gods vergelding voor zijn zonde).

Gastvrijheid als leefregel
Gastvrijheid was in Israël een leefregel. De buurvolken Ammon en Moab werden 
veroordeeld omdat zij Israël geen gastvrijheid hadden verleend (Deuterono-
mium 23:4 en 5). Jesaja moest de Israëlieten er later op wijzen dat zij dat ook 
verzaakt hadden, door hun brood niet te delen met de hongerige, geen onder-
dak te bieden aan de arme die geen huis had, de naakte niet te kleden; kortom: 
zich niet bekommerden om hun medemensen (Jesaja 58:7). Zijn woorden zijn 
een weerklank van die van Job, die dit wél had gedaan (Job 31:16-19).

In de brieven van het Nieuwe Testament gaat het vaak over gastvrijheid van ge-
lovigen onderling. Paulus somt een aantal deugden op die een broeder moest 
hebben, om als oudste van een gemeente benoemd te kunnen worden, waaron-
der ‘gastvrij’ zijn (1 Timoteüs 3:2, Titus 1:8). Maar ook anderen, die daarvoor de 
gelegenheid en de middelen hadden, behoorden gastvrij te zijn. Paulus schreef 
over weduwen, die geen liefde van een andere man zochten, maar liefde aan 
anderen (filoxenia) bewezen: “gastvrij zijn geweest, gelovigen de voeten hebben 
gewassen, en zich ingezet hebben voor verdrukten, die, kortom, allerlei goede 
daden hebben verricht” (1 Tim 5:10). Het principe vinden we in de brief aan de 
Romeinen: “Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij” (Rom 
12:13). Regelmatig kwamen predikers op doortocht bij een gemeente, of kwa-
men er medewerkers van de apostelen om de gelovigen te steunen. Petrus riep 
in verband hiermee, en met de innige liefde die zij voor elkaar moesten hebben, 
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op: “Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij 
van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het 
goede beheerders van Gods veelsoortige gaven past” (1 Pet 4:9,10).

In Jezus’ tijd was er bij welgestelden nauwelijks meer sprake van gastvrijheid als 
bewijs van vriendschap en liefde voor anderen. Het was meer in het kringetje 
waarin je je bewoog, en aan de buitenwereld, laten zien wie je was en wat je je 
kon veroorloven. Het was nodigen om genodigd te worden, geven om terug te 
ontvangen. Jezus zei, toen Hij eens bij zo’n maaltijd was uitgenodigd: “Wanneer 
u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw 
broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt 
zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen 
u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding 
van de rechtvaardigen” (Luc 14:12-14). Dat was bewijs van liefde voor anderen 
(filoxenia), waar de profeet Jesaja over sprak in de Naam van de HEER. De vreem-
delingen, weduwen, wezen en arbeidsongeschikten waren bezitlozen, zonder 
inkomen en vaak zonder hulp. Daarom moesten zij vooral hén liefde bewijzen.

De schrijver van de Hebreeënbrief roept de gelovigen op: “Houd de onderlinge 
liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere” (Heb 13:1,2). Hij brengt beide sa-
men in één zin, alsof hij wil zeggen: ‘en laat de liefde die u hebt voor elkaar, als 
broeders en zusters in het geloof in uw gemeente, ook gelden voor wie u be-
zoekt en voor wie u uitnodigt’. Maar hij voegt er nog aan toe: ‘want zo hebben 
sommigen zonder het te weten engelen ontvangen’. Waar hij mogelijk naar ver-
wijst is Abraham, die bezoek kreeg van drie mannen die engelen bleken te zijn 
(Genesis 18). En meer mensen hebben een man die engel bleek te zijn op bezoek 
gehad, zoals Gideon en de toekomstige ouders van Simson (Rechters 6 en 13). In 
die gevallen wordt verteld over een uitnodiging tot een maaltijd. In Rechters 
wordt dan gesproken over het bereiden en voorzetten van een geitenbokje en 
brood. Bij Abraham wordt uitvoerig verteld hoe hij gastvrijheid bood: van de uit-
nodiging, via het zorgvuldig bereiden van een maaltijd, tot het eten door de gas-
ten – we komen daar de volgende keer op terug. Overigens is het niet van het 
eerste belang of het ging om een man of een engel. Het woord dat in onze Bij-
bels vaak met ‘engel’ wordt weergegeven, is zowel in het Hebreeuws als in het 
Grieks een bode, boodschapper. Waar het om ging, is dat zij gastvrijheid ver-
leenden aan wie hen bezochten. Zo hebben Joden in de tijd van de apostelen 
gastvrij volksgenoten in huis ontvangen, die boodschappers van God bleken te 
zijn, en hebben zo kennisgemaakt met het Evangelie van Jezus Christus.

7. Gastvrijheid in Israël (1)
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Kun je echt op God vertrouwen? Dit is een vraag die vrij centraal staat in de Bij-
bel. De gemiddelde mens zoekt graag een stuk zekerheid in het leven, waar bij-
na per definitie veel onzeker is. In het oude Israël was men volledig afhankelijk 
van het weer en andere natuurverschijnselen. Als er genoeg regen viel was er 
een grote oogst, als er droogte was, was er hongersnood. Dat geeft onzeker-
heid. Daarbij kan het lijken alsof God afwezig is. Hij is in ieder geval onzichtbaar, 
en er volgt vaak niet gelijk een reactie als iets goed of juist fout is. Tegenwoordig 
hebben we de indruk dat alles veel maakbaarder is, maar ook nu zoekt men vaak 
een bepaalde mate van zekerheid. Bestaanszekerheid was één van de thema’s 
van de afgelopen verkiezingen. Nu kijken we dus bijvoorbeeld naar politieke par-
tijen om iets van zekerheid te bieden, terwijl men lang geleden graag een afgod 
had, vaak van hout of steen gemaakt, met het idee dat die kon helpen. Men 
keek daarbij naar de andere volken, en vooral naar volken waar alles goed mee 
leek te gaan. Die zouden wel de juiste god hebben.

In het boek Jesaja zien we dat God een keer wél ingrijpt, en de stad Jeruzalem 
van een groot vijandelijk leger bevrijdt. Maar dat gebeurt niet doorlopend, zeker 
omdat zo’n wonder vrij snel weer uit het geheugen verdwijnt, en men terugkeert 
tot oude gewoonten. Onder leiding van Gods Geest is de profeet erg spottend 
over de afgoden waar men hulp bij zoekt. Jesaja is grotendeels in dichtvorm ge-
schreven, en dat zien we ook terug in de taal. In hoofdstuk 41 stelt God een soort 
rechtszaak voor, de God van Israël tegenover de afgoden. Laten de omringende 
volken komen met hun goden, en laten we kijken waar die toe in staat zijn. 
“Voer jullie rechtsgeding, zegt de H   , lever overtuigende bewijzen, zegt Ja-
kobs koning. Kom ermee voor de dag en vertel ons wat er gebeuren zal. Vertel 
ons over wat eertijds is gebeurd, zodat wij de afloop kunnen nagaan. Licht ons in 
over wat komen gaat, kondig aan wat de toekomst zal brengen, dan weten wij 
dat jullie goden zijn” (Jes 41:21-23). En daarna zegt God wat Hij gaat doen: ie-
mand uit het noordoosten bij name roepen. En in de opeenvolgende hoofdstuk-
ken werkt God Zijn plan voor verlossing voor Zijn volk uit. Dit deel van Jesaja 
kijkt vooruit naar de situatie dat Gods volk in ballingschap naar Babel is ge-
bracht. En dan zegt God dat Hij een koning zal roepen met de naam Kores die 
Zijn volk zal vrijlaten uit slavernij in Babel. En deze Kores is een beeld van Chris-
tus, die de vrijlating zal regelen van Gods volk in slavernij aan de zonde.*

In dit artikel willen we dan kijken naar Gods uitdaging aan de volken, om te voor-
zeggen wat er gaat gebeuren. God Zelf geeft hier de naam aan van degene die 

Gods uitdaging 

* Zie onze uitgaven De Boeken van de Bijbel: Jesaja, en Themanummer 12 (april 2024)
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bijna 200 jaar later Zijn volk uit Babel zal laten vertrekken. De meeste theolo-
gen, die niet geloven in inspiratie van de Schrift, nemen niet aan dat een mens 
als Jesaja in staat is om de toekomst te voorzeggen, en daarom stellen zij dat dit 
veel later opgeschreven moet zijn, en dus door een andere schrijver. Daarom 
kunnen we in Wikipedia lezen: “In de Bijbelwetenschap is er consensus dat de 
hoofdstukken 40-66 uit een latere periode dan de 8e eeuw v.Chr. stammen, 
want de tekst in deze hoofdstukken geven duidelijk de situatie van de 6e eeuw 
v.Chr. en latere eeuwen weer”. Nu is dat ‘consensus’ ook wat overdreven, er zijn 
ook theologen die na diepgaande studie een eenheid in het boek zien, en het 
aan één auteur toeschrijven, maar dat terzijde.

Laten wij dan die uitdaging aangaan, en zien of God in staat is de toekomst te 
voorzeggen, en wel op een wijze die menselijk gesproken onmogelijk is. Dat is 
het bewijs dat Hij de Auteur is. God benoemt in Jesaja het volk Israël als getuige 
in deze rechtszaak. Wat is dan over het volk Israël of de Joden voorzegd?

Ik wil dat doen aan de hand van een stukje in Deuteronomium, waarin Mozes tot 
het volk spreekt, vlak voor ze het beloofde land in mogen gaan, na de reis uit 
Egypte. Zelfs de meest kritische theoloog is er wel van overtuigd dat dit boek 
minstens 2000 jaar oud is, dus van vóór het begin van onze jaartelling. In hoofd-
stuk 28 wordt beschreven welke zegeningen het volk zal ervaren als ze God 
trouw blijven, maar ook welke vervloekingen hen zullen treffen als ze niet trouw 
zijn. Veel van het hoofdstuk gaat over rampen in het land zelf terwijl de situatie 
zich verergert. En op een gegeven moment is de maat vol. God zegt dan door 
Mozes: “U zult worden weggerukt uit het land dat u in bezit zult nemen, want de 
H    zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, tot in de verste uithoe-
ken van de aarde” (Deut 28:63-64).

Dat is ook gebeurd onder de Romeinen, voor een deel in 70 na Chr., en uiteinde-
lijk in 135 na Chr. De Romeinen waren de Joden volledig beu. De naam van het 
land werd veranderd in Palestina, en Jeruzalem ging Aelia Capitolina heten. Tot 
de 4e eeuw was het voor Joden verboden daar te wonen. Later is de naam van 
de stad weer Jeruzalem geworden, maar de naam van het land bleef Palestina, 
genoemd naar de Filistijnen die ooit het gebied bewoonden, die we nu als de 
Gaza strook kennen. De Joden zelf werden massaal weggevoerd, en onder meer 
in Egypte als slaven verkocht. De economische regel van vraag en aanbod gold 
ook daar, en het aanbod was veel groter dan de vraag ; wat ook voorzegd was.

Over het wonen in de landen waarin ze verstrooid zouden worden, kregen ze te 
horen: “Denk niet dat u bij die volken op adem kunt komen of een plek krijgt om 
te rusten. De H    zal u daar in angst laten leven en u, met doffe ogen, een kwij-
nend bestaan laten leiden. U zult er voortdurend op uw hoede moeten zijn, want 
u zult uw leven niet zeker zijn en dag en nacht het ergste vrezen. ’s Morgens 
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zegt u: ‘Ach, was het maar avond’, en ’s avonds verzucht u: ‘Was het maar och-
tend’. Zo groot zal dan de angst zijn waarin u verkeert, zo bedreigend is het wat 
u ziet” (Deut 28:65-67).

Uiteraard kennen we de verschrikkingen tijdens de holocaust, maar wie zich in 
de geschiedenis verdiept, ziet dat het vervolgen van Joden regelmatig voor-
kwam in vele landen. De leider van de eerste kruistocht, Godfried van Bouilllon 
zwoer om de vloek van Christus op Israël te wreken “zodat geen enkel lid van het 
Joodse ras meer in leven zal zijn”. Het dragen van een herkenningsteken (een 
gele Davidsster) was geen uitvinding van Hitler, maar van een Paus vele eeuwen 
eerder. Zo zijn er voorbeelden te over. Nagenoeg alle landen hebben periodes 
van vervolging van Joden gekend, en vaak niet eenmalig. Mogelijk kent u de mu-
sical Anatevka (Fiddler on the roof). Wie de geschiedenis van Joden in Amster-
dam bekijkt, ziet de Sefardische of Portugese Joden zich vestigen, die gevlucht 
zijn na vervolgingen in Spanje en Portugal, en later ook de Asjkenazische Joden, 
gevlucht uit Oost-Europa. Zij werden één groep, maar bleven in Nederland toch 
als apart volk bestaan, met eigen taal en wetten, al werd er wel door de Neder-
landse overheid ingezet op assimilatie. Joods mocht een eeuw geleden een 
godsdienst zijn, maar geen apart volk.

We zien in een paar woorden iets wat we wellicht herkennen: “U zult voor de 
inwoners van al die landen waarheen de H    u verbant een schrikbeeld zijn, en 
een doelwit voor hun spotwoorden en schimpscheuten” (Deut 28:37). Wie tot 
enkele jaren geleden het woord ‘Jood’ opzocht in een westers woordenboek zag 
naast de betekenis van iemand van Joodse afkomst, ook dat het een scheld-
woord was. Met de nadruk op antisemitisme is dat laatste nu afgenomen, maar 
vele ouderen zullen wel de uitdrukking ‘ouwe Jood’ gehoord hebben.

Dat de Joden als apart volk te midden van andere volken zijn blijven bestaan, is 
op zichzelf een wonder. Geen enkel ander volk is zo verspreid en heeft zich zelfs 
maar een paar eeuwen apart gehouden, laat staan 2000 jaar. Dat is met de Jo-
den wel gebeurd. Meer dan 300 jaar geleden vroeg Koning Lodewijk XIV van 
Frankrijk aan Blaise Pascal, een wiskundige, naar een bewijs voor het bovenna-
tuurlijke en zijn antwoord was ook toen eenvoudig ‘De Joden, majesteit’. In zijn 
werk Pensees uit 1670, gaf hij gedetailleerd aan dat het blijven bestaan van Jo-
den als verstrooide volk alleen als wonder te verklaren was. En dat terwijl hij het 
vervolg nog niet eens kende. Een zeer gelovige Nederlandse orthodoxe Joodse 
rabbijn zei in een gesprek in de jaren zestig, dat de holocaust mogelijk nodig was 
omdat het Joodse volk in Europa volledig dreigde te assimileren.

Maar nog veel wonderlijker, waar Pascal geen weet van had, is dat het volk te-
ruggekeerd is naar Israël, zoals ook door God voorzegd is door Mozes, even na 
de woorden die we eerder bekeken: “Wanneer alles werkelijkheid is geworden 
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wat Ik u beschreven heb, de zegeningen en de vervloekingen, en wanneer u ten 
slotte, door de H   , uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken … 
dan zal de H   , uw God, in uw lot een keer brengen: Hij zal zich over u ontfer-
men en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. 
Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de H   , uw God, 
zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land 
dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog 
dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen” (Deut 30:3-5).

Aan het eind van de 19e eeuw werd door een enkeling gedacht aan een eigen 
Joodse staat, en verschillende plaatsen in de wereld kwamen ter sprake. Maar 
het werd, precies zoals voorzegd “het land dat uw voorouders bezaten”. Dat is in 
onze tijd, of in ieder geval in de tijd van onze ouders en grootouders gebeurd. 
Het was mede door de holocaust en de slechte behandeling van Joodse migran-
ten door Engeland, dat een meerderheid van volken instemde met de vestiging 
van de natie Israël in 1948. En sinds die tijd is er een conflict in dat gebied.

Het probleem met dit onderwerp is dat het volledig gepolariseerd is. De meeste 
mensen zijn ofwel pro-Israël ofwel pro-Palestijns. Ik probeer me daarvan te dis-
tantiëren. Aan beide zijden van het conflict worden wreedheden begaan, en aan 
beide zijden wordt er door mensen geleden. Ik constateer alleen dat Gods bewijs 
dat Hij de toekomst voorzegt steeds uitkomt. Dat betekent niet dat alles wat in 
Israël gebeurt goed is. Het betekent wél dat het de omringende volken niet zal 
lukken Israël te verdrijven, totdat … Want God heeft ook voorzegt wat er uitein-
delijk zal gebeuren: “Er komt een dag dat de H    zal ingrijpen, Jeruzalem, dat 
de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt 
de H    – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden inge-
nomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft 
van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft 
zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de H    uittrekken en de strijd tegen die 
volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg 
planten, ten oosten van Jeruzalem” (Zach 14:1-4).

Het lijkt zeer aannemelijk dat de terugkomst van Jezus naar de Olijferg, zoals de 
discipelen te horen kregen bij de hemelvaart, te koppelen is aan het staan op de 
Olijfberg in deze profetie. Als God volledig betrouwbaar is gebleken in alle ande-
re voorzeggingen, zou het niet verstandig zijn de laatste strijd om Jeruzalem 
niet te verwachten.

Maar voordat het zo ver is, hebben we nu al het bewijs in de door God voorge-
stelde rechtszitting waarin Hij aantoont dat Zijn Woord volledig betrouwbaar is, 
en niet het bedenksel van mensen. 
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In Jozua 14 zien we het vervolg op een geschiedenis die begon in Nu-
meri 13. Mozes had toen twaalf mannen uitgestuurd, om het land te 
verkennen dat Israël zou gaan veroveren en bewonen. Na 40 dagen 
kwamen zij terug. Al hadden ze allen hetzelfde gezien, toch trokken 
tien van hen daaruit een negatieve conclusie, en twee een positieve. 
Die twee waren Jozua en Kaleb. De tien erkenden dat het land vloeide 
van melk en honing, zoals de HEER had gezegd. Ze brachten zelfs als 
bewijs vruchten mee van de weelderige opbrengst van het land. Toch 
was hun conclusie negatief, omdat de inwoners reuzen waren en de 
steden groot en sterk. Zij gingen zelfs zo ver dat zij zeiden: ‘Vergeleken 
bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en 
veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn’ (Num 13:33).

De eerste stad waar zij waren geweest, was Kirjat-Arba; door de inwo-
ners van het land genoemd naar Arba, ‘de grootste reus onder de Ena-
kieten’ (Joz 14:14). Dat waren machtige en sterke strijders, wat de tien 
bang maakten. Toen zij verslag uitbrachten was dát waar ze aan dach-
ten. Het land was goed, maar voor hen onbereikbaar, meenden ze. Jo-
zua en Kaleb zagen het echter anders. God had hun dit land beloofd. Zij 
geloofden Hem en vertrouwden er volledig op, dat Hij Zijn beloften zou 
nakomen en hun het land werkelijk kon en zou geven – ook al leek dat 
menselijk gezien onmogelijk. Zij zeiden tegen de verzamelde Israëlie-
ten: ‘We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit ne-
men, We kunnen dat volk makkelijk aan’ (Num 13:30). De HEER was im-
mers met hen. Maar de Israëlieten waren bang geworden en durfden 
niet: ‘Waren we maar in Egypte gestorven’, jammerden ze ongelovig 
tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de woestijn’ (Num 14:2).

God strafte het volk vanwege dat ongeloof, door hen nog 38 jaar in de 
woestijn te laten zwerven. Alle volwassen mannen (van 20 jaar en ou-
der) zouden daar dan sterven, zonder het beloofde land binnen te zijn 
gegaan en het goede te hebben genoten dat hun twaalf verkenners 
hadden gezien, behalve Kaleb en Jozua. Want God zei over Kaleb: 
‘Maar Mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield was en Mij 

Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g  m e t  b i j z o n d e r e  
Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling
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volkomen trouw is geweest, hem zal Ik naar het land brengen waar hij 
geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten’ (vs. 24). Maar hij 
moest wel al die jaren met het volk meetrekken door de woestijn.

In Jozua 14 herinnert Kaleb Jozua aan Mozes' belofte, toen zij samen 
het beloofde land hadden verkend: ’U weet wat de HEER aan Mozes … 
over ons beiden heeft gezegd. Ik was veertig jaar oud toen Mozes … 
mij er vanuit Kades-Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik 
bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen 
ons volk de schrik op het lijf, maar ik bleef volledig op de HEER, mijn 
God, vertrouwen’ (Joz 14:6,7). Hij bleef al die tijd geloven dat God Zijn 
belofte zou nakomen: ‘Welnu, de HEER heeft mijn leven gespaard, zo-
als Hij had beloofd. Het is nu vijfenveertig jaar geleden [Kaleb had na 
de intocht zeven jaar met het leger van Israël gestreden om het land te 
veroveren] dat Hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woes-
tijn trok. Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, maar nog altijd even sterk als 
op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed 
als toen in staat te vechten en het bevel te voeren’ (14:6-11). Kaleb 
gaat verder: ‘Geef me dus dit bergland dat de HEER me indertijd heeft 
beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen, in grote 
en versterkte steden? Als de HEER me maar bijstaat zal ik ze wel mees-
ter worden, zoals Hij heeft beloofd’ (vs. 12).

Hier staat Kaleb, op leeftijd maar nog altijd vol kracht, met het verzoek 
aan Jozua de belofte van de HEER mogelijk te maken: In geloof is hij 
nog steeds bereid en in staat de strijd aan te gaan met de vijanden van 
God. Hij is nog even positief als 45 jaar eerder. Het gebied dat Kaleb 
werd beloofd is het gebergte waarin de stad Kirjat-Arba lag. Daar had 
zijn aartsvader Abraham eens gewoond. De naam werd veranderd in 
Hebron. De plaats die de tien verkenners in twijfel en ongeloof ver-
wierpen, veroverde Kaleb in verzekerdheid en geloof.

Ook nu nog kan wie echt geloof heeft en God trouw is, in feite bergen 
verzetten om het doel van God te bereiken, zelfs als dat niet nu met-
een gebeurt. Kaleb moest meer dan de helft van zijn leven wachten, 
maar God kwam Zijn belofte wél na – op Zijn tijd.

Kaleb

v r o u w e n  e n  m a n n e n  i n  d e  B i j b e l
Nel Davids



In het boek Jesaja staat: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, u morgenster, 
zoon van de dageraad; hoe bent u ter aarde geveld, overweldiger van de vol-
ken!” (14:12). Over deze woorden bestaat een opvatting die niet te rijmen is in 
de samenhang waarin de profeet deze woorden moest uitspreken en opschrij-
ven. Om te begrijpen wat in Jesaja en op andere plaatsen in de Bijbel met 
‘morgenster’ wordt bedoeld, moeten we dit in een wat breder kader plaatsen.

‘Morgenster’ is een oude aanduiding van de planeet Venus, die bij de dageraad te 
zien is. We hebben hier te maken met een beeld, want planeten vallen niet uit de 
hemel, en al helemaal niet op de aarde; en bovendien overweldigen ze geen vol-
ken. De vraag is dan wat met dat beeld wordt aangeduid. Het begrip ‘morgenster’ 
komt in onze Bijbelvertalingen een aantal keren voor, al staat niet altijd hetzelfde 
woord in de grondtekst. Daarom verschillen de vertalingen nog wel eens. En ook de 
exacte betekenis is niet altijd volledig zeker. In de Nederlandse Bijbels zijn het er 
een vijftal, twee in het Oude Testament en drie in het Nieuwe Testament.

De passages die spreken over een ‘morgenster’, vanuit het woord in de grondtekst:

Boger

Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de 
morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van vreug-
de? (Job 38:6,7)

Het Hebreeuwse woord is hier boqer, dat is morgen of morgenlicht. Sterren die 
Gods heerlijkheid verkondigen vinden we ook in Psalm 19:2-5, maar hier in Job 
staan de morgensterren in parallellisme met ‘Gods zonen’. Gewoonlijk neemt men  
aan dat het hier over engelen gaat, evenals in Job 1:6. Het kan, als het hier om de 
schepping gaat; maar er is ook een andere mogelijkheid. We vinden ’zonen van 
God’ al in Genesis 6:2-4, waarvan orthodoxe theologen menen dat het beslist gaat 
om gelovigen (de ‘rechtvaardigen’), in contrast met een ‘ongelovige’, goddeloze 
wereld (in de samenhang van dat vers eigenlijk: afvalligen, ontrouwen). Er lijkt in 
Job in Job 38:8-15 enige verwijzing naar Genesis 6 (en wat daarop volgt) te zitten 
(zee, golven, goddelozen afschudden; en ‘morgen’ is ook hier boqer!). Uiteraard 
kunnen de rechtvaardigen niet gejuicht hebben toen God de fundamenten van de 
wereld legde; dat zouden zij pas later doen. Maar het is ook mogelijk dat dit 
spreekt over de wereld van na de zondvloed, toen niet alleen water en land op-
nieuw gescheiden waren, maar ook de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen.

32

De morgenster

Bijbelpassages uit de Nieuwe Bijbelvertaling
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Helel
O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. 
Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. (Jes. 14:12)

Hier is het Hebreeuwse woord helel, dat alleen op deze plaats voorkomt. Het ver-
band is een profetie tegen het Babylonische rijk (Jesaja 13:1) en de koning daarvan 
(14:4). Voor het directe verband zie 14:10-20. In vers 12 wordt de koning zelf aange-
sproken. Het verwante werkwoord halal betekent schijnen of stralen, maar ook 
pochen, grootspreken. Aangezien helel in parallellisme staat met ‘zoon van de da-
geraad’, vat men het hier op als ‘morgenster’. De Septuaginta (de Griekse vertaling 
van het Oude Testament) vertaalt hier met heōsforos, dat is drager van de dage-
raad (dit is nauw verwant aan fōsforos, zie hierna). Uiteraard is de koning geen 
rechtvaardige, en evenmin een werkelijk blinkend licht in Gods ogen, maar wel in 
eigen ogen. De dubbele betekenis van het Hebreeuws (schijnen en grootspreken in 
de verzen 13 en 14) wijst op een woordspeling. We komen daar verderop op terug.

Fōsforos

U doet er goed aan uw aandacht altijd op [de woorden van de profeten] gericht 
te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Pet 1:19)

Het Griekse woord is hier fōsforos, dat is brenger of drager van licht. Het beeld is 
hier kennelijk dat van Venus, de morgenster. Dit spreekt over Christus' weder-
komst als de nieuwe morgen (vergelijk Romeinen 13:11,12 – “de nacht loopt ten 
einde, de dag nadert al”). Als beeld werd dit begrip destijds gebruikt voor de komst 
van een koning. Hier gaat het om het nieuwe leven met de komst van dé Koning: 
Christus (hoewel Hij op andere plaatsen wordt vergeleken met de opgaande zon 
(Maleachi 4:1,2 HSV; Efeziërs 5:14). De uitdrukking ‘in uw hart’ zou ook deel van de 
volgende zin kunnen zijn (“Besef in uw hart”). Als dat niet zo is bedoeld, dan gaat 
het niet om de wederkomst, maar om de wedergeboorte in de doop.

Astera

Wie overwint en Mij navolgt tot het einde, zal Ik macht geven over alle volken 
… Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En Ik zal 
hem ook de morgenster geven. (Op 2:26-28)

In het Grieks staat hier astera (ster) prōïnos; prōïna, de vroege morgen (prōïnos is 
het bijvoeglijk naamwoord). Dit beschrijft de getrouwen die te lijden hebben van de 
macht van ‘de vrouw Izebel’ (vers 24). Hun wordt zelf macht beloofd om te heersen 
in het Koninkrijk (verzen 26,27). Het geven van de morgenster zou kunnen slaan op 
macht die zij ontvangen van Christus, maar het zou ook betrekking kunnen hebben 
op licht om anderen te verlichten. In deze laatste betekenis moeten christenen zich 
al nu in deze wereld onderscheiden (zie ook Filippenzen 2:14-16).

Rudolf Rijkeboer
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De morgenster

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor 
de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende mor-
genster. (Op 22:16)

Het Grieks heeft ook hier astera prōïnos. Deze morgenster is dus Jezus zelf, en dit 
vers beschrijft het ware licht dat zal komen (zie ook vers 5 en Openbaring 21:24-27). 
Dit beeld vinden we ook als het ware licht in het Evangelie van Johannes 
(bijvoorbeeld in hoofdstuk 1:9).

De morgenster in Jesaja 14

Dan nu die passage in Jesaja. Eerst de achtergrond daarvan. Het boek Daniël be-
schrijft een reeks confrontaties tussen de Babylonische koning en de God van de 
Bijbel. De Babylonische koning Nebukadnezar was in zijn tijd de machtigste man 
van de gehele oude wereld. Hij stamde uit de Chaldeeën, een klasse die alle we-
reldse wijsheid belichaamde. Met zijn ‘machtige’ goden Bel en Marduk achter 
zich, voelde hij zich ook in macht ver verheven boven dat kleine, zwakke Joodse 
volk, en wat hij zag als hun ‘stamgod’. Hij had dat Joodse volk in ballingschap naar 
Babel kunnen voeren, en die god had er niets tegen gedaan. God gaat die con-
frontatie aan, en zet daarbij als Zijn ‘kampioen’ (voorvechter) Daniël en diens drie 
vrienden in.

Het boek Daniël beschrijft een viertal confrontaties, drie met Nebukadnezar zelf, 
en één met een latere opvolger, Belsassar. Elke keer moet de Babyloniër erken-
nen dat Daniëls God machtiger is dan hijzelf. De eerste keer lost Daniël een kwes-
tie op waar Nebukadnezars wijzen niet uit komen. De tweede keer pocht de ko-
ning: “Welke god zal jullie (Daniëls vrienden) ... uit mijn handen kunnen red-
den?” (Dan 3:15), en de HEER toont hem dat Hij die God is. De derde keer heeft hij 
gepocht: “Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote 
macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?” (4:27), en wordt hij vervolgens 
vernederd tot de status van een graseter, “totdat u erkent dat de hoogste God 
boven het koningschap van de mensen staat en dat Hij bepaalt aan wie Hij het 
verleent” (4:29). De laatste koning, Belsassar, krijgt tenslotte te horen: “God 
heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; u bent 
gewogen en te licht bevonden; uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de 
Perzen gegeven” (5:26-28). Bij die gelegenheid maakt God een einde aan het 
kortstondige bestaan van het Nieuw-Babylonische Rijk. De Perzen die het verove-
ren laten het Joodse volk naar huis terugkeren.

We vinden dit voorzegd in Jesaja 13 en 14. Hoofdstuk 14 vertelt de Joden: “En jul-
lie zullen het volgende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen: ‘Het is ge-
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daan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij’”. In dat spotlied wordt 
hij dan beschreven als de man die zich met God wilde meten, maar die, net als 
zijn voorgangers, is geëindigd in het ‘dodenrijk’. Die begroeten hem daar met:

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. 
Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. (Jes 14:12)

Zijn ambities en de afloop daarvan verwoorden ze met:

Je zei bij jezelf: ‘Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn 
troon … Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste’. Nee! Je 
daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put. (vzn 12-15)

Dit spreekt niet van iemand die al in de hemel was en daaruit verwijderd werd, 
maar van iemand die daarheen wil, en dat niet kan. Dat beeld van de 
‘morgenster’ slaat hier beslist op Venus, die nog duidelijk is te zien wanneer de 
opkomende zon alle andere ‘sterren’ al overstraalt, en die als het ware de con-
frontatie met de zon probeert aan te gaan. Venus wordt hier, zoals gezegd, ech-
ter aangeduid met het ongebruikelijke woord helel, dat ‘de stralende’ betekent, 
maar ook ‘de pocher’ – een feitelijk onvertaalbare woordspeling. De Griekse ver-
taling van het Oude Testament, de Septuaginta, vertaalde het woord met heōsfo-
ros, ‘brenger van de dageraad’, dat is verwant met fōsforos, ‘drager van licht’ (ons 
woord ‘fosfor’ is daar van afgeleid). De Vulgata, de Latijnse Bijbel van de middel-
eeuwse kerk, vertaalde dat heōsforos daarom met lucifer, wat eigenlijk de letter-
lijke vertaling is van fōsforos.

Lucifer

Over lucifer moet in dit verband nog iets gezegd worden. In de Middeleeuwen 
hebben mensen die geen Bijbelkennis meer hadden, en dus niet wisten waar dat 
deel van Jesaja over ging, in hoofdstuk 14 een bevestiging menen te zien van het 
verhaal (dat we feitelijk nergens in de Bijbel echt tegenkomen) over een aartsen-
gel die in opstand was gekomen tegen God, en vervolgens ‘uit de hemel was ge-
gooid’ en nu rondgaat als de duivel (mede ingegeven door Jezus’ woorden: “Ik 
zag de satan als een bliksem uit hemel vallen” (Luc 10:18 – maar er is geen enkel 
verband tussen de twee). En omdat het gewone volk geen Latijn kende, heeft 
men dat woord lucifer opgevat als de naam van die aartsengel –  die de duivel zou 
zijn. In sommige oudere vertalingen is het daarom onveranderd overgenomen. En 
dan ook nog met een hoofdletter alsof het een eigennaam was, maar dat was het 
niet. En zoals Jesaja (en elk serieus Bijbelcommentaar!) ook duidelijk aangeeft: dit 
gaat over de koningen van Babel. Want zij waren het die zich probeerden te me-
ten met de God van Israël, en Hij brak hun macht. 
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Ontmoeting met
mannen en vrouwen in de Bijbel

Dit boek gaat over mensen. Mannen en vrouwen die u misschien kent uit de ver-

halen in de Bijbel. Maar er zijn ook minder bekenden, mensen waar u in de Bijbel 
snel overheen leest. Ogenschijnlijk maar terloops genoemd, lijken ze maar van 
weinig belang voor het verhaal. Maar voor de oplettende lezer valt er veel te le-
ren, zelfs uit die weinige verzen die de Schrift soms maar aan hen besteedt.

Stuk voor stuk blijken ze mensen te zijn waaraan u een voorbeeld kunt nemen, 

meestal van hoe uzelf God en Christus zou moeten volgen, soms juist als illustra-
tie van de fouten die uzelf moet vermijden. U kunt dus lessen uit hun leven en 
hun ervaringen halen, die kunnen bijdragen aan de wijze waarop u Jezus Christus 
navolgt.

Mogelijk geeft u de voorkeur aan een verhaal met alle details, om het voor u vol-

doende levendig te maken. Maar veel verhalen in de Bijbel lijken meer op illustra-
ties. Soms zijn ze heel gedetailleerd, heel vaak slechts een schets; maar altijd ge-
ven ze alle informatie die u nodig heeft. Alleen hebt u misschien nooit geleerd ze 
zo te lezen, hoewel u echte plaatjes wel degelijk zo kunt zien. Dit boek wil u daar-
om laten zien hoe deze verhalen te lezen, om er de lessen uit te halen die ze u 
willen vertellen. Moge het dan bijdragen aan uw begrip van hét Boek.
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