
Rudolf Rijkeboer en Nel Davids

Ontmoeting met

mannen en vrouwen

in de Bijbel

Mensen zoals wij



2 

Impressum

Ontmoeting met
mannen en vrouwen in de Bijbel

Rudolf Rijkeboer en Nel Davids

1e druk 2024

Een uitgave van
Met Open Bijbel/Broeders in Christus Nederland

Postbus 124, 6710 BC  Ede
www.metopenbijbel.nl en www.broedersinchristus.nl

De inhoud van dit boek mag vrij, maar ongewijzigd, worden geciteerd,
mits met bronvermelding



 3

Inhoud

Introductie    6

Deel 1: (Rudolf Rijkeboer)

1. Tomas: wandelen met Jezus  14

2. Nikodemus: de nieuwe mens  20

3. Lucas: de navolging van Jezus  30

4. Demas en Onesiforus: lafheid en vertrouwen  39

5. Vreemdelingen en bijwoners:

1. Zacheüs: de uitgestotene .52

2. De Ethiopische kamerling: de vreemdeling  58

3. De lamme en de blinde: uitgaan tot Hem  70

  Nawoord  83

Deel 2: (Nel Davids)

Oude Testament

1. Adam en Eva  88

2. Abel  90

3. Noach  92

4. Abraham  94

5. Jakob 100

6.Juda 104

7. Jozef 106

8. Mozes 110

9. Mirjam 116

10. Jozua 118

11. Kaleb 120

12. Rachab 122



4 

Inhoud (vervolg deel 2)

13. De vrouw van Sunem 123

14. Ruth 124

15. Job 126

16. Hanna en Elkana 130

17. Samuël 132

18. Jonatan 136

19. Abigaïl 137

20. David 138

21. Salomo 144

22. Elia 148

23. Elisa 154

24. Jona 156

25. Naäman 158

26. Jesaja 160

27. Hizkia 162

28. Josia 166

29. Jeremia 170

30. Ezechiël 174

31. Daniël 176

32. Esther en Mordechai 178

33. Nehemia 182

34. Ezra 184

Nieuwe Testament

35. Zacharias en Elisabet 188

36. Maria 190

37. Jozef 194

38. Johannes de Doper 196

39. Petrus 198



 5

Alle citaten uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 (NBV), 
tenzij anders aangegeven.

Citaten uit de NBG’51 vertaling zijn vereenvoudigd.

40. Johannes 202

41. Jakobus 206

42. Nikodemus 208

43. Zacheüs 209

44.De blindgeboren man 210

45. De Emmaüsgangers 212

46. Marta en Maria 214

47. Jezus en enkele naamloze vrouwen 216

48. De verlamde man 226

49. Cornelius 228

50. Stefanus 230

51. Ananias 231

52. Paulus 232

53. Mensen rond Paulus: Barnabas 238

54. Mensen rond Paulus: Silas 240

55. Mensen rond Paulus: Timoteüs 242

56. Mensen rond Paulus: Aquila en Priscilla 244

57. Mensen rond Paulus: Apollos 246

58. Mensen rond Paulus: Febe, Epafroditus, Onesimus 248

59. Mensen rond Paulus: Lydia 250

60. Mensen rond Paulus: De gevangenbewaarder 252

Inhoud (vervolg deel 2)



6 

Introductie

Tekenen met woorden

Dit boek gaat over mensen. Deel 1 gaat over mensen in het Nieuwe Testa-
ment. Deel 2 heeft een wat bredere blik. Daar staat tegenover dat de ont-
moetingen in het tweede deel vaak beknopter zijn – ze zijn eerder versche-
nen als Ontmoeting met ... in ons tijdschrift Met Open Bijbel. Die in het eer-
ste deel zijn wat uitgebreider, en de studie van de betrokkenen gaat wat 
dieper. Toch zijn ook dat meest mensen waar we in de Bijbel snel overheen 
lezen. Ogenschijnlijk maar terloops genoemd, lijken ze maar van weinig 
belang voor het verhaal. Maar voor de oplettende lezer valt er veel te leren, 
zelfs uit die weinige verzen die de Schrift soms maar aan hen besteedt. 
Stuk voor stuk blijken ze mensen te zijn waaraan we een voorbeeld kunnen 
nemen, meestal van hoe wijzelf God en Christus zouden moeten volgen, 
soms juist als illustratie van de fouten die wijzelf moeten vermijden.

Johannes: de bomen en het bos

Om zulke voorbeelden goed te kunnen begrijpen, moeten we ons er echter 
van bewust zijn dat de Bijbel een eigen taal spreekt. De Bijbel is geen ge-
schiedenisboek dat keurig alle feiten beschrijft. Het is ook geen biografie 
van Jezus Christus. De Bijbel is een handboek bij het leven van ons mensen. 
Het Boek vertelt ons de dingen die we moeten weten, niet meer en niet 
minder. Dat geldt voor het gehele Boek, maar we zien dat toch wel het dui-
delijkst in de Evangeliën, omdat we de verhaalvorm daar onderling kunnen 
vergelijken. Johannes vertelt bovendien in zoveel woorden dat er over Je-
zus erg veel materiaal bekend was, en dat hij daarom gedwongen was daar 
een selectie uit te maken. Want elke evangelist beschreef een kant van Je-
zus, en richtte zijn verhaal daarom zo in dat de lezers dat zullen zien en be-
grijpen. En daarvoor móest hij wel zo’n selectie maken. Want anders zou-
den de lezers door de bomen het bos niet meer zien:

Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, op-
geschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor 
de boeken die dan geschreven moeste worden. (Joh 21:25)

Hij zegt hier niet dat de aarde te klein zou zijn om als boekenkast te dienen 
(hoewel de meeste vertalers ons dat wel willen laten denken), want Johan-
nes heeft het over de kosmos, de mensheid. Het Griekse woord voor aarde 
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is niet kosmos, 
maar gè. Dat is 
bijvoorbeeld het 
woord dat Lucas 
gebruikt, wan-
neer hij het heeft 
over ‘allen die op 
het oppervlak 
van de hele aar-
de zitten’, of zo-
als in die regel-
matig gebruikte 
uitdrukking ‘tot 
aan de einden 
der aarde’. Kos-
mos daarente-
gen beschrijft de 
mensheid die Je-
zus is komen verlossen (‘Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, 
maar om de wereld te verlossen’), en die daarom om te beginnen moet er-
kennen dat Hij door God is gezonden (‘opdat de wereld erkenne dat U Mij 
gezonden hebt’). En daarom, zegt Johannes, heeft het geen nut om alles 
op te schrijven, want daarmee zou niemand tot die erkentenis komen. Je 
moet alleen dat opschrijven wat mensen tot die overtuiging brengt. En dat 
heeft hij dus gedaan.

Ook Lucas

Ook Lucas geeft indirect aan dat hij weliswaar alle materiaal heeft verza-
meld dat hij kon vinden, maar zorgvuldig daaruit heeft geselecteerd wat hij 
uiteindelijk heeft gebruikt. In zijn openingswoorden schrijft hij over ‘de ge-
beurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn 
overgeleverd door hen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest’, en 
vervolgens geeft hij aan dat ook hij tot het besluit is gekomen … 

… alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenis-
sen in ordelijke vorm …  op schrift te stellen. (Luc 1:3)

Die uitdrukking ‘in ordelijke vorm’ betekent dat hij zijn materiaal zo heeft 
geordend en geselecteerd, dat zijn lezers zijn bedoeling zullen begrijpen. 
Petrus gebruikt dezelfde uitdrukking wanneer hij zich moet verdedigen 

Gustave Doré: de kruisdraging
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tegen de beschuldiging dat hij iets ontoelaatbaars zou hebben gedaan toen 
hij het huis van de ‘heiden’ Cornelius was binnengegaan, en daar met hem 
had gegeten (Handelingen 11:4). Ook hij moest zijn verslag van de gebeur-
tenissen zo inrichten, dat zijn toehoorders zouden begrijpen waarom hij 
dat had gedaan en met welk doel. In het geval van Lucas krijgen we ook 
nog te horen wat dat doel dan was:

… om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u 
onderricht bent, hooggeachte Theofilus. (Luc 1:4)

Hij zegt dus dat het zijn streven was alles zo nauwkeurig mogelijk te onder-
zoeken (aan de hand van ooggetuigenverslagen, want dat – zegt hij – is de 
geaccepteerde methode), en dat dan vervolgens op schrift te stellen in een 
vorm die geschikt zou zijn om zijn doel te bereiken (in dit geval: om daar-
mee de betrouwbaarheid van de prediking te onderbouwen).

De taal van het Bijbelse verhaal

Maar dat leert ons intussen wel iets belangrijks: niet alles is opgeschreven. 
Alleen dát is opgeschreven dat nuttig is om ons te laten inzien waar het om 
gaat; en wat daar niet aan bijdraagt is eenvoudig weggelaten. Omgekeerd 
moeten we dus aannemen, dat alles wat er wel staat dus ook op de een of 
andere manier van belang moet zijn. Dit betekent, anders gezegd, dat we 
enerzijds mogelijk details in het verhaal zullen missen die we daar wel had-
den verwacht – wat velen ertoe brengt te beweren dat het verhaal niet lo-
gisch in elkaar zit en dus maar verzonnen is – terwijl we anderzijds de de-
tails die we wel krijgen, niet moeten afdoen als onbelangrijk en alleen be-
doeld om het verhaal wat sfeer te geven. En daarmee stuiten we op een 
karakteristiek verschil tussen een Bijbelverhaal en een modern verhaal: de 
structuur van een Bijbelverhaal weerspiegelt de leermethoden van zijn tijd. 
Mensen van toen waren daarmee vertrouwd, en hadden daar dus ook geen 
enkele moeite mee. Maar ons, moderne westerlingen, spreekt het niet 
meer aan, omdat het niet past in de cultuur van ónze tijd. Wíj zijn andere 
vormen gewend. Met als gevolg dat velen het proberen te vertalen naar 
iets dat het volgens ónze maatstaven dan wel zou moeten zijn, terwijl an-
deren het daarom juist als volledig verzonnen van de hand wijzen. En heel 
vaak ontgaat ons daarmee de feitelijke essentie van het verhaal, het 
‘waarom’ ervan, omdat we tevergeefs op zoek gaan naar het ‘hoe’ 

De taal van ónze wereld

Toch bestaat er ook in onze moderne westerse cultuur wel degelijk een 
voorbeeld van een dergelijke benadering, waar we ook nog allemaal volle-
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dig vertrouwd mee zijn: de cartoon. Mogelijk zult u de Bijbelillustraties van 
Rembrandt kennen, of die van Gustave Doré (zie bijvoorbeeld bladzijde 7). 
Een prent van, bijvoorbeeld, koning David zou een rijke oosterse hofhou-
ding afbeelden met veel details aangaande de pracht en praal die je daar 
dan zou verwachten aan te treffen. En een buitenscène zou een achter-

grond geven met 
een uitgebreid 
landschap, zoals 
de kunstenaar 
zich dat in een 
oosters land in 
bijbelse tijden 
zou voorstellen. 
En in beide ge-
vallen zouden de 
aanwezige per-
sonen zijn uitge-
beeld met alle 
details van kle-
ding, houding, 
gezichtsuitdruk-
kingen et cetera. 
Maar de moder-

ne cartoon beperkt zich tot nog 
maar enkele lijnen, die alleen 
het absoluut meest noodzakelij-
ke zouden aangeven, met hoog-
uit een minimale achtergrond 
(of zelfs helemaal zonder). Maar 
het resultaat is dat de aandacht 
van de kijker volledig geconcen-
treerd wordt op de details die hij 
wel ziet en die er wél toe doen. 
Want de moderne westerse 
mens is veel meer visueel inge-
steld en wil de dingen daarom 
geïllustreerd zien. Zulke plaatjes 
vinden we bijvoorbeeld in de 

Illustraties uit de ‘Groot Nieuws’ Bijbel 
(overgenomen met toestemming van het NBG)
Boven: Jezus en Simon van Cyrene 

op weg naar Golgotha
Onder: de huichelaar die alleen aalmoezen geeft 

om zo gezien te worden (Mat 6:1-4)
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‘Groot Nieuws’ Bijbel. En vergelijk dan eens de uitbeelding van Jezus’ gang 
naar Golgotha op de vorige bladzijde bovenaan, met de volledig uitgewerk-
te kruisdraging’ van Doré op bladzijde 7, of de al veel meer schetsmatige 
van Rembrandt boven: het moment is iets later gekozen, want Simon van 
Cyrene heeft het dragen hier al van Jezus overgenomen, maar de drama-
tiek is zeker niet minder. En het ontbreken van gezichten doet daar beslist 
niet aan af. En wanneer er wel een gezicht wordt getekend, zoals bij de 
‘huichelaar’ op bladzijde 9, die zijn aalmoezen alleen geeft om daarmee 
door de mensen te worden gezien, krijgt het des te meer aandacht. Ook 
een meester als Rembrandt wist al dat het zo werkt. Kijk maar eens naar 
zijn ‘genezing van een melaatse’ op bladzijde 11. Die is nog niet helemaal 
zo tot het minimum teruggebracht als het plaatje hierboven, maar erg veel 
detail geeft hij toch ook niet. Ook hier is de centrale figuur (Jezus) meer 
gedetailleerd dan de anderen, en zijn vooral de beide ‘toeschouwers’ meer 
globaal weergegeven (hun gezichten zijn niet meer dan wat lijntjes). En 
ook hier is de ‘zichtlijn’ een diagonaal, maar nu opgaand (genezing, posi-
tief) in plaats van neergaand (arrogantie, negatief).

Tekenen met woorden

Ons probleem is dat wij ons een verhaal voorstellen zoals die prent van 
Doré: met alle details die wij nodig hebben om het voor ons voldoende le-

Rembrandt: Jezus bezwijkend onder het kruis
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vendig te maken. Maar veel verhalen in de Bijbel lijken meer op zulke illu-
straties, schetsen en cartoons als op de hierboven of de bladzijde hiernaast. 
Soms zijn ze inderdaad heel gedetailleerd, maar heel vaak zijn ze alleen 
maar geschetst (hoewel nog enigszins uitgewerkt) zoals die schetsen van 
Rembrandt, en weer andere zijn gereduceerd tot op het niveau van een 
cartoon. Maar altijd geven ze ons alle informatie die we nodig hebben. Al-
leen hebben wij nooit geleerd ze zo te lezen, hoewel we echte plaatjes wel 
degelijk zo kunnen zien. Dit boek wil u daarom, aan de hand van een aantal 
voorbeelden, laten zien hoe u zulke verhalen kunt lezen (en dus móet le-
zen) om er toch de lessen uit te halen die ze willen vertellen. Moge het 
daarom bijdragen aan uw begrip van hét Boek.

Rembrandt: De genezing van een melaatse
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DEEL 1

Rudolf Rijkeboer
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1. Tomas

wandelen met Jezus

Onze eerste ontmoeting is met de apostel Tomas (Thomas in andere verta-
lingen). Zijn naam is algemeen bekend in de wereld, maar dat is voorname-
lijk gebaseerd op een onverdiende reputatie. Want hij staat bekend als ‘de 
ongelovige Tomas’, een spreekwoordelijke uitdrukking voor ongeloof. Is 
dat terecht? We weten eigenlijk maar weinig over hem, want er is niet zo-
veel over hem geschreven. U zult wel voldoende bekend zijn met apostelen 
als Petrus, of Johannes, of Paulus. Maar Tomas? Commentatoren neigen 
ertoe hem te beschrijven als een zwartkijker en een aarts pessimist. Een 
schoolvoorbeeld eigenlijk van hoe je als christen níet moet zijn. 

Wat weten we over hem?

Misschien is hij voor u maar ‘gewoon één van de twaalf’. Maar wat we over 
hem weten geeft ons eigenlijk best wel een voldoende duidelijk beeld. Als 
we maar de moeite nemen dat zorgvuldig genoeg te bekijken. In de Bijbel 
vinden we de volgende vermeldingen:

1. Hij wordt in de synoptische evangeliën genoemd in de lijsten van de 
twaalf uitgekozen apostelen.

2. Hij wordt opnieuw vermeld in de lijst van de elf overgebleven apostelen 
in Handelingen 1.

3. Hij komt voor in de kortere lijst van zeven apostelen in Galilea.
4. Er zijn drie specifieke passages in het Evangelie van Johannes waarin 

hij een rol speelt.

De vermeldingen volgens de punten 1-3

De lijsten bij Matteüs, Marcus en Lucas vermelden alleen maar zijn naam, 
Tomas, zonder verdere details: hij was ‘gewoon maar één van de twaalf’. 
Gewoon maar een van de twaalf? Alle twaalf waren door Jezus zelf uitge-
kozen! Na een volle nacht in gebed, zoals we weten (Lucas 6:12). Alle 
twaalf (hooguit met uitzondering van Judas) moeten zij mannen met bui-
tengewone kwaliteiten zijn geweest. Wanneer we Tomas onwaardig noe-
men, hebben we daarmee kritiek op Jezus, of eigenlijk op God Zelf. Zijn 
naam is Aramees voor ‘tweeling’. Maar waar was dan zijn broer? Leefde die 
niet meer? Of had hij toch niet dezelfde gezindheid als Tomas? In elk geval 
was Tomas niet zomaar iemand. Handelingen 1:13 bevestigt dat, met uit-
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zondering van Judas, allen tot de laatste man daar nog waren, ook Tomas. 
En in het kortere lijstje in Johannes 21:2 vinden we hem als een van een 
kleinere kring van zeven rond Petrus in Galilea, wachtend op Jezus.

De vermeldingen in het Evangelie naar Johannes

Er staan echter drie passages in het Evangelie naar Johannes, die ons een 
blik gunnen in het karakter van Tomas. In de eerste en derde daarvan geeft 
Johannes de vertaling van zijn naam als Didymus (Grieks voor ‘tweeling’). 
Doet hij dat om hem wat meer gezicht te geven, als niet zomaar één van de 
twaalf? Of wil hij er inderdaad op wijzen, dat hij nog een tweelingbroer had 
die toch niet was uitgekozen? Is dit een subtiele weerklank van het principe 
dat, zelfs van een schijnbaar identiek paar, de een zal worden aangenomen 
en de ander achtergelaten (Matteüs 24:40 en 41)? Hij wordt in die drie ge-
vallen bij name genoemd, hoewel daar in de eerste twee gevallen geen 
speciale reden voor schijnt te zijn. Gegeven het feit dat niets in de Bijbel 
zomaar wordt vermeld, moet dit echter betekenen dat Johannes de aan-
dacht ergens op wil vestigen: let op deze man. Het is mogelijk een uitnodi-
ging de drie passages met elkaar te vergelijken, Laten we dat dan maar 
eens gaan doen.

Tomas in Johannes 11

In Johannes 11 vertelt Jezus zijn discipelen dat Hij naar Betanië wil gaan 
vanwege Lazarus. De twaalf (alle twaalf!) protesteren: het is te gevaarlijk. 
Dan wordt Tomas afzonderlijk bij name genoemd:

Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij 
maar gaan, om met Hem te sterven’. (Joh 11:16)

Gewoonlijk legt men de nadruk op de tweede helft van deze zin om zijn 
‘ingeboren pessimisme’ aan te tonen. Maar klopt dat? Het was echt niet 
veilig; dat hadden ze alle twaalf gezegd (vers 8). Ze wijzen op de eerdere 
pogingen Jezus te stenigen. En na de opwekking van Lazarus trekt Jezus 
zich meteen weer terug, kennelijk vanwege zijn veiligheid (Johannes 
11:54). De Joodse overheid gaat zelfs zover een plan te maken om ook La-
zarus te vermoorden, nota bene een man die God Zelf zojuist had terugge-
bracht uit de dood! Ze waren kennelijk zelfs bereid het tegen God Zelf op 
te nemen. Die neiging van machthebbers om te strijden tegen God Zelf, 
liever dan hun positie of hun opvattingen op te geven, zullen we in de vol-
gende ontmoetingen trouwens vaker tegenkomen. Dus de conclusie kan 
alleen maar zijn dat het echt niet veilig was. Op dat punt was Tomas geen 
pessimist, maar een nuchtere realist.
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En dan, let eens op wat hij niet zegt. Hij zegt niet: ‘als Hij wil gaan mag Hij 
alleen gaan; ik ga niet met hem mee’. Wat hij zegt is: ‘Laten ook wij maar 
gaan, om met hem te sterven’. Wat bedoelt hij daarmee? Ook Petrus was 
bereid met Jezus te sterven. Dat zei hij in zoveel woorden in de bovenzaal 
(Matteüs 26:31-35). Maar ook toen spraken ze allemaal zo; en toch wordt 
alleen Petrus bij name genoemd. Waarom? Kennelijk om ons voor te berei-
den op wat later zal gebeuren (zijn verloochening). In de reacties die we 
lezen in Johannes 11, wordt ook Tomas er zo uitgelicht. Is dat net zo’n ge-
val? Ja, want Johannes wil hier op dezelfde wijze de aandacht speciaal op 
hem vestigen, in verband met wat later gaat volgen. Maar nee, want in te-
genstelling tot Petrus stelt Tomas niet voor om zijn leven voor Jezus te ge-
ven; hij wil alleen maar sterven wanneer Jezus sterft. En het is ook niet zo’n 
impulsieve reactie als die van Petrus. Wat bedoelt hij dan? Tomas is er blijk-
baar volledig van overtuigd dat het leven zonder Jezus geen enkele waarde 
heeft. Zonder Hem is er geen ontsnapping uit de dood mogelijk: ‘Laten we 
eten en drinken, want morgen sterven we’. In Jesaja 22:13 werden deze 
woorden gesproken als een uiting van een volledig gebrek aan vertrouwen 
op God. Maar voor Paulus (1 Korintiërs 15:32) zijn ze de onvermijdelijke 
conclusie van een keiharde waarheid: zonder de opstanding (dat is: zonder 
de Verlossing) hebben we inderdaad geen hoop in dit leven. Dus in dat op-
zicht had Tomas opnieuw volledig gelijk; in dat geval kun je net zo goed nú 
sterven. Hij zag misschien nog niet de noodzaak van Jezus’ offerdood, of de 
onvermijdelijkheid van diens opstanding, maar zijn besef van de noodzaak 
van Jezus’ rol in de verlossing was volledig correct. Het was misschien nog 
te mistig om goed te zien, maar zijn radar werkte prima. Hij kon feilloos die 
ene correcte aanloopboei traceren (de eerste boei die je moet vinden om 
veilig een haven te kunnen binnenlopen). Dus: niks aarts pessimist, maar 
harde realist die bovendien ook nog eens geheel gelijk had.

En dat roept dan meteen een vraag op: heb ik, hebt u, net zo’n absoluut 
besef van de noodzaak van Jezus’ nabijheid? En indien niet: waarom niet? 
Dan moeten wij echt dringend een voorbeeld nemen aan Tomas’ geloof.

Tomas in Johannes 14

In Johannes’ verslag van de gesprekken in de bovenzaal probeert Jezus zijn 
discipelen te bemoedigen: 

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van 
mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een 
plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie 
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gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie tot mij nemen, en dan 
zullen jullie zijn waar Ik ben (Joh 14:1-3).

En Hij voegt daaraan toe: 
En waar Ik heenga, daarheen weten jullie de weg (Joh 14:4). 

Op basis van wat we nu van Tomas weten, kunnen we zijn reactie nu beter 
begrijpen: 

Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 
weg daarheen kunnen weten? (Joh 14:5).

Jezus’ woorden maken Tomas onzeker, ze bevallen hem niet. Laat Jezus 
hen dan toch alleen achter? Let op dat Jezus hem niet terecht wijst (anders 
dan Filippus meteen daarna: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en ken je me nog 
steeds niet, Filippus?’). Hij moet waardering hebben gehad voor Tomas’ 
houding, maar Tomas moet eerst nog meer leren. Jezus’ antwoord is daar-
om:

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader ko-
men dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader ken-
nen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien. 
(Joh 14:6)

Tomas vaart nog steeds in de mist, en nu dreigt ook nog het radarbeeld van 
de aanloopboei van zijn scherm te verdwijnen. Maar ook al begrijpt hij het 
niet, zijn besef van het belang van Jezus als Verlosser is nog altijd onver-
minderd groot.

Tomas in Johannes 20

In Johannes 20 bevinden we ons opnieuw in de bovenzaal. We lezen daar 
over de eerste verschijningen van Jezus aan zijn discipelen, na zijn opstan-
ding. Maar bij zijn eerste verschijning was Tomas er niet bij geweest 
(verzen 24 en 25). Kennelijk was hij de enige van de overgebleven elf die 
daar niet was. Waarom niet?

Nu we langzaamaan een begrip beginnen te krijgen van zijn overtuiging, 
kunnen we misschien een veronderstelling wagen. Blijkbaar is hij de enige 
van de elf die de volle omvang beseft van de ‘ramp’ die hen had getroffen: 
zonder Jezus zijn zij simpelweg ‘zonder hoop en zonder God in de wereld’. 
De anderen zoeken steun en troost bij elkaar voor het verlies van een dier-
bare, maar Tomas beseft dat er veel meer aan de hand is dan dat. Hij kan 
daar bij de anderen kennelijk niet mee terecht, en probeert het verlies in 
zijn eentje te verwerken. Hij laat zich later ook niet troosten door wat hij 
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voor een zinsbegoocheling van de anderen houdt; er staat te veel op het 
spel. Hij reageert als Achitofel (2 Samuël 17:23), die glashelder besefte dat 
er zonder God geen hoop was. Was het bij Achitofel zijn eigen schuld dat 
God niet aan zijn zijde stond, voor Tomas is het een ramp waar hij geen 
invloed op had, maar waar de gevolgen niet minder om zijn. Jezus was ge-
weest als ‘God (elohim) wandelend in hun midden’ (Genesis 3:8). Dat is nu 
voorbij, zoals het voorbij was voor Adam toen hij werd verdreven uit de 
hof. Wat rest is: ‘stof ben je, en tot stof keer je terug’ (vers 19).

En dan, een week later, staat daar plotseling zijn Verlosser! Wanneer we 
ten volle beseffen wat dat voor hem moet hebben betekend, begrijpen we 
ook de ware betekenis van zijn uitroep ‘Mijn Heer (adonai), en mijn God 
(elohim)!’ Het Hebreeuwse adonai duidt degene aan die je dient, of wilt die-
nen. Elohim duidt, naast God Zelf, ieder aan die God vertegenwoordigt: 
engelen, als hemelse boodschappers, maar ook priesters en koningen, aan-
gesteld om namens God mensen ten goede te leiden, de middelaars tussen 
God en Zijn volk. Dus dit is geen theologische beschouwing, dit is de kreet 
van vreugde van een man die plotseling beseft dat niet alle hoop is vervlo-
gen, dat de Jezus waar alles van afhing, leeft! Dit schreeuwt het uit dat de 
overwinning tóch is behaald. Hij had niet geloofd in wat hij zag als ijdele 
hoop, maar nu is hij overtuigd: zien was geloven...

De les voor ons

Johannes was tot geloof gekomen bij het lege graf met de lege grafdoeken 
(Johannes 20:8). Tomas moest Jezus zelf zien; maar toen dat gebeurde 
hoefde hij Hem niet meer aan te raken, zoals hij een week tevoren nog als 
voorwaarde had gesteld. Toen er nog mist hing was zijn radar feilloos ge-
weest, nu de mist was opgetrokken had hij niet durven vertrouwen op de 
visuele waarneming van anderen. Maar toen zijn eigen visuele waarneming 
die van de anderen verving, kon niets hem meer van dat geloof afbrengen. 
Al die tijd was er niets mis geweest met zijn waarneming van Jezus als Ver-
losser, en dus met zijn geloof dáárin. Zijn enige ‘tekortkoming’ was hooguit 
geweest dat hij iets te laat was overgeschakeld van zijn ‘radar’ naar norma-
le navigatie, door ‘zien, weten en vertrouwen’. We kunnen overigens in het 
voorbijgaan opmerken, dat Matteüs, Marcus en Lucas alle drie melding 
maken van de belijdenis van Petrus, kort vóór de verheerlijking op de berg; 
maar die ontbreekt bij Johannes. Moeten we dan aannemen dat deze belij-
denis van Tomas daarvoor in de plaats is gekomen?
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Jezus’ antwoord op Tomas’ reactie is echter een van de belangrijkste op-
merkingen in het Nieuwe Testament: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je 
(= ben je tot geloof gekomen)? Gelukkig zijn zij die niet zien en toch gelo-
ven.’ Dat moeten wíj dan zijn, dat geldt dan voor óns. Van ons wordt een 
geloof gevraagd dat nóg groter is dan dat van Tomas! En de les van deze 
drie passages in het Evangelie van Johannes is daarom: neem als voorbeeld 
het geloof van Tomas in de kracht van Jezus als Verlosser, en voeg daarbij 
het getuigenis van Johannes (dit verslag in zijn Evangelie) om ons te over-
tuigen van de werkelijkheid van zijn opstanding (‘de Heer is echt opge-
staan, en is aan Tomas verschenen’). Dan zal de radar van Tomas ook onze 
radar zijn, en zal zijn geloof daar staan als een enorme vuurtoren die ons de 
weg wijst. Dan kunnen we ons richten op zijn begrip vóór Jezus’ dood, en 
op zijn geloof in de werkelijkheid van zijn opstanding daarná.

Tomas een zwartkijker? Een aarts pessimist? Een twijfelaar en ongelovige? 
Niets daarvan: integendeel een lichtend voorbeeld voor allen die Jezus na-
volgen!

En vervolgens

Deze studie van wat de Bijbel heeft te vertellen over Tomas, de lessen die 
we kunnen leren door de drie vermeldingen bij Johannes zorgvuldig met 
elkaar te vergelijken, het inzicht dat we krijgen wanneer we ons afvragen 
wat er achter de schijnbaar simpele woorden nog kan schuilgaan – onder 
andere door ze te vergelijken met andere schriftpassages – dat alles zullen 
we hierna op dezelfde manier gaan toepassen op een aantal andere perso-
nen uit de Evangeliën en Handelingen. En we zullen zien dat ons dat veel 
kan vertellen over hun levens, hun achtergronden en hun geloof. Maar ook 
dat we daarin uiterst nuttige lessen kunnen vinden voor ons eigen leven in 
Christus.
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2. Nikodemus

de beslissende keuze

Onze tweede ontmoeting is er een met de schriftgeleerde Nikodemus. 

Wat weten we over hem?

Ook hem vinden we drie maal genoemd in het Evangelie van Johannes, in 
de hoofdstukken 3, 7 en 19. En na onze ontmoeting met Tomas, zouden we 
nu moeten beseffen dat dit een uitnodiging is ook deze drie vermeldingen 
met elkaar te vergelijken. Maar we zullen zien dat het ook nu niet bij verge-
lijken hoeft te blijven. Over hemzelf lezen we eigenlijk weinig. Hij was een 
Farizeeër en lid van de Joodse Raad, het Sanhedrin. Zijn naam is merkwaar-
digerwijs echter Grieks (Nikodèmos) en betekent ‘overwinnaar van het 
volk’. Maar dat is het zo ongeveer.

Nikodemus in Johannes 3

In Johannes 3 lezen we dat hij in het donker naar Jezus komt om met Hem 
te spreken. Er is wel gesuggereerd dat hij dat tijdstip koos om een rustig 
gesprek te kunnen hebben – wat uiteraard niet onmogelijk is. Toch lijkt het 
waarschijnlijker dat zijn voornaamste drijfveer de wens is geweest zich 
(nog) niet al te openlijk met deze prediker af te geven. We zullen later zien 
dat zijn laatste optreden plaatsvindt samen met een ander raadslid, Jozef 
van Arimatea, waarvan we lezen dat hij een discipel was, ‘maar in het ver-
borgene uit vrees voor de Joden’ (Johannes 19:38, NBG’51). In de geschie-
denis van de blindgeborene (ontmoeting 7 deel 1) lezen we ook dat mensen 
‘bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze ie-
dereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge (= de reli-
gieuze gemeenschap) zouden zetten’ (Johannes 9:22). En ook in Handelin-
gen lezen we dat er onder de bevolking vrees bestaat zich bij deze nieuwe 
groep aan te sluiten (5:13). En daarnaast lijkt het, tegen de achtergrond van 
het soort symboliek dat Johannes graag gebruikt, eveneens waarschijnlijk 
dat hij Nikodemus wil schilderen als iemand die begint in de duisternis van 
de nacht, en eindigt in het licht van de dag (Judas gaat bij Johannes in de 
omgekeerde richting).

Toch blijkt het een vruchtbaar gesprek. Weliswaar verwijt Jezus zijn bezoe-
ker een gebrek aan geestelijke diepgang (‘U bent een leraar van Israël, en 
deze dingen begrijpt u niet?’), maar Nikodemus toont zich wel degelijk een 
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gewillig luisteraar, die niet te trots is zich te laten leren. Hij was ook al met-
een begonnen met ‘Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God ge-
komen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen 
die u verricht’ (Johannes 3:2). Dus net als bij Tomas: aan zijn onderschei-
dingsvermogen lag het niet. En Jezus’ leer is inderdaad niet de meest een-
voudige. Vooral niet wanneer Hij zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen 
wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien’ (vers 3).

Wedergeboren

‘Wedergeboren worden’ is in het hedendaagse christendom een vertrouw-
de term, maar voor Nikodemus was hij splinternieuw: wat kon die prediker 
uit Nazaret ooit bedoelen met die vreemde uitspraak? Een volwassen mens 
kan toch niet terug in de baarmoeder, om vervolgens opnieuw het geboor-
teproces door te maken? Hij begreep hier echt helemaal niets van. Deze 
situatie is kenmerkend voor het Evangelie van Johannes: Jezus confron-
teert zijn gehoor met een uiterst provocerende uitspraak, om het daarmee 
te prikkelen tot dieper nadenken, en zo door te dringen tot diepere waar-
heden. Jezus begon zijn prediking met ‘Bekeer u en geloof het Evangelie’, 
wat een moderne vertaling ooit vertaalde met: ‘jullie moeten anders gaan 
leven’. Maar wat Jezus Nikodemus vertelt, gaat niet over een wat aange-
paste levensstijl: de verandering moet zo drastisch zijn dat het resultaat er 
op neerkomt als zou daar een volledig nieuw mens staan.

De apostel Paulus pakt dit beeld op in zijn brieven. Zo schrijft hij: 
Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat 
aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden … want 
wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. (Rom 6:6,7 NBG’51)

De mens die wij vroeger waren moeten we dus zelfs laten kruisigen, zoals 
Christus gekruisigd is en die misdadiger naast Hem! Niets minder dan dat is 
voldoende! Want die oude mens verdient slechts de dood wegens zijn zon-
de. In zijn brief aan Efeze gebruikt hij een iets ander beeld: de gelovigen 
moeten die oude mens afleggen, zoals je oude vuile kleren uitdoet, en de 
nieuwe mens aantrekken zoals je nieuwe schone kleren aantrekt:

Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opge-
ven en de oude mens … moet afleggen, dat uw geest en uw denken 
voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet 
aantrekken, die naar Gods wil geschapen is. (Efez 4:21-24)

Er mag dus geen spoortje oude mens achterblijven. Ook in zijn brief aan de 
Kolossenzen gebruikt Paulus dat beeld van vuile en schone kleren: 
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Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven ... nu u de oude mens en zijn 
leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die 
steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot in-
zicht komt (Kol 3:8-10).

Het zal dus duidelijk zijn dat van de gelovige een volledige inzet wordt ge-
vraagd: niets minder dan een totale verandering van mentaliteit en ka-
rakter (‘geest en denken’) is voldoende om een broeder of zuster in de Heer 
te worden. Maar gelukkig staan we daar niet alleen voor. In zijn gesprek 
met Nikodemus vertelt Jezus hem dat hij opnieuw geboren moet worden 
uit het ‘water van de doop en de vernieuwing door Gods geest’ (Johannes 
3:5). Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de situatie de volgende is:

 Met onze doop geven we aan dat onze ‘oude mens’ sterft, als recht-
vaardig oordeel over zijn zonde die kan niet blijven leven.

 Wanneer wij opstaan uit het doopwater (de doop was in die tijd nog een 
onderdompeling) wordt symbolisch een nieuwe mens geboren; maar 
die moet vervolgens nog wel opgroeien.

 Door vrijwillig die doop te ondergaan, geven we aan dat onze diepste 
wens is die nieuwe mens te worden, en te blijven. Dat eist strijd, omdat 
onze oude mens steeds probeert opnieuw bezit van ons te nemen. Wij 
moeten echter juist voortdurend vernieuwd worden naar Gods beeld.

 Omdat we die strijd zonder Gods hulp niet aan zouden kunnen, heeft 
God ons hulp beloofd door Zijn Geest. Alleen zo kunnen wij onze we-
dergeboorte ook in de praktijk waarmaken.

 Dat betekent dat we met die hulp dagelijks moeten, maar ook kunnen, 
strijden om Christus’ gezindheid tot de ónze te maken, en zo ‘tot in-
zicht’ te komen en toe te groeien naar zijn voorbeeld.

Helaas heeft zich in een deel van het christendom sindsdien de visie ont-
wikkeld dat ‘wedergeboorte’ iets is dat je overkomt, wanneer God je de 
Heilige Geest schenkt. Wedergeboorte is dan iets dat God aan ons doet, 
iets waarvoor je zelf niets hoeft te doen, maar dat je ontvangt, en waar je 
(extreem gesteld) alleen maar op hoeft te wachten. Terwijl de leer van Je-
zus en de apostelen duidelijk maakt dat wedergeboorte iets is dat we zelf
moeten doen, met al onze inzet; waarbij we dan, wanneer we dat inder-
daad met alle inzet doen, Gods bijstand door Zijn Geest mogen verwach-
ten. Jezus’ woorden tot Nikodemus waren daarom geen uitleg van een aca-
demisch theologisch begrip, maar een ernstige waarschuwing.
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Nikodemus in Johannes 7

In Johannes 7 vinden we de eerste, nog vrij milde, confrontatie tussen Niko-
demus en zijn mederaadsleden. Om de situatie goed voor ogen te hebben, 
inclusief dat waarvan Johannes verwacht dat we het tussen de regels door 
zullen lezen, is het van belang dat we onze blik niet te veel laten beperken 
door de indeling van de tekst in hoofdstukken en alinea’s in onze Bijbels. 
We lezen in vers 31 dat de menigte ertoe begint te neigen in Jezus de Mes-
sias te zien. De ‘opperpriesters’ en de Farizeeën (dat betekent waarschijn-
lijk het Sanhedrin) sturen dan leden van de tempelpolitie om Hem te arres-
teren (vers 32), maar deze komen met lege handen terug (ver 45). Hun ver-
ontschuldiging is dan: ‘Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens 
spreekt!’ Zij waren kennelijk zozeer in de ban van Zijn prediking geraakt 
dat zij er niet toe hadden kunnen komen Hem daadwerkelijk te arresteren.

Later, wanneer zij Hem wél gevangen hebben genomen, en Hij voor de 
Raad (het Sanhedrin) verhoord wordt, herinnert Jezus hen daar weer aan. 
Wanneer de hogepriester Hem ‘naar zijn leer’ vraagt, wijst Jezus op het ab-
surde van deze vraag:

Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onder-
richt gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synago-
gen en in de tempel, en nooit heb Ik iets in het geheim gezegd. Waarom 
ondervraagt u Mij? (Joh 18:20,21).

En dan wijst Hij op de voor de hand liggende conclusie: dat moet je niet aan 
mij vragen, maar aan hen die getuige zijn geweest van mijn prediking:

Vraag hun, die gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, de-
zen weten, wat Ik gezegd heb (Joh 18:21, NBG’51).

De NBV mist hier het punt waar het om gaat, wanneer hij vertaalt: ‘Vraag 
het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd 
heb’. Dat zou verwijzen naar willekeurige mensen die zich ergens in de stad 
of daarbuiten zouden bevinden. Maar dat woord ‘dezen’ (Grieks: houtoi) 
wijst op mensen die daar aanwezig zijn. Het woord houdt (volgens mijn 
vroegere gymnasiumleraar) een handgebaar in: dezen hier. En wie Hij aan-
wees, kunnen alleen maar die leden van de tempelpolitie zijn, die toen 
enorm onder de indruk waren van zijn woorden! En die weten ook meteen 
precies waar Hij op doelt, en ze beseffen heel goed dat hij daarin gelijk 
heeft, maar hebben er tegelijkertijd absoluut geen behoefte aan om inder-
daad als getuigen te moeten optreden. En wat doe je dan? Dan ga je slaan:
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Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een 
klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoor-
den?’ (vs. 22).

Maar Jezus houdt voet bij stuk:
Als Ik iets verkeerds gezegd heb [toen, op die dag in de tempel], zeg dan 
wat er verkeerd was, maar als het juist is wat Ik heb gezegd, waarom 
slaat u Me dan? (vs. 23).

Maar terug naar die dag van toen. Als de dienaren met lege handen terug 
zijn gekomen, en met hun excuus daarvoor, is het verwijt van hun bazen:

Hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of 
Farizeeër tot geloof in Hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet 
kent – vervloekt zijn ze! (Joh 7:47-49).

Geen enkele? Maar daar was toch Nikodemus, die eerder had toegegeven: 
‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is’? En inderdaad:

Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun 
eigen kring, zei: ‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord 
is en als bekend is wat hij heeft gedaan?’ Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij 
soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea 
geen profeet kan komen’. (Joh 7:50-52)

Het uiterlijke conflict tussen Nikodemus en de rest van de Raad is nog niet 
erg heftig. Nikodemus verdedigt Jezus niet echt, maar verzet zich wel te-
gen hun overhaaste conclusies, of eigenlijk tegen hun politieke aanpak: dit 
is niet volgens de Wet, collega’s! Maar hun tegenargument is schijnbaar 
gebaseerd op de Schrift: de Messias zou uit Bethlehem komen, niet uit Ga-
lilea. En dus moet dit wel een bedrieger zijn. Op dat type tegenargument 
komen we in Ontmoeting 5-3 van dit Deel nog terug. Nu gaat het om het 
volgende.

Onder het oppervlak begint zich een ander conflict af te tekenen. Nikode-
mus had als motief voor zijn aanvaarding van Jezus gezegd: ‘… want alleen 
met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U ver-
richt’ (Johannes 3:2). Hij had zich laten overtuigen door ‘de tekenen van 
een profeet’ die Jezus onder hen had getoond. Ook de menigte in de tem-
pel had zich zo laten overtuigen. In Johannes 9 zou ook de blindgeborene 
zo reageren, maar dat komt pas in ontmoeting 6 van dit deel. De oversten 
van het volk hebben echter een andere agenda. Zij zijn bezorgd over de 
politieke kanten van de zaak. Die prediker uit Nazaret is een politiek risico. 
En juist dat was de reden geweest om hun tempelpolitie uit sturen:
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Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want, ‘zeiden ze, 
‘wanneer de Messias komt, kan die toch niet meer wondertekenen ver-
richten dan deze man heeft gedaan’ [ook zij reageren dus op de 
‘tekenen’]. Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over 
Hem gesproken werd, stuurden zij en de hogepriesters dienaren om 
Hem te arresteren. (vzn 31,32)

Jezus’ komst dwingt de mensen tot een keuze: voor of tegen Hem. Dat as-
pect vinden we in elk van de Evangeliën (en in elke volgende ontmoeting). 
De keuze van de leiders wordt echter niet bepaald door godsdienstige 
maar door politieke motieven. En daar wordt dan het meest geschikte ar-
gument bij gezocht. Want Jezus had zelf nooit beweerd de Messias te zijn, 
dus dat zou eigenlijk geen rol mogen spelen. Maar het was wel de gemak-
kelijkste aanklacht, vandaar ook die hardnekkige poging, later bij zijn ver-
hoor, om Hem die uitspraak alsnog te ontlokken. Maar Nikodemus laat zich 
duidelijk overtuigen door de ‘tekenen’ en verzet zich tegen deze politieke 
aanpak. Dus, al komt hij er nog niet zo openlijk voor uit, hij beweegt zich 
onmiskenbaar in de goede richting.

Jozef van Arimatea

Net als bij Tomas, komt ook de situatie van Nikodemus in de derde vermel-
ding tot een crisis, het moment van de definitieve beslissing. Maar de pas-
sage begint met de introductie van een ander personage: Jozef van 
Arimatea. Daarom moeten we hier eerst aan hem wat aandacht besteden.

Alle vier evangelisten noemen hem als de man die Jezus heeft begraven. 
Marcus en Lucas beschrijven hem als een invloedrijk man, en een vooraan-
staand lid van het Sanhedrin, waarbij zij echter nadruk leggen op zijn cor-
recte geloof en zijn rechtvaardigheid. In tegenstelling tot Nikodemus lijkt 
hij echter geen schriftgeleerde te zijn geweest. Matteüs en Johannes noe-
men hem vervolgens een discipel van Jezus, maar Johannes voegt er aan 
toe dat hij dat in het verborgen was ‘uit vrees voor de Joden’. Bij deze twee 
ligt er ook, direct of indirect, nadruk op Jozefs rijkdom. Dat moeten we dan 
kennelijk lezen als een vervulling van Jesaja: ‘zijn laatste rustplaats was bij 
de rijke’ (Jesaja 53:9). Maar alle vier vermelden zij dat hij afkomstig was uit 
Arimatea. Deze plaats ligt in het noorden van Judea, tegen de grens met 
Samaria, op de overgang van het Judese bergland naar de kustvlakte. Het 
wordt gewoonlijk geïdentificeerd met het Rama, waar de richter Samuël 
vandaan kwam. Opnieuw: niets in zo’n verhaal staat er zonder goede re-
den. En de meest voor de hand liggende conclusie die we hier uit lijken te 
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moeten trekken, is dat het priesterschap in deze dagen is afgezakt tot het 
meer dan schandalige niveau van dat ten tijde van Eli en zijn zonen, zoals 
beschreven in de eerste hoofdstukken van het boek 1 Samuël. En dat God 
daar wat aan gaat doen, zoals Hij dat destijds deed door Samuël. Samuël 
was toen actief geweest bij de instelling van het koningschap van David, en 
deze daad van Jozef is de eerste stap op weg naar het koningschap van de 
‘grote Koning’ uit het huis van David.

Nikodemus in Johannes 19

Johannes noemt als enige de aanwezigheid van Nikodemus bij de begrafe-
nis. Hij brengt een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid specerijen mee (100 
‘pond’ = ca. 35 kg) waaronder het buitengewoon kostbare mirre. Blijkbaar is 
ook hij dus niet onbemiddeld. Verder worden alleen wat bijzonderheden 
medegedeeld over de exacte wijze van begraven. Maar er zijn ook dingen 
die weliswaar niet gezegd worden, maar die we wel zelf kunnen bedenken.

In het vorige hoofdstuk had Johannes van de leden van de Raad gezegd: 
‘Zij brachten Jezus dan van [het huis van de hogepriester] Kajafas naar het 
gerechtsgebouw [van Pilatus]. En het was vroeg in de morgen; maar zelf 
gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen, om zich niet te verontreinigen, 
maar het Pascha te kunnen eten’ (Johannes 18:28). Bij het aanbreken van 
de dag op deze belangrijke Joodse feestdag waken zij er nog zorgvuldiger 
dan anders voor zich niet te verontreinigen. En zelfs het betreden van een 
‘heidens’ gebouw zou tot zulke verontreiniging leiden. Weliswaar niet vol-
gens de Wet, maar wel volgens hun eigen uitbreiding daarvan. Maar Jozef 
en Nikodemus verontreinigen zich bij deze begrafenis aan een dode, wat ze 
ook volgens de Wet zal uitsluiten van het vieren van het Pascha. Jozef was 
een discipel van Jezus, maar in het verborgene. Nikodemus was overtuigd 
dat Jezus de Messias was, maar liep er niet mee te koop. Nu moesten ze 
noodgedwongen kiezen, kleur bekennen. Bleven ze ‘voorzichtig’, en lieten 
ze de begrafenis over aan anderen? Of volgden ze hun drang om aan Jezus 
tenminste nog die laatste daad van liefde te bewijzen, en daarmee te ver-
hinderen dat zijn lichaam met dat van de beide andere gekruisigden op de 
vuilstort in het Hinnomdal zou worden gegooid, om eventueel zelfs daar te 
worden verbrand (vergelijk Jesaja 53:9)? Die laatste keuze zou betekenen 
dat zij elke mogelijkheid om dat Joodse feest nog te vieren zouden opge-
ven. Maar ze zouden ook hun plaats in de Raad daarmee opgeven, want de 
Raad zou heel snel weten wat zij hadden gedaan (die verzocht meteen de 
volgende dag Pilatus het graf te bewaken, dus ze wisten toen al dat dat het 
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graf van Jozef was). De kruisiging zette hen voor het blok: ze moesten nog 
daar en dan beslissen waar hun werkelijke loyaliteit lag, en daar nog open-
lijk voor uitkomen ook. En dat was uiteindelijk precies wat ze deden, luid en 
duidelijk.

Samenvatting

Hoewel er dus over Nikodemus maar drie korte fragmenten zijn, respectie-
velijk 12, 3 en 5 verzen lang, en uitsluitend bij Johannes, is er toch een volle-
dig beeld van een discipel. Johannes beschrijft achtereenvolgens de erken-
ning van Jezus’ identiteit (gevolgd door onderwijs), de afweging dat die 
erkenning niet zonder gevolgen kan blijven, en tenslotte de definitieve keu-
ze (ondanks de daar onvermijdelijk aan verbonden gevolgen). Dat is ook in 
bredere zin de invalshoek van Johannes’ Evangelie. Daarin zijn namelijk 
heel globaal drie fasen te onderscheiden:

 De scheiding tussen hen die, op basis van zijn tekenen, in Hem geloven 
en hen die alles liever bij het oude willen laten.

 Versterking van het geloof van hen die in Hem geloven.
 De verkondiging dat zij die Hem hebben aangenomen, zullen leven 

door zijn dood, mits zij bereid zijn dat geloof te belijden.

En dat is dus ook wat we hier, in verkorte vorm, zien geïllustreerd in het 
discipel worden van deze schriftgeleerde Nikodemus.

Andere schriftgeleerden

Dit brengt ons overigens op de vraag waarom we hier in de andere Evange-
liën dan geen sporen van vinden. Vrijwel overal vinden we daar de schrift-
geleerden genoemd als degenen die het volk op een dwaalspoor brengen. 
In Matteüs 23 vinden we zelfs een lange aanklacht van Jezus tegen hen: 
‘Wee u Farizeeën en schriftgeleerden …’ En Hij stelt daar dan zijn eigen toe-
komstige ‘schriftgeleerden’ tegenover, wanneer Hij tot hen zegt: 

Dat is de reden waarom Ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar 
jullie zal sturen. (Mat 23:34)

Het volgen van Jezus

Maar toch blijken we iets opvallends te vinden in het Matteüs Evangelie:
En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zei: Meester, ik zal U vol-
gen, waar U ook heengaat. En Jezus zei tot hem: De vossen hebben ho-
len en de vogelen van de hemel nesten, maar de Zoon des mensen heeft 
geen plaats om het hoofd neer te leggen. (Mat 8:19,20, NBG’51)
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Meestal wordt dit zo opgevat, dat Jezus de man hier vertelt dat hij niet be-
seft wat het feitelijk inhoudt Hem te volgen, en dat het daarbij blijft. Dat 
lijkt ook te worden ondersteund door het meteen daarop volgende inci-
dent, waarin iemand anders eveneens lijkt aan te bieden Hem te volgen, 
maar pas vanaf de tijd dat hij niet langer belast is met de zorg voor zijn ou-
de vader (want dat is wat hij bedoelt, wanneer hij zegt: ‘sta mij toe eerst 
mijn vader te begraven’). Maar bij zorgvuldiger bestudering zien we dat die 
twee incidenten eerder bedoeld zullen zijn als tegenstellingen dan als pa-
rallellen. Die tweede man wordt aangeduid als iemand die juist al een van 
zijn discipelen is. Hij volgt Jezus al, maar wil daar weer vanaf, met het argu-
ment dat hij, zolang zijn vader nog leeft, eigenlijk niet weg kan:

Een ander echter, een van zijn leerlingen, zei: ‘Heer, sta me toe eerst 
terug te gaan om mijn vader te begraven [= totdat mijn vader gestorven 
en begraven is]’ (Mat 8:21).

Maar dat lijkt meer een excuus dan de werkelijke reden, want Jezus’ ant-
woord is: ‘Volg mij en laat de doden hun doden begraven’ (vers 22). Die 
‘doden’ zijn hier mensen die ‘geestelijk dood’ zijn, dat wil zeggen: mensen 
die het Evangelie niet aannemen. Kennelijk zijn er nog anderen (broers van 
de man?) die voor de oude vader kunnen zorgen, en weet Jezus dat. Maar 
dat woordje dat de NBV weglaat, maar dat ik hier (net als de NBG’51) weer-
geef met ‘echter’ (Grieks: de), duidt op een tegenstelling met het vooraf-
gaande. Enerzijds is er die schriftgeleerde, nota bene iemand uit de groep 
die verder overal zijn grootste tegenstanders zijn, die Hem wil gaan volgen. 
En anderzijds is er iemand die Hem nu al ‘volgt’, maar daar eigenlijk wel 
weer van af wil, maar dat niet openlijk durft toe te geven. Jezus wijst die 
schriftgeleerde absoluut niet af; Hij waarschuwt hem alleen dat de weg, die 
hij zegt te hebben gekozen, geen gemakkelijke zal zijn. Zijn antwoord lijkt, 
onder andere, te verwijzen naar Psalm 84:3 en 4: ‘Zelfs de mus vindt een 
huis en de zwaluw een nest … bij Uw altaren, HEER van de hemelse mach-
ten … Gelukkig wie wonen in Uw huis’. Alsof Hij hem wil waarschuwen dat 
Hem volgen uiteindelijk zal betekenen: uit de religieuze gemeenschap wor-
den gestoten en niet meer in deze tempel kunnen aanbidden. Zoals we la-
ter zullen zien, was dat al het lot van Zacheüs (ontmoeting 5-1 van deel 1) 
en, zij het om een andere reden, van die kamerling uit Ethiopië 
(Ontmoeting 5-2 van dit deel).

De overwinnaar

In Matteüs 13, dat hoofdstuk met al die gelijkenissen, gaat het eerst over 
verschillende reacties op de boodschap van het Evangelie. Vervolgens ver-
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telt Jezus twee korte gelijkenissen over mensen die een schat vinden, de 
ene onverwacht in een akker (alsof Hij nog even wil aansluiten bij de vorige 
gelijkenissen over akkers) en de andere als resultaat van een bewuste 
speurtocht. In de Bergrede had Hij zowel dat woord ‘schat’ (6:21) als dat 
woord ‘parel’ (7:6) gebruikt voor de weg van het Evangelie. Maar na nog 
een gelijkenis over de scheiding tussen aangenomen worden en verworpen 
worden bij het oordeel, zegt Hij plotseling, als een soort conclusie:

Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het 
Koninkrijk van de hemel, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voor-
raad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt (Matt 13:52).

Waarom heeft Hij het hier ineens over een schriftgeleerde? Geldt dat dan 
niet voor iedere Jood? En welke schriftgeleerde zou er nu een discipel van 
Hem worden? Kent Hij er een, en is dat dan die man van Mattteüs 8:19? Het 
lijkt aannemelijk dat we hier een niet bij name genoemde Nikodemus heb-
ben! Hij was oprecht, bezat het juiste inzicht, maar moest nog leren wat de 
onvermijdelijke gevolgen zouden zijn van dat inzicht. Dat moest nog groei-
en, maar dat heeft ten slotte inderdaad vrucht gedragen. Na de geschiede-
nis van die ‘rijke jongeman’ aan wie Jezus vertelde dat hij alles zou moeten 
opgeven, lezen we:

Daarop vroeg Petrus: ‘Wíj (nadruk!) hebben alles achtergelaten en zijn U 
gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’ Jezus zei tegen hen: … ieder die 
broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft ach-
tergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen 
en deel krijgen aan het eeuwige leven. (Mat 19:27-29)

Als hij beseft dat de keuze onontkoombaar is geworden, geeft ook Nikode-
mus, in tegenstelling tot de meeste van zijn collega’s, alles op en kiest de 
goede kant, en hij schaart zich daarmee onder de ‘overwinnaars van het 
volk’. En daarna verdwijnt hij weer uit ons gezichtsveld, maar de les die hij 
achterlaat is gebleven, voor alle volgende generaties.
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3. Lucas

de weg van het kruis

Onze derde ontmoeting hebben we niet direct met een persoon, maar met 
een verslag: het Evangelie van Lucas. Lucas was een niet-Jood, een 
‘heiden’. En hij schrijft voor andere niet-Joden, zoals wij. Dat maakt het 
voor ons soms wat eenvoudiger; maar ook weer niet al té, want we moeten 
er ook bij hem steeds op bedacht zijn dat het niet uitsluitend gaat over wat 
er wordt verteld, maar net zoveel (of meer) over hoe dat wordt verteld. Het 
Evangelie van Lucas gaat over discipelschap, en wanneer we zijn bood-
schap volledig tot zijn recht willen laten komen, doen we er goed aan het 
ook vanuit die invalshoek te lezen. Lucas was lange tijd een vaste begelei-
der van de apostel Paulus. En zoals het Evangelie van Marcus soms wordt 
aangeduid als het Evangelie van Petrus, zo zouden we dat van Lucas mis-
schien kunnen aanduiden als het Evangelie van Paulus. In zijn inleiding 
geeft Lucas aan, dat je alleen een Evangelie kunt schrijven of verkondigen 
op basis van ooggetuigenverslagen (zoals ook Petrus aangeeft in Handelin-
gen 1:21 en 22). Maar Lucas was zelf geen ooggetuige geweest, dus moest 
hij te rade gaan bij mensen die dat wel waren, zoals hij ook duidelijk aan-
geeft. Lucas heeft nóg een boek geschreven: Handelingen. Dat blijkt al di-
rect uit een vergelijking van de inleidingen op beide boeken. En vooral voor 
het tweede deel van Handelingen zal Paulus zijn voornaamste bron zijn 
geweest, uiteraard voor zover hij er zelf niet al bij was.

Een ooggetuigeverslag

Het Evangelie naar Lucas behoort tot de meer bekende delen van de Bijbel. 
Ooit werd er jaarlijks, met kerst, uit voorgelezen door onze toenmalige vor-
stin. Inclusief die befaamde uitdrukking over de herders: ‘en zij vreesden 
met grote vreze’ (Lucas 2:9). Die uitdrukking komt zo uit de Statenverta-
ling, en vrijwel iedereen denkt dan: ‘ja typisch Oudnederlands’. Maar dat is 
het helemaal niet, want het staat letterlijk zo in het origineel. De achter-
grond van deze  zegswijze is het feit dat het Hebreeuws geen overtreffende 
trap kent. Daarom lezen we ook van ‘de God der goden’ en ‘het heilige der 
heiligen’ (dat het Engels overigens terecht aanduidt als ‘het allerheiligste’), 
maar wel van het Hooglied, waar het Engels ‘het lied der liederen’ heeft. 
Het zou daarom meer in de geest van de NBG’51 zijn geweest om het te 
vertalen met: ‘zij waren zeer bevreesd’. Maar het was inmiddels zo’n staan-
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de uitdrukking in onze taal geworden, dat de vertalers het kennelijk niet 
aangedurfd hebben dat te wijzigen.

Maar … dit is het Nieuwe Testament, en dat is geschreven in het Grieks, 
niet in het Hebreeuws. En het Grieks kent wel degelijk een overtreffende 
trap. Vanwaar dan toch die uitdrukking? Welnu, dit is een zogenaamd 
‘Hebraïsme’, een Hebreeuwse wijze van zeggen in de Griekse tekst. Zoals 
wij in het Nederlands Germanismen kennen (op het Duits gebaseerde zegs-
wijzen) en Anglicismen (uit het Engels) en zelfs Gallicismen (uit het Frans). 
Je vindt zo’n Hebraïsme af en toe in het Nieuwe Testament, wanneer een 
schrijver Grieks schrijft maar Hebreeuws denkt. Maar … Lucas was geen 
Hebreeër, hij was een Griek. Hoe komt dan toch dat Hebraïsme in zijn 
tekst? Bij mijn weten vinden we dat maar hoogst zelden. Maar dan kan dat 
slechts tot één conclusie leiden: hij citeert hier een ooggetuige, en die oog-
getuige was wel degelijk van Hebreeuwse oorsprong.

Lucas de evangelist

Lucas was zelf geen ooggetuige. Hij wijst daar nadrukkelijk op in de aanhef 
van zijn Evangelie (Lucas 1:1-3, NBG’51):

Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen … zoals … zij, 
die van het begin aan ooggetuigen … geweest zijn, ben ook ik tot het 
besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nage-
gaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen.

Maar hij heeft wel alles van het begin af nauwkeurig nagegaan. En hoe zou 
je dat dan doen? Uiteraard door mensen te interviewen die zelf wel getui-
gen waren geweest. We weten dat hij onder het reisgezelschap was dat 
met Paulus naar Jeruzalem kwam. En we weten ook dat hij er twee jaar la-
ter weer bij was, toen Paulus vanuit Ceasarea op transport werd gesteld 
naar Rome. Algemeen wordt aangenomen dat Lucas die twee jaar heeft 
gebruikt om zijn bronnen te vinden en te ondervragen. Dus hoeft het ons 
eigenlijk ook helemaal niet te verbazen wanneer we daar de sporen van 
terugvinden in zijn verhaal.

Maar dan is de volgende vraag uiteraard: wíe was die Hebreeuwse getuige 
dan? Eén van de herders? Dat zou natuurlijk kunnen. Maar hij zou, meer 
dan 60 jaar na dato, zo’n herder alleen hebben opgezocht wanneer hij van 
die gebeurtenis had geweten. En hoe zou hij dat geweten hebben? Nie-
mand anders heeft dat verhaal. En waar vindt je die man dan? Dan denk je 
toch eerder aan iemand anders: Maria. Zou je niet juist bij haar beginnen? 
Het verhaal begon immers met haar, dat kan iedereen bedenken. En als zij 



32 

nog leefde, zou het ongetwijfeld ook bekend zijn waar ze te vinden was. 
Dat weten wíj trouwens ook: bij Johannes in huis (zie Johannes 19:27). Zou 
ze nog in leven zijn? Als we aannemen dat Maria hooguit 20 was toen Jezus 
werd geboren, moet ze toen globaal tussen de 80 en de 85 jaar oud zijn ge-
weest. Dat is oud, maar niet onmogelijk. En ze zal blij zijn geweest om, nu 
haar leven toch wel ten einde liep, dat verhaal nog een keer te kunnen ver-
tellen, en nog wel aan iemand die van plan was dat alsnog op schrift te stel-
len. Maria was er weliswaar niet bij toen die engelen aan de herders ver-
schenen, maar de herders hebben het haar wel allemaal verteld (Lucas 
2:17). En we lezen: ‘Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in 
haar hart’ (vers 19). En dat blijkt: meer dan 60 jaar later weet ze het zich 
nog tot in alle details te herinneren.

De synoptische evangeliën

We weten dat elk van de evangelisten zijn eigen verhaal vertelt. En dat 
Matteüs en Lucas daarbij waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van dat 
van Marcus, dat algemeen voor het oudste wordt gehouden. Dat Evangelie 
van Marcus begint met het optreden van Johannes de Doper.

Matteüs laat dat echter voorafgaan door het geslachtsregister van Jozef 
(de lijn van ‘wettelijke’ troonopvolgers), Gods opdracht aan Jozef om Maria 
(ondanks haar zwangerschap) niet te verstoten (zodat de koninklijke erfop-
volging kon overgaan op haar kind), de komst van de wijzen uit het oosten 
om de koning van Jeruzalem te erkennen (boven de koningen van Babel, 
die intussen niet meer bestonden) en de machtsstrijd om het koningschap 
(dat wil zeggen: Herodes’ poging deze rivaal uit de weg te ruimen) gevolgd 
door de vlucht naar Egypte. Dat heeft allemaal te maken met het doel van 
Matteüs, die Jezus beschrijft als de beloofde koning.

Maar Lucas laat het optreden van Johannes de Doper voorafgaan door de 
aankondiging van de geboorte van Johannes en zijn feitelijke geboorte, de 
aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria, de lofzangen van Ma-
ria en Zacharias, de geboorte van Jezus en de verkondiging daarvan aan de 
herders, het voorstellen van de pasgeboren Jezus in de tempel, en het eer-
ste bewuste bezoek van de twaalfjarige Jezus aan de tempel. Dat zijn alle-
maal zaken die Maria zou weten, en tegelijkertijd dingen die we nergens 
anders vinden. En tweemaal lezen we dat zij ‘al deze woorden in haar hart 
bewaarde’. Het zal duidelijk zijn: dit is haar verhaal!

Die uitdrukking ‘in haar/zijn/hun hart’ vinden we in een of andere vorm bij-
na 20 maal in het Nieuwe Testament, in allerlei verband. Maar in de brief  
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aan de Hebreeën zien we die twee keer gebruikt voor het Woord van God, 
dat God, als deel van het nieuwe verbond, zijn gelovigen in het hart zal leg-
gen. Ook Paulus gebruikt die uitdrukking zo. Anderzijds vinden we die in 
Openbaring voor de hoogmoed van de vrouw op het beest, de valse bruid, 
die haar eigen overleggingen in haar hart koestert, en niet die van God.

Het Evangelie van Lucas

We wezen er hiervóór al op: elke evangelist wil de lezer iets leren. Hij ver-
telt een verhaal dat hij heeft samengesteld uit het (vele) beschikbare mate-
riaal. Dat verhaal moet zijn boodschap duidelijk maken. Gebeurtenissen die 
aan dat begrip geen bijdrage kunnen leveren, laat hij weg, want hij schrijft 
geen historisch verslag maar een Evangelie. En Johannes vertelt, net als 
Lucas, ook wat het doel is dat hij ermee voor ogen heeft: 

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, 
die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft 
dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven, 
leeft door zijn naam. (Joh 20:30,31)

Hij vertelt dus duidelijk dat hij een selectie heeft gemaakt, en waarom. Dat 
je om je doel te bereiken wel móet selecteren. En dat deed hij dus ook; 
evenals Lucas.

Een voorbeeld. 

Bij Lucas vinden we, bijvoorbeeld, het verhaal van Jaïrus, die wanhopig bij 
Jezus komt en Hem smeekt zijn dochtertje, dat op sterven ligt, te genezen. 
Maar als Jezus op weg gaat, wordt Hij onderweg opgehouden door een 
vrouw met bloedvloeiing. Dan gebeurt wat Jaïrus vreesde: een van zijn die-
naren komt met de boodschap ‘uw dochter is gestorven, val de Meester 
niet langer lastig!’ (Lucas 8:49). In Lucas’ verslag voelen we Jaïrus’ wan-
hoop. Als Jezus nu maar sneller was geweest. Dat van die vrouw had kun-
nen wachten, die was al heel lang ziek, dat had geen haast. Maar voor zijn 
dochter was het een zaak van ‘elke minuut telt’. En dat is dan het moment 
waarop Jezus hem maant geloof te hebben: ‘Wees niet bang, maar geloof, 
dan zal ze worden gered’ (vers 50). Het Evangelie van Lucas is het Evange-
lie van de eisen van discipelschap, en Jaïrus moet leren geloof te hebben, 
en te tonen. 

Matteüs benadrukt in zijn Evangelie het koningschap van Jezus, en dus 
geeft hij een kortere versie van dat verhaal. We vinden daarin niets van 
Jaïrus’ ongeduld, gevolgd door zijn diepe teleurstelling wanneer het lijkt 
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alsof al zijn moeite vergeefs is geweest, omdat het nu te laat is. Want de 
nadruk ligt daar niet op hem, maar op het feit dat Jezus óók macht heeft 
over de dood. Daarom vermeldt hij ook niet nadrukkelijk dat Jaïrus’ doch-
ter nog leeft wanneer hij komt, en dat hij pas onderweg hoort dat ze is ge-
storven. En dus is Jaïrus’ vraag in de versie van Matteüs: ‘Mijn dochter is 
zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en zij zal le-
ven’ (Matteüs 9:18). Want dan hoeft hij verderop niet uit leggen dat ze pas 
later gestorven is. Naar onze maatstaven is dat onjuist: ze was toen immers 
nog in leven, en uit het verslag van Lucas blijkt toch duidelijk dat hij van 
mening was dat Jezus haar alleen kon genezen zolang ze nog leefde. Maar 
zo werkt dat niet in de Bijbel. Het is geen modern politieverslag over een 
verkeersongeluk. Voor Matteüs’ verslag doet het moment van haar sterven 
niet ter zake, het gaat alleen om Jezus’ kracht haar weer op te wekken. En 
dus heeft hij er geen moeite mee Jaïrus’ vraag zodanig aan te passen, dat 
het de aandacht niet afleidt van waar het hem om gaat. Daarom begon 
Matteüs zijn Evangelie ook met die machtsstrijd tussen Herodes en die 
nieuwgeboren koning. Omgekeerd vinden we bij Lucas juist weer niets 
over de hele vlucht naar Egypte. Daar leest het alsof zijn ouders recht-
streeks van Bethlehem teruggingen naar Nazaret. Dat is geen fout in zijn 
verslag, zoals een moderne ‘schriftgeleerde’ ergens schreef, want 
(nogmaals) hij schrijft geen geschiedenis en geen biografie. Dat ‘ommetje’ 
via Egypte speelt in zíjn verhaal geen rol, dus dat laat hij gewoon weg.

De citaten

Maar wanneer Lucas het Evangelie is van discipelschap, waarom besteedt 
hij dan juist wel zoveel aandacht aan, bijvoorbeeld, dat voorstellen van de 
pasgeborene in de tempel. Dat kan immers niet de bedoeling hebben wat 
historische bijzonderheden toe te voegen, of om Maria de kans te geven 
ook dat aspect van haar verhaal in een Evangelie kwijt te kunnen. Hij moet 
in dat verhaal iets belangrijks gezien hebben, evenals Maria zelf trouwens, 
die zich immers meer dan 60 jaar later nog precies wist te herinneren wat 
daar was gebeurd. En waarom die nadruk op de situatie van de herders? 
Laten we daar eens wat beter naar kijken.

Eerst die herders. We lezen dat de engel had gezegd: 
Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele 
volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David 
voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer (Luc 2:10,11).

Dat woord ‘Messias’ (‘Christus’) zou voor Maria niet onverwacht zijn geko-
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men, dat had de engel Gabriël haar al verteld. Maar dat woord ‘redder’, ei-
genlijk ‘verlosser’? In de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in 
de eerste eeuw algemeen werd gebruikt, duidde dat woord vaak de verlos-
sing aan die God bracht door de richters (rechters), maar ook God als 
‘Losser’ van Zijn volk bij Jesaja. En dat woord ‘goed nieuws brengen’ is eu-
angelizō, de Griekse vorm van bashar, dat Jesaja gebruikt in hoofdstuk 52:7:

Hoe welkom is de vreugdebode [brenger van goed nieuws = euangelizō] 
die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed 
nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is 
koning!

De lofprijzing van de engelen was toen: ‘Eer aan God in de hoogste hemel, 
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’ (Jesaja 52:14). Dat 
klonk ook erg ‘Jesaja’. Geen wonder dat de mensen verbaasd waren toen 
de herders hen dat vertelden. Maar Maria ‘bewaarde al deze woorden, die 
overwegende in haar hart’.

En dan dat bezoek aan de tempel, en die woorden van Simeon:
Met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten over-
staan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Luc 2:30-32)

Ook dat waren woorden uit Jesaja, over de verlossing van Sion, èn uit de 
eerste en tweede profetie van de ‘Knecht van de HEER’. Maar waarom de 
‘Knecht’? Jezus zou toch de Messias zijn? En waarom die nadruk op de hei-
denen? Hij zou toch komen om zijn eigen volk te verlossen? Maar ook dat 
was wel weer Jesaja. En opnieuw stonden zijn ouders verwonderd over wat 
van Hem gezegd werd.

Dat gaat in latere hoofdstukken nog verder. Bij zijn doop klinkt een stem 
uit de hemel, die de ‘Koningspsalm’ 2 verbindt met de eerste profetie over 
de Knecht. En bij de verheerlijking op de berg gebeurt hetzelfde, maar dan 
nog verder verbonden met de ‘profeet als Mozes’: ‘Dit is Mijn Zoon, Mijn 
uitverkorene, luister naar Hem!’ (Lucas 9:35). God had door Mozes gezegd:

Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zo-
als u bent … De man, die niet luistert naar de woorden die hij in Mijn 
naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. (Deut 18:18,19, 
NBG’51)

Maar die gebeurtenissen vinden we ook bij Marcus en Matteüs; die zijn niet 
kenmerkend voor Lucas. Op die functie van Jezus als ‘profeet als Mozes’ 
komen we overigens in Ontmoeting 5-3 van dit Deel weer terug. Want juist 
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dat punt is kenmerkend voor de keuze waar zijn toehoorders voor worden 
gesteld, die keuze die ook bij Nikodemus al een rol speelde.

Wíj kunnen nu natuurlijk terugkijken, en inzien dat Jezus eerst die rol van 
Knecht moest vervullen, voordat Hij Koning kon worden, maar toen was 
dat een verbazingwekkende gedachte. De vraag is echter niet wat die cita-
ten betekenen. De vraag is waarom Lucas uit al het materiaal dat hem ter 
beschikking stond, juist deze gebeurtenissen heeft gekozen; waarom 
maakt hij juist deze selectie? Of, om de vraag wat beter te formuleren: hij 
maakt deze selectie kennelijk om die citaten uit Jesaja te tonen; maar wat 
wil hij daarmee? zijn onderwerp was toch discipelschap?

Discipelschap

De enig denkbare logische verklaring voor deze citaten, is aan te nemen 
dat Lucas wil vertellen dat ook Jezus volgelingen eerst ‘knechten’ moeten 
zijn, loyale dienaren, voordat zij ‘met Hem koning’ kunnen zijn 
(Openbaring 20:4). En in dat dienaarschap moeten zij zich spiegelen aan 
onze Heer: loyaal, zonder klagen, lijdzaam zelfs indien nodig. Is het niet 
juist Lucas die deze uitspraak van Jezus geeft:

Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie 
is opgedragen, zeg dan: ‘Wij zijn maar knechten, we hebben alleen maar 
onze plicht gedaan’. (Luc 17:10)

Dit vinden we bij geen van de anderen; dit is uniek voor Lucas.

Wat we weer wel bij Marcus en Matteüs vinden, is: ‘Wie mijn volgeling wil 
zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij 
aan komen (Marcus 8:34, Matteüs 16:24). Maar Lucas voegt er toch wel 
weer iets aan toe dat de anderen niet hebben: ‘… moet dagelijks zijn kruis 
opnemen …’ (Lucas 9:23). Je ‘kruis opnemen’ betekende in die tijd maar 
één ding, op weg gaan naar de plaats van je executie. Jezus bedoelt hier 
dus dat zijn volgelingen bereid moeten zijn hún leven te geven. Zoals Hij 
trouwens ook duidelijk uitlegt in het volgende vers:

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn 
leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Lucas illustreert dat dienaarschap verder met het verhaal van Simon van 
Cyrene, die door de Romeinen werd gedwongen Jezus’ kruis te dragen, 
kennelijk omdat Jezus niet meer in staat was dat nog verder zelf te doen. 
Ook dat is een les: Jezus heeft veel voor ons gedaan; Hij is zelfs voor ons 
gestorven. Maar er komt een punt waar wij toch ook onze eigen bijdrage 
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zullen moeten leveren. Alleen zó kunnen wij tonen dat wij er van onze kant 
alles voor over hebben om Hem te volgen. Alleen zó kunnen wij onze ver-
lossing waardig tonen. We moeten duidelijk tonen dat wij beseffen hoe 
groot die geschonken genade is, en hoe groot onze waardering daarvoor is; 
want we verdienen Gods verlossing niet op grond van onze eigen daden..

Ook Marcus en Matteüs vermelden die dienst van Simon van Cyrene. Al-
leen doen zij het aan het eind van de alinea over Jezus’ gang naar Golgotha. 
Bij hen is het inderdaad iets dat pas komt wanneer Jezus zelf niet meer ver-
der kan. Maar bij Lucas staat het voorop: voor hem is dát blijkbaar het be-
langrijkste feit van de kruisgang.

De man aan het kruis

Maar Lucas vermeldt nog iets dat we weer niet bij een van de andere evan-
gelisten vinden: de belijdenis van die man aan het kruis naast Hem. Uit de  
Evangeliën blijkt dat zelfs Jezus’ eigen discipelen zijn kruisdood niet heb-
ben zien aankomen, en dat ze het, toen het gebeurde, nog steeds niet heb-
ben begrepen. Dat zagen we in de wanhoop van Tomas. En karakteristiek 
is de opmerking van een van de twee Emmaüsgangers: ‘Wij leefden in de 
hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden’ (Lucas 24:21). Waarmee 
hij aangaf dat die hoop, als gevolg van de kruisiging, nu vervlogen was. Het 
was de houding van Jaïrus: zolang er leven was, was er hoop. Maar die Je-
zus van Nazaret was nu dood, en daarmee was hun hoop vervlogen. De 
man aan het kruis naast Jezus is er echter nog steeds volledig van overtuigd 
dat die prediker aan dat kruis naast hem de toekomstige Wereldkoning is. 
En geeft daar ook onomwonden blijk van. Daarmee lijkt hij de enige te zijn 
die op dat moment nog gelooft in het Messiasschap van Jezus. Hij:

 belijdt zijn eigen schuld,
 spreekt duidelijk uit dat hijzelf inderdaad alleen maar de dood verdient,
 belijdt dat Jezus zonder schuld is, en daar dus onterecht sterft,
 belijdt zijn geloof dat Jezus inderdaad de Koning is van het komende 

Koninkrijk,
 belijdt zijn rotsvast geloof dat Jezus deze kruisdood zal overleven, maar 

ook dat hijzelf na zijn dood aan ‘de poort’ van dat Koninkrijk zal staan 
(dus zijn geloof in een opstanding, zowel van Jezus als van hemzelf!),

 erkent dat Jezus beslist over al of niet toelaten in dat Koninkrijk (dus 
dat God het ‘gehele oordeel’ aan Hem heeft gegeven, Johannes 5:27).

Daarmee is deze man het prototype van de ware discipel, in de woorden 
van Paulus: met zijn Heer gekruisigd (Romeinen 6:6).
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De ware discipel moet dus bereid zijn zijn leven te geven. Maar dit betekent 
niet noodzakelijk: sterven. Alsof Jezus gezegd zou hebben: je bent geen 
goede discipel wanneer je niet minstens één keer in je leven voor de leeu-
wen bent gegooid. ‘Je leven geven’ kan ook betekenen: elke dag van je le-
ven in zijn dienst stellen. In veel gevallen heeft dat waarschijnlijk meer nut-
tig effect dan voor het geloof te sterven. Maar het is in elk geval een stuk 
moeilijker. Wie voor het geloof sterft, hoeft maar één keer de moed op te 
brengen dat te doen. Wie zijn hele leven in dienst wil stellen, moet elke dag 
opnieuw die beslissing nemen, en hem dan ook nog getrouw uitvoeren. Ik 
kan niet anders aannemen dan dat dat is wat Lucas bedoelt, wanneer hij 
schrijft: ‘… die moet dagelijks zijn kruis opnemen en achter Mij aan komen’.

De les voor ons

 wij moeten, net als Jezus, dienen voordat we mogen heersen;
 wij moeten, net als Jezus, loyale dienaars zijn. Geen dienaren die met 

tegenzin dienen, alleen om straks die beloning te kunnen opstrijken;
 wij moeten ons daarbij in alles spiegelen aan onze Heer
 wij moeten, als een Simon van Cyrene, bereid zijn ook van onze kant 

Jezus’ kruis mee te helpen dragen;
 wij moeten, net als die man aan dat andere kruis, de goede belijdenis 

afleggen, en erkennen dat wij nergens recht op hebben, maar dat wij (in 
Jezus) toch in genade kunnen worden aangenomen;

 wij moeten bereid zijn Jezus te volgen naar de plaats van zijn executie, 
en daar ‘met Hem gekruisigd’ te worden.

Met andere woorden: wij moeten bereid zijn niet één keer, maar dagelijks 
ons leven te geven. Ons voorbeeld is daarbij Jezus zelf. Want Lucas vertelt 
van Jezus tijdens zijn strijd in de hof van Getsémane:
 Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond (Lucas 22:44, NBG’51).
Daarentegen verwijt de schrijver van de brief aan de Hebreeën zijn lezers:
 jullie hebben nog niet ‘ten bloede toe’ geworsteld tegen de zonde 

(Hebreeën 12:4, NBG’51).

Laten we ervoor zorgen dat ons dat verwijt niet kan worden gemaakt. 
Want Jezus heeft veel voor ons gedaan, maar niet alles. Ook van ons wordt 
een intensieve worsteling tegen de zonde gevraagd. En dat laatste stukje 
van de weg moeten wij dat kruis dragen, moeten wij onszelf verloochenen 
en Hem volgen, dagelijks.
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4. Demas en Onesiforus

lafheid en vertrouwen

Onze vierde ontmoeting betreft karaktereigenschappen van mensen: 
lafheid en moed. En in Paulus’ laatste brief ontmoeten we in een en het-
zelfde verband een voorbeeld van beide.

Demas de lafhartige

Paulus schrijft in zijn tweede brief aan Timoteus:
Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige ‘eeuw’ verlaten. Hij is 
naar Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 
(2 Tim 4:10, NBG’51)

Eigenlijk vertaalt de NBG’51 hier ‘wereld’ in plaats van ‘eeuw’, maar het 
Griekse woord is aiōn, dat meestal wordt vertaald met ‘eeuw’. Paulus’ op-
merking wordt echter meestal zó opgevat dat Demas het geloof de rug 
heeft toegekeerd, en daarom is het hier anders vertaald. De NBV vertaalt 
het zelfs met ‘Demas heeft de wereld lief gekregen’. Maar is dat echt wat 
Paulus bedoelt? Hij noemt Demas in één adem met andere medewerkers 
die ook naar elders zijn vertrokken. Hebben die ook het geloof de rug toe-
gekeerd? Afgezien van deze opmerking leest het alsof Demas naar Tessa-
lonica is vertrokken voor het werk van Christus. Maar wat bedoelt hij dan 
met: uit liefde voor de tegenwoordige ‘eeuw’?

Jezus gebruikt het woord aiōn vaak om de huidige tijd aan te duiden, in te-
genstelling tot de tijd van zijn komende Koninkrijk: 

Spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven wor-
den, niet in deze eeuw (aiōn), niet in de toekomstige. (Mat 12:32, NBG-
51)

(Wie alles) … heeft prijsgegeven om het Koninkrijk van God, zal vele ma-
len meer ontvangen in deze tijd, en in de toekomstige eeuw (aiōn) het 
eeuwige leven. (Luc 18:30, NBG’51)

Ook Paulus gebruikt het zo:
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld (aiōn), moet u bevelen niet 
hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere 
rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk om te gebruiken geeft. (1 
Tim 6:17, NBG’51)
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Vertrouwt Demas nu op onzekere rijkdom? Of gaat het om een nog andere 
‘schat’ van dit leven? Jezus zegt: ‘Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het 
verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld [‘wereld’ is hier kos-
mos, niet aiōn!], zal het bewaren ten eeuwigen leven’. Is Demas teveel ge-
hecht aan het leven? Niet: het ‘goede’ leven, maar gewoon het leven zelf? 
Laten we nog eens kijken naar het verband:

Allen in Asia (hebben) zich van mij afgekeerd … (2 Tim 1:15)

Doe uw best spoedig tot mij te komen. Want Demas heeft mij … verla-
ten. Hij is naar Tessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië, Titus naar 
Dalmatië … Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus af en breng hem 
mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. Tychikus heb ik naar Efe-
ze gezonden. (2 Tim 4:9-12)

Het ontbreekt Paulus aan helpers. Sommige heeft hij bewust ergens heen 
gezonden, anderen zijn zelf vertrokken. Waarom?

Wat gebeurde er toen Jezus in Getsémane werd gearresteerd? Allen lieten 
Hem in de steek en vluchtten. Op dezelfde manier is Paulus nu een risico 
geworden. Het is niet veilig meer om in zijn nabijheid te zijn, of om met 
hem in verband te worden gebracht. Het is beter om nu niet in Rome te 
zijn. Tessalonica is ver en veilig. De liefde voor het leven:

Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij 
allemaal in de steek gelaten ... Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan 
en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb 
gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. (2 Tim 4:16,17)

Het is een zaak van prioriteiten: het ‘risico’ nemen van een openlijk getui-
genis, of de ‘veiligheid’ van een vlucht in de anonimiteit.

Onesiforus de onbevreesde

Dan is er die andere broeder: Onesiforus. Zijn naam betekent ‘nut bren-
gend’. Over hem schrijft Paulus in deze brief:

… want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangen-
schap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op 
zoek gegaan, en hij heeft me ook gevonden. (2 Tim 1:16,17)

Op zoek gegaan en ook gevonden wijst op moeite. Navragen bij de autori-
teiten. Durven op te vallen! Risico nemen. Onesiforus was blijkbaar niet te 
bang om dat te doen. Zijn verlangen Paulus te vinden en iets voor hem te 
betekenen, was voldoende drijfveer. Maar let eens op deze woorden:

Groet Prisca en Aquila, en de huisgenoten van Onesiforus … (2 Tim 4:19)
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Moge de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiforus … (2 
Tim 1:16)

Moge de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen … (2 Tim 1:18)

Wat betekent deze taal? Leeft hij zelf niet meer? En als dat zo is, is dat dan 
het gevolg van zijn acties? Het was kennelijk echt niet veilig in de nabijheid 
van Paulus. Nou en? Er wacht de gelovige toch iets beters? Dus wanneer je 
zoiets hebt zien gebeuren, wat zeg je dan als christen in Rome? Zeg je dan: 
‘Neem een voorbeeld aan Onesiforus; zo moet een discipel van Christus 
bezig zijn: je leven er voor over durven hebben’, of zeg je misschien toch 
maar liever: ‘Ik kan maar beter een veiliger plek opzoeken. Kijk maar eens 
naar wat er met Onesiforus is gebeurd’?

Zich schamen

Het wordt tijd om wat nader te kijken naar nog een paar woorden die Pau-
lus hier gebruikt, en we doen dat, waar nodig, in NBG’51:

… hij heeft … zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd.
En wat eerder:

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest 
van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van 
onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van 
hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het Evangelie, met de 
kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een hei-
lige taak. (1:7-9)

Twee woorden zijn hier van belang: ‘zich schamen’ en ‘lafhartigheid’. 

Eerst dat ‘zich schamen’, Grieks: aischunomai = zich schamen. en epai-
schunomai = beschaamd zijn over iets (zie Bijlage 1 bij deze ontmoeting). 
Bij Jezus vinden we dat laatste woord, waar Hij zegt:

Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor 
hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn 
heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen. (Luc 9:26)

En Paulus gebruikt dat woord elders in deze brief:
Tegen Timoteus: Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here 
of voor mij, zijn gevangene (2 Tim 1:8)
Over zichzelf: Om die reden draag ik ook dit lijden, en schaam mij daar-
voor niet (2 Tim 1:12)

Wat bedoelt hij met dat laatste? Dat hij zich tegenover de autoriteiten 
geen misdadiger voelt? Of dat hij zich tegenover Christus niet hoeft te 
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schamen voor zijn inzet? Als we uitgaan van wat Jezus tot de twaalf zei 
(Lucas 18:30), moeten we wel aannemen dat het laatste in elk geval voorop 
staat. En het is duidelijk ook in die geest dat hij in deze brief schrijft:

Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als 
een arbeider, die zich niet behoeft te schamen. (2 Tim 2:15, NBG’51)

Van de christen werd in die tijd gevraagd dat hij bereid was zijn leven in te 
zetten. En het was daarin dat Demas faalde. 

Het gaat echter nog verder: kataischuno = tot in het stof vernederen. Aan 
de gemeente in Korinte schrijft Paulus:

Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te 
beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om 
wat sterk is te beschamen. (1 Kor 1:27, NBG)

Wat in de wereld in aanzien is, wordt door God tot in het stof vernederd. 
Maar daar tegenover:

Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem 
zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen (1 Pet 2:6, NBG’51).

De gelovige zal niet op zo’n manier bedrogen uitkomen: zíjn toekomst is 
zeker.

Lafhartig

Paulus had geschreven:
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid (deilia), 
maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dus niet 
voor het getuigenis … (2 Tim 1:7,8)

Lafhartig (deilos), lafhartigheid (deilia), lafhartig zijn (deiliaō) komen maar 
vijf maal voor in het NT. De andere vier maal zijn:

 Bij de storm op het meer: Waarom zijn jullie zo lafhartig (deilos)? (Mat 
8:26 = Mar 4:40). Dus niet gewoon maar bang (phobos), maar lafhartig 
(deilos). Hadden zij geen vertrouwen in het feit dat Hij met hen was?

 In de bovenzaal: Laat uw hart niet ontroerd worden of laf worden 
(deiliaō) (Joh 14:27). Laf is hier: gebrek aan vertrouwen.

 Aan het eind van Openbaring: Wie overwint, zal deze dingen beërven, 
en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafharti-
gen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, 
de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de 
poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. (Op 21:7,8 
NBG’51)
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Lafhartigheid is geen schoonheidsfoutje: het staat in deze lijst van karak-
terfouten helemaal voorop, want het is onaanvaardbaar! Omdat het ge-
brek aan vertrouwen op God is. Ook in Paulus’ afscheidsbrief aan Timoteüs 
is het daarom een ernstige waarschuwing; ook daar gaat het om vertrou-
wen op God (zie Bijlage 2 van deze ontmoeting).

Het Oude Testament kent een soortgelijk begrip. Toen het volk de eerste 
keer klaar stond het beloofde land binnen te trekken, vermaande Mozes 
hen volgens Deuteronomium 1 vers 21 (NBG51):

Zie, de HERE, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek op, 
neem het in bezit, zoals de Here, de God van uw vaderen, tot u gespro-
ken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt.

Maar zij vreesden wel! Met andere woorden: zij toonden gebrek aan ver-
trouwen, en dus kregen zij dat land niet. Bij de tweede poging, veertig jaar 
later, toonde de volgende generatie dat vertrouwen wel, en hielp God hen 
dus ook om het land in bezit te nemen. Maar er is ook een interessante ver-
melding van dat begrip ‘lafhartigheid’ in de Wet. Wanneer zij eenmaal in 
het land zouden wonen, en dan ten strijde zouden moeten trekken tegen 
hun vijanden, zou een priester moeten zeggen:

Hoor, Israël! U staat nu vlak voor de strijd tegen uw vijanden; laat uw 
hart niet week worden, vrees niet, word niet angstig en sidder niet voor 
hen, want de HERE, uw God, is het, die met u gaat om voor u te strijden 
tegen uw vijanden, om u de overwinning te geven (Deut 20:3,4, NBG’51).

En zij zouden ieder die toch lafhartig was, en dus niet op God vertrouwde, 
naar huis moeten sturen (vers 8). Want God wil alleen uit vrije wil gediend 
worden. Een ware discipel vertrouwt op God. Wie God niet vertrouwt 
wordt niet aangenomen. Als dat besef realiteit voor ons is, dan moeten wij 
er ook van overtuigd zijn dat dit leven geen ultieme waarde heeft. Dat 
heeft alleen het leven straks. Het gaat niet om deze eeuw, tijd, maar om de 
toekomstige. Pas als het spannend wordt, blijkt wie vertrouwt en wie niet. 
Wie gelooft is bereid ‘zijn kruis op te nemen en Hem te volgen’. Wie uit-
wijkt naar veiliger oorden is ‘Hem niet waard’. De smoes zou kunnen zijn: 
als ik dood ben kan ik niet meer van nut zijn. Had Jezus dat zelf niet be-
doeld toen Hij het had over ‘dagelijks’ je kruis opnemen (zie bladzijde 36)? 
Maar God bepaalt welk getuigenis we moeten geven, en hoe. Onesiforus 
was ‘van nut’. Misschien heeft hem dat het leven gekost. Maar hij toonde 
barmhartigheid, en Paulus wenst hem op zijn beurt Gods barmhartigheid 
toe in het oordeel.
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Johannes Marcus: van lafhartig naar onbevreesd

Laten we even een zijstapje maken en in dit licht Paulus’ oordeel over Jo-
hannes Marcus bekijken. In Handelingen lezen we:

Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen; maar Pau-
lus bleef van oordeel, dat men niet iemand bij zich moest hebben, die 
hen na Pamfylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had be-
geven. (Hand 15:38,39, NBG’51)

Oppervlakkig gezien leest dit alsof Paulus alleen maar aan de praktische 
kant denkt. Maar waarschijnlijk lag het voor hem veel principiëler, en niet 
alleen maar praktisch. Het is een zaak van mentaliteit! Het werk op Cyprus 
was alleen maar wat oefening geweest, maar zodra het er op aan kwam, 
durfde Johannes Marcus niet. Dat was lafhartigheid, en dus gebrek aan ge-
loofsvertrouwen. Zo iemand, vond Paulus, had daarmee getoond niet over 
de juiste gezindheid te beschikken. Johannes Marcus had in Getsémane 
ook al de vlucht genomen (Marcus 14:51,52), maar toen was hij waarschijn-
lijk nog maar een tiener. Tijdens de eerste zendingsreis was hij echter toch 
al midden dertig, en oud genoeg om verantwoordelijk te kunnen worden 
gehouden. Maar in deze brief vraagt Paulus Timoteüs juist Marcus mee te 
nemen (2 Timoteüs 4:11), als vervanger van alle anderen die hem in de 
steek hebben gelaten. Hij moet nu minstens achter in de 40 zijn, of bijna 
50; geen jongeman meer, maar volwassen. En kennelijk ook in het geloof! 

De les voor ons

In het boek Openbaring lezen we over het laatste oordeel:
Ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gege-
ven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis 
van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn 
beeld [= deze wereld] hadden aangebeden (Op 20:4, NBG’51)

Dat zijn zij die worden aangenomen, de tegenhangers van hen die zullen 
worden afgewezen. Maar wij worden toch niet vervolgd? Nog niet, maar 
wat niet is kan nog komen. En in elk geval hebben wij dan nú des te meer 
gelegenheid te getuigen. Getuigen is een sleutelwoord in Openbaring. 
Maar er zijn ook andere woorden, zoals in Openbaring 12 vers 11:

En (de overwinnaars) hebben hem [de aanklager van zonde] overwon-
nen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, 
en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. (NBG’51)

De gelovige kenmerkt zich vooral doordat hij zijn leven niet liefheeft tot in 
de dood. Omdat hij vertrouwt dat er iets beters voor in de plaats komt.
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Bijlage 1 bij Ontmoeting 4

AISCHUNŌ: beschaamd maken

Het Griekse woord voor ‘zich schamen’ heeft een betekenisnuance die 
je bij oppervlakkig lezen gemakkelijk kan ontgaan, omdat je die vanuit 
het Nederlands niet onmiddellijk verwacht. Het basiswoord is het Griek-
se aischunō, beschaamd maken. Deze actieve vorm vinden we in het 
Nieuwe Testament echter niet gebruikt. Wel vinden we de zogenaamde 
wederkerende vorm aischunomai, zich schamen. Afgeleide betekenis-
sen daarvan zijn ‘beschaamd staan’ of ‘beschaamd uitkomen’. De direc-
te betekenis vinden we bij de frauduleuze rentmeester in Lucas. Wan-
neer hij beseft dat hij zijn baan zal kwijtraken, vraagt hij zich af hoe hij 
nu aan de kost moet komen, en hij overweegt: ‘voor bedelen schaam ik 
mij’ (Lucas 16:3). Maar in de Schrift wordt het vaak gebruikt in situaties 
waar iemand zich schuldig heeft gemaakt aan al of niet vermeende 
grootspraak, en vervolgens met zijn mond vol tanden staat wanneer hij 
gedwongen is met het schaamrood op de kaken toe te geven dat daar 
niets van terecht is gekomen (of zelfs het omgekeerde). In die zin vin-
den we het bij Paulus: ‘Want al ging ik nog iets verder in het roemen op 
onze bevoegdheid, die de Here gegeven heeft om u op te bouwen … ik 
zou niet beschaamd uitkomen’ (2 Korintiërs 10:8 NBG’51). De NBV heeft 
hier: ‘Zelfs al zou ik overdreven hoog opgeven van … dan nog zou blij-
ken dat ik de waarheid spreek’. Dit geeft de betekenis goed weer.

Epaischunomai

Samen met het voorzetsel epi wordt het epaischunomai, zich schamen 
voor iets. We vinden dat bijvoorbeeld bij Jezus, wanneer Hij zegt: ‘Wie 
zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon 
zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt’ (Lucas 9:26). ‘Zich scha-
men’ heeft hier de betekenis van: niet met iemand in verband gebracht 
willen worden, dus: bewust afstand van hem nemen. Wie nu, in dit le-
ven, niet de durf heeft te willen erkennen dat hij ‘van Christus’ is, van die 
zal Christus bij zijn wederkomst, bij het oordeel ook niet erkennen dat 
die persoon van Hem is; die zal dus verworpen worden.

Kataischunō

In combinatie met het voorzetsel kata wordt het kataischunō. Kata
geeft een neerwaartse beweging aan, en dan gaat het zoiets betekenen 
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als: tot in het stof vernederen. We komen dat tegen in Lucas 13, wan-
neer Jezus op de sabbat in de synagoge een vrouw geneest die al 18 jaar 
ziek is. De overste van de synagoge neemt daar aanstoot aan, maar Je-
zus antwoordt met: ‘Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is 
… niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?’ (Lucas 
13:16, NBG’51). En dan lezen we: ‘Toen Hij dat zei, stonden al zijn tegen-
standers beschaamd’ (vers 17 NBV). De NBG’51 vertaalt hier 
‘schaamden zich al zijn tegenstanders’, maar dat lijkt niet waarschijnlijk. 
Zij voelden zelf geen schaamte, maar zij waren door Jezus beschaamd 
gemaakt, populair gezegd: voor schut gezet. De werkwoordsvorm is 
ook duidelijk actief en niet wederkerend. Maar de meest karakteristieke 
toepassing is: wie op God vertrouwt zal ‘niet beschaamd uitkomen’, dat 
wil zeggen: hij zal niet bedrogen uitkomen; hij zal in dat vertrouwen niet 
teleurgesteld worden. Petrus citeert Jesaja, wanneer hij schrijft: ‘In Sion 
leg ik (God) een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; 
wie daarop vertrouwt komt niet bedrogen uit’ (1 Petrus 2:6). Met andere 
woorden: op God kun je bouwen.

Epaischunomai in de brieven aan Timoteüs

De apostel Paulus gebruikt epaischunomai drie keer in het eerste hoofd-
stuk van zijn tweede brief aan Timoteüs. Eerst drukt hij Timoteüs op het 
hart zich niet te schamen voor ‘het getuigenis’ van hun Heer, of voor 
‘Paulus als zijn gevangene’ (2 Timoteüs 1:8). Dat kan betekenen dat hij 
bang is dat Timoteüs zich zou schamen voor iemand die in de gevange-
nis zit. Maar het lijkt waarschijnlijker dat hij bedoelt dat Timoteüs niet 
moet terugdeinzen voor de risico’s die dat getuigenis, of met Paulus in 
verband gebracht te kunnen worden, intussen met zich mee zou kunnen 
brengen. Er is een tijd aangebroken waarin het levensgevaarlijk is ge-
worden een christen zijn, en je ook als zodanig te laten kennen. Paulus 
zelf voelt die terughoudendheid niet (vers 12) omdat hij uitziet naar het 
eeuwige leven en bereid is zijn huidige leven daarvoor op te geven. Het 
is duidelijk dat hij eenzelfde houding verwacht van zijn medewerkers. 
Anderzijds prijst hij Onesiforus, die hem in gevangenis had opgezocht. 
Hij had zich ‘voor mijn (Paulus’) ketenen niet geschaamd’. Er zijn aanwij-
zingen dat Onesiforus daar met zijn leven voor heeft moeten betalen 
(zie deze ontmoeting), maar daar is hij niet voor teruggedeinsd. Hij was 
er van overtuigd dat het zijn plicht was dit voor zijn broeder te doen, en 
dat heeft hij daarom ook gedaan.
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Bijlage 2 bij Ontmoeting 4

DEILOS: lafhartig

Het woord in de Septuaginta

In de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) komt deilos met zijn 
afleidingen voor als vertaling van verschillende Hebreeuwse woorden, die 
zelf veel vaker voorkomen. De vertalers zijn dus kennelijk van mening ge-
weest dat het Hebreeuwse woord in deze gevallen een sterkere betekenis 
heeft dan op andere plaatsen, en daarom door een veel sterker Grieks 
woord moest worden weergegeven. En dat is dan deilos geworden. We vin-
den het bijvoorbeeld enkele keren in de Wet in de bepaling dat vlak voor 
een veldslag moet worden aangekondigd dat ieder die ‘bang’ is (NBG’51: 
‘bevreesd’) mag weggaan, om niet ook anderen aan te steken met zijn 
angst: wie ‘lafhartig’ is kan niet in Gods dienst staan. Gideon brengt dit later 
(op Gods aanwijzing) in de praktijk. Maar de belangrijkste verzen waar we 
het woord vinden, hebben te maken met de intocht in het beloofde land.

In Deuteronomium herinnert Mozes het volk aan de eerste, mislukte po-
ging tot intocht. Hij had toen gezegd: ‘Zie, de H   , uw God, heeft het land 
tot uw beschikking gesteld, trek op, neem het in bezit, zoals de H   , de 
God van uw vaderen, tot u gesproken heeft; vrees niet en wees niet ver-
schrikt’ (1:21). Hij legt er nadruk op dat God hun dat land had beloofd. Geen 
vertrouwen in de afloop van de strijd betekende geen vertrouwen in God of 
in Zijn belofte. Dat was ook de reden waarom zij voor die ‘lafhartigheid’ zo 
zwaar gestraft werden. Aan het eind van zijn toespraak vermaant hij ze dan 
niet opnieuw dezelfde fout te maken: ‘Wees sterk en moedig, vrees niet en 
sidder niet voor hen, want de H   , uw God, zelf gaat met u’ (31:3 en 6). En 
tot Jozua zegt hij: ‘Wees sterk en moedig, want u zult met dit volk komen in 
het land, waarvan de H    hun vaderen gezworen heeft, dat Hij het hun 
geven zou ... vrees niet en word niet verschrikt’ (31:3 en 6-8). Het woord 
heeft hier dus alles van doen met vertrouwen op God en op Zijn belofte. (Al 
deze passages uit de NBG’51 Vertaling.)

Het woord in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt het woord (met zijn afgeleiden) maar vier of 
vijf keer voor. De eerste twee keer in de beschrijving van de storm op het 
meer, in de evangeliën van Matteüs en Marcus (dus dat telt eigenlijk voor 
één). De twaalf varen naar de overkant, met Jezus slapend aan boord, als er 
een plotselinge storm opsteekt. Het bootje krijgt het zwaar te verduren en 
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begint water binnen te krijgen. De toestand wordt zo kritiek, dat de toch 
niet onervaren vissers het benauwd krijgen, en zij maken Jezus wakker. Je-
zus stilt dan zowel de storm als de golven. Maar vervolgens verwijt Hij ze 
hun gebrek aan vertrouwen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig vertrouwen, 
kleingelovigen?’ (Matteüs 8:26). De NBV geeft hier eigenlijk ‘moed’ in 
plaats van ‘vertrouwen’, maar het gaat niet om hun moed maar om hun 
vertrouwen op God.

Vervolgens gebruikt Jezus het woord in de bovenzaal, wanneer Hij zijn dis-
cipelen waarschuwt hun vertrouwen in God niet te verliezen wanneer Hij de 
volgende dag aan het kruis zal hangen: dat gebeurt allemaal volgens Gods 
plan (Johannes 14:27).

De derde keer vinden we in Paulus’ tweede brief aan Timoteüs. Paulus zit 
gevangen in Rome en verwacht spoedig te worden omgebracht om het 
geloof. Hij waarschuwt Timoteüs zich niet, zoals sommigen, te onttrekken 
aan het werk van verkondiging, nu in Rome de christenvervolging op gang 
begint te komen. Want het gaat niet om dit leven, maar om het toekomen-
de (zie de ontmoeting van deze bijlage). Juist onder deze omstandigheden 
blijkt wie op God vertrouwt en wie niet: ‘God heeft ons niet gegeven een 
geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. 
… wees mede bereid voor het Evangelie te lijden in de kracht van God, die 
ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping’ (2 Timoteüs 1:7-
9, NBG51).

En de laatste keer dat we het vinden, is in Openbaring, waar we lezen dat 
mensen die bij het oordeel niet aanvaardbaar worden bevonden in de vuur-
poel zullen worden geworpen: een beeld van vernietiging dat ook wordt 
aangeduid als ‘de tweede dood’ (Openbaring 21:8). Die mensen worden 
omschreven met een hele reeks negatieve eigenschappen, en op de eerste 
plaats daarvan staan de ‘lafhartigen’ (zelfs nog vóór de ongelovigen!).

We zien dus dat lafhartigheid een eigenschap is die een mens als eerste 
onaanvaardbaar maakt voor God en ongeschikt om Jezus te dienen in zijn 
Koninkrijk. En dat is zo, omdat de lafhartigen niet durven vertrouwen op 
God. Een discipel mag daarom best angst voelen (Grieks: phobos, waar ons 
woord ‘fobie’ van is afgeleid), maar hij mag niet lafhartig zijn.

In de aanhalingen uit Deuteronomium 31 komen de woorden ‘Wees sterk 
en moedig’ voor. Ook dit staat tegenover ‘lafhartig’ zijn. Maar we moeten 
hierbij ook oppassen voor overmoed, alsof we het zelf allemaal wel weten 
en kunnen. Daarom in Bijlage 3 hier nog iets over.
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Bijlage 3 bij Ontmoeting 4

Overmoed: zich verheffen tegen God

Een regelmatig in de Schrift opduikend probleem is dat van de mens die 
het op wil nemen tegen God. Vertalingen duiden dat meestal aan met 
een woord als ‘overmoed’. Het Hebreeuws heeft er eigenlijk geen vast 
woord voor, al is er wel een regelmatig terugkerende woordstam aan te 
wijzen: ‘ge’ of ‘ga’. De Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) 
gebruikt wel een vast woord: hubris (en een paar daaraan verwante 
woorden, als een bijvoeglijk naamwoord hubristès en werkwoord 
hubrizō).

Die Hebreeuwse woorden hebben een aantal betekenissen, zoals 
‘majesteit’ (vooral God Zelf) maar, als het om mensen gaat, vooral trots 
en hoogmoed. Het verwante werkwoord betekent ‘verheven worden’ of 
‘verheven zijn’. Het beschrijft vaak een mens die zich aanmatigt meer te 
zijn dan hij is, en zich in het meest extreme geval verheft tot een positie 
alsof hij God Zelf is. In de Griekse wereld had hubris onder andere pre-
cies die betekenis van een mens die zich probeerde te meten met de 
goden, (en daar dan zwaar voor gestraft werd).

Overmoed in het Oude Testament

In 2 Kronieken zien we bijvoorbeeld de Judese koning Amasja, die met 
Gods hulp Edom verslaat, maar dan vervolgens de machtige koning wil 
spelen en daarom de koning van Israël uitdaagt om, als het ware, een 
wedstrijd aan te gaan. Hij heeft geen conflict met hem dat hij noodzake-
lijk met de wapens moet uitvechten, hij wil gewoon laten zien hoe 
‘goed’ hij wel is, zoals een jongetje op een schoolplein dat met andere 
jongens begint te vechten om te laten zien dat hij de sterkste is. En hij 
krijgt van koning Joas van Israël het enig juiste antwoord, en een haar-
scherpe uitleg van Amasja’s denkfout:

De distel op de Libanon zond tot de ceder op de Libanon de uitnodi-
ging: geef toch uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar de wilde 
dieren op de Libanon kwamen voorbij en vertrapten de distel. (2 Kron 
25:18, NBG’51)

U denkt: zie, ik heb Edom verslagen; daardoor heeft uw hart u over-
moedig gemaakt en zoekt u eer. Blijf nu thuis. Waarom zou u het on-
geluk tarten en ten val komen en Juda met u? (2 Kron 15:19)
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Wanneer Amasja dan toch doorzet, wordt Juda verpletterend verslagen. 
Want niet hijzelf had die overwinning op Edom behaald, maar God. En 
dat had hij niet meegenomen in zijn plan.

In hoofdstuk 26:16 zien we Uzzia, die met Gods hulp een aantal over-
winningen behaalt. Maar wanneer hij machtig is geworden, stijgt de 
roem ook hem naar het hoofd. Hij wil laten zien dat hij dichter bij God 
staat dan alle andere mensen, en matigt zich, in strijd met Gods voor-
schriften, aan de taak te vervullen van de hogepriester:

Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij 
hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod 
van de HEER, zijn God, door de tempel van de HEER binnen te gaan om 
daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar.

God straft hem dan met melaatsheid, want de mens mag God nooit uit 
het oog verliezen. Amasja was overmoedig geworden tegenover men-
sen. De aanvankelijk betere koning Uzzia werd zelfs overmoedig tegen-
over God.

In het boek Daniël gaat een heiden in de fout: koning Darius. Zijn hoge 
ambtenaren hebben een plan uitgebroed om Daniël in de val te laten 
lopen. Dat plan begint met een koninklijke verordening, die Darius moet 
uitvaardigen.

‘Koning Darius, leef in eeuwigheid! Alle rijksbestuurders van het ko-
ninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn 
van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd 
waarin wordt vastgelegd dat eenieder die de komende dertig dagen 
een verzoek tot enige god of een mens richt in plaats van tot u, ma-
jesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Welnu, majesteit, 
vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd 
kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan 
worden herroepen.’ (Dan 6:6-8, NBG’51)

De koning trapt er in, en tegen de tijd dat hij door heeft voor welk karre-
tje ze hem hebben gespannen, is het te laat. Want een ‘wet van Meden 
en Perzen’ kon niet worden herroepen, zelfs niet door de koning die 
hem had uitgevaardigd. Hij had natuurlijk beter moeten nadenken. 
Wanneer het bevel was geweest dat niemand een verzoek had mogen 
richten tot enig mens behalve tot Darius, was dat aanmatigend geweest 
maar niet meer dan dat. Maar om erbij te zeggen dat ook niemand een 
verzoek mocht richten tot enige god, dat kón niet goed aflopen, onge-
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acht of je nu wel of niet in Daniëls God geloofde. Daarmee stelde je je-
zelf immers boven de goden, en ook in de godenwerelden waar de Per-
zen en de Grieken in geloofden, werd dat niet geaccepteerd. Dat was nu 
precies waar de Grieken dat woord hubris voor gebruikten. En de God 
van Daniël zou het niet voor minder doen. Dus ook al had Darius niet 
tijdig door welke val hier voor Daniël werd opgezet: hier had hij nooit in 
mogen trappen. Uiteindelijk laat hij de bestuurders die hem deze streek 
hebben geleverd, daarvoor terechtstellen. Maar hijzelf heeft dan wel 
eerst een benauwde nacht moeten doorbrengen, en hij zal zijn dwaas-
heid best wel hebben beseft.

Hubris in het Nieuwe Testament

Dit gaat dus steeds over hoogmoed van mensen die zich – bewust of 
onbewust – probeerden te meten met de God van de schepping. En dat 
leidt ons in het Nieuwe Testament dan naar de jonge Saulus. Want juist 
hij was een voorbeeld van dergelijke hoogmoed, al was hij, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld Uzzia, iemand die wel hoogmoedig begon, maar 
nederig eindigde. En zoals gezegd, gebruikte de Griekse vertaling van 
het Oude Testament voor zulke hoogmoed het woord hubris. Maar het 
Nieuwe Testament gebruikt hiervoor meestal het woord airomai. Het 
woord hubris heeft in het Nieuwe Testament een wat bredere beteke-
nis. In zijn algemeenheid betekent hubris daar achtereenvolgens:

 overmoedig zijn
 smaden, beledigen
 geweld gebruiken, mishandelen

De in ons land gebruikelijke vertalingen beperken zich tot de tweede en 
derde hiervan, maar aarzelen dan vaak weer tussen dat beledigen en 
mishandelen. Om die reden zien we bijvoorbeeld in de passage in 1 Ti-
moteüs 1, waar Paulus zichzelf in zijn ‘vroegere leven’ beschrijft als een 
hubristès, wat de NBG’51 vertaalt met ‘geweldenaar’ (bedoeld is: tegen-
over de vroege christenen), terwijl de NBV het houdt op 
‘beschimpen’ (van Christus zelf). Beide opvattingen lijken goed te pas-
sen binnen het directe verband van de passage. Maar wanneer je de 
uitdrukking beschouwt in het kader van het totale beeld dat we in Han-
delingen en de brieven van Paulus krijgen lijkt de Oudtestamentische 
betekenis ‘hoogmoed’ toch meer voor de hand te liggen. Want zowel 
dat geweld als die beschimping waren maar symptomen; hoogmoed 
was de diepere oorzaak. En niemand besefte dat beter dan Paulus zelf.
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5. Vreemdelingen en bijwoners

1. Zacheüs, de uitgestotene

De laatste drie ontmoetingen zullen we hebben met mensen die buiten de 
religieuze gemeenschap vielen. We beginnen met Zacheüs. We komen 
hem alleen maar tegen in het Evangelie van Lucas (19:1-10). Hij wordt daar 
aangeduid als een ‘oppertollenaar’.

Wat weten we over tollenaars?

Onder het Romeinse bestuur werd belasting niet geïnd door bestuursamb-
tenaren, maar door privépersonen die dit recht van de Romeinse overheid 
hadden gepacht. In het Latijn heette zo iemand een publicanus, maar het 
Griekse woord in het Nieuwe Testament is telōnès, wat eigenlijk meer duidt 
op een douaneambtenaar die in- en uitvoerrechten int. De doorvoer van 
handel via de noord-zuidroute door Galilea en Judea, of westwaarts via de 
havensteden aan de kust, zal daarom ook wel een belangrijke basis van hun 
activiteiten zijn geweest. Het ‘tolhuis’ van Levi/Matteüs (bijvoorbeeld Lucas 
5:27-32) was mogelijk zo’n belastingkantoor.

Aanvankelijk waren de pachters afkomstig uit de Romeinse adel, maar in 
de ‘provincies’ waren het ook vaak niet-Romeinen. De hoofdpachter zou 
ook dan vaak geen lokale inwoner zijn, maar zijn ondergeschikten, die de 
feitelijke inning moesten verzorgen, waren gewoonlijk wel afkomstig uit de 
plaatselijke bevolking, omdat juist zulke mensen minder snel zouden wor-
den misleid door plaatselijke ontduikers. Omdat de Romeinen alleen waren 
geïnteresseerd in de eindopbrengst, waren de pachters en hun onderge-
schikten echter in de gelegenheid de bevolking hogere tarieven op te leg-
gen dan strikt wettig was, en het verschil in hun eigen zak te steken. We 
zien iets hiervan terug in de waarschuwing van Johannes de Doper: ‘Vorder 
niet meer dan wat jullie is opgedragen’ (Lucas 3:13). En omdat de inning als 
zodanig weer wel werd ondersteund door het Romeins gezag, had de 
plaatselijke bevolking maar weinig mogelijkheden zich daar tegen te ver-
zetten, hoewel al te extreme uitwassen soms wel gerechtelijk werden aan-
gevochten. Deze praktijk had de belastinggaarders overal in het Romeinse 
Rijk geleidelijk tot een buitengewoon gehate klasse gemaakt. 

Voor de Joden kwam daar echter nog een godsdienstig aspect bij. Tolle-
naars stonden, in de ogen van orthodoxe Joden, in dienst van de ‘vijand’ 
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van Gods volk, en waren daarmee, voor zover van Joodse afkomst, dus ook 
nog eens goddeloos bezig. Het contact met de Romeinen (heidenen) zou 
hen ook continu ‘verontreinigen’. En of dat alles niet al erg genoeg was, 
zou de aard van hun bezigheden hen ook nog noodzaken op de sabbat be-
zig te zijn. Het hoeft ons dus niet te verbazen dat zij voortdurend in één 
adem genoemd worden met ‘zondaars’; dat duidt ze aan als mensen die 
door de religieuze leiders uit de religieuze gemeenschap (de ‘synagoge’, zie 
Bijlage bij ontmoeting 6 deel 1) waren gebannen.

Wat weten we over Zacheüs zelf?

Zacheüs wordt aangeduid als een oppertollenaar, wat zal betekenen dat hij 
de pachter was van het district Jericho. Voor de feitelijke inning zou hij ei-
gen (Joods) personeel in dienst hebben, mensen zoals Levi/Matteüs, maar 
uit het verhaal blijkt dat hij ook zelf een Jood was. Verder wordt nadrukke-
lijk verteld dat hij rijk was (19:2). Dit bevestigt dat het inderdaad een zeer 
winstgevend beroep was. Ook lezen we nog dat hij klein van stuk was. 
Toch wil hij dolgraag een beeld van die Jezus van Nazaret krijgen. Wanneer 
hem dat niet lukt, omdat hij niet over de anderen heen kan kijken, besluit 
hij een stuk vooruit te hollen en daar in een vijgenboom te klimmen. Zo kan 
hij de stoet ongehinderd van bovenaf bekijken. Maar wanneer Jezus bij de 
boom aankomt, blijft Hij staan, kijkt naar boven, roept Zacheüs bij name, 
en vertelt hem dat Hij zijn gast wil zijn. Zacheüs komt dan naar beneden, 
en is dolblij dat Jezus juist hém hiervoor heeft uitgekozen.

Zijn prioriteiten

Laten we hier even pauzeren om te zien wat dit alles wil zeggen. Zacheüs 
zal beslist niet geliefd zijn geweest bij de plaatselijke bevolking, zoals we 
hierboven al hebben uitgelegd. De menigte maakt dat nog eens extra dui-
delijk met haar reactie: Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: 
‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden 
voor de nacht’ (vers 7). En aangezien de menselijke natuur overal ter wereld 
hetzelfde is, zal zijn kleine gestalte daarom voor de ‘slachtoffers’ van zijn 
belastinginning een welkome aanleiding hebben gevormd voor allerlei vor-
men van spot en vernederende opmerkingen. Op grond van normale men-
selijke reacties zou je daarom mogen aannemen dat zijn gevoel van eigen-
waarde juist op dat punt extra gevoelig zou zijn. Als we dat toepassen op 
deze situatie vinden we echter iets verrassends. Hij bevindt zich in een ui-
terst vernederende positie: hij is – met al zijn waardigheid van een hoge 
ambtenaar – als een kleine jongen in een boom geklommen om beter te 
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kunnen zien, maar meent tussen het dichte bladerdek niet te zullen opval-
len. En dan blijft Jezus pal onder die boom staan en roept hem. Voelt hij 
zich betrapt? Heeft hij zwaar de smoor in, omdat hij voor de ogen van al die 
mensen te kijk wordt gezet? Als hij ook maar een greintje gevoel van eigen-
waarde zou hebben gehad, zou dat een volkomen menselijke en begrijpelij-
ke reactie zijn geweest. Maar we vinden niets van dat alles. Integendeel: 
‘Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich 
thuis’ (vers 6). Het feit dat Jezus (de Messias!) juist hem, de uitgestotene, 
heeft uitgekozen om zijn gastheer te zijn is hem oneindig veel meer waard 
dan welke menselijke vernedering dan ook. Lucas schetst  hiermee op sub-
tiele wijze een tweetal beelden: van een menigte die haar prioriteiten heeft 
gelegd bij menselijke fatsoensnormen, en van een ‘zondaar’ die beseft wat 
werkelijk waarde heeft. Zijn houding is als die van David. Wanneer Davids 
vrouw Michal, de dochter van Saul, hem verwijt zichzelf, door zijn gedrag 
bij het overbrengen van de ark naar Jeruzalem, publiekelijk te schande te 
hebben gemaakt, is zijn antwoord:

Voor het aangezicht van de H   , die mij verkoren heeft boven uw va-
der en boven heel zijn huis … heb ik gedanst. Ja, ik zal mij nog geringer 
gedragen dan ik deed; ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. (2 Sam 
6:21,22 NBG’51)

Zijn antwoord op zijn roeping

Zacheüs’ reactie is in overeenstemming met zijn gevoelen: ‘Kijk, Heer, de 
helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb 
afgeperst vergoed ik het viervoudig’ (Lucas 19:8). Ook hier lezen we een 
echo van David. Wanneer de profeet Natan bij hem is gekomen met een 
verhaal over een Israëliet die zich van een volksgenoot een schaap had toe-
geëigend, is Davids onmiddellijke reactie: ‘het ooilam moet hij viervoudig 
vergoeden omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had’ (2 Samuël 
12:6). Maar toen ging het om een stuk kleinvee en daarvoor bepaalde de 
Mozaïsche Wet inderdaad viervoudige vergoeding. In het geval van Zache-
üs ging het echter om een mogelijk onwettige financiële transactie; daarop 
stond in de Wet een veel lagere ‘straf’:

Dan moet zo iemand openlijk uitspreken wat hij heeft misdaan en een 
volledige schadevergoeding, vermeerderd met een vijfde, betalen aan 
degene die hij heeft benadeeld. (Num 5:7)

Het is niet duidelijk of Zacheüs de Wet op dat punt onvoldoende kent, of 
dat het hem gewoon niet kan schelen hoe hoog die vergoeding volgens de 
Wet moet zijn. Het eerste is misschien mogelijk, maar het tweede lijkt in 
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elk geval de hoofdrol te spelen, want hij begint met te zeggen dat hij de 
helft van zijn bezit in elk geval wil weggeven. Het feit dat hij, de door de 
leiders uitgestotene, door Jezus is ‘aangenomen’ is hem veel en veel meer 
waard dan welke rijkdom dan ook. Hij wil kennelijk op ruime wijze schoon 
schip maken en gaat daarbij niet eerst zitten om de exacte kosten daarvan 
te berekenen.

Zijn karakter

Maar dat is niet alles. Omdat het vrij algemeen bekend is dat tollenaars 
leefden van het fors overvragen van hun ‘klanten’, terwijl er van Zacheüs 
bovendien nadrukkelijk wordt vermeld dat hij rijk was, wordt gewoonlijk 
aangenomen dat ook hij niet op een eerlijke manier aan zijn geld is geko-
men. Hij zou hiermee dan aankondigen dat hij vanaf nu zijn leven drastisch 
gaat beteren. En zijn uitspraak wordt dan automatisch gelezen als: ieder 
die ik geld heb afgeperst vergoed ik het viervoudig. Maar dat staat er niet! 
Volgens Lucas zegt hij: als ik iemand iets heb afgeperst … Het Grieks bete-
kent hier: mocht het zo blijken te zijn dat ik iemand iets heb afgeperst. Hij 
is zich dat niet bewust, maar belooft hier feitelijk dat hij dat niettemin gaat 
uitzoeken, en dat hij maatregelen zal nemen als dat toch het geval zou blij-
ken te zijn geweest. En mogelijk doelt hij daarmee ook op de activiteiten 
van zijn ondergeschikten, waar hij tenslotte toch ook de eindverantwoor-
delijkheid voor draagt.

Het beeld dat dit oproept, is dat van een man die weliswaar in dienst staat 
van de Romeinse bezetter, maar niettemin zijn best doet een integer leven 
te leiden en zich niet te verrijken ten koste van zijn volk. Toch is hij door de 
religieuze leiders van zijn eigen volk uit de Joodse religieuze gemeenschap 
(de ‘synagoge’) gestoten, omdat hij niet voldoet aan hun zelfverzonnen 
criteria. In dat verband valt op dat Lucas in dit korte verslagje drie keer zijn 
naam noemt, terwijl hij diverse andere personen in zijn Evangelie eenvou-
dig aanduidt als ‘een Farizeeër’, ‘een blinde’ (waarvan Marcus vertelt dat hij 
Bartimeüs heet), ‘een hoofdman’, of ‘een hooggeplaatst man’. Zacheüs 
betekent ‘rechtvaardig’ of ‘gerechtvaardigd’. Deze man was geen verstokte 
zondaar, geen onbarmhartige uitbuiter van zijn volk; hij was een rechtvaar-
dig man, wiens voornaamste ‘tekortkoming’ was dat hij helaas niet voldeed 
aan de strenge criteria van de Farizeeën (let op: het gaat hier niet om de 
bepalingen van de Wet!). En het is dus tegen die achtergrond dat wij Jezus’ 
antwoord moeten lezen:
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Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van 
Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te 
zoeken en te redden. (Luc 19:9,10 NBG’51)

Want het zal wel geen toeval zijn dat Lucas een hoofdstuk eerder al die ge-
lijkenis van de Farizeeër en de tollenaar in de tempel had gegeven, waarbij 
de Farizeeër Gods aandacht vestigt op het feit dat hij, in tegenstelling tot 
die tollenaar (die hij indeelt bij de rovers, onrechtvaardigen en echtbre-
kers), voldoet aan alle criteria, terwijl de tollenaar ‘op een afstand bleef 
staan en niet eens zijn blik naar de hemel durfde te richten. In plaats daar-
van sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig’ (Lucas 
18:13). Jezus’ conclusie was toen geweest:

Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig 
is in de ogen van God, maar die ander (de Farizeeër) niet. (Luc 18:14)

Onrechtvaardig in de ogen van die man die het religieus voor het zeggen 
had, maar rechtvaardig in de ogen van God: en dat is ook precies wat dit 
verhaal over Zacheüs, de rechtvaardige, wil vertellen. Maar waar het eerste 
maar een gelijkenis was, beschrijft dit andere de harde werkelijkheid van 
het Judea van de eerste eeuw.

De onbesnedenen

Maar we kunnen deze lijn nog verder doortrekken. Want Lucas zal niet al-
leen maar willen vertellen dat het Evangelie, die boodschap van verlossing 
die over de grenzen van de religieuze conventie heen reikte, er ook was 
voor de ‘uitgestotenen’ van het Joodse volk, maar dat hij er was voor allen 
die door de orthodoxe leiders waren buitengesloten. Dus ook de 
‘onaanraakbaren’, die in hun ogen nog veel onreiner waren: de onbesnede-
nen; dat wil zeggen: de heidenen. Van hen zou Paulus later aan de ge-
meente in Rome daarover schrijven:

Lid van de gemeente van God is men niet door zijn uiterlijk, en de besnij-
denis is geen lichamelijke besnijdenis. Lid van de gemeente van God is 
men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. 
Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie 
innerlijk een lid van de gemeente van God is, ontvangt geen lof van men-
sen maar van God. (Rom 2:28,29)

Eigenlijk spreekt Paulus hier van ‘Jood’ in plaats van ‘lid van de gemeente 
(synagoge) van God’. Maar in het verband van zijn betoog is dit feitelijk wel 
wat hij bedoelt. En door het zo te schrijven, zien we onmiddellijk dat dit 
een weerklank is van die uitspraak van Jezus in zijn gelijkenis van de Fari-
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zeeër en de tollenaar, èn van zijn uitspraak over Zacheüs. En wanneer we 
beseffen dat Lucas een vaste begeleider was van Paulus, en dat zijn Evan-
gelie bijna zou kunnen worden aangeduid als ‘het Evangelie van Pau-
lus’ (zoals ik in ontmoeting 3 al zei), zal het duidelijk zijn dat deze overeen-
komsten niet op toeval berusten, maar bewuste lessen zijn.

Een schat in de hemel

En dan tenslotte nog dit. Zacheüs zegt spontaan toe dat hij ‘de helft van 
zijn bezit aan de armen zal geven’. Tegen die rijke jongeman in Lucas 18 
had Jezus gezegd: Verkoop alles wat u hebt, en verdeel de opbrengst onder 
de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten (18:22). Toch zegt Hij 
tegen Zacheüs nu niet: ‘kom, kom, Zacheüs, ook de andere helft’. Want het 
gaat niet om dat geld, maar om de gezindheid van de bezitter. Wanneer 
Jezus tegen de rijke jongeman had gezegd dat hij ‘de helft van zijn bezit’ 
had moeten weggeven, had hij het gedaan. Mogelijk met bloedend hart, 
maar hij had het gedaan. Maar dan zou het alleen maar de koopprijs zijn 
geweest voor het eeuwige leven. En het eeuwige leven is niet te koop. Wat 
Jezus hem duidelijk wilde maken, was dat hij teveel aan dat bezit was ge-
hecht. En op dat moment lukte dat ook volledig, gezien de reactie van die 
jongeman. Bij Zacheüs ligt dat totaal anders. Hij is zo buitenzinnig van 
vreugde, dat Jezus hem, de uitgestotene, heeft aangenomen, dat aards 
bezit daarbij vergeleken geen enkele waarde meer heeft. Dat kun je spon-
taan weggeven. Het is die houding, die mentaliteit, die hier van belang is. 
Het werkelijke bedrag aan geld is maar bijzaak. In eerdere woorden van 
Jezus:

Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geld-
buidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een 
dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar 
jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. (Luc 12:33,34)

Die rijke jongeman moest die les nog leren, want hij was een gerespecteerd 
lid van de gevestigde orde. Voor Zacheüs was het zo helder als het licht van 
de dag, want hij – de uitgestotene – was nu aangenomen, nota bene door 
de Meester zelf. Wel had hij altijd al geprobeerd te leven als 
‘rechtvaardige’, maar hij was door de gemeenschap nooit als zodanig er-
kend. Nu was hij door de hogepriester zelf gerechtvaardigd. Hij was nu 
waarlijk ‘Zacheüs’.
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5. Vreemdelingen en bijwoners

2. De Ethiopische kamerling, de vreemdeling

Onze volgende ontmoeting is met de Ethiopische kamerling, die in Hande-
lingen 8 op de terugweg is naar huis, na een bezoek aan Jeruzalem.

Wat weten we over hem?

Lucas noemt hem ‘een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van 
Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist’ (vers 27). Het 
land waar hij vandaan kwam was niet het tegenwoordige Ethiopië, maar  
wat nu Soedan is, ten zuiden van Egypte. In elk geval was hij geen etnische 
Jood, maar omdat Lucas vertelt dat het doel van zijn bezoek aan Jeruzalem 
was geweest ‘om daar God te aanbidden’, mogen we aannemen dat hij een 
zogenaamde proseliet of ‘Jodengenoot’ was, iemand uit de heidenen die 
zich in religieuze zin formeel tot het Jodendom had bekeerd. Daarmee nam 
hij dus een soort tussenpositie in tussen de pure heidenen en hen die van 
geboorte Joods waren.

Lucas vertelt ook dat hij een ‘eunuch’ was, een ontmande. Dat was niet on-
gebruikelijk voor hoge ambtenaren. Vooral niet in de tijden van het Oude 
Testament, maar ook in de eerste eeuw zou dat niet abnormaal zijn. Het 
had echter wel een belangrijk gevolg. De Mozaïsche Wet schreef voor:

Hij, die door kneuzing ontmand is of wie het mannelijk lid is afgesneden, 
zal niet in de gemeente van de HERE komen. (Deut 23:1 NBG’51)

Het Hebreeuwse woord voor ‘gemeente’ is hier qahal, de religieuze ge-
meenschap. Zie hiervoor de bijlage bij deze ontmoeting. Maar het lijkt als-
of de rabbijnen dit zo opvatten dat het niet verboden was hen tot proseliet 
te maken, en dus tot lid van de geloofsgemeenschap, maar dat het hen wel 
verboden was om vervolgens aan de religieuze bijeenkomsten deel te ne-
men, en daarmee dus aanwezig te zijn bij de diensten in de tempel.

De tempel

De tempel in Jeruzalem was in Jezus’ tijd van oorsprong de zogenaamde 
‘tweede tempel’, zoals die na de Babylonische ballingschap was herbouwd, 
maar die in de eerste eeuw de vorm had die Herodes de Grote daaraan had 
laten geven. Herodes’ bouwwerkzaamheden, begonnen in 19 v. Chr. en 
tien jaar later grotendeels afgerond (hoewel pas in 64 na chr. volledig vol-
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tooid), hadden er een indrukwekkend complex van gemaakt, dat moest 
kunnen wedijveren met de fraaiste bouwwerken in de Grieks-Romeinse 
wereld. De voornaamste kenmerken waren het ongekend grote tempel-
plein en het meer dan indrukwekkende heiligdom daar midden op. Maar 
we doen er goed aan te bedenken dat het woord ‘tempel’ in het Nieuwe 
Testament niet steeds hetzelfde aanduidt: in het ene geval duidt het dat 
centrale heiligdom aan, dat een hoofdrol speelde in de Joodse eredienst, 
en in het andere geval het totale complex en dan in de praktijk vooral dat 
gigantische plein.

Het centrale heiligdom, met zijn interne ‘voorhoven’ waar onder andere 
het brandofferaltaar stond, was alleen toegankelijk voor Joden. Onbesne-
denen zouden het ‘verontreinigen’ wanneer zij dat deel betraden. En om te 
voorkomen dat een onbesneden heiden zelfs maar per ongeluk een stap in 
dat gebied zou zetten, stond er rondom, op enkele tientallen meters af-
stand, een muur met doorgangen, die alleen Joden mochten passeren. En 
bij elke doorgang was in het Grieks een inscriptie aangebracht die de niet-
Jood waarschuwde dat hij zijn leven op het spel zette wanneer hij toch ver-
der ging. Hoe gevoelig dat betreden van het centrale deel lag, zien we in 
Handelingen 21. Wanneer de Joden van Jeruzalem (overigens ten onrech-
te) menen dat Paulus ‘Grieken’ (dus niet-Joden) in de tempel heeft ge-
bracht (vers 28) gaat dat om dat centrale deel. En het gevolg is dat er een 
enorm oproer ontstaat en Paulus en zijn metgezellen de tempel uitge-
sleurd worden. De poorten van dat centrale (religieuze) deel worden on-
middellijk gesloten en de menigte probeert Paulus te lynchen. Het tumult 
is zelfs zo groot, dat de Romeinen in de direct naast het complex gelegen 
‘burcht Antonia’ het raadzaam achten in actie te komen.

Het tempelplein

Deze ijver voor het centrale heiligdom, en hun vrees voor ontheiliging daar-
van, zou echter niet in groter contrast hebben kunnen staan met de activi-
teiten op het grote plein daaromheen. Dat plein stond bekend als ‘de voor-
hof der goyim’ (heidenen), want daar mocht iedereen komen. In de zuilen-
gangen daar weer omheen gaven de beroemdste schriftgeleerden van hun 
tijd onderwijs in de Wet. Toen de jonge Jezus, uitgeleerd bij zijn dorpsrab-
bijn in Nazaret, op twaalfjarige leeftijd voor het eerst mee mocht naar Jeru-
zalem voor de Paasviering, greep Hij de gelegenheid aan zijn nog onbeant-
woorde vragen te stellen aan de daar aanwezige wetgeleerden. En de 
‘Wetstudent’ Saulus van Tarsus ontving er zijn theologische opleiding van 
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de beroemde en alom gewaardeerde Gamaliël. Na Jezus’ hemelvaart was 
het de plek waar zijn volgelingen dagelijks bijeenkwamen. 

Maar het plein zelf was een plek waar op grote schaal handel werd bedre-
ven, die alleen maar kan worden omschreven als uitbuiting en pure corrup-
tie. De verkopers van de offerdieren, die de Israëliet nodig had om zijn 
offers te kunnen brengen, hadden er hun verkoopplekken gepacht en ook 
de geldwisselaars, die het Romeinse geld omwisselden in tempelgeld, had-
den hun werkplek daar gepacht van de priesters die het er voor het zeggen 
hadden. Die pacht was schandalig hoog (de priesters verdienden daar goed 

De tempel ‘van Herodes’, met op de voorgrond de helling van het Kidrondal. 
Herodes heeft met zijn bouwactiviteiten het tempelplein enorm uitgebreid, 
zowel in noordelijke richting (naar rechts) als in zuidelijke richting. Zware 
steunmuren moesten de egalisering van de heuveltop mogelijk maken. De 
nummers geven respectievelijk aan: 
1. De poort voor de priesters
2. De poort voor het volk, bijgenaamd ‘de Schone’.

(deze poorten leidden naar trappen die uitkwamen op het plein)
3. Het tempelplein (de voorhof der heidenen).
4. De tussenmuur op enige afstand van het centrale heiligdom.
5. De Romeinse vesting ‘Antonia’.
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aan). Maar diezelfde priesters moesten de dieren, die de Israëliet wilde 
offeren, keuren op aanvaardbaarheid; en het was een koud kunstje daar 
een gebrek aan te vinden wanneer ze niet bij een handelaar op het plein 
waren gekocht. Hetzelfde gold voor de wisselaars, want de priesters accep-
teerden geen Romeins geld als het ging om het betalen van de verplichte 
tempelbelasting. Deze hele opzet was alleen maar bedoeld om de priesters 
aan extra inkomsten te helpen, over de rug van het volk dat geen keus had 
zolang het wilde voldoen aan zijn religieuze verplichtingen. Hoe hoog de 
woekerprijzen daar werden opgedreven, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
Jozef en Maria zich slechts het offer van een koppel duiven konden veroor-
loven (Lucas 2:24). Dat was eigenlijk bedoeld als offer voor de allerarmsten 
(zie Leviticus 12:8). Maar Jozef zal als timmerman, een geschoold am-
bachtsman, goed zijn brood hebben kunnen verdienen, dus ze zullen heus 
niet zo onbemiddeld zijn geweest. Dat had uitsluitend te maken met de 
berekende prijzen, en niets met hun financiële welstand. En dat alles werd 
zonder problemen getolereerd, want het ging immers ‘toch maar’ om de 
voorhof van de heidenen. Maar feitelijk was het een kopie van de situatie in 
Silo onder het hogepriesterschap van Eli, zoals beschreven in de eerste 
hoofdstukken van 1 Samuël (zie het stukje over Jozef van Arimatea, op de 
bladzijden 25 en 26). En we weten dat God daar toen uiteindelijk een radi-
caal einde aan heeft gemaakt.

De tussenmuur

Dat alles betekent echter dat deze buitenlandse eunuch in zijn reiswagen 
meer dan 1500 km had afgelegd van Meroë, aan de bovenloop van de Nijl, 
naar Jeruzalem, om daar te aanbidden, en dat hij vervolgens in het tempel-
complex niet verder had mogen komen dan de ‘scheidsmuur’, omdat hij 
niet zou worden toegelaten tot de eigenlijke tempel. Hij zou die van heel 
korte afstand hebben gezien, maar hem niet hebben mogen betreden, 
want dat bepaalde de Wet en daar werd strikt de hand aan gehouden. Hij 
was in religieuze zin een geaccepteerde Jood, hij had zelf niets gedaan dat 
de term ‘zondaar’ (in de farizeïsche zin van dat woord) op hem van toepas-
sing zou hebben doen zijn, maar hij was even uitgesloten als Zacheüs. En 
niet eens door farizeïsche muggenzifterij, maar door een overduidelijke 
bepaling in de Wet. En toch, hoewel hij dat zal hebben geweten, had hij het 
er voor over gehad die lange reis te maken. Heen en terug een afstand als 
van Amsterdam naar Moskou!
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We weten niet hoe hij dat bezoek aan het tempelcomplex heeft ervaren. 
Die gigantische ‘markt’ op de voorhof van de heidenen, waar hij ook zíjn 
plaats voor aanbidding moest zien te vinden. Die commerciële kermis die 
Jezus er kort tevoren voor even uit had geveegd, met de woorden: ‘Staat er 
niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? 
Maar u hebt het tot een rovershol gemaakt’ (Marcus 11:17, NBG’51). Er 
daarmee ook nog eens op wijzend dat juist dat deel, bestemd voor die 
mensen uit andere volken, daarvoor werd misbruikt. Maar die commerciële 
kermis zou allang weer terug zijn. Want het wás een rovershol. Dat deel 
van de aanhaling komt uit de profetie van Jeremia. In diens tijd was het 
volk van mening dat God nooit zou toelaten dat heidenen Zijn tempel zou-
den verwoesten, dus meenden zij dat zij veilig waren voor elke buitenland-
se aanval. En ondertussen gingen zij door met hun goddeloze praktijken, 
want door die tempel waren ze immers ‘immuun’ voor bestraffing; dat was 
hun talisman. Maar God had Jeremia opgedragen het volk te waarschuwen 
dat Hij al eerder het aan Hem gewijde heiligdom in Silo had laten verwoes-
ten, en, wanneer zij zich niet bekeerden, niet zou aarzelen met Jeruzalem 
en de tempel van Jeremia’s dagen hetzelfde te doen. De kamerling zou dat 
weten, maar waarschijnlijk niet dat een ‘grotere Jeremia’, nog niet zo lang 
geleden, om dezelfde reden en in dezelfde bewoordingen, een gelijkluiden-
de waarschuwing had gegeven. Met als enig verschil dat het nu de Romei-
nen zouden zijn, en niet de Babyloniërs, die het vonnis zouden voltrekken.

Een bedehuis voor alle volken

Het eerste deel van het citaat dat Jezus gebruikte, was echter een eeuw 
ouder; dat kwam uit Jesaja. In het boek Jesaja vinden we, tegen het eind, 
een serie profetieën over de toekomst van Jeruzalem en van de gemeente 
van de H   . Daarin staat, onder andere:

De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeg-
gen: ‘De HEER zondert mij zeker af van Zijn volk.’ En laat de eunuch niet 
zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ 
Want dit zegt de HEER: De eunuch die Mijn sabbat in acht neemt, die 
keuzes maakt naar Mijn wil, die vasthoudt aan Mijn verbond, hem geef 
Ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in 
Mijn tempel en binnen de muren van Mijn stad. Ik geef hem een eeuwi-
ge naam, een naam die onvergankelijk is. 
En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om Hem te 
dienen en Zijn Naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn –
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ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt 
aan Mijn verbond – hem breng Ik naar Mijn heilige berg, hem schenk Ik 
vreugde in Mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op Mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

(Jes 56:3-7)

Vreemdelingen van bepaalde nationaliteiten waren door dezelfde Wet net 
zo buitengesloten als de ontmanden. En wanneer ze niet formeel tot het 
Jodendom waren toegetreden, zouden ze zelfs in alle gevallen niet in de 
tempel mogen komen, ongeacht hun nationaliteit. Zoals bijvoorbeeld die 
Grieken van Paulus’ bezoek. Maar in een verre toekomst zou zowel de een 
als de ander welkom zijn in Gods tempel. Dan zou Gods tempel heten: 
‘Huis van gebed voor alle volken’. De kamerling was beide: vreemdeling en 
eunuch. Die passage in Jesaja moet hem hebben aangesproken. Maar wan-
neer zou die in vervulling gaan? Volgens zijn begrip van Jesaja: wanneer de 
Messias zijn Rijk zou vestigen. Of was het de ‘Knecht van de HERE’ die dat 
zou doen? Die Knecht, die de machtige vijand zou overwinnen. Maar welke 
vijand dan? De dood? Kon dat? En wie was Hij? Zou hij de antwoorden kun-
nen vinden in die mysterieuze vierde profetie over die Knecht (in onze Bij-
bel: hoofdstuk 53)?

Filippus

Het zou ons daarom niet moeten verbazen, dat Filippus hem in zijn reiswa-
gen juist dat hoofdstuk uit Jesaja hoort lezen (men las toen hardop). Voor 
Filippus is dit uiteraard een uitgelezen kans om hem Jezus bekend te ma-
ken. Juist die profetie over de lijdende Knecht van God is het meest ideale 
uitgangspunt om duidelijk te maken dat het koningschap er voor de Messi-
as niet zou zijn zonder het voorafgaande lijden van ‘de Knecht’, die Hij 
eerst moest zijn. Maar dat lijden is nu volbracht, zodat de Messias nu klaar 
is om het koningschap te aanvaarden. Nu kan die toekomst werkelijkheid 
worden, waarin niet-Joden ook welkom zullen zijn, en niet langer hoeven 
toekijken vanachter de scheidsmuur, zo dichtbij en toch niet in staat het 
heiligdom binnen te gaan, tegengehouden door een Wet die niet kan ver-
lossen, en rigoureus wordt geïnterpreteerd en jaloers bewaakt door een 
groep die exclusiviteit predikt in plaats van barmhartigheid (Matteüs 9:13). 
We kunnen ons zijn toenemende opwinding voorstellen, als Filippus’ uitleg 
hem stap voor stap de ogen opent. Lucas vertelt niet of hij tevreden is over 
zijn bezoek aan Jeruzalem, of juist teleurgesteld. Maar zijn leven heeft een 
totaal onverwachte wending genomen: zijn reis heeft nu in ieder geval iets 
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heel waardevols opgeleverd, nota bene tijdens de terugreis, iets dat hij 
misschien niet eens heeft gezocht, omdat het bestaan ervan hem waar-
schijnlijk niet eens bekend was. En wanneer zij een of ander water passe-
ren, roept hij uit ‘daar is water, alsjeblieft doop mij!’ En Filippus doopt hem. 
Daarop eindigt het verhaal met de mededeling dat hij (die Ethiopische ka-
merling) ‘zijn weg vervolgde vol vreugde’. Uiteraard vol vreugde. Hij heeft 
iets gevonden dat hij zelfs niet gehoopt had te vinden: een persoonlijke, 
hechte relatie met de God Die zo kort tevoren in Jeruzalem, onder dat Ou-
de Verbond, niet te vinden was geweest. Hij is de eerste van een lange 
reeks mensen van niet-Joodse afkomst, die de profetie van Jesaja in vervul-
ling doen gaan die de oude Simeon in de tempel had aangehaald, over de 
redding die God bewerkt heeft voor alle volken: ‘een licht dat geopenbaard 
wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Zijn volk’ (Lucas 2:30
-32, zie ontmoeting 3 van dit deel, bladzijde 35). Hijzelf was nog een prose-
liet geweest, maar de volgende zal een echte heiden zijn: een Romeinse 
centurio met de naam Cornelius (die we nog zullen ontmoeten in deel 2-
47). En vervolgens honderden, duizenden, die zich op de prediking van Pau-
lus en anderen zullen bekeren.

De tussenmuur weggebroken

Jeruzalem en de tempel zouden in het jaar 70 door de Romeinen worden 
verwoest. Jezus’ verlossingswerk had het Oude Verbond vervuld en afge-
sloten en een Nieuw Verbond ingewijd. Een verbond voor alle volken en 
niet alleen het Joodse volk, niet met een stenen tempel in Jeruzalem, maar 
met een geestelijke tempel die niet aan een plaats is gebonden:

‘Geloof me´, zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, 
noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden … Er komt een tijd, en die 
tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest 
en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want 
God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waar-
heid.’ (Joh 4:21-24)

En Petrus voegt daar aan toe:
Laat uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelij-
ke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te bren-
gen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. (1 Pet 2:5)

Maar bovenal: in die nieuwe tempel zal er geen ‘tussenmuur’ meer zijn, die 
Joden scheidt van heidenen, want die tempel zal een huis van gebed zijn 
voor alle volken. En dat is wat Paulus in gedachte heeft, wanneer hij 
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spreekt van die ‘tussenmuur’ tussen Joden en heidenen, die in Christus is 
weggebroken. Hij wijst zijn lezers (heidenen) erop dat zij vroeger geen deel 
uitmaakten van Gods volk; zij hadden ‘geen deel had aan het burgerschap 
van Israël’ en waren ‘niet betrokken bij de verbondssluitingen en de belof-
ten die daarbij hoorden’. Zij ‘leefden in een wereld zonder hoop en zonder 
God’ (Efeziërs 2:12). Maar nu is dat, in Christus, radicaal veranderd:

Maar nu in Christus Jezus bent u, die vroeger veraf was, dichtbij geko-
men door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee 
één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte [tussen hen 
en God], de vijandschap, weggebroken heeft. (Efez 2:13,14, NBG’51)

Daardoor zijn er nu geen Joden en heidenen meer, maar is er nu nog maar 
één verbondsvolk, dat in zijn geheel met God verzoend is. En dat geldt niet 
alleen voor die eunuch, maar voor elke ‘onbesneden’ heiden. Dus ook voor 
ons!
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Bijlage bij Ontmoeting 7

Vergadering en gemeente

In deze Bijlage kijken we naar de Hebreeuwse woorden voor 
‘vergadering’ en ‘gemeente’ in het Oude Testament, en de daarmee 
overeenkomende Griekse woorden in de Griekse vertaling van dat Ou-
de Testament (de Septuaginta) en in het Nieuwe Testament.

Vergadering en gemeente in het Oude Testament

In het Oude Testament vinden we, vanaf de uittocht uit Egypte, twee 
verschillende woorden om de totaliteit van het verbondsvolk Israël aan 
te duiden: ‘vergadering’ en ‘gemeente’. Dat zijn de vertalingen die de 
NBG’51 vertaling gebruikt voor de Hebreeuwse woorden edah en 
qahal. De NBV vertaalt echter beide bij voorkeur met ‘gemeenschap’. 
Toch moeten we vaststellen dat de woorden in hun gebruik wel dege-
lijk een enigszins verschillende nuance in betekenis hebben.

Het woord edah komt een kleine 150 maal voor, waarvan bijna 100 
maal tijdens de uittocht en de woestijnreis (en bijna driekwart daar 
weer van in het boek Numeri). In elk geval tijdens die laatste situatie 
vinden we het vooral gebruikt voor het volk als georganiseerde groep 
mensen met hun hiërarchische structuur. Het beschrijft hen in de eer-
ste plaats zoals ze zijn georganiseerd: in stammen, geslachten en fami-
lies met hun leiders en familiehoofden. Daarnaast kan het ook een af-
wijkende groep beschrijven, zoals die rond de opstandelingen Korach, 
Datan en Abiram. In Numeri 16 vinden we edah daarom vertaald met 
‘hun gehele aanhang’, of ‘hun aanhangers’, en (in de NBG’51) in Numeri 
26 als hun ‘bende’. Om een of andere reden hebben de vertalers van de 
NBG’51 het in het boek Jozua (althans vanaf hoofdstuk 18) echter ver-
taald als ‘gemeente’, wat overal elders de vertaling is van qahal.

Het woord qahal komt ruim 120 maal voor, waarvan het meest (ruim 50 
maal) in de historische boeken vanaf Jozua, terwijl nog eens een kwart 
betrekking heeft op de uittocht en de woestijnreis (Exodus en Numeri). 
In die beide delen van de Schrift duidt het Israël vooral aan als een reli-
gieuze gemeenschap. Daarnaast vinden we het woord echter ook als 
aanduiding van een willekeurige grote groep mensen (een ‘menigte’), 
vooral bij de profeten Jeremia en Ezechiël, die het vrijwel uitsluitend zo 
gebruiken.
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Vergadering en gemeente in de Septuaginta

Wanneer we kijken naar de manier waarop de oude rabbijnen deze bei-
de woorden hebben vertaald in de Septuaginta, de Griekse vertaling 
van het Oude Testament van omstreeks de tweede eeuw v. Chr., dan 
vinden we iets opvallends.

De twee Griekse woorden die zij hebben gebruikt, zijn sunagōgè en ek-
klèsia. Het eerste is afgeleid van sun = samen en het werkwoord agō = 
gaan of komen. Dus sunagōgè (waar het woord synagoge van is afge-
leid) betekent letterlijk: ‘samenkomst’. Vandaar de vertaling 
‘vergadering’ die de Statenvertaling en de NBG’51 gebruiken. Het En-
gelse woord is ‘congregation’, dat is afgeleid van het Latijnse congrega-
tio, dat zelf weer een letterlijke Latijnse vertaling is van het Griekse 
sunagōgè. In feite hebben de Engelse vertalers dus niet een bestaand 
Engels woord gekozen als vertaling, maar het woord uit de middel-
eeuwse Latijnse Bijbel ‘verengelst’. De Rabbijnen die de Septuaginta-
vertaling maakten, hebben – op een enkele uitzondering na – edah vrij-
wel overal vertaald met sunagōgè. 

Het woord ekklèsia is afgeleid van het werkwoord ekkaleō = uitroepen 
(in de betekenis van: naar buiten roepen; van ek = uit, en kaleō = roe-
pen). In principe is dat het woord waarmee qahal in het Grieks is ver-
taald. Maar in ongeveer een kwart van de gevallen is qahal in de Septu-
aginta niet vertaald met ekklèsia, maar met sunagōgè! En wanneer je 
nagaat wáár dat is gebeurd, ontdek je dat dit meestal is gedaan in die 
gevallen waar qahal niet de aanduiding is van de religieuze gemeen-
schap, maar een algemene aanduiding van een grote groep mensen, 
een menigte. We moeten dus vaststellen dat in de ogen van de rabbij-
nen onder ekklèsia typisch die religieuze gemeenschap dient te worden 
verstaan. Dat hoofdstuk over Korach, Datan en Abiram begint met:

Korach nu, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, 
nam met Datan en Abiram, zonen van Eliab, en On, de zoon van 
Pelet, Rubenieten, een aantal mannen; en zij stelden zich voor Mo-
zes met tweehonderd vijftig mannen uit de Israëlieten, hoofden van 
de vergadering (sunagōgè!), opgeroepenen (van sunkaleō, bijeen-
roepen) toto de volksvergadering, mannen van naam. (Num 16:1,2, 
NBG’51)

Zij worden hier omschreven als hoofden van de civiele organisatie van 
de Israëlieten, die waren ‘bijeengeroepen’ voor het overleg. Zij behoor-
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den weliswaar ook tot hen die ‘uit’ Egypte waren ‘geroepen’ (ekkaleō), 
maar met hun rebellie toonden zij zich dat niet waard, en die term 
wordt dus ook niet op hen toegepast.

Synagoge en gemeente in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament vinden we eveneens zowel sunagōgè als ek-
klèsia. Daarvan wordt het woord sunagōgè in twee verschillende bete-
kenissen gebruikt: enerzijds is het een aanduiding van het gebouw 
waarin Joden elke sabbat bijeenkomen voor hun religieuze diensten, 
anderzijds is het een aanduiding van de Joodse religieuze gemeen-
schap. Dat is op zichzelf niets bijzonders, want in onze eigen wereld 
gebruiken wij het woord ‘kerk’ ook zo: enerzijds een gebouw waarin 
godsdienstige bijeenkomsten worden gehouden, anderzijds een chris-
telijke godsdienstige groepering (de Rooms-katholieke Kerk, de Pro-
testantse Kerk Nederland, et cetera). In die zin wordt er in het Evange-
lie van Johannes van de vijf keer dat hij het woord synagoge gebruikt, 
driemaal gesproken over het ‘uit de synagoge’ stoten van bepaalde 
mensen. Die worden dan dus uit de religieuze gemeenschap gezet. En 
in het boek Handelingen lezen we over ‘de synagoge van de Libertij-
nen, de Cyreneeërs en de Alexandrijnen’, wat ook niet slaat op een be-
paald gebouw, maar op een afwijkende ‘kerkelijke’ stroming binnen 
het Jodendom; dus zelfs dat kwam voor. Opmerkelijk is echter dat de 

Globale samenvatting van het Hebreeuwse en Griekse woordgebruik

Oude Testament

Hebreeuws betekenis Grieks
(Septuaginta)

qahal de religieuze gemeenschap

een (grote) groep mensen

ekklèsia

sunagōgè

edah de georganiseerde gemeenschap

een georganiseerde deelgroep
sunagōgè

Nieuwe Testament

ekklèsia de christelijk-religieuze gemeenschap

sunagōgè de Joods-religieuze gemeenschap
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evangelisten hier dat woord sunagōgè gebruiken, in plaats van ekklèsia. 
Dat kan samenhangen met het feit dat ook de plaats van hun gods-
dienstige samenkomsten in die tijd werd aangeduid als een ‘synagoge’. 
Maar het zou ook kunnen betekenen dat zij die religieuze gemeen-
schap zien als intussen niet meer dan een organisatorisch verband, 
zonder enige werkelijke godsdienstige achtergrond of inhoud.

Toch gebruiken zij wel degelijk ook dat andere woord: ekklèsia. Maar 
dan heeft dat altijd betrekking op een religieuze gemeenschap van het 
Nieuwe Verbond, niet van het Oude, en het wordt daarom ook altijd 
vertaald met ‘gemeente’. Het woord sunagōgè wordt in het Nieuwe 
Testament echter altijd vertaald met ‘synagoge’, en nooit met bijvoor-
beeld ‘vergadering’. Dat betekent dan wel dat wanneer Jezus in de bo-
venzaal zijn discipelen waarschuwt dat zijn volgelingen ‘uit de synago-
ge’ zullen worden gebannen (‘Jullie zullen uit de synagoge gezet wor-
den, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daar-
mee God te dienen’, Johannes 16:2), we dat niet hoeven te beperken 
tot de (Joods-)religieuze gemeenschap van díe dagen. Hij zou daarmee 
evengoed een afvallig geworden christelijk-religieuze gemeenschap 
kunnen bedoelen.

Maar ook dat woord ekklèsia blijkt een dubbele betekenis te kunnen 
hebben. Enerzijds duidt het de totale ‘christelijke’ gemeenschap aan 
(het verbondsvolk van het Nieuwe Verbond):

Christus heeft zijn gemeente (ekklèsia) liefgehad en Zich voor haar 
overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het water-
bad met het woord. (Efez 5:25,26, NBG’51)

En anderzijds duidt het een plaatselijke gemeenschap aan:
Van Paulus … en van onze broeder Sostenes. Aan de gemeente 
(ekklèsia) van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen 
die zijn geroepen (klètos, van kaleō = roepen) om zijn heiligen te zijn 
(1 Kor 1:1,2).

Ook Aquila en Prisca en de gemeente (ekklèsia) die bij hen in huis 
samenkomt laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groe-
ten. (1 Kor 16:19, NBG’51)
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5. Vreemdelingen en bijwoners

3. De lamme en de blinde: tot Hem uitgaan

A. De blindgeboren man

In Johannes 9 staat het verhaal van een blinde, die door Jezus wordt gene-
zen; in Handelingen 3 dat van een verlamde die, na Jezus’ hemelvaart, door 
de apostelen wordt genezen. Bij oppervlakkig lezen lijken dit alleen maar 
twee van de vele genezingen door Jezus en de apostelen. Maar zoals we al 
bij onze vorige ontmoetingen zagen: bij zorgvuldig lezen blijkt er veel meer 
in te zitten. Ook deze verhalen vertellen iets dat voor ons van belang is.

Wat weten we over deze man?

We lezen dat de eerste man van zijn geboorte af blind is. Zijn blindheid is 
dus geen gevolg van een ongeluk of ziekte. We weten niet wat, medisch 
gezien, het probleem was, maar kennelijk kwam het vaker voor. En uiter-
aard betrof het een volledig andere oorzaak dan de blindheid van mensen 
die tijdens hun leven blind waren geworden. Dat is ook de achtergrond van 
de opmerking van de man zelf: ‘Dat de ogen van iemand die blind geboren 
is, geopend worden – dat is nog nooit vertoond!’ Dit klinkt alsof later opge-
lopen blindheid nog wel eens genezen kon worden, maar niet de blindheid 
als geboortedefect. Verder lezen we dat hij door bedelen aan de kost 
moest zien te komen, en hij dat kennelijk in zijn eigen directe omgeving 
deed; want wanneer hij na zijn genezing naar huis gaat, lezen we over de 
reactie van zijn omgeving: Zijn buren en de mensen die hem kenden als 
bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’

Tenslotte blijkt uit het verhaal dat men ook in die tijd maar al te zeer ge-
neigd was ziekten en andere menselijke problemen te zien als een straf van 
God. Met andere woorden: iemand die blind was zou het daar wel naar ge-
maakt hebben, dus daar hoefde je geen medelijden mee te hebben. Alleen 
zat je bij een blindgeborene dan wel met een probleem, want die was dus 
kennelijk al blind voordat hij nog maar iets, goed of kwaad, in zijn leven had 
kunnen doen. Blijkbaar werd er dan maar aangenomen dat het in dat geval 
zijn ouders wel zouden zijn geweest die zo waren gestraft, hoewel de Mo-
zaïsche Wet uitdrukkelijk bepaalde dat kinderen niet gestraft mochten 
worden voor de overtredingen van hun ouders (zie bijvoorbeeld Deutero-
nomium 24:16 en 2 Koningen 14:6). Goed beschouwd betoog je dan feite-
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lijk dat God zich niet aan Zijn eigen Wet zou houden.

Het doel van het verhaal

Het verhaal begint daarom met een vraag van de discipelen over juist dat 
probleem: wiens schuld is het dat deze man blind is? In zijn antwoord ont-
kent Jezus dat het om schuld gaat, maar Hij voegt er iets belangrijks aan 
toe, dat ons op het spoor brengt van de feitelijke bedoeling met dit verhaal. 
We lezen:

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 
Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij 
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn 
ouders ook niet, ‘was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet 
door hem zichtbaar worden. (Joh 9:1-3)

We vinden hier een aantal sleutelbegrippen, die ons helpen het doel van dit 
verhaal te begrijpen. Jezus bedoelt met zijn uitspraak ‘Hij niet en zijn ou-
ders niet’ (hebben niet gezondigd) niet te zeggen dat deze mensen vol-
maakt zonder zonde zouden zijn. Wat Hij hier wil zeggen, is dat zijn disci-
pelen (of anderen) dáár de oorzaak van zijn blindheid niet moeten zoeken. 
Gods doel met deze man was van totaal andere aard: hij moest dienen als 
les voor anderen, die daaruit zouden kunnen zien hoe God werkt. En het 
onderwerp vinden we in de afsluitende opmerking van Jezus:

Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die 
niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. (Joh 9:39)

Tussen deze twee uitspraken vinden we dan het verhaal zelf. Daar willen 
we nu naar kijken, maar uiteraard tegen de achtergrond van dat verklaarde 
doel en onderwerp.

Zien en niet zien

Het Griekse woord voor dat ‘zichtbaar worden’ (van Gods werk) is 
phaneroō, dat oudere vertalingen meestal weergeven met ‘openbaren’. Het 
is afgeleid van een woordstam die allereerst ‘licht geven’ betekent, dan 
‘helder schijnend’ of ‘glanzend’ en tenslotte ‘goed zichtbaar’ of ‘in het oog 
vallend’. Dat is dus het thema van dit verhaal: Gods werk is voor ieder dui-
delijk zichtbaar. En dat sluit natuurlijk direct aan bij het onderwerp: zien of 
blind zijn. Het verhaal gaat schijnbaar alleen over fysiek zien, maar er is 
weinig fantasie voor nodig om in te zien dat onder het oppervlak een ander 
soort ‘zien’ een rol speelt. Want of je Gods werk ook werkelijk ‘ziet’ hangt 
er van af of je het wílt zien: de man die fysiek blind is blijkt geestelijk over 
een uitstekend ‘gezichtsvermogen’ te beschikken, en voor de zelfbenoem-
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de deskundige schriftkenners ligt dat omgekeerd. In dit verband loont het 
te weten dat het Grieks meerdere woorden kent voor ‘zien’. De drie die hier 
van belang zijn, kunnen actief (kijken) of passief (zien) zijn, maar ze hebben 
verschillende nadruk, al overlappen de betekenissen wel in zekere mate:

1. blepō =  zintuiglijk waarnemen
2. horaō =  te zien krijgen, beleven
3. theoreō =  met begrip waarnemen, inzien

Hiervan vinden we 40 % van alle keren dat horaō en theoreō in het Nieuwe 
Testament worden gebruikt in het Evangelie van Johannes; het zijn ty-
pisch ‘Johannes-woorden’. Maar juist in dit verhaal hier vinden we beide 
slechts één maal. Daarentegen vinden we blepō bij Johannes niet meer 
dan elders in het Nieuwe Testament, maar van de in totaal 18 maal dat 
Johannes het gebruikt vinden we het 10 maal in dit hoofdstuk. In de mees-
te gevallen heeft het daarbij betrekking op het fysiek kunnen zien van die 
blindgeboren man, maar het is duidelijk dat we daar een symboliek in 
moeten herkennen van geestelijk zien, zoals blijkt uit die slotwoorden van 
Jezus in vers 39 (zie boven) en in het ‘nawoord’:

Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden 
tot Hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen: Indien u blind was, 
zou u geen zonde hebben; maar nu zegt u: Wij zien; daarom blijft uw 
zonde. (Joh 9:40,41, NBG’51)

In zijn slotconclusie zegt Jezus, dat Hij is gekomen om een ‘oordeel’ te vel-
len. Het Grieks voor ‘oordeel’ is afgeleid van een woordstam (krinō) die 
‘scheiden’ betekent. Oordeel houdt in de eerste plaats in dat Hij scheiding 
maakt tussen hen die geloven en hen die niet geloven. Maar die twee groe-
pen leggen in feite zélf de basis voor die scheiding (Grieks: krisis): wanneer 
zij ‘zien’ omdat zij willen zien (en erkennen) zal Hij ze aannemen; wanneer 
ze ‘niet zien’ omdat ze niet willen zien, zal Hij ze verwerpen.

Weten en denken te weten

Een ander opvallend woord is ‘weten’. Het Griekse woord betekent vooral 
dat je iets weet omdat je dat hebt gezien of op een andere manier hebt er-
varen. Of omdat het deel uitmaakt van de algemene levenservaring. De 
ouders van de blindgeborene ‘weten’ dat dit hun zoon is, en dat hij blind is 
geboren, want ze hebben hem vanaf zijn geboorte meegemaakt. Maar ze 
‘weten niet’ hoe hij is genezen, of wie hem heeft genezen, want daar waren 
ze zelf niet bij. Het verhaal maakt echter duidelijk dat ze het ook niet willen 
weten, omdat ze bang zijn uit de religieuze gemeenschap te worden gezet :
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Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die 
toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de messias zou 
erkennen uit de synagoge zouden zetten. (Johannes 9:22)

De Farizeeën en hun schriftgeleerden zijn ervan overtuigd dat ze ‘weten’ 
dat Jezus een zondaar is (want Hij overtreedt in hun ogen het sabbatsge-
bod) en dus kán Hij deze genezing niet hebben verricht. Dat hebben ze wel-
iswaar niet gezien, maar ze menen dat te kunnen beredeneren. De blindge-
borene ‘weet’ dat Jezus die genezing heeft verricht, want hij was er zelf bij 
toen het gebeurde, hij heeft dat ervaren. En hij beredeneert daaruit dat 
Jezus dus onmogelijk een zondaar kan zijn, omdat je alleen met Gods hulp 
zo’n genezing kunt doen, terwijl iedereen ‘weet’ (als deel van hun algeme-
ne Joodse levenservaring) dat God niet naar zondaars luistert. De Farizeeën 
‘weten’ alleen van de Mozaïsche Wet, maar niet van deze Leraar, terwijl de 
blindgeborene hen voor de voeten werpt dat zij van Iemand die zo’n uit-
zonderlijk teken doet, toch wel iets af zouden mogen ‘weten’.

De eerlijkheid gebied ons echter wel te constateren dat er ook onder de 
Farizeeën wel degelijk zijn die er toe neigen te overwegen dat er gaten zit-
ten in hun redenering:

Sommige Farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij 
houdt zich niet aan de sabbat, ‘maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zon-
dig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid 
(Joh 9:16).

We zien hier dus eenzelfde situatie als bij Nikodemus in de Raad (zie ont-
moeting 2 in dit Deel); en we doen er goed aan te beseffen dat Johannes 
met zijn verhaal een waarschuwing wil geven, en zich daarom concentreert 
op hen die ‘ziende blind’ zijn. De werkelijke situatie blijkt meer te zijn dat 
de gebeurtenis ook onder hen ‘verdeeldheid’ (het Griekse woord is hier: 
schisma) brengt, en daarmee scheiding (krisis).

De hele discussie draait dus om het feit dat de ‘deskundigen’ deze Jezus 
niet kunnen plaatsen in hun opvatting van de Schrift, en deze wonderbaar-
lijke genezing daarom maar liever helemaal willen ontkennen. Terwijl de 
man zelf uitgaat van de genezing, en vervolgens redeneert dat die wel een 
teken móet zijn dat deze Jezus van God komt: ‘Als die man niet van God 
kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ (vers 33). Dat is een 
weerklank van Nikodemus in Johannes 3. Maar de enige uitweg die de Fari-
zeeën hier nog zien, is de traditionele: wanneer je iets niet kunt verklaren, 
doe je gewoon alsof je het niet ziet, want wat je niet ziet dat is er niet:
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U bent geheel in zonden geboren (die opvatting waar het verhaal mee 
begon) en wilt u ons leren? En zij wierpen hem uit [banden hem uit hun 
religieuze gemeenschap]. (vs. 34, NBG’51)

Licht en duisternis

In de ‘aanhef’ had Jezus gezegd ‘Gods werk moet door hem zichtbaar 
(openbaar) worden’. En we constateerden al dat ‘zichtbaar’, onder andere, 
betekent: in het oog vallend. Gods werk vond tijdens Jezus’ prediking niet 
in het verborgene plaats, maar was voor ieder overduidelijk zichtbaar. 
Daarom liet Jezus erop volgen:

Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden 
heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang Ik in 
de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld’. (Joh 9:4,5)

Wanneer Hij eenmaal naar de hemel zal zijn opgevaren, is God alleen nog 
maar zichtbaar voor de zijnen. In het voorafgaande hoofdstuk had Jezus 
daarom gezegd:

Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de 
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Joh 8:12)

Nu is Hij er nog, en is dat licht voor iedereen zichtbaar, gelovigen en onge-
lovigen. Maar de dagen zullen komen dat dat licht niet meer onder hen zal 
zijn. Daarom moeten zij gebruik maken van dat licht zolang het er is. Later 
zou Hij zeggen:

Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij 
ziet het licht van deze wereld, maar wie ‘s nachts loopt, struikelt doordat 
hij geen licht heeft. (Joh 11:9,10)
Nog een korte tijd is het licht bij u. Ga uw weg zolang het licht is en laat 
de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij 
heen gaat. (Joh 12:35)

Dit is een beeld, en dat heeft altijd zijn beperkingen. Dag en nacht kunnen 
wij niet besturen, die komen over ons. Maar dit licht kunnen wij zélf zoe-
ken. En dat is het wat deze geschiedenis ons vertelt: het licht is er wel, 
maar wij zien dat alleen wanneer we er niet blind voor zijn. En anders dan 
bij lichamelijke blindheid bepalen wij zelf of we blind zijn voor de waarheid 
van Gods openbaring. Dat vraagt van ons geloof, en we hebben wel dege-
lijk zelf in de hand of we willen geloven. De Farizeeën van dit verhaal willen 
niet geloven. Zij willen zelfs niet geloven dat de man ooit blind is geweest 
(vers 18), omdat ze dan zullen moeten toegeven dat dit een teken van God 
is. Maar de ‘blinde’ ziet juist wel dat teken, en baseert zijn geloof daarop:
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Jezus hoorde [dat ze hem uit de synagoge hadden gebannen] en zocht 
hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het 
was, Heer, zou ik in hem geloven’, zei Hij. ‘U ziet Hem [horaō, beleven, 
meemaken; zie boven] en u spreekt met Hem’, zei Jezus. Toen zei de 
man: ‘Ik geloof, Heer’, en hij boog zich voor Jezus neer. (Joh 9:35-38)

De les van dit verhaal

Anders dan Zacheüs en de Ethiopische kamerling, was deze blindgeborene 
niet al uit de religieuze gemeenschap (de ‘synagoge’) gebannen. Toch werd 
hij gemakshalve maar wel gezien als ‘geheel in zonde geboren’ (vers 34, 
NBG’51). Inderdaad werd hij blind geboren, maar als het op geloof aan-
komt, geldt dat voor alle mensen. Wanneer ‘het licht van de wereld’ hem 
echter beschijnt, aarzelt hij geen moment zijn geloof daarin te belijden. De 
religieuze leiders willen dat licht niet zien, want Jezus is volgens hen óók 
een zondaar omdat Hij, naar hun mening, de sabbat schendt door iemand 
te genezen. Dat is in hun ogen werk (in plaats van barmhartigheid, vergelijk 
Matteüs 23:23). Dat stond weliswaar niet zo in de Wet, maar wel in hun in-
terpretatie daarvan (dat was nu juist de essentie van Jezus’ aanklacht tegen 
hen in Matteüs 23). En dus willen zij het teken niet zien. Zij noemen zich 
discipelen (leerlingen) van Mozes, maar zien niet de ‘profeet als Mozes’ 
waar Mozes op gewezen had (zie ontmoeting 3 deel 1, bladzijde 35). Jezus 
zelf had hen al eerder gewaarschuwd:

Denk niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op 
wie u uw hoop gevestigd hebt. Want indien u Mozes geloofde, zou u ook 
Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien u zijn ge-
schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? (Joh 5:45-47, 
NBG’51)

Zij schelden de man uit voor discipel van Hem die zij verachtelijk aanduiden 
als ‘deze’, waarvan zij niet ‘weten’ waarvan Hij komt (vers 29). Zij beseffen 
niet dat hun voorvaderen op dezelfde verachtende manier spraken over 
‘deze Mozes’ waarvan zij niet ‘wisten’ wat er van hem geworden was, zoals 
Stefanus de Raad (waaronder de jonge Paulus) zou voorhouden 
(Handelingen 7:40).

De man ziet daarentegen het teken glashelder, en baseert zijn geloof daar-
op. De schriftgeleerden zien een tegenstelling tussen ‘Mozes’ en deze pre-
diker, terwijl zij – op grond van zijn tekenen – in Hem juist een vervulling 
zouden moeten zien van ‘de profeet zoals hij’ die dezelfde Mozes had aan-
gekondigd. De man ziet dat juist wel:
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Zij dan zeiden nog eens tot de blinde. Wat zeg jij van Hem, daar Hij jouw 
ogen geopend heeft? En hij zei: Hij is een profeet (Joh 9:17).

Zodat uiteindelijk de blinde blijkt te zien en de zienden blind blijken te zijn. 
En het is díe blindheid die scheiding maakt tussen de ware gelovige en de 
feitelijk ongelovige. Het resultaat is dat de man aan het eind van het ver-
haal uit de religieuze gemeenschap wordt gestoten. Maar hij zal hebben 
geweten dat dat het onvermijdelijke gevolg zou zijn van zijn opstelling, dus 
in die zin was het een vrijwillige keuze. Even vrijwillig als die van Nikode-
mus en Jozef van Arimatea.

Dat brengt mij op een laatste opmerking. Jezus geneest de man niet daar 
waar Hij hem aantreft, maar zegt tot hem (Joh 9:7, NBG’51):

Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: 
uitgezonden. Hij dan ging heen, waste zich en kwam ziende terug. 

Waarom die nadruk op de naam van dat badwater, inclusief de Griekse ver-
taling daarvan? De eerste overweging is dat we deze vijver, afgezien van 
een tweetal hier niet ter zake doende plaatsbepalingen, verder alleen te-
genkomen bij Jesaja 8:6, waar hij symbolisch staat voor Gods barmhartig-
heid die het volk heeft ingeruild voor een ‘eigen’ oplossing (in dat geval van 
politieke aard). Zo vinden we ook hier bij Johannes de tegenstelling tussen 
Gods oplossing (die de leiders verwerpen) en de menselijke oplossing. Maar 
de andere overweging is dat het Grieks voor ‘uitgezonden’ het werkwoord 
apostellō is, waar ook het woord ‘apostel’ van is afgeleid. Apostelen werden 
uitgezonden in de wereld om het Evangelie te prediken. Maar in feite 
wordt elke gelovige uitgezonden om anderen het Evangelie te prediken – is 
het niet in woorden dan wel in daden, of in wat hem overkomt (het doel
van dit verhaal, zie bladzijde 71). Maar tegelijkertijd wordt hij daarmee 
‘weggezonden’ uit de gemeenschap waarin hij niet langer thuishoort. 
Christus aanvaarden is kiezen. Hij zal ooit komen om het oordeel uit te 
spreken. Maar de scheiding, die aan dat oordeel ten grondslag ligt, maakt 
de mens zelf. Hij beslist zelf of hij bereid is het aanzien van zijn omgeving 
en het comfort van een leven in de geaccepteerde gemeenschap op te ge-
ven, en Hem te volgen die ‘geen plaats heeft om het hoofd neer te leg-
gen’ (Matteüs 8:20).

B. De verlamde man

De verlamde ontmoeten we in Handelingen 3 en 4. Jezus is dan zelf al niet 
meer op aarde, maar (in de voorstelling van Lucas) Hij werkt nu, na de uit-
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storting van de heilige Geest op de Pinksterdag, door zijn ‘uitgezondenen’, 
de apostelen. Een van de eerste dingen die Lucas vervolgens vertelt, is de 
genezing van een verlamde.

Wat weten we over de verlamde?

Net als de blindgeborene heeft ook de verlamde zijn handicap al vanaf zijn 
geboorte. En net als hij moest hij door bedelen aan de kost zien te komen. 
Het enige dat zijn omgeving voor hem deed, was hem dagelijks naar de 
poort van de tempel dragen, omdat hij daar de beste kansen had om van 
de tempelgangers wat geld te krijgen. Wat verder in het verhaal lezen we 
nog dat hij boven de 40 jaar oud was. Dat is een interessant detail, want het 
betekent dat hij al geboren was, en mogelijk zelfs al dagelijks aan de tem-
pelpoort zat, toen Jozef en Maria de pasgeboren Jezus daar kwamen voor-
stellen, in de tijd dat Simeon en Anna daar dagelijks kwamen. En hij moet 
er al die jaren dat Jezus zelf daar voor de drie jaarlijkse feesten kwam, ze-
ker gezeten hebben. Toch heeft Jezus hem niet eerder genezen, want hij 
was niet gekomen om de mensen van hun lichamelijke kwalen te verlossen, 
maar van de zonde. Zijn genezingen waren ‘alleen maar’ de tekenen, waar-
aan zijn volksgenoten konden zien (wanneer zij dat maar wilden zien) dat 
Hij door God gezonden was. En, zoals we hier ook weer zien: lang niet allen 
werden genezen, want dat was niet zijn missie. 

Aan de tempelpoort

Er zit duidelijk symboliek in de beschrijving. Hij zit daar aan de poort van de 
tempel, maar kan die niet binnengaan. Zoals hij afhankelijk is van anderen 
voor zijn inkomsten, zo is hij ook afhankelijk van anderen voor zijn ver-
plaatsing. En die anderen brengen hem tot aan de poort, maar niet verder. 
Want het gaat om geld, en voor mensen zoals hij valt dat te verdienen aan 
de poort. Het geld dat op het tempelplein wordt verdiend is voor de pries-
ters, en dat wat binnen het centrale deel in de offerkist wordt gestort is be-
stemd voor het onderhoud van de tempel. Weliswaar bepaalde de Wet van 
Mozes dat het volk de plicht had te zorgen voor de zwakke en hulpeloze 
onder hen, maar dat was eigenlijk nooit zo in de praktijk gebracht, en in de 
eerste eeuw gold dat ook niet in de tempel. Dus uit het oogpunt van overle-
ven had de verlamde daar niets te zoeken. Hij was weliswaar evenmin ‘uit 
de religieuze gemeenschap gestoten’ als de blindgeborene, maar toch was 
er niemand die hem in staat stelde daar te komen en op eigen kracht kon 
hij dat niet. Daarom was hij nauwelijks beter af dan een onreine, die er door 
de tempelwachters niet zou worden toegelaten. En het zal niet zonder iro-
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nie zijn, dat Lucas meedeelt dat de poort waar hij zat ‘de Schone’ werd ge-
noemd (zie de tekening op bladzijde 60). Het Griekse woord dat hij hier 
gebruikt is horaios, dat is afgeleid van de tijd van de seizoenen, en dan 
vooral van de schoonheid van de lente, wanneer alles in bloei staat. Het 
Nieuwe Testament heeft dit woord maar tweemaal op andere plaatsen, en 
de eerste keer daarvan is wanneer Jezus het gebruikt in zijn ‘wee’ tegen de 
Farizeeën en schriftgeleerden, wanneer Hij zegt:

Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op 
witgepleisterde graven, die er aan de buitenkant wel fraai (horaios) uit-
zien, maar die [in werkelijkheid] vol liggen met doodsbeenderen en an-
dere onreinheden. (Mat 23:27)

De nadruk op deze naam voor juist die poort waar de verlamde ligt, zal dus 
wel zijn bedoeld om duidelijk te maken dat de toegang tot de tempel er 
uiterlijk wel prachtig uit ziet, maar er inhoudelijk van alles mis is – en moge-
lijk zelfs dat er meer overeenkomst is met de toegangspoort tot de dood 
dan met een toegangspoort tot het eeuwige leven.

De uitgezondenen

Het verhaal draait in dit geval duidelijk om de apostelen Petrus en Johan-
nes. Petrus gebruikt de genezing als aanleiding voor een toespraak tot de 
menigte in de tempel. Daarin legt hij nadruk op het feit dat God Zijn Zoon 
Jezus in de eerste plaats heeft gezonden om hén, de Joden, tot bekering te 
brengen: 

God heeft Zijn dienaar [dat wil zeggen: Jezus] allereerst voor u laten 
opstaan en Hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van 
zijn slechte daden te zegenen. (Hand 3:26).

Dat hij Jezus hier aanduidt als ‘dienaar’ of ‘knecht’ verwijst naar de lijdende 
Knecht van Jesaja 53, want in die functie was Jezus tot hen gekomen. Zijn 
komst als koning zou pas later volgen. In de ontmoeting met Lucas hebben 
we het daar uitgebreid over gehad. Maar Petrus had al eerder gezegd:

Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te 
krijgen voor uw zonden. Dan zal de HEER een tijd van rust doen aanbre-
ken en zal Hij de messias zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat is 
Jezus. (Hand 3:19,20)

Dat zenden kan nu geen betrekking meer hebben op de prediking van Je-
zus zelf. En het feit dat hij Jezus nu aanduidt als ‘de messias’, geeft aan dat 
hij het met dat zenden heeft over de wederkomst. Maar die oproep tot be-
kering gaat uit van de apostelen, die hier optreden namens Jezus, zoals 
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Lucas ook aangaf in de openingswoorden van het boek Handelingen. En in 
dat verband is het interessant op te merken (wat in de vertaling helaas niet 
opvalt) dat in beide bovenstaande uitspraken het woord voor dat ‘zenden’ 
Gods zending van Jezus het Griekse apostellō is, waar we het hiervóór, bij 
de blindgeborene ook al over hadden (bladzijden 70-76). God heeft Zijn 
Zoon gezonden, en gaat dat straks opnieuw doen. Maar Jezus heeft op zijn 
beurt zijn ‘gezondenen’ (apostelen) aangewezen om Hem in die tussentijd 
te vertegenwoordigen. En dan hebben we het niet alleen maar over ‘de 
twaalf’. Later in Handelingen zal blijken dat de nadruk verschuift naar de 
heidenen, de niet-Joden (en dan ook van Petrus naar Paulus).

Maar nu gaat het nog om de prediking aan de Joden. Als gevolg van die 
prediking worden hij en Johannes gearresteerd, en de volgende dag ver-
hoord. Over die arrestatie lezen we dat:

… de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen 
afkwamen, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de op-
standing uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was 
gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende 
dag, omdat het al avond was. (Hand 4:1-3)

Zowel in de Evangeliën als in Handelingen lezen we dat de Sadduceeën, in 
tegenstelling tot de Farizeeën, niet geloofden in een opstanding. En de 
priesters behoorden in het algemeen tot de partij van de Sadduceeën. De 
volgende dag moeten Petrus en Johannes echter verschijnen voor wat uit-
gebreid wordt omschreven als ‘de leiders, de oudsten en de schriftgeleer-
den, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, 
en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden’ (Handelingen 4:5 en 
6). Dat is feitelijk hetzelfde gezelschap dat Jezus de dag na zijn nachtelijke 
arrestatie in verhoor neemt. Het zal dan ook niet toevallig zijn dat Lucas 
dat zo vermeldt: hij wil de vervulling laten zien van Jezus’ woorden in de 
bovenzaal: 

Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze 
hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich 
aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden hou-
den. (Joh 15:20)

In dat verband is het ook van belang dat Lucas vermeldt dat ‘zij hen her-
kenden, dat zij met Jezus geweest waren’ (Handelingen 4:13). In ontmoe-
ting 2, met Nikodemus, hebben we er al op gewezen, dat Jezus aankondig-
de dat Hij tegenover de schriftgeleerden van de Farizeeën zijn eigen 
‘schriftgeleerden’ zou zetten:
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Dat [het feit dat de schriftgeleerden het volk alleen maar op een dwaal-
spoor brengen] is de reden waarom Ik profeten en wijzen en schriftge-
leerden naar jullie zal sturen. (Mat 23:34)

En daarmee bedoelt Hij dan zijn apostelen. Lucas zal zeker daarop doelen 
wanneer hij hier schrijft:

Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johan-
nes optraden en begrepen dat het gewone, ongestudeerde (Grieks: 
agrammatos) mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden 
zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. (Hand 4:13)

Veel vertalingen vertalen agrammatos met ‘ongeletterd’, maar dat heeft in 
modern Nederlands de bijklank van ‘analfabeet’ en dat is hier niet de be-
doeling; het is hier duidelijk de tegenhanger van grammateus, 
‘schriftgeleerde’. Dit is een vervulling van dat woord van Jezus in zijn rede 
tegen de schriftgeleerden, en van dat andere woord:

Het zal voor u hierop uitlopen, dat u zult getuigen. Neemt u daarom in 
uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe u zich zult verdedigen. Want 
Ik zal u mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen 
kunnen weerstaan of weerleggen. (Luc 21:13-15, NBG’51)

De genezing van de verlamde als teken

Opvallend is dat we op dit punt ineens lezen dat ook de genezen man daar-
bij aanwezig is. Kennelijk hebben ze die gemakshalve ook meteen maar 
gearresteerd. Maar waar de Farizeeën bij de blindgeborene nog hadden 
geprobeerd de genezing te ontkennen, door aan te nemen dat hij niet blind 
was geweest, zit de Raad nu juist met het probleem dat ze beseffen dat ze 
deze genezing met geen mogelijkheid kunnen ontkennen, hoe graag ze 
dat ook zouden willen. Ze geven zelf toe dat hier sprake is van een wonder-
teken (Handelingen 4:16), en zullen in hun hart dus best wel beseft hebben 
wat dat betekent. Maar ook hier geldt: wie niet wil zien is werkelijk blind. 
Dit brengt ons op de overeenkomsten en verschillen tussen de beide gene-
zingen. 

Overeenkomsten en verschillen

Beide mannen zijn als het ware wedergeboren (zie hiervoor ontmoeting 2  
in deel 1, over Nikodemus). Wanneer de mensen hen na hun genezing zien, 
herkennen ze hen uiteindelijk wel, maar zijn ze beiden zo radicaal veran-
derd dat iedereen verbaasd is (zie Johannes 9:8 en 9, en Handelingen 3:9 en 
10). Beiden tonen zij grote vreugde over hun genezing, ook al zal dat bete-
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kenen dat ze daarmee hun bron van inkomsten (bedelen) kwijt zijn. Dat 
lijkt misschien een wat triviaal argument, maar de man in Betesda 
(Johannes 5:1-15) wekt de stellige indruk dat hij zijn verzorgde leven in dat 
bad eigenlijk wel comfortabel vond en daarom niet zo’n behoefte had ge-
nezen te worden. Die man stond voor de Jood die Jezus’ prediking niet aan-
nam, omdat hij daar geen behoefte aan voelde. De blindgeborene stond 
voor de Jood die Jezus met alle blijdschap aannam, en om die reden door 
de Farizeeën uit de synagoge werd geweerd. Deze verlamde staat in elk 
geval voor de gelovige die na Jezus’ hemelvaart tot bekering komt, door de 
prediking van de apostelen. Maar het feit dat hij nooit verder is gekomen 
dan de poort en, als hij na zijn genezing daar voor het eerst kan rondlopen, 
daar door de Sadduceeën en de tempelpolitie subiet weer verwijderd wordt 
(zoals later Paulus) lijkt symbolisch te zijn voor de toetreding van de niet-
Joden. Ook zij waren onder het Oude Verbond nooit verder gekomen dan 
die ‘tussenmuur’; dat gebeurde pas onder het Nieuwe Verbond, waarin die 
oude tempel geen rol meer speelde. Zoals die kamerling, die onder het Ou-
de Verbond ook niet verder kwam dan die tussenmuur, waarover Paulus in 
de brief die wij kennen als de brief aan de Efeziërs, spreekt over het weg-
doen daarvan (die ‘Schone poort’ bevond zich overigens niet in die tussen-
muur maar in de buitenmuur, maar dat doet voor het beeld minder ter 
zake). De Farizeeën waren de mensen die overal synagogen hadden ge-
sticht, maar die ook beslisten wie er deel mocht uitmaken van de religieuze 
gemeenschap (eveneens synagoge genoemd, bladzijde 66). De Sadducee-
ën waren meer de partij van de priesters, die zich bemoeiden met de dienst 
in de tempel, en die er dus over waakten dat dáár niemand binnenkwam 
die daar niet mocht komen. Uiteindelijk zou wie Jezus erkende als de be-
loofde Messias (= Christus) uit beide worden verwijderd. Maar zij zouden in 
plaats daarvan toegang krijgen tot een andere, betere tempel. Als zij maar 
het geloof wilden tonen dat God die belofte waar zou maken.

Deze twee mindervaliden hebben daarom beide na hun genezing een keu-
ze moeten maken: terugvallen op het ‘weten’ van de schriftgeleerden, en 
daarmee binnen de Joodse gemeenschap blijven en deel blijven uitmaken 
van het Oude Verbond, óf het teken dat ze gegeven was aanvaarden, Jezus 
erkennen als door God gezonden, in het volle besef dat hen dat zou uitslui-
ten van verdere deelname aan de Joodse religieuze gemeenschap (althans 
van de vorm die de leiders van het volk, de deskundigen, daar inmiddels 
aan hadden gegeven), maar deelgenoot maken van dat Nieuwe Verbond. 
Nikodemus en Jozef van Arimatea hadden beseft dat uiteindelijk alleen die 
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laatste keuze zinvol was. En ook deze beide genezenen hebben die keuze 
gemaakt, de ene nog vóór de kruisiging en opstanding, de andere daarna. 
Zij hebben gehoor gegeven aan de oproep die later herhaald zou worden 
door de schrijver van de brief aan de Hebreeën aan nog weer latere volks-
genoten:

Daarom [om het beeld van de hogepriester op Grote Verzoendag in ver-
vulling te doen gaan] heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk 
te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verla-
ten, ons bij Hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is im-
mers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. 
(Heb 13:12,13)

De NBG’51 heeft meer letterlijk: ‘laten we tot Hem uitgaan’ (in plaats van 
‘het kamp verlaten’). En dat is het wat voortdurend van de gelovige wordt 
gevraagd. Hij moet bereid zijn deze wereld met zijn menselijke zekerheden 
achter zich te laten, en zijn meester te volgen, om ‘te delen in zijn vernede-
ring’. Want uiteindelijk ligt daar de ware zekerheid. De stad waar zij woon-
den zou 40 jaar later ten onder gaan, maar ook deze twee genezen mannen 
keken, net als de schrijver van de brief aan de Hebreeën, uit naar een nieu-
we stad met een nieuwe tempel. Dat vraagt geloof en vertrouwen dat God 
Zijn belofte waar zal maken. Maar van de gelovige wordt nu eenmaal zulk 
vertrouwen gevraagd, want lafhartigheid is dodelijk, maar wie niet be-
schaamd is, en bereid is alles op te geven, zal het eeuwige leven beërven.
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Nawoord

Niets wat in de Bijbel werd opgeschreven, staat daar zomaar. Van elk ver-
haal kunnen we leren, en daarom moeten we ons altijd afvragen: wat staat
er (en niet: wat mis ik, wat staat er niet). Maar ook hoe staat het er. Ook 
van een mens over wie in de Bijbel maar 10 of 20 verzen staan (Zacheüs, 
Nikodemus), of zelfs niet meer dan een halve zin (Demas), kunnen we le-
ren. Ze staan daar beslist niet als bladvulling. De apostel Paulus schrijft de 
gemeente in Rome wat het doel is van deze en andere verhalen in de Bij-
bel: ‘Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen 
…, en dat op zijn beurt heeft weer ten doel: … dat wij door te volharden en 
door troost te putten uit de Schriften, zouden blijven hopen’ (Romeinen 
15:4). Want wat uit deze korte reeks ontmoetingen vooral blijkt, is het feit 
dat het in al die gevallen steeds weer om dezelfde principes gaat. En juist 
dat is de voornaamste les. Want onze selectie is niet als zodanig daarop 
gebaseerd geweest. Deze eenheid volgde zonder echt vooropgezette be-
doeling uit de beschouwing van deze verhalen. Maar dat was ook onver-
mijdelijk, want deze principes komen we overal in het Nieuwe Testament 
tegen, en deze eenheid zou ons dus ook zijn opgevallen in elke andere se-
lectie die we zouden hebben gemaakt.

De basis is wat we bij Tomas vonden: zelfs van een tweeling kan de één 
worden aangenomen en de ander achtergelaten. Want het gaat er niet om 
wie we zíjn, maar wat we dóen. Van ieder mens die in aanraking komt met 
het Evangelie, wordt gevraagd een keuze te maken, en daar vervolgens 
ook voor uit durven komen. Al deze mensen hebben zo’n keuze moeten 
maken, en in de meeste gevallen was dat ook het onderwerp van het ver-
haal dat we over ze vinden. Wie die keuze niet maakt, vooral niet dúrft te 
maken, heeft zichzelf al ingedeeld bij hen die worden achtergelaten. Want 
niet durven is lafhartigheid, en de lafhartige valt als eerste af. Jezus komt 
straks om het oordeel uit te spreken, maar de keuze waar dat oordeel op 
zal zijn gebaseerd, maken we zelf.

Het maken van zo’n keuze vraagt begrip van waar het over gaat, en ge-
loof. Begrip vereist inzicht; dat vertelt het verhaal over Tomas. Maar hel-
der inzicht, werkelijk zien, hangt vooral af van de vraag of we willen zien. 
God schenkt ons het licht, en zolang we dat licht hebben, zal het ons lei-
den, mits we dat maar willen. Geloof is vertrouwen, vertrouwen op God 



84 

dat Hij Zijn beloften waar zal maken. Wie dat vertrouwen mist, zal onver-
mijdelijk de verkeerde keuze maken. Geloof is daarom ook: tegen de 
stroom in durven gaan, bereid zijn de wereld om je heen ‘uit te gaan’ en 
‘buiten de stad te gaan’, om daar ‘te delen in zijn vernedering’. Bereid zijn 
je kruis op te nemen en achter Hem aan te gaan naar Golgotha, om daar 
‘met Hem gekruisigd’ te worden, in de volle overtuiging dat ‘als wij delen 
in zijn dood wij ook zullen delen in zijn opstanding’ (Romeinen 6:5). Maar 
ook alleen dan. Dat is geen weg die een mens van nature gaat. En daarom 
moet hij eerst een totaal nieuwe mens worden. Want alleen díe mens kan 
worden behouden.

Dat alles vertelt ons deze korte reeks ontmoetingen, ‘om ons te onderwij-
zen’, en om ons aan te sporen ‘te volharden en daaruit troost te putten’, 
zoals Paulus vertelt.
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DEEL 2

Nel Davids

Deze ontmoetingen zijn eerder als 
Ontmoeting met ...

gepubliceerd in ons tijdschrift
Met Open Bijbel
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Het Oude Testament
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Wanneer u de namen Adam en Eva hoort, waar denkt u dan aan? Aan het 
verloren paradijs, ongehoorzaamheid, zonde, het kwaad dat in de wereld 
kwam? Heel goed mogelijk. Maar wanneer we het boek Genesis goed le-
zen, is ook een andere kant van het eerste mensenpaar te zien, en wel dat 
zij God niet vaarwel hebben gezegd. Na hun overtreding mochten ze niet 
meer in de tuin van Eden wonen. Het klinkt misschien vreemd, maar dat 
was een straf uit liefde. God wilde niet dat ze na de overtreding nog van ‘de 
levensboom' zouden eten, waardoor ze eeuwig zouden voortleven in hun 
moeiten. Hij liet hen echter niet aan hun lot over. Als een liefdevolle Vader 
leerde Hij hen te leven buiten de beschermde tuin. God zorgde voor de eer-
ste levensbehoeften, zoals kleding.

Maar eerst werd de verleider aangepakt: ‘God, de HEER, zei tegen de slang: 
Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan … Vijandschap sticht Ik tussen jou 
en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij 
bijt hen in de hiel’ (Genesis 3:14,15). Zo beloofde God Adam en Eva, nog 
voordat Hij een oordeel over hen uitsprak, dat eens de gevolgen van hun 
zonde uitgewist zouden worden. Pas daarna hoorden zij wat het gevolg 
van hun overtreding voor henzelf was: ‘Tegen de vrouw zei Hij: ‘Je zwan-
gerschap maak Ik tot een zware last … Je zult je man begeren, en hij zal 
over je heersen.’ Tegen de mens zei Hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, 
gegeten van de boom die Ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat 
jij hebt gedaan … zweten zul je voor je brood totdat je terugkeert tot de 
aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug’ (verzen 
16-19).

In vers 20 komen we voor het eerst de naam ‘Eva’ tegen. Adam had zijn 
vrouw ‘mannin’ genoemd, gewoon de vrouwelijke vorm van mens of man. 
Nu gaf hij haar dus de naam ‘Eva’, wat leven betekent. Hiermee liet hij zien 
dat hij God geloofde: uit zijn vrouw zou nieuw leven geboren worden.

Het leven was voor Adam en Eva nu totaal anders geworden. Ze zullen 
vaak met weemoed hebben teruggedacht aan het leven in de tuin. Maar de 
liefde voor God hadden zij niet verloren. Bij de geboorte van hun eerste 
kind zei Eva: ‘Met de hulp van de HEER heb ik het leven geschonken aan een 
man’ ( Genesis 4:1). Zij dankte God dus voor het nieuwe leven dat zij ont-
ving. Zij noemden hun eerste zoon ‘Kaïn’ (wat betekent: bezit, verkregen, 
aanwinst) en de tweede ‘Abel’ (wat betekent: adem). Naast hen kregen zij 
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nog andere zonen en dochters. Ze leerden hen alles over God. Het leek als-
of Kaïn en Abel de HEER liefhadden. De Bijbel vertelt dat zij Hem een offer 
brachten. God zag de gezindheid van Abel; hij was rechtvaardig in Gods 
ogen, en Hij zegende hem. God zag ook de gezindheid van Kaïn; hij was vol 
jaloezie en hebzucht, en zegende hem niet. De oudste zoon, waar ze zo blij 
mee waren, en waar ze God voor gedankt hadden, liet toen zien hoe erg de 
zonde is. Zijn jaloezie werd haat, en hij doodde zijn broer. De dood was 
toen voor Adam en Eva werkelijkheid geworden. Het gevolg van de zonde 
drong steeds meer tot hen door. Zij zagen wat het betekent: ‘stof ben je, 
tot stof keer je terug’. Vol verdriet zagen zij het lichaam van Abel. En Kaïn 
was door God weggestuurd. Zo verloren zij twee zonen op één dag.

Maar Adam en Eva kregen meer kinderen. Ze bleven hen de weg van God 
leren. Vol vreugde zagen zij dat één van hen in gezindheid op Abel leek. 
Ook hij gehoorzaamde God. Ze noemden hem ‘Set’ (wat betekent: vervan-
ging), ‘want’, zei Eva, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is 
gedood, een ander kind gegeven’ (Genesis 4:25). Zij zei niet: ‘in de plaats 
van Kaïn’, nee: ‘in de plaats van Abel’.

In die tijd werden de mensen erg oud. Van Adam lezen we: ‘In totaal leefde 
Adam 930 jaar’. Het eerste mensenpaar bracht vele kinderen groot. Zij za-
gen twee soorten mensen ontstaan: nakomelingen van Set, die voor hen 
een vreugde waren – en waarvan we lezen: ‘Ook Set kreeg een zoon. In die 
tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen’ – en nakomelingen 
van Kaïn, die goddeloos en gewelddadig waren.

Voor Adam en Eva moet dat laatste een groot verdriet zijn geweest, we-
tende dat zijzelf verantwoordelijk waren voor het kwaad dat in de wereld 
was gekomen. Het was hun een troost dat de nakomelingen van Set anders 
waren; zij waren als Abel, van wie we lezen: ‘Door zijn geloof had het offer 
dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn’. Over Abel wordt 
dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige: ‘… en door zijn ge-
loof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven’ (Hebreeën 11:4); en 
in vers 39: ‘Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen wor-
den, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan’. Die belofte, waar ook 
Adam en Eva naar uitkeken, is pas vervuld in het ware Nageslacht van de 
vrouw: Jezus, de Zoon van Maria, die de Christus is.

1. Adam en Eva
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Het leven van Abel wordt in Genesis in een notendop beschreven: kort, zo-
als zijn leven was. Zijn naam betekent: ‘ademtocht’, ‘ijdelheid’. Zijn vader 
Adam mocht van God alles wat leeft en groeit een passende naam geven. 
Toen zijn vrouw Eva bij de geboorte van hun eerste kind uitriep: ‘k heb met 
hulp van de HERE een man verkregen’ (Genesis 4:1 NBG’51), kreeg hij de 
passende naam ‘Kaïn’ (bezit, verkregen, aanwinst). Ze waren begonnen 
met zich ‘te vermenigvuldigen’, en hadden grote verwachtingen van hem. 
Maar met zijn komst veranderde er niets aan de moeiten, die deel van hun 
leven waren geworden na hun overtreding. En aan al het goede in hun le-
ven zou op een dag door de dood een einde komen. Beseften ze dat het 
leven een ademtocht was geworden, en dat, zoals later Salomo zou zeg-
gen: ‘alles wat komt is ijdelheid’? Ze konden bij zijn geboorte echter niet 
weten hoe toepasselijk de naam ‘Abel’ voor hun tweede zoon zou zijn. Zijn 
leven bleek letterlijk maar een ademtocht te zijn. Niet Adam, maar hij, was 
de eerste mens die stierf; en dat nog wel door moord! Uit jaloezie door zijn 
eigen broer…

Kaïn en Abel groeiden samen op. De oudste werd landbouwer, de jongste 
schaapherder. Beiden brachten de meeste tijd buiten door. Kaïn onder-
wierp de aarde door land te ontginnen en daar gewassen op te verbouwen 
en fruit te oogsten. Abel trok er dagelijks op uit met de kudde. In de stille 
momenten bij zijn schapen en ‘s avonds, gebruikte Abel de tijd om, zoals 
we later lezen van Isaak, ‘te peinzen in het veld’ (Genesis 24:63). Zijn eer-
bied voor God was, bij het zien van alles wat Hij gemaakt had – van het 
kleinste diertje tot de machtige sterrenhemel – heel groot. Kaïn en hij 
brachten de HEER offers zoals Hij hen geleerd had te doen. In het boek Je-
saja staat een prachtig voorbeeld van Gods onderwijs aan de mens: ‘Als een 
boer zaaien wil, ploegt hij dan alle dagen? ... Het is zijn God Die hem daarin 
onderricht, Die hem leert wat hij moet doen’ (Jesja 28:24-29). Abel besefte 
dat het beste nog niet goed genoeg was. Met zorg koos hij een dier uit, vol 
liefde offerde hij het. Zijn broer bracht offers van de opbrengst van het 
land. Maar God zag Abel en aanvaardde zijn offer en lette niet op dat van 
Kaïn, want ‘Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer 
waarde dan dat van Kaïn’ (Hebreeën 11:4). Hier is veel over gespeculeerd, 
maar er staat eenvoudig: ‘door zijn geloof’. De schrijver toont hier dus dat 
het gaat om geloof, en niet om iets te doen ‘omdat God dat nou eenmaal 
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wil’. Samuel zei: ‘Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en 
slachtoffers als aan horen naar de stem van de HERE? Zie, gehoorzamen is 
beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette van de rammen’ (1 
Sam 15:22 NBG’51). Hebreeën 11:4 gaat verder met: ‘Over Abel wordt dan 
ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. Kaïn werd jaloers op zijn 
rechtvaardige broer. En zijn jaloersheid ging over in haat. Hij was de oud-
ste, maar zag dat de jongste uitverkoren was. God kijkt niet naar menselij-
ke volgorden en voorkeuren, maar naar het hart. God gaf Kaïn de kans zich 
te bekeren: De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je 
zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kij-
ken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar 
greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij’ (Genesis 4:6). De haat 
werd helaas alleen maar sterker. Op een dag, toen de broers samen in het 
veld waren, kon Kaïn zich niet beheersen en sloeg Abel zo hard dat hij 
stierf. En zo maakte de mens kennis met de dood.

Abel werd gedood omdat hij te goed voor de wereld was. God zorgde er-
voor dat Kaïn de straf kreeg die hij verdiende (verzen 9-12). Maar ook al 
stierf Abel, het was zeker niet het einde van zijn verhaal. Omdat de Joodse 
leiders Hem – uit dezelfde jaloerse haat die Kaïn tegen Abel had – wilden 
doden, zei de Heer Jezus tegen Farizeeën en schriftgeleerden: ‘Al het on-
schuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, 
vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige’ (Matteüs 23:35).

Abel stierf dus als rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn ga-
ven, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven 
(Hebreeën 11:4). In Hebreeën 12:24 komt Abel voor het laatst voor, zijn 
bloed riep (als het ware) van de aardbodem om wraak of vergelding 
(gerechtigheid). Maar hoe anders is de dood van Christus, Zijn bloed roept 
van de aardbodem om verzoening en leven. Wat mogen wij dankbaar zijn: 
‘voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gespren-
kelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel’.



92 

Ontmoeting met ...

Hebreeën 11 begint met de uitleg van wat geloof inhoudt, en geeft dan 
voorbeelden van wie een groot geloof hadden: ‘Het geloof legt de grond-
slag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van 
wat we niet zien’ (vers 1). In vers 7 lezen we over Noach: ‘Door zijn geloof 
bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, 
nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daar-
mee zijn huisgenoten te redden. Zo … verwierf hij de gerechtigheid die 
voortkomt uit het geloof’. Het woord vertaald met ‘gehoorzaam’, bete-
kent: ‘met grote eerbied gehoorzamen’. Noach twijfelde niet aan Gods 
woorden, want zonder bezwaar te maken begon hij de ark te bouwen. Hij 
leefde in een tijd waarin de mensen totaal afgedwaald waren van God: ‘In 
Noachs tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht … Alles 
wat ze uitdachten was steeds even slecht’ (Genesis 6:11 en 5).

Lamech, de vader van Noach, leed er erg onder. Hij hoopte dat zijn zoon de 
verlosser van het kwaad zou zijn. Hij noemde hem daarom ‘Noach’ (rust). 
‘Deze zoon’, zei hij, ‘zal ons troost geven’ (Genesis 5:29). Het gebed en ver-
langen van Lamech ging in vervulling: ‘Noach was een rechtschapen man; 
hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe ver-
bondenheid met God’ (hoofdstuk 6:9). In de NBG’51 vertaling staat er: 
‘Noach wandelde met God’. Zo omgaan met God komt op nog maar één 
andere plaats in de Bijbel voor: ‘En Henoch [de overgrootvader van Noach] 
wandelde met God’ (Genesis 5:24).

Het geslachtsregister in Genesis 5 is heel interessant. We weten hierdoor 
dat de vader en grootvader van Noach kort voor de zondvloed gestorven 
waren. Alleen Noach en zijn gezin gingen daarom in de ark. Toen God tot 
het oordeel besloot, kwam de vloed niet meteen. God gaf de mensen ruim 
de tijd zich te bekeren. Het bouwen aan de ark duurde vele jaren: ‘toen de 
lankmoedigheid (geduld) van God bleef afwachten ... terwijl de ark gereed 
gemaakt werd …’ (1 Petrus 3:20).

Noach wordt ‘prediker van de gerechtigheid genoemd’ (2 Petrus 2:5). Tij-
dens de bouw van de ark waarschuwde hij de mensen, en probeerde zo hen 
door woord en daad te redden. Maar niemand schonk er aandacht aan; de 
mensen deden alsof er niets aan de hand was. Toen het water kwam was 
het te laat. Niemand kon de ark nog in; de deur was dicht. De Heer Jezus 
vergeleek die tijd met de eindtijd: ‘Want zoals men in de dagen voor de 
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vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithu-
welijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men 
niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, 
zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt’ (Mat 24:38,39). Van de 
komst van onze Heer is nog niets te zien. Ongelovige spotters vragen dan 
ook uitdagend (net als in de tijd van Noach?): ‘Waar is de belofte van zijn 
komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zó als van het be-
gin van de schepping’ (2 Petrus 3:3,.4). Petrus’ wees in zijn antwoord daar-
op, op de zondvloed (verzen 5 en 6). In de eindtijd zal God weer ingrijpen. 
Niet door water, maar door vuur (vers 7).

Noach en zijn gezin werden gered, maar na de vloed was niets meer het-
zelfde. Van de oude wereld was niets meer over. Ze begonnen een totaal 
nieuw leven op een veranderde aarde. De redding is daarom een prachtig 
beeld van de doop: ‘… en dat water (van de vloed) is een voorafbeelding 
van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered’ (1 Petrus 3:21). De 
doop is een nieuw begin, het oude leven totaal achterlaten.

Van Noach lezen we vier keer: ‘Noach deed alles zoals de HEER het hem had 
opgedragen’. Toen hij in de ark was, sloot de HEER Zelf de deur. Voor 
Noach zal dat een moeilijk moment geweest zijn. Jarenlang had hij gepre-
dikt, en hij zou niemand van al die mensen ooit terug zien. Maar ook in de 
ark had Noach een taak. Voordat hij daar in ging, had God een verbond 
met hem gesloten: ‘… Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de 
ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En 
van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat 
die met jou in leven blijven’ (Genesis 6:18,19).

Het eerste dat Noach deed toen hij uit de ark mocht, was een altaar bou-
wen en offers brengen. Waarop God het verbond herhaalde, en beloofde 
dat Hij nooit meer alles door een vloed zal uitroeien. Ook kreeg hij dezelfde 
woorden als Adam te horen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de 
hele aarde’ (Genesis 9:7). Hij heeft door geloof de zondvloed overleefd, en 
door geloof is hij dus de stamvader geworden van ons allen. Zijn geloof is 
een groot voorbeeld voor ons om na te volgen.
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Gods roeping van Abraham begint in de Chaldeese stad Ur. Hij heette toen 
nog Abram, maar later gaf God hem de naam Abraham. Wij zullen hem 
steeds Abraham noemen (behalve in de aanhalingen uit de Bijbel), omdat 
hij ons met die naam bekend is. Uit archeologische vondsten blijkt dat Ur 
zeer welvarend was, en een hoge beschaving had. Er stonden prachtige 
bakstenen gebouwen en huizen. Maar Ur was ook het centrum van de ver-
ering van de maangodin Sin. Abraham woonde dus tussen afgodendie-
naars. Sommige afstammelingen van Sem, waar ook Abraham toe behoor-
de, kenden echter de HEER en waren Hem trouw. Ze staan in het geslachts-
register van Sem in Genesis 11. De meeste andere mensen waren na de 
zondvloed echter weer in zonde vervallen. Maar God wilde verder gaan 
met het plan dat Hij had bij de schepping. Hij wilde niet weer de gehele aar-
de vernietigen, maar uit één man een bijzonder volk maken. Een volk dat 
Hem zou dienen, dat Hij ‘Zijn zoon’ zou kunnen noemen. Uit dat volk zou 
Hij de al aan Adam en Eva beloofde Verlosser verwekken.

Hij kende het hart van Abraham, en koos hem om de vader van dat volk te 
zijn. Voordat dit zover was, moest hij leren volledig op God te vertrouwen. 
Dat begon met het helemaal opgeven van zijn oude leven. Dat ging niet 
van de ene op de andere dag; het was een lang leerproces. Stukje bij beetje 
leerde hij alles waar hij zo mee vertrouwd was los te laten. God sprak vele 
malen tot hem. De eerste keer was meteen een zware test: ‘De HEER zei 
tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste 
verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot 
volk maken ... Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als 
jij’ (Genesis 12:1-4). Dat was nogal wat: alles achterlaten, zijn hele ver-
trouwde leven. Bovendien had hij geen idee waar hij naartoe zou gaan. 
Maar hij twijfelde niet en verliet de comfortabele veiligheid van de stad Ur. 
In Hebreeën 11 vers 8 lezen we waarom hij ging: ‘Door zijn geloof ging 
Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die 
hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen’.

Zijn vrouw Sara, zijn vader Terach, zijn broer Nahor met zijn gezin, en zijn 
neef Lot trokken met hem mee. Toen ze 1000 km van Ur weggetrokken 
waren, bleven ze wonen in Haran. Maar dat was niet het land dat God be-
doelde. Na de dood van Terach zei Hij daarom tot Abraham dat hij verder 
moest trekken. Zijn neef Lot ging met hem mee, maar zijn broer Nahor 
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bleef met zijn gezin in Haran achter. Pas nadat Abraham zo zijn geloof had 
getoond, en in het land Kanaän kwam, zei God dat dit het hem beloofde 
land was (Genesis 12:7). Maar dat land was niet leeg: het werd bewoond 
door de Kanaänieten, en hij kon het dus niet zomaar in bezit nemen (vers 
6). De Kanaänieten stamden af van Cham, wiens zoon Noach had vervloekt 
om wat Cham hem had aangedaan: ‘Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn 
broers zal Kanaän zijn’ (Genesis 9:25).

In Kanaän was net als in Ur veel afgoderij. Abraham moest zich daarom 
apart houden van de bewoners. Niet de veiligheid achter de muren van de 
steden zoeken zoals in Ur, maar vertrouwen dat God hem zou beschermen, 
terwijl hij als een nomade met tenten rondtrok tussen die sterke steden in 
een vreemd land.

Uiteindelijk verliet ook zijn neef Lot hem, omdat ze niet voldoende weide-
grond voor hun vee hadden. Daarna zei God tot Abraham: ‘Kijk eens goed 
om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zui-
den, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je 
nakomelingen, voor altijd’ (Genesis 13:14,15). Abraham geloofde wat God 
zei, en bouwde als dank een altaar voor Hem. Abraham leefde nog 100 jaar 
nadat hij uit Ur vertrok, zonder dat de beloften werden vervuld. Hij kreeg 
het land niet in bezit, en had er geen vaste woonplaats: ‘Hij gaf hem hier 
zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom’ (Handelingen 7:5); ‘Door zijn 
geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toe-
behoorde’ (Hebreeën 11:9).

Ook de belofte van nageslacht werd maar niet vervuld. Toen God hem een 
groot nageslacht beloofde, was hij geen jonge man meer, terwijl Sara on-
vruchtbaar was (Genesis 11:30). Toch geloofde hij dat hij nakomelingen zou 
krijgen, zoals God hem had gezegd. In Romeinen 4 wijst Paulus op zijn ster-
ke geloof hierin: ‘Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en 
geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was be-
loofd ... en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegere-
kend’ (verzen 18-22). Hij twijfelde nooit aan de belofte, al had hij wel tijden 
van zwakheid en zocht hij zijn eigen oplossingen.

Vanwege een hongersnood ging Abraham naar Egypte. Dan leren we een 
andere Abraham kennen. Aan de grens gekomen begon hij zich zorgen te 
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maken. Sara was namelijk een mooie vrouw, en het risico bestond dat een 
Egyptenaar hem zou doden, om Sara tot vrouw te kunnen nemen. Hij zei 
tegen haar: ‘Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou 
misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar’ (Genesis 12:13). Dit 
laat zien dat hij niet helemaal vertrouwde op de bescherming van God. 
Toen de Farao hoorde hoe mooi Sara was, liet hij haar bij zich brengen. 
Abraham nam van hem een geschenk van veel vee en slavinnen aan. Hij 
dacht op dat moment, uit angst voor de dood, meer aan zichzelf dan aan 
zijn vrouw. Maar God greep in, zodat Sara niet de vrouw werd van de Fa-
rao, en Zijn plan met Abraham door kon gaan. Want God wist dat Abraham 
uiteindelijk een groot geloof zou ontwikkelen. Maar Hij beproefde hem, 
zoals al Zijn kinderen, om hem de zwakke plekken in zijn geloof te tonen. 
Alleen zo kunnen die zwakheden overwonnen worden en kan het geloof 
zich steeds verder ontwikkelen.

Na terugkeer in Kanaän bleek dat er te weinig gras was voor de kudden van 
Abraham en Lot. Dat was ook een beproeving. Hij stond voor de keus: het 
land verlaten op zoek naar betere weidegrond, of gehoorzaam en vertrou-
wend blijven in het land dat God hem gewezen had en in bezit zou geven. 
En nu zien we dat Abraham God wel vertrouwde. Hij liet Lot de keus waar 
hij heen wilde gaan. Zelfzuchtig koos hij voor de vruchtbare Jordaanstreek. 
Abraham verzette zich niet, maar bleef in het land Kanaän. De schrijver van 
de Hebreeënbrief zegt: ‘Door het geloof heeft hij vertoefd in het land van 
de belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde ... want hij 
verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en 
bouwmeester is’ (Hebreeën 11:9 en 10 NBG 51).

In een volgende beproeving toonde Abraham dat hij niet meer bang was 
voor zijn leven, maar dat zelfs inzette om zijn neef Lot te bevrijden. In een 
oorlog werd Lot weggevoerd, samen met de bewoners van het gebied 
waar hij was gaan wonen. Abraham bedacht zich geen moment, maar ging 
met zo’n 300 man de legers achterna om Lot te bevrijden. Hij behaalde de 
overwinning, en keerde met alle weggevoerde mensen en geroofde bezit-
tingen terug. Onderweg kwam Melchizedek, de koning-priester van Salem, 
hem tegemoet met brood en wijn, en een zegen, die toont dat God Abra-
ham de overwinning liet behalen: ‘Gezegend zij Abram door God, de Aller-
hoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: 
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uw vijanden leverde hij aan u uit’. Dat moest Abraham ook leren erop te 
vertrouwen dat God hem uiteindelijk het beloofde land zou geven, en dat 
al zijn vijanden overwonnen zouden worden. In de volgende beproeving 
zien we dan ook dat Abraham niets van menselijke koningen wilde ontvan-
gen, maar geduldig afwachtte wat God hem geven zou. Hij wilde niet dat 
de koning van Sodom hem een deel van de buit gaf, en kon zeggen: ‘Ik ben 
het die Abraham rijk heeft gemaakt’ (Genesis 14:19, 20 en 23).

Kort daarna beloofde God, met een herinnering aan de beloning van de 
koning van Sodom die Abraham net had afgeslagen: ‘Wees niet bang, 
Abram, Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk 
zijn’ (Genesis 15:1). Maar Abraham dacht: wat heb ik aan meer bezit, als het 
toch naar mijn dienaar Eliëzer zal gaan; want ik ben kinderloos. Toen hij dat 
tegen God zei, beloofde God hem: ’Nee, niet je dienaar zal jouw bezittin-
gen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken’ (vers 4). God liet hem 
naar de sterrenhemel kijken, en zei dat zijn nageslacht net zo ontelbaar zou 
zijn als de sterren. En dan lezen we: ‘Abram vertrouwde op de HEER en deze 
rekende het hem toe als een rechtvaardige daad’ (vers 6) Toen Abraham 
God daarna vroeg of Hij hem zekerheid wilde geven, zei God dat hij een 
offer moest klaarmaken. Tegen zonsondergang viel Abraham daar in slaap, 
en ‘opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis’ (vers 12). 
Toen vertelde God hem, dat zijn nakomelingen naar een vreemd land zou-
den gaan en daar lange tijd onderdrukt zouden worden. Daarna zouden zij 
heel rijk terugkeren naar het land dat God Abraham had beloofd. Zelf zou 
hij in heel oud sterven in het land Kanaän. Toen de zon helemaal onderge-
gaan was, sloot God een plechtig en indrukwekkend verbond met Abra-
ham, en zei opnieuw: ‘Dit land ... geef Ik aan jouw nakomelingen’ (vers 18).

De leugen van Abraham in Egypte had later grote gevolgen. Sara koos één 
van de door de Farao geschonken slavinnen, Hagar, als haar persoonlijke 
dienares. Terug in Kanaän verwekte Abraham, op aanraden van Sara, die 
haar kinderloosheid wilde oplossen, bij Hagar een zoon, Ismaël. Abraham 
geloofde wat zijn vrouw had gezegd, dat Ismaël dan de zoon van de belofte 
moest zijn. Dit was echter niet volgens Gods plan. Het leek op wat in de 
tuin van Eden gebeurde, toen de eerste mensen ook hun lot in eigen hand 
namen. Abraham vroeg God niet wat Hij van het plan van Sara vond, maar 
deed wat zij zei, net als Adam deed wat Eva zei.
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Veertien jaar later verscheen God opnieuw aan Abraham. Hij maakte Zich 
voor het eerst bekend als God de Almachtige; de God voor Wie niets onmo-
gelijk is. Hij zei: ‘Ik wil met jou een verbond aangaan en Ik zal je veel, heel 
veel nakomelingen geven’ (Genesis 17:2). Het zou een eeuwig durend ver-
bond zijn, bezegeld met de besnijdenis. Een zichtbare ingreep aan het man-
nelijk vlees, als zichtbaar teken van Gods verbond. Abraham gehoorzaamde 
God, en besneed alle mannen en jongens die bij hem hoorden nog ‘op die-
zelfde dag’ (vers 23). Uit de verzen 15 en 16 blijkt, dat Gods belofte wijst op 
nakomelingen uit een zoon van Sara zelf: ‘Ik zal haar zegenen en jou bij haar 
een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen 
voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen’. Vanwege hun ho-
ge leeftijd en de onvruchtbaarheid van Sara, klonk Abraham dit als iets on-
gelofelijks in de oren. Ook had hij Ismaël erg lief, en vroeg daarom een ze-
gen voor hem: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder Uw bescherming 
mocht staan’ (vers 18). Ismaël zou inderdaad ook gezegend worden, maar 
de lijfelijke zoon van Sara, Isaak, zou de zoon van de belofte zijn.

Er ontstond helaas jaloezie tussen Sara en Hagar, en tussen hun zoons en 
hun nageslacht; een haat die tot vandaag voortduurt. Dat was het tragische 
gevolg van het gebrek aan vertrouwen in Gods belofte aangaande de zoon 
uit Sara, en de bede van Abraham dat Isaak niet voorgetrokken zou wor-
den, maar Ismaël net zo gezegend zou worden als hij.

We zien dat Abraham geen volmaakt man was, maar geloofsvertrouwen 
moest ontwikkelen, door niet te twijfelen maar ervan overtuigd te zijn dat 
God alle dingen doet die Hij belooft. Hij deed gehoorzaam wat God op di-
recte wijze van hem vroeg, maar als hij zelf voor keuzes kwam te staan had 
hij niet altijd genoeg geloofsvertrouwen. God kende hem echter, en wist 
welk een groot geloof hij uiteindelijk zou tonen.

Een jaar later kreeg hij bezoek van drie mannen (engelen), die hem vertel-
den dat Sara precies een jaar later een zoon zou hebben. Jakobus noemt 
Abraham ‘een vriend van God’ (Jakobus 2:23), wat laat zien dat de HEER

heel vertrouwelijk met hem omging, en niets voor hem verborgen hield. Hij 
vertelde hem dat Sodom en Gomorra, waar zijn neef Lot woonde, verwoest 
zouden worden. Dat was een schok. Als een priester probeerde hij eventue-
le rechtvaardigen in de stad te redden, door een beroep te doen op Gods 
rechtvaardigheid. Toen de Engel (Bode) van de HEER uitgesproken was om-
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dat Abraham niet verder vroeg, ging Hij weg. Het leek alsof Abraham niet 
zou krijgen waar hij om vroeg. Het tegendeel was echter waar. Abraham 
zag dat de steden verwoest werden, maar: ‘Toen God de steden wegvaag-
de waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontko-
men’ (Genesis 19:28).

Toen Abraham 100 jaar oud was, werd de zoon van de belofte eindelijk ge-
boren. Isaak bracht veel vreugde, maar ook verdriet. De beide moeders 
haatten elkaar, en de strijd tussen de broers begon al snel. Abraham moest 
van God Ismaël met zijn moeder wegsturen. Weer moest hij afscheid ne-
men. En daar bleef het niet bij, want op een dag stelde God hem heel 
zwaar op de proef. ‘Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Isaäk, ... 
en offer hem …’ (Genesis 22:2 NBG’51). Voor het eerst zien we het begrip 
‘liefde’ in de Bijbel. Het geeft hier de verhouding weer tussen vader en 
zoon, en kijkt vooruit naar de verhouding tussen de Vader en de Zoon. 
Hoewel Abraham het niet begreep, gehoorzaamde hij. Hij stond vroeg op 
en ging met Isaak op weg. De drie dagen dat zij onderweg waren dacht hij 
na, tot hij tot de bijzondere conclusie kwam: ‘... dat het voor God mogelijk 
moest zijn iemand uit de dood op te wekken’ (Hebreeën 11:19). Abraham 
geloofde nu echt dat God altijd doet wat Hij zegt; en de enige manier waar-
op dat kon, als hij Isaak geofferd zou hebben, was dat Isaak weer tot leven 
werd gewekt. Op het moment dat hij hem wilde doden, hield een engel 
hem tegen. Nadat hij de ram geofferd had die God hem gaf in plaats van 
Isaak, noemde hij die plaats: ‘De HEER zal erin voorzien’ (Genesis 22:14). 
Een profetie van de offerdood en opstanding van de Heer Jezus.

Wat een grote geestelijke ontwikkeling zien we bij Abraham! Zijn groei 
naar volmaaktheid in het geloof vraagt God ook van ons. Allen die geloven 
zoals hij deed, zijn geestelijke kinderen van Abraham en zijn nageslacht, en 
mogen delen in de beloften die God hem gaf.

4. Abraham (vervolg)
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Al vóór zijn geboorte vertelde God zijn moeder: ‘Er zijn twee volken in uw 
schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene 
volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere die-
nen’ (Genesis 25:23). Ezau, zijn broer, werd eerder geboren. Maar God had 
Jakob uitgekozen, want Hij kende hun harten. ‘Was Ezau niet de broer van 
Jakob? Spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad en Ezau heb Ik ge-
haat [in de betekenis van: niet Mijn voorkeur gegeven]’ (Mal 1:2). Jakob 
hield de hiel van Ezau vast, waardoor hij de naam Jakob (hij die de hiel vast-
houdt) kreeg. Die kreeg echter door zijn manier van listen en bedrog, en de 
klankovereenkomst in het Hebreeuws, de negatieve betekenis van het 
woord ‘hielenlichter’, ‘bedrieger’ (Genesis 27:36; zie ook Johannes 1:48).

Op zijn eigen manier wilde Jakob het eerstgeboorterecht en de zegen in 
bezit krijgen. Op listige manier stal hij het eerstgeboorterecht van Ezau. 
Ook de zegen verkreeg hij door list en bedrog, want toen zijn vader Isaak 
Ezau wilde zegenen, bedroog hij, samen met zijn moeder, zijn oude blinde 
vader. Alle drie kenden ze de keus van God, en hadden op Hem moeten 
vertrouwen. De gevolgen waren groot. Jakob moest vluchten voor zijn 
broer (Hosea 12:13), en Rebekka zou haar geliefde zoon nooit meer zien.

Jakob moest nog leren op God te vertrouwen. In de eerste nacht verscheen 
God hem in een droom, en leerde hij Hem kennen. Ook kreeg hij prachtige 
beloften (Genesis 28:13-15). Voor het eerst was hij bang en eerde hij God. 
De steen waarop zijn hoofd had gelegen toen hij sliep, gebruikte hij als een 
gedenkteken en goot er olie op. De plaats noemde hij Bethel (huis van 
God). Hij deed uit geloof een plechtige gelofte (verzen 20-22). Gesterkt 
vervolgde hij zijn weg naar zijn oom Laban.

Zijn leven verliep echt niet rooskleurig. Zijn vertrouwen op God moest nog 
groeien, en daarom stelde God hem op de proef. Jakob werd bedrogen 
door zijn oom, en kreeg niet zijn grote liefde tot vrouw maar haar zus. Zo 
ondervond hij hoe het was bedrogen te worden. Hij kreeg ook wel zijn ge-
liefde tot vrouw, maar de jaloezie tussen de zussen bracht veel ellende. Ra-
chel was onvruchtbaar, en eiste van Jakob dat hij voor een zoon zou zorgen 
– een onredelijke eis (Genesis 30:1). Nadat haar gebed om een zoon ver-
hoord was, wilde Jakob terug, maar niet zonder bezit. Arm was hij geko-
men en rijk wilde hij teruggaan. Nog zeven jaar wilde hij voor een eigen 
veestapel werken, zodat niet Laban hem rijk maakte maar God. De jongen 
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van gespikkelde of gevlekte dieren van het kleinvee zouden voor hem zijn. 
Door zijn ervaring met dieren wist hij dat geschilde takken van verschillen-
de bomen een stof afgaven die de bronst stimuleerden. God was met Hem, 
en zorgde dat de dieren voor hem heel vruchtbaar waren. Al veranderde 
Laban steeds de keus voor gevlekt, gespikkeld, of zonder, om het succes 
van Jakob tegen te gaan, de veestapel van Jakob groeide (Genesis 30:35-
43). Natuurlijk werden Laban en zijn zonen jaloers. God zag het en zei tot 
Jakob: ‘Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, 
waar u Mij een gelofte gedaan hebt. Welnu, sta op, vertrek uit dit land en 
keer terug naar het land van uw familiekring’ (31:13). Hier werd hij herin-
nerd aan zijn gelofte bij Bethel. Jakob koos uit veiligheid een tijdstip dat 
Laban weg was. Door zijn grote bezit kon hij maar langzaam reizen, en na-
tuurlijk haalde Laban hem in. Jakob zou geen schijn van kans hebben tegen 
hem, maar God was trouw aan Zijn beloften en zorgde voor bevrijding.

Ondanks deze daad van God bleef hij bang voor Ezau, en vertrouwde niet 
op Gods bescherming. God stuurde een leger engelen om hem te bemoedi-
gen. Nog bleef hij bang en bedacht een eigen oplossing. Pas daarna bad hij 
tot God om hulp. Bij de rivier de Jabbok bracht hij zijn gezin en vee veilig 
naar de overkant. Zelf bleef hij achter om tot God te gaan. Daar in de een-
zaamheid en stilte van de nacht kwam een man tot hem. Niet zomaar een 
man, maar een engel (Hosea 12:4). Er volgde een worsteling tussen hen, 
die de hele nacht duurde. Natuurlijk had de engel hem meteen kunnen do-
den, maar het ging niet om een krachtmeting. Het was een strijd van Jakob 
zelf: hij moest zich volledig overgeven aan God. Tegen de ochtend was het 
zover, en sloeg de engel hem op de heup, waardoor hij mank werd, zodat 
hij zich deze nacht altijd zou herinneren. Hier kreeg hij een andere prachti-
ge naam: Jakob, de bedrieger, werd Israël, ‘God heerst’ – niet hij maar God 
bepaalde hoe alles zou gaan.

Jakob hield de twee namen Jakob (die Isaak en Rebekka hem gaven) en Israël 
(die God Hem gaf). Het volk dat uit hem voortkwam kreeg de naam Israël. Een 
naam die goed bij hen paste. Ze bleven altijd worstelen met God en mensen, 
maar God bepaalde hoe alles zou gaan.

Na de worsteling vertrouwde Jakob nog niet helemaal op God. Met vele ge-
schenken en de verdeling van zijn gezin en bezit (zo kon bij een aanval altijd 
een deel ontkomen) ging hij Ezau onderdanig tegemoet. Hij noemde zich zijn 
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dienaar, en zei zelfs: ‘want ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht 
van God zag, en u bent mij goedgezind geweest’ (Genesis 33:10). Ezau wilde 
eerst geen geschenken aannemen – hij had al zo veel. Jakob bezat ook veel, 
maar gaf God daarvoor de eer en beroemde zich niet op zijn eigen verdienste. 
Toen Ezau vroeg wie de vrouwen en kinderen waren, zei Jakob: ‘Dat zijn de 
kinderen die God uw dienaar in Zijn genade geschonken heeft’ (vers 5). Jakob 
wilde zonder Ezau verder, en ver uit zijn buurt blijven.

Hij ging eerst wonen in Sukkoth, niet ver van Pniël. Daarna trok hij niet naar 
Bethel, wat hij God beloofd had, maar naar Sichem. Een plaats tussen Bethel 
en Sukkoth. Hij kocht daar een stuk land en bouwde een altaar. Maar God had 
gezegd dat hij een altaar moest bouwen in Bethel. Uiteindelijk konden zij daar 
niet blijven, omdat de zonen van Jakob de bevolking gruwelijk behandelden. 
Jakob had medelijden met zichzelf, omdat de bevolking hem vijandig gezind 
zou zijn (Genesis 30:31 en 32). God spoorde hem aan naar Bethel te gaan. Ein-
delijk besefte hij dat hij God moest gehoorzamen, en doen wat hij Hem be-
loofd had. Daarom beval hij alle vreemde goden te begraven. Het bleek dat 
zijn familie veel afgoden bij zich had, die hij allang weg had moeten doen. In 
Bethel bouwde hij een altaar, en kreeg hij van God opnieuw de prachtige be-
lofte (Genesis 35:10-14). Uit eerbied en ontzag stelde Jakob een gedenkteken 
op, en bracht een plengoffer. Hij moest leren dat God belangrijker was dan 
zijn familie en bezit.

Toen ze wegtrokken uit Bethel, en in Bethlehem kwamen, baarde Rachel een 
tweede zoon. Hier, de plaats waar Jezus geboren zou worden, stierf zij. Zij 
was dankbaar voor deze tweede zoon, maar ook bedroefd dat zij hem nooit 
zou leren kennen. Ze noemden hem Ben oni, ‘zoon van smart’. Maar Jakob 
veranderde zijn naam in Benjamin, ‘zoon van mijn rechterhand’. In geloof trok 
hij verder, en ging niet weer in een huis wonen maar in tenten. Hij vertrouwde 
er nu op dat God hem zou beschermen. Toen Ruben, zijn oudste zoon, zich 
misdroeg, zei Jakob er niets van – al blijkt dat hij hem er wel voor strafte: zijn 
eerstgeboorterecht ging over naar de zonen van Jozef (1 Kronieken 5:1).

Na 30 jaar zag Jakob eindelijk zijn vader weer. Als eenling was hij weggegaan, 
nu had hij een groot gezin, waaruit het volk Israël geboren zou worden. Voor 
het eerst wordt de volledige lijst van nakomelingen gegeven (Genesis 35:23-
26). Toen Isaak stierf begroeven Jakob en Ezau hem samen. Daarna trok Ezau 
weg en ging wonen in een gebied dat hij Edom noemde. De twee volken Israël 
en Edom waren elkaar altijd vijandig gezind. Ezau was welvarend en voelde 
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zich veilig achter dikke muren. Maar Edom zou totaal vernietigd worden, om-
dat het zich misdroeg tegenover Israël (Ezechiël 35:1-15). Israël kreeg prachti-
ge beloften en zou altijd blijven bestaan (36:8-15).

Jakob moest nog meer loslaten. Eerst raakte hij Jozef, zijn lievelingszoon, 
kwijt, later Simeon. Benjamin moest mee naar Egypte. Zou hij hem ooit terug-
zien? Hij besefte dat Hij God om hulp moest vragen, en bad tot Hem voordat 
zijn zonen weer naar Egypte trokken: ‘God, de Almachtige, geve jullie barm-
hartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin 
met jullie terug laat gaan’ (Genesis 43:14). Het lijkt erop dat hij gelaten het 
vertrek van Benjamin accepteerde, maar het betekent: ‘De wil van God ge-
schiede’. Toen hij hoorde dat Jozef nog leefde, geloofde hij dat niet. Pas na 
alle woorden van zijn zonen, en het zien van de wagens om hem te vervoeren, 
kon hij het geloven en blij zijn; en hij leefde op. Hij moest van God alles achter-
laten en naar Egypte gaan. In het vertrouwen dat God daar voor hen zou zor-
gen, en weer terugbrengen naar het land Kanaän, ging hij met blijdschap op 
weg. In Egypte zegende hij Farao. Zo liet hij zien dat God belangrijker was dan 
de goden van Egypte.

In Hebreeën 11:21 lezen we van zijn, door vallen en opstaan, grote geloof: 
‘Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef ge-
zegend en hij boog zich in aanbidding neer’.
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Juda was een zoon van Lea, een van de twee vrouwen van Jakob. Jakob 
hield niet echt van Lea, wel van haar zuster Rachel – dat was liefde op het 
eerste gezicht, en Lea was door bedrog van zijn schoonvader zijn vrouw 
geworden. Lea leed daar erg onder. De HEER wist het en zorgde ervoor dat 
Lea kinderen kreeg en Rachel niet. Aan de namen van de kinderen zie je 
haar hunkering naar Jakob, evenals haar liefde voor de HEER; want Juda 
betekent: ‘nu zal ik de HEER loven’ (Gen 29:31-35).

Juda betekende, als vierde zoon, niets in de erfopvolging. Hij kwam niet in 
aanmerking voor het eerstgeboorterecht, want dat was voor de oudste 
zoon. Maar de HEER had het anders bepaald. De oudste (Ruben) gedroeg 
zich schandalig, en verspeelde zo zijn eerstgeboorterecht en de bijbeho-
rende zegen. Daarom ging het eerstgeboorterecht naar Jozef, de oudste 
zoon van Rachel. Hij was Jakobs lievelingszoon. Omdat de tweede en der-
de zoon van Lea (Simeon en Levi) erg gewelddadig waren, kreeg Juda een 
bijzondere zegen, hoewel ook hij zich niet goed gedroeg. Hij zag zijn vader 
Jozef voortrekken, maar wilde zijn verwende broer niet doden toen zijn 
andere broers dat wel van plan waren. ‘Wat hebben we eraan om onze 
broer te vermoorden? … Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in 
plaats van hem om te brengen’ (Gen 37:26,27).

Juda ging daarna zijn eigen weg. Hij trouwde met een Kanaänitische, en 
kreeg drie zonen bij haar. Toen de oudste volwassen was, koos hij een 
vrouw voor hem: Tamar – waarschijnlijk ook een Kanaänitische. Deze zoon 
stierf zonder kinderen. Juda gaf Tamar aan zijn tweede zoon tot vrouw, 
maar ook hij stierf zonder kinderen. Aan zijn derde zoon wilde Juda haar 
niet geven, uit angst dat ook die zou sterven. Juda liet haar met een smoes 
naar haar vader gaan. Toen zijn vrouw stierf en hij weduwnaar werd, voelde 
hij zich alleen. Op een dag hoorde Tamar dat Juda naar zijn schaapscheer-
dersfeest was gegaan. Ze besefte dat Juda zijn derde zoon niet aan haar 
zou geven, maar ze wilde wel kinderen. Ze deed alsof ze een hoer was, en 
zorgde ervoor dat Juda haar niet herkende. Juda kwam tot haar, en Tamar 
werd zwanger van een tweeling van hem. Uit de jongste, Perez, zou later 
Jezus geboren worden. We zien dat in het geslachtsregister van Matteüs 1. 
Perez was geboren door bedrog – mensen zoeken hun eigen oplossing. De 
HEER had het bedrog van Tamar toegelaten, maar achteraf bleek dat Hij 
daar een bedoeling mee had.
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Juda ging weer terug naar zijn vader. Er kwam een zware hongersnood. 
Alleen in Egypte was volop koren. Ook Juda en zijn broers gingen daarheen 
om koren te kopen. Juda cijferde zichzelf weg om Benjamin, Jakobs jong-
ste, en tweede zoon van Rachel, te redden, toen zij werden vastgehouden 
in Egypte (Genesis 37:26,27). Hij stond borg voor zijn broer, en was bereid 
om voor hem te sterven (Genesis 44:15-34). Zijn daad liet zien dat hij ten 
goede veranderd was. Toen Jakob op zijn sterfbed lag, en ieder van zijn 
zonen een zegen gaf, zei hij van Juda: ‘jou zullen je broers bejubelen … 
Sterk als een jonge leeuw ben jij … In Juda’s handen zal de scepter blijven, 
tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat Hij komt die er recht op heeft, die 
alle volken zullen dienen’ (Gen 49:8-10). De stam Juda zou strijdbaar zijn, 
en dat is te zien in Numeri 2. Zij gingen aan de spits van het leger, en had 
de meeste strijdbare mannen. De leeuw werd het symbool van de stam 
Juda. Jakob profeteerde in de zegen dat uit Juda de Messias geboren zou 
worden. Dat was niet omdat Juda zo vroom was, maar omdat de HEER het 
zo had bepaald. In Hebreeën 7:14 lezen we: ‘Het is immers bij iedereen be-
kend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda’. Want uit Juda sproot David 
de koning, met een lange reeks opvolgers. Aan hun koningschap kwam 
echter een eind, totdat de David beloofde ware Zoon geboren werd: de 
Heer Jezus Christus. Hij wordt aangeduid als ‘de Leeuw uit de stam van Ju-
da’ (Op 5:5).

God had Jeruzalem als Zijn woonplaats uitgekozen. De stad lag op de grens 
van Juda en Benjamin. De eerste koning, Saul kwam uit Benjamin. Toen 
Saul omgekomen was, wilden nakomelingen van Saul een koning uit de lijn 
van Saul. Maar dat was niet de wil van God, en David, uit de stam Juda, 
werd uitgeroepen tot koning in Hebron, dat in Juda lag. De Benjaminieten 
hadden Jeruzalem niet veroverd. Het was daarom een zelfstandige stad. 
David lukte het wel de stad te veroveren. Nadat Benjamin zag dat David de 
ware koning was, bleven ze het huis van David trouw, ook na de scheuring 
na het overlijden van Salomo. Zo konden ze ook naar de tempel, het huis 
van God blijven gaan. Juda en Benjamin vormden nu het koninkrijk Juda. 
Het andere koninkrijk was het Tienstammenrijk Israël.
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Jozef is een heel bekende persoon uit het Oude Testament;  voor volwasse-
nen en voor kinderen. Op zondagsscholen worden verhalen over hem ver-
teld. Er is zelfs een musical over hem. Vaak wordt er helaas een soort ro-
man van zijn leven gemaakt.

In zijn jonge jaren was hij totaal onbruikbaar voor God. Hij moest eerst ne-
derigheid leren en zijn familie loslaten, om alleen nog op God te vertrou-
wen. Zijn geloof ontwikkelde zich door harde lessen. Hij was vaders lieve-
lingetje; een verwend kind dat een zorgeloos leventje leidde. Zijn geschie-
denis begint in Genesis 37. Hij vertelde allerlei ‘geruchten’ die over zijn 
broers de ronde deden. Het Hebreeuwse woord voor ‘gerucht’ betekent 
ook ‘laster’. Hij vertelde ze aan zijn vader, of ze nu waar waren of niet. Zijn 
broers begonnen daarom een hekel aan hem te krijgen. Jozef werd gebo-
ren toen Jakob al oud was, als de eerste zoon van diens geliefde vrouw Ra-
chel: ‘Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van 
Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor 
hem laten maken in allerlei kleuren’ (Genesis 37:3). Natuurlijk wekte dit ja-
loezie bij zijn broers. Het was namelijk niet zomaar een kleed, maar een 
prachtig koninklijk kleed. Zo stelde zijn vader hem boven zijn broers. Jozef 
nam het kleed met beide handen aan. Bescheiden was hij niet; hij pronkte 
ermee. Intussen zag hij niet dat zijn broers hem haatten. Hij maakte het 
nog erger door hen zijn dromen te vertellen, waarin hij overduidelijk boven 
zijn broers en zelfs zijn ouders stond. ‘Moeten jullie nu eens horen wat ik 
heb gedroomd’ (vers 6). Je hoort zijn triomfantelijke toon. Zelfs voor zijn 
vader ging dit te ver en hij wees hem terecht: ‘Zeg, wat is dat voor een 
droom! Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neer-
buigen?’ (vers 10) — al liet het Jakob niet los. Hij zou zeker aan zijn eigen 
dromen, die God hem gaf, gedacht hebben. Jozef besefte toen nog niet dat 
de dromen van God waren gekomen. Zo kreeg hij een kijkje in de toe-
komst. Maar voordat het zover was, moest hij eerst veel leren en lijden on-
dergaan. ‘De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef 
nadenken over wat er gebeurd was’ (vers 11). Later bleef Maria nadenken 
over wat de Engel, de herders, Simeon en Anna over Jezus zeiden.

Het leven, lijden, vernedering en verhoging van Jozef zijn een voorafscha-
duwing van de Heer Jezus. Evenals Jozef was Hij de geliefde zoon van Zijn 
Vader, en werd Hij gehaat door een deel van zijn broeders, zijn volksgeno-
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ten, omdat Hij aangaf Koning over hen te zullen zijn. Beide werden uitgele-
verd aan vreemden — verkocht voor een slavenprijs. Na vernedering kwam 
verhoging. Gods doel was de redding door Jozef van diens broers van de 
hongerdood, en door Jezus van alle mensen van de eeuwige dood. De ver-
hoging na het lijden zal de Heer Jezus grote vreugde gegeven hebben: nu 
kon het plan en werk van zijn Vader doorgaan en zouden gelovigen eeuwig 
leven ontvangen. Zo was ook Jozef verheugd toen hij tenslotte zag wat 
God met hem had gedaan om zijn familie te redden, en Zijn beloften aan 
Abraham, Isaak en Jakob vervuld konden worden.

De eerste beproeving van Jozef kwam van zijn eigen broers. Zorgeloos ging 
hij hen, toen ze de kudde aan het weiden waren, opzoeken. Jakob ver-
trouwde zijn zonen, en verwachtte niet dat ze Jozef iets aan zouden doen. 
Net zoals in Jezus’ gelijkenis van de wijngaard beraamden de broers, toen 
ze hem zagen aankomen, echter het plan om de geliefde van hun vader te 
doden: ‘Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een 
put gooien’ (vers 20; vergelijk Lucas 20:14). God liet dat niet toe. Hij had 
een plan en redde Jozef van de dood. Maar Jozef moest alles achterlaten: 
zijn vader, het beloofde land, zijn mooie kleed. In de put schreeuwde hij om 
hulp (Genesis 42:21). Hij liet zich niet stom als een lam naar de slachtbank 
leiden, zoals Jezus later. Maar als slaaf in Egypte werd hij anders. Hij ver-
zette zich niet. Alles was hij kwijt, behalve God. Door zijn vader had hij God 
leren kennen en liefhebben. Hij was totaal anders dan zijn broers. Je leest 
niets over haat of boosheid van Jozef. Hij deed zijn uiterste best om in de 
nieuwe situatie God te dienen. Die gaf hem verantwoordelijkheden, en ‘De 
HEER zegende de Egyptenaar omwille van Jozef’ (39:5). Maar ook Potifar 
verwierp hem, en zette hem onschuldig gevangen. Ook nu verliet Jozef 
God niet: ‘Maar de HEER stond hem ter zijde en bewees hem Zijn goedheid 
door ervoor te zorgen dat Jozef bij de gevangenbewaarder in de gunst 
kwam (vers 21).

Jozef zat lange tijd in de gevangenis. Ook hier stak hij zijn handen uit de 
mouwen. Zijn goede gedrag viel de gevangenbewaarder op, en die kreeg 
steeds meer vertrouwen in hem. Net als bij Potifar kreeg Jozef ook hier 
grote verantwoordelijkheden: ‘Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen 
en hij hield toezicht op het werk dat ze deden’ (Gen 39:22). Op een dag 
werden twee dienaren van de Farao — zijn bakker en zijn wijnschenker —



108 

gevangen gezet. Na enige tijd kregen beide een bijzondere droom, waar ze 
geen raad mee wisten. Toen Jozef hen vroeg wat er aan de hand was, en zij 
hem hun dromen hadden verteld, kon hij die met Gods hulp uitleggen. De 
een zou genade ontvangen, de ander gedood worden. Bij beide gebruikte 
Jozef het woord ‘verhogen’. De schenker zou in zijn eer worden hersteld, 
de bakker zou worden opgehangen. Ook Jezus gebruikte de dubbele bete-
kenis van dit woord: ‘en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot 
Mij trekken’ (Joh 12:32). Er is nog een overeenkomst: Jezus hing aan het 
kruis tussen twee misdadigers, de een werd gered, de ander stierf zonder 
hoop (Lucas 23:43).

God stelde het geduld van Jozef nóg langer op de proef, want die was nog 
niet klaar voor zijn grote taak. De schenker vergat Jozef. Nog twee jaar zat 
hij gevangen. IJverig bleef hij doen wat hij kon. Toen kreeg de Farao een 
bijzondere droom, die hem onrustig maakte. Hij wilde de uitleg ervan we-
ten, maar niemand kon (of wilde) hem die geven. De schenker dacht op-
eens weer aan Jozef. Snel werd Jozef toonbaar gemaakt, om voor de Farao 
te verschijnen. Met Gods hulp kon Jozef niet alleen de droom uitleggen, 
maar ook een goed advies geven. De Farao was onder de indruk, en ver-
hoogde hem van gevangene tot onderkoning over heel Egypte. ‘Zouden 
we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van 
Gods geest?’ zei de Farao (Genesis 41:38). Jozefs leven kreeg ineens een 
geheel nieuwe wending, zoals we in Psalm 105 lezen: ‘Ze klonken zijn voe-
ten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer, totdat zijn voorspelling 
uitkwam en het woord van de HEER hem vrijsprak. De koning beval hem los 
te laten, de heerser van de volken liet hem vrij. Hij stelde hem aan als heer 
van zijn huis, als beheerder van heel zijn bezit’ (verzen 18-21). Zoals we le-
zen in Genesis 41:40: ‘U vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe, en heel 
mijn volk zal doen wat u beveelt. Alleen door de troon zal ik boven u staan’.

De droom van de Farao ging over de nabije toekomst. Zeven jaar zou er 
overvloed zijn, daarna zeven jaar hongersnood. Jozef liet zeven jaar lang 
alle graan dat over was opslaan. Toen de voorzegde hongersnood aanbrak, 
kon Jozef de voorraadschuren openen, en het graan beschikbaar stellen. 
Vanuit alle omringende landen kwam men naar Egypte, om bij Jozef koren 
te kopen, ‘want de honger was sterk op de gehele aarde’ (verzen 56 en 57). 
Zo mocht Jozef de ‘gehele aarde’ voorzien van brood, en velen van de hon-
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gerdood redden. Jezus’ taak gaat verder dan dit leven: ‘Waarachtig, ik ver-
zeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven 
geeft’ (Johannes 6:47,48).

Ook in Kanaän was de hongersnood zwaar. Jozefs broers trokken naar 
Egypte om graan te kopen. Toen Jozef hen zag, was hij niet verbitterd 
maar blij. Hij herinnerde zich de dromen uit zijn jeugd, en begreep dat God 
door hem zijn familie wilde redden van de hongerdood. Hij wilde wel eerst 
weten of zij nog zo slecht waren, en stelde hen daarom op de proef. Hij 
merkte dat ze veranderd waren, en spijt hadden van alles wat ze hem en 
hun vader aangedaan hadden. Het pleidooi van Juda, om hun vader niet 
nog meer verdriet te bezorgen, ontroerde hem. Hij wist wat hij wilde we-
ten, en vertelde hen wie hij was. Hun angst voor hem nam hij weg door zijn 
troostrijke woorden: ‘Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten 
dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want 
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden’ (Genesis 
45:5).

Jozef bleef zijn verdere leven in Egypte wonen. Nog één keer kwam hij in 
het beloofde land, om zijn vader Jakob op diens verzoek daar te begraven. 
Na de dood van zijn vader bleken zijn broers, tot groot verdriet van Jozef, 
ondanks al zijn vergevingsgezindheid en goede zorgen, er niet zo zeker van 
te zijn dat hij niet alsnog wraak wilde nemen. Maar Jozef stelde hen gerust: 
‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen?’ (Genesis 
50:19). Jozef was ervan overtuigd dat God hen terug zou brengen naar het 
beloofde land, omdat Hij dat al aan hun overgrootvader Abraham beloofd 
had. Zoals we in Hebreeën 11:22 lezen: ‘Door zijn geloof sprak Jozef aan 
het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij 
opdracht zijn gebeente dan mee te nemen’. Jozefs gebalsemde lichaam 
bleef daarom in Egypte als teken van hoop. Wij mogen vol vertrouwen uit-
zien naar de belofte van de wederkomst van Jezus Christus: ‘Ik kom spoe-
dig’ (Openbaring 22:20).

6. Jozef (vervolg)
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Wanneer we aan Mozes denken, zien we een heel zachtmoedige man voor 
ons, een groot profeet, de leider van de uittocht en de wetgever van Israël. 
Maar vooral ook een man met wie God op een vertrouwelijke manier sprak 
– ‘van aangezicht tot aangezicht’ – zoals we zien in Numeri 12:7 en 8: ‘Maar 
met Mijn dienaar Mozes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, ga Ik anders 
om: met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aan-
schouwt Mijn gestalte’.

Als Joodse jongen was Mozes opgegroeid aan het hof van de Farao van 
Egypte. Daar kreeg hij de beste opleiding die er was: ‘Mozes werd onder-
wezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in 
woord en daad’ (Handelingen 7:22). Een opleiding die heel nuttig was, 
maar hem niet leerde wat in Gods ogen werkelijk nodig was. De eerste ja-
ren werd hij opgevoed door zijn echte ouders. Hierdoor werd hij zich be-
wust van zijn afkomst. Later meende hij dat hij door zijn bijzondere red-
ding en opvoeding bestemd was de onderdrukte Israëlieten te verlossen: 
‘Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken 
te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even 
slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij 
de zonde’ (Hebreeën 11:24 en 25). Zijn bedoeling was wel heel nobel en 
goed; maar de fout die hij in zijn hoogmoed maakte, was dat hij op eigen 
kracht en inzicht vertrouwde. Toen hij een Egyptenaar een Israëliet zag 
slaan, nam hij het recht in eigen hand door die Egyptenaar te doden; want 
hij meende dat het tijd was om in te grijpen: ‘Hij meende dat zijn volksge-
noten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, 
maar ze begrepen het niet’ (Handelingen 7:25). God had beloofd het volk 
te verlossen; maar wel op Zijn tijd en op Zijn manier. Zoals we in de verzen 
6 en 7 lezen: ‘God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd 
jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven 
en slecht behandeld zouden worden’. ‘Maar’, zo luidden Gods woorden, 
‘het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen, en daarna zullen ze 
wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats’.

Door zijn domme daad moest Mozes vluchten. Hij liet al zijn rijkdom achter 
en kwam met lege handen in Midian terecht. Daar bouwde hij een nieuw 
leven op. Hij werd schaapherder, trouwde en kreeg kinderen. Door voor 
schapen te zorgen, leerde hij zijn eigen wil opzij te zetten. Hij moest ze be-



 111

7. Mozes

schermen tegen wilde dieren, soms zelfs zijn leven voor hen in zetten. 40 
jaar was hij aan het hof geweest en 40 jaar liet God hem in de stilte van de 
woestijn. Toen was hij pas bruikbaar voor God. Op indrukwekkende wijze 
riep God hem tot Zijn dienst. Maar toen Zijn machtige stem uit de branden-
de doornstruik klonk, was er niets meer te merken van die zelfverzekerde 
Mozes. God vroeg hem naar Egypte te gaan om het onderdrukte volk te 
bevrijden. Die opdracht kwam als een grote schok, een donderslag bij hel-
dere hemel. Hij had zijn leven weer op orde, was al 80 jaar oud en wilde niet 
weer een verandering, en zeker niet naar Egypte gaan. Hij kwam met aller-
lei excuses en tegenwerpingen, waaruit je niet alleen zijn ongeloof, maar 
ook faalangst, besluiteloosheid en gebrek aan zelfvertrouwen kunt aflei-
den. Er ontstond zelfs een woordenwisseling tussen God en Mozes. Eerst 
zei Mozes: ‘Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden?’ (Exodus 3:11). Wat of God ook zei, Mozes had steeds 
een antwoord klaar: ‘Wat moet ik dan zeggen?’ (3:13); ‘Ze zullen me vast 
niet geloven en niet naar me luisteren’ (4:1); ‘Neemt u me niet kwalijk, 
Heer, maar ik ben geen goed spreker’ (4:10); ‘Neemt u me niet kwalijk, 
Heer, stuur toch iemand anders’ (4:13). God was heel geduldig geweest, 
had hem op alles geantwoord; nu Mozes zei dat Hij maar een ander moest 
sturen, was de maat vol. Het was geen uitnodiging, maar een opdracht van 
de HEER. God had allang besloten wat Mozes zou doen, en vertelde hem 
dat zijn broer Aäron naar hem op weg was. Hij zou Mozes’ woordvoerder 
zijn. God beloofde hem: ‘Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie in-
geven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: hij zal 
jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn’ (4:15,16). Na 40 jaar was de hoogmoed 
van Mozes veranderd in nederigheid (zachtmoedigheid, bescheidenheid): 
‘nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was 
zo bescheiden als hij’ (Numeri 12:3). Omdat hij zo bescheiden was, en nog 
maar weinig waardering voor zichzelf had, was hij de geschikte persoon om 
namens God op te treden tegen de machtige Farao van Egypte.

Het is best te begrijpen dat Mozes liever niet naar Egypte ging, want er 
dreigde van twee kanten gevaar: de Israëlieten zouden bang zijn voor een 
verkeerde afloop, en liever met rust worden gelaten dan zich nog meer el-
lende op de hals halen; de Egyptenaren hadden nog een appeltje met hem 
te schillen en zouden bovendien toch nooit al die onbetaalde arbeidskrach-
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ten, die hun enorme projecten bouwden, laten gaan – in het gunstigste 
geval zouden ze hem het land weer uitjagen, waarschijnlijker was dat zij 
hem direct zouden doden.

Na veel overredingskracht en een flink standje van de kant van God ging 
Mozes uiteindelijk naar Egypte. God had hem bevestigd dat er heel wat 
voor nodig zou zijn Israël ervan te overtuigen dat Hij hen ging bevrijden, 
naar Zijn belofte aan Abraham. Maar ook dat de Farao hardnekkig zou wei-
geren het volk te laten gaan, ondanks Gods krachtige ingrijpen dat hen 
veel schade zou toebrengen.

Voordat Mozes naar de Farao ging, sprak hij eerst met de leiders van de 
Israëlieten om hen te vertellen dat God hem had gezonden als de bevrijder 
van het volk. Hoe reageerden ze daarop? Pas na enkele wondertekenen 
waren ze overtuigd, en in hun dankbaarheid knielden ze eerbiedig voor 
God. We mogen aannemen dat de leiders daarna hun volksgenoten heb-
ben verteld wat er ging gebeuren. Of ze echt overtuigd waren valt te be-
twijfelen, want toen zij later nog maar net uit Egypte vertrokken waren en 
zij in gevaar kwamen te verkeren, zeiden ze tegen Mozes: ‘Hebben wij al 
niet in Egypte gezegd: ‘Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven 
voor de Egyptenaren werken, want dat is nog altijd beter dan om te komen 
in de woestijn?’ (Exodus 14:12).

De Farao reageerde totaal anders. Hij was helemaal niet onder de indruk 
van de tekenen die Mozes en Aäron deden. Zijn eigen tovenaars kenden 
ook zo hun trucjes. Hij minachtte God en weigerde te luisteren. Hij maakte 
het leven van de Israëlieten zelfs nog zwaarder! Het volk was zijn dank-
baarheid onmiddellijk vergeten, en nam Mozes de gevolgen heel kwalijk. 
Voor hem de bevestiging van waar hij al bang voor was. Het was een grote 
teleurstelling en niet te begrijpen. Hij was echter zo verstandig met het 
probleem naar God te gaan. Maar hij moest nog leren omgaan met dit 
soort teleurstellingen, want hij begon God verwijten te maken: ‘Heer, 
waarom behandelt U dit volk zo? Waarom hebt U mij hierheen gestuurd? 
Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in Uw Naam 
heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U 
hebt Uw volk niet bevrijd – integendeel!’ (Exodus 5:22 en 23). God nam 
hem dit kennelijk niet kwalijk, het hoorde bij zijn opleiding tot leider van 
het volk, want Hij troostte hem met de woorden: ‘Nu zul je zien wat Ik de 
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farao ga aandoen: Ik zal hem met harde hand dwingen Mijn volk te laten 
gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen’ (Exodus 6:1). 

Maar de Israëlieten voelden die harde hand ook bij de eerste plagen. Even-
als de Egyptenaren moesten zij naar drinkwater graven, toen het Nijlwater 
in bloed veranderde. Er wordt ons niet verteld hoe de Israëlieten hierop 
reageerden. Waarom hadden ook zij die overlast van al die kikkers en om je 
heen zwermende insecten? Mozes zat steeds tussen twee vuren, maar om-
dat de Israëlieten rustig bleven en de Farao niet dreigde hem gevangen te 
zetten of te doden – waarschijnlijk vond de Farao het wel spannend, deze 
confrontatie tussen de God van Israël en hemzelf, de zoon van de goden, 
en verwachtte hij daar als overwinnaar uit te komen – groeide Mozes’ ver-
trouwen in God. Zeker toen de Israëlieten niet werden getroffen door de 
plagen die mens, dier en plant aantastten. Zijn aanzien werd steeds groter, 
zowel bij de Israëlieten als bij veel Egyptenaren (Exodus 11: 3).

Na de vierde plaag, die van de steekvliegen, merken we hoe groot zijn ver-
trouwen was geworden. Hij waagde het dan zelfs tegen de Farao te zeg-
gen: ‘… bedriegt u ons niet nog een keer en weiger niet het volk te laten 
gaan’ (Exodus 8:25). Bij de negende plaag, die van de duisternis, zei de Fa-
rao: ‘Uit mijn ogen … en waag het niet u nog eens te laten zien. Als u hier 
nog eens verschijnt, wordt dat uw dood’. Maar onverschrokken zei Mozes: 
‘Zoals u wilt … ik zal u niet nog eens onder ogen komen’ (Exodus 10:28,29).

Welke gevoelens had Mozes bij al die plagen? Als herder moet het hem 
zeer geraakt hebben, dat de Farao het zover liet komen dat bijna alle vee in 
Egypte omkwam. Maar er wordt niets over verteld. Maar toen hij de dood 
van al die eerstgeboren mensen, van jong tot oud, moest aankondigen en 
de Farao nog niet wilde luisteren, staat er: ‘Hierop verliet Mozes woedend 
het paleis’ (Exodus 11:8).

Na een lange leerschool was Mozes geschikt om het volk naar het beloofde 
land te leiden. Van een man met een minderwaardigheidsgevoel was hij 
uitgegroeid tot een zelfbewust man, zonder dat dit hem trots maakte. De 
confrontaties met een koppige Farao hadden hem geleerd dat God opper-
machtig is en alles doet op Zijn tijd. De belofte aan Abraham werd voor zijn 
ogen vervuld: ‘Na precies vierhonderddertig jaar – geen dag eerder of later 
– trok het volk van de HEER … uit Egypte weg’ (Exodus 12: 41; Genesis 

7. Mozes (vervolg)
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15:13 ). Bij de eerste tegenslag – water aan de ene, Egyptenaren aan de 
andere kant – overtuigde hij het boze, jammerende volk van Gods hulp. 
Vol vertrouwen zei hij: ‘Wees niet bang, wacht rustig af’ (Exodus 14:13). 
God zorgde voor een pad door de |Rietzee, zodat het volk erdoor kon trek-
ken. Deze weg leidde tot hun bevrijding maar tegelijkertijd tot de onder-
gang van het Egyptische leger. De tocht door de woestijn naar het beloof-
de land, ging met veel moeiten gepaard. Israël was Gods grootheid al gauw 
vergeten. Het volk klaagde bij elk ongemak: dan was er geen water, dan 
geen eten. Voor Mozes was dat een kwelling. Eerst de koppige Farao, nu 
het ontevreden volk. Hij stond steeds tussen God en het volk in. Boosheid 
en ontevredenheid werden steeds op Mozes afgereageerd. En het werd 
hem te veel: “Mozes riep luid de Heer aan. ‘Wat moet ik met dit volk begin-
nen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen 
mij!’” (Exodus 17:4). Hij vroeg wel altijd hulp voor het volk, maar nooit voor 
zichzelf. Zijn schoonvader zag dat goed in, en adviseerde hem het vele 
werk te verdelen. Zo zorgde God voor verlichting van zijn taak. In de Sinaï 
woestijn kreeg Mozes opdracht van God om de berg te beklimmen. Het 
staat er zo eenvoudig: ‘Mozes ging de berg op’ (Exodus 19:3). Maar hij was 
wel een man van 80 jaar oud, en de berg was ongeveer 800 meter hoog, 
dus zo eenvoudig was dat niet! Daar kreeg hij de verbondswoorden en in-
structies voor het bouwen van de tabernakel. Hij bleef lange tijd op de 
berg, waardoor het volk ongeduldig werd en zelfs niet meer geloofde dat 
hij nog leefde. Zo dicht bij God, kon immers niemand overleven.

Ze kregen heimwee naar de zichtbare Egyptische afgoden. Al snel keerden 
ze zich af van God en maakten een gouden kalf om dat te aanbidden Mo-
zes, nog vol van Gods aanwezigheid, liep de berg af met twee stenen pla-
ten waarop God zelf de tien geboden had geschreven. De aanblik van het 
feestende volk rondom het afgodsbeeld was onverdraaglijk. De kostbare 
platen gooide hij woedend aan stukken. Deze zonde zou God niet zomaar 
kunnen vergeven.

‘Hierop keerde hij terug naar de HEER. ‘Ach HEER’, zei hij, ‘dit volk heeft 
zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun ver-
geving voor die zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek 
dat U geschreven hebt’ (Exodus 32:31,32). Opnieuw pleitte Mozes voor het 
volk bij God. Maar dit keer ging hij wel erg ver. Mozes wilde afstand doen 
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van het eeuwige leven, als hij het volk daarmee kon redden! En hierom 
schonk God vergeving. Maar Mozes besefte dat de heilige God na deze 
grote zonde van het volk niet in de legerplaats kon blijven. Hij koos een 
plek, ver buiten de legerplaats en zette daar een ontmoetingstent. Daar 
sprak God heel vertrouwelijk met Mozes: ‘En de HERE sprak tot Mozes van 
aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend’ (Exodus 
33:11 NBG’51). Voor Mozes was dat nog niet genoeg. Hij ging opnieuw de 
berg op om nog een keer de door God beschreven stenen tafels te ontvan-
gen. Daar vroeg hij Gods Majesteit te mogen zien. Als antwoord kreeg hij: 
‘Als dan Mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een kloof laten schui-
len en Mijn hand beschermend voor je houden tot Ik voorbij ben’ (vers 22).

Zijn ontmoetingen met God hadden een zichtbare uitwerking: zijn gezicht 
straalde. Dit gaf jaloezie, zelfs bij zijn eigen broer en zus. Toen God Mirjam 
hierom strafte, kwam Mozes voor haar op en vroeg vergeving voor haar. 
Niemand was zo zachtmoedig als hij (Numeri 12:3). Eénmaal ging hij echter 
in de fout. Toen het volk weer eens zeurde om water, gaf hij God niet de 
eer: ‘Luister, opstandig volk’, zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze rots wa-
ter laten stromen?’ (Numeri 20:10). De straf was zwaar, hij mocht het be-
loofde land niet in. Maar voordat hij stierf, liet God hem in een visioen het 
hele land zien.

Hij mocht actief zijn in de dienst van zijn HEER, tot hij niet meer kon. ‘Hierna 
sprak Mozes de Israëlieten opnieuw toe. Hij zei: ‘Ik ben nu honderdtwintig 
jaar oud en niet in staat om nog langer leiding te geven’ (Deuteronomium 
31:1,2). ‘Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de 
HEER zo vertrouwelijk omging’ (34:10).

7. Mozes (vervolg)
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Mirjam was een dochter in een God vrezende familie. Door de leiding van 
God redde zij haar jongste broer Mozes. Haar eerste opmerkelijke daad van 
geloof zien we in Exodus 2.

Dit hoofdstuk vertelt over de geboorte en redding van Mozes. Wat hier op-
valt, is dat er geen namen worden genoemd. Het gaat over een man uit de 
stam Levi, die is getrouwd met een vrouw uit dezelfde stam. Ze krijgen een 
zoon, die op bevel van de Farao gedood zou moeten worden. De moeder 
bedenkt een list en legt de jongen in een mand in de Nijl. Zijn zus neemt 
dan de zorg over. De dochter van de Farao redt de jongen van de dood, en 
geeft hem de naam Mozes. Uit de geslachtsregisters weten we wie zijn ou-
ders zijn: Amram en Jochebed. In hoofdstuk 4 lezen we dat Mozes nog een 
broer heeft, Aäron. Pas in hoofdstuk 15 lezen we dat zijn zus Mirjam heet. 
Exodus 2 kan worden gezien als een inleiding op de uittocht. Het is hier niet 
belangrijk hoe alle personen heten. Namen kunnen ook afleiden van waar 
het werkelijk om gaat. De Bijbel vertelt precies genoeg om te laten zien 
waar het om gaat.

Over de betekenis van de naam ‘Mirjam’ is veel verwarring. Omdat het He-
breeuws geen klinkers kent, zijn er vele mogelijkheden. Meestal wordt ge-
kozen voor: opstand, rebellie. Men neemt dan als bewijs  haar opstand te-
gen Mozes. Maar zouden godvrezende ouders hun dochter zo´n naam ge-
ven? Andere mogelijkheden zijn: beschermster, vastberaden, vrede.

Maria is de Griekse vorm van Mirjam, en deze betekenissen passen prach-
tig bij de moeder van de Heer Jezus. Maria was nederig, vastberaden. Tot 
de engel die haar de geboorte van Jezus aankondigde, zei ze: ‘De Heer wil 
ik dienen: laat mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38). Geen enkel 
opstandig woord; vastberaden gaat ze dan naar haar tante Elisabeth. Ook 
Mirjam is een vastberaden gehoorzaam meisje. Ze doet wat haar moeder 
vraagt; liefdevol let ze op het mandje. Moedig gaat ze naar de prinses, en 
weet met goede gekozen woorden baby en moeder bij elkaar te brengen. 
Pas in hoofdstuk 15 komen we Mirjam weer tegen. Mozes zingt na de tocht 
door de Rietzee een lied ter ere van de HEER. In vers 29 neemt Mirjam vol 
blijdschap de leiding over de vrouwen: ‘De profetes Mirjam, Aärons zuster, 
pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de 
tamboerijn spelend. En Mirjam zong dit refrein …’ (Exodus 15:21). We lezen 
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8. Mirjam

hier Aärons zuster, en niet de zuster van Mozes. Mirjam wordt hier moge-
lijk gezien als gelijke van Aäron in zijn functie van profeet, want zij wordt 
hier profetes genoemd. Eerder in Exodus wordt Aäron profeet van Mozes 
genoemd: ‘Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor 
de farao staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn’ (Exodus 7:1). Beiden 
mogen zo in dienst staan van Mozes de profeet.

Het Hebreeuwse nabiy betekent naast ‘profeet’ ook ‘woordvoerder’ of 
‘spreker’. Mirjam zingt geen eigen lied, maar de woorden van Mozes die hij 
het volk als profeet mag leren. Ze laat hierdoor ook zien, dat ze niet boven 
Mozes staat. Jaren later veranderde haar houding. Ze had toen kritiek op 
Mozes, omdat hij een Nubische vrouw had. Het is niet helemaal duidelijk of 
hier Zippora mee wordt bedoeld, of dat hij voor een tweede keer trouwde. 
Aäron liet zich meeslepen in haar kritiek. Mozes’ huwelijk was niet het wer-
kelijke probleem. Ze waren eerzuchtig, ontevreden: “zij zeiden: ‘Spreekt 
dan de Heer alleen door Mozes? Spreekt Hij ook niet door ons?’” (Numeri 
12:2). De HEER daalde onmiddellijk af (het zal duidelijk zijn dat hier de engel 
van de HEER wordt bedoeld), om duidelijk te maken hoe bijzonder Mozes 
was: ‘Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak Ik Mij in visioenen aan 
hem bekend en spreek Ik met hem in dromen. Maar met Mijn dienaar Mo-
zes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, ga Ik anders om: met hem spreek Ik 
rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt Mijn gestalte. 
Hoe durven jullie dan aanmerkingen op Mijn dienaar Mozes te ma-
ken?’ (Numeri 12:6-10). God strafte Mirjam met melaatsheid, een zware 
vernederende straf. Zeven dagen werd zij buiten de gemeenschap geslo-
ten, daarna mocht zij weer terugkeren; waaruit blijkt dat zij berouw had.

Evenals Mozes en Aäron, heeft Mirjam nooit een voet in het beloofde land 
gezet. Mirjam had een bijzondere taak van God gekregen: samen met haar 
broers leidde zij het volk uit de slavernij naar het beloofde land. Door de 
profeet Micha zei de HEER: ‘Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor 
te gaan’ (Micha 6:4). Zij is een groot voorbeeld voor ons, haar hele leven 
heeft zij in dienst van God gesteld, en haar leven leert ons hoe wij om moe-
ten gaan met onze fouten.
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Van jongs af aan was Jozua de trouwe dienaar van Mozes. Hij mocht na de 
uittocht uit Egypte aan het hoofd van het volk gaan. Zijn eerste opdracht 
was te strijden tegen de Amalekieten. Mozes liet met zijn opgeheven han-
den zien, dat God voor het volk streed. Deze overwinning moest Jozua 
worden ingeprent: De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een 
oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua er-
van dat Ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herin-
nert’ (Exodus 17:14). Zijn oorspronkelijke naam was Hosea (Numeri 13:16), 
wat ‘redding’ betekent. Mozes gaf hem de naam Jozua, wat betekent: ‘God 
redt’, alsof hij hiermee wilde zeggen dat niet Hosea redde maar God. God 
zou het volk redden van zijn vijanden en in het beloofde land brengen.

Jozua mocht als enige met Mozes de berg op klimmen. Mozes bleef daar 
40 dagen om de stenen tabletten in ontvangst te nemen met de tien gebo-
den, en de voorschriften voor de bouw van de tabernakel. Jozua bleef vol 
vertrouwen op Mozes wachten, maar het volk onderaan de berg geloofde 
niet meer in diens terugkeer en beging een grote zonde door een gouden 
god te maken. Daarom werd de tent van samenkomst ver buiten de leger-
plaats gezet. Mozes ging regelmatig naar die bijzondere plaats, waar hij de 
Engel van de HEER ontmoette: ‘De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals 
een mens met een ander mens spreekt ... maar zijn jonge dienaar Jozua, de 
zoon van Nun, verliet de tent niet’ (Exodus 33:11). Jozua hield de wacht, 
want deze heilige plaats mocht niet verontreinigd worden.

Aan de grens van Kanaän gaf de HEER Mozes opdracht het land te verken-
nen: ‘Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaän, het land dat Ik de Isra-
elieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een 
familiehoofd … uit de stam Efraïm Hosea, de zoon van Nun’ (Numeri 13:2-
8). Daarmee stelde God de Israëlieten op de proef: wie zou Hem geloven en 
wie niet? Het verslag van die verkenning ontmoedigde het volk, en het wil-
de terug naar Egypte. Van de verspieders vertrouwden alleen Jozua en Ka-
leb volledig dat God Zijn belofte aan Abraham – dat hij en zijn nageslacht 
het land Kanaän zouden bezitten – zou waarmaken. Het volk echter geloof-
de de HEER niet, en kreeg daarom een zware straf; maar de belofte voor de 
twee die wel geloofden, was een bevestiging van Gods eerdere belofte: 
‘Jullie zullen het land waarvan Ik gezworen heb dat je er zou wonen, niet 
binnengaan, met uitzondering van Kaleb … en Jozua …’ (Numeri 14:30).
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Jozua werd voor allen zichtbaar door de HEER aangewezen als opvolger van 
Mozes. Vóór zijn sterven sprak Mozes hem nog eens toe: ‘Wees vastbera-
den en standvastig, want jij zult het volk het land binnenleiden dat de HEER

onder ede aan hun voorouders had beloofd’ (Deut 31:7). Dezelfde woorden 
sprak de HEER, hem ernstig vermanend, nadat Mozes gestorven was: ‘Leg 
dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat 
je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onder-
neemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en stand-
vastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook 
gaat, de HEER, je God, staat je bij’ (Jozua 1:8-9). ‘Wees vastberaden en 
standvastig’. Tot drie maal toe zei de HEER hem dit (verzen 6,7 en 9). 

Het volk onderschreef deze woorden met een belofte aan Jozua: ‘Zoals we 
naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Moge de 
HEER, uw God, u bijstaan, zoals Hij Mozes heeft bijgestaan. Iedereen die 
niet naar u luistert en zich tegen uw bevelen verzet, tegen welk bevel dan 
ook, zal worden gedood. Wees vastberaden en standvastig’ (Joz 1:17-18). 
En de HEER liet door een teken zien dat Jozua de ware opvolger van Mozes 
was: ‘Vandaag zal Ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in aanzien 
komt te staan, zodat ze weten dat Ik je zal bijstaan, zoals Ik Mozes heb bij-
gestaan’ (Jozua 3:7). Want zoals Mozes het volk via een doortocht door het 
water van de Rietzee naar de berg Sinaï leidde, zo mocht Jozua het volk via 
een doortocht door het water van de Jordaan naar het beloofde land lei-
den, en dat veroveren.

Jozua is een voorafschaduwing van de Messias. De Griekse vorm van de 
naam ‘Jozua’ (Jehoshua) is: ‘Jezus’. En Jezus is de door de HEER gezonden 
Redder van zonde en dood. Aan het eind van zijn leven sprak Jozua het volk 
vermanend toe: ‘Dien alleen de HEER. In ieder geval zullen ik en mijn familie 
de HEER dienen’ (Jozua 24:14 en 15). Lijkt dit niet sterk op wat Jezus, de 
Knecht van de HEER, zei: ‘Ik ben gekomen, God, om Uw wil te 
doen’ (Hebreeën 10:7). Daarin moest ook Hij vastberaden en standvastig 
zijn, omdat alleen Hij, door zijn dood, allen die in Hem zouden geloven naar 
de echte rust van eeuwig leven in Gods Koninkrijk zou kunnen leiden. Want 
‘was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over 
een andere dag [van rust] hebben gesproken’ (Hebreeën 4:8).

9. Jozua
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In Jozua 14 zien we het vervolg op een geschiedenis die begon in Numeri 
13. Mozes had toen twaalf mannen uitgestuurd, om het land te verkennen 
dat Israël zou gaan veroveren en bewonen. Na 40 dagen kwamen zij terug. 
Al hadden ze allen hetzelfde gezien, toch trokken tien van hen daaruit een 
negatieve conclusie, en twee een positieve. Die twee waren Jozua en Kaleb. 
De tien erkenden dat het land vloeide van melk en honing, zoals de HEER

had gezegd. Ze brachten zelfs als bewijs vruchten mee van de weelderige 
opbrengst van het land. Toch was hun conclusie negatief, omdat de inwo-
ners reuzen waren en de steden groot en sterk. Zij gingen zelfs zo ver dat zij 
zeiden: ‘Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige 
sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest 
zijn’ (Num 13:33).

De eerste stad waar zij waren geweest, was Kirjat-arba, dat de inwoners 
van het land zo noemden omdat het toebehoorde aan Arba, ‘de grootste 
reus onder de Enakieten’ (14:14). Dat waren machtige en sterke strijders, 
wat de tien bang maakten. Toen zij verslag uitbrachten was dát waar ze aan 
dachten. Het land was goed, maar voor hen onbereikbaar, meenden ze. 
Jozua en Kaleb zagen het echter anders. God had hun dit land beloofd. Zij 
geloofden Hem en vertrouwden er volledig op, dat Hij Zijn beloften zou 
nakomen en hun het land werkelijk kon en zou geven – ook al leek dat men-
selijk gezien onmogelijk. Zij zeiden tegen de verzamelde Israëlieten: ‘Laat 
ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kun-
nen vermeesteren’ (vs. 30). De HEER was immers met hen. Maar de Israëlie-
ten waren bang geworden en durfden niet: ‘Waren we maar in Egypte ge-
storven’, jammerden ze ongelovig tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de 
woestijn’ (14:2).

God strafte het volk vanwege hun ongeloof, door hen nog 38 jaar in de 
woestijn te laten zwerven. Alle volwassen mannen (van 20 jaar en ouder) 
zouden dan gestorven zijn, zonder het beloofde land binnen te zijn gegaan 
en het goede te hebben genoten dat hun twaalf verkenners hadden gezien, 
behalve Kaleb en Jozua. Toen zei God over Kaleb: ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, 
die door een andere geest bezield was en Mij volkomen trouw is geweest, 
hem zal Ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen 
zullen het bezitten’ (vs. 24). Maar hij moest wel al die jaren met het volk 
meetrekken door de woestijn.
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11. Kaleb

In Jozua 14 komt Kaleb dan bij Jozua, de opvolger van Mozes als leider van 
de Israëlieten. Hij herinnert Jozua aan Mozes' belofte, toen hij en Jozua het 
beloofde land hadden verkend: ’U weet wat de HEER aan Mozes … over ons 
beiden heeft gezegd. Ik was veertig jaar oud toen Mozes … mij er vanuit 
Kades-Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar 
eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op 
het lijf, maar ik bleef volledig op de HEER, mijn God, vertrouwen’ (Joz 
14:6,7). Kaleb bleef al die tijd geloven dat God trouw zou zijn aan Zijn belof-
te: ‘Welnu, de HEER heeft mijn leven gespaard, zoals Hij had beloofd. Het is 
nu vijfenveertig jaar geleden dat Hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog 
door de woestijn trok. Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, maar nog altijd even 
sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even 
goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren’ (14:6-11). Kaleb 
gaat verder: ‘Geef me dus dit bergland dat de HEER me indertijd heeft be-
loofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en ver-
sterkte steden? Als de HEER me maar bijstaat zal ik ze wel meester worden, 
zoals Hij heeft beloofd’ (vs. 12).

Hier staat Kaleb, op leeftijd maar nog altijd vol kracht, met het verzoek aan 
Jozua om de belofte van de HEER mogelijk te maken: In geloof is hij nog 
steeds bereid en in staat de strijd aan te gaan met de vijanden van God. Hij 
is nog even positief als 45 jaar eerder. Het gebied dat Kaleb werd beloofd is 
het gebergte waarin de stad Kirjat-Arba lag. Daar had zijn aartsvader Abra-
ham eens gewoond. De naam werd veranderd in Hebron. De plaats die de 
tien verkenners in twijfel en ongeloof verwierpen, veroverde Kaleb in verze-
kerdheid en geloof 

Ook nu nog kan, wie echt geloof heeft en God trouw is, in feite bergen ver-
zetten om het doel van God te bereiken, zelfs als dat niet nu meteen ge-
beurt. Kaleb moest meer dan de helft van zijn leven wachten, maar God 
kwam Zijn belofte wél na – op Zijn tijd.
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In Jozua 2 ontmoeten we Rachab (haar naam betekent: ‘de onstuimige’). 
Ze woont in een huis op de muur van Jericho, en wordt door allen in Jericho 
afgewezen en veracht. Ze heeft geen man, maar ze moet toch leven. Haar 
huis dient daarom als herberg en zij biedt reizigers onderdak aan, maar tot 
afschuw van haar stadgenoten ook haar lichaam. Het volk Israël staat nu op 
het punt het land Kanaän in bezit te nemen. Jozua moet van God bij Jericho 
beginnen en stuurt daarom twee verkenners naar Jericho. Zij zoeken een 
slaapplaats en komen bij Rachab in de herberg.

De inwoners van de stad zien al snel in dat dit geen gewone reizigers zijn. 
Het zijn spionnen, de stad is in gevaar. ‘Lever deze mannen uit’, is het bevel 
van de koning. Rachab ziet en erkent echter dat deze mannen dienaars van 
de God van Israël zijn. Met gevaar voor haar leven verbergt ze de mannen 
en misleidt de dienaars van de koning. Zij kiest bewust voor de God van 
Israël, en neemt die dag afstand van haar vroegere leven. Zij zegt: ‘Ik weet 
dat de Heer u het land gegeven heeft, wanneer u terugkomt, spaar mij en 
mijn familie’. Ze krijgt de opdracht een rood koord uit het raam te hangen. 
De belofte van de HEER is, dat allen in haar huis dan gespaard zullen wor-
den, en in geloof doet zij wat haar gezegd wordt.

Vanaf dat moment leeft zij onder de Israëlieten. De God van Israël is nu ook 
haar God. Zij kreeg een zeer bijzondere plaats onder het volk. In Matteüs 
1:5, in het geslachtsregister van de Heer Jezus, zien we haar weer terug: 
‘Salmon verwekte Boaz (een voorvader van David) bij Rachab’. Zij, de eerst 
verachte vrouw, mocht een ‘moeder’ van de Heer Jezus zijn. In Hebreeën 
11:31 zien we haar naam onder de geloofshelden: ‘Door haar geloof ontving 
de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de on-
gehoorzame bewoners van haar stad omgekomen’. Jakobus prijst haar 
goede werken in hoofdstuk 2 vers 25 van zijn brief (de aanhaling in de kop 
hierboven). In Rachab zien we een diepgelovige vrouw, die volledig afstand 
nam van haar oude leven. Een groot voorbeeld voor allen die in hun leven 
de Heer willen volgen.

Ontmoeting met… 10. Rachab

Werd ook niet Rachab, de hoer, 
rechtvaardig verklaard, toen ze 
de verkenners ontving en langs
een andere weg liet vertrekken?
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In de buurt van de berg Karmel lag het landelijke plaatsje Sunem (wat bete-
kent: ‘dubbele rust’). Reizigers konden hier heerlijk uitrusten. Ook de pro-
feet Elisa kwam op zijn tochten vaak langs dit plaatsje. Hier woonde een 
voorname vrouw, die er bij hem op aandrong dat hij zou blijven eten. En 
elke keer als hij daar langs kwam, was hij welkom om te eten en te rusten. 
Zij wist dat Elisa een profeet was. Daarom zei zij tegen haar man: ‘Die 
Godsman … is beslist heilig. Laten wij op het dak een kamer voor hem ma-
ken’ (2 Koningen 4:10). Elisa maakte dankbaar gebruik van deze kamer. Hij 
wilde graag iets voor deze vrouw doen. Zij had het uit liefde voor de HEER

gedaan, niet om iets te ontvangen. Maar Gehazi, de knecht van Elisa, wist 
dat zij een groot verdriet had: zij had geen kinderen, en haar man was al 
oud. Dan mag Elisa, namens de HEER, tegen haar zeggen: ‘vandaag over 
een jaar zult u een zoon in uw armen houden’ (vers 16). Nee, antwoordde 
zij, spiegelt u me toch niets voor. Precies een jaar later brengt zij echter een 
zoon ter wereld. Het kind is een grote vreugde voor de ouders.

Maar dan slaat het noodlot toe. De jongen krijgt een zonnesteek en sterft 
op de schoot van zijn moeder. Haar houding getuigt van groot geloof. Ze is 
niet opstandig, ze schreeuwt niet, ze jammert niet, nee ze vertrouwt ook 
nu op de HEER. Hij heeft haar immers deze zoon gegeven. Ze brengt het 
kind naar de kamer van Elisa. Ze is ervan overtuigd dat hij hier kan helpen. 
Zelfs haar man vertelt ze niets, ze stelt hem zelfs gerust. Ze regelt niets 
voor een begrafenis, die gewoonlijk nog diezelfde dag zou plaatsvinden. 
Zonder aarzelen gaat ze zo snel mogelijk naar Elisa. Pas hier uit zij haar ver-
driet. Heb ik u soms om een zoon gevraagd (vers 28)? Elisa gaat met haar 
mee, strekt zich uit over de jongen, bidt en smeekt de HEER om dit kind het 
leven terug te geven. In plaats van een begrafenis is er nu een opstanding. 
Deze vrouw, waarvan wij de naam niet eens weten, laat zien dat we op de 
HEER mogen vertrouwen, al is het verdriet ook nog zo groot.

11. De vrouw uit Sunem

Wees maar gerust

Ontmoeting met...
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Na de dood van Jozua ging Israël afgoden (de ‘Baäls’) dienen. Jozua had 
hen in zijn afscheid heel ernstig gewaarschuwd: ‘Wanneer u de HEER verlaat 
en andere goden gaat dienen, zal hij zich tegen u keren. Dan zal hij u niet 
langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen’ (Jozua 
23:16). Maar in de tijd van de Richters gebeurt het toch. Als straf komt er 
een zware hongersnood. Een man trekt daarom met zijn vrouw en hun 
twee zonen weg uit Betlehem in Juda. Het zijn Elimelek en Naomi, die naar 
Moab vluchten om daar als vreemdelingen te verblijven. Elimelek sterft 
daar, zodat Naomi achter blijft met haar twee zonen. Die trouwen met de 
Moabitische vrouwen Orpa en Ruth. Maar na tien jaar sterven ook haar zo-
nen, en Naomi blijft achter met haar schoondochters. 

Omdat zij heeft gehoord dat de problemen in Juda voorbij zijn, wil Naomi 
teruggaan naar haar eigen land. Hoewel zij weet dat het daar moeilijk zal 
zijn als weduwe te leven, zegt ze tegen haar schoondochters dat zij in 
Moab moeten blijven, bij hun familie en hun goden. Orpa kiest inderdaad 
voor haar volk en familie, en blijft in Moab. Ruth wil echter met Naomi naar 
Israël. Als Naomi aandringt laat Ruth een groot geloof en trouw aan de 
HEER zien. Zij heeft door haar huwelijk de God van Israël leren kennen, en 
wil niet bij de afgoden van Moab blijven, maar alles achter zich laten. Heel 
anders dan velen van het volk Israël, want die waren juist de afgoden gaan 
dienen. ‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god’, zegt 
Naomi, ‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth antwoordt: ‘Vraag me toch niet 
langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, 
waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 
Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is 
mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ (Ruth 1:16 en 17). Lief-
devol en onderdanig wil ze haar hele leven voor haar schoonmoeder blijven 
zorgen.

Arm, zonder mannen, zonder toekomst, komen ze in Betlehem aan. Ruth 
als vreemdelinge, maar dicht bij de HEER. Wanneer de gersteoogst wordt 
binnengehaald, gaat ze zonder aarzelen vol ijver koren rapen op een veld 
waar gemaaid wordt. Ze maakt gebruik van het recht van de armen, om op 
te rapen wat de maaiers laten liggen. Haar goede gedrag valt Boaz (de ei-
genaar van het veld, en de zoon van Rachab – zie Ontmoeting met 10 van 
dit Deel), en ook de maaiers, op: ‘ze is hier nu al de hele dag, vanaf de vroe-

Ontmoeting met ...
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ge ochtend – ze heeft maar even gezeten’ (2:7). Boaz spreekt Ruth liefdevol 
aan met ‘dochter’: ‘Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een ande-
re akker gaan om aren te lezen; ga hier niet weg maar blijf dicht bij de vrou-
wen die voor mij werken’ (vers 8). En dan laat Ruth opnieuw zien wat nede-
righeid is: ze knielt, buigt diep en zegt: ‘Waaraan heb ik het te danken dat u 
zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben?’ (vers 10). 
Dan spreekt Boaz woorden die Ruth moed en troost geven: ‘Meer dan eens 
is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de 
dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verla-
ten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de 
HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder 
Wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht’ (verzen 11 en 12). Vol dank-
baarheid antwoordt ze: ‘Ik dank u, heer, want u hebt zich mijn lot aange-
trokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst 
ben’ (vers 13).

Naomi is dankbaar en blij, vooral ook omdat Boaz familie van haar is. Zij 
ziet hierin de hand van God, en bedenkt een plan om Ruth met Boaz te la-
ten trouwen. En Ruth doet vervolgens precies wat haar schoonmoeder 
zegt. In alle nederigheid aanvaardt zij dit plan, zonder ook maar een woord 
van protest: ‘Ik zal doen wat u mij zegt’ (3:5). Het verhaal eindigt ermee dat 
Ruth en Boaz trouwen en een zoon krijgen. Deze zoon, Obed, is de groot-
vader geworden van David van wie de Heer Jezus afstamt. Ruth had karak-
tereigenschappen die belangrijk zijn in een leven met God, en juist daarom 
was zij zo geschikt om een voorouder van Jezus te zijn. 

In Maria, de moeder van Jezus, zien we dezelfde karaktereigenschappen. 
Wanneer zij hoort dat zij de moeder van de Messias, de Verlosser, mag zijn, 
antwoordt zij: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd’ (Lucas 1:38). Maar in het geslachtsregister van de Heer Jezus zien 
we ook die twee andere vrouwen, die zo dicht bij haar staan: Rachab en 
Ruth, vreemdelingen voor de Israëlieten maar aanvaard door God. Niet 
afkomst blijkt belangrijk te zijn, maar de goede gezindheid. ‘U ziet dus dat 
zij die geloven, kinderen van Abraham zijn’ schreef Paulus (Galaten 3:7). 

Wanneer wij, net als Ruth, trouw beloven en trouw blijven aan God, Hem 
nederig dienen, en alles wat ons aan deze wereld bindt achter ons laten, 
dan zullen ook wij kinderen van God genoemd worden.

12. Ruth
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God noemde Job: ‘Mijn dienaar’ van wie Hij getuigde: ‘Zoals hij is er nie-
mand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor 
God en mijdt het kwaad’ (Job 1:8). Wat een bijzonder liefdevolle woorden 
uit de mond van God Zelf. Van geen enkel ander mens werd dit ooit ge-
zegd, behalve later uiteraard van Gods Zoon, Jezus van Nazaret. Wie was 
deze bijzondere man?

In het boek Job lezen we in de inleiding heel kort over zijn leven en omstan-
digheden. Hij woonde in het land Us. Waar dit zich bevond is niet aangege-
ven, maar velen menen uit diverse aanwijzingen in het boek af te mogen 
leiden dat het een gebied was in Edom, ten zuidoosten van de Dode Zee. 
Eén van de vrienden van Job, Elifaz, kwam uit Teman, dat zeker in het ge-
bied van Esau lag. Er is ook geen historisch verband te vinden in het boek, 
zodat niet duidelijk is in welke tijd Job leefde. Maar mogelijk is de door Da-
vid geschreven Psalm 38 ingegeven door Jobs woorden, en kan het boek 
daarom vóór de Psalmen van David worden geplaatst. Ook van zijn afstam-
ming is niets bekend, maar het is aannemelijk dat hij een Semiet was. Zelfs 
de betekenis van zijn naam is niet duidelijk, waarschijnlijk ‘Waar is mijn 
God’. Het ontbreken van al deze informatie gaat alle aandacht uit naar Job 
en zijn ervaringen. Wat weten we dan wel van hem?

We lezen dat hij een rijke, zeer Godvrezende man was, die alles deed om 
zijn medemensen te helpen. Hij wordt in het eerste hoofdstuk beschreven 
als een zorgzame, maar ook zeer bezorgde vader. Vooral bezorgd dat zijn 
kinderen zullen afdwalen van God. Daarom bad hij en bracht offers voor 
hen. In 29:12-16 staat: ‘Voor de behoeftige was hij een vader, voor de we-
zen en vreemdelingen zorgde hij’. Zijn rijkdom hield hij dus niet voor zich-
zelf. Maar altijd zijn er mensen die jaloers zijn, en er wat achter zoeken: 
‘geen wonder dat hij God liefheeft, hij is zo gezegend!’ Die jaloezie brengt 
een engel (hier satan, tegenstander in het gerechtshof, genoemd) over aan 
God. De schrijver laat dan een prachtig beeld van Gods handelen zien. Op 
voor mensen begrijpelijke wijze wordt een overleg tussen God en Zijn die-
naren in de hemel zichtbaar gemaakt. Eén van de engelen, die hier als het 
ware na een zwerftocht over de aarde, de woorden van de tegenstanders 
van Job overbrengt, mag de beproeving beginnen. Die beproeving is niet 
nodig voor God – Hij weet immers hoe Job is – en ook niet voor de engelen. 
Nee, het is voor Job zelf en de mensen om hem heen. Job moet leren en 
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laten zien dat hij kan zeggen, zoals Paulus schrijft: ‘Ik weet wat het is om 
gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles 
aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben 
tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:12,13). De 
mensen om hem heen moeten leren, dat God rechtvaardig is en alles be-
stuurt zoals Hij wil.

Plotseling, als God Job er rijp voor vindt, verliest hij alles: kinderen, bezit en 
gezondheid. Niemand van alle mensen die hij geholpen heeft, staat nu 
voor hèm klaar. Nee, zijn onheil wordt gezien als straf van God op een ver-
borgen zonde. Hij wordt tot spot voor de goddelozen (12:4 en 5). Zijn ken-
nissen vermijden hem, zelfs zijn vrienden laten in hun toespraken zien dat 
zij hem als schuldig beschouwen (29:2-29). Berooid en helemaal alleen in 
de wereld, ziek, met een huid vol vieze zweren, gaat hij vertwijfeld zitten 
op een afvalhoop. Voor zijn vrouw is het verdriet te groot; ze raakt verbit-
terd, al haar kinderen zijn omgekomen, al haar rijkdom is weg. Haar dood-
zieke man kan ze niet begrijpen. Hoe kan hij God nog liefhebben? ‘Waarom 
blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf’ (2:9). Ze ergert zich aan 
zijn gedrag. Maar Job antwoordt: ‘Je woorden zijn de woorden van een 
dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade 
niet aanvaarden?’ De zwaarste beproevingen komen vaak uit de directe 
omgeving, van degenen die je liefhebt. Maar Job blijft God trouw, al be-
grijpt hij dit onheil niet: ‘Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen 
onvertogen woord’ (2:9 en 10). Het ergste voor hem is niet het oordeel van 
zijn vrouw, de mensen om hem heen of de beschuldigingen van zijn vrien-
den, maar dat zijn God Zich als een vijand tegen hem heeft gekeerd. Job 
weet niet dat hij op de proef wordt gesteld. De vraag van satan: ‘Zou Job 
werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem 
immers?’ (1:9), krijgt een prachtig en beslissend antwoord. De echtheid van 
Jobs liefde voor God wordt hem zelf duidelijk, en hij komt uit zijn beproe-
ving met een dieper gevoel van vertrouwen op zijn Schepper.

Job heeft als vanzelfsprekend aangenomen dat God hem zal zegenen, als 
hij in alles Zijn wil probeert te doen. Maar in de ellende ziet hij zichzelf, net 
zoals zijn vrienden en familie, als het voorwerp van Gods ‘toorn’. Hij weet 
dat zijn geweten rein is: ‘Heb ik gezondigd? Heb ik U iets misdaan, bespie-
der van de mens? Waarom hebt U mij tot mikpunt gekozen? ... Waarom 
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negeert U mijn misstappen niet?’ (7:20,21). Radeloos van pijn en door de 
beschuldigingen van zijn medemensen ontkent hij voor een ogenblik dat er 
een God van recht is: ‘Hij maakt geen onderscheid, en daarom zeg ik: On-
schuldige of goddeloze, beiden vernietigt Hij’ (9:22). Zo’n stemming duurt 
bij hem echter nooit lang; altijd keert hij weer terug naar zijn God.

Job weet dat hij aan zijn ziekte kan sterven. Voor hem eindigt dan alle 
hoop. Een omgehakte boom loopt weer uit, maar als een mens sterft staat 
hij niet meer op. En toch kan hij niet geloven dat God hem voorgoed zal 
verwerpen. Met de gedachte aan de dood, komt het verlangen op dat God 
hem even in het dodenrijk (graf) zal verbergen, totdat Zijn boosheid voorbij 
is en hij weer in vrede met Hem zal mogen leven: ‘O, geef mij een schuil-
plaats in het dodenrijk (graf) en verberg me daar totdat Uw woede is ge-
luwd, stel een tijd vast en kijk dan weer naar mij om’ (14:13). Zijn hoop ligt 
in de liefde van zijn God.

In zijn verlatenheid smeekt hij zijn vrienden om ontferming, maar zij blijven 
hem beschuldigen: ‘Heb medelijden, vrienden, heb medelijden met mij, 
want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, 
zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren?’ (19:21,22). In 
zijn wanhoop wil hij zijn ervaringen op laten schrijven voor latere genera-
ties (verzen 23 en 24): ‘O, mochten mijn woorden worden opgeschreven ... 
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!’. Maar geen mens kan hem helpen, en 
eindelijk keert hij zich tot zijn enige Redder en Trooster. Uit de uitzichtloos-
heid van zijn toestand en zijn geloof in Gods trouw wordt de zekerheid van 
een opstanding geboren. Ook al zal hij sterven, op een dag zal hij God zien: 
‘Ik weet: mijn Redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. 
Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aan-
schouwen … ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn bin-
nenste smacht van verlangen (verzen 25-27).

Job is door zijn lijden tot een diepere liefde voor en vertrouwen op God ge-
komen. Maar hij komt pas tot werkelijke bekering nadat God hem ernstig 
toespreekt en hem uitdaagt: ‘Wie is het die Mijn besluit bedekt onder 
woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je; Ik zal je ondervragen, zeg 
Mij wat je weet’ (38:2,3). Job doet alsof hij een god is, en de enige God tot 
verantwoording kan roepen. Maar wie is hij en wat weet hij eigenlijk? Wat 
voor recht heeft hij om God ter verantwoording te roepen? Waar was hij 
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toen de aarde geschapen werd? In de beschrijving van de wonderen van 
Zijn schepping laat God niet alleen Zijn almacht zien, maar ook Zijn liefde 
en trouw in al Zijn werken. Nergens vinden wij Gods medeleven met Zijn 
schepping zo duidelijk beschreven, als hier en in de woorden van de Heer 
Jezus: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vul-
len geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze 
voedt’ (Matteüs 6:26).

Job voelt zich daarna heel klein: ‘Daarom beken ik dat ik onverstandig ge-
sproken heb, hetgeen mij te hoog is en ik niet versta’ (42:3). Hij doet vol 
schaamte boete: ‘Daarom beschuldig ik mij, en doe boete in stof en 
as’ (vers  6). In de volgende verzen zien we dat God hem weer liefdevol 
‘Mijn dienaar’ noemt. Maar zijn vrienden, die hem niet steunden, hebben 
nu juist de steun van Job hard nodig. Tegen Elifaz zegt God: ‘Ik ben in woe-
de ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over Mij 
hebben gesproken, zoals Mijn dienaar Job’ (vers 7). Job moet voor zijn 
vrienden bidden, en daarna zegent God hem: ‘Nadat Job voor zijn vrienden 
had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en Hij gaf hem het 
dubbele van wat hij eerder bezat’ (42:10).

In Ezechiël wordt Job, samen met Noach en Daniël, voorgesteld als toon-
beeld van rechtvaardigheid. Drie voorbeelden van mensen die volhard heb-
ben, terwijl ze de dood in de ogen keken, en op bijzondere manier gered 
werden: Noach uit de zondvloed, Daniël uit de muil van leeuwen, Job van 
zijn dodelijke ziekte. In het Nieuwe Testament komen we Job nog één keer 
tegen. Jakobus toont hem als voorbeeld van standvastigheid. ‘Degenen die 
standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, 
en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en 
barmhartig’ (Jakobus 5:11).
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Toen het einde van de tijd van de Richteren naderde leefde er in Rama, op 
het bergland van Efraïm, een man die Elkana heette (wat betekent: G0d 
schept). Volgens de geslachtsregisters in 1 Kronieken 6 was hij een Leviet. 
Hij ging één keer per jaar naar Silo – waar de ark toen was – om te offeren. 
Elkana had twee vrouwen: Hanna (wat betekent: genade) en Peninna 
(parel). Hanna was onvruchtbaar terwijl Penina kinderen had. Maar Elkana 
had Hanna meer lief dan Peninna. Peninna treiterde Hanna, en snapte niet 
dat Elkana haar niet meer liefhad dan Hanna. Net als bij Sara en Hagar, en 
Rachel en Lea was er onmin tussen de twee vrouwen van één man. Hanna 
was de echte parel: zij leed onder de kinderloosheid en het getreiter, maar 
vertrouwde op de HEER en nam nooit wraak. Elkana begreep haar verdriet 
niet – hij verweet haar toch niets en was goed voor haar. Toen ze weer naar 
Silo gingen om te offeren, en samen de maaltijd mochten vieren, verdeelde 
hij het vlees onder zijn gezin, maar gaf Hanna het lekkerste stuk. Zo liet hij 
zien dat hij haar verkoos. Peninna treiterde in haar jaloersheid Hanna weer, 
en wilde haar boos maken. Hanna huilde en kon niet meer eten van ver-
driet. Elkana snapte er niets van en zei: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom 
eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 
tien zonen?’ (1 Sam 1:8). Zij werd niet boos, schold niet en treiterde Penin-
na niet.

Na de maaltijd ging zij vol verdriet het tempelgebouw binnen. Ze zocht 
troost en hulp bij de HEER en stortte haar hart voor Hem uit in een stil ge-
bed. Ze deed de HEER ook een belofte: als zij een zoon zou krijgen, zou ze 
hem aan Hem wijden. Ze vroeg geen kind voor zichzelf; ze had het geeste-
lijk verval in Israël gezien, en wilde zo graag dat het volk het juiste onder-
wijs zou krijgen. O, als zij toch de moeder mocht zijn van zo’n verlosser! 
Het ging haar niet om haar kinderloosheid alleen, maar ook om haar volk 
weer Gods kinderen te laten zijn. Heel opvallend begon zij met de woorden 
‘HEER van de hemelse machten’. Tot Samuel 1 komen ze niet in de Bijbel 
voor, en zij was dus de eerste die ze gebruikte. Zij erkende de HEER als 
Heerser over alles, in Zijn grootheid en majesteit. Eli, de hogepriester, zag 
dat haar mond bewoog, maar hij hoorde niets. Al snel had hij zijn oordeel 
klaar: deze vrouw was dronken. Boos ging hij naar haar toe en sprak haar 
bestraffend toe. Ook hij begreep haar niet. Maar Hanna bleef nederig en 
zei rustig: ‘U vergist u, heer … Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. 

Ontmoeting met ...
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Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de 
HEER’ (vs. 15). Eli zag dat hij haar verkeerd beoordeeld had, en zei dat ze 
zou ontvangen wat ze van de HEER gebeden had. Hij wist niet wat Hanna 
gevraagd had, maar mocht profeteren dat God haar wens zou vervullen.

Hanna ging blij terug; haar droefheid was verdwenen, in vertrouwen op 
God. Elkana en Peninna zullen verbaasd geweest zijn. Ze was heel be-
droefd weggegaan en kwam blij terug. Al snel werd Hanna zwanger en 
kreeg een zoon, die zij de naam Samuel (wat betekent: van de HEER gebe-
den) gaf. Ze ging een paar jaar niet mee om te offeren, pas als de jongen 
van de borst af was wilde ze weer mee naar Betel om hem bij Eli te laten. 
Elkana vond het goed wat ze deed (vers 23). Toen Samuel de borst niet 
meer nodig had, hij was toen een jaar of drie, ging zij weer mee. Ze bracht 
hem meteen naar Eli, en herinnerde hem aan wat drie jaar eerder was ge-
beurd (verzen 26-28). Ze was zo blij en zong een prachtig lied (hoofdstuk 
2). De eerst keer toen ze bad, deed ze het in stilte, nu deed ze het luid jube-
lend. Ze mocht haar zoon hier laten om het volk in Gods wegen te leren 
gaan. Het lied heeft maar tien verzen, maar daarin staat heel Gods heils-
plan. Alleen het eerste vers gaat over Hanna zelf. Een vers vol blijdschap en 
dankbaarheid. God heeft haar verhoogd door de schande van onvrucht-
baarheid weg te nemen, en haar kracht gegeven een zoon te ontvangen. 
Nu wordt zij niet meer gesmaad en veracht. Verder zong ze over de groot-
heid van de HEER. Heel opvallend is dat zij over de opstanding sprak: ‘De 
HEER doet sterven en doet leven, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet 
daaruit opkomen’ (vs. 6 combinatie NBV en HSV). Vers 10 spreekt over de 
Messias: ‘De HEER ... Geeft macht aan de Koning die Hij kiest en verhoogt 
het aanzien van Zijn Gezalfde’. Ze profeteerde zo over de verre toekomst.

Maria is later verdergegaan met dit lied. Zij mocht de moeder worden van 
de Messias. Hij is de ware Verlosser van de zonde en de dood! Hanna mocht 
de moeder worden van de verlosser van de afval in Israël. Beide liederen 
hebben veel overeenkomsten en zijn zeer de moeite waard om naast elkaar 
te lezen. 

14. Hanna en Elkana
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De geboorte van Samuël was een verhoring van de gebeden van zijn moe-
der Hanna. Ze leefde in een tijd waarin het volk en de priesters waren afge-
dwaald van de HEER. Het boek Richteren eindigt met de woorden: ‘Ieder 
deed wat goed was in eigen ogen’. Hanna was onvruchtbaar, en had een 
gelofte voor God afgelegd: ‘Denk aan mij, Uw dienares, vergeet mij niet. 
Schenk mij een zoon, dan schenk ik Hem voor zijn hele leven aan de 
HEER’ (1 Samuël 1:11). Zij verlangde niet zomaar naar een zoon, maar naar 
een zoon die zijn leven zou wijden aan de HEER. De eerste jaren zorgde 
Hanna zelf voor haar kind; daarna bracht zij hem met vreugde naar het huis 
van God in Silo, met de woorden: ‘Om deze zoon heb ik gebeden, en de 
HEER heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn 
beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn’ (vers 28). Van de 
kleine Samüel lezen we alleen dat hij toen samen met zijn moeder knielde. 
Hanna zong een prachtige lofzang. Daarna stelde zij haar zoon onder toe-
zicht van de hogepriester Eli. Dit toezicht hield ook onderwijzen in. Zo 
kreeg Samuël van jongs af aan onderwijs in de Wet, leerde hij lezen en 
schrijven.

Eli had twee volwassen zonen, die priesters waren, zij het helaas heel slech-
te. Dat maakte de verantwoordelijkheid van Eli voor de jonge Samuël nog 
groter. Het was met zijn zonen zo erg, dat de mensen het offer voor de 
HEER zelfs gingen minachten. Eli waarschuwde zijn zonen nogal slapjes, en 
zij luisterden niet. Een groot contrast met de jonge Samuël: ‘Maar de zonen 
weigerden naar hun vader te luisteren; de HEER had namelijk besloten hen 
te doden. Intussen groeide Samuël verder op. Hij was zeer geliefd, zowel bij 
de HEER als bij de mensen’ (1 Samuël 2:26). Het leek alsof de HEER zich in 
die tijd uit Israël teruggetrokken had. Er kwamen geen woorden van de 
HEER, en visioenen had bijna niemand. Op een dag kwam er een woord van 
de HEER tot Eli. Een Godsman beschuldigde hem van zware overtredingen, 
en bracht hem slecht nieuws. Op een nacht hoorde Samuël, een jonge man 
geworden, zijn naam roepen. Hij wist niet dat het de HEER was. Snel ging 
hij naar Eli; die was oud en had hem vast nodig. Eli, wat traag van begrip, 
had niet direct door dat de HEER Samuël riep. Pas bij de derde roep bedacht 
hij dat de HEER Samuël riep, en hij vertelde wat Samuël moest doen. Toen 
Samuël de stem weer hoorde antwoordde hij heel nederig en bereidwillig: 
‘Spreek HEER, uw dienaar luistert’. Maar wat de HEER sprak was hard: een 
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15. Samuël

profetie van onheil over Eli, zijn zonen en hun nakomelingen. Samuël zag er 
tegenop hiermee naar Eli te gaan. Maar die reageerde heel lauw: geen 
schok, berouw, of smeking, maar alleen gelatenheid: ‘Hij is de HEER. Laat 
Hij doen wat Hij het beste vindt’ ( 1 Samuël 3:18). Eli begreep dat het vonnis 
vast besloten was en dat Samuël door de HEER in zijn plaats en die van zijn 
zonen gekozen was om Zijn profeet en rechter over Israël te zijn.

Doordat Samuël zo dicht bij de HEER leefde, was zijn invloed op het volk 
groot. ‘Samuël groeide op. De HEER stond hem bij en bracht alles in vervul-
ling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot 
Berseba, tot de erkenning dat Samuël door de HEER als profeet was aange-
wezen. In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte Zich 
daar aan Samuël bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël 
luisterde naar Samuëls woorden’ (verzen 19-21). Na de dood van Eli en zijn 
zonen sprak Samuël recht over het volk; hij bad voor hen en gaf hen goede 
richtlijnen. Hij deed zo wat Eli had moeten doen.

De Filistijnen bleven Israël binnenvallen. Toen het volk hierover begon te 
klagen, sprak Samuël: ‘Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de 
HEER, doe dan de vreemde goden zoals Astarte weg en richt u met heel uw 
hart naar de HEER. Dien Hem alleen, dan zal Hij u bevrijden uit de greep van 
de Filistijnen. Laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de 
HEER bidden’ (7:3,4). Het volk gehoorzaamde en erkende hun zonden. Zo 
onderwees Samuël het volk in de wegen van HEER. Toen de Filistijnen weer 
het land binnen vielen, werden de Israëlieten bang, en evenals bij Mozes 
durfde het volk niet zelf tot de HEER te spreken. ‘Ze zeiden tegen Samuël: 
Laat ons niet in de steek en roep voor ons de HEER, onze God, te hulp, op-
dat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen’ (vers 8). Op zijn smeking ver-
loste de HEER het volk, en gaf het volk rust zolang Samuël leefde.

De tijd van Samuël was een keerpunt in de geschiedenis van het volk Israël. 
Hij was de laatste rechter of richter, en na hem brak de tijd van de koningen 
aan. Samuël heeft de eerste twee koningen, Saul en David mogen zalven.

Samuël bleef zijn hele leven de HEER als rechter dienen. Ieder jaar reisde hij 
het land door, om recht te spreken en het volk Gods richtlijnen te geven. 
Eenmaal oud geworden, stelde hij zijn zonen aan als rechters in Berseba, in 
het zuiden. Zo hoefde hij niet zelf meer het hele land door.
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Het Hebreeuwse woord voor rechter/richter heeft verschillende betekenis-
sen. We denken meestal aan de bij name genoemde richters in het boek 
Richteren. Zij werden door God aangesteld, om over het volk recht te spre-
ken en hen met Zijn hulp te verlossen van hun vijanden. Maar met hetzelf-
de woord kan ook een niet door God aangestelde ‘rechter’ worden be-
doeld. En hierom gaat het bij de zonen van Samuël. Van hen lezen we niet 
over gebeden tot God, of vijanden die zij versloegen, maar vooral over wat 
zij misdeden in hun 'rechterlijke' functie. Zij bleken, buiten het gezichtsveld 
van hun vader gekomen, helaas niet eerlijk te zijn: ‘ze waren op eigen voor-
deel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht’ (1 Samuël 
8:3). Samuël had hen de prachtige namen Joël (JHWH is God) en Abia
(JHWH is Vader) gegeven, die zij niet waard bleken. In plaats van een hulp 
waren zij een last.

Het volk kwam het eigenlijk wel goed uit. De oudsten verzochten Samuël 
met zorgvuldig gekozen woorden: ‘U bent oud geworden, en uw zonen vol-
gen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, 
zoals alle andere volken er een hebben’ (1 Samuël 8:5). De dreigende inval 
van de Amorieten, onder aanvoering van hun koning Nahas, had hen bang 
gemaakt. Daarom wilden zij ook graag zelf zo’n sterke koning, die hen zou 
voorgaan in de strijd (1 Samuël 13:12). Samuël doorzag de werkelijke be-
doeling: het volk verwierp God als hun Koning, vertrouwde niet op Diens 
verlossende kracht. Dit was een grote schok voor hem, en hij bad tot God, 
Die hem antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat 
ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist Mij als hun Koning 
(vers 7). Samuël moest hen waarschuwen hoe veeleisend koningen zijn. 
Maar het volk bleef bij zijn besluit: ‘Nee, we willen een koning en anders 
niet! Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een 
koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons 
voorgaat in de strijd’ (vers 20).

Op aanwijzing van God zalfde Samuël de eerste koning van Israël: Saul, een 
forse, knappe man; precies zoals het volk zich een koning voorstelde. Saul 
leek in het begin een goede koning. Hij toonde daadkracht en na de over-
winning op koning Nahas gaf Hij God de eer: ‘Vandaag is de HEER Israël te 
hulp gekomen’ (1 Samuël 11:13). Voor Samuël een goed moment om het 
volk duidelijk te maken, dat hun koning veeleisend zou zijn. In tegenstelling 
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daarmee had Samuël nooit iets voor zichzelf geëist. Hij vroeg hun wiens 
rund of ezel hij afgenomen had – dat zou afpersing, of eigenlijk diefstal, zijn 
geweest – wie hij verdrukt of verongelijkt had – dan zou hij zijn naaste on-
rechtvaardig hebben behandeld, en misbruik gemaakt van zijn positie – van 
wie hij een geschenk had aangenomen, en vervolgens in de rechtspraak 
niet eerlijk was geweest – dan zou hij corrupt zijn geweest. Op alles ant-
woordde het volk ontkennend. Samuël riep God als getuige aan, dat ze bij 
hem niets verkeerds hadden gevonden. En het volk zei: ‘zo is het’ (1 Samuël 
12:5).

Koning Saul verliet al snel de goede weg. Hij bracht zelf een offer terwijl hij 
had moeten wachten op Samuël, en kreeg te horen: ‘Waarom hebt u zich 
niet gehouden aan het gebod dat de HEER, uw God, u heeft opgelegd? Dan 
had de HEER uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu 
zal uw koningschap niet standhouden’ (1 Samuël 13:13). Daarna maakte hij 
het nog erger: hij moest de Amalekieten volledig verslaan, maar liet veel 
vee leven om daarmee de HEER offers te brengen. Hij vond zelf dat hij het 
goed gedaan had, maar Samuël zei: ‘Schept de HEER meer behagen in 
offers dan in gehoorzamen? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers … U 
hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt Hij u als ko-
ning!’ (1 Samuël 15:22,23).

Samuël had verdriet om Saul. De HEER vroeg hem: ‘Hoe lang blijf je nog 
treuren om Saul, die Ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je 
hoorn met olie en ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want één van zijn zo-
nen heb Ik als koning uitgekozen’ (1 Samuël 16:1). De oudste leek Samuël 
direct al de juiste man, maar hij kreeg te horen: ‘Ga niet af op zijn voorko-
men en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat 
de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het 
hart’ (verzen 6 en 7). David, de jongste zoon, was de uitverkorene, hem 
mocht Samuël tot koning zalven. Het was zijn laatst bekende daad als rich-
ter.
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Bij Jonatan (zijn naam betekent ‘God heeft gegeven’), de oudste zoon van 
koning Saul, was er geen sprake van jaloezie of eigenbelang. In alle opzich-
ten was hij het tegenovergestelde van zijn vader. Beiden merkten dat God 
met David was, en hem had aangewezen om in de plaats van Saul koning 
te zijn over Israël. Saul verzette zich zoveel hij kon tegen dit plan van God. 
Hij probeerde David te doden, en zo zijn eigen troon veilig te stellen. Jona-
tan was nederig, en zag in dat Gods keus de juiste was. Zijn verlossings-
werk zou via David lopen. Jonatan deed bewust afstand van de troon. Niet 
omdat hij laf was, want hij toonde duidelijk dat hij een zeer dapper man 
was, vol vertrouwen op God. Met alleen zijn wapendrager bij zich overviel 
hij op een dag ‘de onoverwinbaar geachte strijdmacht van de Filistijnen’, 
want, zei hij: ‘Hij [God] kan immers evengoed met weinigen voor een over-
winning zorgen als met velen’ (1 Samuël 14:6).

Jonatan was op een zeer bijzondere manier innig bevriend met David. Het 
was een liefde gebaseerd op hun beider liefde voor God. Hierdoor kwam 
Jonatan in conflict met zijn vader Saul. Het was kiezen: voor David óf voor 
zijn vader; maar dat was in feite kiezen vóór of tegen de keus van God, dus 
voor gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan Hem. Jonatan gaf David 
zijn mantel en zijn zwaard, en gaf daarmee aan: het koningschap komt jou 
toe: ‘Moge de HEER je bijstaan zoals Hij eerst mijn vader Saul bijstond. Be-
loof me dat je mijn nakomelingen steeds goed gezind zult zijn, zelfs wan-
neer de HEER al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt’ (1 
Samuël 20:14,15). Jonatan bleef zijn vader trouw, want evenals David zag 
hij zijn vader Saul als de gezalfde van de HEER. Hij sloot zich niet aan bij de 
troepen van David. Hij stierf met zijn vader in de strijd tegen de Filistijnen. 
Saul hield vast aan zijn eigen macht en verloor alles, ook de liefde van de 
HEER. Jonatan gaf zijn koningschap op, en ontving de trouw en liefde van 
de HEER. Nu wacht hij in het stof op de opstanding.

Zo is Jonatan een groot voorbeeld van een diep gelovig man, bereid om uit 
liefde voor de HEER alles wat dit leven te bieden heeft op te geven.

16. Jonatan

Het verdriet verstikt me, Jonatan,
je was mijn broeder en mijn beste

vriend. Jouw liefde was mij dierbaar,
meer dan die van vrouwen.

Ontmoeting met...
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In 1 Samuël 25 ontmoeten we Abigaïl (haar naam betekent ‘vreugde van de 
vader’). Zij was de vrouw van Nabal (‘dwaas’), een harde, ruwe en geweten-
loze man. Abigaïl daarentegen was een zeer verstandige en God vrezende 
vrouw. Nabal had David diep beledigd. David en zijn mannen hadden de 
kudden van Nabal  lange tijd beschermd. Op het schaapscheerdersfeest 
verwachtte David daarom ook een deel van het feestmaal voor zijn man-
nen. Maar Nabal hoonde: ‘Wie is David, er lopen tegenwoordig zoveel sla-
ven weg’. David was diep beledigd, en stond op het punt wraak te nemen. 

Wanneer Abigaïl dan hoort van de lompheid van haar man, zien we haar 
ware karakter. Ze raakt niet in paniek, maar gaat direct over tot handelen. 
Ze stuurt knechten met voedsel naar David, en zelf volgt ze wat later. Ze 
overdenkt wat ze zal zeggen en ze zal zeker gebeden hebben. 

In een bergkloof ontmoet ze David, met zijn mannen, de zwaarden om-
gord, op weg om groot onheil over haar huis te brengen. En tegenover hem 
staat zij, een vrouw alleen, vertrouwend op God. Wat een contrast... Zij 
springt van haar ezel en knielt voor David neer. Haar spreken getuigt van 
nederigheid, maar ook van openheid, moed en inzicht: ‘Mij treft alle schuld 
mijn heer, let niet op Nabal, hij is een dwaas, had ik uw boden maar te 
woord gestaan’ (1 Samuël 25:23). Zij voelt zich geheel verantwoordelijk, de 
leiding van het huis ligt bij haar. Ze gaat verder en geeft God de eer: ‘De 
HEER heeft u weerhouden om bloedschuld op u te laden. De HEER zal voor 
mijn heer zeker een bestendig huis bouwen omdat mijn heer de oorlogen 
van de HEER voert en er geen kwaad bij u gevonden wordt, uw leven 
lang’ (verzen 26 en 28 NBG’51). Hier zien we haar diepe inzicht en vertou-
wen in Gods plan: ‘De HEER zal u een huis bouwen’ – het begin van de ko-
ninklijke lijn. Ze gaat verder: ‘De HEER zal u tot vorst over Israël stel-
len’ (vers 30). David is diep onder de indruk: ‘Ik dank de HEER dat Hij u ge-
stuurd heeft en mij heeft weerhouden van een grote dwaasheid’ (vers 33).

Abigaïl vertrouwde volledig op de HEER. Zo is zij een groot voorbeeld voor 
allen die de Hem willen dienen.

Ik dank u 
voor uw verstandig optreden, 
waarmee u hebt voorkomen

dat ik het recht in eigen hand nam

Ontmoeting met... 17. Abigaïl
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In 1 Samuël 16 begint de geschiedenis van David. God koos hem tot koning 
over Israël. Toen God Saul verwierp, zei Samuël tot hem: ‘De HEER zal een 
man naar Zijn hart zoeken‘ (1 Samuël 13:14) – iemand ‘die geheel naar Mijn 
wil zal handelen’ (Handelingen 13:22). God gaf Samuël de opdracht deze 
nieuwe koning te zalven: ‘Ga voor Mij naar Isaï in Betlehem, want een van 
zijn zonen heb Ik als koning uitgekozen’ (1 Samuël 16:1). Isaï was uit de 
stam Juda, de koningsstam (Genesis 49:10). Zeven zonen van Isaï kwamen 
één voor één bij Samuel, maar David was daar niet bij. Voor zijn vader en 
broers was hij nog te jong om bij ‘de grote mensen’ te zitten, nu er zulk be-
langrijk bezoek was – hij kon wel op de schapen passen. Maar juist hem had 
God gekozen: ‘Zijn keuze viel op David, Zijn dienaar, Hij riep hem weg bij 
de schapen’ (Psalm 78:70). Op de vraag van de verbaasde Samuël aan Isaï, 
nadat God geen van diens zeven zonen had aangewezen, of hij niet nog 
een zoon had, antwoordde Isaï dat de jongste bij de schapen was. Hij 
noemde niet eens zijn naam. Toen hij was opgehaald werd David te mid-
den van zijn broers, tot koning gezalfd. ‘Van toen af aan was David door-
drongen van de Geest van de HEER’ (1 Samuël 16:13). Hoewel hij later grote 
fouten maakte, bleef hij – anders dan Saul – God trouw.

David is in veel opzichten een type van de Heer Jezus. Ook Hij werd niet 
door zijn broers erkend: ‘Want ook zijn broers geloofden niet in 
Hem’ (Johannes 7:5). Zijn doop vond in het openbaar plaats, waarbij God 
duidelijk maakte dat Hij Zijn Gezalfde was (Lucas 3:21 en 22).

David was geen krachtige verschijning zoals Saul. Zijn grootheid zat in zijn 
relatie met God. In de Psalmen leren we hem echt kennen, als profeet, ko-
ning, herder, held. Hij schreef over zijn eerbied, grote dankbaarheid, vreug-
de, verdriet, fouten. Hij verwonderde zich erover dat God naar de nietige 
mens omziet: ‘wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt’ (Psalm 8:5). 
Davids geloof groeide door zijn innige relatie met God, terwijl Saul steeds 
verder van God verwijderd raakte. David moest eerst door lijden leren ge-
duld te hebben, en totaal op God gaan vertrouwen, voordat hij een goede 
koning kon zijn. Ook Jezus moest veel lijden om volmaakt te worden 
(Hebreeën 2:10). Het lijden zelf is geen middel om volmaakt te worden, dat 
wordt je door geloof en gehoorzaamheid, waardoor iemand volhardt als hij 
beproefd wordt.
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18. David

Tijdens een oorlog met de Filistijnen stelde God David op de proef. David 
ging op bezoek bij zijn broers in het leger, en zag de reus Goliath, die de 
God van Israël bespotte. Hij wilde daarom de strijd met hem aangaan, en 
zei tot de bange Saul: ‘Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesne-
den Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende 
God heeft beschimpt!’ (17:36). Hij ging Goliath tegemoet met de woorden: 
‘ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God 
van de gelederen van Israël, Die jij hebt beschimpt’ vers 45). De HEER

schonk hem hierom de overwinning.

Toen Saul manisch depressief werd, stelde een van zijn knechten voor zijn 
gemoedstoestand door muziek te verlichten: ‘Ik weet iemand die goed kan 
spelen, zei een van de hovelingen. Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij 
behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman, en hij is welbe-
spraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij‘ (1 Samuël 
16:18). Een prachtig getuigenis, waaruit blijkt hoe de mensen David zagen. 
God zorgde ervoor dat David aan het hof kwam, om het koningschap te 
leren. David keerde steeds, wanneer hij niet nodig was, terug naar zijn 
schapen. Eerst was Saul erg blij met David, en hield zelfs van hem. Later 
veranderde dat; niet om Davids persoon, maar omdat hem alles lukte en de 
vrouwen zongen: ‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizen-
den’ (18:7). Hij voelde aan dat David uitverkoren was hem op te volgen. 
Vanaf dat moment zag hij hem als vijand, en probeerde hij hem te doden. 
God beschermde David echter. Wel moest hij vluchten, en zwierf hij rond in 
de woestijn. Daar leerde hij door geduld en lijden volledig op God te ver-
trouwen. God stelde hem op de proef door Saul in zijn macht te geven, zo-
dat hij hem kon doden. Hij bezweek niet voor die verleiding. Hij wist dat 
God hem op Zijn tijd het koningschap zou geven. Tegen zijn knecht zei hij: 
‘Zo waar de HEER leeft, Hijzelf zal Saul treffen: hetzij doordat hij een na-
tuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is, hetzij doordat hij ten 
oorlog trekt en sneuvelt’ (1 Samuël 26:10).

Omdat hij volledig op de bescherming van God vertrouwde, kon Saul hem 
niets doen. Ook van Jezus lezen we dat Hij in de woestijn op de proef werd 
gesteld. Door zijn vertrouwen op zijn Vader doorstond Hij elke verzoeking 
en was Hij klaar om zijn zware taak te beginnen. Hij volgde nooit zijn eigen 
wil. Maar van David lezen we in 1 Samuel 27:1: ‘Vandaag of morgen val ik 
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natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus 
maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul 
het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem 
ontkomen’. Zonder God te raadplegen ging hij naar Achis, de koning van 
de Filistijnen. Voor Saul was hij nu wel veilig, maar door zijn vlucht moest 
hij een dubbelleven leiden, en werd zo een gevangene van Achis. Hij leidde 
een leven vol leugen en bedrog. Ziklag, niet te dicht bij Achis, werd zijn 
woonplaats. Zo kon hij Achis bedriegen door plaatsen van de Filistijnen 
totaal te vernietigen, terwijl Achis meende dat David steden van Israël ver-
woestte. Een jaar en vier maanden bleef hij in Ziklag wonen en zo door-
gaan. Al die tijd was er geen woord van de HEER.

Maar de HEER bracht hem in een lastige situatie. Achis wilde Israël aanval-
len en David mee laten vechten. David zou dan gedwongen worden om 
misschien Saul en Jonathan te doden. Nog zocht David niet zijn hulp bij de 
HEER. David liet Achis, door een ontwijkend antwoord, geloven dat hij hem 
zou steunen: ‘U zult eens zien wat ik zal doen’ (1 Samuël 28:2). Achis stelde 
hem daarop als zijn lijfwacht aan. Pas op het laatst redde God hem uit deze 
situatie: door bezwaren van de bevelhebbers mocht hij niet mee. Voor de 
tweede keer behoedde God hem voor een dwaas handelen, dat zijn ko-
ningschap in de weg zou staan. Eerst door een vrouw, omdat hij het recht 
in eigen hand wilde nemen door Nabal te doden, nu door zijn leugens. 
Daarna kreeg hij een schok: Ziklag was verwoest, alle vrouwen en kinderen 
waren weggevoerd, ook zijn vrouwen. ‘Ze begonnen luidkeels te jamme-
ren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen’ (1 Samuël 30:4). David 
begreep dat dit een straf van God was, en huilde daarom. Zoals Petrus bit-
ter weende nadat hij begreep dat hij Jezus verloochend had.

De mannen van David waren woedend, en wilden hem doden. Pas toen 
zocht hij de hulp van de HEER: ‘Daarom zocht hij steun bij de HEER, zijn 
God’ (1 Samuël 30:6). Vanaf dat moment raadpleegde hij de HEER bij alles 
wat hij deed. Nu was hij klaar voor het koningschap. Nadat Saul gedood 
was in de strijd, vroeg David de HEER: ‘Zal ik naar Juda gaan?’ De HEER zei: 
‘Goed’. ‘Naar welke stad zal ik gaan?’, vroeg David. En de HEER antwoord-
de: ‘Naar Hebron’ (2 Samuël 2:1). Hier was de spelonk van Machpela, die 
Abraham had gekocht om Sara te begraven. In Hebron werd hij tot koning 
gezalfd over Juda. Nog niet over het hele rijk – hij wist dat hij geduld moest 
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hebben. Langzamerhand werd het huis van Saul zwakker en hij sterker. Na 
zeven jaar was hij klaar voor het koningschap over geheel Israël. Voor de 
derde keer werd hij gezalfd. Eerst tot koning door Samuël, daarna als ko-
ning over Juda, en tenslotte gingen de oudsten van Israël naar David: ‘Daar 
sloot koning David ten overstaan van de HEER een verdrag met hen, en zij 
zalfden hem tot koning van Israël’ (2 Samuël 5:2). Zeven jaar had hij in He-
bron gewoond. Die plaats was niet geschikt als hoofdstad van heel Israël. 
De HEER zorgde ervoor dat hij Jeruzalem tot hoofdstad zou maken, de 
plaats die Hij verkoren had: De HEER heeft Sion [een van de bergen van Je-
ruzalem ] verkozen en als woonplaats begeerd’ (Psalm 132:13 en 14). Veer-
tig jaar leidde David het land. Zolang hij volledig de wil van de HEER deed, 
hadden hij en het hele land voorspoed.

In Deuteronomium 17:15-20 had de HEER vastgelegd waar een koning aan 
moest voldoen. Bijvoorbeeld: ‘Evenmin is het de koning toegestaan er veel 
vrouwen op na te houden’. Toch had David enkele vrouwen. Zijn hang naar 
vrouwen werd hem helaas een valkuil. In rust en rijkdom verslapte zijn toe-
wijding aan God. Hij gaf toe aan zijn vleselijke begeerte, nam de vrouw van 
een ander en liet haar man doden. Voor de Wet was hij nu de dood schul-
dig. In diep berouw zei hij tot Natan in 2 Samuël 12:12 en 13: ‘Ik heb gezon-
digd tegen de HEER. Toen zei Natan: De HEER vergeeft u die zonde, u zult 
niet sterven’. Maar ook: ‘Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je 
koningshuis om zich heen grijpen’ (vers 10). Vanaf dat moment was de vre-
de in huis weg – met als dieptepunt de opstand van zijn geliefde zoon Ab-
salom.

Jeruzalem was voor David een bijzondere plaats. God Zelf had deze plaats 
gekozen om Zijn Naam te laten wonen. De ark van het Verbond hoorde 
daarom in Jeruzalem, en niet in Kirjat-Jearim. De Filistijnen hadden in een 
oorlog namelijk de ark als buit meegenomen. Maar God had hen door mid-
del van plagen laten merken dat de ark terug moest naar Israël. De ark 
kwam toen in Kirjat-Jearim te staan, waar een priester ervoor moest zor-
gen. Daar bleef hij 20 jaar staan – wat David niet zinde.

De eerste poging de ark naar Jeruzalem te brengen was niet zoals God het 
wilde. Uzza, die de ark tegen wilde houden toen zij dreigde te vallen van de 
wagen waarop zij werd vervoerd, werd door God gedood. Dat was een 
schok voor David, en hij had enige tijd nodig daar overheen te komen en 
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goed na te denken over hoe het wél moest. Na enige tijd bracht hij de ark 
op eerbiedige wijze, zoals voorschreven, onder begeleiding van zang, mu-
ziek en dans, naar Jeruzalem. Daar werd zij in een tent gezet. David zorgde 
dat er elke dag een dienst ter ere van God gehouden werd bij de ark.

Toch was dit voor hem niet genoeg: Het gebeurde, toen de koning in zijn 
huis zat, en de HEER hem rust gegeven had van al zijn vijanden van rondom, 
dat de koning tegen de profeet Natan zei: ‘Kijk nu toch! Ik woon in een pa-
leis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat’ (2 Samuël 7:2). 
De profeet Natan antwoordde: ‘Doe wat uw hart u ingeeft … de HEER staat 
u immers ter zijde’ (vers 3). Ze hadden het echter niet eerst God gevraagd. 
God is niet zoals wij mensen, en Hij heeft niets nodig. ‘Wil jij voor Mij een 
huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf 
de dag dat Ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok 
Ik rond in een tent en tabernakel’ (verzen 5 en 6). Davids plan werd niet ver-
oordeeld. God liet hem zien wat Hij allemaal voor hem gedaan had, en gaf 
hem een bijzondere belofte. Niet alleen zou zijn zoon na hem koning zijn, 
maar: ‘De HEER zegt je dat Hij voor jou een huis zal bouwen’ (vers 11). Uit 
David zou de grote Koning geboren worden. De Zoon van David is de bena-
ming van Jezus Christus, zoals de schare riep bij zijn intocht in Jeruzalem: 
‘Hosanna voor de Zoon van David’ (Matteüs 21:9). Hij zou Koning worden 
over de gehele aarde (Openbaring 19:16), en zou dat tot in eeuwigheid zijn.

In 1 Kronieken 22 lezen we waarom David de tempel niet mocht bouwen: 
‘Jij hebt ten overstaan van Mij veel bloed vergoten en grote oorlogen ge-
voerd’ (vers 8). Tijdens het leven van zijn zoon zou er vrede zijn, en hij 
mocht het plan uitvoeren. Wel mocht David zorgen voor de voorbereidin-
gen. David sprak na de woorden van de profeet een ontroerend dankgebed 
uit (zie 1 Kronieken 17:16-27). David stelde, geleid door Gods Geest, de re-
gels voor de eredienst op en zorgde voor muziek en zang. Deze orde van de 
dienst werd door alle generaties overgenomen, zelfs na de ballingschap: 
‘Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de HEER leg-
den, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad, zich op met trompet-
ten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cimba-
len, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning 
van Israël’ (Ezra 3:10).
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Na de terugkeer van zijn vlucht voor Absalom was David niet met zijn ge-
hele hart bij God. Het volk was van de HEER afgedwaald. ‘Opnieuw ontstak 
de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de 
woorden: Ga in Israël en Juda een volkstelling houden’ (2 Samuël 24:1). Het 
kwam in Davids hart op te weten hoe groot zijn leger was, hoe sterk hij 
was. Hij vertrouwde niet op God. Hij had moeten beseffen dat hij niet door 
eigen kracht zo veel overwinningen had behaald, maar door God. Ondanks 
waarschuwingen gaf David toe aan zijn verlangen. Na de telling kreeg hij 
diep berouw: ‘Ik heb ernstig gezondigd met mijn daad. Ach HEER, vergeef 
uw dienaar zijn zonde; ik ben een dwaas geweest.’ (vers 10). De HEER liet 
hem uit drie vreselijke straffen kiezen. David liet het aan God over en zei in 
geloof: ‘Liever vallen wij in handen van de HEER, want groot is Zijn mededo-
gen, dan dat ik in mensenhanden val’ (vers 14). De HEER bracht pest over 
het volk, waardoor 70.000 man stierf. Bij Jeruzalem, op de dorsvloer van 
Arauna, een Jebusiet – een oorspronkelijke bewoner van Jeruzalem – hield 
de engel die de straf uitvoerde stil. David zei: ‘Ik ben het die gezondigd 
heeft; ik ben het die een zonde heeft begaan. Maar deze arme schapen, 
wat hebben zij misdaan? Hef Uw hand toch op tegen mij en mijn fami-
lie!’ (vers 17). Hij nam de schuld op zich, en trad op als middelaar, tussen-
persoon. Zoals Jezus de schuld op zich nam, waardoor onze zonde wegge-
nomen kon worden. Deze plek – waar Abraham eeuwen eerder Isaak op 
het altaar legde – die God hem op zo’n dramatische wijze had aangewezen, 
kocht David, en daar werd later de tempel gebouwd.
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David had veel zonen, en zijn oudste dacht recht op de troon te hebben. 
Maar God had Salomo uitgekozen, en zorgde ervoor dat hij koning werd. 
De profeet Natan had namelijk tot David gezegd: ‘Maar je zult een zoon 
krijgen. Hij zal een man van vrede zijn, want Ik zal hem rust geven door 
hem van al zijn vijanden te verlossen. Salomo zal hij daarom heten; tijdens 
zijn bewind zal Ik Israël rust en vrede schenken’ (1 Kronieken 22:9). Bij zijn 
geboorte noemde de HEER hem zelfs Jedidja ‘Gods geliefde’ (2 Samuël 
12:25). Deze naam wijst vooruit naar Gods ware Geliefde: Jezus (Matteüs 
3:17 en 17:5). David sprak aan het eind van zijn leven Salomo indringend 
toe, en besloot met de oproep: ‘Wees sterk en moedig’ (1 Kronieken 22:1-
13) – dezelfde woorden als Mozes sprak tot zijn opvolger Jozua. Salomo 
had het goed begrepen, en begon zijn koningschap met dezelfde eerbied, 
trouw, gehoorzaamheid en liefde voor God als zijn vader.

David had de ark naar Jeruzalem gehaald. Het altaar stond echter nog in 
Gibeon in het gebied van Benjamin, vóór de tabernakel die Mozes had ge-
maakt. Daar ging Salomo naartoe, met alle leiders van het volk, om God 
offers te brengen en tot Hem te bidden. ’s Nachts zei God tot hem in een 
droom: ‘Vraag wat je wilt’ (1 Koningen 3:5). Dit was niet zomaar een ge-
schenk, maar een beproeving, een test. Salomo hoefde niet lang na te den-
ken. Hij verlangde de HEER te dienen en een goede koning en herder voor 
het volk te zijn, net zoals zijn vader. Hij besefte dat hij daarvoor Gods hulp 
nodig had. Het antwoord van Salomo getuigt van grote nederigheid en eer-
bied (vanaf vers 6). In vers 9 doet hij zijn wens: ‘Schenk Uw dienaar een op-
merkzame geest, zodat ik Uw volk kan besturen en onderscheid kan maken 
tussen goed en kwaad’. Om deze onzelfzuchtige keus krijgt hij van God ook 
rijkdom en een lang leven. Ook Jezus koos niet voor zichzelf, en kreeg van 
zijn vader in de hemel daarom eeuwig leven. Salomo was heel dankbaar, en 
toonde dat door zijn taak de tempel te bouwen voor God snel uit te voeren.

Voordat hij ging bouwen kreeg hij een moeilijke rechtszaak. Zijn wijze uit-
spraak in de zaak van de twee vrouwen en hun baby’s kent iedereen. Waar-
op het hoofdstuk eindigt met ‘kregen ze [het volk] groot ontzag voor hem, 
want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid’ (1 
Koningen 3:28).

De tabernakel en de tempel waren ontwerpen van God Zelf. Mozes en Sa-
lomo hadden het voorrecht die te bouwen. Mozes kreeg het ontwerp zelf 
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van God te zien. Salomo gebruikte het ontwerp dat God zijn vader had ge-
toond. God zorgde ook voor de juiste mensen die alles konden maken. 
Voor de tempel kwamen ze niet alleen uit Israël. Hiram, de koning van Ty-
rus was bevriend met David geweest, en had hem geholpen met het bou-
wen van diens eigen huis. Nu wilde hij de vriendschap graag voortzetten (1 
Koningen 5:1). Salomo greep zijn kans en vroeg hem om hulp.

Na zeven jaar was de tempel klaar en werd hij ingewijd. Bij het zingen van 
de priesters en de Levieten vulde de tempel zich met een wolk, waardoor 
niemand zijn werk meer kon doen. Salomo zei: ‘HEER, U hebt gezegd dat U 
in een donkere wolk wilde wonen (lees de verzen 22-53 maar eens), en ze-
gende het volk. Hij trad hier op als koning-priester, en was zo een vooraf-
schaduwing van de ware Koning-Priester Jezus Christus.

Over zijn eigen huis bouwde Salomo wel 13 jaar. Nadat dit klaar was ver-
scheen de HEER hem opnieuw: ‘Hij zei tegen hem: ‘Ik heb je gebed gehoord. 
Ik heb deze tempel aanvaard als de plaats waar men Mij offers mag bren-
gen’ (2 Kronieken 7:12). Maar alleen als hij en het volk trouw zouden blijven 
(verzen 13-22).

Voor zijn huishouding was veel voedsel nodig (1 Koningen 4:54). Het volk 
en de schatplichtige buurlanden brachten dat op. Het betekende dat het 
volk welvarend was en rust had: ‘zodat Juda en Israel gerust woonden, ieder 
onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berseba, gedu-
rende het gehele leven van Salomo’ (1 Koningen 4:25). Nooit is er een Rijk 
geweest dat zo mooi verwijst naar het Koninkrijk van de Heer Jezus, als dit 
in de begintijd van de regeringsperiode van Salomo. De uitdrukking voor 
het Vrederijk: ‘ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom’ zien we 
in de boeken van de profeten Micha (4:4) en Zacharia (3:10). Dat het een 
beeld is van het komende Koninkrijk, is te zien in Johannes 1:49 en 50 
(NBG’51), waar Jezus zegt tegen Natanaël: ‘Voordat Filippus u riep, zag Ik u 
onder de vijgenboom’.

Tijdens de regering van Salomo was er vrede in zijn gehele koninkrijk. Toch 
ontstonden al de eerste scheurtjes, en voor het eerst zien we een aandui-
ding van de splitsing van het Rijk, als in 1 Koningen 4:22 over Juda en Israël 
wordt gesproken.
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Salomo begon trouw en hield zich aan de Wet, zoals zijn Vader David. Die 
had veel vrouwen, maar alleen uit Israël. Salomo ging een stap verder: zijn 
eerste vrouw kwam uit Egypte. Na de bouw van de tempel mocht zij niet in 
Jeruzalem blijven wonen: ‘geen vrouw van mij zal in de burcht van koning 
David van Israël wonen. De plaatsen waar de ark van de HEER heeft gestaan 
zijn immers heilig’ (2 Kronieken 8:11). God had hem wijsheid gegeven maar 
ook rijkdom. In de Bergrede zegt Jezus dat menselijke rijkdom lang niet zo 
mooi is als de natuur: ‘Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het 
veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn 
luister niet gekleed als een van hen’ (Matteüs 6:28 en 29).

Over de roem, wijsheid en rijkdom van Salomo werd overal verteld, en dat 
maakte de volken in het Nabije Oosten nieuwsgierig: ‘Uit alle omringende 
landen kwamen mensen om naar Salomo’s wijsheid te luisteren, afgezan-
ten van de koningen die over zijn wijsheid hadden gehoord’ (1 Koningen 
4:34). Ook de koningin van Scheba (HSV Sjeba) uit het zuiden (een gebied 
waarschijnlijk in het zuidwesten van het Arabisch schiereiland) hoorde van 
Salomo. Zij wilde het met eigen ogen zien en horen. Ze was buiten zichzelf, 
en zei: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb 
horen vertellen … Wat zijn uw hovelingen, die voortdurend in uw gezel-
schap verkeren en al uw wijze woorden horen, bevoorrecht!’ (1 Koningen 
10:6-8). Ze besefte dat dit geen menselijke, maar een goddelijke oorzaak 
had: ‘Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat Hij 
u op de troon van Israël heeft gezet!’ (vers 9).

Jezus wijst later op haar. Hij verwijt de mensen dat zij niet in Hem, de Grote 
Koning, geloven: ‘Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zui-
den samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was 
van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid 
van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!’ (Matteüs 
12:42).

Maar ondanks zijn prachtige spreekwoordelijk geworden woorden over 
wijsheid in Spreuken, dwaalde Salomo af. Zijn praalzucht was zo groot, dat 
hij zijn verplichtingen tegenover God en het volk niet nakwam. Na de bouw 
van de tempel bleef hij bouwen aan vele bouwwerken. Daar was zeer kost-
baar, er waren heel veel mensen voor nodig, en de belasting werd erg 
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hoog. Ook de verplichte dienst voor de koning werd erg zwaar. Salomo 
zocht de eer van mensen en niet van God. Hij kocht veel paarden, terwijl in 
de Wet een aantal voorwaarden stond waar een koning aan moest voldoen. 
Hij mocht niet veel paarden hebben, niet veel zilver en goud, niet veel vrou-
wen. (zie Deuteronomium 17:14-19; 1 Koningen 10:25-11:8). Hij moest een 
afschrift van de Wet hebben en die steeds lezen en overdenken. In Deu-
teronomium 17:20 lezen we waarom: ‘Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij 
meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat’. Steeds verder 
dwaalde Salomo af. Hij hield erg van vrouwen en nam ze overal vandaan. Al 
die vrouwen brachten hun eigen goden mee. Zij verleidden hem om met 
hen die afgoden te dienen. Hij ging zelfs zover dat hij tempels voor hun af-
goden liet bouwen. God werd boos op hem: ‘Het is met jou zo ver gekomen 
dat je het verbond met Mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepa-
lingen die Ik je heb opgelegd. Daarom zal Ik het koningschap van je los-
scheuren en het aan een van je ondergeschikten geven’ (1 Koningen 11:11). 
God zorgde voor tegenstanders. Salomo verootmoedigde zich niet zoals 
zijn vader David. Hij bleef doorgaan, en deed zoals Saul, door te proberen 
zijn tegenstander te doden. Tegen Saul was gezegd: ‘Hierbij scheurt de 
HEER het koningschap over Israël van u los en geeft Hij het aan iemand an-
ders, iemand die waardiger is dan u’ (1 Samuël 15:28). En nu zien we dat het 
koningschap afgescheurd zal worden van Salomo. De profeet Achia kreeg 
de opdracht Jerobeam tot koning aan te wijzen: ‘Achia greep zijn nieuwe 
mantel en scheurde hem in twaalf stukken Toen zei hij tegen Jerobeam: 
Neem tien van deze stukken, want dit zegt de HEER, de God van Israël: 
Hierbij scheur Ik het koningschap van Salomo los en geef Ik jou tien stam-
men. Eén stam zal Ik hem laten houden, omwille van Mijn dienaar David en 
omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle steden van Israëls stammen 
heb uitgekozen’ (1 Koningen 11:30-32). Het koninkrijk werd verdeeld in Ju-
da en Israël. Maar de belofte van God werd niet gebroken. Jezus Christus, 
Gods ware Geliefde, zal op een dag Koning worden over de gehele aarde. 
Dan zal het echte Vrederijk beginnen.



148 

Ontmoeting met ...

De profeet Elia (wat betekent: ‘God is JHWH’, of ‘JWHW is God’), neemt 
een heel bijzondere plaats in onder de profeten van Israël. Veel in zijn leven 
doet denken aan Mozes: de grote wonderen; het vuur uit de hemel; het visi-
oen van God op de berg Horeb. Maar ook dat hij op een bijzondere manier 
is weggenomen, evenals Mozes op een bijzondere manier op een berg in 
hetzelfde gebied was gestorven.

Elia trad op in een tijd van afschuwelijke afgoderij. Het noordelijke tien-
stammenrijk van het verdeelde Koninkrijk Israël trok zich al jaren niets 
meer aan van Gods voorschriften. Zij bogen zich neer voor de gouden kal-
veren, die Jerobeam – de eerste koning van het tienstammenrijk – in Betel 
en Dan had laten neerzetten. Nu, onder koning Achab, was het nog erger 
geworden. Hij was getrouwd met Izebel, een heerszuchtige, wrede, heiden-
se vrouw. Zij was de dochter van een Fenicische koning, die ook hogepries-
ter was van de god Baäl-Melkart. Dit huwelijk bleek voor Israël noodlottig; 
want Izebel had maar één doel voor ogen: de dienst van God uitroeien en 
vervangen door de Baäl-dienst. Ze had veel van de profeten van Baäl-
Melkart en de godin Astarte/Asjera uit Fenicië laten komen, terwijl ze de 
profeten van de God van Israël probeerde te doden. God greep echter in om 
haar macht te bestrijden, en het volk tot Hem te laten terugkeren. Daarom 
zien we in die tijd een plotselinge golf van tekenen en wonderen, zoals het 
volk Israël niet gezien had sinds de uittocht uit Egypte. De wonderen door 
zijn profeten Elia en diens opvolger Elisa waren nodig als bewijs dat de God 
van Israël de levende en enige God is.

Elia – gekleed als profeet, met een ruwe mantel van kamelenhaar en een 
eenvoudige leren gordel – verscheen voor Achab met de onheilsboodschap: 
‘Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstko-
mende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg’ (1 Koningen 
17:1). Baäl-Melkart was de god van de regen. Elia liet zo zien, dat niet Baäl 
maar de God van Israël wel dan niet regen geeft. Direct na zijn boodschap 
verdween hij; en wel zo volledig, dat hij – hoewel Achab hem zelfs in de 
buurlanden liet zoeken – nergens te vinden was. Intussen werd hij eerst 
door raven aan de beek Keret of Krith onderhouden, en daarna door een 
arme weduwe in Sarefat of Sarfath – nota bene het gebied van de god Baäl-
Melkart! Israël had Gods verbond verlaten, en diezelfde God, die alle harten 
kent, vond geloof bij deze heidense vrouw. Zij zou zeker van de profeet Elia 
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gehoord hebben, en hem hebben herkend aan zijn uiterlijk. Toen Elia haar 
op de proef stelde, door haar in de naam van zijn God te beloven dat het 
beetje meel en olie niet op zou raken als zij eerst voor hem een brood zou 
bakken, deed ze dat onmiddellijk. In de jaren van droogte raakte het meel 
en de olie inderdaad niet op. In een tweede wonder liet God zien, dat Hij 
niet alleen de God van de natuur is, maar ook van leven en dood. In ant-
woord op het ernstige gebed van Elia bracht Hij de gestorven zoon van de 
weduwe weer tot leven, waarop ze zei: ‘Nu weet ik dat u door God gezon-
den bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt’ (vers 24). Ze zegt niet 
zomaar een god, maar HEER, de naam van de God van Israël. Niet Baäl-
Melkart, maar déze God heeft macht over de natuur, het leven en de dood.

In het derde jaar van droogte ging Elia op Gods bevel weer naar Israël. Het 
ontzag dat de koning nu voor Elia had, is te zien in het feit dat Elia hem tot 
zich kon laten roepen en dat Achab deed wat Elia vroeg: ‘Welnu, laat heel 
Israël naar mij toe komen, bij de Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig profe-
ten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van Asjera, 
die door Izebel aan het hof zijn opgenomen. Achab stuurde boden naar alle 
stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen’ (1 
Koningen 18:19 en 20). De berg Karmel – op de grens tussen het land Israël 
en Fenicië, het gebied van Baäl-Melkart – was zeer geschikt voor de strijd 
om de beslissing wie de ware God is. Daar sprak Elia het volk als volgt toe: 
‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg 
hem dan; is Baäl het, volg dan hem’ (vers 21). De profeten van Baäl en hij, 
de profeet van de HEER zouden ieder een offer klaar maken, maar geen 
vuur aansteken; want: ‘De god die antwoordt met vuur, is de ware 
God’ (vers 24). De Baäl-profeten hadden na uren zwoegen nog geen enkel 
vonkje gezien. Elia begon te spotten dat Baäl niets kan: ‘Roep zo hard u 
kunt! Hij is toch een god?’ (vers 27). Maar toen Elia zijn offer klaar had, bad 
hij tot de HEER en onmiddellijk schoot vuur uit de hemel. ‘Alle Israëlieten 
zagen het, vielen op hun knieën, en riepen: ‘De HEER is God, de HEER is 
God!’ (vers 39).

Elia had op de Karmel op indrukwekkende wijze laten zien dat er maar één 
God is. Op zijn bevel werden de profeten van Baäl, die Israël van God 
afleidden, gedood. Na deze reiniging van het land ging hij de berg op en 
bad ernstig om regen. God had zijn gebed om de bekering van het volk ver-
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hoord, door de regen zou het volk zien dat God hen vergeven had. Jakobus 
toont Elia als voorbeeld van wat een rechtvaardige kan doen: ‘Het gebed 
van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een 
mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 
drie-en-een-half jaar geen regen gevallen op het land. Toen bad hij op-
nieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer 
voort’ (Jakobus 5:16-18). Op zijn gebed, niet op de bekering van het volk, 
schonk God het uitgedroogde land de noodzakelijke regen. Maar niet met-
een, alsof God Elia wilde laten zien, dat de bekering maar schijn was.

Diezelfde dag nog zag hij dat Izebels macht helaas nog even groot was; en 
toen zij dreigde hem te doden, vluchtte hij naar Berseba, ver in het zuiden 
van Juda. Daarna ging hij nog een dagreis ver de woestijn in. Hij was gebro-
ken en uitgeput. Ondanks heel zijn streven en al zijn ijver, was hij er niet in 
geslaagd de Baäldienst uit te roeien. Hij was diep bedroefd en wilde het 
liefst sterven. God kende het hart van zijn knecht, zijn verdriet en wanhoop. 
Hij verwierp hem niet maar stuurde een engel om hem te sterken. Die gaf 
hem krachtig voedsel, zodat hij na het eten daarvan 40 dagen verder kon 
trekken. Zijn doel was de berg Horeb, waar God – in het begin van Israëls 
bestaan als volk – Zijn verbond met hen had gesloten. Hij overnachtte in 
een spelonk, waar het woord van God tot hem kwam. God riep: ‘Elia, wat 
doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor 
de, HEER de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw 
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profe-
ten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op 
mijn leven voorzien’ (1 Koningen 19:9,10). Toen openbaarde de HEER Zich 
aan hem, net zoals Hij Zich aan Mozes – onder dezelfde omstandigheden –
had geopenbaard. Ook toen had Israël Gods verbond geschonden door een 
gouden kalf te maken, terwijl Mozes op de berg bij God was. Mozes was 
toen, net zoals Elia nu, diep bedroefd en ontmoedigd door het volk. En zo-
als Elia hier was gekomen om sterkte te vinden in de herinnering aan het 
verbond, had Mozes toen God gevraagd: ‘Doe mij toch Uw heerlijkheid 
zien’ (Exodus 33:18). Staande in een spelonk hoorde hij dat de HEER ‘voorbij 
ging’ (vers 22). Elia hoorde en zag vanuit de spelonk, net als Mozes, alle bij-
zonderheden van Gods kracht en heerlijkheid: windvlagen, aardbeving en 
vuur. Maar de HEER was niet in de windvlaag, ook niet in de aardbeving, en 
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ook niet in het vuur. Maar toen het gefluister van een zachte bries volgde, 
besefte Elia dat dit de aanwezigheid van de HEER was, verborg snel zijn ge-
zicht in zijn mantel, en ging in de opening van de spelonk staan.

Deze openbaring van God aan Mozes, door wie Hij de Wet aan Israël gaf, 
en aan Elia, de eerste van de grote profeten die het volk terug moest bren-
gen tot gehoorzaamheid aan dat verbond, wijst vooruit naar een belangrij-
ke gebeurtenis in het Nieuwe Testament. Petrus en Johannes gingen met 
Jezus ook een berg op, waar Hij voor hun ogen verheerlijkt werd: ‘Opeens 
stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, die 
in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat 
Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen’ (Lucas 9:30,31). (de NBG’51 geeft 
voor ’levenseinde’ ‘uitgang’, naar het Griekse exodus). Het heeft een diepe 
betekenis: Jezus zou door zijn dood een nieuwe exodus van zijn volk vol-
brengen, verlossing, uittocht uit de slavernij van de zonde en de dood, en 
hen door een nieuw verbond tot zich nemen om zijn volk te zijn. 

Opnieuw stelde God de vraag: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia herhaalde zijn 
klacht. God veroordeelde hem weer niet, maar gaf hem een opdracht: 
Nieuwe koningen over Syrië en Israël, en zijn opvolger zalven. Deze drie 
moesten het plan van God – de macht van Achab en Izebel breken, en de 
afvalligheid bestraffen die Elia zo verontrustte – uitvoeren. Hij zalfde zijn 
opvolger Elisa (1 Koningen 19:19), maar kennelijk was de tijd nog niet rijp 
om die nieuwe koningen te zalven; want dat deed zijn opvolger Elisa later 
(2 Koningen 8 en 9). God liet ook zien, dat hij echt niet alleen was: ‘Ik zal in 
Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen zij die niet 
voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust’ (1 Koningen 19:18).

Toen Elia voor de derde keer voor koning Achab verscheen, was dat om 
Gods vonnis uit te spreken over hem en zijn huis vanwege de moord op Na-
bot. Die had een wijngaard naast het koninklijk paleis. Achab wilde die 
graag kopen of ruilen voor een ander. Zijn aanbod was heel royaal, maar in 
strijd met Gods Wet, die stelt dat het hele land van God is. En als Eigenaar 
had Hij het Zelf verdeeld onder de families van Israël. Zij waren rentmees-
ters van hun erfdeel, dat niet op een andere familie mocht overgaan 
(Leviticus 25:23). Nabot diende God met heel zijn hart, en ging niet op het 
aanbod in. Hoewel Achab heel boos en teleurgesteld was, ging hij er niet 
tegenin; want hij wist dat Nabot gelijk had. Maar Izebel had een andere 
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opvatting over het recht van een koning, en had geen boodschap aan de 
God van Israël. In naam van Achab schreef zij een brief aan de oudsten en 
edelen van Jizreël, waarin zij hun gebood een vasten uit te roepen alsof er 
een grote zonde was gedaan. Dan zouden twee valse getuigen Nabot van 
godslastering en verraad moeten beschuldigen. De oudsten en edelen uit 
angst, en de valse getuigen voor de beloning, deden dit. Nabot werd daar-
op met zijn gezin ter dood veroordeeld en gestenigd. Toen Achab naar de 
wijngaard ging om die in bezit te nemen, verscheen daar de door God ge-
zonden profeet Elia. Achab, die heel goed wist waarom Elia daar was, rea-
geerde geërgerd: ‘Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden’ (1 Konin-
gen 21:20). Om zijn laffe daad hoorde hij het doodvonnis over hem en zijn 
huis uitspreken. Dit vonnis werd uitgevoerd door Jehu, kort nadat deze 
door Elisa tot koning was gezalfd (2 Koningen 9:26-36 en 10:17).

Ahazia, Achabs zoon, was sterk beïnvloed door zijn moeder. Toen hij ern-
stig ziek was, zond hij boden om de god Baäl-Zebub (‘heer van het leven’) 
te raadplegen. Elia ging hen tegemoet met een boodschap van de HEER: ‘U 
gaat Baäl-Zebub, de god van Ekron, raadplegen, alsof Israël zelf geen God 
heeft. Daarom – zegt de HEER – zul je niet meer van je ziekbed opstaan, 
maar sterven’ (2 Koningen 1:3,4). Ahazia minachtte die woorden, en stuur-
de een bevelhebber met 50 man om hem te halen. Die zagen Elia rustig op 
een berg zitten. De bevelhebber zei: ‘Godsman, de koning beveelt u naar 
beneden te komen’ (vers 9). Niet uit wraak, of uit zelfverdediging, maar in 
de Naam van de God van Israël, antwoordde hij: ‘Als ik een Godsman ben, 
laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw vijftig mannen te verteren. 
Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen ver-
teerde’ (vers 10). Evenals op de Karmel werd de afgoderij en opstand tegen 
God bestraft met een alles verterend vuur uit de hemel. Overigens vroegen 
Johannes en Jakobus later aan Jezus, mogelijk hieraan herinnerend, of zij 
zouden vragen of God vuur van de hemel wilde laten komen om de Samari-
tanen, die Jezus niet wilden ontvangen, te vernietigen (Lucas 9:51-56). Een 
tweede bevelhebber overkwam hetzelfde. De derde toonde eerbied voor 
Elia: hij beval niet, maar smeekte om zijn leven, in erkenning van de groot-
heid van de God van Elia. Toen zei de engel van de HEER tegen Elia: ‘Ga met 
hem mee, je hebt van de koning niets te vrezen’ (vers 15). Ahazia hoorde 
nog eens het zelfde vonnis, en overleed korte tijd daarna.
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Elia’s werk was nu bijna ten einde. Hij maakte nog een lange reis door het 
land. Ondanks dat Elia er drie keer bij Elisa op aandrong niet met hem mee 
te gaan, verklaarde deze even zo vaak hem niet in de steek te zullen laten. 
Hij wist dat dit de laatste reis van zijn heer was, en wilde tot het einde bij 
hem blijven. We lezen drie keer: ‘Zo gingen ze samen verder’ (2 Koningen 
2:3-6). Elia en Elisa hadden een hechte band, die leek op een vader en zoon 
relatie. Elia wilde hem daarom niet zomaar achterlaten, en vroeg of hij nog 
iets voor hem kon doen. Elisa vroeg het voor een oudste zoon gebruikelij-
ke: ‘dubbel deel’ van de erfenis: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen’ (vers 9). 
Elia wist dat alleen de HEER dat kon geven: ‘Je vraagt iets heel moeilijks … 
Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld 
worden’ (vers 10). Elisa zag vurige wagens en paarden, die hem scheidden 
van Elia, en wist dat dit het teken was dat hij voortaan de profeet van de 
HEER was.

Waar bracht de HEER Elia heen? Volgens velen naar de hemel. Maar Jezus 
zei dat niemand is opgevaren naar de hemel dan alleen Hijzelf (Johannes 
3:13). Ook andere profeten, die alles hadden gezien, gingen er niet van uit 
dat Elia naar de hemel was gegaan, maar ergens in de buurt was. Zij pro-
beerden hem zelfs te vinden (2 Koningen 2:16-18). Waar was hij dan? Even-
als Filippus (Handelingen 8:29 en 30) werd hij naar een andere plek op aar-
de gebracht. Het bewijs dat hij nog op aarde was, en dus niet in de hemel, 
is dat er minstens zes jaar later een brief van Elia werd bezorgd bij koning 
Joram van Juda, die getrouwd was met een dochter van Achab (2 Kronie-
ken 21:12).

Elia’s taak was geweest het volk terug te brengen tot de ware God. Op de-
zelfde wijze trad Johannes de Doper later in zijn voetsporen. Want de Heer 
Jezus zei dat de woorden van Maleachi 3:23 in hem in vervulling waren ge-
gaan (Marcus 9:11-13, Matteüs 11:14): “Voordat de grote dag van de HEER

aanbreekt … stuur Ik jullie de profeet Elia’.



154 

Ontmoeting met ...

Elia kreeg aan het eind van zijn dienst als profeet van God de opdracht zijn 
opvolger Elisa (wat betekent: ‘God is redding’) te zalven. De roeping van 
Elisa was geen letterlijke zalving, maar was wel heel duidelijk. Elia wierp 
zijn mantel over Elisa heen, en die begreep wat dat betekende: hij zou de 
opvolger van Elia zijn. Zonder aarzelen bereidde Elisa zijn vertrek voor. Hij 
was net aan het ploegen. Het hout van zijn ploeg gebruikte hij om het vlees 
van zijn ossen te braden voor zijn knechten. Hij had ze immers niet meer 
nodig. Hij liet zien wat het betekende God volledig te volgen, en afscheid te 
nemen van het oude leven. Jezus wijst hierop als Hij spreekt over discipel-
schap: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet ge-
schikt voor het Koninkrijk van God’ (Lucas 9:62).

Elia en Elisa gingen samen verder (2 Koningen 2:6). Deze uitdrukking herin-
nert aan Abraham, die met Isaak op weg ging om hem te offeren: ‘Zo gin-
gen zij beiden samen’ (Genesis 22:6,8 HSV). Ze kregen een hechte band en 
spraken veel met elkaar. Elisa wilde God graag net zo dienen als Elia. Toen 
Elia vroeg of hij iets voor hem kon doen voordat hij door de HEER weggeno-
men zou worden, vroeg Elisa om een dubbel deel van de geest van Elia. Dat 
vroeg hij niet omdat hij meer wilde zijn dan Elia, maar zeker wilde weten 
dat hij zijn opvolger als Gods profeet zou zijn. De eerstgeboren zoon kreeg 
als opvolger van zijn vader in die tijd een dubbel deel van de erfenis. Elia 
kon niet zelf geven wat Elisa hem vroeg; God geeft het aan wie Hij wil.

God zou Elia op bijzondere wijze wegnemen, en Elia zei dat als Elisa die 
wegvoering zou zien, hij zou ontvangen wat hij had gevraagd. Op een dag 
scheidde een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur, hen van 
elkaar. Elisa riep: ‘Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn rui-
ters!’ (2 Koningen 2:12 HSV). Dit gaf aan dat hij Elia zag als zijn geestelijke 
vader, en dat hij belangrijker was voor de bescherming van Israël dan het 
hele leger van Israël. God verhoorde de wens van Elisa, en schonk hem Zijn 
Geest.

Elia had als teken dat Elisa zijn opvolger zou zijn, zijn mantel van zich afge-
worpen. Elisa deed die om, en vertrouwde dat hij van God de kracht had 
ontvangen een profeet en vader voor het volk te zijn. Hij liep naar de Jor-
daan, sloeg met de mantel op het water, en riep de God van Elia aan. Het 
water week om hem door de rivier te laten gaan. Als een soort doop begon 
zijn dienst als profeet. Ook voor wie in Jezus gaat geloven, is de doop het 
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begin van het discipelschap. Net als Elisa laat hij of zij het oude leven ach-
ter zich en begint een nieuw leven. De profeten die Elisa door de Jordaan 
zagen gaan, begrepen dat de Geest van God nu op Elisa rustte. Eerbiedig 
bogen ze daarom voor hem neer (vers 15).

De voorloper van Jezus, Johannes de Doper, wordt in het Nieuwe Testa-
ment vergeleken met Elia. Elisa was een voorafschaduwing van Jezus, onze 
Redder. Maar zoals Jezus Johannes de Doper beschouwde als een grotere 
profeet dan Elia, zo was Jezus een groter Profeet dan Elia’s opvolger Elisa.

Elisa mocht vele wonderen doen, meer dan alle andere profeten samen. Elk 
wonder bleek een diepe betekenis te hebben in het licht van de wonderen 
van Jezus. Naäman de Syriër moest nederigheid en gehoorzaamheid leren, 
en zich in de Jordaan onderdompelen om van zijn melaatsheid te worden 
gereinigd. Hier liet God zien dat Zijn heil niet alleen voor de Joden is. Jezus, 
haalde dit later aan (Lucas 4:27). De zonden van wie gaat geloven in Jezus 
als de Redder en Messias moeten, net zoals de onreinheid van Naäman, 
afgewassen worden in nederigheid en gehoorzaamheid in de doop. Elisa 
zocht nooit zijn eigen eer of voordeel, en wilde dus geen beloning voor de 
genezing. Hij had die immers niet zelf gedaan, maar God. Jezus zei dat God 
door Hem werkte. De koning van Aram wilde weten hoe de Israëlieten al-
tijd van zijn plannen wisten en wie hem verraadde. Hij hoorde: ‘Nee, mijn 
heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Is-
raël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt’ (2 Kon 6:12). Ook 
Jezus ‘wist wat in een mens was’, wanneer Zijn Vader het Hem vertelde. De 
vermenigvuldiging van de gerstebroden door Elisa was heel bijzonder (2 
Koningen 4:42-44). Het wonder verwijst naar de broodvermenigvuldigin-
gen die Jezus later ook met gerstebroden deed. Jezus liet daarmee zien dat 
Hij het ware brood is. Het dagelijks brood zou het leven maar tijdelijk ver-
lengen, het ware brood brengt eeuwig leven. Elisa mocht een jongen op-
wekken uit de dood, op basis van het geloof van zijn moeder. Zo was het 
ook met de dochter van Jaïrus. Jezus vroeg van haar vader geloof, en zij 
werd weer levend. Elisa weende over wat zijn volk aangedaan zou worden. 
Ook Jezus weende over de ongehoorzaamheid van zijn tijdgenoten, want 
Hij wist wat er met hen zou gebeuren. Zelfs na zijn dood brachten de been-
deren van Elisa een man tot leven. Dat doet sterk denken aan de Verlosser 
wiens dood ons leven is geworden of kan worden.
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Het verhaal van Jona is bij jong en oud bekend. Er is zelfs een kinderliedje 
over. Maar hoe ziet u Jona? Als een ongehoorzame profeet? Misschien 
denkt u, dat u nooit zo ongehoorzaam als hij zou zijn. Maar is dat zo? Zou u 
naar de vijand gaan om die te redden? In het boek Jona lezen we nergens 
dat hij een profeet is. Maar in 2 Koningen staat wat meer over hem: Hij was 
werkzaam kort voor of tijdens de regering van koning Jerobeam II van het 
Tienstammenrijk Israël (793-753 v. Chr.): ‘Jerobeam herstelde de grens van 
Israël, van Lebo-Hamat tot aan de Zoutzee [de Dode Zee], zoals de HEER, 
de God van Israël, had voorzegd bij monde van Zijn profeet Jona, de zoon 
van Amittai, uit Gat-Hachefer’ (2 Koningen 14:25). Hier wordt Jona een die-
naar en profeet van God genoemd. Ook de Heer Jezus sprak over hem als 
‘de profeet Jona’ (Matteüs 12:39). Sommige mensen wilden graag een bij-
zonder teken van Jezus zien, maar dat gaf Hij niet. Wel gaf Hij ‘het teken 
van Jona’ (vers 40).

Jona’betekent ‘duif, vrede’. Zijn mooie boodschap dat Israël een gebied 
weer mocht terugveroveren zou als muziek klinken in de oren van de luis-
teraars en doet zijn naam eer aan, met veel liefde profeteerde hij deze 
boodschap. Maar zijn nieuwe opdracht, ongeveer 20 jaar later was totaal 
anders. Israël had zwaar te lijden onder Assyrië, en moest veel schatting 
betalen. Assyrië was bezig een wereldmacht te worden. Ninevé was de 
hoofdstad van dat meedogenloze Rijk. Jona moest naar het hart van de 
vijand om daar te prediken. Dat kon Jona niet begrijpen, daar wilde hij niet 
aan meewerken. Hij wilde een vrij Israël, en verwachtte dat God daarvoor 
zou zorgen. Deze goddeloze hoofdstad moest vernietigd worden en niet 
gered. Hij besloot daarom om niet te gaan. Net als Adam dacht hij zich 
voor God te kunnen verstoppen. Hij dacht niet aan de woorden van David. 
’Hoe zou ik aan Uw aandacht ontsnappen, hoe aan Uw blikken ontko-
men?’ (Ps 139:7). Door een harde les leerde Jona zijn eigen belangen opzij 
te zetten en Gods liefde voor alle mensen te zien.

Hij ging er vandoor op een schip, en toen de bemanning tijdens een storm 
hoorde voor Wie Jona Jona op de vlucht was, riepen zij tot de God van Jona 
om redding: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze 
man opofferen’ (1:14). Nadat de storm bedaard was toen ze Jona op zijn 
verzoek overboord hadden gegooid, erkenden zij de almacht van deze 
HEER: ‘De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de HEER. Ze 
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brachten Hem een offer en deden Hem geloften’ (vers 16).

Toen hij in het donkere binnenste van de vis die hem had opgeslokt de 
dood nabij was, kwam Jona tot inkeer. Hier klonk zijn roep tot God: ‘Uit het 
rijk van de dood schreeuw ik om hulp – U hoort mijn stem!’ (2:2). De HEER

redde hem – Hij wees hem in Zijn barmhartigheid niet af: ‘Opnieuw richtte 
de HEER Zich: tot Jona: Maak je gereed en ga naar Ninevé, die grote stad, 
om haar aan te klagen met de woorden die Ik je zeg’ (3:1,2).

In Ninevé schrokken de koning en de inwoners. De koning riep iedereen op 
zich te bekeren, en zei: ’Misschien dat God van gedachten verandert en op 
Zijn besluit terugkomt; wie weet zal Hij Zijn woede laten varen, zodat wij 
niet te gronde gaan’ (vers 9). De HEER vernietigde daarom Ninevé niet. De 
Heer Jezus haalde dit later aan toen men Hem niet geloofde: ‘Op de dag 
van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie [die uit 
Jezus’ tijd] opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na 
de prediking van Jona; en hier ziet u iemand die meer is dan Jona!’ (Matteüs 
12:41).

Jona was boos over de redding, en zei dat hij daarom niet wilde gaan –
want hij wist dat de HEER barmhartig is. Hij wilde niet meer leven. De HEER

was geduldig, en vroeg hem: ’is het terecht dat je zo kwaad bent?’ (4:4). 
Jona gaf geen antwoord, en hoopte nog dat de stad verwoest zou worden. 
Hij zocht een mooi plekje uit om alles goed te kunnen zien. Nergens was 
helaas schaduw. Opeens groeide er een ‘wonderboom’, die heel hard groei-
en. Precies op de plek waar hij zat. Hij zat nu heerlijk in de schaduw. Maar 
de volgende dag zorgde de HEER dat de boom doodging en dat een oosten-
wind Jona in de felle zon liet zitten. Jona was zo kwaad, dat hij liever wilde 
sterven. Maar de HEER wees hem terecht met de prachtige woorden in Jona 
4 de verzen 10 en 11.

Jona moest leren dat de HEER er niet alleen is voor de Israëlieten. In zijn 
boekje zien we de barmhartigheid van de HEER voor alle mensen. Ook voor 
ons niet-Joden is er redding van de zonde en dood. 

22. Jona
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Tussen Israël en zijn noordelijke buurland Aram (Syrië) waren er regelmatig 
problemen. God gebruikte deze vijand om Israël te straffen voor zijn onge-
hoorzaamheid. Zo lezen we in 2 Koningen 5:1 ‘Naäman, de bevelhebber 
van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer 
door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote over-
winning laten behalen’. Zijn naam betekent heel toepasselijk: liefelijkheid of 
vriendelijkheid, want hij was zeer gezien en geliefd. Vers 1 gaat verder met 
een ‘Maar’: hij leed aan huidvraat (melaatsheid, lepra), en zou op een vrese-
lijke manier sterven aan deze pijnlijke ziekte. Niet als geëerd krijgsman, 
maar als een verachte, een uitgestotene. 

Zijn vrouw had een gelovig jong meisje uit Israël als slavin. De Arameeërs 
hadden haar eens bij een inval als buit meegenomen. Zij dacht aan de pro-
feet Elisa, en vertelde haar meesteres van de mogelijkheid van genezing. 
Zij voelde geen leedvermaak, zij was ook niet verbitterd, maar zocht het 
goede voor haar vijanden. Zij is een voorbeeld van wat Jezus vraagt: ‘... heb 
je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten’. Zodra de koning van Aram 
hoorde wat zij had verteld, kwam hij snel in actie. Hij stuurde Naäman met 
een brief en veel kostbare geschenken naar de koning van Israël, met het 
dringende verzoek zijn dierbare dienaar te genezen. Die dacht aan een list 
om zijn land te kunnen overvallen, want hoe zou hij deze man kunnen ge-
nezen? In zijn gejammer erkende hij wel dat alleen een god die macht 
heeft: ‘Ben ik soms een god, dat ik kan beschikken over leven of 
dood?’ (vers 7). Maar deze ongelovige koning van Israël dacht helemaal niet 
aan de God van Israël of aan Elisa, diens profeet.

Zodra Elisa dit hoorde berispte hij hem: ‘Waarom hebt u uw kleren ge-
scheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een 
echte profeet woont’ (vers 8). God gebruikte deze situatie om Israël te to-
nen dat Hij er is, en dat zij zich tot Hem moeten bekeren. Naäman ging vol 
vertrouwen op weg naar Elisa. Voor Elisa’s huis stond de stoet stil, in de 
verwachting dat er iets spectaculairs zou gebeuren. Maar Elisa stuurde al-
leen maar een bode. Het woord dat hier gebruikt wordt is malak, waarmee 
niet zo maar een knecht wordt bedoeld, maar een vertegenwoordiger van 
Elisa. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor wat wij een engel noemen: een 
bode van God. De bode bracht de woorden van Elisa over: ‘Ga heen baad u 
zeven maal in de Jordaan’. Dit paste niet bij wat Naäman voor ogen had. ‘Ik 
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dacht bij mijzelf …’ (vers 11). Hij had een heel scenario bedacht, waarin hij 
de hoofdrol zou spelen. Nu werd hij vernederd: de profeet die niet zelf naar 
hem toe kwam; een rivier, die hij verachtte; zich baden voor de ogen van 
zijn dienaren. Dat nooit! Zijn dienaren spraken hem echter aan: ‘Mijn vader, 
had de profeet u iets moeilijks opgedragen, zou u dat dan niet doen?’ (vers 
13, NBG’51). ‘Mijn vader’ is een aanspreektitel die getuigt van eerbied en 
liefde. Naäman luisterde naar hen: ‘Hierop daalde Naäman af naar de Jor-
daan en dompelde zich daar zeven maal onder, zoals de Godsman had ge-
zegd. Zijn huid werd weer gezond’ (vers 14). Hij mocht als een nieuw mens, 
gereinigd van zijn melaatsheid, opstaan uit het water. 

Hij ging niet meteen daarvandaan naar huis, maar keerde eerst terug naar 
Elisa om zijn dankbaarheid te tonen. Zijn trots was weg. Hij bleef nu niet op 
zijn wagen zitten, maar ging het huis van de profeet binnen. Nederig 
noemde hij zich Elisa’s dienaar: ‘Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de 
ganse aarde, dan in Israël. Neem dan een geschenk van uw dienaar” (vers 
15b). Maar Elisa beschouwde zichzelf slechts als dienaar van God, en wilde 
niets aannemen. Naäman antwoordde: ‘Als u werkelijk niets van uw die-
naar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee 
te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere go-
den dan de HEER’ (vers 17). Hij sprak niet zomaar van ‘een god’, zoals de 
koning van Israël, maar gebruikte het eerbiedige ‘de HEER’. Naäman had 
echter nog een groot probleem. Hij vertelde het eerlijk aan Elisa: ‘Maar ik 
hoop dat de HEER mij het volgende zal willen vergeven: wanneer mijn vorst 
naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd 
op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rim-
mon neer te buigen’ (vers 18). Hij kreeg geen ingewikkeld antwoord, maar 
een eenvoudig: ‘Ga in vrede’ (vers 19).

Hoe belangrijk de geschiedenis van Naäman is, laat Jezus zien in Lucas 4: 
‘En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden 
aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër 
Naäman’ (Lucas 4:27). Jezus laat zien dat niet afkomst, maar het ware ge-
loof belangrijk is. Kunt u, net als Naäman, alles achter u laten wanneer u 
het ware geloof gevonden hebt?

23. Naäman



160 

Ontmoeting met ...

De profeet Jesaja leefde in Jeruzalem in de 8e eeuw v. Chr. Zijn vader heet-
te Amos (niet de profeet). Het is niet bekend of hij priester was en wat voor 
werk hij deed. Evenmin is zijn geboorteplaats bekend.

Het eerste visioen dat Jesaja kreeg, heeft hem steeds moed gegeven. Hij 
zag de heerlijkheid van de HEER God in de hemel, die uitstraalde in de tem-
pel in Jeruzalem. Een heerlijkheid die Jezus van God kreeg na zijn overwin-
ning op de zonde. De apostel Johannes mocht een voorproef van die heer-
lijkheid zien (Johannes 1:14, Matteüs 17:1-9). In de bekende ‘Knecht profe-
tieën’, in de tweede helft van het boek Jesaja, maakte God bekend dat de 
Verlosser eerst Knecht moest zijn en veel moest lijden, voordat Hij vol-
maakt zou zijn en Gods heerlijkheid kon ontvangen. Toen Jezus dat op jon-
ge leeftijd las, zal er een schok door Hem heengegaan zijn. Hij zag wat 
Hem te wachten stond. Dagelijks bad Hij om kracht om de verleidingen 
daaraan te ontkomen te kunnen weerstaan.

Jesaja was diep onder de indruk van het visioen, en besefte hoe heilig God 
is en dat hij door zijn eigen zondigheid niet tot God kon naderen. ‘Wee mij, 
want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te mid-
den van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Ko-
ning, de HEERE van de legermachten, gezien’ (Jesaja 6:5 HSV). Maar een 
seraf reinigde zijn lippen, als teken van vergeving, waarna hij klaar was om 
zijn dienst als profeet te beginnen. Toen de HEER hem vroeg. ‘Wie zal Ik 
sturen? Wie kan namens Ons gaan?’, zei Jesaja: ‘Hier ben ik, stuur mij’ (6:8). 
Ook Jezus zei dezelfde woorden (Hebreeën 10:7). Jesaja was zo dankbaar 
voor Gods vergeving, dat hij zijn leven in Zijn dienst wilde geven, ook al 
werd het heel zwaar voor hem.

Jesaja profeteerde meer dan 40 jaar in Juda tijdens de regeringen van vier 
koningen: Uzzia, zijn zoon Jotham, kleinzoon Achaz en achterkleinzoon. 
Hizkia. Voor hij zijn dienst voor de HEER begon, wist hij al dat de mensen 
niet zouden willen luisteren (Jesaja 6:9 en 10). Het was moeilijk om te pro-
feteren van verlossing als het volk niet wilde. Dat wilde heersen en niet 
dienstbaar zijn aan God. Toch was er één koning die wél naar hem luister-
de: koning Hizkia nam zijn raad aan tijdens het beleg van Jeruzalem (701 v. 
Chr.), en zo werd de stad gered (hoofdstukken 36 en 37). De naam Hizkia 
betekent ‘God redt’. Dat wijst vooral naar de toekomst, naar de ware Red-
der: Jezus Christus. Want door Hem redt God van de dood door de zonde.
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24. Jesaja 

Zoals vaker bij profeten waren er dingen in zijn leven die een profetische 
betekenis hadden. Jesaja was getrouwd met een profetes (8:3) en had twee 
zonen die symbolische namen kregen. De tweede moest hij in opdracht 
van God Maher Sjalal Chasj Baz (wat betekent: ‘haastig buit, spoedig roof’) 
noemen. Het wees op Assyrië, dat binnenkort Damascus, de hoofdstad van 
Aram, en Samaria, de hoofdstad van Israël, zou plunderen. Het zou gebeu-
ren voordat het jongetje papa en mama zou kunnen zeggen. Zijn eerste 
zoon kreeg de naam Sjear-Jasjub (wat betekent: ‘een rest keert weer’) – 7:3. 
Hem moest Jesaja meenemen naar koning Achaz, om hem te profeteren 
dat Juda niet verslagen zou worden. Achaz mocht zelfs een teken van God 
vragen. Maar Achaz had allang zijn eigen plan klaar, en dacht God daar niet 
bij nodig te hebben. Egypte was de grootmacht in het zuiden, Assyrië in 
Mesopotamië. Israël en Aram wilden Juda veroveren, om zo stand te kun-
nen houden tegen Egypte. Achaz vroeg hulp van Assyrië – de macht die 
Juda later zou veroveren – en vroeg daarom geen teken. Het leek zo eer-
biedig, maar het was helaas Goddeloos. Maar Gods plan zou ondanks zijn 
weigering doorgaan. God berispte hem, en gaf Zelf een teken, niet een te-
ken van overwinning op de menselijke vijand, maar op de grootste vijand: 
de zonde (7:14).

Jesaja was de Evangelie prediker van het Oude Testament. Hij bracht het 
goede nieuws dat God niet alleen Israël redt, maar mensen uit alle volken. 
Hij predikte de verlossing van de zonden, maar het volk zag niet in dat het 
die nodig had; het zocht verlossing van zijn vijanden.

Geen enkele profeet wordt zo veel aangehaald in het Nieuwe Testament 
als Jesaja, om de vervulling van zijn profetieën in Jezus Christus te laten 
zien. Jezus begint zijn werk met het voorlezen van Jesaja 61:1-3, en zegt 
dan: ‘Vandaag hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen 
gaan’ (Lucas 4:21). Een bewijs dat God Zijn Woord houdt.



162 

Ontmoeting met ...

Is het niet wonderlijk dat Hizkia of Jechizkia zo’n goede, godvrezende ko-
ning was? Als kroonprins groeide hij in zijn tienerjaren op onder het godde-
loze bestuur van zijn vader Achaz. Die had zelf een vader – Jotam – die 
‘deed wat goed is in de ogen van de HEER’ (2 Koningen 15:34). Omdat Hiz-
kia werd geboren toen Achaz kennelijk nog een tiener was, moet Hizkia 
zijn grootvader Jotam nog gekend hebben. Van Jotam wordt verteld dat 
zijn moeder ‘Jerusa, de dochter van Sadok’ was. Hizkia’s moeder wordt 
‘Abia, de dochter van Zecharja’ genoemd. Mogelijk waren zij beiden van 
priesterlijke afkomst. Als dat zo is, had Hizkia zowel een overgrootmoeder 
als een moeder uit de priesterlijke geslachten. Samen met een grootvader 
die God vreesde, zullen zij hem in de wegen van de HEER hebben opge-
voed. Voordat hij koning werd kan zijn vader Achaz ook best de HEER heb-
ben gediend. Hij had tenslotte niet alleen een gelovige vader, maar ook een 
gelovige vrouw. Dat zou ook verklaren dat zij hun zoon de naam Jechizkia
gaven: ‘God is mijn kracht’. Maar toen hij aan het begin van zijn koning-
schap in het nauw werd gebracht door de koningen van Israël en Aram, riep 
hij de koning van Assyrië te hulp. Achaz onderwierp zich aan hem en ging 
zelfs diens goden dienen. Uiteindelijk sloot hij de deuren van de tempel.

Toen Hizkia hem op twintigjarige leeftijd opvolgde, was hij het tegenbeeld 
van zijn vader. Onder zijn regering kwam het tot een totale hervorming in 
het kleine koninkrijk Juda. Hoe was dat mogelijk? We lezen niets over zijn 
raadgevers, zoals bij andere koningen. Waren zijn moeder en de profeet 
Jesaja zijn ‘adviseurs’? Jesaja heeft Hizkia goed gekend, en heeft in zijn 
boek veel aandacht aan hem besteed. Al in de eerste maand van zijn rege-
ring opende Hizkia de tempeldeuren weer. Altaren, afgoden en heidense 
tempels werden totaal vernietigd. Zelfs de koperen slang, die Mozes in de 
woestijn had gemaakt, werd niet gespaard, omdat het volk ook die vereer-
de als een afgod. Dat moet tegenstand hebben gewekt bij een deel van het 
volk. Maar moedig en vol ijver zette hij de hervorming door. De priesters en 
levieten moesten zich heiligen om hun dagelijkse taken in de tempel weer 
te kunnen opnemen. ‘De HEER stond hem bij, zodat Hizkia, alles wat hij on-
dernam tot een goed einde bracht’ (2 Koningen 18:7). Als hoogtepunt kon 
na lange tijd het Pascha weer gevierd worden: ‘Er heerste grote vreugde in 
Jeruzalem, want sinds de tijd dat Salomo, de zoon van David, in Israël re-
geerde, had iets dergelijks in Jeruzalem niet meer plaatsgevonden’ (2 Kro-
nieken 30:26).
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25. Hizkia 

Maar ook in zegen en voorspoed beproeft God mensen. Wat deed Hizkia 
daarmee? Ze maakten hem wat overmoedig, en zijn volledige vertrouwen 
op God ging scheurtjes vertonen. Hij zag dat het tienstammenrijk in bal-
lingschap werd gevoerd. Uit vrees hetzelfde lot te ondergaan, zocht hij 
naast Gods hulp ook naar menselijke oplossingen: Hij sloot een verbond 
met Egypte (Jesaja 36:6); hij probeerde een aanval door Assyriё af te kopen 
met het zilver en het goud uit de tempel (2 Koningen 18:13-16); en toen het 
gevaar daar niet mee bezworen werd, liet hij de muren van Jeruzalem ver-
sterken en de beroemde ‘Hizkia-tunnel’ in de rotsen uithakken om drink-
water de stad in te leiden. Was dat allemaal wel nodig? Hizkia had toch 
moeten weten dat God hem op basis van geloof zou beschermen en een 
onneembare muur voor hem zou zijn? Hizkia had zijn volk vroom bemoe-
digd: ‘Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van Assyrië 
en de grote legermacht die hij bij zich heeft geen angst aanjagen, want wij 
zijn sterker dan hij: hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden 
bijgestaan door de HEER, onze God, die voor ons strijdt’ (2 Kronieken 
32:7,8). Hij rekende wel op Gods hulp, maar zorgde tegelijkertijd voor een 
beetje eigen zekerheid. Maar je kunt in het geloof niet van twee walletjes 
eten. Toen er een functionaris van Assyriё kwam, en probeerde een wig te 
drijven tussen het volk en Hizkia, moest Hizkia zijn vrome woorden dan ook 
waar maken. De man zei: negeer wat Hizkia zegt, geef je over, en je krijgt 
alles wat je nodig hebt. Hij wees op de goden van de hen omringende vol-
ken: die hadden hen niet kunnen redden uit de hand van Assyrië; zou hun 
God Jeruzalem dan wel kunnen redden? Toen Hizkia besefte dat alleen 
God, en geen muur of sterk leger, hem kon redden, ging hij met een af-
schrift van de honende woorden naar de tempel om ze voor God neer te 
leggen. Ook vroeg hij Jesaja tot God te smeken om hulp. In nederigheid 
bad Hizkia zelf, onder tranen en in zak en as: ‘Ik vraag u, HEER, onze God: 
red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen 
dat u, HEER, de enige God bent’ (2 Koningen 19:19). Op dat ontroerende, 
berouwvolle gebed, gericht op Gods Naam en eer, schonk God redding: 
‘Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad be-
schermen en haar bevrijden. Diezelfde nacht trok een engel van de HEER

ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs honderdvijfentachtig-
duizend man’ (verzen 34 en 35). Wat een diepe indruk moet deze machtige 
daad van God op Hizkia hebben gemaakt!



164 

Ontmoeting met ...

Na de bevrijding van Jeruzalem leek alles voorspoedig te gaan. Hizkia’s rijk-
dom en eer werden steeds groter, want ‘velen kwamen naar Jeruzalem om 
de HEER offergaven te brengen en om koning Hizkia van Juda, die na deze 
gebeurtenissen bij de andere volken zeer in aanzien was gestegen, kostba-
re geschenken aan te bieden’ (2 Kronieken 32:23). Maar toen volgde een 
nieuw drama. ‘Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek’ (vers 24). 
De profeet Jesaja kreeg van God de opdracht om hem een ware jobstijding 
te brengen: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je 
sterft. Je zult niet meer beter worden’ (Jesaja 38:1). Wat een schok! Daar 
had hij geen rekening mee gehouden... De hervorming van het land was 
nog lang niet klaar, en hij had ook nog geen opvolger. Hij bad meteen tot 
God: ‘Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met 
een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in 
uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen’ (2 Koningen 20:3 NBG’51). Het is 
niet zo dat God het nodig heeft dat Hij door ons aan iets herinnerd wordt; 
dat was ook niet de bedoeling van Hizkia. Hij bad niet ‘HEER spaar mij’, 
maar ‘HEER gedenk mij’. Zoals David in Psalm 25:7 (NBG’51) zei: ‘gedenk 
niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mij naar 
uw goedertierenheid, omwille van uw goedheid, HERE’. Er kwam onmiddel-
lijk een antwoord op dit gebed van Hizkia. Niet pas na dagen, nee Jesaja 
was nog in de voorhof van het paleis, toen hij alweer werd teruggestuurd 
met de geweldige boodschap van herstel. Hizkia zou nog 15 jaar mogen 
leven en na drie dagen alweer naar de tempel kunnen gaan.

Hizkia had een ernstige ontsteking, en Jesaja zei dat hij er vijgen op moest 
leggen. Dat werd toen meestal gedaan bij ontstekingen. Maar hij was zo 
ziek, dat vijgen alleen niet meer zouden helpen. Hizkia geloofde dat God 
hem zou genezen, en liet gehoorzaam zijn dienaren de vijgen op de ontsto-
ken plek leggen. Als bevestiging vroeg hij nederig: ‘Krijg ik van de HEER ook 
een teken dat hij me zal genezen en ik over drie dagen naar de tempel zal 
kunnen gaan?’ (2 Koningen 20:8). Mogelijk dacht hij aan Gods boosheid op 
zijn vader, toen deze weigerde een teken te vragen, terwijl God hem dat 
voorstelde! (Jesaja 7:10-12). Hizkia kreeg een wel héél bijzonder teken. Je-
saja zei: ‘De HEER geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nako-
men: Ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achter-
uitgaan in plaats van vooruit. En de schaduw ging tien graden achter-
uit’ (Jes 38:8).
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25. Hizkia (vervolg)

Stel u zich eens voor, dat u dat zou zien. U zou net zo verwonderd zijn als 
alle mensen die het toen meemaakten. Niet alleen Juda zag het, maar de 
gehele wereld moet dit fenomeen hebben gezien. In Jesaja 38:9-20 volgt 
dan een prachtig danklied van Hizkia dat goed zou passen in het boek Psal-
men. Het is een danklied van de koning waarin hij zijn verslagenheid be-
schrijft en de omslag naar een nieuw begin. Het is zeer de moeite waard 
om dat te lezen. Hij had, net als David vroeger, persoonlijk ervaren dat uit-
eindelijk geen mens zichzelf kan redden, maar dat zelfs het onmogelijke 
mogelijk is bij God.

Na zijn genezing stelde God zijn geloof in Hem op de proef: ‘afgezanten 
van de vorsten van Babylonië waren gekomen [ze waren gestuurd om na-
vraag te doen naar het teken dat in het land was waargenomen]: toen had 
God hem alleen maar verlaten om hem op de proef te stellen en zo te we-
ten te komen wat er in zijn hart omging’ (2 Kronieken 32:31). Ze kwamen 
met de smoes dat zij Hizkia geschenken brachten vanwege zijn herstel. 
Maar de werkelijke reden was, dat zij een verbond tegen hun gezamenlijke 
vijand Assyrië wilden sluiten. De verleiding was voor Hizkia te groot: hij was 
niet nederig en gaf niet God de eer voor zijn herstel en de overwinning op 
Assyrië. Trots liet hij hen al zijn schatten en verdedigingswerken zien. Maar 
hij had helemaal geen bondgenoten nodig. Toen Egypte hem niet kwam 
helpen tegen Assyrië, had God Jeruzalem gered. Was hij dat vergeten? Nu 
probeerde hij vriendschap aan te knopen met Babel. Na Assyrië zou juist 
dát Rijk de eerste wereldmacht worden. Omdat hij God niet de eer had ge-
geven moest Jesaja hem Gods vonnis aankondigen. Hizkia erkende dat hij 
fout zat, en dat God rechtvaardig en barmhartig is, omdat Hij het verdien-
de oordeel niet meteen uitvoerde. Wat hij volgens 2 Koningen 20:19 dacht, 
was niet egoïstisch maar de Hebreeuwse manier van uitdrukken van de ver-
wondering dat het in zijn leven vrede mocht blijven.

De betekenis van zijn naam ‘God is mijn kracht’, past zo goed bij Jechizkia. 
Als hij overlijdt, lezen we iets dat verder alleen nog over zijn kleinzoon Josia 
wordt gezegd: ‘Heel Juda en Jeruzalem kwamen hem de laatste eer bewij-
zen’ (2 Kronieken 32:33).
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Juda kende afwisselend goede en slechte tijden. De ene koning was god-
vruchtig en de volgende niet. Dit zien we duidelijk in de periode die aan de 
regering van koning Josia vooraf ging. Manasse volgde Hizkia op, maar was 
het tegenovergestelde van zijn gelovige vader: ‘Manasse verleidde Juda en 
de inwoners van Jeruzalem om nog meer kwaad te doen dan de volken die 
de HEER voor hen had uitgeroeid’ (2 Kronieken 33:9). God waarschuwde 
hem, maar pas toen hij weggevoerd was naar Babel kwam hij tot inkeer. 
God verhoorde zijn berouwvolle gebed en herstelde hem in zijn koning-
schap. Vanaf dat moment diende hij God. Maar zijn zoon Amon wilde niets 
van God weten, terwijl hij toch alle ellende en het berouw van zijn vader 
had meegemaakt. Na twee jaar koningschap werd hij door zijn dienaren 
vermoord. Zijn zoon Josia, nog maar een kind van acht jaar, werd tot ko-
ning gekroond. Menselijkerwijs gesproken leek Josia dus alles tegen te 
hebben om een goede dienstknecht van God te worden. Toch lezen we van 
hem: ‘Vanaf het achtste jaar van zijn regering [hij was toen nog een jonge-
man] richtte hij zich naar de God van zijn voorvader David’ (2 Kronieken 
34:3). Hij volgde dus niet het voorbeeld van zijn vader, maar van de man 
naar Gods hart, David: ‘hij deed wat goed is in de ogen van de HEER’ (2 Ko-
ningen 34:2). Hoe was dat mogelijk? In 2 Koningen 22:1 staat iets heel be-
langrijks: ‘Zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja’. Hier lezen we in 
een notendop de afkomst van de moeder van Josia. De betekenis van de 
naam van haar vader – ‘God heeft Zich getooid’ – laat zien dat hij uit een 
gelovig gezin kwam, en hij zijn dochter de naam Jedida gaf. Alleen een ge-
lovige vader zou zijn dochter zo’n prachtige naam geven. Het is de vrouwe-
lijke vorm van Jedidja, ‘beminde van God’, de naam die Salomo van God 
kreeg. Misschien had Manasse, na zijn bekering, deze vrouw voor zijn zoon 
Amon gezocht. Ook de profeten Jeremia en Sefanja profeteerden in die 
tijd. Zo liet God Zijn licht nog schijnen in die donkere dagen van Zijn volk.

Als Josia 18 is schrikt hij van alles wat hij om zich heen ziet. Zo zijn delen 
van de tempel bouwvallig geworden. Hij kan de slechte staat van Gods hei-
lige woning niet aanzien, en geeft de opdracht die te restaureren: (2 Konin-
gen 22:3-7). Tijdens het werk aan het tempelgebouw, wordt het oude Wet-
boek van de HEER gevonden. Het wordt onmiddellijk aan de koning gege-
ven, en Josia laat de schrijver Safan eruit voorlezen (verzen 8-10). Hoe is 
dat mogelijk? Het Wetboek, het Woord van God, ongebruikt, verstopt on-
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der een dikke laag stof! Als Josia de wetten van God hoort, en de straffen 
op ongehoorzaamheid verneemt, scheurt hij zijn kleren (vers 11). Vervol-
gens stuurt hij de priester en enkele andere afgevaardigden naar de profe-
tes Hulda: ‘Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de HEER raadple-
gen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben, want het kan 
niet anders of de HEER is in hevige woede ontstoken omdat onze voorou-
ders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben 
gedaan wat ons is voorgeschreven’ (verzen 12-14). Zij krijgt een goede en 
slechte boodschap van God te horen. Het vreselijke oordeel zal komen, het 
volk zal in ballingschap gaan. Maar Josia zal het niet mee hoeven te maken. 
Hij zal in vrede begraven worden. God ziet niet af van zijn uiteindelijk oor-
deel, omdat Hij weet dat een volgende koning weer de verkeerde weg op 
gaat, en het volk met hem (verzen 15-20). In Jeremia 36 lezen we dat Jo-
jakim, de zoon van Josia, zich niets van God aantrekt. Maar God geeft hem 
nog een kans, net als Josia. Jeremia krijgt de opdracht: ‘Neem een boekrol 
en schrijf daarin alles wat ik je gezegd heb over Israël, Juda en de andere 
volken sinds ik in de tijd van koning Josia voor het eerst tot je sprak. Mis-
schien laten de Judeeërs tot zich doordringen met wat voor onheil ik hen 
wil treffen en breken ze met hun kwalijke praktijken. Dan zal ik hun wanda-
den en zonden vergeven’ (Jeremia 36:2,3). Maar de koning laat, zodra een 
stuk is voorgelezen, het afsnijden en in het vuur gooien. Gods Woord ver-
brand!! Wat een tegenstelling met Josia. Van hem lezen we: ‘Met alle inwo-
ners van Juda en Jeruzalem, de priesters en de profeten, kortom, de hele 
bevolking, van hoog tot laag, begaf hij zich naar de tempel van de HEER. 
Daar las hij hun de hele tekst voor van het verbondsboek dat in de tempel 
was gevonden. Staande op het podium bekrachtigde hij ten overstaan van 
de HEER het verbond. Hij zwoer dat hij de HEER zou volgen en zich geheel 
en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het 
verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven. 
Heel het volk sloot zich hierbij aan’ (2 Koningen 23:2,3).

Na zijn belofte aan God gaat Josia vol ijver aan het werk. Hij maakt een ein-
de aan de afgoderij en laat daarvan niets over. In 2 Koningen 23 vinden we 
een indrukwekkende opsomming van zijn daden. Het gereedschap voor de 
verering van Baäl, de Asjera, en de hemellichamen moet er het eerst aan 
geloven. Alles wordt in het Kidrondal verbrand (vers 4). Vervolgens worden 
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de afgodspriesters en zij, die de offers voor zon, maan en sterren ontste-
ken, naar huis gestuurd (vers 5). Daarna verwijdert hij de ‘gewijde paal’ uit 
het huis van de HEER en laat die vernietigen (vers 6). Bij de dienst voor As-
jera wordt ontucht gepleegd en de verblijven – nota bene in het huis van de 
HEER in Jeruzalem – van de aan ontucht gewijde mannen worden afgebro-
ken (vers 7). Ook maakte Josia een eind aan het offeren op de ‘hoogten’. 
Hiermee is niet afgoderij bedoeld, maar het offeren aan de HEER op hoge 
plaatsen in het land, en niet – zoals de HEER bepaald had – in Jeruzalem. De 
offerplaats Tofet in het Hinnomdal verontreinigt Josia. In dit dal werden 
toen kinderen verbrand ter ere van Moloch. Hoe was het mogelijk, dat het 
volk van God hun kinderen offerde aan afgoden! In Juda was ook een zoe-
redienst ingevoerd. Er waren hier paarden voor gekocht, die de zonnewa-
gen – waarmee de zon langs de hemel reed – moesten trekken. Josia ver-
brandt deze wagen, en de gewijde paarden laat hij weghalen (vers 11). De 
hoogten, die Salomo voor de goden van zijn vreemde vrouwen had laten 
bouwen, laat hij verontreinigen. Ook het altaar in Betel, waarmee de afval 
van het tienstammenrijk begon (de zonde van Jerobeam – 1 Koningen 
12:27-30), laat hij afbreken, nadat hij de beenderen van de daar begraven 
afgodspriesters er op verbrand heeft (2 Koningen 23:15 en 16). Zo gaat het 
woord van een profeet uit Juda, dat hij sprak op het moment dat Jerobeam 
een offer wilde brengen, letterlijk in vervulling: ‘Op bevel van de HEER riep 
hij tegen het altaar: Altaar! Altaar! Dit zegt de HEER: In de familie van David 
zal een zoon worden geboren, Josia geheten. Op jou zal deze Josia de 
priesters van de offerplaatsen, die wierook op je branden, ten offer bren-
gen. Op jou zal het gebeente van mensen worden verbrand’ (1 Koningen 
13:2). Het graf van die profeet, die daar ook begraven was, schendt Josia 
echter niet (2 Koningen 23:17 en 18). Zelfs buiten het eigenlijke gebied van 
Juda voert Josia zijn hervormingen door. Hij vernietigt de tempels in het 
gebied van Samaria; en de priesters, die zich daarin aan afgoderij overge-
ven, doodt hij (verzen 19 en 20). En ten slotte lezen we nog dat hij alle do-
denbezweerders en waarzeggers, en de terafim (huisgoden) enzovoorts 
wegdoet uit het land.

Na deze grondige reiniging van het land is het volk klaar om feest te vieren. 
En wat is er op dat moment geschikter dan het Paschafeest! Na de verlos-
sing van alle afgoderij een vernieuwing van het verbond. Josia viert het 
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Pascha of Pesach op de manier zoals God Mozes voorgeschreven had. Er 
worden in 2 Kronieken 35 allerlei kleine bijzonderheden vermeld, die heel 
belangrijk zijn. Zo vieren ze het feest op de veertiende van de eerste 
maand. Dus op de juiste, door God bepaalde dag. De koning geeft bevel de 
ark op zijn plaats te zetten, en de priesters en de levieten moeten de hun 
toegewezen taak vervullen. Daarbij valt op dat Josia wijst op de voorschrif-
ten van David, Salomo en Mozes (verzen 4-6). Door de gulle gaven van de 
koning en de vorsten kon iedereen aan het grote feest deelnemen: ‘Alle 
aanwezige Israëlieten vierden Pesach en daarna het feest van het Ongede-
semde brood, zeven dagen lang. Sinds de dagen van de profeet Samuël 
was Pesach in Israël niet meer op deze manier gevierd’.

‘Na dit alles, nadat Josia in de tempel orde op zaken had gesteld, gebeurde 
het dat farao Necho van Egypte optrok om slag te leveren bij Karkemis aan 
de Eufraat’ (vers 20). Maar tussen vers 19 en 20 zit 13 jaar... Josia is intussen 
veranderd. Deze oorlog had hij aan God over moeten laten. ‘Wat wilt u van 
mij, koning van Juda? Het is niet tegen u dat ik optrek ... U kunt u beter niet 
mengen in de zaken van God’, zegt de farao tegen hem (vers 21). Maar Jo-
sia gaat zijn eigen gang. Zonder God te vragen maakt hij een plan en be-
denkt een list: ‘Hij vermomde zich’. Daarom kan hij ook niet rekenen op de 
bescherming van God, en sneuvelt – tot groot verdriet van zijn volk. We 
lezen zelfs: ‘En Jeremia zong een klaaglied op Josia en al de zangers en zan-
geressen gewaagden van Josia in hun klaagzangen, tot heden toe’ (vers 
25).

Aan het eind van onze ontmoeting met deze bijzondere man, nog dit 
mooie getuigenis over hem: ‘Vóór hem is er geen koning geweest, die zich 
zo tot de HERE keerde met zijn gehele hart, zijn gehele ziel en zijn gehele 
kracht, naar de gehele wet van Mozes; en na hem stond zijns gelijke niet 
op’ (2 Koningen 23:25 NBG’51).
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Jeremia leefde na het wegvoeren in ballingschap van de bevolking van het 
Tienstammenrijk Israël en een groot deel van Juda (met uitzondering van 
Jeruzalem), door het Assyrische Rijk. Hij profeteerde totdat de inwoners 
van Jeruzalem en de rest van Juda door het Rijk van Babel, dat de macht 
van Assyrië overnam, werden weggevoerd naar Babel.

De naam Jeremia betekent: ‘de HEERE is verheven’. Hij kwam uit een pries-
terfamilie. Zijn vader Hilkia was priester, en Jeremia zal dan ook goed on-
derwezen zijn in de dingen van de HEER. Ze woonden in Anatot, een pries-
terstad op de grens van Benjamin en Juda, ongeveer zes kilometer van Je-
ruzalem. We lezen niet dat Jeremia ook priester was, waarschijnlijk was hij 
daar nog te jong voor. Maar de HEER had ook heel andere plannen: Hij riep 
hem tot Zijn profeet (Jeremia 1:6).

Jeremia moest zich vooral richten tot het geweten van het volk Israël, en 
dan vooral tot dat van het overblijfsel in Jeruzalem en Juda. Dat was nodig, 
omdat ook dat zich – in navolging van het Tienstammenrijk – van God had 
afgekeerd. Het zou een zware en ondankbare taak zijn, want er zou niet 
naar hem geluisterd worden. De HEER wist dat hij geschikt was voor deze 
taak; Hij kende hem immers al vanaf de moederschoot (1:5). Jeremia voel-
de zich echter niet geschikt voor deze taak, en klaagde dat hij het niet kon: 
hij was nog maar jong, en niet welsprekend of gezaghebbend. De HEER

toonde geduld, en verzekerde hem dat hij het niet was die zou spreken, 
maar de HEER, en dat hij daarom niet bang hoefde te zijn en gewoon moest 
gaan. Als teken werd zijn mond aangeraakt, en de HEER zei tot hem: 
‘Hiermee leg Ik Mijn woorden in je mond’ (vers 9). Hij beloofde hem te zul-
len redden uit alle moeilijke situaties. In vers 4 staat in de HSV dat het 
Woord van de HEER tot hem kwam. Ook later sprak de HEER tot hem. Hoe 
weten we niet, maar Jeremia wist dat het de HEER was, Die tot hem sprak.

Zijn leven lang was Jeremia erg eenzaam, hij mocht zelfs niet trouwen 
(16:2-4). Veel van zijn volksgenoten waren hem vijandig gezind. Hij had wel 
een trouwe metgezel: Baruch, wiens naam ‘gezegend’ betekent, die Jere-
mia altijd trouw bleef en een echte vriend voor hem was.

Jeremia begon zijn dienst onder de rechtvaardige koning Josia (de klein-
zoon van Hizkia). Hij moest in de tempel het volk waarschuwen dat zij de 
HEER moesten gehoorzamen, anders zouden ook zij in ballingschap gaan. 
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Josia had weliswaar een goede invloed, maar Jeremia wist dat het oordeel 
zou komen onder diens slechtere opvolgers.

In hoofdstuk 7 staat dat Jeremia niet eens voor het volk mocht bidden; dat 
moest zelf de keus maken. De HEER zou niet naar Jeremia luisteren, zoals 
eerder wel naar Mozes. Toen Josia stierf, zong Jeremia een klaagzang. Hij 
besefte dat Juda weer zou afdwalen en ook in ballingschap zou gaan. Toen 
Joachaz aan de macht kwam, had Jeremia nog alle vrijheid om te gaan 
waar hij wilde. De koning beschermde hem, al diende hij de HEER niet. Hij 
werd afgezet door de farao van Egypte, die de broer van Joachaz, Jojakim, 
aanstelde als koning. Die deed wat kwaad was in de ogen van de HEER. Ju-
da kreeg nog een laatste kans. Jeremia moest van de HEER een waarschu-
wende boekrol schrijven. Baruch schreef alles op, en las de woorden voor in 
de tempel; want Jeremia had daar geen toegang meer. Toen de koning er-
van hoorde, liet hij Baruch uit de tempel halen en naar zijn paleis brengen. 
Maar hij toonde geen enkel respect voor de woorden van de HEER. Zodra 
Baruch een kolom van de rol gelezen had, sneed de koning die eraf en ver-
brandde die in de haard. De reddende woorden van de HEER werden zo-
maar verbrand; maar Baruch moest de woorden opnieuw opschrijven.

De HEER had Jeremia beloofd hem altijd te zullen steunen en beschermen. 
Maar op moeilijke momenten dacht Jeremia daar niet aan, en werd hij 
somber. De HEER herinnerde hem telkens aan Zijn belofte (15:11,12,20). 
Jeremia dacht waarschijnlijk aan Job, omdat hij verschillende uitspraken 
van hem citeerde. Job beschuldigde zijn vrienden dat zij niet te vertrouwen 
waren. Maar Jeremia ging een stap verder, en vroeg de HEER verwijtend: ‘U 
hebt mij teleurgesteld als een beek die drooggevallen is’. Natuurlijk kon dit 
niet. Maar de HEER wist dat hij het moeilijk had, en strafte hem niet. Hij 
beurde hem op, maar hij moest wel tot Hem terugkeren (15:19-21).

In Jeremia 20 lezen we dat Pashur (‘vrijheid’), hoofdopziener van de tem-
pel, en ook een priesterzoon, Jeremia gevangennam, omdat hij het volk 
bang gemaakt zou hebben met zijn woorden. Hij sloot hem op met de voe-
ten in het blok. De volgende dag liet hij hem weer vrij. Jeremia profeteerde 
tegen hem, dat hij en al de zijnen in gevangenschap zouden gaan. In Babel 
zouden zij sterven omdat hij leugens verteld had.
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Na deze vreselijke ervaring zei Jeremia: ‘Ik wil ... niet meer spreken in Zijn 
Naam’. Maar hij kon niet zwijgen, want ‘dan laait er in mijn hart een vuur 
op, dan brandt het in mijn gebeente’ (20:9). Soms was hij vol vertrouwen: 
‘Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Daarom komen 
mijn belagers ten val, zij krijgen mij niet in hun greep’ (vers 11). Maar zijn 
somberheid won het, en hij ging zover dat hij zijn geboortedag vervloekte. 
Weer dacht hij aan Job, en weer ging hij een stapje verder: hij vervloekte 
zelfs de man die zijn vader het bericht kwam brengen over zijn geboorte 
(verzen 14,15).

Met leedwezen zag hij dat Juda ervan overtuigd was, dat er niets kon ge-
beuren – zij hadden immers de tempel, en de HEER zou die nooit laten ver-
woesten. Toen Jeremia bleef zeggen dat Babel hen zou straffen voor hun 
opstandigheid, kregen enkele leiders er genoeg van, en namen hem gevan-
gen. Hij werd in een put geworpen, waar modder in zat. Langzaam zou hij 
wegzakken en sterven. Maar de HEER had beloofd dat niemand hem iets 
zou aandoen. Een Ethiopische hoveling redde hem, omdat niemand van de 
Judeeërs naar hem omkeek.

Het leven van Jeremia werd er niet makkelijker op. Hij bleef een gevange-
ne, maakte het vreselijke beleg van Jeruzalem mee, en bleef – na zijn vrijla-
ting door de koning van Babel – bij het volk dat in het land achtergelaten 
werd. Ze vroegen hem wat de HEER wilde: blijven of naar Egypte gaan; ter-
wijl zij al hadden besloten naar Egypte te gaan. Toen de HEERE hen dat ver-
bood, zeiden de leiders tegen Jeremia: ‘U liegt! De HEER, onze God, heeft u 
niet gezonden met de boodschap niet naar Egypte uit te wijken’ (43:2). Ze 
gingen toch, denkend vrijheid te vinden in Egypte – waar de HEER het volk 
eens uit bevrijd had. Jeremia en Baruch moesten tegen hun zin mee.

Jeremia leed omwille van zijn volk, moest oordeel aankondigen en maakte 
dat ook zelf mee. Toch schreef de profeet ook woorden van hoop 
(hoofdstukken 30-33). Het volk zou weer terugkeren en in vrede wonen, 
met de HEER als hun Koning, als zij zich tot Hem zouden bekeren en Hem 
zouden gehoorzamen. Ook wij hebben de keus, de HEER gehoorzamen of 
de wereld om ons heen. De gevolgen van onze keus zullen dezelfde zijn als 
voor Juda in de tijd van Jeremia.
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Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Jeremia en Jezus. Van beiden 
wordt gezegd dat ze tevoren door God gekend waren en bestemd voor de 
redding van het volk. Hun dorpsgenoten werden zo woedend over hun 
woorden, dat zij hen wilden doden (Jeremia 11:21; Lukas 4:28,29). Ze wer-
den niet geaccepteerd door de leiders in Jeruzalem. Beiden profeteerden 
dat Jeruzalem ingenomen zou worden en het volk in ballingschap gevoerd 
zou gaan; maar ook dat er de mogelijkheid was daaraan te ontkomen, door 
niet mee te doen met de samenleving van die tijd (daar als het ware uit te 
gaan). Er werd gezegd dat ze ter dood gebracht moesten worden, omdat 
ze hadden geprofeteerd dat de tempel verwoest zou worden (Jeremia 
26:8,9; Matteüs 24:2). Van beiden wordt gezegd dat ze als een lam naar de 
slacht gingen (Jeremia 11:19; Jesaja 53:7,8). Ze hadden verdriet omdat er 
niet naar hen geluisterd werd (Jeremia 9:1; Klaagliederen 1:16; Lukas 
13:34).

Voor Jezus was het een troost te lezen dat God Jeremia beschermde 
(Jeremia 1:18,19), en dat ook niemand Hém kwaad kon doen (Jesaja 50:7; 
Lukas 4:30; Johannes 7:30,44). Maar er was ook een groot verschil tussen 
hen: Jeremia kon het volk niet verlossen van de zonde, Jezus heeft door zijn 
dood de zonde overwonnen. Het offer dat Hij bracht bekrachtigde het 
Nieuwe Verbond dat Jeremia had aangekondigd: ‘Maar dit is het verbond 
dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal Mijn 
Wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun 
God zijn en zíj Mijn volk … Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer den-
ken aan wat ze hebben misdaan’ (Jer 31:33,34).
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In Ezechiël en Jeremia, de profeten van het einde van het koninkrijk Juda, 
zien we prachtige voorbeelden van de woorden ‘Op velerlei wijzen en langs 
velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door 
de profeten’ (Hebreeën 1:1). Beiden waren van het priesterlijk geslacht, 
maar terwijl Jeremia leefde in het land Juda, bevond Ezechiël zich in Babel 
onder wie uit Israël in ballingschap waren weggevoerd. Nog was Jeruzalem 
niet verwoest, maar beiden voorzegden de val van de stad, als gevolg van 
Juda's vele zonden.

God riep Ezechiël (zijn naam betekent ‘God is sterk’) toen hij 30 jaar oud 
was – de leeftijd waarop hij mocht beginnen met zijn dienst als priester –
en al 5 jaar in Babel was. Dit gebeurde na een indrukwekkend visioen van 
‘de verschijning van de heerlijkheid van de HERE’ (1:28 NBG’51. Gods heer-
lijkheid is de Oudtestamentische uitdrukking voor Zijn tegenwoordigheid 
onder het volk Israël. Het visioen symboliseerde de Goddelijke almacht, de 
alomtegenwoordigheid, alwetendheid en onophoudelijke werkzaamheid 
van Gods kracht in de wereld, in het bijzonder onder Zijn volk. In hoofdstuk 
8 ziet Ezechiël de tempel met daarin de heerlijkheid van de HEER, zoals 
toen de tempel door Salomo werd ingewijd. Maar dan ziet hij – vanwege de 
goddeloze dingen die daar worden gedaan – die heerlijkheid uit de onthei-
ligde tempel weggaan en de stad verlaten (Ezechiël 10:18). Aan het eind 
van zijn boek – na de reiniging en het herstel van het volk Israël – ziet hij de 
heerlijkheid van de HEER weer terugkeren naar Jeruzalem (43:2-7).

De naam van Ezechiël komt maar twee keer in zijn boek voor. In alle andere 
90 gevallen wordt hij door een engel aangesproken met ‘mensenkind’, wat 
kenmerkend is voor hoe een engel een mens aanspreekt. Hij zei Ezechiël 
dat hij ‘wachter’ over het huis van Israël moest zijn: ‘Mensenkind, ik stel jou 
aan als wachter over de Israëlieten: als je Mij hoort spreken, moet je hen 
namens Mij waarschuwen. Je moet hun laten weten wat Ik te zeggen heb, 
of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn … wees niet opstan-
dig zoals dat volk’ (2:5-7, 3:17).

Als teken voor het volk sloeg God hem met stomheid, zodat hij alleen kon 
spreken wanneer God een boodschap voor hen had. Hij leefde als gevange-
ne in zijn eigen huis, en tot in de kleinste bijzonderheden werd hem gezegd 
hoe hij zijn dienst moest vervullen. Lees daarvoor hoofdstuk 3:23 tot en 
met 4:17. Later volgde een nog zwaardere beproeving: ‘De HEER richtte 
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28. Ezechiël 

zich tot mij: Door een plotselinge slag zal ik het liefste wat je hebt van je 
wegnemen. Je mag daar niet om rouwen of treuren, en je tranen niet laten 
vloeien. Klaag in stilte, rouw niet om de dode … Die ochtend sprak ik nog 
tegen het volk, en ‘s avonds stierf mijn vrouw. De volgende morgen deed ik 
wat mij was opgedragen’ (24:15-24). Zo raakte zijn taak zijn persoonlijk 
leven. Zonder zelfbeklag en met groot vertrouwen onderging hij zijn zware 
beproevingen. Wat een bewondering past ons bij het zien van zijn bereid-
heid alles in zijn leven op te geven, om het volk te waarschuwen voor het 
naderende onheil, en hen op te roepen zich te bekeren, zodat zij behouden 
zouden worden. Ziet u de overeenkomst met Jezus Christus?

Toen hem werd gevraagd waarom hij zo deed, terwijl hem toch zo’n groot 
verlies had getroffen, vertelde hij wat er gebeuren zou met Jeruzalem: de 
stad zou plotseling vallen; het mooiste, kostbaarste wat ze hadden, de 
tempel, zou verwoest worden. Daar was ook de parallel met de dood van 
zijn vrouw: het liefste dat zij hadden zou er niet meer zijn, en dat zou hen 
net zoveel niet te uiten smart geven als Ezechiël het verlies van zijn dierba-
re vrouw. Ook voor God was het een groot verlies, en dit maakt de handel-
wijze van Ezechiël dubbel indrukwekkend. Pas op het moment dat dit on-
denkbare zou gebeuren zou Ezechiël weer kunnen spreken (24:27).

De ballingen en zij die in Juda woonden, dachten dat de tempel nooit ver-
woest zou worden; dat zou God immers nooit toestaan. Om duidelijk te 
maken dat het wel zou gebeuren, moest Ezechiël vreemde handelingen 
ondergaan en doen. In hoofdstuk 4 zien we hoe hij 430 dagen (!) op zijn zij 
moest liggen om het beleg van Jeruzalem zinnebeeldig voor te stellen. 
Toen ze hem kwamen vragen waarom hij deed wat hem zoveel ontbering 
bracht, antwoordde hij: ‘Wat ik deed is voor jullie een teken: wat ik gedaan 
heb, zal ook met hen (Juda) gebeuren. Dit zegt God, de HEER: Zij zullen als 
gevangenen in ballingschap gaan’ (12:11). Ze geloofden het niet, en zagen 
hem meer als een soort toneelspeler, een leuk volksvermaak: ‘en jij bent 
voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes’ (33:32). Pas toen Je-
ruzalem verwoest was, begrepen ze zijn woorden. Maar toen was het te 
laat...
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Ontmoeting met ...

Daniël werd geroepen om Gods dienaar te zijn in het wereldrijk Babel. Hij 
was met anderen uit het koninklijk geslacht en van de edelen van Juda als 
gevangene daarheen gevoerd (Daniël 1).

Koning Nebukadnessar gaf Aspenaz, het hoofd van zijn dienaren, opdracht 
de meegevoerde gevangenen streng te keuren. Aspenaz koos daaruit ge-
zonde, knappe, intelligente, ijverige jongens van 14 jaar. Die liet hij drie jaar 
lang opleiden, om hen daarna in het paleis dienst te kunnen laten doen. 
Daniël en zijn drie vrienden werden ook uitgekozen. Ze moesten zo snel 
mogelijk Babylonisch worden. Hun kleding en kapsel werden aangepast; ze 
moesten de taal leren en kregen een Babylonische naam. Daniël (zijn naam 
betekent ‘mijn God is rechter’) noemde hij Beltesassar (wat betekent: god, 
bescherm het leven van de koning). Zo hoopte Aspenaz dat ze goede 
bruikbare burgers van het Babylonische Rijk zouden worden, en hun vader-
land zouden vergeten. Maar in vers 8 lezen we dat voor Daniël de grens van 
toegeven was bereikt. Hij weigerde wijn te drinken en het koninklijke voed-
sel, dat eerst aan de goden was geofferd, te eten. Voor de koning was dat 
heilig voedsel, en daarmee wilde Daniël zich niet verontreinigen. Hij koos 
openlijk voor de God van Israël, en riskeerde daarmee zijn leven. ‘Hij was 
vastbesloten’ (Daniël 1:8) en werd daarvoor beloond: ‘God zorgde ervoor 
dat Aspenaz Daniël gunstig gezind was’ (vers 9). De vrienden van Daniël 
volgden zijn voorbeeld. Na het eten van het sobere voedsel zagen ze er 
zelfs beter uit dan alle jongens die het koninklijke voedsel aten. Daar bleef 
het niet bij: ‘God schonk de vier jongemannen wijsheid, kennis en verstand 
van alle geschriften; bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioe-
nen en dromen uit te leggen’ (vers 17).

De vier bleken van alle jongens in alle opzichten de meeste kennis, wijsheid 
en inzicht te bezitten. Net als Jozef in Egypte was Daniël tot veel meer in 
staat dan de heidense magiërs. Hij kon dromen, die van God kwamen, uit-
leggen, en kreeg daardoor ook aanzien en een hoge positie in het paleis. 
Hij ontving van God gezichten en mededelingen over de toekomst van zijn 
volk en de komst van Gods Koninkrijk op aarde. Zijn profetieën vormen de 
sleutel tot een goed begrip van de gebeurtenissen vanaf zijn tijd tot nu toe. 
Hij werd zelfs de tweede in het bestuur van het Babylonische Rijk, en na de 
val van dat Rijk tot in het Perzische rijk.
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29. Daniël 

In alle beproevingen bleef Daniël God trouw. Heel bekend is het verhaal 
van Daniël in de leeuwenkuil. Omdat hij bleef bidden tot zijn God, werd hij 
in een kuil vol hongerige leeuwen geworpen; maar die deden hem niets. Hij 
werd er tot verbazing van de koning levend en zonder een schrammetje uit  
gehaald. Daniël en de koning wisten het beide: God had de muilen van die 
leeuwen gesloten (Daniël 6). Alle koningen die hij in zijn ballingschap dien-
de, waren erg onder de indruk van zijn grote geloof en liefde voor zijn God. 
Door zijn woorden en daden erkenden ze dat de God van Daniël meer was 
dan al hun goden (bijvoorbeeld Daniël 2:47).

In hoofdstuk 9 zien we dat Daniël de boeken van Israël (die door de bevel-
hebber van Babel meegenomen waren uit Jeruzalem) bestudeerde: ‘In het 
eerste jaar van zijn koningschap [van Darius] leidde ik, Daniël, uit de boe-
ken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem 
verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER aan de profeet Jeremia had gezegd, 
waren dat er zeventig’ (Daniël 9:2). Hij zal dat in Jeremia 25:11 en 29:10 
hebben gelezen. Toen knielde hij, en in zijn ontroerende gebed lezen we 
een belijdenis van schuld en een voorbede. Hij verenigde zichzelf met de 
zonde van het volk, en deed een beroep op Gods barmhartigheid. Terwijl 
hij nog sprak kwam de engel Gabriël: ‘Er is een woord uitgegaan toen je je 
smeekbede begon en ik ben gekomen om het over te brengen, want je 
bent zeer geliefd’ (vers 23). Ook in hoofdstuk 10 wordt Daniël nog twee 
keer door de engel ‘geliefde man’ genoemd. (verzen 11 en 19). Daniël zal 
hier zeker diep door getroffen zijn. Hij kreeg van de engel een blik tot in de 
verre toekomst. Dit was ook bedoeld als bemoediging. Hij was oud, en wist 
dat hij het land Israël nooit meer zou zien; maar op grond van de Schriften 
wist hij zeker dat het volk terug zou gaan naar hun land. Hij hoorde over 
strijd en verdrukking, maar ook over verlossing door de Grote Koning. ‘Ik 
(Daniël) hoorde het, maar begreep het niet en zei: Mijn heer, hoe zal dit 
alles aflopen? Maar hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven ver-
borgen en verzegeld tot de eindtijd ... Maar jij, ga het einde tegemoet. Je 
zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestem-
ming te bereiken’ (12: 8,9 en 13).

Door zijn voorbeeld van geloof te volgen, mogen ook wij uitzien naar de-
zelfde bestemming.
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Ontmoeting met ...

Het boek Ester neemt een bijzondere plaats in de Bijbel in. We lezen hier 
geen woord over God, gebed, of een heilig geloofsleven. Maar daardoor 
spreekt het misschien wel krachtiger over God en geloof dan enig ander 
Bijbelboek. Want waar Ester een menselijk verhaal lijkt, is het in werkelijk-
heid een verslag van Gods verborgen handelen in een goddeloze wereld.

Wat in dit boek wordt verteld, speelde zich af in de tijd dat Ahasveros de 
machtige heerser van het Medo-Perziche Rijk was (486-464 v. Chr.). De 
eerste ballingen uit Israël waren al naar Jeruzalem teruggegaan, maar veel 
anderen waren in Perzië gebleven. In het derde jaar van zijn regering wilde 
de koning zijn macht en grote rijkdom tonen aan al zijn vorsten en diena-
ren, en organiseerde een grote maaltijd in de burcht Susan. Toen Ahas-
veros al zijn rijkdom had laten zien, wilde hij pronken met zijn mooie vrouw 
– koningin Wasti. Die weigerde echter te komen, wat een diepe vernede-
ring voor de machtige koning was. Want een ongehoorzame, trotse, eigen-
zinnige vrouw was een grote schande. De angst was groot dat veel vrou-
wen haar voorbeeld zouden volgen. (Overigens: wat een zelfbewuste 
vrouw in die door mannen gedomineerde maatschappij, die in de vrouw 
een pronk– en lustobject zagen, ’dat’ geacht werd alles te doen wat hen 
behaagde.) Het besluit was daarom: ‘dat Wasti koning Ahasveros niet meer 
onder ogen mag komen en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan 
een ander zal geven, die beter is dan zij’ (Ester 1:19). De nieuwe koningin 
moest aan een aantal voorwaarden voldoen: ze moest een maagd zijn, en 
er ‘schoon’ uitzien. Dit hield veel meer in dan er leuk en knap uitzien: ze 
moest er ook eerlijk en betrouwbaar zijn. Onder de vele meisjes die naar 
het paleis werden gebracht, was ook Ester. Een Joods weesmeisje, dat was 
opgevoed door haar oom Mordechai. Zij bleek er niet alleen leuk uit te 
zien, maar ook geduldig, tevreden, nederig, en gehoorzaam te zijn. ‘Toen 
het de beurt was van Ester [om naar de koning te gaan] … verlangde zij 
niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de 
eunuch die de koning als haremwachter diende. En allen die Ester zagen, 
keken vol bewondering naar haar’ (2:15). Haar houding en eenvoud maak-
ten grote indruk op de koning: ‘En de koning voelde voor Ester meer liefde 
dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn 
bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofd-
band om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti’ (vers 17).
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30. Esther en Mordechai

In hoofdstuk 3 verschijnt Haman op het toneel. Een eerzuchtig en wreed 
man, die een zeer hoge positie van de koning kreeg. Na de koning was hij 
de belangrijkste man in het rijk. Iedereen moest hem eren en voor hem bui-
gen. Toen Mordechai dit weigerde (hij blijkt dus een zelfbewuste en moedi-
ge man te zijn), wilde Haman hem doden. Het werd nog erger: ‘Maar nadat 
men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van 
Mordechai alleen hem niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman op mid-
delen om alle Joden in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais 
volk’ (3:6). Haman ging naar de koning maar wierp eerst pur (dat is het lot 
vers 7). Dit lot viel op de twaalfde maand, de laatste maand van het jaar. 
Omdat dit gebeurde in de eerste maand, moest hij dus elf maanden wach-
ten om zijn plan te kunnen uitvoeren. Stel dat het lot had aangegeven dat 
het na een week al had moeten gebeuren, dan was het volk Israël menselij-
kerwijs gesproken verloren geweest (het gehele volk; want het land Israël 
behoorde tot het Perzische Rijk, en het leven van de Joden daar liep dus 
ook gevaar). Haman vertelde de koning iets bijzonders, maar voor de ko-
ning zeer bedreigends over Gods volk: ‘Er is een bepaald volk dat over alle 
provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken 
zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken 
en aan de wetten van de koning houden ze zich niet’ (vers 8). Het wrede 
plan dit volk uit te roeien bracht angst en grote rouw, terwijl Haman en de 
koning rustig zaten te drinken (vers 9). Mordechai ging in rouw naar het 
paleis, en liet Ester het verzoek overbrengen de koning om genade te sme-
ken. Ester twijfelde; de koning kon een ieder die het waagde ongevraagd 
bij hem te komen, laten doden. Mordechai toonde haar zijn geloof en ver-
trouwen op God: ‘Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Ester 
geven: ‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, 
als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu 
het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding 
voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je 
juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze’ (4:14,15). Voor 
Ester het antwoord dat ze nodig had om een besluit te nemen. Ze vroeg 
om te vasten, drie dagen van volledige toewijding aan de HEER; daarna zou 
ze naar de koning gaan. Het belang van het volk stelde ze boven haar eigen 
belang met de uitspraak: ‘Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omko-
men’ (vers 16).
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Na drie dagen bidden en vasten was Ester klaar om naar koning Ahasveros 
te gaan. Gekleed zoals hij haar graag zag, ging ze bescheiden in de voorhof 
van de troonzaal van de koning staan. Hij werd diep door haar houding ge-
troffen, en gaf het teken dat ze dichterbij mocht komen. Hij begreep dat zij 
een dringend verzoek had, dat hij zonder het te kennen al had ingewilligd. 
Ester trad nederig naar voren, en raakte de spits van zijn scepter aan als 
bewijs van haar vertrouwen en eerbied. Haar verzoek was: ‘Als het de ko-
ning goeddunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen 
en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid’ (5:4). 
Het was heel verstandig niet meteen alles te vertellen. De koning zou door 
het feestmaal in de juiste stemming komen om naar haar te luisteren. Maar 
het was ook belangrijk dat Haman zelf erbij zou zijn; want dan kon zij hem 
openlijk beschuldigen, en kreeg hij niet de gelegenheid zich te verdedigen. 
Aan het eind van de maaltijd vroeg de koning weer: ‘wat is uw verzoek?’ Ze 
vond het nog niet de tijd het te vertellen, en vroeg de koning en Haman de 
volgende dag weer bij haar te komen eten, dan zou ze haar verzoek doen. 
Het leek alsof Ester aarzelde, terwijl de situatie steeds ernstiger werd. 
Want toen Haman blij naar huis ging, en zag dat Mordechai nog steeds niet 
voor hem knielde, werd hij woedend. Thuis pochte hij over zijn rijkdom, zijn 
belangrijkheid, maar mokte dat het zien van Mordechai zijn leven vergalde. 
Zijn vrouw en vrienden gaven hem de raad Mordechai de volgende dag al 
te laten doden. Omdat Ester een dag uitstel nam, liep het leven van Morde-
chai dus direct gevaar. Maar in werkelijkheid was deze vertraging een be-
wijs van Gods verborgen leiding.

In die nacht gebeurden er belangrijke dingen. De koning kon niet slapen. 
Hij liet zich voorlezen uit de verslagen, en kwam tot de ontdekking dat 
Mordechai de koning gered had van een samenzwering en daarvoor nooit 
beloond was. Ook Haman kon van opwinding niet slapen, en ging naar de 
koning om zijn duistere plan Mordechai de volgende dag te doden te be-
spreken. Maar de koning was hem voor: Tot zijn schande moest Haman 
Mordechai de eer gaan bewijzen die hij zichzelf had toegedacht. Hem over-
kwam wat de Heer Jezus zei in Matteüs 23:12: ‘Wie zichzelf verhoogt zal 
worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd’. Morde-
chai nam daarna, alsof er niets gebeurd was, zijn plaats bij de poort weer in. 
Maar Haman ging snel naar huis. Toen hij bedroefd over zijn vernedering 
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30. Esther en Mordechai (vervolg)

vertelde, werd het nog erger voor hem. Zijn vrouw en vrienden begrepen 
dat hij niet alleen streed tegen Mordechai en zijn volk, maar tegen hun 
God. Hun conclusie was dan ook: ‘Als die Mordechai, van wie je nu voor het 
eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op; 
je zult het volledig van hem verliezen’ (6: 13).

Na de tweede maaltijd kwam de waarheid aan het licht. Ester smeekte om 
genade voor haarzelf en haar volk. Zij moest nu ook een bekentenis afleg-
gen. Tot dan toe had zij verzwegen tot welk volk zij behoorde (vergelijk 
hoofdstuk 2:10). Nu sprak zij over ‘mijn volk’ (6:3 en 4). Voor de eerste maal 
erkende zij tot dat volk te behoren. Hamans rol was meteen uitgespeeld. 
Hij onderging het lot dat hij Mordechai had toegedacht: hij werd gespietst 
op de paal die hij voor Mordechai had neergezet. Mordechai kreeg daarna 
Hamans positie: ‘De koning deed de zegelring af die hij Haman had afgeno-
men en gaf die aan Mordechai’ (8:2). Zo werd hij de eerste na de koning. 
Hetzelfde gebeurde lang daarvoor met Jozef, toen hij onderkoning over 
Egypte werd. De Farao deed hem zijn zegelring om, en zei: ‘U vertrouw ik 
het bestuur van mijn paleis toe, en heel mijn volk zal doen wat u beveelt. 
Alleen door de troon zal ik boven u staan’ (Genesis 41:40).

Vanaf Ester 8:3 zien we dat Ester en Mordechai zich samen inzetten voor 
hun volk, om het dreigende onheil tegen te gaan. Een wet van Meden en 
Perzen kon niet worden ingetrokken. De koning zelf kwam met een oplos-
sing: ‘Stel nu zelf, in naam van de koning, een verordening op schrift die 
volgens u in het belang van de Joden is, en verzegel die met de koninklijke 
zegelring’ (Ester 8:8). Door een tegenbevel konden de Joden de vijanden 
overwinnen.

Ester en Mordechai zijn grote voorbeelden voor ons. Door haar eenvoud en 
bescheidenheid won Ester de genegenheid van de koning. Het laatste vers 
laat de goede gezindheid en ijver van Mordechai zien: ‘Hij stond bij de Jo-
den in aanzien en was bij hen allen geliefd, want hij streefde het geluk van 
zijn volk na en was een pleitbezorger voor het welzijn van allen die tot dit 
volk behoorden’ (10:3).
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We weten uit Ezra 1-6, dat in het eerste regeringsjaar van koning Cyrus van 
Perzië, een deel van de daar in ballingschap levende Israëlieten naar Jeru-
zalem terugkeerde onder leiding van Zerubbabel. Daarna keerde, in het 
zevende jaar van koning Artaxerses, een tweede deel van het volk terug, 
samen met priester-schriftgeleerde Ezra (Ezra 7:1-13).

De geschiedenis van Nehemia begint in het twintigste regeringsjaar van 
Artaxerses. Als schenker was hij verantwoordelijk voor het beheer van de 
drankvoorraad van de koning. Door zijn hoge positie kon hij niet mee met 
Ezra. Maar toen Nehemia van enige mannen, (waaronder zijn eigen broer) 
uit Juda hoorde: ‘Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap 
hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mik-
punt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten 
zijn in vlammen opgegaan’ (Nehemia 1:3) werd hij diep bedroefd. Zijn hart 
was bij het volk, niet bij zijn hoge positie. Nehemia (zijn naam betekent 
‘God troost’) had een groot vertrouwen op God. Zijn vader Chachalja ( zijn 
naam betekent ‘die op de HEER wacht’) zal hem zeker het goede voorbeeld 
hebben gegeven. Na het trieste bericht vastte en bad hij vier maanden, niet 
zomaar een dagje, nee vier maanden lang! Hij weende en rouwde. Hij deed 
dit omdat het volk bespot werd, maar vooral omdat daardoor de Naam van 
God werd gesmaad. Hij wist dat het volk zelf de oorzaak was en beleed hun 
zonde. Maar hij stelde zich niet boven hen; hij was één met hen: ‘luister 
aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van 
uw dienaren, de Israëlieten. Ik belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegen-
over u hebben begaan, ook ik en mijn familie’ (vers 6). Hij deed een beroep 
op Gods barmhartigheid. ‘Als jullie naar Mij terugkeren, en je houden aan 
Mijn geboden en die naleven, zal Ik jullie, ook al zouden jullie verbannen 
zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats 
die Ik heb uitgekozen om er Mijn Naam te laten wonen’ (vers 9). Het liefst 
was hij direct naar Jeruzalem gegaan om daar te helpen. Hij wist dat alleen 
God voor de redding kon zorgen: ‘Ach mijn HEER, luister toch aandachtig 
naar het gebed van Uw dienaar en naar dat van al Uw dienaren die Uw 
Naam willen eerbiedigen. Laat me vandaag toch slagen en laat de koning 
mij welgezind zijn’ (vers 11). Na die vier maanden kon zijn verdriet niet lan-
ger voor de koning verborgen blijven. “‘Waarom kijk je zo somber, je bent 
toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwarszit.’ Ik schrok hevig” (2:2). Door 
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het verzoek zou hij mogen gaan of gedood worden. Hij bad tot God en 
vroeg de koning toen: ‘Als het de koning goeddunkt, en als u het mij, uw 
dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda, om de stad te herbouwen waar 
mijn voorouders begraven liggen’ (2:3). Hij kreeg niet alleen toestemming, 
maar ook materiaal, bescherming, en brieven met de goedkeuring van de 
koning.

Pas na een grondige inspectie van de muren vertelde hij de Israëlieten in 
Jeruzalem het doel van zijn komst: ‘U ziet in welke ellende wij verkeren: 
Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we 
de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot 
zijn’ (vers 18). Nadat het volk hoorde dat God Nehemia geholpen had, her-
vatten zij moedig het werk. Ondanks de tegenwerking en spot herstelden 
ze de muur, onder de leiding van Nehemia en in groot vertrouwen op God. 
Hij bemoedigde het volk bij tegenwerking: ‘Wees niet bang voor hen, denk 
aan de grote en geduchte HEER en strijd voor uw volksgenoten’ (4:8). Hij 
was één met het volk, en werkte zelf net zo hard mee, dag en nacht.

Niet alleen de muur moest hersteld worden, de samenleving deugde ook 
niet. Er was groot verschil tussen arm en rijk. Armen waren zelfs tot slaven 
gemaakt. Een gruwel voor de HEER. Ook hier moest hij krachtig optreden, 
en in vertrouwen op God wees hij allen terecht: ‘Wat u doet, is niet goed. 
Heb toch, bij alles wat u doet, ontzag voor onze God’ (5:9). Door zijn moe-
dig optreden en goede voorbeeld, werd de orde hersteld: ‘Dagelijks werd er 
op mijn kosten van alles bereid: een rund, zes van de mooiste schapen, ge-
vogelte, en om de tien dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden 
komen. Toch heb ik nooit een vergoeding geëist voor de kosten die een 
gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het volk was al zwaar 
genoeg belast’ (5:18).

Nehemia is een groot voorbeeld voor ons. Hij deed in gehoorzaamheid wat 
God hem had opgedragen. Bij hem was geen plaats voor zijn eigen wil. Zou 
ook u bereid zijn een gemakkelijk, luxe leven op te geven voor de dienst 
van God?
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Cyrus, de koning van Perzië, had de Joden, na 70 jaar ballingschap, toe-
stemming gegeven terug te gaan naar hun land. Maar velen bleven liever in 
Perzië; want ze hadden daar een bestaan opgebouwd. Zij die wel gingen, 
herbouwden de tempel en herstelden de eredienst. Maar er was niemand 
die het juiste onderwijs kon geven, omdat er maar weinig priesters en Le-
vieten mee waren gegaan.

Ezra (zijn naam betekent hulp), een priester en schriftgeleerde die God 
liefhad en diende, kende de Wet goed. Hij wilde graag naar Israël om de 
mensen te onderwijzen. Ook al was hij geboren in Perzië, hij zag het als zijn 
plicht naar Israël te gaan. Artaxerses was nu koning. Ezra vroeg, 60 jaar 
nadat de eredienst weer hersteld was, of hij mocht gaan. Zonder de toe-
stemming van de koning was dat onmogelijk. Die was, net als Kores, heel 
welwillend, en begreep dat het heel belangrijk was om een god op de juiste 
manier te dienen. Hij gaf Ezra alles wat hij nodig had, omdat hij vond dat 
Israëls God geëerd moest worden: ‘opdat Zijn toorn het rijk van de koning 
en zijn zonen niet zal treffen’ (Ezra 7:23). Ezra was heel dankbaar en loofde 
God: ‘Geloofd zij de HEER, de God van onze voorouders, Die de koning het 
besluit heeft ingegeven de tempel van de HEER in Jeruzalem van grote luis-
ter te voorzien’ (vers 27). Hij kreeg zelfs een brief (7:11-27) met aanbevelin-
gen mee, dat allen hem moesten gehoorzamen en alle middelen geven die 
nodig waren voor de eredienst (8:22).

Met Ezra trokken vele anderen mee (7:7), maar bij hun vertrek ontdekte hij 
dat er bijna geen Levieten waren. Kennelijk vonden zij hun leven in Perzië 
belangrijker dan de tempeldienst in Jeruzalem. Ezra deed er alles aan om 
hen over te halen toch te gaan. Dankbaar zag hij dat er toen velen kwamen. 
Daarna riep hij een vasten uit om God te smeken hen te beschermen tij-
dens de gevaarlijke reis, ‘Ik had mij er namelijk voor geschaamd de koning 
om een escorte te vragen van soldaten en ruiters die ons zouden kunnen 
beschermen tegen vijanden onderweg, want wij hadden tegen de koning 
gezegd: Onze God biedt allen bescherming die Zijn hulp vragen’ (8:22). Na 
een reis van vier maanden kwamen ze veilig in Jeruzalem aan. Met alles 
wat zij hadden meegebracht konden de offers gebracht worden. Ezra zorg-
de dat alles ging zoals de Wet voorschreef.

Maar hij hoorde al snel van een grote moeilijkheid. Vorsten kwamen naar 
Ezra en zeiden: ‘Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich 
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niet afzijdig gehouden van de bevolking van het land en ook niet van de 
gruwelijke gebruiken ...’ (9:1). Ze waren helaas getrouwd met vrouwen uit 
de omringende volken. Veel van hun kinderen konden niet eens de juiste 
taal spreken. 

Toen Ezra dat hoorde, scheurde hij zijn kleren en was diep bedroefd. Hij 
begreep dat het volk God ongehoorzaam was geweest. In de Wet was het 
verboden vrouwen van andere volken zouden al snel Israël andere goden 
laten dienen (Exodus 34:12-16). Zelfs priesters en Levieten hadden vrou-
wen getrouwd van volken die in de dagen van Jozua overwonnen hadden 
moeten zijn (Deuteronomium 7:1-6). Ezra begreep dat dit heel ernstig was. 
Hij was verbijsterd en verootmoedigde zich persoonlijk, terwijl hij de zonde 
als zijn eigen overtreding beleed. Hij was in diepe rouw. Door zijn gedrag 
sloten velen, die beefden voor de woorden van God vanwege de trouw-
breuk, zich bij hem aan. Bij het avondoffer ging Ezra in groot verdriet tot 
God. Hij stortte zijn hart uit en beleed de zware zonde (9:6-15). Velen bele-
den toen hun ontrouw. Een man, Sechanja, een familiehoofd, stond op en 
zei dat ze gezondigd hadden, maar dat er hoop was. Ze moesten luisteren 
naar de geboden van God. Alle vreemde vrouwen en kinderen moesten 
weg. Tegen Ezra zei hij: ‘Sta op, Ezra, het is aan u dit af te handelen. Wij 
staan achter u. Treed krachtig op’ (10:4). Deze zware beslissing werd met 
een eed door Ezra, de Levieten en priesters aangenomen. Het gehele volk 
moest zich verzamelen in Jeruzalem. De mannen en vrouwen zaten te rillen 
van angst en de kou, omdat het de regentijd was. Dit kon niet even in een 
dag geregeld worden. Er werd besloten dat de familiehoofden het in goede 
orde moesten regelen, zodat ieder naar huis kon gaan. Pas toen alle vreem-
de vrouwen en kinderen weg waren zegende God het volk, en kon Ezra zijn 
taak goed uitvoeren.

Ook wij moeten vaak zware beslissingen nemen. We kunnen daarbij een 
voorbeeld nemen aan Ezra, en in alles God gehoorzamen, zodat wij straks 
de stem van Jezus horen: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op 
Mijn troon’ (Openbaring 3:21).
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In Jeruzalem stond de Tempel. Er waren vele priesters onder het oude ver-
bond werkzaam, verdeeld in 24 afdelingen . Hun taken werden door loting 
toegewezen. Allen wilden graag het reukoffer brengen in het heiligdom. 
De kans dat je dat mocht doen was echter erg klein. Veel priesters kregen 
in hun leven nooit die taak. De afdeling van Zacharias werd door het lot 
aangewezen om een week de priesterdienst doen, en Zacharias mocht bij 
loting het dagelijkse reukoffer brengen. Hij was zo dankbaar en dolgelukkig 
toen hij in zijn ouderdom toch eindelijk aangewezen werd. Hier had hij elke 
dag om gebeden.

Toen hij jonger was baden hij en zijn vrouw Elizabet om een kind, maar zij 
waren helaas kinderloos gebleven. Nu waren ze beiden oud, en de tijd dat 
Elizabet menselijkerwijs kinderen kon krijgen was voorbij.

Hij en zijn vrouw Elizabet stamden af van de hogepriester Aäron. We lezen 
over hen: “Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle 
geboden en wetten van de HEER hielden” (Luk 1:5,6). Ondanks hun verdriet 
bleven ze God trouw.

Zacharias stond op de vastgestelde dag klaar om het reukoffer te brengen, 
maar plotseling werd alles anders dan hij had gedacht. Terwijl hij bezig 
was, en bad voor het volk dat buiten stond, verscheen de engel Gabriel en 
zei: “… Zacharias, je gebed is verhoord: Je vrouw Elizabet zal je een zoon 
baren, en je moet hem Johannes noemen”. Hij kon dit niet geloven. Zou 
zijn vrouw, net als Sara en Hanna, die ook onvruchtbaar waren, toch nog 
een kind krijgen? Hij vroeg in twijfel als ‘bewijs’ een teken, terwijl hij net de 
blijde boodschap had gekregen dat zijn zoon de wegbereider van de HEER 
zou zijn, die de profeet Maleachi had aangekondigd! Voor de HEER was dit 
een uiting van ongeloof. Gabriel zei daarom dat Zacharias niet zou kunnen 
spreken, totdat vervuld was wat hij gezegd had. Hij reageerde totaal an-
ders dan Maria enkele maanden later. Voor haar was het net zo wonderlijk 
als voor hem. Vertwijfeld bracht hij het offer en ging naar buiten. Het volk 
stond ongeduldig te wachten. Waarom bleef de priester zo lang weg? Toen 
hij eindelijk kwam, wenkte en zweeg, begrepen ze dat hij een gezicht had 
gezien.

Zacharias schreef voor Elizabet op wat er gebeurd was, en zij geloofde het 
wél. Toen ze zwanger was geworden, verborg ze zich vijf maanden. Toen 

Ontmoeting met ...
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haar zwangerschap zichtbaar was, ging ze trots naar buiten – de smaad van 
onvruchtbaarheid was voorbij.

Tot haar vreugde kwam haar nichtje Maria bij haar. Want toen Maria hoor-
de dat haar tante zwanger was, en haar kind de aankondiger van de Messi-
as zou zijn, en zij daarvan de moeder mocht zijn, ging zij direct naar haar 
toe. Elizabet was toen al zes maanden zwanger. Zodra Maria binnenkwam 
gebeurde een wonder: het kind van Elizabet sprong van vreugde op in haar 
schoot. Elizabet werd vervuld met de heilige Geest, en riep uit: “De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 
Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?” (Luk 1:41-44). 
Maria zou blijven tot de baby van haar tante geboren zou worden. Ze had-
den veel te bepraten. Beiden kregen op bijzondere wijze een bijzondere 
zoon. Die zouden het volk bevrijden van zonde. De zoon van Elizabet 
mocht het volk klaarmaken voor de komst van de Messias. Ieder moest zich 
bekeren en zijn zonde laten afwassen om de Heiland te kunnen ontmoeten. 

Toen het kind geboren was, en een naam zou krijgen op de dag van de be-
snijdenis, kwamen buren en familieleden om dit mee te maken. Tot ieders 
verbazing zei Elizabet dat hij Johannes zou heten. Vol ongeloof reageerden 
allen: ‘niemand heet toch zo in je familie? dat kun je niet menen! vindt de 
vader dat ook?’ Hij schreef: “Johannes is zijn naam”, en meteen kon hij 
weer spreken. “Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich 
af: Hoe zal het verder gaan met dit kind?” (vs. 66). Vervuld met de heilige 
Geest waren de eerste woorden die Zacharias sprak een profetie (Lukas 
1:68-79). Hij prees God, en met aanhalingen uit het Oude Testament ver-
kondigde hij dat God barmhartig is en trouw is aan Zijn heilig verbond (vzn 
72,73). In vers 76 lezen we een profetie over zijn eigen zoon: “En jij, kind, jij 
zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul 
je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken” (vzn 75-77). Deze profe-
tie laat zien hoe groot de dankbaarheid en het geloof van Zacharias waren. 
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Lucas vertelt over twee bijzondere geboorten: de eerste van Johannes de 
Doper, de voorbode van de Heer Jezus, en de tweede van Jezus zelf: ‘In de 
zesde maand [van de zwangerschap van Elisabet] zond God de engel 
Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje [maagd] dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. 
Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: Gegroet Ma-
ria, je bent begenadigd, de Heer is met je’ (Lucas 1:26-28). Maria schrikt, en 
vraagt zich af wat dit te betekenen heeft. De engel gaat verder: ‘Wees niet 
bang, Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen’ (verzen 30,31). 
Tot haar verbazing hoort zij dat ze zwanger zal worden voordat ze met Jo-
zef getrouwd is. Ze stelt daarom de vraag: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 
immers nog nooit gemeenschap met een man gehad’ (vers 34). Waarop 
Gabriël haar vertelt: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat 
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God’ (vers 35). Gabriël 
vertelt haar ook dat haar oude tante Elisabet al zes maanden zwanger is. 
Heel nederig, en vol geloof, antwoordt zij: ‘De Heer wil ik dienen: laat er 
met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (vers 38).

Maar wat denkt ze van alle problemen die er nu voor haar gaan komen? 
Wie zal haar geloven? Iedereen zal denken dat ze overspel heeft gepleegd. 
Hoe zal Jozef reageren? Als hij haar verlaat zal ze helemaal alleen zijn, nie-
mand zal voor haar willen zorgen. Op overspel staat zelfs de doodstraf! Ze 
gelooft de woorden van Gabriël, en besluit direct naar Elisabet te gaan. De 
begroeting van Elisabet klinkt haar als muziek in de oren. Ze krijgt hierdoor 
nog een bevestiging dat Gabriël de waarheid heeft gesproken: ‘Toen Elisa-
bet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd 
vervuld met de heilige Geest en riep luid: De meest gezegende ben je van 
alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Toen ik je groet hoor-
de, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die ge-
loofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’ (verzen 
41-45). Deze woorden tonen dat Maria de woorden van Gabriël direct ge-
loofde, in tegenstelling tot de man van Elisabet, Zacharias, die als bewijs 
een teken vroeg. Maria antwoordt Elisabet met een lofzang. Hierin laat zij 
voor het eerst haar grote blijdschap zien, om wat de HEER voor haar en het 
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volk gedaan heeft: ‘Mijn ziel prijst en looft de HEER, mijn hart juicht om 
God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, Zijn minste dienares. Alle 
geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de 
Machtige voor mij gedaan, heilig is Zijn Naam’ (verzen 46-49). Dit is alles 
wat zij over zich zelf zegt. Belangrijker voor haar is de vervulling van Gods 
heilsbeloften: ‘Hij trekt Zich het lot aan van Israël, Zijn dienaar, zoals Hij 
aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert Zich Zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid’ (verzen 54,55). Uit 
de lofzang, waarin vele aanhalingen uit de psalmen en profeten staan, 
blijkt dat Maria de Schriften goed kende. Na haar terugkeer neemt Jozef 
zijn verloofde Maria bij zich in huis. God had hem in een droom de situatie 
uitgelegd. Jozef gelooft God en neemt de verantwoordelijkheid voor moe-
der en kind op zich.

De geboorte van Jezus vindt plaats in een stal. Het bezoek van de herders 
geeft grote blijdschap en maakt diepe indruk op Maria. Ze begrijpt niet al-
les van wat ze vertellen maar: ‘bewaarde al deze woorden in haar hart en 
bleef erover nadenken’ (Lucas 2:19). Deze houding is typerend voor Maria.

Wanneer Jezus bij verschillende gelegenheden ‘vrouw’ en niet ‘moeder’ 
tegen Maria zei, was dat niet koel en afstandelijk bedoeld. Het ging Jezus 
erom dat niet de biologische band met haar, maar zijn geloofsband belang-
rijk was. De liefde van Jezus voor zijn moeder was groot. Bij de kruisiging 
gingen de woorden van Simeon (Lucas 2:35): ‘en zelf zult u als door een 
zwaard doorstoken worden’ in vervulling. Jezus troostte haar: ‘Toen Jezus 
zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij 
tegen zijn moeder: Vrouw zie uw zoon, en daarna tegen de leerling: Zie uw 
moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis’ (Johannes 
19:26,27). ‘Vrouw’ niet ‘moeder’. Jezus wilde niet dat Maria alleen maar zou 
treuren om het verlies van een zoon, maar zou zien dat zij Hem terugkreeg 
als haar Heer.

Samen met de discipelen in de bovenzaal toonde zij een groot geloof in 
haar Heiland: ‘Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met 
enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders’ ( Han-
delingen 1:14). Zij is, samen met al die gelovigen van toen, een groot voor-
beeld in hoe christenen behoren te bidden om de vervulling van de belofte 
van Christus’ wederkomst en van Gods Koninkrijk op aarde.
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‘Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van 
Abraham’. Zo begint Matteüs zijn Evangelie (1:1), gebaseerd op de heilsge-
schiedenis van het Oude Testament. Want de HEER had Abraham beloofd: 
dat met zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zouden worden,  
en aan David een Zoon beloofd die voor altijd alle volken met recht en ge-
rechtigheid zou regeren. Het leek alsof God de beloften vergeten was. 
Sinds de ballingschap zat er geen koning meer op de troon van Israël. In de 
tijd van de geboorte van Jezus waren de Romeinen de baas. Matteüs laat 
echter de voortgang van Gods heilsbeloften zien in dat geslachtsregister 
(wat het minder saai doet zijn dan het lijkt): ‘Jakob verwekte Jozef, de man 
van Maria, uit wie Jezus geboren is’ (1:16). Jezus: de Zoon van God, nage-
slacht van Abraham, de grote Zoon van koning David, de beloofde Koning. 
Jozef stamde af van David. Hij was een koningszoon, en zou – als het ko-
ningschap van het huis van David was blijven bestaan – recht op de troon 
hebben gehad. Zijn eerstgeboren zoon zou zijn troonopvolger zijn.

Over Jozef wordt niet veel verteld, er is zelfs geen enkel woord van hem 
bekend. Niet zijn woorden maar zijn daden laten zijn karakter en groot ge-
loof zien. Matteüs gaat verder met: ‘Toen zijn moeder Maria al was uitge-
huwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. Haar aanstaande man Jozef, die een rechtschapen 
mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het 
geheim te verstoten’ (verzen 18,19). Een verloving was net zo bindend als 
een huwelijk. Ontrouw werd daarom gezien als overspel. Jozef was een 
man die God in alles trouw was. Volgens de Wet kon hij nu niet meer met 
Maria trouwen, en zou ze gestenigd moeten worden. Jozef ‘overwoog’ – hij 
nam niet impulsief een besluit; hij dacht niet aan zich zelf, maar aan Maria 
– wat het beste voor haar zou zijn. Door van haar te scheiden, nam hij de 
schuld op zich. Dat kon alleen door je (aanstaande) vrouw, in het bijzijn van 
twee getuigen, een scheidbrief te geven. Hiermee bekende je schuld. Jozef 
zou dan gezien worden als de vader van het kind, en Maria zou niet geste-
nigd worden. Dit laat zien dat Jozef heel mild en zachtmoedig was.

Zover kwam het niet: ‘Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom 
een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang 
je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door 
de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus 
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…’ (verzen 20,21). De engel liet hem zien dat het een vervulling was van de 
profetie in Jesaja: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men 
zal hem de naam Immanuël geven’ (vers 23). Jozef kreeg de opdracht Maria 
bij zich in huis te nemen. Zodra hij wakker werd, deed hij wat hem gezegd 
was. Geen aarzeling, geen vragen, geen uitstel. Hij geloofde, en deed wat 
hem werd gevraagd. Toen de Zoon geboren was, toonde hij zijn geloof 
door het kind – zoals de engel had gezegd – de naam ‘Jezus’ te geven. Hier-
uit blijkt dat hij de wettige (niet de natuurlijke) vader was, en met Maria 
getrouwd was; want alleen de vader kon de naam geven.

Nadat de wijzen hen een bezoek hadden gebracht, kreeg Jozef opnieuw 
een droom: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf 
daar tot Ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het 
ombrengen’ (2:13). In het volgende vers zien we dat Jozef weer geen mo-
ment aarzelde: ‘Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind 
en zijn moeder uit naar Egypte’. Hij bleef daar, wachtende totdat hij het 
teken van God zou krijgen om terug te keren. In een derde droom hoorde 
hij: ‘Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind 
om het leven wilden brengen, zijn gestorven’ (vers 20). Ook toen gehoor-
zaamde hij direct: ‘Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder 
naar Israël’ (vers 21).

Hij was van plan naar Judea te gaan, maar toen hij hoorde dat Archelaüs –
de wrede zoon van Herodes – daar koning was, durfde hij niet verder te 
gaan. Hij vertrouwde op God en ging verder na een vierde droom. De be-
stemming werd Nazaret in Galilea. Opnieuw een vervulling van een profe-
tie (vers 23). Jozef bleef daar wonen en werken.

Hij had met Gods hulp een groot inzicht in de profetieën gekregen. Dat had 
hij nodig om de Zoon van God op te kunnen voeden. Jozef werd in zijn le-
ven zwaar op de proef gesteld, maar hij werd nooit boos of bitter. Door zijn 
hechte relatie met God bleef hij standvastig. Hij zweeg, luisterde, en deed 
wat God van hem vroeg. Ook Jezus zweeg toen Hij beschuldigd werd, en 
deed wat God van Hem vroeg. Zo te leven vraagt Hij van al Zijn dienaren.
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Voordat de Messias verscheen, zou er een voorloper komen die het volk 
zou voorbereiden op zijn komst. Wanneer de vier evangelisten (Matteüs 3:1 
en 2, Marcus 1:4, Lucas 3:3, Johannes 1:23) Johannes de Doper als deze 
voorloper voorstellen, citeren ze de profeet Jesaja: ‘Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad 
voor onze God’ (Jesaja 40:3). Marcus laat zien dat ook de profetie van Male-
achi in vervulling ging: ‘Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor 
mij effenen’ (Maleachi 3:1).

Deze boodschapper zou vóór de Heer uit gaan, om alles in orde te brengen 
voor diens komst, als de heraut van de grote Koning. De priester Zacharias 
mocht bij de geboorte van zijn zoon Johannes over hem profeteren: ‘En jij, 
kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de 
Heer zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk 
bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zon-
den’ (Lucas 1:76,77). Lucas vertelt dat het kind opgroeide, gesterkt werd 
door de Geest, en in de woestijnen bleef tot hij zich aan Israël vertoonde.

In die tijd leefde Israël al ongeveer een eeuw lang onder de heerschappij 
van Rome, en velen verwachtten dat de hun beloofde Messias ieder mo-
ment kon verschijnen. Dat hadden zij gezien in het boek van de profeet 
Daniël, die een openbaring van God had ontvangen waarin hem werd ver-
teld hoeveel jaar het zou duren tot de komst van de Messias (Daniël 9:24). 
Na Maleachi had er honderden jaren geen profeet gesproken in Israël. In 
zijn laatste woorden had hij nog een aanduiding gegeven waarmee de he-
raut van de Heer te vergelijken zou zijn: ‘Voordat de dag van de HEER aan-
breekt …  stuur ik jullie de profeet Elia …’ (Maleachi 3:23).

Het optreden van Johannes de Doper was voor de oplettende Schriftken-
ner daarom een sterke aanwijzing dat de tijd inderdaad dichtbij was geko-
men. Vooral omdat Johannes deed herinneren aan de profeet Elia, zoals zij 
zich die voorstelden uit de verhalen over hem. Een beetje een zonderling, 
die helemaal apart stond van de rest van de mensen, en zich geheel aan 
zijn taak in dienst van God wijdde. Zo droeg hij een kleed van kameelhaar 
en een leren gordel om zijn heup. Hij leefde heel sober, want zijn eten be-
stond uit sprinkhanen en wilde honing. Maar niet alleen zijn uiterlijke ken-
merken waren als die van de profeet Elia. Waar het in de profetieën over 
hem om ging, is dat zijn optreden even krachtig zou zijn als dat van Elia.
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36. Johannes de Doper

De geest en de kracht van Elia is nergens zo sterk te zien als op de berg 
Karmel. Daar stond hij als eenling tegenover honderden profeten van Baäl. 
Ja, zelfs tegenover het gehele volk, dat onder leiding van de goddeloze 
Achab van de HEER was afgeweken. Elia riep het volk op tot een duidelijke 
keuze: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God 
is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem’ (1 Koningen 18:21). De taak van 
Elia was het volk terug te brengen tot de HEER. Op diezelfde krachtige wij-
ze, en met dezelfde taak, predikte ook Johannes de Doper. Daarom kon de 
Heer Jezus zeggen dat Elia was gekomen, maar dat de Joden hem niet als 
zodanig hadden herkend (Matteüs 17:10–13). Hij bedoelde daarmee nie-
mand anders dan Johannes de Doper, die was gekomen om het volk op te 
roepen tot bekering. 

Johannes de Doper deed geen enkel teken, maar zijn prediking had zoveel 
gezag dat velen uit Jeruzalem en Judea en de Jordaanstreek naar hem toe 
kwamen. Hij ging niet naar hen toe, maar zij die hem wilden horen kwamen 
naar hem toe. Zoals hij, als het ware, uit het gewone leven van mensen was 
gestapt, zo vroeg hij in de Naam van God anderen dat ook te doen. Evenals 
God de Israëlieten door eerdere profeten had gevraagd uit de (verdorven) 
samenleving te gaan (vergelijk Hebreeën 13:12-14). De prediking van Jo-
hannes de Doper was geen leren, maar afkondigen, ruchtbaar maken, zoals 
het Griekse woord in de brontekst kerussen aangeeft. Johannes riep de 
mensen op zich klaar te maken om de Messias te ontmoeten, met de reden 
gevende woorden: ‘Doe boete, want het Koninkrijk van de hemel is nabij 
gekomen’ (Matteüs 3:3). Hieruit blijkt duidelijk zijn taak en verantwoorde-
lijkheid het volk bewust te maken van de aanstaande komst van de Messi-
as, en de noodzaak van verandering in hun levenswijze. En inderdaad: 
‘Velen lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis 
van hun zonden’ (Marcus 1:5).

Het optreden van Johannes de Doper trok niet alleen de aandacht van het 
volk, maar ook van de Joden in Jeruzalem. Met gemengde gevoelens zagen 
zij zijn aanhang steeds groter worden. Hun taak was de woorden van wie 
zei een profeet van de HEER te zijn, te toetsen. Zij verwaardigden zich ech-
ter niet zelf naar hem toe te gaan, maar stuurden boden met de vraag: ‘Wie 
bent u?’ Zonder aarzelen zei hij ronduit: ‘Ik ben niet de Messias’. Toen vroe-
gen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet’ (Joh 1: 19-
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34). Hij wilde niet de aandacht op zichzelf vestigen; vooral omdat de ge-
dachte leefde dat Elia nooit was gestorven, en zich opeens zou vertonen in 
voorbereiding op de komst van de Messias. Juist door deze ontkenning kon 
Jezus later zeggen ‘En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen 
zou’ (Matteüs 11:14). ‘Bent u de Profeet?’, was hun volgende vraag aan Jo-
hannes. ‘Nee, antwoordde hij’. Zijn antwoorden werden steeds korter. 
Want zij hadden geen persoonlijke interesse in hem of zijn prediking. Het 
ging hen er alleen om de Joodse leiders in Jeruzalem verslag te kunnen uit-
brengen over hun bevindingen. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. 
‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd heb-
ben – wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de 
woestijn: Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd 
heeft’. Dit antwoord had voldoende moeten zijn. Zij kenden, evenals de 
Joden die hen hadden gestuurd, immers de Schriften. Maar ze vroegen ver-
der: ‘Waarom doopt u dan als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de 
Profeet?’ Ze bedoelden eigenlijk ‘welke bevoegdheid heb je om dit te 
doen’; een vraag die ze later, na de reiniging van de tempel, ook aan Jezus 
stelden. Johannes ging er niet op in, maar vestigde nederig de aandacht op 
Jezus: ‘Ik doop met water, maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij 
die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sanda-
len los te maken’ (Johannes 1:26,27). Later lezen we naar wie hij verwees: 
‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het 
over wie ik zei: Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór 
mij’ (Johannes 1:29,30). Toen Jezus zich door hem wilde laten dopen, wilde 
Johannes dat daarom niet doen: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en 
dan komt u naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want 
het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen 
stemde Johannes ermee in. (Matteüs 3:14,15).

Twee van zijn discipelen volgden daarna Jezus, zij kwamen tot de ontdek-
king: ‘Wij hebben de Messias gevonden’ (Johannes 1:42). Toen later enkele 
van zijn discipelen Johannes vertelden: ‘Rabbi, de man die bij u aan de 
overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is 
aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!’ was zijn nederige ant-
woord: ‘Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Messias 
niet, maar ik ben voor hem uit gezonden. De bruidegom krijgt de bruid; de 
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vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de 
bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter wor-
den en ik kleiner’ (Joh 3:26-30). In een gelijkenis verwees Jezus hier eens 
naar: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen 
is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. 
Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan 
is het hun tijd om te vasten’ (Marcus 2:18-20).

Bijna terloops lezen we dat Johannes de Doper werd gevangengenomen 
(Matteüs 4:12). Dit moet zijn gebeurd op last van Herodes Antipas. Uit Mat-
teüs 11 blijkt dat hij wel contact mocht hebben met zijn leerlingen: ‘Toen 
Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, 
stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: Bent u 
degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ (verzen 2,3). 
Johannes was in verwarring. Was Jezus dan niet de Messias? Jezus wees 
hen op wat zij zagen, de vele genezingen, een vervulling van de woorden 
van de profeten voor hem.

Dat Jezus veel respect had voor Johannes de Doper, bleek toen Hij van hem 
zei: ‘Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit 
iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper’ (Matteüs 
11:11). Diens onthoofding was dan ook een grote schok voor Jezus. Uit 
Matteüs 14:13 blijkt dat Hij daarna even alleen wilde zijn. Om over zijn ver-
driet met zijn Vader in de hemel te spreken, maar ook omdat de dood van 
Johannes Hem wees op de gewelddadige dood die Hij zelf zou sterven.

36. Johannes de Doper (vervolg)
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Een van de bekendste personen in het Nieuwe Testament is de apostel Pe-
trus. Met hem kunnen we ons vaak zo goed vereenzelvigen – vooral in zijn 
menselijkheid herkennen we onszelf. We vinden hem beschreven als een 
emotionele en impulsieve man. Als Iemand die heel direct was in zijn reac-
ties –  eerst sprak en dan dacht. Maar ook een man die worstelde met zijn 
geloof, en al worstelend in zijn leven met Jezus zowel hoogtepunten als 
dieptepunten kende.

Zijn geboortenaam was Simon. Hij was opgegroeid in Betsaïda en ging –
evenals zijn broer Andreas – wonen in Kapernaüm, een stadje aan het meer 
van Galilea waar ook Jezus woonde. Ze waren vissers van beroep en volge-
lingen van Johannes de Doper, tot het moment dat Jezus hen riep tot zijn 
dienst: ‘Toen Hij (Jezus) langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, 
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in 
het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: Kom, volg Mij, Ik zal van jul-
lie vissers van mensen maken, zij lieten meteen hun netten achter en volg-
den Hem’ (Matteüs 4:18-20). In het parallelle verslag in Lucas 5 zien we, dat 
Petrus Jezus aansprak met de koninklijke titel ‘Heer’ (Grieks: kurios), nadat 
hij op aanwijzing van Jezus veel vissen had gevangen ‘viel hij op zijn knieën 
voor Jezus neer en zei: Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens’ (Lucas 5:8).

Zijn vertrouwen in Jezus was groot. Zo groot, dat hij tijdens een storm, 
toen Jezus lopend over het water op weg was naar hun boot, Jezus tege-
moet wilde gaan. ‘Petrus antwoordde: Heer, als U het bent, zeg me dan dat 
ik over het water naar U toe moet komen. Hij zei: Kom! Petrus stapte uit de 
boot en liep over het water naar Jezus toe’ (Matteüs 14:28,29). Vol vertrou-
wen liep hij over het water naar Jezus. ‘Maar toen hij voelde hoe sterk de 
wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, 
red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 
Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ (verzen 30,31). Deze vraag was 
niet alleen voor Petrus bedoeld, maar voor alle volgelingen van de Heer. 
Jezus bestrafte hier niet de golven, maar Petrus. Pas toen zij in de boot wa-
ren, kwam de storm tot rust. Jezus wilde duidelijk maken dat in geloof alles 
mogelijk is, wat of de omstandigheden ook zijn.

Op een dag vroeg Jezus zijn discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik 
ben?’ (Matteüs 16:13). Zij noemden op: Johannes de Doper, Elia, een van de 
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profeten. Jezus keek hen daarna aan, en stelde de vraag waar het eigenlijk 
om ging: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde onmiddellijk: ‘U 
bent de messias, de Zoon van de levende God’. Hier toonde hij groot ge-
loof. Op deze belijdenis kreeg hij twee grote beloften. Daarin zien we waar-
om Jezus aan Simon de naam Petrus – wat rots betekent – gaf.

De eerste is: ‘en Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente 
[de NBV geeft hier ’kerk’] zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk 
[graf] zullen haar niet kunnen overweldigen’ (Matteüs 16:18).

De tweede is: ‘Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, 
en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en 
al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn’. (vers 19)

Wat bedoelde Jezus met deze woorden? In zijn rede in Lucas 11:52 vinden 
we het antwoord: ‘Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel 
tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen 
die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden’. Petrus kreeg 
geen macht om mensen wel of niet toe te laten tot het eeuwig leven. Die 
macht heeft alleen de Heer Jezus van zijn Vader gekregen. Straks zullen we 
nog kijken naar een vervulling van deze ´sleutelbelofte´. Maar toen Jezus 
zijn lijden aankondigde, liet Petrus merken dat hij dit niet begreep. Ook 
toen nam hij meteen het woord. Hij dacht het beter te weten dan zijn Heer, 
en was heel opgewonden: ‘Petrus nam Hem ter zijde en begon Hem fel te-
recht te wijzen: God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ De 
woorden die Jezus daarop sprak waren een schok voor Petrus: ‘Maar Jezus 
keerde hem de rug toe met de woorden: Ga terug, achter mij, satan ! Je zou 
Me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar 
alleen aan wat de mensen willen’ (Matteüs 16:22,23). Hij wordt hier satan, 
een tegenstander, genoemd. Niet alleen moest Jezus zelf naar het kruis 
gaan, maar ieder die zijn discipel wil zijn moet hetzelfde doen. ‘Wie achter 
mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
mij volgen’ (vers 24).

Na zijn strenge woorden tot Petrus besloot Jezus met te zeggen: ‘Ik verze-
ker jullie: sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de 
komst van de Mensenzoon en zijn Koninklijke heerschappij hebben meege-
maakt’ (vers 28). Zes dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee 
naar een hoge berg, waar een bijzondere gebeurtenis plaatsvond. Jezus 

37. Petrus
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veranderde van gedaante (letterlijk: onderging een ‘metamorfose’), zijn 
gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht. Opeens wa-
ren daar Mozes en Elia, de twee grootste profeten uit de tijd voorafgaand 
aan de komst van Jezus. Mozes vertegenwoordigt de Wet, Elia de profeten. 
In Lucas 16:16 lezen we: ‘De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: 
sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd’. De drie apostelen 
mochten Jezus even in zijn verheerlijkte staat zien. Alsof het Koninkrijk van 
God al werkelijkheid was geworden. Petrus was zeer onder de indruk. Hij 
stelde voor tenten (loofhutten) te maken, alsof hij de gebeurtenis vast wil-
de houden. Hij begreep nog altijd niet dat Jezus eerst moest lijden. In zijn 
tweede brief herinnerde hij aan zijn ervaring op de berg: ‘Toen wij u de glo-
rierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij 
ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen 
zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, 
toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: Dit is mijn gelief-
de Zoon, in Hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel 
horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren’ (2 Petrus 
1:17,18).

Voordat Petrus en de andere apostelen het Evangelie konden verkondigen, 
moesten zij nog veel leren:

Ze maakten ruzie over wie van hen de belangrijkste was.

Petrus wilde weten hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven.

Petrus was heel zelfverzekerd, vertrouwde op eigen kracht. Maar op weg 
naar de Olijfberg zei de Heer bedroefd tot hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht 
allemaal afvallen’; waarop Petrus snel en ondoordacht zei: ‘Misschien zal 
iedereen u afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze 
nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen’. 
Petrus zei – weer snel en ondoordacht: ‘Al zou ik met u moeten sterven, 
verloochenen zal ik u nooit’ (Matteüs 26:31,33-35).

In Getsémane ging de Heer in gebed. Petrus, Johannes en Jakobus moes-
ten Hem tot steun zijn, maar vielen in slaap. Jezus zei waarschuwend: ‘Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen’ (vers 41). Maar het heeft 
niet mogen baten: de Petrus faalde in zijn beproeving. Drie maal achtereen 
bezwoer hij dat hij Jezus niet kende. Toen kwam de schok: ‘De Heer draai-
de zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden 
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van de Heer: Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij drie-
maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter’ (Lucas 22:61,62). 
Niets was er meer over van de zelfverzekerde Petrus. Die blik van Jezus zou 
hij nooit meer vergeten. Hij huilde bitter, als was hij in diepe rouw.

Maar de Heer kende zijn hart en zijn berouw. Toen de vrouwen later bij het 
graf van Jezus kwamen, en een engel zagen die hen vertelde dat Jezus was 
opgewekt, kregen zij de boodschap: ‘Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen 
en tegen Petrus: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, 
zoals hij jullie heeft gezegd’ (Marcus 16:7). De Heer liet Petrus en zijn ande-
re leerlingen zien, dat Petrus nog steeds een leerling van Hem was. Drie 
maal had hij zijn Heer verloochend. In het openbaar moest hij drie maal 
zeggen dat hij de Heer lief had. De eerste keer herinnerde hem aan zijn 
hoogmoed: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de ande-
ren hier?’ (Johannes 21:15).

Na de hemelvaart bewees Petrus een ware discipel te zijn. Vol ijver verkon-
digde hij het Evangelie. Een vervulling van de hem gegeven sleutelbelofte 
zien wij in Handelingen 4:12: ‘Door niemand anders kunnen wij worden ge-
red, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt’. Deze 
kennis mocht hij aan de Joden verkondigen. En hij mocht nóg een sleutel 
gebruiken. Hij mocht de deur van het Evangelie voor de heidenen, die voor 
de Joden onrein waren, openen. Door een visioen leerde Petrus dat God 
bepaalt wat rein of onrein is: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onder-
scheid maakt tussen mensen’ (Handelingen 10:34).

Petrus werd een groot apostel, en tot het einde van zijn leven bleef hij de 
Heer, door lijden en verdrukking heen, trouw. Hij vatte dat samen in zijn 
laatste ons bekende woorden: ‘Laat uw standvastigheid niet varen, maar 
groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. 
Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen’ (2 Petrus 3:18).

37. Petrus (vervolg)
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Johannes en zijn oudere broer Jakobus behoorden tot de eerste discipelen 
die Jezus koos. Johannes (zijn naam betekent ‘God is genadig’) nam als 
vriend en vertrouweling van de Heer een heel speciale plaats onder de dis-
cipelen in. Hoewel de Heer twaalf discipelen als apostelen aanstelde, had-
den er drie een bevoorrechte plaats: Petrus, Jakobus en Johannes. Jezus 
nam hen bij bijzondere gelegenheden mee. Zo waren zij bij de opwekking 
van het dochtertje Jaïrus, zagen zij zijn verheerlijking op de berg, en hoor-
den zij daar de bijzondere woorden: ‘Dit is Mijn Zoon, Mijn uitverkorene, 
luister naar Hem! (Lucas 9:35). Hen vroeg Hij om Hem te steunen in de tuin 
van Getsémane.

Net als Petrus waren Jakobus en Johannes vissers. Ze herstelden met hun 
vader de netten, maar waren meteen bereid de Heer te volgen toen Hij hen 
riep: ‘Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs ach-
ter en volgden hem’ (Matteüs 4:21,22). Zij wisten wie Jezus was, omdat 
Johannes de Doper had gezegd dat Hij de Messias was. Lieten zij hun vader 
dan zomaar in de steek? Neen, er waren nog voldoende dagloners bij hem. 
Dit wijst er op dat zij een bloeiend bedrijf hadden. Mogelijk leverden zij tot 
in Jeruzalem en zelfs aan het huis van de hogepriester; want in Johannes 
18:15 en 16 staat dat Johannes ‘een bekende van de hogepriester’ was.

Jezus gaf de twee broers de bijnaam Boanerges: ‘zonen van de don-
der’ (Marcus 3:17). Dit is een samenstelling van de Aramese woorden ben
(zoon) en regaz, wat ‘woedende toorn’ betekent (Daniël 3:13, Ezra 5:12). 
Jezus kende hun hart en hun onstuimigheid. Maar Hij wist ook dat zij na 
hun ‘opleiding’ zouden veranderen in steunpilaren, en bereidwillig en ijve-
rig het Evangelie zouden verkondigen.

In Lucas 9 was dat nog lang niet zover, getuige vers 46: ‘Ze begonnen on-
derling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was’. Dit laat zien 
dat ook Johannes toen nog niet besefte wie Jezus werkelijk was. Hij had de 
verheerlijking op de berg mee mogen maken, en Jezus net opnieuw Zijn 
lijden horen aankondigen. Toch drong het niet tot hem door dat Jezus de 
Zoon van God en belangrijker dan hij was. Hij redetwistte met de anderen 
mee; wilde alles op zijn eigen manier blijven regelen. Toen ze in een plaats 
van de Samaritanen niet welkom bleken, vroegen de broers: ‘Heer, wilt U 
dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ (vers 54). Hoe te-
recht had Jezus hen dus Boanerges genoemd! Zij hadden nog een harde 
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gezindheid, en wilden net als Elia vuur uit de hemel laten komen (zie 2 Ko-
ningen 1:10-12). Maar die had net op de berg met Jezus over het kruis ge-
sproken (Lucas 9:31). Was Johannes dit alweer vergeten? Jezus draaide 
Zich naar hen om, en wees hen streng terecht. In de Hernieuwde Staten-
vertaling lezen we wat zij nog niet begrepen: ‘Maar Hij keerde zich om, be-
strafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, want de Zoon des 
mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar 
om ze te behouden’ (Lucas 9:55,56).

Dat Johannes en zijn broer zichzelf erg belangrijk vonden, bleek ook bij een 
andere gelegenheid: ‘Jakobus en Johannes … kwamen bij Hem en zeiden: 
Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen. Hij vroeg hun: 
Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer U heerst in Uw 
glorie [heerlijkheid], laat één van ons dan rechts van U zitten en de ander 
links’ (Marcus 10:35-37). Wanneer je verder leest tot vers 45 merk je hun 
onbegrip en dat van de andere discipelen, maar zie je ook de liefdevolle les 
van Jezus.

Johannes mocht met Petrus het laatste Pascha voorbereiden. Maar nede-
righeid had hij toen nog altijd niet geleerd; want ook hij weigerde de voe-
ten van de anderen te wassen. Hij lag dicht bij Jezus, die hem in vertrouwen 
nam over wie de verrader was; maar de diepe betekenis van de maaltijd 
begreep hij niet. In Getsémane vroeg Jezus hem, Jakobus en Petrus mee te 
gaan om samen met Hem te bidden. Maar zij vielen tot drie keer toe in 
slaap. Ook hij vluchtte toen de soldaten kwamen. In zijn hoogmoed had hij 
beweerd dat nooit te zullen doen. Hij sloot zich aan bij de woorden van Pe-
trus: ‘Al zou ik met U moeten sterven, ik zal U nooit verloochenen. Alle an-
deren zeiden iets dergelijks’ (Marcus 14:31).

Bij het kruis werd Johannes’ houding al anders. Hij stond bij Maria, de moe-
der van Jezus. Jezus vertrouwde hem de zorg voor zijn moeder toe. Met 
liefde nam hij die taak onmiddellijk op zich. Pas toen hij het lege graf zag, 
kwam hij echt tot geloof, en zag hij als één van de eersten de grote liefde 
van God. Die liefde nam voortaan in zijn schrijven en werken een grote 
plaats in.

Johannes noemde zichzelf in zijn Evangelie steeds ‘de leerling van wie Je-
zus hield’ en niet één keer bij zijn eigen naam. Hij wilde niet zichzelf op de 
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voorgrond plaatsen, maar zijn Heer en Heiland. Christus was voor hem de 
vervulling van Gods woorden tot de vaderen en profeten. In het eerste 
hoofdstuk maakte hij dat duidelijk: vroeger waren er woorden, beloften; nu 
is er de werkelijkheid in Christus Jezus. Hij is de ware Mens naar Gods even-
beeld, en Johannes had in Hem de heerlijkheid gezien, waarmee God ge-
zegd had de mens te zullen kronen (Johannes 1:14; vergelijk Psalm 8:6; He-
breeën 2:7-9). Het verband met de schepping van de mens is te zien in het 
bewuste gebruik van de woorden ‘In het begin’ en later in zijn brieven: ‘Wat 
er was vanaf het begin’. Een weerklank van Genesis: ‘In het begin schiep 
God …’. Later zag hij de Heer in de heerlijkheid die Hij ontving na diens he-
melvaart. Die verschijning was zo ontzagwekkend, dat hij als dood voor zijn 
voeten neer viel. De Heer stelde hem echter gerust: ‘Ik ben degene die 
leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid’ (Openbaring 1:18).

Geen Bijbelschrijver heeft het zo vaak over ‘getuigen’ en ‘getuigenis’. Jo-
hannes wil hiermee duidelijk maken dat Jezus en zijn apostelen geen ver-
zinsels verkondigden. Jezus getuigde van wat zijn hemelse Vader Hem had 
gezegd en getoond. Hetzelfde deed Johannes van wat hij had gehoord en 
gezien van de Heer Jezus. De reden ligt in een ander woord dat Johannes 
het meest van allen gebruikt: ‘liefhebben’. Als enige schrijft hij op wat Jezus 
tot Nicodemus zei: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). Die liefde van God voor ons mensen, 
zichtbaar gemaakt in Zijn Zoon Jezus Christus, loopt als een rode draad 
door zijn Evangelie en brieven. Want de liefde van God en Christus vervulde 
ook hem.

Johannes bracht Jezus’ woorden op de avond voor zijn kruisdood, dat zij 
elkaar lief moesten hebben (Johannes 13:34 en 35), in praktijk. In zijn eerste 
brief kan hij daarom zijn medegelovigen oproepen hetzelfde te doen, want: 
‘dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar 
moeten liefhebben’ (1 Johannes 3:11). Zelfs als dit de dood tot gevolg zal 
hebben: ‘Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem ([ezus] die zijn leven 
voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor 
onze broeders en zusters’ (vers 16). En dat deed hij! In Handelingen zien we 
Johannes met Petrus aan het werk. Ze genezen, in de naam van Jezus, een 
verlamde bedelaar (zie Deel 1 Ontmoeting 5-3 op bladzijde 70). Om deze 
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daad werden zij gearresteerd; maar zij weigerden gehoor te geven aan de 
eis van de Joodse Raad niet meer over Jezus te spreken. Hun antwoord ge-
tuigt van eerbied en liefde voor God: ‘Kunnen wij het tegenover God ver-
antwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u 
zelf!’ (Handelingen 4:19). Deze woorden konden hun dood betekenen, 
maar zij waren niet bang!

Toch werd zijn geloof zwaar op de proef gesteld. Op zekere dag liet Hero-
des zijn broer Jakobus ter dood brengen – de eerste martelaar van de 
twaalf apostelen (Handelingen 12:2). Johannes werd echter niet verbitterd 
of ontmoedigd. Vol vertrouwen en gedreven door de liefde van zijn Heer, 
ging hij vastberaden verder in de verkondiging van Gods reddende kracht 
in Zijn Zoon. Paulus noemde hem later dan ook een steunpilaar van de ge-
meente in Jeruzalem (Galaten 2:9). Op een gegeven moment werd hij ver-
bannen naar het eiland Patmos, voor de kust van West-Turkije, om hem te 
verhinderen te getuigen van zijn levende Heer. Het waren toen moeilijke 
tijden voor de gelovigen: zij leden onder vervolgingen en de Romeinen 
hadden Jeruzalem net verwoest, of het beleg van de stad geslagen. De 
vraag van de gelovigen was: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult 
U de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wre-
ken?’ (Openbaring 6:10).

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen Johannes en Daniël, de zo door 
God beminde man. Teveel voor dit kort bestek. Maar we mogen ervan uit-
gaan dat hij, net als Daniël, dagelijks bad om duidelijkheid over hoe God 
verder zou gaan met Zijn werk. Beide ontvingen visioenen en de uitleg 
daarvan over toekomstige gebeurtenissen. Daniël over wat Israël zou mee-
maken tot de komst van de Messias. Johannes over wat de gelovigen zou-
den meemaken tot de wederkomst van Christus. Met de verzekering dat, 
wat er ook zou gebeuren, de overwinning door Christus wás behaald en zijn 
koningschap over de aarde zeker, maar een kwestie van tijd was. Wat hij 
zag verbijsterde hem soms; maar anderzijds moet zijn vreugde groot zijn 
geweest bij het zien van de nieuwe samenleving die op aarde zal komen, 
zodat hij aan het slot kon zeggen: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ Met de bedoe-
ling dat alle volgelingen zich bij die bede aansluiten...

38. Johannes (vervolg
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In de Evangeliën lezen we verschillende keren over familieleden van Jezus. 
Toen Jezus in de synagoge van Nazaret sprak, waren de reacties nogal mis-
prijzend: ‘Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, 
en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen 
zijn zusters niet allemaal bij ons?’ (Matteüs 13:55,56). Jakobus was de twee-
de zoon van Maria. We lezen dat hij, evenals zijn broers, maar weinig in 
Jezus zag. Ze waren samen opgegroeid, ze hadden ongetwijfeld met elkaar 
gespeeld en in de timmermanswerkplaats gewerkt. Zou Jezus dan meer 
zijn dan zij? Ze ergerden zich aan Jezus’ optreden en vonden Hem maar 
vreemd; dachten zelfs dat ze Hem tegen zichzelf moesten beschermen 
(Marcus 3:21). Ze waren cynisch en spoorden hem aan naar Jeruzalem te 
gaan in verband met het Loofhuttenfeest, en daar zijn wonderen te laten 
zien: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk 
dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil wor-
den. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn 
broers geloofden namelijk niet in Hem’ (Johannes 7:3-5). De achterliggende 
reden was dat ook zij geen idee hadden van Jezus’ taak. Hun gedachte was 
kennelijk dat Hij zich iets aanmatigde als Hij niet in staat was Gods Konink-
rijk (lees: de natie Israël) te herstellen.

In Handelingen blijkt de situatie echter totaal veranderd. In tegenstelling 
tot hun aanvankelijke onbegrip en ongeloof, geloofden zijn broers nu wel in 
Hem. Paulus verklaart waarom dat zo was: Jezus was kort na zijn opstan-
ding levend aan Jakobus verschenen (1 Korintiërs 15:7). Ongetwijfeld legde 
Hij hem toen veel uit, zodat Jakobus alles begreep. Vanaf dat moment was 
hij een volgeling van Jezus.

Jakobus en zijn broers waren na Jezus’ hemelvaart samen met andere gelo-
vigen in een bovenzaal in Jeruzalem, in afwachting van Jezus’ belofte van 
de komst van de heilige Geest (Handelingen 1:4 en 5): ‘Vurig en eensgezind 
wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broers’ (vers 14). Toen Petrus enige tijd later 
op wonderbaarlijke wijze uit de gevangenis was bevrijd, liet hij speciaal 
voor Jakobus een boodschap achter (Handelingen 12:17). Toen nam hij dus 
al een bijzondere plaats in binnen de jonge gemeente in Jeruzalem. Jaren 
later noemt Paulus Jakobus, Kefas en Johannes steunpilaren en zegt dat 
behalve Petrus de enige andere apostel die hij, na zijn bekering bij zijn eer-
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ste bezoek naar Jeruzalem zag, Jakobus de broer van de Heer was (Galaten 
2:9, 1:19).

Als Paulus voor de laatste keer in Jeruzalem is, bezoekt hij Jakobus en de 
oudsten. Paulus kan hem vertellen dat vele heidenen tot geloof waren ge-
komen, waarop Jakobus zegt: ‘Je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele 
duizenden Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtui-
ging volgens de wet’ (Handelingen 21:20). De vraag is waar Jakobus in de-
zen stond. Er was een vervelend voorval met Petrus geweest in Antiochië, 
waarover Paulus schrijft in de brief aan de Galaten: ‘Want voordat sommi-
gen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij [Petrus] met de heide-
nen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok hij [Petrus] zich terug en 
zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen’ (Galaten 2:12 NBG’51). Dit 
kon natuurlijk niet, en Paulus verzette zich daar uit alle macht tegen. Het 
was ook onbegrijpelijk als we bedenken dat dit dezelfde Jakobus was, die 
niet lang daarvoor als voorzitter van de cruciale vergadering in Jeruzalem 
voorstelde niet-Joodse gelovigen geen zware verplichtingen op te leggen 
(Handelingen 15:13-21). Maar kennelijk meende hij dat de Joodse christe-
nen zich aan de Wet moesten houden, ook als zij zich in een niet-Joodse 
gemeente bevonden. En nu, in Jeruzalem, vraagt Jakobus een gunst van 
Paulus: Hij moet laten zien dat hij de Joden niet afvalt door met een aantal 
anderen naar de tempel te gaan – wat onbedoeld leidt tot diens arrestatie.

Volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus werd Jakobus in het jaar 62, 
op beschuldiging van het overtreden van de Thora, gestenigd. Dat gebeur-
de op aandrang van de jonge hogepriester Ananus (Annas II). Dit had grote 
gevolgen. Ananus werd vanwege klachten over deze moord op een alge-
meen gerespecteerde Jood afgezet door het gezag in Rome, dat vervol-
gens zelf een hogepriester aanstelde. Hierdoor nam de onrust onder de 
Joden verder toe. In 66 brak een opstand uit, die eindigde in de val van Je-
ruzalem in het jaar 70.

In zijn brief noemt Jakobus zich: ‘dienaar van God en van de Heer Jezus 
Christus’ (1:1). Hij schrijft met groot gezag. Uit zijn woorden blijkt dat hij 
aanwezig was bij de ‘Bergrede’ van Jezus. Het thema van de brief is dat het 
geloof in de praktijk zichtbaar moet zijn in geloofsdaden, volharding, een 
geestelijke gezindheid en gebed. Een prachtige brief, die de moeite waard 
is aandachtig te lezen.

39. Jakobus (de broer van Jezus)
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In Johannes 3 ontmoeten we Nikodemus (‘volksoverwinnaar’). Hij was een 
schriftgeleerde uit de Farizeeën, en lid van de Joodse Raad, wat een extra 
reden zou zijn om een gesprek met Jezus te hebben. Hij zoekt Jezus op in 
de duisternis van de nacht – de beste tijd voor een rustig gesprek. Hij be-
gint met te zeggen: ‘Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God ge-
komen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen, 
die U verricht’ (vers 2). Getuigen van Jezus wonderen in Galilea hadden ge-
zegd ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan’ (Lucas 7:16). Nikodemus 
noemt Hem slechts ‘leraar’. In antwoord hierop spreekt Jezus niet over 
zichzelf, maar zegt Nikodemus wat hij zelf moet doen om Gods Koninkrijk 
binnen te gaan: ‘Waarachtig Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt gebo-
ren, kan het koninkrijk van God zien’ (vers 3). Als Nikodemus dit al te letter-
lijk opvat, gaat Jezus verder: ‘Ik verzeker u, niemand kan het Koninkrijk van 
God binnen gaan tenzij hij geboren is uit water en Geest’ (vers 5).

Johannes de Doper had verteld dat hij de mensen doopte met water, maar 
dat na hem iemand zou komen die zou dopen met de heilige Geest en met 
vuur (Matteüs 3:11). Naar hem had Nikodemus niet geluisterd. Jezus gaat 
verder: ‘begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar … bent?’ (vers 10)

Dit gesprek laat Nikodemus nooit meer los. In Johannes 7 komt hij in de 
Joodse Raad op voor Jezus. Tenslotte zien we hem in Johannes 19. Hij was 
getuige van de kruisiging. De woorden, gesproken in de nacht, ‘De men-
senzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes de slang in de woestijn 
omhoog geheven heeft’  (Johannes 3:14), gingen voor zijn ogen in vervul-
ling. Nu gaan zijn ogen open: deze Jezus is de Messias. Openlijk werkt hij 
mee aan diens eervolle begrafenis. Niet meer in het verborgen.

Op de Pinksterdag zal hij de volle betekenis ‘geboren uit water en geest’ 
waarschijnlijk hebben begrepen. De doop van Johannes had hij geweigerd. 
Nu mag ook hij wedergeboren worden door de doop in Christus. Ook voor 
hem gelden nu de woorden, dat iedereen die gelooft in Jezus eeuwig leven 
zal hebben (vers 16).  (Zie verder Deel 1 bladzijde 20)

40. Nikodemus

Veroordeelt onze wet dan een mens,
tenzij men zich eerst van hem

op de hoogte gesteld heeft
en kennis genomen van wat hij doet?
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In Lucas 19 ontmoeten we Zacheüs (wat betekent: ‘reine’). We leren hem 
kennen als ware volgeling van de Heer. Hij was tollenaar. Dit was een vrij-
willige functie. Tollenaars kochten tolrechten van de Romeinen en vroegen 
vaak teveel, zodat zij er zelf beter van werden. Tollenaars stonden daarom 
slecht bekend: ze dienden de Romeinen en velen misbruikten hun positie.

Het tolhuis van Jericho was zeer aanzienlijk, want Jericho was een grens-
stad langs een belangrijke handelsroute, met veel waardevol transport. 
Dat Zacheüs oppertollenaar was, betekent dat hij hoofd van het tolkantoor 
was. Maar ondanks zijn hoge positie en rijkdom, was hij geen geëerd man. 
Nee, hij werd door zijn volksgenoten veracht en uitgestoten. Ook had hij 
zijn postuur niet mee, klein van stuk als hij kennelijk was.

Op een dag hoort hij dat Jezus Jericho nadert. Hij rent weg, en denkt niet 
aan zijn waardigheid. Hij heeft maar één doel voor ogen: Jezus zien. Hij 
klimt in een vijgenboom en verschuilt zich tussen de bladeren. Als tollenaar 
kan hij onmogelijk iemand onder ogen komen. Dan een schok! Jezus staat 
stil bij zijn boom, roept hem en wil zelfs naar zijn huis! Zacheüs komt direct 
tevoorschijn, vol blijdschap. Jezus, de Messias komt bij hem, een zondaar. 
Allen die het zien zijn verontwaardigd. Jezus gaat naar binnen bij een tolle-
naar. Zacheüs toont zijn blijdschap en zegt: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn 
bezit geef ik aan de armen, en als ik iemand iets afgeperst heb vergoed ik 
het viervoudig’ (Lucas 19:8). Hij zegt als. Hij heeft dus zelf waarschijnlijk 
niet bewust iemand afgeperst. Maar mocht het zo zijn dat zijn onderge-
schikten dat hebben gedaan, dan wil hij ruim vergoeden. Jezus zegt hem: 
‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van 
Abraham’ (vers 9). Het klinkt als een scherpe terechtwijzing naar de mor-
rende menigte buiten. Zij denken immers, dat een tollenaar nooit deel kan 
uitmaken van het volk van God.

Net hiervoor had Jezus een blinde genezen. Deze morrende mensen zijn 
geestelijk blind. Zij zien niet dat de Zoon des mensen is gekomen om te 
zoeken en te redden wat verloren is.  (Zie verder Deel 1 bladzijde 52)

41. Zacheüs

‘Vandaag is dit huis redding ten deel ge-

vallen … De Mensenzoon is gekomen om 
te zoeken en te redden wat verloren was.
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Jezus’ woorden ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Johannes 8:12) leid-
den tot hevige discussie tussen Hem en de Joden. Het liep zo hoog op dat 
ze Hem wilden stenigen (vers 59), zo blind waren ze voor wie Hij was. Jezus 
deed toen een toepasselijke genezing: ‘in het voorbijgaan zag Hij een 
mens, die blind geboren was’ (Johannes 9:1). De discipelen vroegen zich af 
waarom hij blind was. Was het zijn eigen schuld, of die van zijn ouders? De 
oorzaak moest toch een zonde zijn? Maar kon hij zelf vóór of bij zijn ge-
boorte kwaad hebben gedaan? En zei de Wet van Mozes niet dat kinderen 
niet gestraft worden voor overtredingen van hun ouders (Deuteronomium 
24:16)? Ze kwamen er niet uit en vroegen het Jezus. ‘Hij niet en zijn ouders 
ook niet, maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden’ (Johannes 
9:3), was zijn antwoord. Hij bedoelde niet dat zijn ouders nooit gezondigd 
hadden, maar dat hun zonde niet de oorzaak was van de blindheid van hun 
zoon. Maar hij was op Jezus’ weg gekomen, zodat duidelijk zou worden dat 
God in Jezus werkte. In vers 39 blijkt waar het werkelijk om ging: ‘Ik ben tot 
een oordeel in deze wereld gekomen, opdat die niet zien, ziende worden, 
en die zien, blind worden’. De genezing van deze man was bedoeld om Is-
raël te genezen van geestelijke blindheid. Maar, zoals we zullen zien, dit 
volk bleef of werd liever blind, dan dat het zou erkennen dat Jezus de Mes-
sias is.

In het Grieks is de woordspeling die Jezus gebruikte prachtig en heel toe-
passelijk. Het woord ‘zichtbaar’ is afgeleid van ‘licht geven’, en betekent 
‘helder schijnend’, dus goed zichtbaar. Nadat Jezus had gezegd dat Hij ‘het 
licht in de wereld’ is, maakte Hij wat modder en deed die op de ogen van de 
blinde. Maar de man genas niet meteen. Zijn geloof werd op de proef ge-
steld: ‘Ga naar het badhuis van Siloam (Gezondene) en was u daar’ (vers 7). 
De man ging er gehoorzaam  heen en waste zich. Pas toen kon hij zien.

Wat zal de man verwonderd en blij zijn geweest om alles wat hij zag. Maar 
in plaats van zijn blijheid te kunnen delen, begonnen de mensen die hem 
kenden hem uit te horen: Hoe is dat gegaan, wie heeft het gedaan, waar is 
Hij dan? Sommigen probeerden het af te doen met de opmerking dat hij 
niet dezelfde was als de man die altijd in de poort zat te bedelen. Maar 
toen hij zei ‘ik ben het echt’ (vers 9), en vertelde hoe het was gegaan, con-
cludeerden ze dat dit een zaak voor de Farizeeën was. Want hier was een 
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42. de blindgeboren man

zonde in het spel die onderzocht moest worden. Die concludeerden al snel 
dat dit inderdaad zo was, omdat het sabbat was toen Jezus de modder 
maakte; maar zij konden niet ontkennen dat de man genezen was. Daarom 
vroegen zij zijn mening over de Man die hem had genezen. En toen werd 
duidelijk wat Jezus bedoelde met mensen die niet zien maar  gaan zien, en 
mensen die (menen het zelf goed te) zien, maar blind zijn of worden. De 
man vond namelijk: ‘Hij is een profeet’. In de hoop dat er inderdaad sprake 
was van een persoonsverwisseling, haalden de Farizeeën zijn ouders er bij, 
en vroegen hen: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan 
nu zien?’ (vers 19). Zij durfden niets te zeggen. Natuurlijk wisten ze dat hij 
hun zoon was, en ook dat hij blind geboren was. Maar ze waren bang hun 
mening te geven over zijn genezing, omdat ze wisten dat wie Jezus als de 
Profeet of de Messias erkende uit de synagoge werd gezet; wat in de prak-
tijk betekende: uit de maatschappij gestoten. Hij kon zelf wel zeggen wat 
er was gebeurd, vonden ze. De houding van de Farizeeën werd toen grim-
miger: ‘Geef God de eer’, zeiden ze tegen de genezen man, ‘die man is een 
zondaar, dat weten we toch’ (vers 24). Ze vroegen hem hoe het dan kon 
dat hij zag; want een zondaar kon toch niet iemand genezen?! Hij was ech-
ter niet te intimideren, zoals zijn ouders: ‘Of Hij een zondaar is weet ik niet, 
maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien’ (vers 25).

Vanaf dat moment getuigden zijn antwoorden steeds meer van genezing 
van geestelijke blindheid. Omdat de Farizeeën zeiden niet te weten of God 
tot Jezus had gesproken, draaide de man de zaak om: ‘Wat vreemd dat u 
niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. 
We weten dat God naar zondaars niet luistert, maar wel naar iemand die 
vroom is en zijn wil doet ... Als die Man niet van God kwam, zou Hij dit toch 
niet hebben kunnen doen?’ (verzen 30-33). Daarop joegen ze hem weg, 
zeggende: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les le-
zen?’ (vers 34).

Maar Jezus hoorde wat er was gebeurd, en zocht hem op. Vol overtuiging 
zei de man: ‘Ik geloof, Heer, en hij boog zich voor Jezus neer’. Jezus zei: ‘Ik 
ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet 
zien, zien en zij die zien, zullen blind worden’ (vers 38).

Zie verder Deel 1 bladzijde 70



212 

Ontmoeting met ...

Onder Jezus’ volgelingen heerst een bedroefde stemming. De verwachtin-
gen zijn hoog geweest. Vol verlangen hebben zij uitgekeken naar Jezus’ 
koningschap. Eindelijk zouden de eeuwenoude profetieën over het herstel 
van Israël in vervulling gaan. Maar nu is alle hoop in één klap vervlogen. 
Hoe hebben ze zich zo kunnen vergissen!?

Twee van hen lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Somber 
praten ze over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ze waren er 
waarschijnlijk bij, toen Jezus na zijn arrestatie en verhoor in het paleis van 
de hogepriester naar Pilatus, de Romeinse gouverneur, werd gebracht. Ze 
waren ongetwijfeld getuige geweest van het tumult rond de rechtszitting 
op het plein voor het paleis van Pilatus – en dus ook van zijn geseling en 
veroordeling tot de kruisdood. Tot kort na zijn arrestatie hadden ze nog 
gehoopt dat Jezus op een of andere manier, desnoods door een wonder, 
bevrijd zou worden. Maar toen er niets gebeurde, hadden ze de hoop opge-
geven. Maar met eigen ogen hadden ze gezien hoe Jezus was gestorven en 
in het graf van Jozef van Arimatea was gelegd. Ze hadden de steen gezien 
die voorgoed het graf afsloot, en dat was het einde van al hun hoop. Want 
bewees dit niet dat Jezus inderdaad niet de door God gezonden Messias –
die eeuwig zal regeren – was?

Maar die ochtend hebben ze merkwaardige dingen gehoord. Volgens som-
mige vrouwen is Jezus opgestaan. Waarom zou God een vervloekte opwek-
ken? Dan haalt een vreemdeling hen in: ‘Hij vroeg hen: Waar loopt u toch 
over te praten?’ (Lucas 24:17). Daarop blijven ze somber gestemd staan. 
Eén van hen, Kleopas [over wie in de Bijbel verder niets wordt verteld], ant-
woordt: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat 
daar deze dagen gebeurd is?’ (verzen 18,19). De Naardense Bijbel geeft 
voor somber ‘treurigogend’, wat een mooie poëtische vertaling is van het 
Griekse skuthroopoi. Dit past beter bij de sfeer dan somber. Je voelt de ver-
bazing van Kleopas. Hoe kan iemand dat nu niet weten, iedereen praat er 
toch over? Dan vertellen hij en zijn metgezel de vreemdeling de reden van 
hun treurigheid en teleurstelling. Dat zij geloofd hadden dat Jezus de Mes-
sias was, maar dat nu alles op niets is uitgelopen. Want de Joodse leiders 
lieten Hem ter dood veroordelen door kruisiging. Wie aan een paal gehan-
gen werd,  was volgens de Wet een vervloekte. Hoe kon Hij de Messias dan 
zijn? Bovendien ligt Hij nu al drie dagen in het graf, en is dus definitief 
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dood. En nu beweren enkele vrouwen dat ze Hem weer hebben gezien, dat 
Hij uit zijn graf is opgestaan. Er zouden zelfs engelen geweest zijn, die ge-
zegd hebben dat Hij leeft. ‘Een paar van ons zijn toen ook naar het graf ge-
gaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus za-
gen ze niet’ (vers 24).

Jezus – Hij is die vreemdeling – laat hen uitpraten, en maakt zich bewust 
niet bekend. Het doel van de ontmoeting is ook niet om hen op te beuren, 
maar om hen te leren inzien wat er werkelijk in de Schriften staat, en tege-
lijkertijd dat waar is gebleken wat Hij hen zelf steeds heeft verteld: dat Hij 
moest lijden, sterven en opgewekt worden uit de dood. Zij moeten zelf 
gaan inzien dat ze de Schriften totaal verkeerd begrijpen, en echt gaan ge-
loven wat Jezus zegt.

Zij verwachten begrip, maar krijgen een ernstig verwijt te horen: ‘Toen zei 
hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip 
dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?’ (vers 25). Het 
staat er hier heel mild, maar in het Grieks is het heel wat sterker: ‘bent u zo 
dwaas’, of zelfs ‘bent u zo stom’. Dat is een schok voor hen; maar voordat 
ze boos kunnen worden, gaat de vreemdeling verder. Geboeid luisteren ze 
naar Hem: ‘Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 
[heerlijkheid] binnen te gaan? Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de 
Schriften over hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profe-
ten’ (verzen 26,27).

Die uitleg vanuit de Schriften geven de apostelen later door bij de predi-
king. Zoals Paulus zegt in 1 Korintiërs 15:3 en 4: ‘Het belangrijkste dat ik u 
heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus 
voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begra-
ven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat’.

Als zij bij het dorp komen wil de Heer verder gaan. Maar op hun aandringen 
gaat Hij mee naar hun huis. Bij de maaltijd breekt Hij het brood, en op dat 
moment worden hun ogen geopend en verdwijnt Jezus. Maar nu zijn ze 
overtuigd. Blij gaan ze op weg om dit goede nieuws aan Jezus’ andere vol-
gelingen te vertellen. En samen hebben zij het Evangelie van de dood en 
opstanding van Jezus doorverteld, en dat heeft uiteindelijk ook ons bereikt.
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Op een van hun reizen door Israël komen Jezus en zijn discipelen in Beta-
nië: ‘Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ont-
vangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de 
voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden’ (Lucas 10:38,39). 
'Aan iemands voeten zitten' is een Joodse uitdrukking, waarmee bedoeld 
wordt: in de leer zijn bij. Hetzelfde lezen we van Paulus: ‘Ik heb als leerling 
aan de voeten van Gamaliël gezeten’ (Handelingen 22:3).

Marta is als een ‘meesteres’ (wat de betekenis van haar naam is) druk met 
het verzorgen van de gasten. Ze gaat als gastvrouw helemaal op in haar 
werk. De Messias is op bezoek, maar ze heeft geen tijd om naar Hem te 
luisteren. Het werk voor de Heer is voor haar belangrijker dan de Heer van 
het werk. Ze ergert zich aan haar zus, die daar maar zit, maar ook aan de 
Heer: ‘Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn 
zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet hel-
pen’ (Lucas 10:40). Ze beveelt de Heer zelfs om partij voor haar te kiezen. 
Zij is niet de eerste discipel die de Heer zo durft aan te spreken. De twaalf 
discipelen waren ook eens zo brutaal, toen zij in een storm op het meer 
waren: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ (Marcus 4:38). 
Jezus corrigeert haar liefdevol, maar duidelijk, door haar twee keer bij haar 
naam te noemen – dit deed Hij soms om zijn waarschuwing of bemoedi-
ging te benadrukken; bijvoorbeeld: ‘Simon, Simon weet …’ (Lucas 22:31) –
‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar 
één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar 
niet worden ontnomen’ (41,42). Het is een les voor iedereen. We kunnen zo 
druk zijn met allerlei dingen, zelfs met werk voor de Heer, en daardoor niet 
toekomen aan de relatie met de Heer zelf. Dezelfde goede gezindheid als 
Maria toonde David in Psalm 27:4: ‘Ik vraag aan de Heer één ding, het enige 
wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer …’ Dit is wat de Heer bedoelt 
met ‘het beste deel’.

In Johannes 11 komen we beide zusters weer tegen. Hun broer Lazarus is 
ziek, en wel zo ernstig dat de zusters iemand naar Jezus toesturen met de 
boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek’ (vers 3). Hoewel de situatie zeer ernstig 
is gaat de Heer niet direct naar hem toe. Hij weet de afloop: ‘Deze ziekte 
loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God 
geëerd zal worden’ (vers 4). Als Jezus dan in Betanië komt, ligt Lazarus al 
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vier dagen in het graf. Zodra Marta hoort dat Jezus er is, gaat ze snel naar 
Hem toe, terwijl Maria rustig in huis blijft wachten en pas gaat als ze geroe-
pen wordt.

Marta leren we hier kennen als een gelovige vrouw, die weet wie Jezus is, 
hoop heeft, en de opstanding – die in de toekomst zal plaatsvinden – ver-
wacht: ‘Ik weet dat God U alles geeft wat U vraagt’, ‘ik weet dat hij bij de 
opstanding zal opstaan’, ‘ik geloof dat U de Messias bent’ (verzen 22-27). 
Maar als de Heer zegt ‘neem de steen weg’, protesteert ze: ‘Maar Heer, de 
stank! Hij ligt er al vier dagen! Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd 
dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ (verzen 39,40). Weer een 
berisping! Haar bedrijvigheid staat een juist inzicht in de weg.

Zes dagen voor het Pascha is Jezus weer in Betanië. Hij en zijn discipelen 
worden uitgenodigd voor een maaltijd. Marta is weer aan het bedienen. 
Maria heeft door haar intense luisteren een groot inzicht gekregen. Zij be-
grijpt wat er gaat gebeuren. Ze neemt een kruikje kostbare nardusolie, en 
giet de inhoud over het hoofd van de Heer. Het kostbaarste wat ze heeft. 
Waarschijnlijk haar hele vermogen. Zulke kruikjes werden zorgvuldig be-
waard voor de oude dag; een soort financiële verzekering voor de toe-
komst. Ze legt nu haar toekomst in de handen van de Heer. Door deze zal-
ving erkent ze hem als de Koning. Knielend droogt zij de voeten van de 
Heer. Niemand van de aanwezigen begrijpt haar daad. Er is kritiek: ‘Al dat 
geld, zomaar weggegooid, daar kon zo veel meegedaan worden’. Jezus 
zegt: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis’ (Johannes 
12:7).

Maria heeft begrepen wie Jezus werkelijk is. Alleen bij de misdadiger aan 
het kruis zien we ditzelfde grote inzicht: ‘En hij zei: Jezus, denk aan mij 
wanneer U in uw koninkrijk komt’ (Lucas 23:42).

In de Bergrede leerde de Heer dat we ons niet bezorgd moeten maken over 
alle aardse zaken maar: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven 
worden’ (Matteüs 6:33). Maria koos dat deel, Marta werd vaak afgeleid 
door aardse zorgen. En u?
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Inleiding

We staan er misschien nooit bij stil, maar per dag noemen vele keren ie-
mands naam. In gedachten zien we hem of haar dan voor ons. In de Bijbel 
hebben namen vaak een bijzondere betekenis, zoals in dit boek keer op 
keer te zien is. Maar soms kan wat iemand doet belangrijker zijn dan de 
persoon zelf. Een naam is dan niet nodig, en kan zelfs afleidend zijn. We 
lezen over vrouwen rond Jezus. Sommigen worden bij name genoemd, an-
deren niet. Zij luisterden graag naar Hem, en sommigen van hen zorgden 
voor onderdak en eten. Ook waren er rijke vrouwen ‘die uit hun eigen mid-
delen voor hen zorgden’ (Lucas 8:3), zodat zij ook onderweg eten konden 
kopen en eventueel onderdak betalen.

Bij zijn gevangenneming waren de leerlingen van Jezus gevlucht, maar en-
kele vrouwen (en Johannes) waren aanwezig bij de kruisiging. Enkelen van 
hen ontdekten ook als eersten dat het graf leeg was. Alle vier de evangelis-
ten vertellen dat de vrouwen twee dagen later liefdevol naar het graf gin-
gen, om Jezus te zalven en Hem daarmee hun laatste eer te betonen.

In het boek Handelingen lezen we, dat het vaak vrouwen van aanzien wa-
ren, die zich als eersten bekeerden. Zij waren gastvrij, en boden Paulus op 
zijn reizen onderdak en eten, zodat hij zijn aandacht kon wijden aan de pre-
diking. In het Oude Testament zien we dat een welgestelde vrouw uit 
Sunem, in het dal van Jizreël, de profeet Elisa ‘dringend uitnodigde om te 
komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam 
bij haar eten’ (2 Koningen 4:8). Zij begreep dat Elisa ‘een heilige man van 
God was’, en vroeg na verloop van tijd haar man een kamer voor Elisa te 
maken. Elisa maakt daar voortaan dankbaar gebruik van (verzen 9-11). Zo 
zorgt God in elke tijd dat Zijn arbeiders Zijn werk kunnen doen.

DE ARME WEDUWE

Ook op Jezus’ weg kwamen bijzondere vrouwen. Hij was graag in de tem-
pel, het huis van zijn Vader. Op het tempelplein waren altijd veel mensen, 
en het was daarom een goede plek om het Evangelie bekend te maken. 
Ook keek Jezus graag naar hoe mensen zich gedroegen. Hij zag Farizeeën, 
die opzichtig rondliepen in mooie kleren. Ze spraken – voor iedereen hoor-
baar – lange gebeden uit, deden luidruchtig een geldstuk in de offerkisten. 
Het ging daarbij helaas vaak om hun eigen eer. Het leek zo vroom en eer-
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biedig, maar in huichelen waren velen van hen erg goed. Tijdens zijn onder-
wijs zei Jezus: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewa-
den rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het markt-
plein’ (Marcus 12:38).

Op een dag ging Hij tegenover de offerkisten zitten, om te kijken naar de 
mensen die er hun geld in wierpen. Er stonden dertien offerkisten op een 
rij. Ze hadden de vorm van een bazuin, en elk was voor een speciaal doel. 
Er mocht alleen Joods geld in. Omdat er ook Romeins geld in omloop was, 
moest een priester eerst het geld keuren en eventueel omwisselen. Veel 
rijken deden veel geld in de kist. Geld van veel waarde was zwaar en maak-
te een heerlijk klinkend geluid. Goed hoorbaar voor iedereen. In het Grieks 
staat het in een leuke rijmvorm, die in het Nederlands helaas wat verloren 
gaat: polloi plousioi eballon polla ‘je hoort de muntjes vallen plop, plop, 
plop, plop’. Wij zouden misschien zeggen ‘pling pling, pling, pling’. Aan het 
geluid kon je horen welke munt je erin deed.

Terwijl Jezus vol belangstelling toekeek (en luisterde) kwam er heel stille-
tjes een arme weduwe. Ook zij moest haar geld laten zien aan de priester. 
Iedereen kon horen en zien of ze goedkeuring kreeg. Ze had maar twee 
kleine muntjes. Niet de moeite waard, je hoorde ze ook bijna niet vallen. 
Het leek alsof ze niets in de kist gedaan had. Maar Jezus wist dat het alles 
was dat ze bezat. Vandaag had ze dit niet meer nodig, waarom dan bewa-
ren? Ze vertrouwde dat God, als Hij haar de volgende dag weer wakker liet 
worden, voor haar zou zorgen. Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme we-
duwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in heb-
ben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft 
van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonder-
houd’ (Marcus 12:43,44). God kijkt kennelijk niet naar wat we geven, maar 
naar wat we over houden. Haar muntjes waren een groot offer, alles wat ze 
had. Maar de meeste anderen konden niet van een offer spreken. 

Jezus had eerbied voor deze arme vrouw, maar ze blijft voor ons naamloos. 
God kent haar, en zal haar niet vergeten. Haar twee koperstukjes, waren in 
Zijn ogen als goud. Haar daad is een groot voorbeeld voor ons. ‘Verzamel 
voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 
breken in om ze te stelen’, zei Jezus eens (Matteüs 6:19).
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‘Wie veel liefheeft wordt veel vergeven’. Een naamloze zondares heeft dat 
ervaren, toen Jezus haar zonden vergaf nadat zij Hem veel liefde had bewe-
zen. En omdat zij dit in geloof deed, werd zij gered (zie Lucas 7:47 en 48). 
Zij stond in de stad bekend als een slechte vrouw. Waarschijnlijk was zij een 
prostituee, of werd zij om haar levenswijze zo beschouwd. Iedereen liep 
daarom met een boog om haar heen. Maar zij had zich bekeerd van haar 
zondige leven. Mogelijk hadden de woorden van Johannes de Doper ‘kom 
tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij’ (Matteüs 3:2), diepe 
indruk op haar gemaakt.

Toen ze hoorde dat Jezus in haar woonplaats uitgenodigd was voor een 
maaltijd bij Simon, een belangrijke Farizeeër, wilde ze naar Jezus om Hem 
eer te bewijzen. Zij geloofde dat Hij de Messias was. Dit in tegenstelling tot 
Simon, die Jezus niet had uitgenodigd om Hem te eren, maar Hem te 
‘ontmaskeren’. Hij geloofde namelijk helemaal niet dat Jezus een profeet, 
laat staan de Messias was, en behandelde Hem daarom niet met het ge-
bruikelijke respect. Hij wilde Jezus laten voelen dat Hij een bedrieger was. 
Maar deze door allen verachte vrouw was overtuigd van wie Jezus was. Zij 
had al haar moed verzameld en ging doelbewust naar Hem toe. Zij speelde 
met vuur, want een vrouw als zij mocht niet in het gezelschap komen van 
een Farizeeër, laat staan in zijn huis. Wat een brutaliteit! Zij wist dat zij ver-
geving voor haar zonden nodig had, en daarvoor bij Jezus moest zijn. Zij 
had berouw over haar leven, en had radicaal gebroken met alle slechte din-
gen. Nu wilde zij voor de Heer knielen, haar hart uitstorten en Hem eer be-
wijzen. Zij trok zich niets aan van alle belangrijke gasten, en liep ongehin-
derd op Jezus af. Niemand durfde haar tegen te houden, uit angst haar aan 
te raken en zo onrein te worden. In die tijd lagen de mensen aan tafel. Maar 
verder dan de voeten van Jezus ging zij niet. Zij gedroeg zich als een slavin. 
Nederig en vol berouw over haar zonden zalfde zij zijn voeten: ‘Ze ging 
achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en 
zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, 
kuste ze en wreef ze in met de olie’ (Lucas 7:38). Het kostbaarste dat zij 
had, peperdure olie, gaf zij Hem. Misschien was het wel al haar spaargeld. 
Zo liet zij zien dat zij met haar oude leven gebroken had. Haar nieuwe leven 
legde zij nu in Jezus’ handen. Zij erkende Jezus als haar Koning.
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Maar Simon dacht: ‘Als Hij (Jezus) een profeet was, zou Hij weten wie de 
vrouw is die Hem aanraakt, dat ze een zondares is’ (vers 39). Hij was er nu 
100% zeker van, deze Jezus de Messias niet kon zijn. Al zijn gasten waren 
daar getuigen van. Voor hem een prachtig en triomfantelijk moment. Tot 
zijn verbazing echter nam Jezus het voor haar op, en vertelde in een gelij-
kenis: ‘Stel je voor dat een geldschieter twee schuldenaars geld kwijt-
scheldt: de een vijfhonderd penningen en de ander vijftig. Wie van hen zal 
dan het meest van hem houden? Ik veronderstel die hij het meest kwijt-
scheldt, zei Simon (zie de verzen 41 en 43). Je voelt zijn irritatie. Misschien 
begreep hij de gelijkenis, en voelde hij zich aangesproken. Toen werden de 
rollen omgedraaid. Niet de vrouw maar hij werd te kijk gezet. In zijn hoog-
moed had hij alles nagelaten om Jezus als echte gast te behandelen. Toen 
draaide Jezus zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze 
vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt Me geen water voor mijn voe-
ten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze 
met haar haar afgedroogd. Je hebt Me niet begroet met een kus; maar zij 
heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je 
hebt mijn hoofd niet met olie (elaion) ingewreven; maar zij heeft met geuri-
ge olie (aleiphoo) mijn voeten ingewreven’ (verzen 44-46). In het Grieks 
staan er dus twee verschillende woorden voor olie. Gewone olijfolie werd 
gebruikt voor echte gastvrijheid. Simon had zelfs die niet gebruikt, maar 
deze vrouw had Jezus met bijzonder dure olie ingewreven. Een olie die spe-
ciaal voor koningen werd gebruikt. Zo bewees ze Jezus Koninklijke eer.

De vrouw die zo geminacht werd, hoorde Jezus de prachtige woorden tot 
haar zeggen: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ (vers 49). In het Grieks is het veel 
sterker en mooier, omdat het in de voltooid verleden tijd staat. De zonden 
waren al weg, voordat zij de olie uitgoot. Jezus kende haar hart en berouw 
voordat ze binnenkwam. Haar zonden werden niet vergeven omdat ze zo-
veel liefde liet zien, maar op grond van haar geloof dat haar tot haar daad 
bracht: ‘Uw geloof heeft u gered; ga heen in vrede’ (vers 50). De Naardense 
Bijbel geeft de betekenis beter weer: ‘je vertrouwen heeft je gered, ga heen 
tot vrede!’

45. Onbekende vrouwen rond Jezus
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DE VROUW UIT SAMARIA

Van oudsher waren er problemen tussen de Joden en de Samaritanen. Voor 
Joden waren Samaritanen heidenen, en dus onrein. In de tijd van de Heer 
Jezus gingen ze dan ook niet met elkaar om. Maar de Heer voert, in een 
gelijkenis over barmhartigheid, juist een Samaritaan ten tonele met de 
goede gezindheid die de Joden eigenlijk zelf hadden moeten tonen. En 
wanneer Hij tien melaatsen geneest, komt alleen een Samaritaan terug om 
Hem te danken (Lucas 17:11-19). De Heer ‘moest door Samaria gaan’ 
schreef Johannes (Johannes 4:3). Dat was niet omdat er geen andere weg 
was. Joden namen liever een omweg dan door Samaria te gaan. Maar Jezus 
vermijdt een ontmoeting met Samaritanen niet. Nee, Hij zoekt hen juist op. 
Op het heetst van de dag, rond 12 uur in de middag, bereikt Hij ‘de bron van 
Jakob’, niet ver van de stad Sichar.

Mogelijk om even alleen te kunnen zijn, stuurt Hij zijn discipelen naar de 
stad om voedsel te kopen. Vermoeid gaat Hij bij de bron zitten. Op andere 
tijden van de dag was het daar een drukte van belang, maar op dit hete uur 
is het doodstil. Maar dan komt er toch een vrouw uit Sichar met een kruik 
op haar schouder naar de bron. Ze heeft tot dit uur gewacht, om er zeker 
van te zijn dat ze niemand tegen zal komen, en nu zit daar deze Man. Aan 
zijn kleding zal ze direct gezien hebben dat Hij een Jood is. Vol verbazing 
hoort ze Hem haar vragen: ‘Geef mij te drinken’. Ze antwoordt: ‘Hoe kunt 
U, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Dan 
krijgt ze een eigenaardig antwoord: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie 
het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen en dan zou Hij u le-
vend water geven’. Niet begrijpend, maar praktisch denkend, geeft zij als 
commentaar: ‘Maar Heer, U hebt geen emmer, en de put is diep; waar wilt 
U dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze 
voorvader?’ Zij ziet dus net als de Joden Jakob als haar voorvader. En ze 
noemt Jezus Heer, wat toont dat zij respect voor Hem heeft (verzen 7-12).

Jezus haakt in op haar vraag, en geeft aan dat Hij iets heel anders bedoelt: 
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen ... maar wie het water 
drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, 
zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’ 
De vrouw begrijpt deze raadselachtige woorden niet, en vat ze letterlijk op. 
Levend water: dat zou een oplossing zijn voor haar dagelijkse probleem van 
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beschimpt worden als ze water gaat halen. ‘Geef mij dat water, Heer, zei de 
vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hier-
heen te komen om water te putten’ (vers 15). Jezus gaat er niet op in, maar 
stelt haar voor haar man te gaan halen. Hierin ligt voor haar nu juist de 
moeilijkheid, en in alle eerlijkheid antwoordt ze: ‘Ik heb geen man’. ‘U hebt 
gelijk’ zegt de Heer, en dan opent Hij het boek van haar leven, en brengt 
aan het licht wat zij zo graag geheim had willen houden: ‘u hebt vijf man-
nen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet’. (verzen 13-18). 

Ze wordt niet boos en geeft geen weerwoord. Ze erkent dat deze man een 
profeet is. Ze stelt daarom een vraag die haar bezig houdt: ‘Onze voorou-
ders vereerden God op deze berg, en bij U zegt men dat in Jeruzalem de 
plek is waar God vereerd moet worden’. Ze spreekt in algemeenheid over 
het gehele volk, want ze spreekt in het meervoud. Opnieuw grijpt Jezus 
haar woorden aan om zijn eigen bedoeling duidelijk te maken. Niet de 
plaats, niet de afkomst, is belangrijk, maar ‘dat wie de Vader echt aanbidt, 
Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden’. De vrouw geeft een gelovig en verlangend antwoord: ‘Ik weet 
wel dat de Messias zal komen, wanneer Hij komt zal Hij ons alles vertellen’. 
Haar hart is geopend. Wanneer Jezus dan zegt: ‘Dat ben Ik, die met u 
spreekt’ laat ze haar kruik (voor haar een waardevol bezit) staan, en gaat 
snel terug naar de stad (verzen 19-28).

Ze denkt nu niet aan de honende blikken van de mensen in de stad. Ze ver-
stopt zich niet langer. Haar eenvoudige getuigenis en grote blijdschap 
(‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias 
zijn?’) is voor velen reden mee te komen naar Jezus. De Joden hadden het 
getuigenis van de profeten, van Johannes de Doper, en van Gods Zoon ver-
worpen, maar de Samaritanen getuigden: ‘Wij geloven nu niet meer om 
wat jij (vrouw) gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf gehoord en we we-
ten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is’ (verzen 29,30,39-42)

Wij kunnen een voorbeeld nemen aan deze verachte, zondige, vrouw. Door 
toe te geven dat we fouten gemaakt hebben, maar nu met vreugde de 
Heer willen volgen. Misschien dat door onze blijdschap, net zoals bij deze 
vrouw, ook anderen aangemoedigd zullen worden de Heer te geloven en te 
dienen.
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DE VROUW DIE AAN BLOEDVLOEIINGEN LEED

Terwijl Jezus rondtrekt om het Evangelie van het Koninkrijk van God te 
verkondigen, doet Hij vele wonderen van genezing. Hij wekt zelfs doden 
op. Hiermee bewijst Hij, dat Hij het is over wie de profeten geprofeteerd 
hadden. Rust krijgt Hij nooit. Overal waar Hij komt wordt Hij door een gro-
te menigte opgewacht.

Als Hij na het genezen van een bezetene aan de overkant van het meer van 
Galilea weer uit een boot stapt, staat een wanhopige vader Hem ongedul-
dig op te wachten. Zijn dochtertje is ernstig ziek, en niemand kan haar hel-
pen. Zijn laatste strohalm is Jezus. Maar Jezus heeft geen haast; Hij weet 
wat Hij zal doen.

Als Hij met de man mee gaat, wordt Hij ook nog opgehouden door een zie-
ke vrouw ‘die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen 
had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgege-
ven’ (Lucas 8:43). Het leven is voor haar ondraaglijk. Al die tijd dat haar 
kwaal duurt staat ze buiten de samenleving. Omdat ze onrein is mag ze de 
tempel niet in, en die ziet ze daarom al 12 jaar alleen van de buitenkant. 
Wat een enorm verdriet! Ze moet er vanwege haar onreinheid ook voor 
zorgen dat ze nooit iemand aanraakt. Hierdoor is ze erg eenzaam. Maar nu 
heeft ze hoop gekregen! Ze kent de Schrift heel goed, en ziet dat de tijd 
dat de Messias zou komen nu is aangebroken . Ze is ervan overtuigd dat Hij 
gekomen is, en dat het Jezus van Nazaret is. Wie anders kan zulke tekenen 
doen? Ze ziet tot haar grote blijdschap dat Jezus de gebedsmantel draagt. 
Een rechthoekige wollen lap, met aan elk van de vier hoeken kwastjes. Die 
hebben grote betekenis, weet ze uit de Schrift: ‘Bij het zien van die kwast-
jes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER’ (Numeri 
15:39). Ze is er, zoals vele anderen die de Schriften kennen, van overtuigd 
dat er nu genezing mogelijk is. ‘Overal waar Hij kwam, in dorpen, steden 
en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze 
ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem 
aanraakte, werd gered en genas’ (Marcus 6:56). Het is niet de een of ande-
re magische kracht, maar de vervulling van een belofte in Maleachi: ‘Maar 
voor jullie die ontzag voor Mijn Naam hebben zal de zon stralend opgaan, 
de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels 
draagt’ (Maleachi 4:2).
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De mooie betekenis is door het vertalen helaas verloren gegaan. Het 
woord ‘vleugels’ is in het Hebreeuws en Grieks hetzelfde woord als voor 
‘hoek’ of ‘zoom’. Zij zoekt genezing onder de vleugels van de HEER. Een 
heel bekend beeld in het Oude Testament. Boas zei bijvoorbeeld tegen 
Ruth, toen zij naar hem toe was gegaan: ‘Moge de HEER je daarvoor rijkelijk 
belonen de HEER, de God van Israël, onder Wiens vleugels je een toevlucht 
hebt gezocht’ (Ruth 2:12). David schreef in Psalm 91:4 ‘Hij zal je bescher-
men met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht’.

Als de vrouw dicht bij Jezus is gekomen, bukt ze zich in geloof om de kwas-
ten van zijn kleed aan te raken. Ze merkt dat haar kwaal meteen verdwe-
nen is, en hoopt onopgemerkt weg te kunnen komen. Ze heeft hier, als 
onreine, immers helemaal niet mogen zijn! Bovendien schaamt zij zich 
voor haar kwaal. Maar: ‘Op hetzelfde ogenblik wordt Jezus zich ervan be-
wust dat er kracht uit Hem is weggestroomd. Midden in de menigte draait 
Hij zich om en vraagt: Wie heeft mijn kleren [kwasten] aange-
raakt?’ (Marcus 5:30). Voor de discipelen een vreemde vraag. Het is zo 
druk, en iedereen loopt te duwen. Maar dat bedoelt Jezus niet. Hij weet dat 
dit anders is. Iemand heeft Hem in geloof aangeraakt. Niet zomaar per on-
geluk, nee, heel bewust! Hij draait zich om, en kijkt haar aan. Haar geloof 
wordt dan op de proef gesteld. Zal ze ontkennen? Nee, ze knielt bevend 
neer, en vertelt hoorbaar voor iedereen de hele waarheid. Jezus zegt tegen 
haar: ‘Dochter’. Dat woord klinkt als muziek in haar oren: ze wordt gezien 
als een kind van God! Geen verstotene, nee, dochter! Dat woord is zeker 
net zoveel waard als haar genezing. Jezus gaat verder: ‘uw geloof 
(vertrouwen) heeft u gered; ga in vrede’ (Lucas 8:48).

Door haar geloof is ze niet alleen genezen van haar kwaal, maar staat ook 
de deur van het Koninkrijk voor haar open. Ze mag voortaan schuilen onder 
de vleugels van de Heer, zoals Hij eens zei over de toenmalige inwoners 
van de toekomstige hoofdstad van het Godsrijk: ‘Jeruzalem, Jeruzalem … 
Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar 
kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet ge-
wild” (Lucas 13:34). Zij wilde wel schuilen bij haar Heer, en er openlijk voor 
uitkomen. U ook?
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EEN GRIEKSE VROUW UIT TYRUS

Jezus’ woorden waren behoorlijk polariserend. In zijn ‘Bergrede’ sprak Hij  
over huichelaars en zijn toekomstig oordeel over hen die de wil van God 
negeren. Velen zullen daar niet blij mee zijn geweest, waaronder veel Fari-
zeeën. Openlijke kritiek kon dan ook niet uitblijven. Zoals in deze tijd na-
men sommigen hun toevlucht tot valse beschuldigingen, om Jezus in een 
kwaad daglicht te stellen bij het volk, dat zeer onder de indruk van zijn on-
derwijs en wonderen was. Jezus werd ervan beschuldigd God te lasteren 
omdat Hij zonden vergaf, met zondaars omging, zijn macht zou hebben 
van een boze geest, zich niet hield aan de Wet van Mozes, enzovoorts. Dit 
maakte het werk er voor Jezus niet gemakkelijker op. Daarbij kwam de ge-
vangenschap en de schok van de dood van Johannes de Doper, de verwer-
ping door veel van zijn familieleden (zelfs zijn broers) en velen uit het ge-
bied aan het Meer van Galilea, waar Hij was opgegroeid en zijn huis stond.

Nadat Hij het bericht had gekregen dat Herodes Johannes de Doper had 
onthoofd, wilde de Heer Jezus naar een eenzame plaats, om alleen te kun-
nen zijn en te bidden. Waar Hij aan land wilde gaan, bleek het echter vol 
mensen te staan, die Hem vroegen hun zieken te genezen. Daar gaf Hij te-
gen de avond de vijfduizend aanwezigen ruim te eten. Omdat het niet on-
denkbaar was dat de menigte Hem tot hun Koning wilde uitroepen, zijn 
discipelen voorop – want wie zou in een tijd van armoede en honger geen 
Koning willen hebben die hen van eten kon voorzien? – stuurde Hij zijn dis-
cipelen met het schip weg naar de overkant van het Meer. Daarna stuurde 
Hij de mensenmenigte weg. Nu was Hij eindelijk alleen, wat Hem de gele-
genheid gaf alsnog tot zijn Vader te bidden. 

Die nacht stak een storm op, en Jezus wandelde het meer over om zijn dis-
cipelen te hulp te komen. Aan land werd Jezus herkend, zodat Hij al snel 
weer omringd was door een menigte die Hem vroeg de zieken te genezen.

Vermoeid door de kracht die de genezingen Hem kostte, gevoegd bij het 
onbegrip onder de Joden en de toenemende weerstand van de Joodse lei-
ders, vertrok Hij daarna naar de omgeving van de stad Tyrus in het huidige 
Libanon (Marcus 7:24), in Fenicia, grenzend aan Galilea. Hier was een huis 
waar Hij tot rust kon komen, even weg van alle drukte, moeiten en zorgen. 
En Hij wilde liever niet dat iemand zou weten dat Hij daar was.
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Zijn rust was echter van korte duur. Een vrouw kwam, zodra zij van Hem 
hoorde, naar Hem toe. Marcus benadrukt sterk dat zij geen Jodin was maar 
een Griekse, Syro-Fenicisch van geboorte – wat wil zeggen dat ze kwam uit 
Fenicia, dat toen behoorde tot de Romeinse provincie Syria. Ze had dus 
geen Joods bloed, en was voor Joden daarom puur heidens. Haar dochter 
had een ernstige geestesziekte, en nu was Hij die haar dochter kon gene-
zen gekomen. Velen in Tyrus wisten van Jezus, want Marcus vertelt dat 
veel mensen uit de omgeving van Tyrus en Sidon naar Jezus toegekomen 
waren, ‘omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed’ (Marcus 3:8). De 
vrouw liet geen kostbare tijd verloren gaan, en schreeuwde om hulp: ‘Heb 
medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk 
gekweld door een demon’ (Matteüs 15:22). ‘Maar Hij keurde haar geen 
woord waardig’ (vers 23). Tot zijn discipelen zei Hij: ‘Ik ben alleen gezonden 
naar de verloren schapen van het volk van Israël’ (vers 24). Zij wilden deze 
‘onreine’, heidense vrouw wegsturen. Maar zij kwam dichterbij, en bewees 
de Heer in nederigheid de eer die Hem toekwam, door zich voor zijn voe-
ten neer te werpen. Haar houding was zo anders dan die van veel Joden. 
De Heer zei toen iets opmerkelijks, dat een opening leek te bieden: ‘Het is 
niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te 
voeren’ (vers 26). Voor Joden zijn honden een beeld voor heidenen, onge-
lovigen. De vrouw begreep de woorden direct. Nederig sloot zij zich aan bij 
Jezus’ woorden, en voegde er aan toe: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten 
toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen’ (vers 27). Door 
hetzelfde woord te gebruiken liet zij zien dat er altijd wel wat van de tafel 
afvalt, dat de honden mogen opeten. In de parallel  zouden de heidense 
‘honden’ het grote voorrecht hebben te mogen eten van de ‘kruimels’ van 
wat de Joden aangeboden kregen. Een kruimeltje van het brood des levens 
is immers al genoeg. Jezus’ antwoord was daarop: ‘U hebt een groot ge-
loof! Wat u verlangt zal ook gebeuren’ (vers 28). Zij geloofde deze woorden 
van de Heer, en vond bij haar thuiskomst een gezonde dochter.

Wat een verademing moet het zijn geweest voor de Heer deze vrouw met 
een zo eenvoudig, maar diep geloof te ontmoeten, na al dat ongeloof en 
onbegrip in Israël. Haar geloof en nederigheid zijn een groot voorbeeld 
voor ons. Dit teken laat ook zien dat het heil er voor allen is. ‘Iedereen die 
het goede doet wacht glorie [heerlijkheid], eer en vrede, de Joden in de 
eerste plaats, maar ook de andere volken’, schreef Paulus (Romeinen 2:10).
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De belangrijkste toegang tot de tempel was de Schone Poort. Jezus was 
daardoor vaak naar de tempel gegaan. Daar had Hij ook de blindgeboren 
man genezen (Johannes 9; zie Ontmoeting 42 van dit Deel).

Een man van boven de 40, die vanaf zijn geboorte verlamd was, werd elke 
dag door enkele buren en vrienden de trappen opgedragen en bij de poort 
neergelegd om te bedelen. Hij had ongetwijfeld Jezus vaak naar de tempel 
zien gaan, geluisterd naar zijn woorden en zijn genezingen gezien; maar 
hem had Hij nooit genezen. Nu was dat ook niet meer mogelijk, want Jezus 
was gekruisigd en lag in een graf. Er werd wel verteld dat Hij leefde, maar 
bij de poort had niemand Hem meer gezien. De zieken daar hadden hun 
hoop op genezing verloren. Ook hij zou nu voor altijd verlamd blijven. Om 
in zijn onderhoud te voorzien, vroeg hij bij de poort om aalmoezen aan de 
voorbijgangers. Zelf mocht hij helaas de tempel niet in, want dat was 
streng verboden voor invaliden.

Op een dag zag hij Petrus en Johannes de trappen op komen. Het was on-
geveer 3 uur in de middag, de tijd van het middaggebed. Een goed mo-
ment om een aalmoes te vragen, want dan waren de mensen met hun ge-
dachten bij God en wilden dan graag een goed werk doen. ‘Toen hij zag dat 
Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aal-
moes’ (Handelingen 3:3). Misschien herkende hij hen als volgelingen van 
Jezus. Petrus hoorde zijn vraag, en bleef bij hem staan. Dat was al bijzon-
der; de meeste mensen gaven iets en liepen snel door. In de NBG’51 verta-
ling staat dat Petrus hem scherp aankeek. In de NBV 2004 staat: ‘Petrus 
richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: Kijk ons aan’ (vers 4). Dat 
was niet zomaar even naar hen kijken, maar hem intensief aankijken met 
een bepaald doel. Hetzelfde lezen we ook van Paulus, toen hij een verlam-
de ontmoette: ‘Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, 
keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon 
worden’ (Handelingen 14:9). Geloof is ook wat Petrus in deze man zag. In 
het Grieks betekent het doordringend aankijken, zien hoe iemand van bin-
nen, werkelijk, is. De verlamde keek hoopvol naar Petrus, en verwachtte 
geld van hem te krijgen. Maar Petrus had iets veel kostbaarder dan geld. 
De woorden: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam 
van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop’ (Handelingen 3:6) waren 
heel bijzonder. Want ze konden alleen in vervulling gaan als de verlamde ze 
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ook geloofde! Petrus pakte zijn hand en trok hem overeind. De man twijfel-
de geen moment: ‘Hij sprong op, ging staan en begon te lopen’. Hij besefte 
meteen dat God Jezus moest hebben opgewekt uit de dood. Want als Je-
zus niet leefde was hij niet genezen… ‘Daarna ging hij samen met hen de 
tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers 
zagen hem lopen en hoorden hem God loven’ (verzen 8 en 9). Nooit eerder 
had hij een stap gezet, nooit had hij leren lopen. Een peuter maakt eerst 
wankele stapjes; leren lopen gaat niet op één dag, dat gaat met vallen en 
opstaan. Maar deze man kon na meer dan 40 jaar opeens normaal lopen. 
Nooit had hij naar binnen gemogen, nu ging hij dansend en God lovend de 
tempel in. Voor hem waren de woorden van Jesaja in vervulling gegaan: 
‘Men aanschouwt de luister van de HEER … Verlamden zullen springen als 
herten’ (Jesaja 35:2-6).

De man bleef dicht bij Petrus en Johannes, want hij wilde geen woord van 
hen missen. Mensen die hem herkenden, zagen hem nu springen en God 
loven, en ze begrepen er niets van. Hoe kon hij nu lopen? Wie had hem ge-
nezen? Petrus vertelde dat niet zij, maar Jezus dit wonder gedaan had: ‘Het 
komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u 
hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft 
hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt’ (Handelingen 3:14).

Er was een nieuwe tijd aangebroken. Nu werd zichtbaar dat Jezus, die zij 
gekruisigd hadden, leefde, en dat in zijn naam alles mogelijk was! Velen 
kwamen tot geloof: ‘van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, 
bekeerden velen zich’ (Handelingen 4:4).

Jeruzalem raakte erdoor in opschudding, en de leiders waren bezorgd. Zij 
reageerden totaal anders dan de genezen man. Zij gaven niet God de eer, 
en wilden het spreken over Jezus verbieden. Petrus en Johannes moesten 
voor de Joodse Raad komen. Ook het geloof van de genezen verlamde 
werd meteen op de proef gesteld, want hij moest met hen meekomen. 
Ook hij kreeg de dreigementen van de Joodse leiders te horen. Maar wie 
zou kunnen zwijgen na zo’n wonder? Niemand toch? ‘… allen verheerlijkten 
God om wat er was gebeurd’.

Zie verder Deel 1 bladzijde 76
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Lucas laat in Handelingen zien hoe de laatste opdracht van de Heer werd 
vervuld: ‘… wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot 
aan de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 1:8). In hoofdstuk 10 leren we 
de eerste bekeerling uit de heidenen kennen: ‘Een van de inwoners van 
Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heet-
te’ (Handelingen 10:1). Een centurio was als commandant verantwoordelijk 
voor 100 soldaten. Hij moest een goede leider zijn, betrouwbaar en voor-
zichtig, en geen waaghals. Cornelius voldeed aan al deze eisen.

Hij was een geboren Romein, maar was – onder de indruk gekomen van de 
God van Israël – een aanhanger van het Joodse geloof geworden (een zo-
genaamde ‘vereerder van God’, maar geen formele bekeerling, die zou 
worden aangeduid als een ‘proseliet’!). Lucas noemt hem ‘een godvruchtig 
man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan 
het volk gaf en geregeld tot God bad’ (Handelingen 10:2). Door zijn vele 
aalmoezen stond hij goed bekend onder het Joodse volk. Cornelius zag in 
een visioen een engel van God bij hem binnenkomen. Hij sprak de engel 
met grote eerbied en vrees aan als heer (kurios), een koninklijke aanspreek-
titel. ‘Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard’ zei de en-
gel tot hem (vers 4). Wat zouden de gebeden van Cornelius zijn geweest? 
Uit wat volgt kunnen we veel opmaken. Cornelius vereerde God, hij gaf 
veel aalmoezen, hij stond goed bekend bij het Joodse volk, toch bleef hij 
vanwege zijn afkomst en onbesnedenheid apart staan van het uitverkoren 
volk. Hij had ‘geen deel aan het burgerschap van Israël’ (Efeziërs 2:12).

De engel gaf hem een opdracht, zonder verdere uitleg: ‘Stuur daarom een 
paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen’ (Handelingen 10:5). 
Cornelius toonde een groot geloof. Zonder aarzelen deed hij onmiddellijk 
wat de engel vroeg. Zelf was hij gewend dat zijn opdrachten stipt werden 
uitgevoerd, want een centurio werd gehoorzaamd. Een andere centurio 
had eens tegen Jezus gezegd: ‘ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten 
onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: 
Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het’ (Matteüs 8:9). 
Cornelius was de ondergeschikte van de engel, en stelde hij zich op als die-
naar. Zorgvuldig koos hij twee vrome dienaren (allen in zijn huis dienden 
God), en een vrome soldaat, om de opdracht van de engel uit te voeren.

Ontmoeting met ...
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Tegelijkertijd kreeg Petrus een visioen, dat hem op beeldende wijze een 
ingrijpende les moest leren. Hij zag reine en onreine dieren, waarvan hij 
moest eten. Hij had wél bezwaren: iets onreins eten? dat nooit! Na drie 
keer hetzelfde gezien en gehoord te hebben, was Petrus verbijsterd: wat 
moest dit toch betekenen? Toen de mannen uit Caesarea aan de deur kwa-
men, zei de Heer tot hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. 
Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want Ik heb 
hen gezonden’ (Handelingen 10:20). Petrus begon de les te begrijpen. Zon-
der bezwaar te maken ging hij mee, nadat hij ook een aantal broeders had 
overgehaald met hem mee te gaan.

Cornelius had, verlangend naar het Woord van God, snel zijn volledige fa-
milie en al zijn naaste vrienden uitgenodigd. Petrus vertelde hen: ‘U weet 
dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan … maar God heeft 
me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein 
mag beschouwen’ (vers 28). ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onder-
scheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van ieder-
een, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig han-
delt … Deze Jezus is de Heer van alle mensen’ (verzen 34-36).

Terwijl Petrus nog sprak, ontvingen de aanwezigen de heilige Geest, waar-
op Petrus zei: ‘Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, 
die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te do-
pen in de naam van Jezus Christus’ (verzen 47 en 48, NBG’51). In het begin 
ontvingen de apostelen en andere Joodse discipelen van Jezus de heilige 
Geest, maar nu gebeurde hetzelfde bij de Romein Cornelius. Daarom zei 
Petrus later, toen hij deze doop in Jeruzalem moest verdedigen: ‘… evenals 
in het begin ook op ons’ (11:15). Hij zei niet: zoals vanaf het begin bij iedere 
bekeerling, maar op dezelfde wijze als in het begin bij ons (de apostelen) 
gebeurde. De uitstorting van de heilige Geest is dus iets dat bij het ont-
staan van de gemeente gebeurde en later niet meer. En de reden waarom 
dit bij Cornelius wel weer gebeurde, was dat het de Joden ervan moest 
overtuigen dat ook heidenen tot Christus konden komen, niet om Cornelius 
en de zijnen te overtuigen.

Cornelius liet een groot geloof zien. Wie, net als hij, hun geloof in Jezus be-
lijden in de doop, zijn ‘geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, 
net als de heiligen, en huisgenoten van God’ (Efeziërs 2:19).

47. Cornelius
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Stefanus (zijn naam betekent ‘kroon’ of ‘krans’) was de eerste van de zeven 
Grieks sprekende volgelingen van Jezus, die uitgekozen werden om de 
apostelen te helpen bij de zorg voor de armen. Lucas noemt hem: ‘een diep 
gelovig man, die vervuld was van de heilige Geest’ (Handelingen 6:5). Hier-
door was hij in staat wonderen en tekenen te doen. Dit leidde al snel tot 
jaloezie, en een groot meningsverschil tussen hem en enkele Joods-
religieuze groeperingen (vers 9). Het meningsverschil zal zeker over Jezus 
zijn gegaan.

Stefanus gaat een confrontatie niet uit de weg, en is bereid te lijden voor 
zijn Heer. Zijn tegenstanders kunnen niet op tegen zijn wijsheid, en beden-
ken een plan om hem uit te schakelen. Ze kopen enkele mannen om, die 
voor de leden van de Joodse Raad valse dingen beweren. Hij zou Mozes en 
God beledigd hebben, door te zeggen dat ‘Jezus uit Nazaret deze heilige 
plaats zal afbreken en de gebruiken van Mozes zal veranderen’ (vers 14).

Stefanus houdt dan ter verdediging, als getuigenis, een lange redevoering. 
Hierin behandelt hij de heilsgeschiedenis van Abraham tot koning Salomo. 
Hij benadrukt de onwil van het volk, en hun steeds terugkerende verzet 
tegen Mozes: ‘Wie heeft jou als leider en rechter aangesteld?’ (Handelingen 
7:35). ‘Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd?’ ‘Zelf 
hebt u nu de Rechtvaardige verraden en vermoord’ (vers 52). Ze reageren 
woedend, maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, roept uit: ‘Ik zie de 
hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat’ (vers 
56). Dit zien zij als Godslastering. Niemand wil meer luisteren, en in blinde 
woede wordt Stefanus meegesleurd en gestenigd.

Stefanus toont hier een ware volgeling van de Heer te zijn. Hij wordt niet 
boos, gaat niet schelden, maar vraagt zelfs in de benauwde ogenblikken 
vlak voor zijn dood vergeving voor hen: ‘Heer reken hun deze zonde niet 
toe’. Zo wordt hij de eerste martelaar voor Christus. Hij is een groot voor-
beeld voor allen die vervolgd worden. Hij toont ons, dat de Heer in alle om-
standigheden de belangrijkste in ons leven moet zijn.

48. Stefanus

En stefanus verrichfte,
dankzij Gods genade en kracht, 

grote wonderen en tekenen
onder het volk
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Ananias (zijn naam betekent ‘God is genadig geweest’), een volgeling van 
de Heer Jezus, woont in Damascus. Het is een tijd van zware vervolging. 
Velen die de Heer volgen worden gevangen genomen en gedood. Stefanus 
is kort geleden gestenigd. Het is bekend dat een jongeman, Saulus van Tar-
sus, hierbij aanwezig was en de moord had goedgekeurd. Deze Saulus trekt 
nu overal heen, en neemt vele volgelingen van de Heer Jezus gevangen. 
Hun angst voor hem is heel groot.

Op een dag krijgt Ananias in een visioen een opdracht van de Heer Jezus. 
Hij kan zijn oren niet geloven: ‘Ga … naar iemand uit Tarsus die Saulus 
heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man 
die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te 
laten zien’ (Handelingen 9:11 en 12). Ananias maakt groot bezwaar. Hoe 
kan hij naar die vervolger gaan? Hij vergeet op dat moment dat de Heer 
alwetend is, en denkt de Heer er even aan te moeten herinneren hoe slecht 
die Saulus is voor diens volgelingen. De Heer berispt hem niet, maar maakt 
wel duidelijk dat hij moet gaan. ‘Ga’ klinkt het gebiedend. De Heer laat 
hem zien dat Hij de harten kent en weet wie voor Hem bruikbaar is.

Ananias gaat nu snel op weg; hij loopt niet weg voor zijn opdracht, zoals 
Jona eens deed. Alle bezwaren zijn weg. Liefdevol begroet hij de zwaar ge-
schokte Saulus met de woorden: ‘Saul, broeder, Ik ben gezonden door de 
Heer, door Jezus … om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld 
wordt van de heilige Geest’ (vers 17). Later, als Paulus (de Griekse naam 
voor Saulus) in Jeruzalem een menigte toespreekt die hem zojuist heeft 
willen vermoorden, beschrijft hij zijn bekering en doop in Damascus. Hij 
benadrukt het karakter van Ananias: ‘… een man die de wet trouw naleefde 
en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor 
me staan en zei: Saul broeder, open je ogen!’ (Handelingen 22:13). Hij moe-
digde mij aan om me te laten dopen: ‘Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je 
dopen en je zonden wegwassen’ (vers 16). Het voorbeeld van Ananias toont 
dat wij niet mogen oordelen. De Heer weet meer dan wij!

49. Ananias

Een man
die de wet trouw naleefde en

bij alle Joodse inwoners van de stad
in hoog aanzien stond
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Ontmoeting met ...

‘Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgeko-
zen om het Evangelie van God te verkondigen’ (Romeinen 1:1). Een bijzon-
der getuigenis van een man die eens vervolger van Christus Jezus was. Pau-
lus werd geboren in Tarsus, in de streek Cilicië (Handelingen 9:11), de zuid-
oostkust van het huidige Turkije; maar in Handelingen 22:3 vertelt hij dat 
hij is opgevoed in Jeruzalem. Hij bezat het Romeins burgerrecht door ge-
boorte (vers 28), wat heel bijzonder was voor een Jood. Zijn vader (of mis-
schien wel zijn grootvader) zal dat hebben gekocht, of gekregen wegens 
bijzondere verdiensten. De zonen kregen dan automatisch het burgerrecht. 
Het was gebruikelijk dat kinderen met een dubbele nationaliteit een He-
breeuwse (Saulus) en Griekse (Paulus) naam kregen.

Het Romeins burgerrecht had veel voordelen. Je kon een beroep doen op 
het Romeins recht, zodat je een eerlijk proces kreeg. Je kon je beroepen op 
de keizer, wanneer je het met de uitspraak in een rechtszaak niet eens was. 
Het vonnis mocht dan niet uitgevoerd worden, voordat je naar de keizer in 
Rome was gebracht. Paulus heeft van deze voorrechten dankbaar gebruik 
gemaakt (Handelingen 22:25, 25:11). Niet om zijn hachje te redden, of 
geen pijn te hoeven lijden, maar om de zaak van Christus te kunnen dienen.

Zijn ouders moeten zeer vermogend zijn geweest, omdat ze hun zoon de 
beste opleidingen die er waren konden geven. Zelf zei hij hierover: ‘Ik heb 
als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten’ (Handelingen 22:3). Daar 
werden de studenten doorkneed in de Schriften, en leerden ze de ijzeren 
godsdienstige discipline die zo kenmerkend is voor Farizeeën. Hij schreef 
later: ‘Ik leefde de joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn 
generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorge-
slacht’ (Galaten 1:14). In zijn brieven vinden we vele aanhalingen van uit-
spraken van Griekse filosofen en dichters. Hij zal dus ook in Tarsus gestu-
deerd hebben. Met zijn dubbele nationaliteit had hij de mogelijkheid een 
Griekse en een Joodse studie te doen, zodat hij een bijzonder goede kennis 
van de Schriften en de Griekse wijsheden had. Hij moet een hele goede en 
snelle leerling zijn geweest, want tijdens het proces tegen Stefanus 
(Handelingen 7), waar we Saulus voor het eerst tegenkomen, is hij zelfs als 
lid verbonden met de Joodse Raad (Sanhedrin). En als hij de gemeente gaat 
vervolgen, wordt hij van daaruit gesteund. Bij het proces is hij nog een jon-
ge man, terwijl de meeste leden gewoonlijk op leeftijd waren.



 233

50. Paulus

Net als Mozes is Paulus door zijn opvoeding bijzonder geschikt voor de 
zware taak die hem te wachten staat. Beiden moesten eerst veel leren om 
hun eigen ik opzij te kunnen zetten. Mozes mocht het volk Israël bevrijden 
van de slavernij. Paulus krijgt de mooie taak om ook mensen uit andere 
volken te bevrijden van de slavernij van de zonde.

Maar in Handelingen 7 zien we nog geen volgeling, maar een grote tegen-
stander van Jezus, die met geweld het geloof in Hem wil uitroeien. De ge-
lovige diaken Stefanus ‘verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote 
wonderen en tekenen onder het volk (Handelingen 6:8). Door zijn ijver 
kwamen velen tot geloof; tot grote woede en ergernis van de leiders van 
het volk. Na valse beschuldigingen werd Stefanus ter dood veroordeeld en 
gestenigd. In Handelingen 22:20 zegt Paulus: ‘Toen Stefanus zijn getuige-
nis over Jezus met de dood moest bekopen, was ik erbij. Ik ... keurde de 
moord op hem goed’. In Handelingen 8:2 lezen we: ‘En vrome mannen 
droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem’. Dit maakte 
de Farizeeën nóg woedender, want over een gestenigde mocht geen rouw 
worden bedreven.

Er ontstaat dan een grote vervolging tegen de gemeente van Christus. Uit 
verschillende verzen in de Bijbel lijkt het alsof Saulus de grote motor achter 
die vervolging is. Hij vraagt en krijgt toestemming voor vervolging in Da-
mascus, en gaat naar de hogepriester om aanbevelingsbrieven te vragen. 
Saulus is zelfs in Damascus bekend (of liever gezegd: berucht). De christe-
nen daar verbergen zich als ze horen dat hij naar hen onderweg is.

Hij staat bekend als iemand die de gemeente van Jezus probeerde uit te 
roeien. In Handelingen wordt hij beschreven als iemand die ‘dreiging en 
moord blaast’. Saulus zei later zelf dat hij de gemeente ‘ten dode toe’ had 
vervolgd, dat hij fel optrad tegen de christenen, volmacht had om christe-
nen gevangen te zetten en hen in alle synagogen door toepassing van 
straffen dwong tot lastering. Hij ging door met vervolgen totdat Jezus hem 
tegenhield.

Door zijn opleiding kende Saulus de Schriften door en door. Zoals de Wet 
vroeg had Hij ontzag voor God en Zijn woord: ‘… bedenk … dat de HEER, 
uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u 
de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, Hem met hart en ziel 
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dient’ (Deuteronomium 10:10-12). Deze en andere woorden zullen hem er 
ook toe hebben gebracht mannen en vrouwen die in Jezus geloofden te 
vervolgen, en zo hun dwaling direct de kop in te drukken. Hij meende op-
recht God te dienen door christenen te vervolgen. Vol ijver en strijdlust trok 
hij als een briesende leeuw overal heen om hen gevangen te nemen en des-
noods te doden.

Maar op een dag is voor de Heer de maat vol. Met een fel licht verspert Hij 
hem de weg en hoort Saulus de veelzeggende woorden: ‘Saul, Saul, waar-
om vervolg je Mij?’ (Handelingen 9). Zijn vraag: ‘Wie bent u Heer?’ laat door 
het gebruik van het eerbiedige (Griekse) kurios zien, dat hij direct begrijpt 
dat er niet zomaar iemand spreekt. Na de woorden: ‘Ik ben Jezus die jij ver-
volgt’, is verdere uitleg dan ook niet nodig. Hij weet nu dat de volgelingen 
van Jezus dus toch gelijk hebben, en waarom zij hun Heer niet verlooche-
nen als zij worden gevangengezet en gestenigd. Maar hij is niet bevattelijk 
geweest, of heeft misschien zelfs zijn ogen gesloten voor deze werkelijk-
heid, die hij diep in zijn hart wel heeft beseft. Later zou hij zelf vertellen wat 
Jezus nog meer zei, maar wat Lucas hier weglaat: ‘Je kwelt jezelf door je 
zinloze halsstarrigheid’ (Handelingen 26:14).

Van zijn zelfverzekerdheid is niets over. Letterlijk en figuurlijk zit hij in een 
diepe duisternis. Als een ellendig, diepbedroefde, gebroken man zit hij drie 
dagen lang op zijn knieën; biddend om vergeving, zonder te eten en te 
drinken. Hoe zou God hem het kwaad dat hij heeft gedaan, door Zijn werk 
met geweld af te breken, kunnen vergeven? Dan stuurt Jezus zijn trouwe 
dienaar Ananias naar Saulus, om hem te troosten en onmiddellijk te dopen. 
Ananias begrijpt het niet. Hoe kan zo iemand gedoopt worden? De Heer 
kent echter het hart van de nieuwe Saulus, en beveelt: ‘Ga, want hij is het 
instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle vol-
ken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij 
moet lijden omwille van mijn naam’ (Handelingen 9:15,16).

Maar voordat het zover is, brengt Saulus enkele jaren in afzondering door. 
Net als eerder de discipelen onderwijst de Heer hem ‘wat in al de Schrifen 
op Hem betrekking had’ (Lucas 24:27). Dan gaan de Schriften echt voor 
hem open en valt alles op zijn plaats. Daarna keert hij naar Damascus te-
rug, om juist daar zijn werk als prediker te beginnen; leven te verkondigen 
in plaats van dood en verderf te zaaien (Galaten 1:17 en 18). Hij meent dat 
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hij de Joden zal kunnen overtuigen van de waarheid over Jezus Christus. 
Jezus maakt hem echter duidelijk dat zij zich niet zullen laten overtuigen, 
en dat hij juist naar de heidenen moet gaan.

Na zijn bekering liet Saulus zich Paulus noemen. Deze naamsverandering 
kwam kennelijk niet, zoals bij Petrus, van Jezus. Bij de prediking aan de 
heidenen paste een Griekse naam beter. Maar hij vond de betekenis (klein 
of gering) ook vast beter bij hem passen. Alles wat hij tot dan toe was ge-
weest en had gedaan was nu ‘vuilnis’ in zijn ogen (Filippenzen 3:8).

Met hetzelfde vuur waarmee hij had verdedigd dat Jezus de Messias niet 
kon zijn, verkondigt hij nu het geloof in Hem. Hij schaamt zich er niet voor. 
Zijn aanzien als gewaardeerde wetgeleerde heeft hij opgegeven. Het deert 
hem niet met de nek te worden aangekeken, dat zijn vroegere collega’s en 
vrienden nu zijn vijanden zijn. Hij moet veel lijden: in de gevangenis, door 
geseling en zelfs steniging. Hij klaagt nooit en zingt in de gevangenis zelfs 
liederen tot lof aan God en Christus.

Het zijn jaren van vruchtbare verkondiging. Maar ook overdenkt hij intens 
het geloof. Hij bestudeert de Schriften met andere ogen. Hij beseft dat 
God hem niet geroepen heeft om andermans woorden zomaar te herha-
len, maar om goed na te denken over de openbaring die hem gegeven is. 
Wat betekent het geloof dat de gekruisigde de Messias is? En wat houdt 
het in dat de verlossing ook voor niet-Joden bestemd is, en dat niet pas 
nadat zij overgegaan zijn tot het Jodendom? Diepgaande vragen, die een 
goede uitleg vragen, en die we in zijn brieven kunnen lezen. Het is bij hem 
beslist niet zo dat hij het ‘oude’ overboord gooit, maar dat hij dit gaat zien 
in het licht van Christus. De woorden van Jezus zijn op hem van toepassing: 
‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling van het koninkrijk van de hemel 
is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en ou-
de dingen tevoorschijn haalt’ (Matteüs 13:52).

Dankzij Lucas hebben we niet alleen een nauwkeurig verslag van de ver-
spreiding van het Evangelie, maar leren we ook de apostel Paulus goed 
kennen. Hoe leefde hij? Wat voor een karakter had hij?

Sommigen menen dat hij een heel goede, maar wel starre prediker was; 
snel aangebrand, eigengereid, en niet zo gemakkelijk in de omgang. Maar 
in Handelingen, en zeker ook in de brieven van Paulus zelf, komt juist een 

50. Paulus (vervolg)
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liefdevolle, zorgzame man naar voren. Nooit ontbreken er in zijn brieven 
persoonlijke groeten aan broeders en zusters, die zijn vele sociale contac-
ten – van hoog tot laag – tonen! Aan iedereen – van koning Agrippa tot de 
minst aanzienlijke mensen – verkondigt hij vol vuur en liefde het Evangelie. 
Hij verplaatst zich in hen om er zoveel mogelijk tot geloof te brengen: 
‘Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor 
iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te red-
den’ (1 Korintiërs 9:22). Hij leeft intens met alle gelovigen mee, door blij te 
zijn met wie blij en te wenen met wie bedroefd is. Onenigheid in de ge-
meente bezorgt hem groot verdriet. Soms voelt hij zich een vader: 
‘Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt 
maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u 
het Evangelie heb gebracht’ (1 Korintiërs 4:15). Hij vergelijkt zich in een van 
zijn brieven met een vrouw, die bezorgd is over de kinderen die zij baarde: 
‘Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer 
barensweeën om u’ (Galaten 4:19). Timoteüs en Titus noemt hij zijn gelief-
de kinderen. En hoe ontroerend is wat hij Timoteüs schrijft: ‘Drink niet al-
leen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat 
wijn bij’ (1 Timoteüs 5:23).

Er is dus grote betrokkenheid en geestelijke verbondenheid tussen Paulus 
en de gelovigen. Wanneer hij de leden van de gemeente in Efeze zegt dat 
hij niet meer bij hen zal terugkomen, hebben zij groot verdriet: ‘Niemand 
kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en kusten 
hem. Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij gezegd had dat ze hem niet 
terug zouden zien’ (Handelingen 20:37,38). Op zijn reis naar Rome wordt hij 
bemoedigd bij het zien van broeders en zusters die hem tegemoet gelopen 
zijn: ‘toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed’ (Handelingen 
28:15).

Paulus was prediker en  leraar, maar ook een echte herder voor de gelovi-
gen in de gemeenten die hij mocht stichten. Hij stelde overal oudsten en 
diakenen aan. Dat moesten zeer betrouwbare mannen zijn, zodat hij met 
een gerust hart zijn werk elders kon voortzetten. Hij leefde met elke ge-
meente mee, en zij met hem! Lastering tegen God en de Heer Jezus, leu-
gens, schijnheiligheid – alles wat de prediking afbrak, was hem een gruwel. 
Fel trad hij tegen bestrijders van het Evangelie op. Daardoor had hij veel 
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aanvaringen. Meestal veroorzaakten zijn eigen geloofsgenoten, de Judaïs-
ten, onrust in de gemeenten nadat hij daar vertrokken was. Hij haalde fel 
uit naar hen die de besnijdenis bleven verkondigen: ‘Ze moesten zich laten 
castreren, die onruststokers!’ (Galaten 5:12). Ook een confrontatie met 
Petrus ging hij niet uit de weg, toen hij merkte dat diens gedrag schadelijk 
was voor de niet-Joodse gelovigen: ‘Maar toen Kefas in Antiochië was, heb 
ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at 
altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, 
trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de be-
snijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich 
meeslepen door hun huichelarij’ (Galaten 2:11-13). Barnabas noemde hij 
apart, omdat hij met hem een bijzondere band had; want na Paulus’ beke-
ring had hij zich als enige om hem bekommerd. Samen maakten zij de eer-
ste zendingsreis, maar juist hem moest Paulus terechtwijzen. Een nieuw 
conflict zorgde er ook nog eens voor dat ze niet meer samen op zendings-
reis gingen. Later uit de brieven blijkt dat alle onenigheden en conflicten 
gelukkig weer bijgelegd waren.

Paulus was een harde werker, en voorzag zoveel mogelijk in zijn eigen on-
derhoud. In 1 Korintiërs 9 ging hij in op de vele kritiek op hem, en liet hij 
zien hoe onterecht alle beschuldigingen tegen hem waren. Op beeldende 
wijze vergeleek hij het volgen van Jezus met een kampvechter, die tot het 
uiterste gaat om het einddoel volgens de regels van het gevecht te halen: 
‘Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt’ (2 
Timoteüs 2:5). Vol overtuiging kon hij aan het eind van zijn leven zeggen: 
‘Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige 
rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan 
allen die naar zijn komst hebben uitgezien’ (2 Timoteüs 4:8).

50. Paulus (vervolg)
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Ontmoeting met … mensen rond Paulus

Paulus maakte zijn eerste zendingsreis met Barnabas. In Handelingen 4 
vertelt Lucas wie hij was en waar hij vandaan kwam: ‘Barnabas, een Leviet 
uit Cyprus’. Evenals andere volgelingen van Jezus had hij de opbrengst van 
zijn akker naar de apostelen gebracht. Zijn echte naam was Jozef, maar de 
apostelen gaven hem de naam Barnabas. Een naam die zijn karakter goed 
weergeeft: ‘zoon van vertroosting’, ‘man van bemoediging’. Dat bleek toen 
Paulus enkele jaren na zijn bekering vol goede moed in Jeruzalem kwam, 
en verwachtte dat hij met open armen ontvangen zou worden. Helaas was 
dat niet zo: ‘Toen hij [Paulus] terug was in Jeruzalem wilde hij zich aanslui-
ten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloof-
den dat ook hij een leerling was geworden’ (Handelingen 9:26). Hij werd 
door iedereen gemeden. ‘Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en 
bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Paulus onderweg de 
Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus 
vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Paulus liep nu openlijk met 
de apostelen in Jeruzalem rond’ (verzen 27,28). Dat was dankzij Barnabas.

Omdat de Joden Paulus wilden doden, werd hij naar zijn geboorteplaats 
Tarsus gestuurd. Veel leerlingen waren om de vervolging naar allerlei 
plaatsen gevlucht, terwijl ze overal waar ze kwamen predikten.

Zo kwam het Evangelie ook in Antiochië. Behalve Joden kwamen daar ook 
veel Grieken tot geloof. Maar er was een goede leraar nodig om hen verder 
te onderwijzen. De apostelen stuurden Barnabas, die daar ging werken aan 
de opbouw van de eerste christengemeente in de niet-Joodse wereld. 
‘Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid 
had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvas-
tig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en 
diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal 
mensen werd voor de Heer gewonnen’ (Handelingen 11:23,24). Hij zag al 
snel dat het werk te veel was voor hem alleen, en ging naar Tarsus om Pau-
lus – die ook Grieks sprak – te zoeken, en te vragen of hij wilde komen hel-
pen. Het staat er zo eenvoudig, Paulus zoeken, maar het was wel een af-
stand van ruim 240 km, en hij kon hem niet even laten weten dat hij kwam. 
Ook wist hij niet of Paulus wel met hem mee zou willen gaan. Daaruit bleek 
zijn groot vertrouwen op de Heer Jezus en in Paulus. Paulus ging inderdaad 
met hem mee naar Antiochië, waar ze een jaar lang samen onderwijs ga-
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ven. Het valt op dat hier eerst Barnabas genoemd wordt. Hij heeft de lei-
ding namens de apostelen in Jeruzalem.

Tijdens hun verblijf daar kwam er een profeet die een hongersnood voor-
spelde. De christenen in Antiochië richtten spontaan een hulpfonds op 
voor Judea. Barnabas en Paulus kregen de opdracht het ingezamelde geld 
in Jeruzalem af te dragen. Barnabas, die zijn hele bezit voor de armen had 
afgestaan, zal dit met grote blijdschap gedaan hebben. Daarna gingen ze 
weer terug naar Antiochië.

Na enige tijd werden ze samen door de gemeente uitgezonden, om het 
Evangelie in andere steden in de Grieks sprekende wereld bekend te ma-
ken. Ook Johannes Marcus, een neef van Barnabas en schrijver van het 
Marcus Evangelie, ging met hen mee. Ze kwamen in de stad Lystra, waar 
Paulus een verlamde man genas. De mensen waren zo onder de indruk, dat 
ze ervan overtuigd waren dat Barnabas en Paulus de verschijningen van 
Zeus en Hermes waren. De priester van Zeus bracht met bloemen versier-
de stieren, om die aan hen te offeren. Barnabas en Paulus schrokken en 
hielden hen tegen. Zo gaven ze God de eer en predikten de ware God.

Toen ze weer terug waren in Antiochië kwamen er Joodse christenen uit 
Judea, die de niet-Joodse christenen in de war brachten met hun leer dat 
zij ook de Wet van Mozes moesten onderhouden en zich moesten laten 
besnijden. Dit leidde tot grote onrust. Paulus en Barnabas gingen naar Je-
ruzalem om dit te bespreken met de apostelen (Handelingen 15). Met een 
positief bericht reisden zij samen met nog twee broeders, Silas (een Ro-
meins burger) en Judas, naar Antiochië om het goede nieuws te brengen.

Paulus en Barnabas hebben samen maar één reis gemaakt. Johannes Mar-
cus was halverwege die reis teruggegaan. Bij een volgende reis wilde Pau-
lus hem daarom niet meer mee hebben. Barnabas was het hier niet mee 
eens. Er ontstond een verwijdering tussen hen. Die was echter niet blij-
vend. Zij bleven samenwerken. Dat blijkt uit hoe Paulus over Barnabas 
schreef: ‘Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levenson-
derhoud moeten voorzien?’ (1 Korintiërs 9:6). Paulus reisde verder met Si-
las. Barnabas en Marcus gingen samen naar Cyprus. Zo zorgde de Heer 
voor twee goede koppels predikers onder de heidenen. We mogen dank-
baar zijn voor gelovige mannen als Barnabas. Dankzij hen is het Evangelie 
uiteindelijk ook bij ons gekomen.
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Paulus koos voor zijn tweede zendingsreis niet Barnabas maar Silas als me-
dewerker. Ook al had de keus een menselijke achtergrond, die had wel een 
groot voordeel: Nu er twee goede teams waren, konden meer plaatsen 
bezocht worden.

Over de afkomst van Silas vertelt Lucas niet. Wel weten we dat hij in Jeru-
zalem een vooraanstaande plaats onder de broeders innam. Toen er pro-
blemen ontstonden in verband met de besnijdenis van de Griekse gelovi-
gen in Antiochië, gingen Paulus en Barnabas (die daar samen werkten) 
naar de apostelen in Jeruzalem om het probleem voor te leggen. Daar 
werd er een vergadering gehouden en een besluit genomen. ‘Daarop be-
sloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele 
afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De 
keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas ... en Silas’ (Handelingen 
15:22). Zij kregen een brief mee, die voorgelezen en toegelicht moest wor-
den in de gemeenten in Cilicië en Syrië, waaronder Antiochië: ‘Judas en 
Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze 
de gelovigen bemoedigden en sterkten’ (verzen 23 en 32).

Paulus koos Silas dan ook niet zomaar uit: hij zag in hem veel goede eigen-
schappen. Hij was betrouwbaar, en in de gemeente van Jeruzalem genoot 
hij daarom het vertrouwen van de apostelen en de oudsten (vers 22). Hij 
was bekwaam en vol van de heilige Geest, zodat hij als profeet anderen 
kon bemoedigen en versterken (vers 32). Hij was bescheiden: niet iemand 
die zich op de voorgrond plaatste, of zich opdrong.

Net als Paulus was Silas ‘Jood’ en ‘Romein’. Als Jood mocht hij in de Joodse 
synagogen komen en spreken. Als Romein kon hij zich op bepaalde rech-
ten beroepen. Dat kwam goed van pas, aangezien hun reis geen ‘leuk uit-
stapje’ zou zijn, en ze in levensgevaarlijke situaties terecht konden komen 
(Handelingen 16:37-39, 22:25).

De naam Silas is de Griekse vorm van de Aramese naam Saul. In de brief 
aan de Tessalonicenzen noemt Paulus hem met zijn Romeinse naam Sil-
vanus. Silas of Silvanus betekent ‘bosachtig’, maar de naam Saul heeft een 
prachtige betekenis: ‘geroepen door God’ – wat goed bij hem past. Paulus 
(die eigenlijk Saulus heette) en Silas hadden dus dezelfde Aramese naam.
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Tijdens hun zendingsreis kregen Paulus en Silas in Lystra gezelschap van 
Timoteüs. Vanaf dat moment gingen ze met zijn drieën het geloof verkon-
digen. In Filippi werden Paulus en Silas gevangengezet. Ze deinsden niet 
terug voor pijn en smaad. Ook in de donkere kerker brachten ze het Evan-
gelie: ‘Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze 
lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar 
hen’ (Handelingen 16:25). 

Silas was Paulus steeds tot steun – wat blijkt uit enkele brieven: ‘De Zoon 
van God, Jezus Christus, die wij, Silvanus, Timoteüs en ik, aan u verkondigd 
hebben …’ (2 Korintiërs 1:19); ‘Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de 
gemeente in Tessalonica …’ (1 en 2 Tessalonicenzen 1:1). Na Paulus’ ver-
trek uit Korinte lezen we niets meer over diens samenwerking met Silas. 
Mogelijk is Silas daar nog enige tijd gebleven en is hij daarna teruggekeerd 
naar Jeruzalem.

Petrus ‘dicteerde’ zijn eerste brief aan Silvanus: ‘Door Silvanus, die, naar ik 
meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik u in het kort geschre-
ven’ (1 Petrus 5:12 NBG’51). Deze brief is gericht aan gelovigen in Pontus, 
Galatië, Cappadocië, Asia en Bythinië, en dateert daarom uit de tijd nadat 
Paulus en Silas in die streken hadden gewerkt. 

In de brieven van Paulus staan vele groeten, waaruit blijkt dat hij met vele 
verschillende broeders en zusters samenwerkte. Dank zij hen is het goede 
nieuws ook bij ons gekomen. Niet om het voor ons zelf te houden, maar 
om het overal, net zoals Paulus en Silas deden, met blijdschap te verkondi-
gen. Jezus zei: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus 
de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te 
halen’ (Lucas 10:2). En wat is er mooier dan door de Heer van de oogst te 
worden gekozen als één van zijn medewerkers?!
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De apostel Paulus ontmoette tijdens zijn tweede zendingsreis – in de stad 
Lystra in Klein Azië – Timoteüs, de zoon van een in Jezus gelovende Joodse 
vrouw en een Griekse vader, die waarschijnlijk het Joodse geloof had aan-
genomen.

Timoteüs is een Griekse naam, die ‘hij die God eert’ betekent. Hij was niet 
besneden, maar wel grootgebracht in het Joodse geloof: ‘je bent van 
kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften’, schreef Paulus hem (2 
Timoteüs 3:15).

Paulus raakte onder de indruk van deze gelovige jonge man, die ijverig was 
en goed stond aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium (dat 
ongeveer 40 km van Lystra lag). Hieruit blijkt dat de gemeenten toen nauw 
contact met elkaar hadden en samenwerkten. Op de lange zendingsreizen 
kon Paulus een broeder als Timoteüs goed gebruiken, die geen moment 
aarzelde om met hem mee te gaan. Vanaf dat moment diende hij de apos-
tel, die zeer op hem gesteld raakte. Paulus zag zichzelf als zijn geestelijke 
vader: ‘Timoteüs … die mijn geliefd kind is’ (1 Korintiërs 4:17). Hij voelde 
zich verantwoordelijk voor hem, en leerde, bemoedigde en vermaande  
hem als een vader.

Voordat Timoteüs met hem meeging, besneed Paulus hem. Dat was heel 
bijzonder, want er was nog maar kort daarvoor besloten dat de heidenen 
niet besneden hoefden te worden. Paulus was niet opeens van zijn principe 
afgestapt. Het was een weloverwogen daad om problemen met de Joden 
te voorkomen. Door zijn afkomst was Timoteüs half Joods; door de besnij-
denis werd hij als een echte Jood gezien. Door zijn Griekse vader was hij 
bekend met de heidense cultuur. Paulus zag daarom in hem een zeer 
bruikbare medewerker voor Joden en heidenen.

Timoteüs vergezelde Paulus op zijn reizen zoveel hij kon. Maar regelmatig 
ging Paulus alleen verder, en liet de zorg voor een nieuwe gemeente over 
aan betrouwbare medewerkers als Timoteüs. Zo werd hij al snel de ver-
trouwde plaatsvervanger en afgezant van Paulus. Nadat Paulus voor de 
volkswoede Tessalonica had moeten ontvluchten, was hij bezorgd of de 
jonge gemeente het wel zou redden: ‘Omdat we het niet langer uithielden’ 
had hij besloten ‘Timoteüs naar u toe te sturen, onze broeder en Gods me-
dewerker in de verkondiging van het Evangelie van Christus. Timoteüs 
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moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof … maar nu is Timoteüs te-
ruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde’ (1 Tessaloni-
cenzen 3:1, 2 en 6). Zo´n speciale missie werd opnieuw aan Timoteüs toe-
vertrouwd, toen Paulus in de gevangenis zat, en er problemen waren in de 
gemeente van Filippi: ‘ik hoop dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen. 
Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommer. U weet 
dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn 
vader, voor het Evangelie heeft ingezet’ (Filippenzen 2:19-22). Daarna 
kreeg hij de moeilijke opdracht naar Korinte te gaan, waar grote proble-
men in de gemeente waren ontstaan. Paulus stuurde hem als zijn afge-
vaardigde om orde op zaken te stellen: ‘Daarom ook stuur ik Timoteüs 
naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer’ (1 Korintiërs 4:17). 
Paulus wist dat het niet makkelijk zou zijn. Timoteüs was nog jong, en 
sommigen zouden hem niet voor vol zien. Om de missie goed te laten ver-
lopen, stuurde Paulus de gemeente vooraf een waarschuwing: ‘Zorg ervoor 
dat u Timoteüs niet afschrikt wanneer hij bij u komt, want hij werkt net als 
ik ten dienste van de Heer. Dus niemand mag op hem neerzien’ (1 Korinti-
ërs 16:10,11). Uit Paulus’ beide brieven aan Timoteüs blijkt dat hij als afge-
zant van Paulus te maken kreeg met grote problemen in de gemeente van 
Efeze. Paulus geeft hem liefdevol duidelijke aanwijzingen voor de leiding 
van een gemeente onder moeilijke omstandigheden. Maar ook ernstige 
vermaningen. De jonge prediker moet nog veel leren en zelfvertrouwen 
krijgen: ‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neer-
kijkt. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Maak het je ei-
gen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt’ (1 Ti-
moteüs 4:11-16). Ook later in de brief herhaalt Paulus de vermaning; alsof 
hij bang is dat Timoteüs zijn taak niet aan kan: ‘0 Timoteüs, waak over het-
geen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat’ (6:20).

Paulus heeft hem liefdevol geholpen een sterke, standvastige prediker te 
worden, die bestand is tegen moeilijkheden en zelfs lijden niet uit de weg 
gaat: ‘Wist u dat onze broeder Timoteüs is vrijgelaten?’ zegt een brief-
schrijver later (Hebreeën 13:23). De woorden van Paulus in 2 Timoteüs 4:18 
gelden nu ook voor Timoteüs, en laten wij hopen en bidden ook voor u en 
mij: ‘de Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels 
koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen’.
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Wanneer Jezus vermoeid was, of een plek nodig had om te overnachten, 
stonden er altijd liefdevolle volgelingen voor Hem klaar. Vaak waren het 
vrouwen, zoals de zussen Marta en Maria. Ook Paulus had verschillende 
liefdevolle mensen die voor hem zorgden, en bij wie hij altijd terecht kon. 
Lydia, de purperverkoopster in Filippi (zie Ontmoeting 57 van dit Deel), 
had altijd een plek voor hem in haar huis. Tijdens zijn tweede reis kwam hij 
in Korinte. ‘Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort 
daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius 
had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een 
bezoek’ (Handelingen 18:2).

Aquila was in Pontus, dat in het huidige Turkije ligt, geboren. Op de Pink-
sterdag waren er veel Joden uit die plaats in Jeruzalem. Dat betekent dat 
daar veel Joden woonden, die de feesten in Jeruzalem trouw bezochten. 
Aquila kwam dus uit een godsdienstig gebied, en was naar Rome verhuisd. 
Of hij toen al getrouwd was weten we niet, en evenmin of zijn vrouw Pris-
cilla een Jodin was. Priscilla is een naam die slaven aan hun kinderen ga-
ven. Als zij geen Jodin van geboorte was, had zij zich wel tot het Jodendom 
bekeerd, want samen dienden ze God trouw in hun huwelijk. Nadat ze uit 
Rome waren weggestuurd, gingen ze naar de havenstad Korinte. Ze waren 
tentenmakers, een ambacht dat heel wat meer inhield dan alleen tenten 
maken. Het was een verzamelnaam voor bewerken van allerlei stoffen, ook 
zeilen. Dat kwam goed van pas in de havenstad Korinte. Er was altijd druk 
scheepvaartverkeer, en schippers wilden geen tijd verliezen wanneer hun 
zeilen een opknapbeurt nodig hadden of vernieuwd moesten worden. Dat 
moest zo snel mogelijk gebeuren. Een paar extra handen konden Aquila en 
Priscilla altijd goed gebruiken. Toen Paulus bij hen aanklopte waren ze dan 
ook erg blij, en ze zorgden graag voor onderdak voor deze bijzondere gast. 
Al snel waren ze diep onder de indruk van zijn prediking, en ontstond er 
een hechte vriendschap. We lezen nergens of het echtpaar al tot het chris-
tendom bekeerd was. Maar ze werden zo enthousiast door Paulus’ onder-
wijs, dat ze trouwe medewerkers van hem werden. Vol ijver predikten ook 
zij het Evangelie en stelden gastvrij hun huis open. In hun huis ontstond 
dan ook de eerste gemeente in Korinte.

Na anderhalf jaar wilde Paulus terug naar Antiochië, waar hij zijn reis be-
gonnen was. Zijn nieuwe vrienden Aquila en Priscilla reisden met hem 
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mee. Voor hun werk hadden ze geen vaste woonplaats nodig. In Efeze 
maakten ze een tussenstop. Het was een bloeiende handelsstad, waar 
werk genoeg was. Ook was het een goede plaats om het Evangelie te ver-
kondigen. Er kwamen velen tot geloof, en toen Paulus verder trok bleven 
Aquila en Priscilla daar om verder te prediken en de jonge gemeente te 
ondersteunen. In 1 Korintiërs 16:19 schrijft Paulus: ‘De gemeenten van Asia 
groeten u. Ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samen-
komt laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten’. Zij hadden 
dus, evenals Lydia in Filippi, een gemeente aan huis!

Op een dag hoorden ze een enthousiaste man, Apollos, in de synagoge 
spreken. Hij sprak vol ijver als een leraar over de Heer Jezus. Maar hij was 
niet van alles op de hoogte. Zo had hij alleen van de doop van Johannes 
gehoord. Aquila en Priscilla namen hem mee naar huis, en vertelden hem 
geduldig wat ontbrak aan zijn kennis van Jezus. Door het onderwijs van 
Paulus en hun liefde voor de Heer konden zij zelf leraars zijn. Apollos was 
geboeid en werd een grote steun voor alle broeders en zusters.

Het echtpaar bleef niet altijd in Efeze. Toen het in Rome weer rustig was, 
gingen ze terug, al kwamen ze later wel weer naar Efeze. Ook in Rome pre-
dikten ze over Jezus, en ook daar konden ze een gemeente aan huis stich-
ten. Paulus schreef bijzondere dingen over hen: ‘mijn medewerkers in de 
dienst aan Christus Jezus’ (Romeinen 16:3). Hij bedoelde niet het werk dat 
zij als tentenmakers deden, maar dat zij samenwerkten in de dienst van 
het Evangelie. Hij ging verder met: ‘die voor mij hun leven op het spel heb-
ben gezet’ (vers 4). Het echtpaar heeft dus grote risico’s gelopen voor de 
veiligheid van Paulus. Zij toonden zich echte vrienden van hem, en dus 
echte discipelen van de Heer Jezus. In hun houding tegenover Paulus toon-
den zij hoe zij stonden tegenover Jezus Christus.

Paulus is dit echtpaar en hun liefde nooit vergeten. Hij schreef zelfs, dat 
alle heidengemeenten Aquila en Priscilla nog altijd dankbaar waren voor 
wat zij (voor Paulus) gedaan hadden (vers 4b). Hun liefde en ijver voor de 
Heer zijn een groot voorbeeld voor ons.
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Onze vorige ontmoeting was met Aquila en Priscilla. Als zij prediken in Efe-
ze lezen we ineens: ‘Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië 
afkomstige Jood, die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man, die goed 
onderlegd was in de Schriften. Hij had onderricht gekregen in de Weg van 
de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig 
uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die 
had verricht’ (Handelingen 18:24,25). In de NBG’51 Vertaling staat voor 
‘onderlegd’ het sterkere woord ‘doorkneed’. Dat betekent niet zomaar the-
oretische kennis hebben, maar heel goed verbanden kunnen leggen. Hij 
kende de Schriften dus door en door.

Alexandrië in Egypte was na Rome de belangrijkste en grootste stad van 
het Romeinse rijk. De stad werd in 330 v Chr. gesticht door Alexander de 
Grote van Griekenland. De taal die er gesproken werd, was daarom voor-
namelijk Grieks. Veel Joden uit de diaspora waren daar gaan wonen, zodat 
een grote Joodse wijk ontstond. In Alexandrië kwam een Griekse vertaling 
van de Hebreeuwse Schrift tot stand, de Septuaginta. De Griekse invloed 
op het denken was echter groot. De Joodse Philo uit Alexandrië – een tijd-
genoot van Jezus van Nazaret  – was een beroemd Joods hellenistisch filo-
soof. Hij paste een allegorische uitleg van de Schriften toe, die vroegchris-
telijke schrijvers heeft beïnvloed, maar onder de Joden weinig gehoor 
vond. Veel Joden behielden hun identiteit, en gingen voor de viering van 
de feesten trouw naar Jeruzalem. De Alexandrijnse Joden hadden daar 
zelfs hun eigen synagoge.

Apollos zal in Jeruzalem in contact zijn gekomen met ‘de nieuwe leer’ van 
Jezus. Hij was kennelijk net zo onder de indruk als de Emmaüsgangers, die 
na Jezus’ uitleg zeiden: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons 
sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ (Lucas 24:32). Wat een totaal an-
dere leer was dit dan die van de rabbijnen en filosofen! Hij zag in dat Jezus 
van Nazaret de beloofde Messias was. Hij had zich daarom bekeerd en la-
ten dopen tot vergeving van zijn zonden.

Omdat hij leraar was, mocht hij in Efeze in de synagoge spreken. Aquila en 
Priscilla hoorden hem daar vol vuur spreken, en waren diep onder de in-
druk. Op boeiende, indrukwekkende wijze legde hij aan de hand van de 
Schriften nauwkeurig uit wat op Jezus betrekking had. Maar mogelijk was 
hij tijdens het Pascha dat Jezus werd gekruisigd voor het laatst in Jeruza-
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lem geweest, want hij wist niet van de doop die de apostelen vanaf de 
Pinksterdag predikten, waarop de gedoopten de heilige Geest ontvingen. 
Hij kende alleen de doop van Johannes de Doper.

Aquila en Priscilla merkten dat hij een belangrijk stuk van de heilsbood-
schap miste. Ze nodigden hem gastvrij uit, om hem bij hun thuis rustig het 
ontbrekende uit te leggen. Apollos werd niet boos. Nee, hij liet zich nede-
rig door hen onderwijzen. Ook al was hij een geleerd man, hij begreep dat 
deze eenvoudige tentenmakers hem het ware Evangelie leerden. Door zijn 
goede kennis van de Schrift viel alles nog beter op zijn plaats. Vol vuur ging 
hij verder met zijn verkondiging van het Evangelie van Christus.

Toen hij op een dag besloot verder te reizen, en vertelde naar Korinte in de 
provincie Achaje te willen gaan, ‘moedigden de leerlingen hem aan en ga-
ven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gast-
vrij te ontvangen’ (Handelingen 18:27). Ze waren Apollos dankbaar voor 
alles wat hij voor hen had gedaan, en beseften dat ook anderen de bood-
schap moesten horen. In Korinte ‘bleek hij door Gods genade een grote 
steun te zijn voor de gelovigen’. Nu was er iemand die op gelijke voet met 
de niet in Jezus gelovende Joden kon redeneren. Een welbespraakte Jood, 
die doorkneed was in de Schriften en wist waarover hij sprak: ‘hij slaagde 
erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van 
de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is’ (vers 28).

Helaas veroorzaakten enkele broeders en zusters in Korinte voor onderlin-
ge verdeeldheid, door te zeggen dat de ene dienaar van God beter, en dus 
belangrijker, is dan de andere: ‘de een zegt: Ik ben van Paulus, een ander: 
Ik van Apollos, een derde: Ik van Kefas, en een vierde: Ik van Christus’. 
Toen Paulus daarover hoorde, was hij bedroefd en bezorgd. Hij schreef 
hen: ‘Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het 
in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?’ (1 Korintiërs 1:12,13). Hij ver-
telde dat hij bij hen het Evangelie had mogen planten, en Apollos het zo 
door hem gestrooide zaad had mogen begieten, maar dat God voor de 
groei zorgde. ‘Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker’ (1 
Korintiërs 3:9).

Voor Paulus was Apollos een trouwe, waardevolle medewerker, en hij 
moedigde Titus aan ervoor te zorgen dat Apollos met zijn werk door kon 
kon gaan (Titus 3:13).
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In de Handelingen van de apostelen en de brieven van Paulus komen we 
nog vele andere namen tegen van mensen rond Paulus, over wie weinig 
bekend is. Toch kan het weinige dat over hen wordt verteld, met wat inle-
vingsvermogen in hun omstandigheden, ons veel leren.

FEBE

Aan het eind van de brief aan de Romeinen (hoofdstuk 16:1 en 2) noemt 
Paulus de naam Fébe. Zij is ‘onze zuster, dienares van de gemeente in Ken-
chrae’. Dit was de havenplaats van de stad Korinte, waar Paulus de brief 
schreef. Paulus was van plan naar Jeruzalem te gaan en daarna naar Rome. 
In de brief legde hij het Evangelie uit dat hij overal verkondigde. Omdat je 
een brief toen niet op de post kon doen, moest iemand die brengen. Dat 
was niet zonder gevaar gezien de vijandigheid tegenover christenen, en de 
vele rovers die je op zijn minst konden uitschudden. Het is daarom opmer-
kelijk dat een vrouw de brief bracht. En wel een die een steunpilaar van de 
gemeente en van Paulus persoonlijk blijkt te zijn geweest. Die zich inzette 
ten behoeve van broeders en zusters in het geloof, en daarom een leegte 
achter zou laten als zij tijdens haar missie om het leven kwam. Het is aan-
nemelijk dat Paulus de veiligste weg voor haar koos, namelijk per schip. 
Maar zoals hij zelf ervoer, was dat ook niet zonder gevaar, omdat Joden op 
het schip waarmee hij naar Jeruzalem wilde varen een aanslag op hem wil-
den plegen. Maar ook in Rome was het niet veilig, zeker niet voor een 
vrouw alleen. Zij moet dus dapper en vol vertrouwen zijn geweest, want zij 
zette haar leven op het spel.

EPAFRODITUS

Datzelfde kan worden gezegd van Epafroditus, een broeder uit Filippi, die 
namens de gemeente daar naar Rome reisde om Paulus te ondersteunen 
in zijn nood tijdens zijn gevangenschap. De vijandschap tegenover de 
christenen was toen groot, en de reis was, mede gezien het geld dat 
Epafroditus bij zich had, erg gevaarlijk. Tijdens zijn verblijf in Rome was hij 
Paulus’ ‘broeder en medearbeider en medestrijder’ geweest, die was geko-
men ‘om mij te helpen in wat ik nodig had’. Paulus wees in zijn brief aan de 
gemeente in Filippi (hoofdstuk 2:25-30) niet alleen op wat Epafroditus voor 
hem was en deed, maar vooral op wat hij over had voor zijn geloof, zijn in 
gevangenschap zittende broeder in het geloof, en de voortgang van de 
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verkondiging van het Evangelie: ‘Want om het werk van Christus is hij de 
dood nabijgekomen (hij is ziek geweest, de dood nabij) en hij heeft zijn 
leven gewaagd …’ En is dit in beide gevallen niet de zelfverloochening die 
Christus Jezus van zijn volgelingen vraagt?

ONESIMUS

De gemeente in de stad Kolosse kwam samen in het huis van Filemon, die 
één of meer slaven bezat. Zijn slaaf Onesimus was kennelijk nogal onhan-
delbaar, en werd ongetwijfeld gestraft om hem discipline bij te brengen. 
Als gelovige broeder zal Filemon echter geen zeer strenge meester voor 
hem zijn geweest. In de brief aan Efeze wees Paulus erop dat de verhou-
ding meester slaaf anders werd als zij tot geloof kwamen: ‘Slaven, wees uw 
heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoudigheid 
van hart, als aan Christus ... door als slaven van Christus de wil van God van 
harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan 
mensen ... En u, heren, handel net zo ten opzichte van hen; laat het drei-
gen na. U weet immers dat hun en uw Heer in de hemel is, en bij Hem is 
geen aanzien van de persoon’ (Efeziërs 6:5-9). Zijn ‘geliefde broeder en 
medearbeider’ Filemon zal zich hier zeker aan gehouden hebben.

Wat uit de brief aan Filemon op te maken valt, is dat Onesimus er op een 
dag vandoor gaat. Hoe hij bij Paulus in Rome terechtkomt wordt niet ver-
teld, maar Paulus brengt hem tot geloof. Hij noemt hem: ‘mijn kind, dat ik 
in mijn gevangenschap verwekt heb’. Onesimus ziet in wat het navolgen 
van Christus betekent, en wordt een dienaar van Paulus. Maar Paulus weet 
dat hij het eigendom is van Filemon en – hoezeer hem dat ook aan het hart 
gaat – hij zendt hem terug naar zijn meester. In de brief vraagt Paulus aan 
Filemon om Onesimus op te nemen als een broeder, en niet te behandelen 
als een weggelopen slaaf. Over diens innerlijke verandering schrijft hij: 
‘Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, 
zowel voor u als voor mij’; ‘hij is misschien wel daarom een tijdlang weg 
geweest, opdat u hem voorgoed zou terughebben, nu niet meer als slaaf, 
maar als meer dan een slaaf, als een geliefde broeder’ (zie Kolossenzen 4:8 
en 9, en Filemon verzen 8-20).

Wat een prachtig voorbeeld uit de praktijk van iemand die door het geloof 
een vrijgekochte van Christus wordt, en zich voortaan in zijn dienst stelt.
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Op zijn tweede zendingsreis kwam Paulus in Filippi, een belangrijke, bloei-
ende handelsplaats in de Romeinse provincie Macedonië. In Handelingen 
16 vertelt Lucas eerst hoe Paulus daar terechtkwam. Het was absoluut niet 
zijn eerste keus. Hij wilde eigenlijk naar Bitynië, in het noorden van Klein-
Azië (het huidige West-Turkije). Maar na een visioen van de Heer was hij 
gehoorzaam op weg gegaan naar Macedonië (in het huidige Griekenland).

Filippi was een echt heidense stad, waar niet veel Joden woonden. Een sy-
nogoge was er niet te vinden, want waar weinig Joden waren was meestal 
geen geld om die te bouwen. Bovendien moesten er minsten tien mannen 
zijn om een synagoge te kunnen stichten. Om toch samen te kunnen ko-
men en God te vereren, werd dan een gebedsplaats gekozen. Voor de ritu-
ele wassingen was het nodig dat die aan het water lag, of dat er een put 
was. Paulus ging op sabbat op zoek naar zo’n gebedsplaats. De rivier leek 
hem een logische plek: ‘Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de rich-
ting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats 
was’ (Handelingen 16:13). Daar vond hij inderdaad enkele vrouwen (waren 
er daar geen mannen? of hadden die geen geloof? of geen tijd? of waren ze 
bang voor hun positie?) die samengekomen waren. Dan lezen we iets bij-
zonders: ‘Tussen de Joodse vrouwen was ook Lydia’. Haar naam betekent 
‘moeite’, wat heel toepasselijk is voor haar levenswijze en alles wat ze later 
over had voor de prille gemeente in haar huis. Ze kwam oorspronkelijk uit 
Tyatira in Klein-Azië (vers 14 – we kennen de stad ook van een van de brie-
ven aan de gemeenten in het boek Openbaring). Dat staat er niet voor 
niets bij. Paulus zou op weg naar Bitynië langs of in Tyatira gekomen zijn. 
Lydia was naar Filippi gekomen om in Tyatira gemaakte purperen wollen 
kleding te verkopen. Waarschijnlijk had zij een winkel in Filippi omdat daar 
veel Romeinse officieren woonden. Die pronkten graag met prachtige ge-
waden en hadden daar veel geld voor over.

In Filippi was haar leven totaal veranderd; zij was erg onder de indruk ge-
raakt van het Joodse geloof. Ook al woonden er maar weinig Joden, hun 
levenswijze en gesprekken moet grote indruk op haar gemaakt hebben. Zij 
was ervan overtuigd geraakt dat deze God de ware God was. Hem wilde ze 
vereren en niet meer de afgoden waar ze mee opgegroeid was. Ze had zich 
vol overgave bekeerd tot het Jodendom. Dat hield heel veel in. Het was 
voor iedereen zichtbaar, doordat ze zich voortaan aan de Joodse wetten 
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hield. Op sabbat werkte ze niet meer, ze was dan te vinden op de gebeds-
plaats. Zo kwam ze er openlijk voor uit dat ze de God van de Joden vereer-
de. Dat was erg moedig in een heidense wereld, want ze stelde zo haar le-
vensonderhoud op het spel.

Toen Paulus haar en de andere vrouwen op de gebedsplaats toesprak, luis-
terde Lydia aandachtig naar zijn woorden. Er staat in vers 14 in de NBG’51 
Vertaling ‘hoorde toe’. In het Grieks zijn er meerdere woorden voor ‘horen’. 
Hier betekent het ‘aandachtig luisteren’, ‘het goed in je opnemen’. Niet zo 
maar luisteren dus, maar je écht open stellen voor de boodschap. God ken-
de haar en opende haar hart, zodat ze de boodschap begreep. Zij kwam tot 
geloof in Christus Jezus, en werd zo blij dat ze zo snel mogelijk gedoopt 
wilde worden. En niet alleen zij, want in vers 15a staat: ‘Nadat zij en haar 
huisgenoten waren gedoopt’. Wat een vreugde zal dat geweest zijn. Ze 
stelde direct haar huis open voor Paulus: ‘Als u ervan overtuigd bent dat ik 
in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drong er bij ons sterk op 
aan’ (vers 15b). In het Grieks staat het er nog sterker; daar is het smekend 
vragen. Paulus kon het niet weigeren. Zo werd haar huis de eerste ge-
meente in Filippi. Het was het eerste huis in het huidige Europa dat tot ge-
loof kwam. Paulus en zijn reisgenoten hadden bij haar een plek, waar ze 
altijd weer terecht konden en ondersteund werden.

Nadat Paulus en Silas in de gevangenis gezeten hadden (zie de volgende 
ontmoeting met de gevangenbewaarder), en weer vrijgelaten waren, gin-
gen ze meteen naar Lydia. Paulus wist dat zij erg ongerust zou zijn, maar 
ook dat de andere gelovigen bij haar zouden zijn: ‘Paulus en Silas verlieten 
de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen 
aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken 
ze’ (vers 40). In de brief aan de Filippenzen zien we dat die gemeente altijd 
een speciale plek bij Paulus heeft gehouden: ‘Ik dank mijn God altijd wan-
neer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol 
vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de 
verspreiding van het Evangelie’ (Filippenzen 1:3 en 4). Zij waren ook de eni-
gen die Paulus op zijn reizen ondersteunden: ‘U weet zelf, Filippenzen, dat 
toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw ge-
meente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekor-
ten’ (Filippenzen 4:15). Dat was zeker ook dankzij Lydia.
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Paulus’ tweede zendingsreis voerde hem en Silas naar Griekenland. De 
eerste stad die zij daar bezochten was Filippi, een Romeinse kolonie. Hier 
ontmoetten ze twee totaal verschillende vrouwen. De eerste was Lydia (zie 
de vorige Ontmoeting). De tweede was een meisje, een slavinnetje, dat 
volgens haar eigenaars een ‘waarzeggende geest’ had – en het voorspellen 
van de toekomst leverde hen veel op. Dagenlang liep ze achter Paulus en 
Silas aan, al schreeuwende: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoog-
ste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ Toen Paulus er ge-
noeg van kreeg, omdat het teveel de aandacht trok, sprak hij woorden die 
bij haar zouden leiden tot een andere gezindheid. Hij deed dat op een wijze 
die aansloot bij hun idee dat zij een ‘waarzeggende geest’ had: ‘Ik beveel je 
in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging 
‘de geest’ uit haar weg, wat wil zeggen dat ze genezen was (Handelingen 
16:17 en 18).

Haar woedende eigenaars, die hun inkomsten uit haar waarzeggerij kwijt 
waren, klaagden Paulus en Silas aan, zodat zij na een geseling in de gevan-
genis terechtkwamen. De gevangenbewaarder kreeg de opdracht hen 
zorgvuldig te bewaken, en hij wist wat dit betekende. Romeinse gevange-
nissen hadden vaak een ‘extra beveiligde’ centrale kerker voor zware, of 
bijzonder vluchtgevaarlijke misdadigers. En in dit donkerste stuk werden 
Paulus en Silas zorgvuldig opgesloten, met hun voeten in een blok. Als zij 
ontsnapten zou dat voor de gevangenbewaarder strenge straf – waaronder 
mogelijk zelfs de dood – betekenen. Hier in het aardedonker, onder het 
bloed van hun pijnlijke wonden, lieten zij zien wat het ware licht was. Zij 
baden en zongen lofliederen. Zo indrukwekkend was dit voor de andere 
gevangenen, dat zij allen ademloos luisterden. Niet zo maar luisteren: Lu-
cas gebruikt hier een woord dat bijna nergens anders in het Nieuwe Testa-
ment voorkomt. Het betekent: met een intense belangstelling luisteren 
naar de boodschap van deze bijzondere mensen *.

‘Plotseling kwam er een hevige aardschok, zodat de gevangenis op haar 
grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de 
boeien los’ (Handelingen 16:26). De gevangenbewaarder schrok wakker: 
‘en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn 
zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ont-
snapt waren’ (vers 27). Maar God verhinderde dat. Vanuit de diepe duister-
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nis hoorde hij de stem van Paulus: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog 
allemaal hier!’ (vers 28). Bevend ging hij met een fakkel naar binnen, viel 
voor Paulus en Silas neer, en bracht hen zwijgend naar buiten. Dagenlang 
had het slavinnetje achter deze mensen aan gelopen, en geschreeuwd over 
redding. Nu riep de gevangenbewaarder uit ‘Zegt u mij, heren, wat moet ik 
doen om gered te worden?’ Deze gevangenen sprak hij nu aan met het 
Griekse kurios, een gezagsonderdanige aanspreektitel. Hun antwoord was: 
‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten’. De-
ze woorden maakten hem verlangend naar de prediking. Paulus en Silas 
mochten het woord van de Heer verkondigen aan deze man en zijn huisge-
noten. Niemand dacht meer aan slapen die nacht. 

Nog in het donker gingen ze naar de rivier. Hier werden de ruggen van 
Paulus en Silas schoongewassen. Nog belangrijker dan deze liefdedaad 
was wat daarna gebeurde. De gevangenbewaarder en zijn huisgenoten 
waren door de prediking tot geloof in de Heer gekomen. Zij mochten hier 
in deze nog donkere nacht, die zo onheilspellend was begonnen, gedoopt 
worden. Als broeders en zusters gingen ze terug naar zijn huis. ‘Hij bracht 
hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd 
voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in 
God geloofde’ (vers 34). Dit burgerschap was voor hem meer waard dan 
zijn Romeins burgerschap. Hij zou dat Romeins burgerschap nu zelfs kun-
nen verliezen. Maar zijn ogen waren geopend, hij was verlost uit de gevan-
genis van de zonde en de dood.

*
Paulus gebruikte zelf dat woord voor intens luisteren, dat Lucas hier ge-
bruikte, voor de manier waarop God ‘naar iemand luistert op de dag van 
zijn redding’:

God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister Ik naar je, op de 
dag van de redding help Ik je’. Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de 
dag van de redding. (2 Korintiërs 6:2)

Deze woorden komen uit Jesaja 49:8, en voor de gevangenbewaarder wa-
ren ook de volgende woorden werkelijkheid geworden:

… om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het 
duister verblijft: ‘Kom te voorschijn!’ (Jesaja 49:9).
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