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Nieuwjaar

Winter

Alle feesten zijn weer voorbij.

Mama zei, hè, hè, wat ben ik blij.

Maar alles was zo leuk en fijn.

De grote mensen waren lief voor elkaar.

Waarom kan het toch niet altijd kerstfeest zijn?

Want dan vecht even niemand met elkaar.

Lieve Vader, wilt U bij mij zijn in dit nieuwe jaar?

Samen bidden

januari

Lieve Vader,

Het is winter. Brr… het is koud.

Het water wordt ijs, soms sneeuwt het.

Sneeuw is mooi, ik maak graag een sneeuwpop.

Binnen is het lekker warm.

Lieve Vader, ik vind het jammer,

dat niet alle mensen zich kunnen warmen

als het buiten zo koud is.

Wilt U ook voor hen zorgen?

Dank U lieve Vader.


