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Voorwoord

Tijdens zijn predikingswerk onder zijn volk had de Heer Jezus meer dan eens reden 
om diep teleurgesteld te zijn in mensen, die zo weinig begrip of waardering hadden 
voor Hem en zijn boodschap, en die Hem na enkele jaren aan de Romeinse overheid 
overleverden om Hem te laten kruisigen. Des te meer reden voor Hem om uit te zien 
naar de aanstaande totstandkoming van de wereldwijde gemeenschap, waarin gelo-
vigen, waar ook op aarde, dankbaar zouden zijn voor alles wat Hij had gezegd en ge-
daan. Dit is de achtergrond van zijn openlijke uiting van blijdschap, toen Petrus zijn 
overtuiging uitsprak, dat Hij de Christus was, de Zoon van de levende God. Door de 
medewerking van zulke mensen zou Hij, zelfs na zijn verhoging in de hemel, veel op 
aarde kunnen doen: “Op deze rots [de geloofsovertuiging van Petrus en van hen die 
zijn prediking en die van zijn medeapostelen zouden geloven] zal Ik mijn gemeente 
bouwen”.

Terwijl Christus vol vreugde uitkeek naar de stichting en opbouw van zijn gemeente in 
de nabije toekomst, kijken wij terug op een periode van bijna tweeduizend jaar dat 
die gemeente bestaat. Een onderzoek naar het wezen en het geloof van de eerste 
gemeente, wat wij in dit themanummer hebben geprobeerd te doen, is niet alleen 
maar van historisch belang. Wie met ons van mening is dat in die gemeente het chris-
telijke geloof in haar zuiverste vorm te vinden is, dan hebben wij een criterium van 
onschatbare waarde, waarmee wij alles wat het tegenwoordige christendom te bie-
den heeft op de werkelijke waarde kunnen beoordelen. Voordat een verstandig mens 
zich begeeft in de warwinkel die de godsdienstige wereld is geworden – met haar ver-
bijsterend uitgebreide assortiment van geestelijke goederen naar ieders gading – is 
het goed zich af te vragen wat hij of zij nu eigenlijk zoekt. Daardoor zal het risico klei-
ner worden dat hij of zij, door de schijnbare aantrekkelijkheid van de uitgestalde wa-
ren, bedrogen uitkomt, of het slachtoffer wordt van een impulsieve ‘aankoop’ door de 
opdringerigheid van de ‘verkoper’. Want waarschuwde Petrus niet dat er valse leraars 
de gemeente zouden ‘binnensluipen’, “en zij zullen uit hebzucht met verzonnen rede-
neringen u als koopwaar behandelen” – kortom: ze proberen u te verleiden hen te 
geloven om er zelf op de een of andere manier beter van te worden? En wie de kerk-
geschiedenis kent, zal moeten erkennen hoe profetisch (en dus door God ingegeven) 
zijn woorden waren.

In dit themanummer bekijken we wat de gemeente van God nu eigenlijk is, en volgen 
we haar weg van de woestijn waar God de Israëlieten maakte tot Zijn volk naar de 
gemeente van volgelingen van de dat volk beloofde Messias. Daarbij zullen wij zien 
wat zij geloofde, maar ook hoe een groot deel van dat geloof afviel.

In het tweede nummer zullen we dan eerst kijken naar Gods vertegenwoordigers op 
aarde, de profeten in Israël en de apostelen van Christus Jezus, om vervolgens te be-
kijken wat de apostelen predikten en de gemeente onderwezen.



1. De gemeente als het volk van God
Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk.

(1 Petrus 2:10)

De gemeente van Christus had voor de apostelen – die haar in zijn opdracht en 
onder zijn leiding hadden gesticht – een tweevoudige betekenis.

Enerzijds was zij een nieuw verschijnsel, een gemeenschap van gelovigen in 
Christus, die alleen door zijn komst, kruisdood, opstanding en verheerlijking tot 
stand kon komen. Christus was haar Heer en Hoofd, en de gemeente zijn Li-
chaam op aarde.

Anderzijds was de gemeente de voortzetting, in een nieuwe heilstijd en in veran-
derde omstandigheden, van het oude verbondsvolk Israël. Dit volk bestond al in 
de tijd van Mozes, en kende dus een lange, maar ook veelbewogen, geschiedenis. 
Door de verwerping van Jezus Christus kon verreweg het grootste deel van het 
historische Israël niet meer als Gods ware volk beschouwd worden. Met de ver-
woesting van Jeruzalem, en de val van de Joodse natie in 70 na Chr., verviel het in 
een toestand van vervreemding, waaraan pas door verzoening met Christus in de 
eindtijd een einde zal komen. Als gevolg hiervan kwam tegenover het “Israël naar 
het vlees” (zoals Paulus de fysieke afstammelingen van Abraham noemde) een 
nieuw Israël (bestaande uit gelovigen in Christus uit Joden en niet-Joden) tevoor-
schijn, de wettige erfgenaam van de aloude heilsbeloften aan Abraham, Isaak en 
Jakob en hun nakomelingen (1 Korintiërs 10:18; Galaten 6:16).

In welke rijke mate de voorrechten, die het historische volk Israël eens werden 
geschonken, opnieuw aan de wereldwijde gemeente van Christus werden gege-
ven, blijkt uit de brieven van de apostelen. Bij het bekijken hiervan komt eerst de 
benaming ‘gemeente’ zelf aan de orde. Welke betekenis heeft het woord ekkle-
sia, dat in het Griekse Oude Testament een aanduiding is voor Israël, als beschrij-
ving van de gemeente van Christus?

De gemeente van Israël
In zijn toespraak tot de Joodse Raad (het Sanhedrin) zei Stefanus over Mozes: 
“Deze is het, die in de (volks)vergadering/gemeente [in het Grieks ekklesia] in de 
woestijn was met de engel, die tot hem sprak op de berg Sinaï, en met onze vade-
ren” (Hand 7:38, uit diverse vertalingen). Dit woord ekklesia komt in de Septua-
ginta, de toen gangbare Griekse vertaling van de Schrift, meer dan eens voor in 
de betekenis van het Hebreeuwse Oudtestamentische qahal. Dit woord betekent 
vooral een volksvergadering in het algemeen, vandaar dat men van de “qahal van 
de HEER” sprak, om aan te geven dat het volk bijeenkwam vóór de HEER.
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Het klassieke voorbeeld van zo’n samenkomst is de vergadering van het uit Egyp-
te bevrijde volk Israël, op de grote vlakte voor de berg in de Sinaï woestijn. Al in 
Egypte had de HEER Mozes Zijn voornemen bekendgemaakt een bijzondere rela-
tie tot Israël aan te zullen gaan door middel van een verbond: “Ik zal jullie aanne-
men als Mijn volk, en Ik zal jullie God zijn” (Ex 6:7). In de Sinaï aangekomen werd 
het volk uitgenodigd de morele verplichtingen van het Verbond op zich te ne-
men: “Mozes leidde het volk de legerplaats/het kamp uit, God tegemoet, en zij 
stelden zich op onder aan de berg” (Ex 19:17, uit NBV en NBG’51). Voor de oren 
van de gehele vergadering kondigde Gods engel de Tien Geboden, de basis van 
het Verbond, aan in voorbereiding op de formele verbondssluiting. Terugkijkend 
op deze bijzondere ontmoeting met de HEER sprak Mozes in zijn redevoeringen in 
Deuteronomium later telkens over “de dag van de samenkomst” (NBG’51) of 
”toen u bij de berg bijeengekomen was” (NBV) (Deut 9:10 en andere plaatsen).

In de loop van de geschiedenis waren er nog andere bijzondere bijeenkomsten, 
waarbij het volk dat samenkwam de “qahal van de HEER” wordt genoemd. Bij de 
inwijding van de tempel van Salomo wordt verteld: “Hierna keerde de koning zich 
om en zegende de gehele gemeente van Israël, terwijl de gehele gemeente 
stond” (1 Kon 8:14, uit diverse vertalingen). Na de terugkeer uit Babel vond weer 
een belangrijke vergadering in Jeruzalem plaats: “Ezra, de priester, bracht de Wet 
voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrij-
pen” (Neh 8:3, uit diverse vertalingen). Bovendien waren er volgens de ‘Wet van 
Mozes’ elk jaar drie samenkomsten van Israël bij het heiligdom.
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Het woord ‘gemeente’ heeft in het Oude Testament drie verwante betekenissen:
 de vergaderingen van de Israëlieten in de aanwezigheid van de HEER;
 het volk dat samenkomt;
 als bijbetekenis: het volk dat in een bijzondere relatie tot de HEER staat.

De gemeente van Christus
Deze betekenissen komen in het Nieuwe Testament ook voor met betrekking tot 
Christus’ gemeente. Op enkele plaatsen duidt het woord ‘gemeente’ de samen-
komsten van de gelovigen aan, en wel in tegenstelling met ‘thuis’:

Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeen-
te van God en beschaamt u hen die niets hebben? (1 Kor 11:22 HSV)
En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen, 
want het is een schande voor een vrouw als zij tijdens een samenkomst/in de 
gemeente spreekt. (1 Kor 14:35 uit HSV en NBV)

Op vele plaatsen duidt het woord ‘gemeente’ de gemeenschap van gelovigen in 
Christus aan die regelmatig bijeenkwamen in een bepaalde stad. In de eerste tijd 
vonden zulke samenkomsten (denk daarbij weer aan ekklesia) noodzakelijkerwijs 
plaats in een huis, zoals blijkt uit begroetingen in brieven:

Groet ook de gemeente die bij hen [Aquila en Prisca] in huis samenkomt. (Rom 
16:5)
Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de ge-
meente die bij haar thuis samenkomt? (Kol 4:15)
Van Paulus ... aan de gemeente die bij u [Filemon] thuis samenkomt. (Flm 2)

Evenals het Hebreeuwse qahal betekent ekklesia meestal een bijeenkomst in al-
gemene zin. Een volksvergadering in een Griekse stadstaat werd ekklesia ge-
noemd, en dit woord gebruikte Lucas voor de volksvergadering in Efeze 
(Handelingen 19:32,39).

Naast dit gebruik van ‘gemeente’ als aanduiding van een plaatselijke groep, heeft 
het woord ook betrekking op gelovigen in hun totaliteit, de gemeente in univer-
sele zin. Dit geldt vooral voor Paulus’ brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen, 
waar de apostel de verheven plaats van Christus in Gods heilswerk voor ogen had:

En Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd 
over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van 
Hem, Die alles in allen vervult. (Efez 1:22,23 uit HSV en NBV)
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, en in Christus Jezus, in alle geslachten, 
tot in alle eeuwigheid. (Efez 3:21 HSV)
Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. (Kol 1:18 NBG’51)
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De vroegere scheiding tussen Jood en niet-Jood is in Christus opgeheven. Het 
heilscriterium is nu ‘alleen’ geloof én gehoorzaamheid: “Want de Schrift zegt: 
‘Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit’. En er is geen onderscheid tussen 
Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft Zijn rijke 
gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de 
Heer aanroept, zal worden gered’” (Rom 10:12,13).

Alle kinderen van God in Christus, zowel Joden als gelovigen uit de andere vol-
ken, maken deel uit van de gemeente; want met de verhoging in de hemel van de 
gekruisigde en opgestane Heer heeft de gemeente de plaats ingenomen van de 
vroegere gemeenschap in Israël. Tot die tijd was behoudenis alleen voor wie lid 
was van het verbondsvolk Israël. Om daartoe te mogen behoren, moest een niet-
Jood zich laten inlijven in de Joodse gemeenschap. “De redding [in het Grieks so-
teria] is uit de Joden” zei Jezus tegen een Samaritaanse vrouw (Joh 4:22 uit diver-
se vertalingen). In die toestand is nu een radicale verandering gekomen: het heil, 
de redding, ligt in de verbondenheid met Christus:

God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in Zijn Zoon. Wie de 
Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven 
niet. (1 Joh 5:11,12)
En in niemand anders is er behoud/redding; want onder de hemel [dat wil zeg-
gen: op aarde] is geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij be-
houden/gered moeten worden. (Hand 4:12 uit diverse vertalingen)

Met het aanbreken van deze nieuwe heilstijd kwam het verschil tussen Jood en 
niet-Jood als verlossingscriterium te vervallen, en zijn de aan het historische Israël 
geschonken voorrechten en beloften ook beschikbaar gekomen voor gelovige 
niet-Joden:

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek … slaaf is of vrije … man 
is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, 
dan bent u Abrahams nageslacht, en overeenkomstig de belofte erfgenamen. 
(Gal 3:28,29 HSV)
De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van 
hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evan-
gelie. (Efez 3:6)

Omdat deze erfenis van Israël zo'n uiterst belangrijk bestanddeel van de gemeen-
te van Christus is geworden, en ook omdat deze door de noodlottige vergrieksing 
van de gemeente eeuwenlang zo erg verwaarloosd is geweest, is het raadzaam 
dit eerst wat nader te bekijken.
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2. Het nieuwe Israël
Vrede en barmhartigheid zij over … het Israël van God.

(Galaten 6:16 HSV)

Het wezen van Israël als Gods verbondsvolk wordt in het Oude Testament met 
enkele benamingen omschreven. Deze belichten bepaalde aspecten van de bij-
zondere plaats die het volk in Gods heilsplan heeft gekregen, en maken het daar-
naast bewust van zijn taak en verantwoordelijkheid. Israël wordt met deze ter-
men aangespoord zijn roeping en verkiezing door geloof en gehoorzaamheid te 
bevestigen.

De apostelen hebben deze termen in hun brieven overgenomen, om de diep-
gaande overeenkomst van Israël met de gemeente van Christus, en daarbij de 
aard van de gemeente als de voortzetting van het volk van God in een nieuwe 
gedaante, te laten uitkomen. De voornaamste hiervan komen in dit hoofdstuk 
aan de orde.

De uitverkorenen
Een van de grote thema’s van het laatste deel van het boek Jesaja (de hoofdstuk-
ken 40-66), is dat de HEER, in tegenstelling tot de goden van heidense volken, de 
toekomst openbaart. Als Hij die goden uitdaagt iets te voorspellen – “Maak de 
dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden 
bent” (Jes 41:23 HSV), dan blijven ze zwijgen. De HEER kan dit doen, omdat Hij 
alles heeft gemaakt en daarom ook de toekomst kan bepalen: Hij schiep hemel 
en aarde met een plan, dat Hij nu, door middel van Zijn profeten in Israël, bekend 
wil maken: “Ik ben God, en er is geen ander als [dan] Ik, Die vanaf het begin ver-
kondigt wat het einde [de afloop] zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet 
plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand [zal volbracht 
worden] en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes 46:9,10 HSV en [NBG’51]).

In dit ‘raadsbesluit’ en ‘welbehagen’, het heilsplan dat de HEER, vóórdat Hij Zijn 
scheppingswerk begon, had ontworpen, neemt het volk Israël een bijzondere 
plaats in. Meer dan welk volk ook heeft Israël zijn ontstaan aan de HEER te dan-
ken: “die heb Ik tot mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik ge-
maakt” (Jes 43:7 HSV). Voordat er volken op aarde waren, had de HEER besloten 
een bepaald volk de voornaamste plaats onder hen te geven, als ‘eerstgeborene’ 
in een familie van volken. Vandaar dat Hij dit volk herhaaldelijk toespreekt als 
Zijn ‘uitverkorene’: “Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb”; “mijn knecht, 
die Ik verkoren heb”; “ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverko-
rene”; “van het werk van hun handen zullen mijn uitverkorenen genieten” (Jes 
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41:8, 43:10, 45:4, 65:22 NBG’51). In de loop van zijn redevoeringen, die in het 
boek Deuteronomium bewaard zijn, legde Mozes Israël de roeping en status van 
het volk nader uit. Het moest beseffen hoe bevoorrecht het was door de HEER

uitgekozen te zijn, om daardoor zijn taak in het door God geschonken land beter 
te begrijpen: “u heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitver-
koren om Zijn eigen volk te zijn”; “alleen aan uw vaderen heeft de HERE Zich ver-
bonden ... en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit he-
den het geval is”; “u heeft de HERE uitverkoren om Hem een eigen volk te zijn uit 
alle volken, die op de aardbodem wonen” (Deut 7:6, 10:15, 14:2 NBG’51).

Dit bijzondere voorrecht, uit alle andere uitgekozen te zijn om in speciale zin ei-
gendom van de HEER te zijn, wordt in het Nieuwe Testament de leden van Chris-
tus’ gemeente geschonken. Jezus zelf gebruikte de term met betrekking tot zijn 
toekomstige volgelingen: “omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden inge-
kort”; “om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden”; “zij zullen zijn uit-
verkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen” (Mat 24:22,24,31).

De benaming ‘uitverkorenen’ komt in de brieven van de apostelen vaak voor als 
aanduiding van de bijzondere status van de gemeenteleden:

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? (Rom 8:33)
Kleedt u zich dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden … (Kol 3:12 
HSV)
… daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen … (2 Tim 2:10)
… overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God … (Tit 1:1 HSV)
… u bent een uitverkoren geslacht … (1 Pet 2:9)

Deze keuze van bepaalde mensen om kinderen van God te zijn, wordt niet voor-
gesteld als een voortgaand proces wanneer mensen eenmaal geboren zijn, maar 
eerder als de daad van God voordat Hij met de schepping van de wereld begon. 
Christus en zijn apostelen gebruikten in dit verband de uitdrukking “voordat de 
wereld gegrondvest werd” (NBV) “vóór de grondlegging van de wereld” (HSV) 
(Efez 1:4), dat wil zeggen: vóór het begin van de schepping van hemel en aarde. 
Dit om de tijd aan te geven waarop de HEER Zijn keuze maakte. In dat hele schep-
pingsplan dat de HEER toen ontwierp, waren Hem alle leden van Zijn toekomstige 
familie al bekend. Zelfs over de Christus wordt gezegd: “Hij is wel van tevoren 
gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopen-
baard omwille van u” (1 Pet 1:20 HSV). Dit heeft niets van doen met een 
‘voorbestaan’ van Christus, want Paulus zei het ook over al Gods kinderen: “die 
Hij van tevoren gekend heeft” (Rom 8:29 HSV) – en welk mens zal willen beweren 
dat hij een eeuwig voorbestaan in de hemel had voor hij als kind werd geboren? 
In de openingswoorden van zijn eerste brief gaf Petrus de bijzondere plaats aan 
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die Christus’ volk werd geschonken; hij noemde hen: “uitverkorenen overeen-
komstig de voorkennis van God de Vader” (1 Pet 1:2 HSV – en dat is iets heel an-
ders dan wat de NBV ervan maakt: “… de uitverkorenen … door God de Vader 
voorbestemd”).

Paulus begon zijn zogenoemde ‘Efeziërsbrief’ op een vergelijkbare maar meer 
uitvoerige wijze, als hij denkt aan de “geestelijke zegeningen” die de gemeente 
zo rijkelijk zijn gegeven: “In Hem [Christus] toch heeft Hij [God] ons vóór de 
grondvesting van de wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos te zijn in Zijn 
oog. Liefdevol heeft Hij, volgens het welbehagen van Zijn wil, ons voorbestemd, 
om Zijn kinderen te worden door Jezus Christus” (Efez 1:4,5 PC).

In deze woorden gaat de redding van een mens uit van het genadige initiatief van 
God. Wat Jezus eens tot de apostelen zei, geldt ook voor alle gemeenteleden: 
“Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie” (Joh 15:16). Juist in dit verband 
loofde Paulus God vanwege “de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig 
geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid [andere vertalingen ge-
ven hier: kennis, verstand, inzicht], toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbeha-
gen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekend-
maakte” (HSV), en vervolgens vanwege “het erfdeel” “waartoe wij tevoren be-
stemd waren krachtens het voornemen van Hem die in alles werkt naar de raad 
van zijn wil” (NBG’51) (Efez 1:7-11).

Wat Paulus hier zei betekent niet dat God (al of niet willekeurig) mensen uitkiest 
om Zijn kinderen te zijn, en dat dit zo blijft ongeacht hoe zij leven, of – nog erger 
– dat hoe goed iemand God ook dient, het hem niets zal helpen als hij niet is 
voorbestemd (zoals in de zogenoemde ‘predestinatie’ of ‘voorbestemming’ leer). 
Wanneer God iemand kiest om Zijn boodschap van genade te ontvangen, en hij 
komt tot geloof, is zijn eeuwige behoudenis, redding, geen uitgemaakte zaak. 
Gelovigen zijn geen marionetten, die niet uit eigen wil bewegen maar van buiten-
af bewogen worden op een Goddelijk toneel. Integendeel: de keuze God wel of 
niet te geloven en te gehoorzamen ligt bij de mens, en legt de door God uitverko-
renen de verantwoordelijkheid op in ernstige toewijding aan Gods doel met hen 
te beantwoorden. “Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing 
waar te maken, broeders en zusters”, vermaande Petrus, “Als u dit alles doet, 
komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeu-
wige Koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus” (2 Pet 1:10,11). God gaf 
de keerzijde van Zijn uitverkiezing aan, als Hij door de profeet Amos zei: “Uit alle 
volken op aarde heb Ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal Ik jullie voor al je 
wandaden straffen” (Am 3:2). God weet vooraf wie Zijn boodschap van liefde en 
genade zullen geloven, en heeft ook vooraf de bestemming van zulke gelovigen 
bekendgemaakt. In algemeenheid die van eeuwig leven, van heerlijkheid in Zijn 
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Koninkrijk; maar soms ook een bijzondere bestemming, zoals die van Zijn Zoon 
Jezus Christus, of de apostelen.

De geroepenen
Israëls bestaan als volk is begonnen toen de HEER Zijn aandacht richtte op Abra-
ham in het verafgelegen Sinear, en hem riep om uit dat land te vertrekken om 
naar een ander, nog niet genoemd, land te trekken. Op deze roeping door God 
moest Israël met grote dankbaarheid terugkijken: “Maar u, Israël, Mijn knecht, u, 
Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, Mijn vriend, u, die Ik 
gegrepen heb van de einden van de aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen 
wie Ik zei: U bent Mijn knecht, Ik heb u verkozen …” (Jes 41:8,9 uit diverse verta-
lingen). Het initiatief ging van de HEER uit: Hij had Abraham vóór de grondlegging 
van de wereld al gekozen, om de vader te worden van een bijzonder volk, Israël, 
en nu riep Hij hem. Het volk Israël zou altijd het bijzondere voorwerp van Gods 
liefdevolle aandacht zijn: “Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam 
geroepen, u bent van Mij”; “Luister naar Mij, Jakob, Israël, Mijn geroepene” (Jes 
43:1, 48:12 HSV en NBG’51).

Ook de gemeente is tot stand gekomen door Gods roeping. Nu echter niet door 
het roepen van één persoon buiten Israël, maar van velen. In algemene zin is dit 
gebeurd door de uitgebreide verkondiging van het evangelie door de apostelen 
en hun medewerkers. Daarin werd op iedere luisteraar een beroep gedaan tot 
geloof en bekering te komen: “God dan verkondigt ... nu overal aan alle mensen 
dat zij zich moeten bekeren” (Hand 17:30 HSV). Maar verreweg de meeste men-
sen negeerden toen – en de meeste mensen negeren nu nog altijd – die bood-
schap, evenals de genodigden in Jezus’ gelijkenis van het koninklijke bruilofts-
maal, die Hij afsloot met zijn conclusie: “Velen zijn geroepen, maar slechts weini-
gen uitverkoren” (Mat 22:14). De gemeente van Christus wordt dus ook niet in 
haar geheel behouden, maar alleen het deel dat gevormd wordt door de ware 
gelovigen, die het geloof dat aan Gods wil beantwoordt tot het einde toe vast-
houden.

Omdat de gemeenteleden wél gehoor hebben gegeven aan de evangelieverkon-
diging, en Gods uitnodiging onder hen vruchtbaar is gebleken, worden zij meer 
dan eens aangesproken als ‘de door God geroepenen’. Paulus begroette zijn le-
zers als “geroepenen van Jezus Christus ... geroepen heiligen” (Rom 1:6,7; 1 Kor 
1:2 HSV). Op deze wijze ondernam God de nodige stappen om Zijn voorwereldlij-
ke beschikking te verwezenlijken: “die Hij er tevoren toe bestemd heeft 
[gelijkvormig te zijn aan het beeld van Gods Zoon], die heeft Hij ook geroe-
pen” (Rom 8:30 HSV). In deze overtuiging, dat God hem zelfs vóór de grondleg-
ging van de wereld persoonlijk heeft gekend (dat wil zeggen: wist van zijn be-
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staan, en hoe zijn leven zou zijn van het prille begin tot zijn dood), en op de door 
Hem bepaalde tijd geroepen heeft, ligt voor de gelovige een krachtige aanspo-
ring op Hem te vertrouwen, in de verwachting dat Hij Zijn genadige zorg zal 
voortzetten tot het einde toe: “God, door wie u geroepen bent om één te zijn met 
Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw” (1 Kor 1:9).

Bovendien worden gemeenteleden bemoedigd met het uitzicht op dit doel dat 
de Vader voor ogen had toen Hij de mensen riep, en waarin de bestemming van 
de gelovige vooraf werd geopenbaard. De apostelen beschreven dit doel op ve-
lerlei wijze. God roept tot gemeenschap, eenheid, met Zijn Zoon (1 Kor 1:9); tot 
vrede (1 Kor 7:15); tot vrijheid in een sfeer van elkaar dienende liefde (Gal 5:13); 
tot Zijn wonderbare licht (1 Pet 2:9); tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid (1 Tes 
2:12); tot het eeuwige leven (1 Tim. 6:12). Zulke doeleinden stellen een prachtige 
toekomst in het vooruitzicht. Wat een voorrecht is het te mogen geloven dat God 
voornemens is dit alles te schenken aan iemand die bereid is een positief en be-
slist antwoord van geloof en gehoorzaamheid te geven op Zijn hemelse roeping!

De geliefden van God
In zijn toespraken tot Israël sprak Mozes ook over het motief voor Gods keuze van 
Israël. Een rationele verklaring daarvan dat, bijvoorbeeld, Israël daar in een of 
ander opzicht bijzonder geschikt voor was, is niet te geven. Gods uitverkiezing 
van Israël is volledig te danken aan Zijn liefde. Liefde voor de aartsvaders, die Hij 
grote beloften had gedaan en nu wilde nakomen, evenals liefde voor hun nako-
melingen, het volk als geheel: “Niet omdat u groter was dan alle andere volken 
heeft de HEERE u lief gekregen en u uitgekozen, want u was het kleinste van alle 
volken. Maar, omdat Hij u liefhad en Zich wilde houden aan wat Hij uw voorou-
ders onder ede had beloofd, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft 
Hij u verlost/bevrijd …” (Deut 7:7,8 uit HSV en NBV). Op een vergelijkbare wijze 
ligt voor de apostelen de oorsprong van Gods keuze en roeping van de gemeen-
teleden ook in Zijn goedheid: “Liefdevol heeft Hij, volgens het welbehagen van 
Zijn wil, ons voorbestemd, om Zijn kinderen te worden door Jezus Christus” (Efez 
1:5 PC). Naast de benamingen ‘uitverkorenen’ en ‘geroepenen’ is ‘de geliefden 
van God’ een veel gebruikte term om de gemeente aan te duiden in haar relatie 
tot de Heer:

Aan allen die in Rome zijn als door God geliefden, geroepen geheiligden … 
(Rom. 1:7 gebaseerd op vertaling Professor Brouwer)
Daarom moet u, als Gods uitverkoren geheiligden en geliefden, u kleden met 
innige barmhartigheid, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld 
… (Kol 3:12 uit diverse vertalingen)
Van God geliefde broeders , van uw uitverkiezing zijn we overtuigd ... (1 Tes 1:4 
PC)
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… wij moeten God altijd danken voor u, door de Heer geliefde broeders, omdat 
God u van het begin door heiliging van de Geest en geloof aan de waarheid 
heeft uitverkoren. (2 Tes 2:13 uit diverse vertalingen)

In veel psalmen is te zien dat de vrome Israëliet overal Gods liefde in zag. Bijvoor-
beeld: “HEERE, de aarde is vol van Uw goedertierenheid” (Ps 119:64 HSV). 
‘Goedertierenheid’ is de weergave van een bijzonder Hebreeuws woord in het 
Oude Testament voor Gods genegenheid: cheset, liefde die even duurzaam en 
betrouwbaar is als Gods Verbond met Israël, waar het in nauw verband mee 
staat, zodat het woord ook met ‘verbondsliefde’ weergegeven kan worden. Het 
grootste blijk van Gods goedertierenheid, verbondsliefde, ligt – zoals bijvoor-
beeld Psalm 103 laat zien – in Gods bereidwilligheid zonden te vergeven. Gods 
liefde voor de gemeente van Zijn Zoon wordt echter bewezen op een wijze die 
veel verder gaat dan Zijn genadige heilsdaden in Israël: “Maar God bewees ons 
Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren wa-
ren” (Rom 5:8). Maar deze liefde staat niet los van Gods liefde voor Zijn oude ver-
bondsvolk Israël; zij is eerder het hoogtepunt daarvan, de vervulling van de belof-
te, die Hij door de profeten gaf, een Heiland te verwekken die onze ongerechtig-
heden zou dragen en daardoor velen rechtvaardig maken.

Kinderen van God
In zijn opsomming van de voorrechten die het historische Israël werden geschon-
ken, noemde Paulus de adoptie door de HEER: “de Israëlieten, die God als Zijn 
kinderen heeft aangenomen” (Rom 9:4). Toen de nakomelingen van Jakob in 
Egypte tot een groot volk waren geworden, noemde de HEER het Zijn zoon. Mo-
zes moest de Farao de boodschap brengen: “Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is 
Israël. Daarom zeg Ik tegen u: laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij kan dienen” (Ex 
4:22,23 HSV). Terugkijkend op de uittocht uit het land van hun dwangarbeid, zei 
God door de profeet Hosea: “Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit 
Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen” (Hos 11:1).

Omdat het volk dat de HEER Zich als zoon aannam ook door Zijn wonderbaarlijke 
tussenkomst ontstond, wordt God de Vader van Israël genoemd:

Is Hij niet uw Vader, uw Schepper? Hij heeft u gemaakt, Hij riep u tot leven. 
(Deut 32:6)
Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Potten-
bakker: wij allen zijn het werk van Uw handen. (Jes 64:8 HSV)
Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? (Mal 2:10 
HSV)

Wat voor het volk in zijn geheel gold, is ook waar voor de individuele leden daar-
van:

11



12

Omdat u kinderen van de HEER, uw God, bent … (Deut 14:1)
Ik heb Mijn kinderen opgevoed en grootgebracht … (Jes 1:2)

Ook dit voorrecht Gods aangenomen zonen te worden is Christus’ gemeente ge-
schonken, en wel als vervulling van de belofte: “Wat Mijn volk niet was, zal Ik Mijn 
volk noemen; wie Mijn geliefde niet was, zal Ik Mijn geliefde noemen. En waar 
tegen hen gezegd is: ‘jullie zijn Mijn volk niet’, zullen ze kinderen [zonen] van de 
levende God worden genoemd” (Rom 9:25,26; Hos 1:10). Deze adoptie komt tot 
stand door de relatie met Christus, die dit zoonschap mogelijk heeft gemaakt:

… toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren 
uit een vrouw, geboren onder de Wet, om hen die onder de Wet waren, vrij te 
kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen [zonen] zouden ontvangen. (Gal 
4:4 HSV)
In liefde heeft Hij ons tevoren bestemd als zonen van Hem te worden aangeno-
men door Jezus Christus. (Efez 1:5 NBG’51)

Veel meer dan het Oude Testament spraken Jezus en zijn apostelen over God als 
‘Vader’ en van gelovigen als Zijn kinderen. De reden hiervoor ligt echter niet in 
een verandering van opvatting, de ontdekking dat God eigenlijk de Vader is van 
alle mensen, en alle mensen dus geestelijke broeders zijn van elkaar. Uit nauw-
keurig onderzoek in de evangeliën zal blijken dat Jezus alleen sprak van ‘de Va-
der’ in gesprekken met zijn discipelen, en dit geldt ook voor wat de apostelen in 
dat verband schreven. Door de komst van Christus, en in de relatie met Hem, 
worden mensen opgenomen in Gods familie. Christus schaamt Zich niet zijn vol-
gelingen ‘broeders’ te noemen, en sprak zelfs na zijn opstanding over “… mijn 
Vader, Die ook jullie Vader is … mijn God, die ook jullie God is” (Joh 20:17). Hoe-
wel de gemeente in een bepaald opzicht, als de plaats waar Christus nu al heer-
schappij over zijn onderdanen uitoefent, beschouwd kan worden als het Konink-
rijk van God in voorlopigheid, zien we deze voorstelling maar zelden (zie Filippen-
zen 3:20). De gemeente is vooral Gods familie en Christus wordt daarin meestal 
niet als Koning maar als Heer en Hogepriester beschouwd.

De heiligen
Toen het verloste volk Israël uit Egypte werd geleid en bij de berg in de Sinaï was 
aangekomen, maakte de HEER het zijn hoge bestemming bekend met de belofte: 
“een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk” (Ex 19:6). Israël zou van 
alle andere volken apart gezet en de HEER ter beschikking gesteld worden om 
Hem te dienen. In het besef van hun bijzondere plaats in de wereld lag voor Israël 
een sterke motivatie de praktijken van andere volken te vermijden en de Wet van 
de HEER in acht te nemen: “Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. 
De HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn uitgekozen, om voor 



Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is” (Deut 14:2 HSV).

Wanneer de apostelen brieven schrijven aan een aantal gemeenten, noemen ze 
de geadresseerden gewoonlijk ‘heiligen’. Daarmee bedoelen ze uiteraard niet 
bepaalde gelovigen die vanwege hun levenswandel en toewijding boven anderen 
uitsteken, maar alle leden van zo’n gemeente. Bijvoorbeeld:

… aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus 
Jezus, geroepen heiligen … (1 Kor 1:2 HSV)
… aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. (Efez 1:1 
HSV)
…aan alle heiligen in Filippi … (Flp 1:1)

Ook in dit opzicht wordt de gemeente dus beschouwd als een nieuw Israël, van 
mensen die apart zijn gezet om in een bijzondere relatie met de Heer te leven en 
de levenswijze van wereldse mensen te vermijden. Het vermaan waarmee Mozes 
Israël in de woestijn tot geestelijke toewijding had aangespoord – “Wees heilig, 
want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig” (Lev 19:2), weerklinkt in de roep van de 
apostelen:

Maar zoals Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw 
levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Pet 
1:15,16 HSV)
God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. (1 Tes 
4:7)
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige 
natie, een volk dat God Zich verworven heeft om de grote daden te verkondi-
gen van Hem Die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke 
licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. (1 Pet 2:9,10)

Nabeschouwing
Uit het voorafgaande blijkt dat er een grote overeenkomst is tussen de status en 
de voorrechten van Israël als Gods volk enerzijds en die van Christus’ gemeente 
anderzijds. Welke betekenis heeft deze vergelijking voor ons?

In de eerste plaats worden we daardoor bewuster gemaakt van het bestaan en de 
betekenis van een volk van God in de vele eeuwen voordat Christus kwam. Velen 
spreken over de gemeente alsof die voor het eerst in Nieuwtestamentische tijden 
ontstond, terwijl er in feite lang daarvoor vele gelovige mensen waren die de 
HEER zeer dierbaar waren. Over hoe zij, als een kleine minderheid onder een volk 
dat zijn roeping niet waard bleek, hebben geleefd en elkaar hebben gesteund, 
weten we weinig. Jesaja, bijvoorbeeld, had een kring leerlingen om zich heen, en 
het boek Maleachi maakt melding van buren die bij elkaar kwamen. Na enkele 
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hiervan bij de naam te hebben genoemd, verwijst de brief aan de Hebreeën naar 
“een menigte geloofsgetuigen” (Heb 12:1). Christus en zijn apostelen kenden zij 
nog niet, maar zij genoten in hun tijd en omstandigheden voorrechten die later 
aan de gemeente werden gegeven.

In de tweede plaats zijn de trouwe gemeente binnen het historische volk Israël en 
de gemeente van gelovigen in Christus geen twee aparte volken. Beide hebben 
zich kunnen verheugen de uitverkorenen, de geroepenen, de geliefden, de kin-
deren, de heiligen van de HEER te mogen zijn. Maar aan de gelovigen in Christus 
werd gegeven zich bij de gelovigen uit het oude Israël aan te sluiten, te delen in 
de al gedane heilsbeloften, en zich met haar te verenigen in dezelfde hoop op 
leven. Helaas gaf de antipathie tussen de Joden en de christenen, die na de stich-
ting en groei van de gemeente van Christus al spoedig optrad, aanleiding tot de 
verwaarlozing van wat Paulus eens “de hoop van Israël” noemde, waarvan de 
treurige gevolgen tot heden toe zijn gebleven. Zo belangrijk is deze Israëlitische 
erfenis die Christus’ gemeente is nagelaten, dat we daar wat nader bij stil zullen 
staan.

14

“Een zilvergroene olijfboom vol 
prachtige vruchten” (Jer 11:16) 
is in de Schrift een vertrouwd 
beeld voor het volk Israël. Sa-
men met de wijnstok en de vij-
genboom is de olijf boom karak-
teristiek voor het land Israël, 
waar zij van oudsher zijn ge-
kweekt.

Vandaar dat de apostel Paulus 
de heilsbeloften, die God Israël 
gaf, met de saprijke wortel van 
een edele olijfboom vergelijkt. 
Omdat zij Christus hebben ver-
worpen, zijn er Israëlieten van 
de boom weggesnoeid, die 
daardoor de hoop op Gods heil 
hebben verloren. In hun plaats 

heeft God gelovigen uit de niet-Joden, als takken van een wilde olijfboom, daarop geënt, 
zodat zij “aan de saprijke wortel van de olijf deel hebben gekregen” (Rom 11:17 NBG’51). 
Met dit beeld maakt de apostel de blijvende betekenis voor de gemeente van de oude heils-
beloften zeer duidelijk. Maar zelfs toen moest hij de niet-Joden waarschuwen voor zelfver-
heffing, en het duurde niet lang voordat een vergriekste kerk de hoop van Israël verwaar-
loosde en op den duur verloor.



3. De kostbare erfenis van de gemeente
Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn … van Gods belofte in Christus.

(Efeziërs 3:6 HSV)

Het dramatische moment waarop Petrus’ toespraak in het huis van de Romein 
Cornelius plotseling werd afgebroken door een tweede uitstorting van de heilige 
Geest, betekende een geweldige doorbraak in de ontwikkeling van de jonge ge-
meente. Tot grote verrassing van de Joden die met Petrus waren meegekomen –
en ongetwijfeld voor de eerste keer in hun leven in het huis van een niet-Jood wa-
ren – braken deze vreemdelingen ineens uit in een uitbundige lofprijzing van de 
HEER, evenals de eerste bekeerlingen in Jeruzalem dat op de Pinksterdag hadden 
gedaan. Uit dit onverwachte wonder kon alleen maar de verstrekkende conclusie 
getrokken worden: “Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven 
tot het leven” (Hand 11:18).

De Joden die in die tijd de jonge gemeente van Christus vormden, konden niet 
vermoeden dat enkele tientallen jaren later nog maar weinig Joden tot het geloof 
in Christus zouden overgaan, en dat zij een steeds kleinere minderheid in de ge-
meente zouden vormen, of dat de tijd zou komen dat een Romeinse keizer het 
stenigen van een Joodse bekeerling door Joden op straffe van verbranding zou 
verbieden.

Door het kleiner worden van het Joodse aandeel in de gemeente, en de toene-
mende invloed van ideeën uit het Griekse gedachtengoed, werd het erfgoed dat 
Mozes en de profeten hadden nagelaten sterk verwaarloosd. Nader onderzoek 
toont aan hoe noodlottig die ontwikkeling zou zijn.

Deelhebben aan
De herinnering aan de hopeloosheid van zijn vroegere toestand zou een christen 
zeer dankbaar moeten doen zijn voor wat er nu voor hem in het vooruitzicht ligt. 
Maar hoe zelden wordt dat vroegere leven beschreven op de wijze waarop Paulus 
dat doet in zijn brief aan een gemeente in het heidense Klein-Azië! “Bedenkt 
daarom dat u die voorheen heidenen was ... dat u in die tijd zonder Christus was, 
vervreemd [NBG’51: uitgesloten] van het burgerschap van Israël en vreemdelin-
gen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder 
God in de wereld” (Efez 2:11,12 HSV). De Christus is gekomen, en de apostelen 
zijn, in gehoorzaamheid aan zijn opdracht, begonnen zijn gemeente te stichten. 
Maar de enige hoop op leven is nog altijd de hoop van Israël, vastgelegd in heils-
beloften die de HEER met een verbondseed heeft bekrachtigd. Daarbuiten is geen 
blijvend leven.
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Wat op deze plaats en op deze negatieve wijze wordt gezegd, wordt in het vol-
gende hoofdstuk uitgedrukt in de vorm van een volledige gelijkstelling van niet-
Joodse gelovigen aan hun geloofsbroeders in Israël. Paulus spreekt daar namelijk 
van een ‘geheimenis’ van God, en bedoelt daarmee niet iets mysterieus dat niet 
begrepen kan worden, maar een raadsbesluit dat tot dan toe verborgen was of 
niet werd verwezenlijkt. Het geheimenis is in dit geval: “de heidenen delen door 
Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben 
ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie” (Efez 3:6). Die ‘erfenis’ werd 
Abraham beloofd. In het Grieks staat vervolgens letterlijk ‘medelichaam’, waar de 
vertaling geeft: “maken deel uit van hetzelfde lichaam”; dit betekent dat beide 
lichamen – de gelovigen onder het oude Verbond in Israël en de gelovigen onder 
het nieuwe Verbond in Christus – in de verwachting van de erfenis gelijkwaardige 
leden zijn in Christus’ lichaam, de gemeente. ‘Deelhebben aan de belofte’ spreekt 
van de gezamenlijke deelname (de HSV noemt christenen ‘mededeelgenoten’ 
van de deelgenoten in Israël) aan de heilsbeloften van het evangelie. De vroegere 
gemeenschap in Israël breidt zich nu uit tot een familie, waar eenieder die in 
Christus gelooft zonder onderscheid toe behoort.

Deze inlijving van niet-Joden in de gemeenschap van Israël heeft bepaalde gevol-
gen, die Paulus in zijn brief aan de Romeinen nader toelichtte. Daarvoor gebruik-
te hij het beeld van een edele olijfboom. Al eerder in zijn betoog had hij vastge-
steld dat het nieuwe verlossingsprincipe, “Ieder die de naam van de Heer aan-
roept, zal worden gered”, alle mensen gelijkstelt. “En er is geen onderscheid tus-
sen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft Zijn 
rijke gaven aan allen die Hem aanroepen” (Rom 10:12,13 HSV). Leden van de ge-
meenschap in Israël die, nu Christus is gekomen en opgestaan uit de dood, wei-
geren in Hem te geloven, zijn als takken die van een edele olijfboom afgesneden 
zijn. Verwijderd van het levende organisme hebben zij geen hoop op leven. In hun 
plaats heeft God als een hovenier de takken van een wilde olijfboom geënt; dat 
wil zeggen: gelovigen uit de niet-Joden geënt op de stam van het gelovige Israël. 
Dit is een zeer groot voorrecht, dat maar al te gemakkelijk aanleiding zou kunnen 
geven tot zelfingenomenheid. Vandaar de waarschuwing van Paulus niet prat te 
gaan op deze omwisseling van status: “En als nu sommige takken van de edele 
olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overge-
bleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan 
moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed beden-
ken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u” (Rom 11:17,18). De grote zegen 
die deze takken uit de heidenwereld door deze enting genieten, is dat zij daar-
door in levende verbinding zijn gebracht met wat Paulus ‘de heilige’ en ‘saprijke 
wortel’ noemde (NBG’51); dat wil zeggen: het heil dat (de redding die) eerst aan 
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de vaderen van Israël werd beloofd, en nu voor allen die geloven beschikbaar is 
gekomen in en door Christus.

In zijn brief aan de Galaten kwam Paulus langs een andere weg tot dezelfde con-
clusie van het gezamenlijk deelhebben van Jood en niet-Jood aan de Abraham 
beloofde erfenis: “Nu gaf God Zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let 
wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: 
‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus” (Gal 3:16). Deze vaststelling (die 
niet als een conclusie uit een bepaalde woordvorm wordt getrokken, maar geba-
seerd is op een bredere beschouwing) dat de belofte direct op Christus betrek-
king heeft, wijst naar Hem als de bron van zegen voor alle anderen. Daarin ligt de 
betekenis van de doop, waarover de apostel vervolgens zei: “Want u allen die in 
Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed” (vs. 27 HSV). Door zich in 
de doop met Christus te hebben vereenzelvigd, heeft de dopeling Hem 
‘aangedaan’, zich met Hem verenigd. Ook hier heeft de uitdrukking “in Christus 
gedoopt” de letterlijke betekenis van ‘tot’: “tot de gemeenschap met Chris-
tus” (Petrus Canisius vertaling), één met Christus bent geworden” (NBV). Dankzij 
deze vereniging met Christus bevindt de gelovige zich onder de erfgenamen van 
wat God Abraham heeft beloofd: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nako-
melingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (vs. 29).

Toen hij gedwongen werd zich voor wereldse machthebbers te verantwoorden 
voor de inhoud van zijn prediking, kwam Paulus direct terug op deze aan de 
aartsvaders van Israël gedane beloften: “Nu sta ik terecht omdat ik hoop op de 
vervulling van de belofte die God aan onze vaderen heeft gedaan, die onze twaalf 
stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen. Om 
deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd” (Hand 26:6,7 uit 
NBV en HSV). De beschuldiging dat hij een afvallige was, ontrouw aan zijn voor-
vaderlijk geloof, verwierp hij nadrukkelijk: “… door de hulp die ik van God gekre-
gen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg 
niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren 
zou” (vs. 22 HSV). Hij droeg de boeien van een gevangene niet als een landverra-
der, die uit de ware gemeenschap in Israël was getreden. Integendeel: “om de 
hoop van Israël draag ik deze keten” (Hand 28:20 NBG’51).

De ware kinderen van Abraham
Door geloof in Christus op deze wijze voor te stellen als het universele principe 
van behoudenis, stuitte Paulus onvermijdelijk op hevig verzet van Joden die daar-
in de ondermijning zagen van hun unieke voorrechten als Gods verbondsvolk. In 
zijn verhandeling over dit bezwaar in Romeinen 9-11, greep de apostel de wortels 
van de Joodse trots op afstamming van Abraham aan voor zijn redenering. De 
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geschiedenis in Genesis laat herhaaldelijk zien dat niet alle nakomelingen van 
Abraham als erfgenamen worden gerekend. Abrahams eerste zoon, Ismaël, heeft 
zijn plaats in de lijn van de belofte aan Isaak moeten afstaan, want God had ge-
zegd: “Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nage-
slacht” (Rom 9:7, Gen 21:12). Op deze uitspraak gaf Paulus het volgende com-
mentaar: “Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen 
van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belof-
te” (Rom 9:8). Dit principe van uitverkiezing is in de volgende generatie nog dui-
delijker te zien, want Esau en Jakob waren beiden zonen van Isaak en bovendien 
tweelingen. Maar al voordat zij geboren waren, en er aanwijzingen waren voor 
hun persoonlijke waardigheid voor een plaats in de gekozen lijn, maakte de HEER

Zijn keuze bekend: “De oudste zal de jongste dienen” (Rom 9:12, Gen 25:23).

Deze geschiedenis illustreert wat Paulus Gods ‘verkiezend voornemen’ noemde 
(Romeinen 9:11 NBG’51). De relatie van een mens tot God wordt niet door erfe-
lijkheid bepaald, maar door Gods soevereine keuze, die Hij gemaakt heeft bij het 
ontwerpen van Zijn heilsplan vóór de grondlegging van de wereld. Zoals Jezus 
eens zei: “… het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn 
geest en zijn leven” (Joh 6:63 HSV). Afstamming van Abraham heeft alleen voor-
deel voor iemand wanneer die de gelegenheid die hem daarmee wordt gegeven, 
om in het voetspoor van het geloof van zijn voorvaderen te wandelen, aangrijpt. 
En wanneer iemand uit een ander volk dat doet, wordt hij als een waar kind van 
Abraham beschouwd, met alle geestelijke voorrechten die daarbij behoren: 
“Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de 
belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen 
is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons 
allen, zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken ge-
maakt” (Rom 4:16,17 HSV).

Conclusies
Aan de hand van de aangehaalde Schriftplaatsen, waar de roeping van niet-Joden 
wordt besproken en verklaard, vallen twee belangrijke conclusies te trekken:

Als Jezus’ heilswerk op aarde bekroond wordt met zijn verhoging tot Heer en Hei-
land, breekt een nieuwe heilstijd aan, waarin behoudenis (redding) alleen door 
geloof in Hem en de vereniging met Hem in de doop te verkrijgen is.

Het gevolg van deze nieuwe situatie is, dat ook niet-Joden toegang hebben tot de 
heilrijke beloften die de aartsvaders van Israël werden gegeven, zonder in de sa-
menleving van Israël ingelijfd te hoeven worden. Ook aan deze niet-Joden wordt 
nu het burgerrecht van Israël geschonken. Het kostbare erfgoed waarover profe-
ten en gelovigen in Israël zich hadden verheugd, is ook voor hen beschikbaar.
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4. De hoop van de gemeente
Om de hoop van Israël draag ik deze keten.

(Hand 28:20 NBG’51)

Waar in de brief aan de Hebreeën over vele geloofsgetuigen uit de Schriften (ons 
‘Oude Testament’) is geschreven, blijkt hoezeer zij bezield waren door hun toe-
komstverwachting. Aan de hand van tal van voorbeelden uit voorchristelijke tij-
den wil de schrijver illustraties geven van zijn stelling: “Want wie tot God komt, 
moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoe-
ken” (Heb 11:6 NBG’51).

Wat hij van Mozes zegt, dat hij “de blik gericht hield op de vergelding” (NBG’51), 
“uitzag naar de beloning” (HSV) (vs. 26), geldt voor hen allen. Als vreemdelingen 
en bijwoners in een van God vervreemde wereld, hebben zij grote beproevingen 
kunnen doorstaan door de blik vast gericht te houden op de verwezenlijking van 
Gods beloften. En nu zij al eeuwen geleden zijn gestorven, wachten zij daar in het 
graf nog altijd op – niet bewust uiteraard, want zij zijn stof in en met het stof van 
de aarde. Maar er is een reden voor die lange wachttijd, waarover wij ons mogen 
verheugen: “En toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan, of-
schoon ze om hun geloof met ere worden vermeld, omdat God iets beters voor 
ons had voorzien, en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten berei-
ken” (11:39,40 uit PC en NBV).

De hoop op leven
Het zou absurd zijn de woorden “iets beters voor ons” zo uit te leggen, dat Chris-
tus’ gemeente een betere beloning zal ontvangen dan de gelovigen vóór Christus. 
Wat kan immers beter zijn dan de volmaaktheid, of heerlijkheid, die hun is be-
loofd? Het voorrecht van gelovigen die na Christus’ eerste komst leven, is dat zij 
deel mogen hebben aan de beloften die God eerst aan Israël deed. De woorden 
betekenen ook niet dat de volgelingen van Christus bij hun sterven al beloond 
worden met eeuwig leven, en dat de Oudtestamentische gelovigen daarop moe-
ten wachten tot het oordeel. De hoop van Israël en de hoop van Christus’ ge-
meente zijn niet van elkaar te onderscheiden, zoals al bij een vluchtige beschou-
wing blijkt.

Gelovigen in het oude Israël koesterden geen illusies over wat er zou gebeuren na 
hun overlijden. Toen David doodziek was, en dacht dat hij ging sterven, drukte hij 
zijn afkeer uit met de woorden: “Want in de dood is geen gedachtenis aan U; wie 
zal U loven in het dodenrijk [graf SV]?” (Ps 6:5 NBG’51). Dezelfde weerzin maakte 
zich, om dezelfde reden, meester van een andere gelovige koning in Israël, Hiz-
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kia, toen de profeet Jesaja hem de boodschap bracht: “Maak je laatste wilsbe-
schikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden” (Jes 38:1). Maar God 
genas hem, op zijn ernstige bede, toch van zijn dodelijke ziekte en, evenals Da-
vid, schreef Hizkia een danklied, waarin hij zei: “Zie, mijn bittere beproeving werd 
tot heil. U toch bent het, Die mijn leven gered hebt van de vernietiging in het 
graf, want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen. Want het dodenrijk 
looft U niet, de dood prijst U niet; wie in het graf zijn neergedaald, hopen niet op 
Uw trouw” (Jes 38:17,18 naar NBG’51).

Zulke sombere gedachten op een ziekbed zijn echter beslist geen bewijs dat zul-
ke gelovige mensen geen hoop op eeuwig leven hadden. Koning Hizkia begreep 
wel dat hij bij zijn sterven “door de poort van het dodenrijk” (vs. 10; dat wil zeg-
gen: naar de plaats waar alle mensen heen gaan: het graf waar zij tot stof terug-
keren) zou gaan (en dus zeker niet door de hemelpoort), maar zal ook vertrouwd 
zijn geweest met de woorden van dezelfde profeet Jesaja die voor zijn ziekte had 
gewaarschuwd: “Uw doden zullen herleven – ook mijn dood lichaam – zij zullen 
opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als 
dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren [het leven herge-
ven NBG’51]” (Jes 26:19 HSV). Een aantal psalmen van David getuigt ook van zijn 
hoop op de opstanding in de eindtijd. En hoewel zijn woorden in Psalm 16:10 “U 
levert mij niet over aan het dodenrijk ...” (HSV: “Want U zult mijn ziel in het graf 
niet verlaten”) een bijzondere vervulling hebben gekregen in de opstanding van 
Christus op de derde dag, drukken zij zijn eigen verwachting uit, evenals wanneer 
hij, bijvoorbeeld, in de volgende psalm schrijft: “Laat mij, recht gedaan, Uw ge-
laat aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen aan Uw beeld” (Ps 17:15). 
Het duidelijkst van alle Oudtestamentische uitspraken over de opstanding is mis-
schien wel de boodschap van Gods engel aan Daniël: “Velen van hen die slapen in 
de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen 
om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd” (Dan 12:2).

Dezelfde hoop op onsterfelijkheid op de opstandingsdag in de eindtijd had de 
gemeente in de tijd van de apostelen. Als Paulus de gemeenteleden in Tessaloni-
ka troost vanwege het overlijden van enkele geliefde broeders en zusters in het 
geloof, zegt hij niet dat zij het nu veel beter hebben in de hemel (wat te verwach-
ten zou zijn als dit zo was, want zij werden verdrukt en zijn misschien wel daarom 
gestorven), maar vestigt hij hun aandacht op de zekerheid van de komst van 
Christus en de opstanding: “Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel 
zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel 
neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren [HSV: die in Chris-
tus zijn] opstaan” (1 Tes 4:16).
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Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament op dit punt ligt niet in de 
hoop op leven zelf, maar in de grotere plaats die de verwachting van de opstan-
ding in de leer van Christus en zijn apostelen inneemt. Jezus sprak over de op-
standing van Abraham, Isaak en Jakob, zowel direct als indirect (Matteüs 8:11; 
22:31,32). Maar pas als Christus op de derde dag is opgewekt tot eeuwig leven, 
wordt van Hem gezegd: “die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergan-
kelijk leven aan het licht gebracht heeft” (2 Tim 1:10 NBG’51). Als “Eersteling van 
hen die ontslapen zijn” (1 Kor 15:20 HSV en NBG’51) en “Eerstgeborene uit de 
doden” (Kol 1:18 HSV en NBG’51) maakt Christus de hoop op de opstanding uit de 
doden des te duidelijker, doordat deze nu werkelijk heeft plaatsgevonden. Zijn 
opstanding wordt telkens in verband gebracht met die van zijn volgelingen:

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, 
zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen 
levend maken … (Rom 8:11 HSV)
God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn 
kracht. (1 Kor 6:14 HSV)
Wij weten immers dat Hij Die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Je-
zus zal opwekken en samen met u voor Hem zal stellen. (2 Kor 4:14 gedeeltelijk 
HSV)
… de hemel waaruit wij ook de Verlosser [NBV: Redder] verwachten, de Heer 
Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvor-
mig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam … (Flp 3:20,21 gebaseerd op HSV en 
NBG’51)

Wanneer we alles wat Christus en zijn apostelen over de hoop op eeuwig leven 
zeggen in ogenschouw nemen, blijkt dat niets van wat het Oude Testament over 
de toestand van de gestorvenen of het vooruitzicht op leven na de dood zegt ver-
ouderd is of enige bijstelling nodig heeft. Integendeel: juist omdat de sombere 
gevolgen van Gods doodvonnis over alle mensen volledig worden aanvaard, 
schittert de overwinning van Christus over de macht van de dood in des te grote-
re stralende heerlijkheid. En terwijl de hoop op een lichamelijke opstanding in de 
eindtijd door psalmisten en profeten slechts in eenvoudige beelden werd ge-
schetst, brengt het Nieuwe Testament zeer interessante details daarvan aan het 
licht.

De dag van de HEER

De profeten in Israël bemoedigden hun volk vaak met de belofte dat de wereld 
niet voor altijd haar gang zal gaan, zoals nu, vervreemd van haar Schepper en 
onderhevig aan ellende en dood. Op een door de HEER vastgesteld tijdstip zal Hij 
openlijk ingrijpen, om een eind te maken aan de tegenwoordige zo teleurstellen-
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de en droevige toestand op aarde. Zij noemden dat tijdstip gewoonlijk “de dag 
van de HEER”, en vertelden dat de aardbewoners volledig verrast zullen worden 
door het aanbreken daarvan en hevig zullen schrikken: “Op die dag zal de HEER

van de hemelse machten Zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots, te-
gen ieder die zich verheven acht ... Men schuilt weg in rotsspelonken, in holen in 
de grond, op de vlucht voor de vreselijke macht van de HEER, voor Zijn geduchte 
majesteit, wanneer Zijn komst de aarde schokt” (Jes 2:12,19).

Gods komst in heerlijkheid in de wereld van de eindtijd wordt in het Oude Testa-
ment op tweeërlei wijze voorgesteld. Op sommige plaatsen is het God die komt. 
Bijvoorbeeld:

Onze God komt en zal niet zwijgen, voor Zijn aangezicht verteert een vuur … 
(Ps 50:3 HSV)
Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen ... voor de HEER, want Hij is in 
aantocht, in aantocht is Hij als Rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de 
wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan Zijn Woord. (Ps 96: 11-13)
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, Zijn arm zal heersen. Zijn loon 
heeft Hij bij Zich, Zijn beloning gaat voor Hem uit. (Jes 40:10)

Op andere plaatsen echter is het de Messias die in de Naam van de HEER ver-
schijnt: “Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw 
koning zal tot u komen” (Zach 9:9 HSV).

Toen de apostel Paulus tot een Grieks gehoor in Athene sprak, deed hij een be-
roep op zijn luisteraars tot inkeer te komen “want Hij [God] heeft bepaald dat er 
een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten 
vellen …”. Dit hadden profeten in Israël vaak gezegd, maar de daaropvolgende 
woorden van de apostel geven daaraan een nieuwe actualiteit: “… door een Man 
die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze Man gaat, 
heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan [Jezus Christus 
dus]” (Hand 17:31). De dag van de HEER is de dag waarop Hij Christus naar de aar-
de zal zenden als Koning-Rechter. Het is ook in deze verwachting van Christus’ 
wederkomst dat Paulus schreef: “dat de dag van de HEER komt als een dief in de 
nacht” (1 Tes 5:2), evenals Petrus: “Maar de dag van de HEER zal komen als een 
dief” (2 Pet 3:10). Ook in Openbaring wordt de komst van de dag van de HEER in 
verband gebracht met de wederkomst van Christus. Direct na de profetie van het 
verzamelen van de koningen van de gehele aarde “op de grote dag van de al-
machtige God” wordt gezegd: “Ik kom onverwacht als een dief” (Op 16:14,15).

Jezus had gesproken van zijn komst in heerlijkheid, om plaats te nemen op zijn 
troon (Matteüs 16:27, 24:30, 25:31), en bij zijn hemelvaart beloofden engelen dat 
opnieuw. De wereldwijde betekenis van zijn wederkomst komt volledig aan het 
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licht bij de gebeurtenissen op de grote dag van de HEER, waar de profeten over 
hadden gesproken. Ook in dit opzicht komen de boodschappen van profeten en 
apostelen volledig overeen en vullen ze elkaar aan.

De Zoon van David
Toen David zich in Jeruzalem had gevestigd, vroeg hij toestemming daar een 
tempel voor de HEER te mogen bouwen. In antwoord daarop maakte God Zijn 
voornemen bekend een ‘huis’, een koninklijke dynastie, voor David te bouwen. 

De stad van David lag gro-
tendeels ten zuiden van de 
huidige stadsmuur. David 
liet de ark van het Verbond 
daar naartoe brengen, en 
wilde daarvoor een tempel 
bouwen, maar dit werd 
hem niet toegestaan. Da-
vids zoon Salomo bouwde 
de tempel op de berg ten 
noorden van de stad van 
David, op de plaats van de 
dorsvloer van Ornan de 
Jebusiet, die door God aan 
David werd aangewezen 
als de plaats die Hij geko-

zen had: “om daar Zijn Naam te vestigen, om daar te wonen” (Ps 132:13,14 NBG’51). De 
heerlijkheid van Salomo’s regering was een voorafschaduwing van de tijd waarin de tempel 
“een bedehuis voor alle volken zal zijn” (Jes 56:7 NBG’51), en Gods Wet zal uitgaan van “de 
stad van de grote Koning”.

Onder de vele koningen die van David zouden afstammen, werd de aandacht ge-
richt op de bijzondere Zoon, van wie God zei: “Ik zal een Vader voor Hem zijn en 
hij voor Mij een Zoon” (2 Sam 7:14). Zelfs in de psalmen van David worden deze 
woorden beschouwd als een belofte van de Messias, die over alle volken zou re-
geren. Uitgaande van de woorden: “Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, 
Mijn heilige berg” (Ps 2:6 HSV), spreekt de HEER van deze Koning als Zijn Zoon: 
“U bent Mijn zoon, Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot 
uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit” (vzn 7 en 8 HSV en NBG’51). De 
verwachting van de komst van de Zoon van David is het stralende lichtpunt in de 
boeken van Israëls profeten. In Jesaja, bijvoorbeeld: “een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder ... Groot zal de 
heerschappij zijn, aan de vrede zal geen eind komen, op de troon van David en 
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over zijn Koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtig-
heid, van nu aan tot in eeuwigheid” (Jes 9:5,6 uit NBV, HSV en NBG’51).

De toespeling op deze woorden in Gabriels boodschap aan Maria is onmisken-
baar: “Hij zal een groot Man worden en Zoon van de Allerhoogste worden ge-
noemd, en God, de HEER, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in 
eeuwigheid zal Hij Koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap 
zal geen einde komen” (Luc 1:32,33). Wanneer mensen Jezus aanspraken als 
“Heer, Zoon van David” gaven zij daarmee aan dat zij ervan overtuigd waren dat 
Hij de beloofde Messias was, die Israël zou herstellen en vanuit Jeruzalem over 
alle mensen op aarde regeren. En in Openbaring zegt Christus van Zichzelf: “Ik 
ben de wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster” (Op 22:16 
HSV en NBG’51).

De overtuiging dat Jezus de Zoon van David is, die de toekomstige Wereldkoning 
zal zijn, maakt onlosmakelijk deel uit van de evangelieverkondiging van de apos-
telen, en daarom van de hoop van de gemeente. Petrus sprak hierover op de 
Pinksterdag, naar aanleiding van een psalm van David over Christus’ opstanding: 
“Maar omdat hij [David] een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd 
had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstan-
ding van de Messias voorzien” (Hand 2:30,31). In zijn toespraak in de synagoge in 
Antiochië legde Paulus op vergelijkbare wijze uit dat Jezus de beloofde Zoon van 
David is (Handelingen 13:32 en verder). In de Romeinenbrief schreef hij dat Jezus 
“wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David” (Rom 1:3 HSV). De 
ernst waarmee hij in zijn laatste brief schreef over de opstanding van Christus als 
Zoon van David, kan ons niet ontgaan: “Houd in gedachten dat Jezus Christus uit 
de doden is opgewekt, uit het (na)geslacht van David” (2 Tim 2:8 uit HSV en NBG-
51).

Het feit dat Jezus de Zoon van David is, is dus een van de grondslagen van het 
evangelie. Het praktische en persoonlijke gevolg hiervan wordt enkele verzen 
later aangegeven: “Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren” (vs. 12 
HSV). De profeten in Israël hadden gesproken over mederegeerders van Christus:

Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht … 
(Jes 32:1)
Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder 
de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Aller-
hoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen 
Hem dienen en gehoorzamen. (Dan 7:27 NBV en HSV)

De gemeente leefde in de verwachting van Psalm 2 en vergelijkbare profetieën; 
een verwachting die de verhoogde Heer versterkte in zijn laatste boodschap aan 
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zijn volk, waarin wordt gezegd: “De koninkrijken van de wereld zijn van onze 
HEER en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Op 
11:15 HSV). De komst van de Koning als de Knecht van God, om door zijn lijden 
en kruisdood de poort tot eeuwig leven te openen, maakte de Oudtestamenti-
sche verwachting van zijn komst als de machtige Koning nog sterker. Vooral van-
wege de overtuiging dat zijn volk onder zijn leiding de wereld in gerechtigheid en 
vrede zou besturen. Jezus’ beloften in zijn zeven brieven bevestigen de juistheid 
van deze hoop:

En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik 
macht geven over de heidenvolken (Op 2:26 HSV)
Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten … (Op 3:21)

De gemeenteleden leefden in de overtuiging dat, met de komst van Christus, 
voor hen een grote taak was weggelegd: “U hebt voor onze God uit hen een ko-
ninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op 
de aarde” (Op 5:10). De wortels hiervan zaten diep verankerd in de geschriften 
van het Oude Testament.

Het Koninkrijk van God
Volgens Mozes en de profeten is er voor de aarde een prachtige bestemming in 
voorbereiding, als de plaats die vol zal zijn van de heerlijkheid van de HEER

(Numeri 14:21, Psalm 72:19, Jesaja 11:9, Habakkuk 2:14). In Daniël 2 worden de 
achtereenvolgende Rijken van mensen voorgesteld als delen van een enorm 
standbeeld in de vorm van een mens. Een losgeraakte steen viel op zijn voeten en 
verbrijzelde het beeld. Over wat ervoor in de plaats zou komen wordt dit verteld: 
“Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een Rijk laten opko-
men dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. 
Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig 
bestaan” (Dan 2:44). Een uitvoerige beschrijving van deze overgang van menselij-
ke koninkrijken op aarde tot het eeuwige Koninkrijk van God is, bijvoorbeeld, te 
lezen in Zacharia 14. Op de grote van dag van de HEER zal er in het land Israël een 
confrontatie plaatsvinden tussen de volken, die zich daar hebben verzameld, en 
de HEER. Het gevolg hiervan is: “En de HEER zal Koning worden over de gehele 
aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn, en Zijn Naam de enige naam” (Zach 
14:9).

Dit Koninkrijk van God was het grote thema van de evangelieverkondiging, zowel 
van Christus als van zijn apostelen, zoals blijkt uit de beschrijving van hun werk-
zaamheid:

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synago-
gen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk … (Mat 9:35)



Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God 
en van de naam van Jezus Christus verkondigde ... (Hand 8:12 HSV)
… en [Paulus] ontving daar [in zijn gehuurde huis] iedereen die naar hem toe-
kwam. Hij verkondigde het Koninkrijk van God. (Hand 28:30,31)

In hun boodschap deden ze een dringend beroep op hun luisteraars het ingaan in 
Gods Koninkrijk tot hun levensdoel te maken. “Zoek liever eerst het Koninkrijk 
van God”, zei Jezus in de Bergrede (Mat 6:33).

De gemeente, die door de apostelen werd gesticht, had daarom een vaste hoop 
op eeuwig leven in Gods Koninkrijk op aarde. De gelovigen zijn “erfgenamen van 
het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben” (Jak 2:5 NBG’51). 
Paulus en Barnabas bezochten opnieuw de gemeenten in Galatië “en spoorden 
hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop dat wij pas na veel be-
proevingen [HSV en NBG’51: verdrukkingen] het Koninkrijk van God binnen kun-
nen gaan” (Hand 14:22). Zulke verdrukkingen moesten ze zien als het bewijs “dat 
God rechtvaardig oordeelt door u Zijn Koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te 
achten” (2 Tes 1:5). Paulus liet telkens de ernst van bepaalde zonden uitkomen, 
door te waarschuwen dat de schuldigen “zullen geen deel hebben aan het Ko-
ninkrijk van God [NBG’51: het Koninkrijk van God niet zullen beërven]” (1 Kor 
6:9,10; Gal 5:21; Efez 5:5).

Ook deze verwachting van de komst van Gods Koninkrijk op aarde, waarin Zijn 
volk als priesters, leraars en vorsten zou optreden, om alle dan nog sterfelijke 
mensen tot gehoorzaamheid aan de Koning te brengen, is de voortzetting van de 
hoop van de gemeenschap van gelovigen in het oude Israël. Nergens is er enige 
aanduiding dat wat Mozes en de profeten hadden voorzegd, verbetering of bij-
stelling nodig had. Met de verhoging van Christus tot Gods rechterhand, “waar 
Hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor Hem tot een bank voor zijn voe-
ten zijn gemaakt” (Heb 10:13), nam de aloude hoop van Israël in duidelijkheid toe. 
In Zijn beloften aan Abraham had God hem gemaakt tot wat Paulus “de erfge-
naam van de wereld” noemde (Rom 4:13 HSV en NBG’51). Dankzij de vereniging 
met Christus in de doop werden alle gemeenteleden als zaad van Abraham gere-
kend, en daarmee werden zij “erfgenamen volgens de belofte” (Gal 3:29). Met 
welk een grote belangstelling hebben de gelovigen uit de heidenwereld, na de 
uitnodiging tot het Koninkrijk eenmaal te hebben aanvaard, hun Griekse Oude 
Testament gelezen, als bron van hun hoop op eeuwig leven door lichamelijke op-
standing, op de dag van Christus’ wederkomst om Gods Koninkrijk over de gehe-
le aarde hier te vestigen.
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5. De gemeente in de leer van Christus
Op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.

(Matteüs 16:18)

Christus heeft zijn gemeente niet zelf gesticht, maar zijn apostelen na zijn op-
standing en hemelvaart. Heeft Hij deze ontwikkeling voorzien, en zo ja, wat heeft 
Hij daar dan over gezegd? Hoewel het woord ‘gemeente’ in de opgetekende 
woorden van Christus slechts twee keer voorkomt, blijkt bij nader onderzoek dat 
Hij wel degelijk heeft uitgezien naar een wereldwijde gemeenschap van gelovi-
gen, die de plaats van het tijdelijk verworpen volk Israël zou innemen.

Christus’ lange afwezigheid op aarde
Het belangrijkste thema in Christus’ prediking was het Koninkrijk van God. Hij 
ging hierbij uit van de verkondiging door Israëls profeten van de komst van de 
Messias, de gezalfde Zoon van David, die rechtvaardig en in vrede over de gehele 
aarde zal regeren. Hij noemde Zich de Zoon des mensen, een herinnering aan de 
Mensenzoon in Daniëls visioen, over wie stond geschreven: “Hem werd gegeven 
heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, naties en talen moesten Hem 
vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen 
zal worden, en zijn koningschap zal niet te gronde gaan” (Dan 7:14 HSV). Het is 
daarom niet verwonderlijk, dat mensen die tot geloof in Hem kwamen verwacht-
ten dat Hij onmiddellijk zijn Goddelijke macht, die in zijn wonderen te zien was, 
zou gebruiken om zijn Rijk te stichten. De menigten die Hem op zijn laatste reis 
vanuit Jericho naar Jeruzalem vergezelden “dachten, dat het Koninkrijk van God 
nu spoedig zou aanbreken” (Luc 19:11). Vandaar dat Hij een gelijkenis vertelde 
van “een man van hoge geboorte” (NBG’51), die “op reis ging naar een ver land 
om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren” (HSV) (vs. 12). 
Op gelijke wijze zou Hij, geboren om Koning te worden, als de Mensenzoon in 
Daniëls visioen, in Gods tegenwoordigheid in de hemel koninklijke macht ontvan-
gen om daarna naar de aarde te komen en over alle mensen te regeren.

Jezus gaf bij een aantal gelegenheden duidelijk aan, dat zijn afwezigheid tijdens 
zijn verblijf in de hemel van lange duur zou zijn. In antwoord op de vraag: “… aan 
welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herken-
nen?” (Mat 24:3), sprak Hij van gebeurtenissen die een geruime tijd doen veron-
derstellen: oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestziekten. Van de verwoes-
ting van Jeruzalem af (die veertig jaar later plaatshad) zou de stad door buiten-
landse machten overheerst worden “tot de tijd van de heidenen voorbij is” (zie 
Lucas 21:10-24).
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Wereldwijde evangelieverkondiging
De verwoesting van Jeruzalem, en de wegvoering van de meeste Joden uit hun 
land, beschouwde Jezus als Gods oordeel over een volk dat zijn Messias had ver-
worpen. Aan de hand van de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters maakte 
Hij het treurige vonnis bekend: “Daarom, zeg Ik u: het Koninkrijk van God zal u 
worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dra-
gen” (Mat 21:43). Deze vervreemding was niet absoluut en onherroepelijk, want 
de tijd zou komen dat Israël zijn Heiland opnieuw zou zien en zich daarover zou 
verheugen, zeggende: “Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEER” (Mat 
23:39). Maar in die tussenperiode zou het heil, dat Gods gekozen volk niet de 
moeite waard vond, aan anderen worden aangeboden, die het gretig zouden 
aanvaarden: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen gewor-
den” (Mat 21:42). Terwijl geen steen van de tempel in Jeruzalem op de andere 
gelaten zou worden, zou er een ander heiligdom gebouwd worden, “een plaats 
waar God woont door Zijn Geest” (Efez 2:22), waarin Christus de eerste plaats 
zou innemen.

Veel uitspraken van Jezus houden het bestaan in van een gemeenschap van gelo-
vigen buiten de natie Israël, in de periode tussen zijn hemelvaart en wederkomst. 
Zelfs vóór zijn dood zei Hij: “dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde ko-
men” (Mat 24:14 HSV). Zijn terloopse opmerking bij zijn liefdevolle zalving door 
Maria – “waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan” (Mat 26:13) – houdt 
zowel een verslag hierover overal op aarde in, als mensen die daar belangstelling 
voor zullen hebben. Zijn opdracht aan de apostelen na zijn opstanding legde hen 
de verantwoordelijkheid op het evangelie te verkondigen in de gehele wereld 
(Matteüs 28:19; Marcus 16:15; Lucas 24:47). Dat Jezus de algehele verwerping 
van de evangelieverkondigers door de Joden voorzag, blijkt uit zijn waarschuwin-
gen voor vervolgingen: “Jullie zullen uit de synagoge gezet worden” (Joh 16:2).

Het ligt dus voor de hand dat Jezus gelovigen uit de heidenwereld voor ogen had, 
toen Hij zei: “Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. 
Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren; dan zal er één 
kudde zijn, met één herder” (Joh 10:16). Deze beschrijving van de bij elkaar beho-
rende gelovigen als een ‘kudde’ komt ook elders voor: “Vrees niet, kleine kudde, 
want jullie Vader heeft jullie het Koninkrijk willen schenken” (Luc 12:32) en sluit 
aan bij Jezus’ opdracht aan Petrus: “Weid/hoed mijn schapen/lammeren” (Joh 
21:15-17). Christus sprak ook van gelovigen als een broederschap: “Jullie moeten 
je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één Meester, en jullie zijn 
elkaars broeders en zusters” (Mat 23:8).
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De rots waarop Jezus zal bouwen
De eerste keer dat Jezus de toekomstige gemeenschap van gelovigen als 
‘gemeente’ aanduidde deed Hij dat in antwoord op Petrus’ geloofsovertuiging: “U 
bent de Messias/Christus, de Zoon van de levende God” (Mat 16:16): “Ik zeg u ook 
dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen, en de poorten 
van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” (Mat 16:18 uit HSV en NBG’51).

De nauwe betrokkenheid van de verhoogde Heer bij zijn toekomstige volk, blijkt 
uit de woorden “mijn gemeente”, evenals wanneer Hij spreekt van “een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters” (Mat 25:40) en “mijn scha-
pen” (Joh 21:16). Hij is de Bouwmeester van zijn gemeente, en de wijze waarop 
Hij die gebouwd heeft, wordt in het boek Handelingen verteld. Lucas vertelt dat 
hij zijn evangelie geschreven had over “de daden en het onderricht van Jezus … 
vanaf het begin tot aan de dag dat Hij in de hemel werd opgenomen” (Hand 
1:1,2). Nu zet Hij zijn verslag voort, en gaat zijn lezers vertellen wat Jezus verder 
heeft gedaan als de opgestane Heer, werkzaam door zijn bereidwillige dienaars. 
Hij schenkt op de Pinksterdag bovennatuurlijke krachten (2:33), is zelf getroffen  
als zijn volk wordt vervolgd (9:5), en bemoedigt zijn gekozen afgezant in Korinte 
met de woorden: “Ik heb veel volk in deze stad” (18:10 HSV en NBG’51).

Daartegenover is echter duidelijk dat Petrus een belangrijke functie zou vervullen 
bij de opbouw van de gemeente. Gezien de woordspeling “u bent Petrus [d.w.z. 
steen], en op deze petra [rots – vanwege zijn vrouwelijke uitgang zou dit woord 
niet geschikt zijn als naam voor Petrus] zal Ik mijn gemeente bouwen”, kan moei-
lijk ontkend worden dat de belofte Petrus betreft. Maar beslist niet met uit-
sluiting van zijn medeapostelen. En ook niet alleen op grond van zijn belijdenis, 
want Nathaniël had iets dergelijks al eerder uitgesproken: “U bent de zoon van 
God, U bent de Koning van Israël!” (Joh 1:49). Het verslag in Handelingen van de 
gebeurtenissen op de Pinksterdag geeft de samenwerking onder de apostelen 
goed weer: “Petrus trad naar voren, samen met de elf andere apostelen” (2:14); in 
het volgende hoofdstuk neemt Petrus weer het woord in gezelschap van Johan-
nes. Samen met Johannes en Jakobus, de broer van Jezus die al gauw de leider 
van de gemeente in Jeruzalem werd, wordt Petrus één van de steunpilaren van de 
vroege gemeente genoemd (Galaten 2:9), ofschoon Paulus, als Christus’ geroe-
pen apostel, de leiding had in een groot deel van de heidenwereld. Vanwege zijn 
verloochening van Christus had Petrus, evenals Paulus vanwege zijn felle vervol-
ging van de gemeente, goede reden zich niet boven anderen te verheffen. Zij wa-
ren, zoals Paulus zei, “medewerkers van God”, “dienaren … op de wijze die de 
Heer hun heeft geschonken” (1 Kor 3:5-9). Er is geen sprake van een menselijk 
hoofd over de gemeente, en de namen van hen allen zijn op de fundamenten van 
het hemelse Jeruzalem geschreven (Openbaring 21:14).
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De sleutels van het Koninkrijk
Na te hebben gesproken van het bouwen van zijn gemeente zei Jezus verder: “Ik 
zal je de sleutels van het Koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde 
bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ont-
bindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn” (Mat 16:19).

Als Jezus hier alleen van sleutels had gesproken (en dus niet van binden en ont-
binden) hadden wij het beeld kunnen zien van wat Paulus “een grote en machtige 
deur” (1 Kor 16:9 NBG’51) en “een deur voor ons Woord” (Kol 4:3 NBG’51) noem-
de. De vervulling zou dan ten dele op de Pinksterdag hebben plaatsgevonden, 
toen Petrus deze deur van geloof in de opgestane Christus voor de Joden opende, 
en ten dele toen hij in het huis van Cornelius hetzelfde deed voor niet-Joden. 
Maar het in bezit hebben van sleutels doet eerder aan een huisheer denken, en 
aan de verantwoordelijkheid die Petrus als leider in de gemeente zou dragen.

In Jezus’ tijd waren de woorden ‘binden’ en ‘ontbinden’ onder de schriftgeleerden 
vooral geijkte termen voor hun leergezag, en ook voor hun bevoegdheid overtre-
ders uit de synagoge te bannen of daarin terug te laten keren. Jezus gaf hiermee 
dus aan dat zijn gemeente een aparte gemeenschap zou vormen, die niet onder 
de bevoegdheid van de rabbi’s zou komen te staan. De apostelen droegen daarin 
de verantwoordelijkheid van leiders. Zij staan vooraan in de lijst van door God 
aangestelde ambtsdragers (1 Korintiërs 12:28, Efeziërs 4:11). Zij zijn nog altijd de 
geautoriseerde vertegenwoordigers in vervulling van Christus’ aanstelling: “Wie 
iemand ontvangt die door Mij gezonden is ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, 
ontvangt Hem die Mij gezonden heeft” (Joh 13:20). Daarbij oefenden ze een ge-
zag uit dat alleen hun toebehoorde en onoverdraagbaar was. Paulus, bijvoor-
beeld, maakte in zijn brieven aanspraak op de gehoorzaamheid van gemeentele-
den: “Ik heb u ook geschreven omdat ik te weten wilde komen of u mij werkelijk 
in alles gehoorzaamt” (2 Kor 2:9), “u bent altijd gehoorzaam geweest” (Flp 2:12).

De bijzondere functie van de apostelen om de gemeente te stichten, is duidelijk 
te zien in de brief aan de Hebreeën, waarin de schrijver de lezers herinnerde aan 
het “heil, dat allereerst verkondigd is door de Heer, en door hen, die het gehoord 
hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis 
daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige 
Geest toe te delen naar Zijn wil” (Heb 2:3,4 NBG’51). De apostelen waren verant-
woordelijk voor de bekendmaking van wat zij gezien en gehoord hadden. Jezus 
had gezegd: “Ook jullie moeten Mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin 
bij Mij geweest” (Joh 15:27). Allen, inclusief Paulus (1 Korintiërs 9:1), hadden 
Christus na zijn opstanding gezien, en waren hier daarom getuigen van, zoals 
herhaaldelijk in het boek Handelingen wordt gezegd (1:8,22; 2:32; 3:15; 4:44; 
5:32; enzovoorts). Ook hadden ze voor hun taak de bijstand van de Parakleet 
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(Christus’ aanwezigheid in de Geest), die Jezus had beloofd: die “zal jullie alles 
duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd 
heb” (Joh 14:26). Als apostel kon ook Paulus daardoor overleveren wat hem door 
de Parakleet was geopenbaard:

Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd ... (1 Kor 
11:23 HSV)
Want ik heb u … overgeleverd wat ik ook ontvangen heb …” (1 Kor 15:3 HSV).

Jezus’ woorden over binden en ontbinden worden herhaald in Matteüs 18:18, 
maar in het meervoud. Als het vers buiten zinsverband wordt gelezen, is het te 
verstaan als een belofte aan de twaalf. Maar de woorden “waar twee of drie men-
sen in Mijn naam samen zijn” (vs. 20), en de daaraan voorafgaande raad met be-
trekking tot de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente tegenover 
een dwalende broeder, suggereren een bredere toepassing. De voorafgaande 
gelijkenis geeft duidelijk aan met welke liefdevolle zorg gemeenteleden moeten 
proberen een afgedwaalde terug te brengen. Maar daarbij dragen zij, evenals het 
verbondsvolk Israël, de droevige verantwoordelijkheid “het kwaad uit uw midden 
weg te doen” (onder andere Deut 13:5 HSV en NBG’51). Jezus’ woorden: 
“behandel hem dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt” (Mat 18:17) 
zijn des te opvallender, onmiddellijk na zijn gelijkenis van een goede herder. Ze 
vinden een weerklank in Paulus’ raad aan de gemeente in Korinte: “Verwijder wie 
kwaad doet uit uw midden” (1 Kor 5:13), evenals die aan Titus: “Wie na twee keer 
te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente 
verwijderen” (Tit 3:10). De betrokkenheid van de verhoogde Heer bij uitbanning 
uit de gemeente van iemand die schuldig is aan ernstige overtreding, is bijvoor-
beeld te zien in de woorden “Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn, en de 
kracht van onze Heer Jezus bij ons is, moet u die persoon aan Satan overleveren. 
Dan gaat zijn huidige bestaan verloren, opdat hij gered zal worden op de dag van 
de Heer” (1 Kor 5:4,5 – wat ‘Satan’ hier ook betekent, het kan nooit de traditione-
le bovennatuurlijke kwade macht zijn; want hoe kan Paulus dan zeggen dat dege-
ne die wordt overgeleverd op de dag van de Heer behouden wordt?). Jezus’ woor-
den kunnen niet betekenen dat Hij al bij voorbaat de beslissingen van gemeente-
leden onderschreef, en evenmin dat twee gelovigen het alleen maar eens behoe-
ven zijn over een zaak om iets te ontvangen! (Matteüs 18:19,20). De woorden ge-
ven eerder de verbondenheid aan tussen de gemeente op aarde en haar Hoofd in 
de hemel, wanneer zij bezig is te doen wat in overeenstemming is met zijn ge-
openbaarde wil en leer.

Deze voorstelling van zijn gemeente, niet als instituut maar als een gemeenschap 
van gelovigen die in nauwe verbondenheid met Hem leeft, kenmerkt heel zijn 
leer. Dit geldt vooral voor de treffende vergelijking van Hemzelf met een wijn-
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stok, waaraan de discipelen 
als ranken vruchten dragen, 
dankzij de levende verbon-
denheid met Hem: “Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ran-
ken. Als iemand in Mij blijft 
en Ik in hem, zal hij veel 
vrucht dragen. Maar zonder 
Mij kun je niets doen” (Joh 
15:5). Voor zo’n gemeente 
heeft Hij toen op aarde, zoals 
sindsdien in de hemel, gebe-
den: “Ik bid niet alleen voor 

hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één 
zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid 
die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zul-
len zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en 
dat U hen liefhad zoals u Mij liefhad” (Joh 17:20-23).
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6. Het nieuwe verbond
Hij is de Middelaar van een beter verbond.

(Hebreeën 8:6 NBG’51)

Jezus’ werk onder zijn volk is ten einde gekomen. De bijzondere gelegenheid die 
Israël tijdens zijn drukke jaren van prediking en genezingen heeft gehad, is voor-
bij. Jezus kan zeggen: “Ik heb voleindigd het werk, dat U Mij gegeven hebt om te 
doen” (Joh 17:4 SV). Maar voordat Hij, via kruisdood en opstanding, naar zijn Va-
der in de hemel gaat, viert Hij op de laatste avond van zijn aardse leven met zijn 
discipelen het jaarlijkse Pascha. En bij deze gelegenheid stelt Hij een nieuwe her-
inneringsmaaltijd in, zeggende: “Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven 
wordt ... Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat 
door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens om Mij te gedenken” (Luc 
22:20,19).

Deze plechtige woorden luiden een nieuwe heilstijd in, waarin de relatie met God 
op een heel andere wijze tot stand zal komen dan voorheen. Maar wat is nu ei-
genlijk een verbond, en wat zijn de bijzondere kenmerken van het ‘oude verbond’ 
met Israël? En in welk opzicht is Christus’ verbond met de gemeente, dat Hij met 
zijn bloed bezegeld heeft, anders?

Verbonden tussen mensen en van mensen met God
Er zijn in het Oude Testament enkele voorbeelden van verbonden, die mensen 
met elkaar sloten. Aan de hand daarvan zouden we de indruk kunnen krijgen dat 
een verbond bestond uit een formele, wederzijdse overeenkomst, die na bespre-
king van de voorwaarden bindend werd gemaakt. Bij nadere beschouwing blijkt 
dat zelfs in zulke gevallen wederzijdse verplichting het voornaamste kenmerk van 
een verbond was: er werd een belofte gedaan, waarmee men zich verbond die 
trouw na te komen. “Laten wij een verbond met u sluiten” (HSV), zei Abimelech 
tot Isaak, “Laten we afspreken dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij van onze 
kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed hebben behandeld 
…” (Gen 26:28,29); en de volgende ochtend “zwoeren ze elkaar een eed” (vs. 31).

In verbonden die mensen uit eigen initiatief met de HEER sloten, werd een vaste 
belofte gedaan iets te gaan doen. “… laten wij een verbond sluiten met onze 
God”, zei Ezra tot zijn volksgenoten, “om alle vrouwen ... weg te sturen” (Ezra 
10:3 HSV). Meer omvattend was de belofte van Israël in Sichem, waar werd beslo-
ten alle afgoden weg te doen en de HEER te dienen: “Zo sloot Jozua op die dag 
een verbond met het volk en stelde het in Sichem voor hen vast als een verorde-
ning en bepaling” (Joz 24:25 HSV). Een vergelijkbaar geval is het verbond dat de 

33



priester Jojada sloot “tussen de HEERE, de koning en het volk, om een volk voor 
de HEERE te zijn” (2 Kon 11:17 HSV). Men verplichtte zich vrijwillig, onvoorwaar-
delijk en zonder voorbehoud, de geboden van de HEER te volbrengen.

Gods verbond met Abraham
Bij het verbond dat de HEER met Abraham sloot, was geen sprake van een over-
eenkomst, en ook niet van voorwaarden. In tegenstelling met de gewoonte, 
waarbij de beide verbondspartijen tussen de tegenover elkaar gelegde offerstuk-
ken doorgingen, was Abraham de passieve toeschouwer die de heerlijkheid van 
de HEER daar tussendoor zag gaan: “Op die dag sloot de HEERE een verbond met 
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven” (Gen 15:18 HSV). Het 
verbond hield ook de belofte in van een bijzondere relatie tussen God en Abra-
ham met zijn nakomelingen: “Ik zal mijn verbond maken tussen Mij, u en uw na-
geslacht na u, hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een 
God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het 
land waar u vreemdeling bent, het gehele land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik 
zal hun tot een God zijn” (Gen 17:7,8 HSV).

In dit verbond lag de basis van heel Israëls toekomst als het volk van de HEER. Is-
raëls bevrijding uit Egypte is het directe gevolg daarvan: “God hoorde hun jam-
merkreten en dacht aan het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en Jakob had 
gesloten” (Ex 2:24). En uitgaande van de woorden: “Ik heb aan Mijn verbond ge-
dacht” (Ex 6:5 HSV) beloofde de HEER Israël uit Egypte te verlossen en tot Zich te 
nemen in een bijzondere, altijddurende relatie: “Ik zal jullie aannemen als Mijn 
volk, en Ik zal jullie God zijn” (vs. 7).

Israël kwam dus naar de Sinaï als Gods verbondsvolk, met de verplichtingen van 
geloof en gehoorzaamheid die al golden vanwege hun afstamming van Abraham. 
Het verbond was er al veel langer. Namens de HEER moest Mozes zeggen: “Als je 
mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, dan zul je uit 
alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij … je zult 
voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn” (Ex 19:5,6 uit NBV en 
HSV). Nu Israël tot een volk was geworden, op weg naar zijn eigen, door God ge-
schonken land, was het moment gekomen het al bestaande verbond te erkennen 
door een nieuwe verbondssluiting. Iets dergelijks gebeurde in principe aan het 
eind van de langdurige woestijnreis, met de nieuwe generatie die het beloofde 
land zou binnengaan: “Dit zijn de woorden van het verbond dat de Here Mozes 
geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond 
dat Hij met hen bij Horeb gesloten had” (Deut 29:1 NBG’51). Nog een generatie 
later voltrok ook Jozua nog een verbondssluiting (Jozua 24:25).
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Wat de verbondssluiting in de Sinaï van alle andere onderscheidt, is de uitbrei-
ding van Israëls verplichtingen in de Tien Geboden en de vele voorschriften die 
Mozes het volk oplegde. Hoezeer deze Wet centraal stond in de plechtigheid 
waarmee het verbond met het nog maar kort tevoren verloste volk werd geslo-
ten, blijkt uit het verslag hiervan: “Hij nam het boek van het verbond en las dit ten 
aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, 
zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op 
het volk en zei: Zie, het bloed van het verbond, dat de HEERE met u gesloten heeft 
op grond van al die woorden” (Ex 24:7,8 HSV).

De betekenis van deze invoeging van ‘de Wet van Mozes’ binnen het kader van 
het al bestaande verbond zullen we hierna nader bekijken, maar er is al meteen 
duidelijk dat hiermee de voortzetting wordt beoogd van de bijzondere relatie die 
God eens met Abraham tot stand bracht. God zei:

Ik zal naar jullie omzien en je vruchtbaar en talrijk maken, en Mijn verbond met 
jullie gestand doen. Ik zal in je midden verkeren; Ik zal jullie God zijn en jullie 
Mijn volk. (Lev 26:9,12)
… opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een volk bevestigt, en Hij voor u tot een 
God is, zoals Hij tot u gesproken heeft en zoals Hij uw vaderen, Abraham, Izak 
en Jakob, gezworen heeft. (Deut 29:13 HSV).

Zelfs de komst van Jezus Christus in de wereld wordt in het Nieuwe Testament 
gezien als de vervulling van Gods verbond met Abraham en Israël, getuige de lof-
zang van Zacharias: “Geprezen zij de HEER, de God van Israël, Hij heeft Zich om 
Zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft Hij voor ons op-
gewekt ... Zo toont Hij Zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij 
Zich Zijn heilig verbond: de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader 
…” (Luc 1:68,69,72,73). Na Jezus’ opstanding en verhoging zei Petrus hetzelfde: 
“U bent zonen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen 
sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw nageslacht zullen alle geslachten van 
de aarde gezegend worden. God, Die Zijn Knecht [Dienaar] heeft verwekt, heeft 
Hem eerst naar u gezonden” (Hand 3:25,26 uit diverse vertalingen).

Het nieuwe verbond
Als het dan zo is dat de gehele heilsgeschiedenis, van Abraham af tot Christus 
toe, in het teken staat van het verbond dat God eerst met Abraham sloot, wat is 
dan het ‘nieuwe verbond’ waaraan Christus dacht als Hij in de bovenzaal zegt: 
“Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt” (Luc 22:20)?

Er ligt in Jezus’ woorden een onmiskenbare toespeling op Gods belofte door Jere-
mia: “De dag zal komen, spreekt de HEER, dat Ik met het volk van Israël en het 
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volk van Juda een nieuw verbond sluit” (Jer 31:31). Het kenmerkende van dit ver-
bond werd vervolgens nader ontvouwd: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen 
en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij Mijn volk. Men zal el-
kaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: ‘Leer de HEER kennen’, 
want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al, spreekt de HEER. Ik zal hun 
zonden vergeven en niet meer denken aan wat ze hebben misdaan” (Jer 
31:33,34).

In deze belofte zijn enkele opmerkelijke bijzonderheden:

 Het verbond zal gesloten worden met datzelfde volk dat de HEER eens uit 
Egypte had verlost: “Het huis van Israël en het huis van Juda” (NBG’51) –
dat niet zomaar met Christus’ gemeente te identificeren is!

 Het doel hiervan is dat van het eerste verbond, en het wordt op identieke 
wijze verwoord: “Ik zal hun God zijn en zij Mijn volk”.

 Dit doel zal, in tegenstelling tot vroegere mislukkingen, wel degelijk ver-
werkelijkt worden: “Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen ... zij allen zul-
len Mij kennen” (NBG’51).

 Krachtens dit verbond zullen de zonden worden vergeven: “Ik zal hun on-
gerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (NBG’51).

Het nieuwe verbond in mijn bloed
Wanneer Jezus van het brood zegt: “Dit is mijn lichaam”, en van de beker wijn: 
“Dit is het bloed van mijn verbond”, stelt Hij deze tot symbolen van zijn offer-
dood. Het brood is immers het lichaam “dat voor u gegeven wordt” en de wijn is 
het bloed “dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mat 
26:26,28 NBG’51). Bij deze viering zijn brood en wijn daarom méér dan zichtbare 
tekenen van Christus’ aanwezigheid onder zijn volk, alsof Hij hiermee zegt: ‘Dit 
ben Ikzelf’, zodat door het gebruik hiervan de gemeente de komst van de ver-
hoogde Heer in haar samenkomsten viert. Het is ook niet voldoende in deze han-
deling alleen een voorstellingsprofetie te zien van wat op de volgende dag zou 
gebeuren, bijvoorbeeld te vergelijken met Jeremia’s verzending van jukken en 
banden aan de omringende volken (Jeremia 27:1-3), en dergelijke. Want Christus 
is bezig hiermee een herinneringsmaaltijd in te stellen. In de lange tijd “totdat Hij 
komt” hebben het brood en de wijn blijvende betekenis voor het volk dat hiermee 
zijn verlossing gedenkt, zodat de voorstelling eeuwenlang van kracht blijft. Het 
gebruik van het woord ‘is’ (mijn lichaam, mijn bloed) hierbij vormt geen belem-
mering voor de opvatting van brood en wijn als een teken, aangezien Jezus ge-
woon was met dit woord een gelijkenis of oneigenlijke betekenis aan te geven: 
“de akker is de wereld”, “jullie zijn het zout van de aarde” (Mat 13:38, 5:13), en 
dergelijke, zoals de ‘Ik ben’ uitspraken.
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Volgens de voorschriften in ‘de Wet van Mozes’ mocht in bepaalde gevallen (de 
zogenaamde vredeoffers) een Israëliet samen met zijn familie eten van het offer 
dat hij naar het altaar had gebracht. In tegenstelling tot een gewone maaltijd had 
de deelname aan dit offer een diepgaande religieuze betekenis. Doordat zijn zon-
den door het offerritueel weggenomen waren, kon de Israëliet de vrede en ge-
meenschap met de HEER, die daardoor werden hersteld, in een maaltijd vieren. 
Als gast van de HEER zat hij in Diens aanwezigheid aan Zijn tafel: “… daar moet u 
voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en u verblijden, u en uw gezin-
nen, over alles wat u ter hand genomen hebt waarin de HEERE, uw God, u geze-
gend heeft” (Deut 12:7 HSV).

Het brood en de wijn die Jezus in de bovenzaal aan de met Hem aanliggende dis-
cipelen aanreikte, waren de symbolen van het offer van Zichzelf, dat Hij de vol-
gende dag op Golgotha zou offeren. Hij had dat menselijke lichaam, dat Hem bij 
zijn geboorte uit Maria was gegeven, gemaakt tot een door God gegeven instru-
ment om Zijn wil te doen, zoals een psalm had voorzegd: “… U hebt Mij een li-
chaam gegeven ... Toen heb Ik gezegd: ‘Hier ben Ik – in de boekrol is over Mij ge-
schreven – om Uw wil te doen, o God’” (Heb 10:5-7 uit NBV en HSV; Ps 40:7-9). 
Vanwege dat lichaam van vlees en bloed heeft Hij vele keren verzoekingen ge-
kend, en die altijd overwonnen. Maar in zijn verbondenheid met andere mensen, 
die door de begeerten van het vlees falen, heeft Hij eens voor altijd dat lichaam 
afgelegd. Dit offeren van zichzelf is ook te zien in het verlies van zijn levensbloed 
op Golgotha. Het eerste en directe gevolg hiervan is in Jezus zelf zichtbaar ge-
worden, in zijn opstanding tot eeuwig leven enige dagen later: “De God nu van de 
vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de do-
den heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwig verbond” (Heb 
13:20 HSV). Jezus heeft als eerste aan de zegenrijke vrucht van zijn eigen offer 
deel gekregen. Als dezelfde schrijver aan de Hebreeën zegt dat Hij “met zijn ei-
gen bloed ... een eeuwige verlossing verworven” (Heb 9:12) heeft, dan betekent 
dit (ook volgens de werkwoordsvorm in de grondtekst) ook voor zichzelf, verwor-
ven. Vandaar dat de Schrift, na over Christus’ offerdood te hebben gesproken, 
het gevolg hiervan niet inleidt met een ‘daarna’ maar met een ‘daarom’:

Daarom zal Ik Hem velen tot erfdeel schenken, en machtigen als buit, omdat Hij 
zijn leven heeft uitgegoten in de dood … (Jes 53:12 uit diverse vertalingen)
Hij werd gehoorzaam tot de dood, ja, de kruisdood. Daarom heeft God Hem 
ook bovenmate verhoogd (Flp 2:8,9 uit NBV en HSV; vergelijk Hebreeën 1:9)

Om tot een helder inzicht in Christus’ heilswerk te komen is het, naar onze me-
ning, vooral nodig te beseffen dat het doel dat God van het begin af voor ogen 
heeft gehad en beloofd, mensen eeuwig leven te schenken, voor het eerst in 
Christus is verwerkelijkt:
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Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gege-
ven het leven te hebben in zichzelf. (Joh 5:26 HSV)
Leven heeft Hij van U gevraagd en U hebt het Hem gegeven, lengte van dagen, 
voor eeuwig en altijd. (Ps 21:4 uit NBV en HSV)
Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij, onder luid geroep en tranen, gebeden 
en smekingen geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon redden, en Hij is ver-
hoord vanwege zijn diep ontzag voor God. (Heb 5:7 uit diverse vertalingen)
God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft 
… (1 Pet 1:21 HSV)

In het licht hiervan is het geven van brood en wijn aan de discipelen goed te door-
zien. Hiermee wordt voorgesteld dat de Heer de zegenrijke vruchten van zijn 
offer ook aan anderen geeft: “God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat 
leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven” (1 Joh 5:11,12). Daarom 
geeft Jezus zichzelf aan zijn gemeente als Levengever, als enige Bron van de 
heerlijkheid die de Vader sinds de grondlegging van de wereld in Hem in voorbe-
reiding heeft. Evenals de Israëliet, vrijgesteld van zonde door zijn offer, een maal-
tijd van vrede en gemeenschap met de zijnen aan de tafel van de HEER mocht ge-
nieten, zo komen de gemeenteleden bijeen, om samen deel te hebben aan het 
volmaakte offer van de Heer en aan zijn tafel de vriendschap met Hem te vieren.

Tegen deze achtergrond is het wezen van het nieuwe verbond goed te begrijpen. 
De relatie tussen God en Zijn volk, die van het begin af als verbondsdoel werd 
gesteld, wordt werkelijkheid in de relatie met Christus, de verbondenheid met 
Hem, die eerst in de doop (teken van geloofsgehoorzaamheid van de dopeling 
zelf) tot stand gebracht, en daarna regelmatig in het Avondmaal wordt gevierd, 
en in de praktijk zichtbaar is in een leven van geloof en gehoorzaamheid. In deze 
zin is Jezus “de Middelaar van het nieuwe verbond” (Heb 12:24 HSV), die in Zich-
zelf, als Zoon van God en Zoon des mensen, verzoening bewerkstelligt en de ver-
vreemding tussen God en de mensen opheft. Typerend voor vele verklaringen, 
die de apostelen gaven van de noodzaak met Christus verenigd te worden om 
Gods gave van leven te ontvangen, is die van Paulus: “… ons, die tot dit oordeel 
gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is 
voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, 
maar voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Kor 5:14,15 HSV) waar 
hij aan toevoegde, wat ook voor het verbond geldt: “Het oude is voorbij, het nieu-
we is gekomen” (vs. 17). Vervolgens paste hij de verbondswoorden in ‘de Wet van 
Mozes’ toe op Christus’ gemeente, waarin gelovigen uit alle volken leden zijn ge-
worden van Gods verbondsvolk: “Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, 
Ik zal hun God zijn en zij Mijn volk. Daarom zegt de HEER: Ga weg bij de ongelovi-
gen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal Ik jullie aanne-
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men en jullie Vader zijn, en jullie Mijn zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige 
HEER” (2 Kor 6:16-18).

De plaats van de Wet
Nu Jezus was gekomen, en met zijn dood en opstanding een nieuw verbond had 
ingesteld, welke plaats bleef er toen over voor het oude?

Na de belofte van een nieuw verbond te hebben geciteerd uit het boek Jeremia, 
merkte de schrijver van de Hebreeënbrief hierover op: “Op het moment dat Hij 
spreekt over een nieuw verbond heeft Hij het eerste al als verouderd bestempeld. 
Welnu, wat verouderd is en versleten, staat op het punt te verdwijnen” (8:13 uit 
NBV en HSV). Maar zo eenvoudig was de zaak voor veel Joden niet. Grootge-
bracht met de gewoonte de voorschriften van de Wet op allerlei wijze in hun da-
gelijkse leven in acht te nemen, meenden christen geworden Joden vaak niet al-
leen dat deze voor hén nog altijd geldig waren, maar ook dat niet-Joden verplicht 
waren die na te leven.

Zelfs bij Paulus, die in zijn brieven aan de Galaten en de Romeinen deze kwestie 
uitvoerig behandelde, is een opmerkelijke tegenstelling te zien. Uit sommige uit-
spraken blijkt ondubbelzinnig dat ‘de Wet van Mozes’ in Christus’ gemeente niet 
meer van kracht is:

Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen, omdat we niet onder de wet, 
maar onder de genade leven? (Rom 6:15)
Zo, mijn broeders, bent ook u wat de Wet betreft gedood door (in) het lichaam 
van Christus … (Rom 7:4 woord voor woord vertaling)
Want Christus is het einde van de Wet [HSV: het einddoel van de Wet is Chris-
tus; NBV: De Wet vindt zijn doel in Christus], tot gerechtigheid voor ieder die 
gelooft. (Rom 10:4 naar NBG’51)
Zo is dan de Wet onze leermeester [vrijwel alle vertalingen geven: tuchtmees-
ter] geweest tot Christus ... Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer 
onder een leermeester [tuchtmeester] … (Gal 3:24,25 HSV)
Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de 
Wet. (Gal 5:18)

Uit zulke uitspraken lijkt het alsof er voor ‘de Wet van Mozes’ helemaal geen 
plaats meer is. Daartegenover echter is de vervulling daarvan in Paulus’ brieven 
ook een doel dat het waard is na te streven. Het vermaan liefde te bewijzen, bij-
voorbeeld, wordt gesteund met de woorden:

… want wie de ander liefheeft, heeft de gehele Wet vervuld ... De liefde berok-
kent uw naaste geen kwaad, dus de Wet vindt zijn vervulling in de liefde. (Rom 
13:8,10)
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Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is of 
men doet wat God geboden heeft. (1 Kor 7:19 NBV en vrije vertaling)
… want de hele Wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. 
(Gal 5:14)
Want in de Wet van Mozes staat: ‘U mag een dorsend rund niet muilbanden’. (1 
Kor 9:9)
… opdat in ons wordt volbracht wat de Wet van ons eist. (Rom 8:4)

Dit kunnen geen uitspraken zijn van iemand voor wie ‘de Wet van Mozes’ geen 
betekenis meer heeft.

Deze tegenstelling is zeer duidelijk in wat Paulus over ‘de Tien Geboden’ schreef. 
In 2 Korintiërs 3 beschreef hij de geboden als “in stenen platen gegrift” met let-
ters die doden (vzn 3 en 6), en hij tekende de wetgeving als “de bediening van de 
dood, met letters in stenen gegrift” (vs. 7 HSV), “de bediening, die veroordeling 
brengt” (NBG’51), en “het verdwijnende” (NBG’51) of “het vergankelijke” (PC). 
Maar in een andere brief deed hij een direct beroep op een van de ‘Tien Gebo-
den’: “‘Toon eerbied voor uw vader moeder’, dat is het eerste gebod, waaraan 
een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op 
aarde’” (Efez 6:2,3).

Het is daarom niet vreemd dat men ook in deze tijd Gods geboden aan Israël niet 
geheel en al wil loslaten, als zouden zij geen betekenis meer hebben voor de ge-
meente. Maar waarin ligt dan precies de blijvende betekenis van de Wet, en op 
welke wijze functioneert zij nog als maatstaf voor het leven onder het nieuwe 
verbond? Hierover bestaan allerlei meningen.

Velen maken onderscheid tussen ‘de Tien Geboden’ als blijvend geldige levensre-
gels enerzijds, en de andere voorschriften van ‘de Wet van Mozes’ anderzijds. 
Maar dit onderscheid is het Oude Testament geheel vreemd. Er is weliswaar een 
verschil in de wijze van communicatie: ‘de Tien Geboden’ werden voor de oren 
van het gehele volk vanaf de berg in de Sinaï afgekondigd, terwijl de overige ge-
boden door Mozes werden bekendgemaakt. Maar dit heeft het geschrokken volk 
zelf gevraagd: “Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet 
met ons spreken, want dan sterven we” (Ex 20:19). Maar wat hun geldigheid be-
treft, vormen ‘de Tien Geboden’ en de andere voorschriften een onlosmakelijk 
geheel. Het zijn immers juist deze geboden die worden beschreven als “de woor-
den van het verbond”:

De HEER zei tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond 
van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten ... en Hij 
[God] schreef op de platen de woorden van verbond, de Tien Woorden. (Ex 
34:27,28 uit NBV en HSV)
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Hij maakte u Zijn verbond bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, 
en Hij schreef ze op twee stenen platen.(Deut 4:13 uit HSV en NBV)

Verwonderlijk is het dus niet dat Paulus, juist met betrekking tot ‘de Tien Gebo-
den’, sprak van de “bediening van de dood” en “de bediening, die veroordeling 
brengt”. Maar wie denkt daar bij de voorlezing van ‘de Tien Geboden’ aan?

Men onderscheidt ook zogenaamde ‘ceremoniële’ wetten en ‘morele’ wetten, 
maar de ondeugdelijkheid van deze verklaring blijkt al uit het feit dat de Bijbel dit 
verschil niet kent en deze termen op deze wijze niet gebruikt. Zeker niet om ‘de 
Tien Geboden’ van de andere voorschriften van de Wet af te bakenen. De gehele 
Wet is immers doordrongen van morele betekenis, terwijl de allerhoogste mo-
raal, liefde voor God en mensen, niet in ‘de Tien Geboden’ maar op een andere 
plaats in de Wet staat.

De enige weg tot behoudenis
Onderzoeken we de plaats van de Oudtestamentische geboden in het leven van 
een christen, dan moeten we vaststellen dat er altijd maar één weg tot behoude-
nis is geweest, namelijk die van geloof en geloofsgehoorzaamheid. De stelling 
dat de HEER een andere mogelijkheid voor behoudenis heeft gegeven, namelijk 
door wetsvervulling – als het volk die maar had kunnen volbrengen – is onwerke-
lijk. Op enkele plaatsen in Paulus’ brieven waar men steun voor deze stelling 
meent te kunnen vinden – bijvoorbeeld waar hij de Schrift citeerde: “Wie doet 
wat de Wet voorschrijft, zal leven” (Rom 10:5) – wordt niet de Wet in haar oor-
spronkelijke bedoeling aangegeven, maar hoe deze in het verlossingsschema in 
het toenmalige Jodendom heeft gefunctioneerd.

Het Schriftwoord over Abraham: “Abram vertrouwde op de HEER, en Hij rekende 
dit hem toe als een rechtvaardige daad” (Gen 15:6), geeft aan op welke wijze ie-
dereen, in alle tijden en op alle plaatsen, behouden kan worden. Abraham is de 
vader van het geloof, zowel voor de Joden als voor de niet-Joden, voor Israël en 
voor Christus’ gemeente: “En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de 
heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie: 
In u zullen alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof 
zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham” (Gal 3:8,9 HSV). De enige hoop 
op leven die God in Zijn genade schenkt, is gebaseerd op de heilsbeloften aan de 
aartsvaders van Israël. Een scheiding tussen de heilsverwachting van Mozes en de 
profeten enerzijds en die van Christus en zijn apostelen anderzijds, is naar onze 
mening een ernstige aantasting van Gods met een eed gezworen beloften in het 
Oude Testament en een misvatting van het Nieuwtestamentische evangelie van 
het Koninkrijk. En evenals er maar “één hoop” is, “de hoop van Israël”, zo is er 
maar één wijze waarop een mens de verwerkelijking hiervan kan genieten. Abra-
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hams geloof ging samen met het eerbiedig doen van Gods wil – hoe had het ook 
anders kunnen zijn? – zodat zijn geloof en levenswandel niet te onderscheiden 
waren. Dit blijkt uit het verslag in Genesis, evenals uit Gods goedkeurende woor-
den: “… omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en Mijn voorschriften, 
Mijn geboden en Mijn wetten in acht genomen heeft” (Gen 26:5 HSV).

De doop
Wat deze laatste woorden precies inhielden, is niet in alle bijzonderheden be-
kend. In de loop van de tijd, en met de voortschrijding van Gods heilswerk, zijn er 
nieuwe voorschriften bijgekomen; wat Abraham zelf betreft dat van besnijdenis. 
Paulus zei nadrukkelijk, als een feit van wezenlijk belang, dat Abraham werd be-
sneden nadat hij Gods heilsbeloften had ontvangen en door zijn geloof gerecht-
vaardigd was geworden. Dus werd besnijdenis, evenals ‘de Wet van Mozes’, er 
later “aan toegevoegd” (Gal 3:19 HSV). Maar wanneer en waarom? Nadat Ismaël, 
Abrahams eerste zoon, was geboren en Abraham de geboorte van Isaak ver-
wachtte, gelovend dat uit hem een groot volk zou voortkomen. Iedere mannelij-
ke persoon in dat verbondsvolk moest besneden worden: “Een onbesnedene ... 
moet uit de gemeenschap gestoten worden [NBG’51: zal uitgeroeid worden uit 
zijn volksgenoten] omdat hij het verbond verbroken heeft” (Gen 17:14).

Het gebod heeft dus betrekking op Israël als volk onder andere volken, op Israël 
als natie in de wereld. Het kenmerkt de fysieke afstammelingen van Abraham, 
ongeacht hun eigen geloof en levenswandel. Daarom is de mening dat in Chris-
tus’ gemeente de besprenkeling van kinderen de plaats inneemt van de besnijde-
nis, zo ongerijmd. Daarmee worden twee dingen door elkaar gehaald. Weliswaar 
is er een punt van overeenkomst tussen besnijdenis en doop, in zoverre beide 
beschouwd kunnen worden als een zinnebeeld van het afleggen van het vlees 
met zijn hartstochten. Maar met deze overeenkomst is er ook een wezenlijk ver-
schil, want in de doop belijdt de dopeling zijn persoonlijk geloof:

Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered … (Mar 16:16)
Indien u gelooft met heel uw hart, is het [gedoopt worden] toegestaan. (Hand 
8:37 HSV) 
… en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord, gingen over tot het ge-
loof [HSV: geloofden] en lieten zich dopen. (Hand 18:8)

De verzen 9-20 van Marcus 16 staan niet in alle handschriften, en worden soms 
weggelaten (Leidse vertaling), of tussen haken gezet (zoals in de NBG’51 verta-
ling). Handelingen 8:37 staat niet in alle handschriften en wordt daarom soms 
weggelaten (onder andere in de NBV – die overigens wel wijst op het vroege be-
staan ervan), of tussen haken gezet (zoals in de NBG’51 vertaling). De reden is dat 
‘de kerk’ liever niet erkende dat geloof van de dopeling voorafgaat aan de doop, 
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maar wilde dat men vasthield aan de stelling dat geloof kon volgen op de doop. 
Opmerkelijk is daarom dat juist de Rooms-Katholieke Petrus Canisius vertaling 
wél uitgaat van de authenticiteit van de tekst. Hoe men het ook went of keert: 
het bestaan van deze tekstversies geeft aan wat de praktijk was: mensen werden 
tot geloof gebracht en daarna gedoopt. Iets wat bevestigd wordt in het (niet om-
streden) vers 8 van Handelingen 18. Ook is in oude kerken soms nog het baptiste-
rium te zien, waarin de dopeling afdaalde – wat aantoont dat de praktijk in de 
vroege kerk doop door onderdompeling was.

Dit is het verschil dat Paulus voor ogen stond, juist waar hij besnijdenis en doop 
met elkaar vergeleek: “In Hem bent u 
ook besneden, niet door mensenhan-
den, maar met de besnijdenis van 
Christus, door het afleggen van het 
aardse lichaam. Toen u gedoopt werd 
bent u immers met Hem begraven, en 
met Hem bent u ook tot leven gewekt, 
omdat u gelooft in de kracht van God 
Die Hem uit de dood heeft opge-
wekt” (Kol 2:11,12). De besnijdenis gaf 
aan dat de betrokkene lid was van een 

heilig volk, en als parallel werd de besprenkeling van kinderen een essentieel on-
derdeel van een staatskerk (waarin iedereen moest behoren tot die kerk en 
staat). Dit was echter niet de doop die in de gemeente van Christus in de eerste 
tijd werd toegepast.

De plaats van eredienst
Nu zijn het deze en vergelijkbare bepalingen in ‘de Wet van Mozes’, betrekking 
hebbend op Israël als volk, die in Christus’ gemeente zijn komen te vervallen. 
Omdat de gemeente niet fysiek afstamt van Abraham, is er geen plaats voor be-
snijdenis. En omdat de leden verstrooid als vreemdelingen en bijwoners in een 
God vijandige wereld leven, hebben ze geen heiligdom op aarde. Dit zag Ste-
fanus al snel in. En ook al werd zijn rede voor de Joodse Raad abrupt beëindigd 
door zijn steniging, daaruit blijkt duidelijk, evenals uit de beschuldiging dat hij 
onophoudelijk lasterlijke woorden tegen de heilige plaats en de tempel gespro-
ken had (Handelingen 6:13,14), dat de tempel haar eeuwenlange functie had ver-
loren. De verwoesting ervan in 70 na Chr. was de afsluiting van het voorchristelij-
ke tijdperk. Jezus had gezegd, in verband met het twistpunt wat het ware heilig-
dom van God was: dat op de berg Sion in Jeruzalem of op de berg Gerizim in Sa-
maria: “… er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Va-

43



der zullen aanbidden … Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie 
de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en waarheid” (Joh 4:21,23). Gods 
aanwezigheid wordt dan niet meer gesymboliseerd in een tempel (want God 
woont niet werkelijk in een door mensen neergezet gebouw), maar Hij is in Chris-
tus in de geest aanwezig onder de gelovigen. In dat verband zei Jezus: “… waar 
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mat 18:20).

Rust- en feestdagen
De viering van de sabbat als rustdag voor de HEER valt binnen dezelfde categorie. 
Toen Israël als volk in eigen land woonde, was er het voorschrift dat er op de ze-
vende dag van de week in de gehele samenleving geen werk mocht worden ge-
daan. Nu Christus’ gemeente uit individuele gelovigen uit alle volken bestaat, die 
als kleine minderheden in vele landen leven, onderworpen aan plaatselijke over-
heden en wetten, is dit gebod niet meer van toepassing, en geldt dan ook niet 
voor de gemeente. Dit verklaart waarom er tijdens de vergadering in Jeruzalem in 
de voorgestelde regeling, waarin de verplichtingen van niet-Joden wat betreft ‘de 
Wet van Mozes’ werden vastgesteld, niets over het sabbatsgebod werd gezegd 
(Handelingen 15). Paulus keurde de inachtneming van bepaalde dagen als wets-
vervulling sterk af: “U houdt vast aan dagen en maanden, tijden en jaren. Ik vrees 
dat ik tevergeefs zoveel moeite voor u gedaan heb” (Gal 4:10,11 vrije weergave). 
Paulus waarschuwde in verband hiermee ook een andere gemeente die in de ver-
leiding was gekomen onnodige geboden op te leggen, “alsof u nog in de wereld 
leeft” (Kol 2:20), zeggende dat “feestdag, nieuwe maan of sabbat” – de gangbare 
opsomming van alle heilige dagen in Israël – slechts een voorafschaduwing zijn 
van wat in Christus is gekomen (Kolossenzen 2:16,17). De reden waarom het vie-
ren van de sabbat niet door Christus en zijn apostelen werd geboden, ligt voor de 
hand: een volkswet is niet zomaar van toepassing op een andere samenleving. 
Moest de christelijke slaaf, desnoods op straffe van de dood, weigeren op de ze-
vende dag werk voor zijn Romeinse heer te doen? Uit Handelingen 20:7 blijkt dat 
de eerste gemeente gewoon was het Avondmaal te vieren op de eerste dag van 
de week, waarschijnlijk in de avond – nadat met zonsondergang de sabbat voor-
bij was – en de slaven vrij waren. Maar er is geen sprake van een gebod de eerste 
dag van de week (onze zondag) als een verplichte rustdag te houden, of bepaalde 
feestdagen als Pasen en Kerst, integendeel: Paulus schreef “Laat niemand u iets 
voorschrijven op het gebied van … het vieren van feestdagen … en sabbat … Laat 
u niet veroordelen …” (Kol 2:16,18). Hij noemde al zulke voorschriften “eigen be-
denksels” (vs. 18), “zelfbedachte godsdienst” die “geen enkele waarde” (vs. 23) 
hebben. Ze zijn bedacht door mensen die geen begrip hebben van de werkelijk-
heid in Christus.
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Wapengebruik
Het gebruik van wapens in het landsbelang is een ander voorbeeld. Onder ‘de 
Wet van Mozes’ was een Israëliet verplicht tegen vijanden van God te strijden. 
Israël was het volk van de HEER, en Zijn heilig land mocht niet in handen komen 
van afgodendienaars. Maar nadat God Zijn land en volk had overgegeven in de 
hand van heidenen (de Romeinen en hun opvolgers), om die te overheersen tot-
dat ook hun tijd voorbij zou zijn (wat wil zeggen: totdat zij voldoende tijd en gele-
genheid zouden hebben gehad zich tot God te bekeren), was er geen land met 
volk van de HEER meer dat verdedigd kon worden.

Maar is die verplichting of dat recht nu overgegaan op het christendom? Is er hier 
sprake van een aanwijsbaar christelijk volk met een land? Kennelijk niet, zoals 
blijkt uit de totale ontkerkelijking en het toenemende ongeloof in landen waar 
traditioneel het christendom de boventoon voerde. Christenen wonen verspreid 
onder alle volken en in alle landen. Alleen al daarom zou er geen sprake kunnen 
zijn van een recht of plicht van christenen een ander land en volk te bevechten. 
De vraag is dan namelijk tegen welk volk en land de dienaar van Christus dan zou 
mogen of moeten strijden. Tegen niet-christelijke? Tegen die niet dezelfde op-
vattingen hebben wat hun geloof betreft? Tegen vijanden van de natie?

Vraag u eens af: hoe zou een christen, die van Christus het gebod heeft gekregen 
zijn leven in te zetten voor zijn broeder en zuster in het geloof, en de taak heeft 
Gods Vrederijk te verkondigen, een broeder of zuster kunnen doden als die voor 
een vijandelijk land strijdt? Verbood Christus zijn apostelen, en met hen al zijn 
volgelingen, een mens juist niet van het leven te beroven? “… allen die naar het 
zwaard grijpen zullen door het zwaard omkomen” (Mat 26:52 NBG’51). Ook 
waarschuwde Hij dat wie doodt door het zwaard (of met welk wapen ook uiter-
aard) zelf door het zwaard gedood moet worden (Openbaring 13:10). Het is daar-
om zo opmerkelijk dat het juist ‘de fundamentelen’ in de Verenigde Staten zijn 
die de grote voorvechters zijn van het vrij bezitten, dragen en gebruiken van 
vuurwapens. Zelfs dominees en ouderlingen dragen daar in de kerk vuurwapens 
(geven zelfs vóór de kerkdienst trainingen in het gebruik daarvan), en geven aan 
gebruik daarvan te maken als er een ongewenst persoon bij of in de kerk ver-
schijnt. Hoe ver kun je afwijken van de Heer die zij zeggen te dienen? Even op-
merkelijk is het dat er in dit land ‘christelijke partijen’ zijn (wat in strijd is met het 
gebod geen deel uit te maken van de wereld, die toch voorbijgaat), die ook nog 
eens een sterk leger propageren en jonge mannen en vrouwen oproepen soldaat 
te worden voor ‘hun land’. Joodse mannen waren in de tijd van Jezus vrijgesteld 
van dienst in het Romeinse leger, omdat zij anders trouw moesten zweren aan de 
keizer.

Toen Jezus zei dat Hij niet was gekomen om vrede te brengen maar het zwaard, 
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bedoelde Hij niet dat christenen de mensen door het zwaard moesten bekeren, of 
anders denkenden moesten doden, maar dat zij zelf vervolgd zouden worden om 
hun geloof in Hem (Matteüs 10:34). 

Paulus schreef dat Christus “zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij 
ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld” (Gal 1:4 HSV). Waarom 
dan helpen een slechte wereld in stand te houden? Moeten christenen juist niet 
bidden dat Christus komt om de wereld te veranderen, zodat Gods wil hier ge-
daan zal worden en niet de wil van (slechte) mensen? Christenen zijn wel in de 
wereld, maar Christus’ Koninkrijk is niet van deze wereld maar van de toekomsti-
ge. Daarom schrijft Paulus: “We leven wel in de wereld, maar vechten niet met de 
wapens van deze wereld” (2 Kor 10:3). Zijn strijd voerde hij met het Woord. Chris-
tenen kunnen dus niet van deze wereld zijn, maar zij kunnen er ook niet uitgaan. 
Zij moeten als Abraham zijn, die wel tussen de Kanaänieten woonde, maar geen 
deel uitmaakte van hun samenleving. Wat de wereld doet is niet de zaak van 
christenen, maar die van God en de wereld. Petrus noemde de gelovigen in Chris-
tus daarom “vreemdelingen en bijwoners” op aarde (1 Petrus 2:11 HSV). Paulus 
schreef dat de overheid het zwaard draagt (Romeinen 13:4) om te zorgen voor 
veiligheid. Maar christenen mogen geen deel uitmaken van die overheid van het 
land waarin zij wonen, omdat zij burgers zijn van het Koninkrijk van de hemel.

De vervulling van de Wet
Zoals te verwachten valt, zijn de geboden in ‘de Wet van Mozes’ die in de met 
Christus’ komst aangebroken bedeling wél gehandhaafd worden, juist die gebo-
den die betrekking hebben op de persoonlijke verhouding van een christen tot 
zijn Vader en tot zijn Heiland in de hemel en zijn medemens op aarde. Dankzij 
Christus hebben de oude geboden nieuwe betekenis gekregen. Zijn opdracht 
voor de discipelen in de bovenzaal: “Ik geeft jullie een nieuw gebod: heb elkaar 
lief” (Joh 13:34) was, zoals de apostel Johannes opmerkte, “een oud gebod, dat u 
vanaf het begin hebt gehad” (1 Joh 2:7 HSV). Maar Christus’ eigen voorbeeld, een 
innige liefde die gericht is op het behoud van mensen, bracht een nieuwe motiva-
tie en een sterk verlangen naastenliefde te bewijzen, door anderen uit de eeuwi-
ge dood te redden, door wie dan ook het evangelie van leven te brengen. Binnen 
de gemeente, waarin ieder individu zich bevond als gevolg van zijn eigen geloof 
in Christus en verbondenheid met Hem, was de onderlinge relatie zoveel inniger 
dan in de volksgemeenschap van Israël.

Tussen het toenmalige Jodendom en de gemeente van Christus ontstond een 
radicaal verschil van inzicht wat betreft het doen van Gods geboden. Voor de 
Jood bood de Wet de gelegenheid een geestelijk tegoed op zijn levensrekening 
op te bouwen, dat op de dag van het oordeel bepalend zou zijn. “Waar veel wet 
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is, daar is veel leven”, zei de vermaarde rabbi Hillel. Ieder voorschrift gaf de gele-
genheid iets goeds te doen, en men had ze allemaal geteld. Hoe gevaarlijk dit 
vertrouwen op wetsvervulling kon zijn, met de onvermijdelijke neiging zich te 
concentreren op de uiterlijke schijn ten koste van het innerlijk doel en voorne-
men, is te zien in de casuïstiek (het toepassen van algemeen geldende regels op 
concrete gevallen) van de doorsnee Farizeeër die Jezus in de Bergrede hekelt 
(Matteüs 5).

De christen kan zich daarentegen verheugen in de volmaakte gehoorzaamheid 
van zijn Heiland, die ook hem ten goede wordt toegerekend: “Vanwege de zonde 
heeft Hij [God] Zijn eigen Zoon gezonden in de gedaante/gelijkheid van het zon-
dige vlees, en wat de zonde betreft de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de 
eis van de Wet vervuld zou worden in ons, die niet leven naar het vlees, maar naar 
de Geest” (Rom 8:3,4 uit diverse vertalingen). In die overtuiging van wat Christus 
voor hem heeft gedaan, ligt de aansporing de wil van God te doen op een wijze 
die de wettische Jood niet kende.

De toekomst van Israël
Jezus zag de komende verwoesting van Jeruzalem en de verbanning van de Jo-
den uit hun land, als het gevolg van de verwerping van Hemzelf. De natie kwam 
ten val, terwijl de gemeenschap van ware gelovigen daarin zich aansloot bij zijn 
wereldwijde gemeente, waar verschil van ras geen betekenis meer had.

De vervulling van de belofte van een nieuw verbond in Christus’ gemeente, laat 
de weg open voor Israëls herstel in eigen land in de eindtijd, en daarmee de ver-
wezenlijking van het nieuwe verbond “met het volk van Israël en het volk van Ju-
da” (Jer 31:31). Dit herstel kan alleen plaatsvinden op basis van persoonlijk geloof 
in Christus. Eén voor één zullen de leden van het volk de gelegenheid krijgen hun 
geloof in Christus te belijden: “Ik zal je onder Mijn herdersstaf dwingen en je hou-
den aan de verplichtingen van het verbond. Wie tegen Mij in opstand komen en 
rebelleren [HSV: overtreden], zal Ik scheiden van de anderen: ik zal hen weglei-
den uit hun ballingschap, maar niet om hen naar hun eigen land [Israël] terug te 
brengen” (Ezech 20:37,38). Dit zo gelouterde en gereinigde volk zal een bijzonde-
re plaats krijgen in het wereldwijde Koninkrijk van Christus: “Ik sluit met hen een 
vredesverbond, een verbond dat eeuwig zal duren. Ik zal hun een vaste woon-
plaats geven en hen talrijk maken; Mijn heiligdom zal voor altijd in hun midden 
staan. Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn” (Ezech 
37:26,27).
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7. Het lichaam van Christus
Hij is het hoofd van zijn lichaam, van de gemeente.

(Kolossenzen 1:18 HSV)

Als het volk van God is Christus’ gemeente de voortzetting van de gemeenschap 
van gelovigen in het oude Israël. Als zodanig deelt zij in de “kostbare en zeer gro-
te beloften” (2 Pet 1:4 NBG’51) die lang tevoren werden gedaan aan Abraham, 
Isaak en Jakob.

Daarnaast wordt de gemeente ook ‘het lichaam van Christus’ (Efez 4:12) ge-
noemd. Een beschrijving die geheel nieuw is, en de gemeente voorstelt in haar 
onderlinge verbondenheid met Christus. Zowel de oorsprong als de gevolgen van 
dit nieuwe verschijnsel in de wereld zullen wij nu nader bekijken.

Tot gemeenschap met Christus
Er zijn in het Oude Testament gevallen waar mensen een eenheid vormen vanwe-
ge hun gemeenschappelijke afstamming van een hoofdfiguur, of hun aansluiting 
bij een leider. Dit geldt in het bijzonder voor Abraham en zijn afstammelingen. 
Evenzo vormden de Israëlieten die onder leiding van Mozes uit Egypte vertrokken 
zo’n eenheid: “allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee” (1 Kor 10:2). 
Het eerste voorzetsel ‘in’ – “in Mozes” – verschilt van de volgende twee die ook zo 
zijn vertaald, en heeft de letterlijke betekenis van ‘tot’ Mozes. Andere vertalers 
hebben geprobeerd dit verschil in betekenis duidelijk te maken:

… allen zijn door de wolk en door de zee zo gedoopt dat zij Mozes toebehoor-
den. (Leidse vertaling)
… allen, om met Mozes één te worden, zich hebben laten dopen in de wolk en 
in de zee. (vertaling Prof. Brouwer)

Dezelfde uitdrukking “in/tot Christus” wordt ook gebruikt om de betekenis van de 
doop in Hem te verklaren. “Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in [tot] Christus 
Jezus, zijn gedoopt in [tot] zijn dood?” (Rom 6:3). Ook dit vers is anders vertaald 
om de precieze betekenis aan te geven: “Of weet u niet, dat wij allen, die gedoopt 
zijn tot de gemeenschap met Christus Jezus, dat we gedoopt zijn tot de gemeen-
schap met zijn dood?” (PC). Zo ook in Galaten 3:27: “… omdat u allen gedoopt zijt 
tot de gemeenschap met Christus” (PC). Op één plaats wordt in ditzelfde verband 
gesproken van dopen in/tot de naam van Christus: “Brengt hen door de doop on-
der de naam” (Mat 28:19 Leidse vertaling). De grondgedachte in deze uitdrukkin-
gen is dat de gelovige door middel van de doop in het lichaam van Christus wordt 
ingelijfd, of onder zijn heerschappij komt te staan. Anders gezegd: Christus heeft 
Zich hem toegeëigend, hij behoort voortaan Hem toe.
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Met Christus gestorven en opgewekt
Deze inlijving wordt op tweeërlei wijze gezien. De vereniging met Christus wordt 
soms uitgelegd als een vereenzelviging met Hem in zijn kruisdood, waarover Pau-
lus schreef: “Want wat zijn sterven betreft, is Hij eens voor altijd voor de zonde 
gestorven” (Rom 6:10 HSV). De woorden “voor de zonde” worden verklaard in 
vers 7 (HSV): “wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde”, waar zonde wordt 
gepersonifieerd als een macht. Door zijn dood is Jezus aan die macht onttrokken: 
de dood kan op Hem geen aanspraak meer maken, Hij is daarvan afgestorven: 
“de dood heeft geen macht meer over Hem” (vs. 9). “God heeft Hem doen op-
staan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat 
Hij daardoor vastgehouden zou worden” (Hand 2:24 HSV).

Door zijn doop in Christus deelt de gelovige hierin. In Gods ogen is hij, dankzij de 
verbondenheid met Zijn Zoon, iemand die aan zijn vroegere bestaanswijze is af-
gestorven. Dit aspect van de doop komt meer dan eens tot uitdrukking:

Want indien wij samengegroeid zijn met [of: ingelijfd zijn in] wat gelijk is aan 
zijn dood ... weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat 
aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden ... want wie 
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde ... Want wat zijn dood betreft, is Hij 
voor de zonde eens voor altijd gestorven ... Zo moet het ook voor u vaststaan, 
dat u wél dood bent voor de zonde … (Rom 6:5-11 naar NBG’51)
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één 
Mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven … (2 
Kor 5:14)

Daarom kon Paulus terugzien op de gestalte van de gekruisigde op Golgotha, en 
daarin ook zijn eigen dood in Christus zien, het einde van een bestaan als niet-
wedergeboren mens waarin hij veroordeeld werd wegens zijn zonde:

Ik ben met Christus gekruisigd … (Gal 2:20 HSV)
In Hem bent u ook besneden … met de besnijdenis van Christus, door het afleg-
gen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem be-
graven … (Kol 2:11,12)

De onderliggende gedachte in al deze en vergelijkbare verklaringen van de bete-
kenis van de doop, is dat de wereld het gebied is waar de zonde, gezien als een 
macht, overal heerst totdat zijn slachtoffers voorgoed sterven. Jezus is door zijn 
offerdood als Zondeloze voorgoed uit dat machtsgebied verlost. Maar daar werd 
heel zijn volk bij inbegrepen, de velen-in-Eén. En deze principiële verbondenheid 
wordt in de loop van de tijd in iedere afzonderlijke gelovige verwezenlijkt door 
zijn persoonlijke geloofsbelijdenis voltrokken in de doop (dus niet in een belijde-
nis na een ‘doop’ als kind, die geen eigen keuze was, maar die van de ouders).
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Hiertegenover, en meestal in dezelfde verklaringen, wordt het positieve deel van 
deze verbondenheid bekendgemaakt, namelijk dat de dopeling ook verbonden 
wordt met Christus’ opstanding:

We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door 
de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 
(Rom 6:4)
Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met hem bent u 
ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God Die Hem uit de 
dood heeft opgewekt. (Kol 2:12)
Hij [God] heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt … (Efez 2:6)
… en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf 
zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opge-
wekt. (2 Kor 5:15)
Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. 
(Gal 2:20).

Leden van elkaar
Door de gemeenschappelijke relatie met Christus zijn de zijnen onderling verbon-
den, en zij dragen de verantwoordelijkheid elkaar te dienen:

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde 
functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder af-
zonderlijk leden van elkaar (Rom 12:4,5 HSV)
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene li-
chaam, hoewel er veel zijn, één lichaam zijn, zo ook Christus. (1 Kor 12:12 HSV)

Uitgaande van dit principe van onderlinge zorg noemde Paulus specifieke wijzen 
waarop de gemeenteleden elkaar kunnen helpen hun roeping in Christus te ver-
vullen: “En nu hebben wij gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschon-
ken is: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het 
dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het 
bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich 
over anderen ontfermt [NBG’51: barmhartigheid bewijst], met blijmoedig-
heid” (Rom 12:6-8 HSV). Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen de bijzon-
dere gaven van de Geest, die de gemeente in haar eerste jaren van haar bestaan 
waren geschonken, en de mogelijkheden die persoonlijke begaafdheid en om-
standigheden geven. Ieder lid heeft een eigen bijdrage te leveren aan de opbouw 
en het welzijn van de gemeente als geheel. Een voorstelling die niet te rijmen is 
met de toestand waarin de geestelijke leiding voornamelijk bij één persoon ligt 
en de meerderheid van de leden volstaat met een passieve houding. De volgeling 
van Christus mag zich niet opsluiten in zijn eigen kleine wereldje en zich afzijdig 

50



houden van zijn medegelovigen. “Niemand van ons leeft voor zichzelf ... Zolang 
wij leven, leven we voor de Heer … Want Christus is gestorven en weer tot leven 
gekomen om te heersen over de doden en de levenden” (Rom 14:7-9).

Het hoofd van het lichaam
Deze heerschappij van Christus over zijn gemeente wordt ook uitgedrukt in het 
beeld van het hoofd van het lichaam: Hij is het hoofd van het lichaam, van de ge-
meente (Kol 1:18 HSV)

‘Hoofd’ en ‘lichaam’ hebben hier een eigen zelfstandige betekenis, waarbij 
‘hoofd’ geen lichaamsdeel is maar leiding en gezag aangeeft, zoals bijvoorbeeld 
in de woorden “God [is] het Hoofd van Christus” (1 Kor 11:3). De gemeente staat 
onder de leiding van Christus als haar Heer: “Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam 
zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde” (Efez 4:16 HSV).

Deze voorstelling van de verhouding van Christus tot zijn volk als die van het 
hoofd van een lichaam, is een nieuw Bijbels beeld. De Oudtestamentische voor-
stelling van een Koning in relatie tot zijn onderdanen, komt in de Nieuwtesta-
mentische brieven weinig voor. In zijn brief aan de Kolossenzen schreef Paulus: 
“Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het 
Rijk van Zijn geliefde Zoon …” (Kol 1:13), en in die aan de Filippenzen: “… wij heb-
ben ons burgerrecht in de hemel …” (Flp 3:20). In zoverre de gemeente be-
schouwd kan worden als de plaats waar Christus nu al heerschappij uitoefent, kan 
zij voorgesteld worden als zijn Koninkrijk, in afwachting van de tijd wanneer de 
voorzeggingen van Israëls profeten in vervulling gaan, en Gods Koninkrijk op aar-
de is gekomen. Maar in plaats hiervan wordt de gemeente gezien, óf als een or-
ganisch geheel onder de leiding van haar Hoofd, óf als een familie waarvan God 
de Vader is en Christus de door Hem aangestelde Heer over zijn huisgenoten.

De Heer is de Geest
De invloed van de verhoogde Christus in zijn gemeente wordt ook beschouwd als 
de werkzaamheid van de Geest. Toen Paulus in Romeinen 8 eerst zei: “De Geest 
zelf pleit voor ons” (vs. 26) en vervolgens: “Christus Jezus, die gestorven is, meer 
nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons” (vs. 34), 
bedoelde hij niet dat er twee zijn die voor de gelovige pleiten, “Want er is maar 
één God, en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Je-
zus” (1 Tim 2:5).

Op sommige plaatsen in de Schrift wordt Christus gezien als de Hogepriester aan 
Gods rechterhand in de hemel, die voor zijn volk “verzoening bewerkt voor hun 
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zonden” (Heb 2:17) – naar het evenbeeld van de hogepriester in de Tempel of de 
Tabernakel – of als een Voorspraak, die altijd bereid is ten behoeve van de zijnen 
te spreken (1 Johannes 2:1 HSV). Maar Hij staat ook naast zijn biddende dienaar 
op aarde, om zijn onuitsprekelijke verlangens te vertolken. Terwijl Hij in de hemel 
is, het bevel van zijn Vader afwachtend om terug te keren naar de aarde, is Hij 
daarbij toch ook steeds onder zijn volk aanwezig: “Wanneer iemand Mij liefheeft, 
zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader 
en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen” (Joh 14:23).

Evenals in het Oude Testament Gods aanwezigheid en werkzaamheid onder Zijn 
volk wordt gezien als de aanwezigheid en werkzaamheid van Zijn Geest – Per-
soonlijk, omdat Hijzelf daarin is en werkt – zo ook wordt Christus’ aanwezigheid 
en werkzaamheid in zijn gemeente gezien als de werking van zijn Geest. Er is in 
dit opzicht geen wezenlijk verschil tussen Christus en de Geest. Paulus kon in de 
ene zin zeggen: “Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft …” en in de 
volgende: “Als Christus echter in u is” (Rom 8:9,10 HSV). De belofte: “Ik ben met 
jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld” (Mat 28:20), of: “Ik zal bin-
nenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij” (Op 3:20), is ver-
vuld dankzij Gods verheerlijking van Zijn Zoon, zodat Hij overal aanwezig en 
werkzaam kan zijn – een verheerlijking die is uitgebeeld in het boek Openbaring, 
waar Johannes zegt: “Ik zag een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was 
en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die 
over de hele wereld zijn uitgestuurd” (Op 5:6).

Een voorbeeld van Jezus’ voortgaande werkzaamheid op aarde is te zien in de 
genezing van de verlamde in Jeruzalem. Petrus en Johannes ontkenden dat zij dit 
wonder hadden verricht; de verklaring lag ergens anders: “God heeft Zijn Knecht 
verheerlijkt” (Hand 3:13 NBG’51). Evenzo heeft de Vader “… alle dingen aan zijn 
[Christus’] voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven 
aan de gemeente, die zijn lichaam is …” (Efez 1:22,23 HSV) “alles onder zijn voe-
ten gesteld en Hem als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn 
lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Efez 1:22,23). Deze 
‘vervulling’ is de inwoning van Christus in de leden van zijn volk door de Geest, 
want “De Heer nu is de Geest” (2 Kor 3:17 HSV en NBG’51).
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8. Het geloof van de gemeente
Het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.

(Judas 3 NBG’51)

Met het optreden van Jezus Christus in de wereld brak er in woord en daad een 
bijzondere heilstijd van nieuwe openbaring aan. Wat Hij zelf tijdens zijn werk on-
der zijn volk predikte en leerde liep vooruit op zijn aanstaande offerdood, opstan-
ding en verhoging. Nadat dit was gebeurd, en Hij zelf niet meer in de wereld was, 
stonden zijn apostelen voor de taak de betekenis van het ontzagwekkende dat 
was gebeurd eerst aan hun eigen volk maar vervolgens ook aan mensen daarbui-
ten uit te leggen. Dankzij de bijstand van de beloofde Parakleet – de in de hemel 
verhoogde Christus in de Geest – hebben zij dit in hun evangelieverkondiging en 
geschriften trouw gedaan.

In korte tijd was er zoveel gebeurd als zelfs de grootste gelovigen in Israël niet 
hadden verwacht. De lang beloofde Messias was gekomen, maar door zijn optre-
den als Knecht herkende zijn volk Hem niet. Het leverde Hem over aan de Ro-
meinse overheid om de doodstraf van een vijand van de keizer te ondergaan. God 
had Zijn liefde, niet alleen voor Israël maar voor de gehele wereld, op een voor-
heen onvoorstelbare wijze bewezen, door Zijn Zoon in de handen van moorde-
naars te geven en te laten sterven, om door diens vrijwillige offerdood mensen 
met Zich te verzoenen. Voor het eerst in de gehele geschiedenis had nu één 
Mens, uit alle miljoenen mensen die de wereld in haar bestaan had voortgebracht 
en weer begraven, de dood overwonnen. Een geweldige doorbraak, die de be-
moedigende verzekering met zich meebracht dat ook vele andere gestorvenen 
door de poort van het dodenrijk naar buiten zouden stromen, hun gevangenis 
verlatend tot nieuw en eindeloos leven. Binnen afzienbare tijd zou de opgestane 
en verhoogde Koning in stralende heerlijkheid vanuit de hemel verschijnen, en 
met de zijnen het wereldwijde Koninkrijk van gerechtigheid en vrede tot stand 
brengen. Dit en veel meer vormde de rijke inhoud van het nieuwe evangelie van 
Christus, de gestorven en opgestane Heer, dat velen, vooral buiten Israël, gretig 
aanvaardden, waardoor Christus’ gemeente met verbluffende snelheid tot stand 
kwam. Dat de aloude hoop van Israël daardoor werd verrijkt, is hiervóór al bewe-
zen. Maar welke invloed had deze nieuwe openbaring op het bestaande geloof in 
God; en hoe heeft de gemeente Christus eigenlijk gezien?

De God en Vader van Christus
Onder de vele namen en titels voor God in het Oude Testament zijn er enkele 
waarmee Hij Zich noemde naar Zijn relatie met de aartsvaders: “De God van 
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Abraham”, “De Vreze van Isaak”, “De Machtige van Jakob”. Nadat Christus was 
gekomen, noemden de apostelen Hem met de voortreffelijkste van al zulke na-
men: “De God en Vader van onze Heer Jezus”. Jezus Zelf had zijn trouwe volgelin-
gen na zijn opstanding gezegd: “Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar 
mijn God en uw God” (Joh 20:17 NBG’51), om daarmee zijn blijvende verwant-
schap met zijn volk, ook na zijn verhoging, aan te geven. In het heilsgebeuren, 
dat in deze naam wordt uitgedrukt, ligt de diepste grond voor lofprijzing; en de 
apostelen spraken God op deze wijze aan, wanneer zij in verband hiermee tot in 
het diepst van hun hart met dankbaarheid werden bewogen: “Gezegend [NBG’51 
Geloofd] zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons in de hemel-
sferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend” (onder 
andere Efez 1:3, 1 Pet 1:3, 2 Kor 1:3).

‘Vader’ geeft de relatie aan tot de Zoon die Hij heeft verwekt: “U bent Mijn Zoon, 
Ík heb U heden verwekt”, had God gezegd in een psalm over Christus; en die pro-
fetische voorzegging ging in de eerste eeuw in vervulling (Ps 2:7; Hand 13:32,33 
HSV). Behalve het woord ‘Zoon’ geven ook andere benamingen van Christus aan 
dat Hij zijn ontstaan aan de Vader te danken heeft: “het beeld van God” (2 Kor 
4:4); “de gestalte van God” (Flp 2:6 NBG’51); “zijn gelijkheid met God” (Flp 2:6 
PC); “de afstraling van (Gods) heerlijkheid” (Heb 1:3 HSV); “de afdruk van Zijn 
wezen” (Heb 1:3 PC). Allemaal uitdrukkingen die in algemeen gebruik de afdruk 
van een origineel betekenden. Een psalm van David vertelt dat God begeerd had 
in Zijn heiligdom in Sion onder Zijn volk te gaan wonen: “deze berg die God als 
Zijn woning heeft begeerd. Ja, de HEERE zal er voor altijd wonen” (Ps 68:17 HSV). 
Paulus gebruikte deze woorden om te vertellen dat God ernaar verlangd had dat 
de volheid van Zijn attributen in Zijn eigen Zoon zou wonen:

Want het heeft (de Vader) behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou. (Kol 
1:19 HSV)
Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. (Kol 2:9 HSV)

Wanneer God Zich “de God van Abraham” noemt, geeft Hij daarmee een bijzon-
dere relatie aan, waarin Abraham in alle eerbied het gezag en de macht van de 
HEER erkende en waarvoor hij rijkelijk werd gezegend. God schiep met Abraham 
een band van genegenheid, noemde hem “Mijn vriend” (Jes 41:8), en zorgde van-
uit Zijn oppermacht en alvermogen voor Zijn dienaar op aarde. Deze betekenis, 
waarbij er uiteraard geen sprake van absolute gelijkheid kan zijn, ligt daarom in 
de benaming “de God van Jezus Christus”. “De Vader is meer dan Ik”, zei Jezus 
eens (Joh 14:28); een eerbiedige erkenning die in heel zijn onderwijs en levenswij-
ze te zien is. Hij betuigde herhaaldelijk: “De Zoon kan niets uit zichzelf doen”, en 
dat de Vader Hem leven, macht en alles schonk (Joh 5:19 en verder; Mat 11:27).
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Al het nieuwe dat met Christus was gekomen, betekende voor de apostelen een 
rijke groei van hun kennis van God, maar toch geen herziening of bijstelling van 
het geloof in één God waarmee ze waren opgevoed. Wanneer zij over God spra-
ken, bedoelden ze niet Jezus maar de Vader, en zij maakten in hun geloofsbelij-
denissen een duidelijk onderscheid tussen de Vader en de Zoon, dat verder nog 
wordt aangegeven door het verschil tussen ‘uit’ en ‘door’:

… toch is er voor ons één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor 
Hem, en één Heer: Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. (1 
Kor 8:6 HSV)
Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de Mens 
Christus Jezus. (1 Tim 2:5 HSV)

Jezus zelf had ditzelfde onderscheid verwoord, toen Hij van Zichzelf sprak als een 
Ander dan de enige God: “dat zij U kennen, de enig ware God, en Hem die U ge-
zonden hebt, Jezus Christus” (Joh 17:3).

Geloof in Christus
Men heeft terecht een bewijs voor Christus’ opstanding gezien in het ontstaan 
van de christelijke gemeente in de eerste eeuw. Als er middenin een stille vijver 
opeens beweging in het water komt, van waaruit zich steeds groter wordende 
kringen verspreiden, weet je dat er daar iets is gebeurd. Zo moet er ook een oor-
zaak zijn voor de beweging die, na eenmaal in de jaren dertig van onze jaartelling 
in Jeruzalem te zijn ontstaan, zich door het Romeinse Rijk verspreidde en leidde 
tot een toenemend aantal plaatselijke gemeenten. Niet minder bewijskrachtig, 
hoewel minder dramatisch, was de verandering die teweeggebracht werd in de 
geloofsovertuiging van de volgelingen van Christus uit de Joden. Als iemand hun 
in hun jonge jaren had gezegd, dat er een tijd zou komen dat zij een Ander in de 
hemel zouden gaan aanbidden en aanroepen om behouden te worden, regelma-
tig bijeen zouden komen om Hem te gedenken en in hun liederen te prijzen, da-
gelijks tot Hem zouden bidden, geloven dat zij nergens heen konden gaan waar 
Hij niet was of iets konden doen wat Hij niet wist, dan zouden ze diep geschokt 
zijn geweest, en dit alles hebben gezien als teken van een aantasting van Israëls 
unieke geloof in één God. Als dan hun verkondiging, op straffe van vervolging en 
het risico van de marteldood, van Christus’ opstanding uit de doden op zichzelf 
van de waarheid daarvan getuigt – want welke beweegreden zou er anders zijn 
voor hun moedige getuigenis? – dan is hun verkondiging dat Christus de verheer-
lijkte Heer is, met macht over levenden en doden, niet minder krachtig. Sommi-
gen zeggen wel dat er tegenwoordig ook anderen zijn die hun leven voor een be-
paalde zaak geven, maar zij doen dat omdat hun is verteld dat hun een rijke belo-
ning in de hemel wacht als zij dat doen; en zo’n beloning is de volgelingen van 
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Christus niet beloofd op grond van een moedwillig sterven voor zijn zaak, maar 
op grond van hun geloof, dat hen ook nog eens verbiedt geweld te gebruiken 

Maar ook in dit verband valt op te merken dat hun nieuwe inzichten een ontzag-
lijke verrijking, maar beslist geen ontkenning waren van hun vroegere geloof in 
één oppermachtig Wezen. Er is geen zweem van verandering te bemerken in hun 
overtuiging dat God, zoals Mozes hen had geleerd, één is, dat geen ander met 
Hem geïdentificeerd kan worden. Er is geen sprake van bijstelling van hun begrip 
van het wezen van de Godheid. Ze noemden God ‘God’ en Jezus ‘Mens’:

… een Man die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en 
tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft. (Hand 2:22 HSV)
Hij zal de aardbodem rechtvaardig oordelen door een Man, die Hij aangewezen 
heeft. (Hand 17:31 NBG’51)
Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de Mens 
Christus Jezus. (1 Tim 2:5 HSV)

Zulke uitspraken te verklaren als een aanpassing aan de lezers of luisteraars, alsof 
de apostelen het raadzaam achtten de volle waarheid aangaande Christus’ per-
soon verborgen te houden, lijkt ons weinig aannemelijk. In een uitvoerige studie 
van de namen van Christus in het Nieuwe Testament door een bekende Engelse 
theoloog, wordt aangaande enkele plaatsen waarvan men meent dat Jezus daar 
ook God wordt genoemd, geconcludeerd: ‘Het resultaat van dit onderzoek is dat 
er slechts één passage in het Nieuwe Testament is, Johannes 20:28, waar Jezus 
zonder twijfel God wordt genoemd’, deze uitzondering relativeert de schrijver als 
de taal van aanbidding, een uiting van ‘sterk persoonlijke emotie’ (W. Barclay in 
Jezus zoals men Hem zag).

Het nieuwe is gekomen
Onder de vruchten van Gods nieuwe openbaring in Christus mag in dit verband 
worden verwezen naar de grotere plaats die God nu als de Vader van Zijn kin-
deren inneemt in vergelijking met de tijd van het Oude Testament. Dit is niet de 
correctie van een gebrekkig inzicht, maar het gevolg van Gods voortschrijdende 
heilswerk. Op grond van hun verbondenheid met Gods eniggeboren Zoon wer-
den vele gelovigen toegelaten tot Gods familie: “Maar toen de volheid van de tijd 
gekomen was [Lutherse vertaling: de tijd vervuld was; Leidse vertaling: de be-
paalde tijd verstreken was], zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, ge-
boren onder de Wet, om hen, die onder de Wet waren, vrij te kopen, opdat wij 
het recht van zoonschap zouden verkrijgen” (Gal 4:4,5 uit HSV en NBG’51).

De verschijning van Christus voegde ook een nieuwe dimensie aan het leven toe. 
Jezus, die kort daarvoor als Mens onder andere mensen had geleefd, die in liefde 
voor hen de kruisdood had ondergaan, leefde nu in de hemel en ook met zijn die-
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naars op aarde. Wat zouden Gods kinderen in vroegere tijden zich hebben ver-
heugd, als ze een Voorspraak, Pleitbezorger, naast de Vader in de hemel zouden 
hebben gehad.
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9. Afval binnen de gemeente
… er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen.

(2 Timoteüs 4:3 HSV)

“Kunt u de geheimen van God doorgronden, doordringen tot de volmaaktheid 
van de Almachtige?” vroeg Zofar aan Job (Job 11:7 uit NBG’51 en vertaling Ob-
bink). Zijn vraag was retorisch: hij ging van de veronderstelling uit, dat men God 
alleen kan leren kennen voor zover Hij Zich heeft geopenbaard. De apostel Pau-
lus deed hetzelfde in zijn eerste brief aan de Korintiërs, om de ware functie van 
de door de Geest geïnspireerde apostelen als Gods boodschappers duidelijk te 
maken.

Maar de Grieken hadden er over het algemeen een andere opvatting over, en 
Paulus stelde Gods openbaringen door de profeten en apostelen tegenover het 
vergeefse zoeken van mensen die, met al hun beroemde wijsheid, God toch niet 
hebben kunnen vinden. Geen ander volk uit de oudheid als de Grieken heeft een 
zo sterk verlangen gehad verder dan het waarneembare in het heelal door te 
dringen, om rationele wetten en absolute waarheden te ontdekken, en dit te be-
reiken door middel van beredenering.

Ditzelfde speculatief denken heeft ook veel invloed gehad binnen Christus’ ge-
meenten in de Griekse wereld, met noodlottige gevolgen die tot op de huidige 
dag in het christendom merkbaar zijn.

Het onderwijs van de apostelen
Paulus schreef : “God zij dank: u was slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte 
gehoorzaam geworden aan dát onderricht dat u overgeleverd is” (Rom 6:17 uit 
HSV en NBG’51). Met deze woorden van dankbaarheid aan God, voor de grote 
verandering die het evangelie had gebracht in de toestand van zijn medegelovi-
gen, gaf Paulus twee kenmerken van het geloof in de eerste gemeente aan.

De apostel noemde de boodschap die de gemeente leden hebben aanvaard een 
‘overlevering’. Dit woord heeft in het christendom meestal de betekenis van een 
mondelinge traditie van mensen, in tegenstelling tot Gods geschreven Woord. In 
het Nieuwe Testament wordt hiermee echter de openbaring bedoeld die de apos-
telen hebben ontvangen en anderen betrouwbaar en met het gezag van Christus 
hebben doorgegeven. Voor de meeste apostelen zou deze openbaring voor een 
deel afkomstig zijn van wat Jezus hen zei, toen zij bij Hem waren. Bij de herinne-
ring hieraan zouden zij de bijstand van de Parakleet hebben, ‘de Geest van de 
waarheid’ waarover Jezus had gezegd dat die: “u in alles onderwijzen en u in her-
innering brengen alles wat Ik u gezegd heb” (Joh 14:26 HSV). Bovendien zouden 
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er nog andere openbaringen zijn, waarvan vooral Paulus voor zijn evangelie 
afhankelijk was: “… ik heb het [evangelie] ook niet van een mens ontvangen of 
geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus” (Gal 1:12 NBG’51). De brief 
aan de Hebreeën spreekt van het heil “dat allereerst verkondigd is door de Heer”, 
en vervolgens van de apostelen die dit heil betrouwbaar hebben overgebracht: 
“door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgele-
verd” (Heb 2:3 NBG’51). Vandaar dat Paulus zijn evangelieverkondiging onder de 
Korintiërs als een overlevering beschreef: “Want ik heb u ten eerste overgeleverd 
wat ik ook ontvangen heb ...” (1 Kor 15:3 HSV), en zijn instelling van de regelmati-
ge viering van het Avondmaal in de gemeente daar op vergelijkbare wijze verant-
woordde: “Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgele-
verd ...” (1 Kor 11:23 HSV).

In de tweede plaats heeft dit overgeleverde evangelie een vastomlijnde inhoud; 
het is een “vorm van onderricht” (Rom 6:17). Het bestaat uit een aantal specifieke 
leerstellingen, die op verschillende wijzen worden beschreven: “het betrouwbare 
woord van de leer” (Tit 1:9 NBG’51); “de leer van God” (Tit 2:10); “de gezonde 
leer” (1 Tim 1:10, 6:3; 2 Tim 1:13, 4:3; Tit. 2:1); “het eerste onderwijs aangaande 
Christus” (Heb 6:1), “het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Jud 3). 
Alle aanhalingen in deze alinea uit de NBG’51 vertaling.

Hoe essentieel voor het christelijke geloof al deze grondbeginselen zijn, blijkt uit 
de ernstige vermaningen van de apostelen hieraan trouw te blijven. Paulus, bij-
voorbeeld, schreef de jonge gemeente in Tessalonika: “Wees standvastig, broe-
ders en zusters, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door 
ons woord, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk” (2 Tes 2:15 uit NBV, HSV en NBG-
51); men moet zich onttrekken aan iemand in de gemeente die “ongeregeld wan-
delt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft” (3:6 HSV). Zo 
ernstig zou een afwijking hiervan zijn, dat hij de Galaten schreef dat wanneer an-
deren “een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd heb-
ben, die zij vervloekt” (Gal 1:8 HSV). De reden voor zulke strenge woorden is te 
zien in het noodlottige gevolg van valse leer: “Doordat sommigen hun geweten 
hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden” (1 Tim 1:19).

Waarschuwingen voor afval
Zelfs de apostelen hadden al voortdurend te kampen met dwaalleer, zoals blijkt 
uit de meeste brieven in het Nieuwe Testament. Paulus verweet leden van de ge-
meente in Korinte dat zij “een andere Jezus” prediken, een voorstelling van Hem 
die slechts het product was van hun menselijke redeneringen, een Jezus die in 
werkelijkheid nooit heeft bestaan (2 Korintiërs 11:4). In een brief aan Timoteüs 
noemde hij twee vroegere gemeenteleden bij de naam, die “… van de waarheid 
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zijn afgedwaald met hun bewering, dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. 
Daarmee breken ze het geloof van sommigen af” (2 Tim 2:18 uit NBV en HSV). De 
apostel Johannes schreef over een groep die de gemeente had verlaten vanwege 
een andere opvatting over de persoon van Christus (1 Johannes 2:18-26). Hij ken-
merkte hun leer met het woord ‘antichrist’ (1 Joh 2:18,22.; 4:2,3; 2 Joh 7) – niet in 
de zin van opzettelijk verzet tegen Christus, maar als weer een “andere Jezus” 
tegenover de Echte, iemand die aan hun cultuurgebonden vooronderstellingen 
beantwoordt, en die daarom “niet in het vlees” (HSV, NBG’51, PC) “niet als 
mens” (NBV) was gekomen. Hij raadde zijn lezers aan de voorstanders van deze 
leer, als zij hen thuis wilden bezoeken, niet te verwelkomen: “Er zijn veel dwaalle-
raars in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als Mens [NBG’51: 
in het vlees] niet belijden ... Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, 
ontvangt hem dan niet in uw huis en groet hem niet” (2 Joh 7,10).

Als de plaatselijke gemeenten in de heidenwereld zo’n voedingsbodem voor al-
lerlei dwaalleer konden zijn, zelfs toen de apostelen nog leefden en onder hen 
werkten, is het niet verwonderlijk dat met hun heengaan de toestand veel erger 
zou worden. De apostelen hadden meer dan eens hiervoor gewaarschuwd in 
sombere profetieën van uitgebreide afval:

…uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid verdraaien om 
de discipelen weg te trekken achter zich aan. (Hand 20:30 HSV)
Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen 
worden van het geloof … (1 Tim 4:1 HSV)
Want er zal een tijd komen dat zij [mensen in de gemeente] de gezonde leer 
niet zullen verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun ver-
langens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer luis-
teren naar de waarheid, maar naar verzinsels. (2 Tim 4:3,4 uit HSV en NBV)
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk [het oude Israël] geweest, zoals 
er onder u valse leraars [NBV: dwaalleraren] zullen zijn, die heimelijk verderfe-
lijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. (2 Pet 2:1)

Al eerder had ook Jezus gewaarschuwd voor valse profeten, “die in schapenvacht 
naar u toe komen” (Mat 7:15 HSV), en wel direct nadat Hij gesproken had van de 
nauwe poort en de smalle weg die weinigen vinden. Zó erg zou de toestand wor-
den, dat de Heer Zich afvroeg of Hij bij zijn terugkeer naar de wereld het (ware) 
geloof nog wel zou aantreffen: “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel 
het geloof op de aarde vinden?” (Luc 18:8 HSV).

De Griekse filosofie
Proberen we inzicht te krijgen in de oorzaak van de dwaalleer die Jezus en zijn 
apostelen verwachtten, dan blijkt dat deze voornamelijk in het menselijk specula-



tief denken te vinden is. Hierbij laten we Joodse pogingen de Wet van Mozes in 
de gemeente te handhaven, en zelfs verplicht te stellen voor christenen in de hei-
denwereld, buiten beschouwing als een slechts tijdelijk gevaar, dat Paulus vooral 
in zijn brieven aan de Galaten en de Romeinen doorslaggevend heeft afgewend. 
In de Griekse wereld trok de apostel, zoals hij eens opmerkte, ten strijde tegen 
“redeneringen” en “bedenksels” van mensen, en waarschuwde indringend voor 
de verleiding hiervan (2 Korintiërs 10:3-5; 11:3,4 NBG’51). Een vergelijkbare waar-
schuwing richtte hij aan het adres van de gemeente in Kolosse: “En dit zeg ik, op-
dat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen” (Kol 2:4 HSV), en ver-
volgens: “Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door de filosofie [de wijs-
begeerte], de ijdele misleiding naar menselijke overlevering, naar de leerbeginse-
len van de wereld, maar niet van Christus” (vs. 8, uit diverse vertalingen – de ver-
taling van “leerbeginselen” als “wereldgeesten” in de NBG’51 vertaling is onge-
rijmd). De term ‘filosofie’ of ‘wijsbegeerte’ (Grieks: filosofia) is op zichzelf van rui-
me toepassing, maar het gebruik van het bepalend lidwoord ‘de’, en vooral de 
woorden “menselijke overlevering” en “de leerbeginselen van de wereld”, wijzen 
volgens ons naar bekende beginselen die de Griekse gedachtewereld kenmerk-
ten, en ten dele afkomstig waren van de beroemde antieke wijsgeren. Paulus 
kenschetste het menselijke karakter van zulke bespiegelingen met de beschuldi-
ging: “zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijk denken” (vs. 18 HSV).

Veel meer dan onder de Joden, en ook de Romeinen, leefde er in de Griekse 
denkwereld in Griekenland en Klein-Azië (waar zich van de eerste eeuw af de 
meeste gemeenten bevonden) de geest van vrij, speculatief denken, die samen-
ging met een grote waardering voor de beroemde Griekse filosofen uit vroegere 
eeuwen. De apostelen en hun medewerkers predikten het evangelie in een al be-
staande cultuur, met haar eigen overheersende opvattingen, gewoonten en tra-
dities. Het duurde dan ook niet lang of er werden pogingen gedaan de leer van 
Christus en zijn apostelen, evenals van de profeten in Israël, in overeenstemming 
te brengen met de Griekse leerbeginselen. Hoezeer invloedrijke schrijvers in de 
kerk dit filosofische erfgoed waardeerden, en ook wilden invoeren, is bijvoor-
beeld te zien in wat Justinus de Martelaar hierover zegt: ‘Wij hebben geleerd dat 
Christus als de Rede, waaraan het gehele menselijk geslacht deel heeft, de Eerst-
geborene van God is. En zij, die met de Rede geleefd hebben, zijn christenen, ook 
al heten zij atheïsten, zoals bijvoorbeeld onder de Grieken Socrates en Heraclitus 
en hun gelijken’ (Apologia 1:46), en hij sprak van de ‘voortreffelijke dingen’ die 
Plato en de Stoïcijnen hebben gezegd. Clemens van Alexandrië drukte zich op 
vergelijkbare wijze uit: ‘Zo was dan, vóór de verschijning van de Heer Jezus, de 
wijsbegeerte voor de Grieken noodzakelijk tot gerechtigheid ... Want zij heeft het 
Griekse volk opgevoed tot Christus, zoals de Wet de Hebreeën opgevoed 
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heeft’ (Stromata 1:5). Dat Clemens hiermee bewust een parallel trok met wat 
Paulus schreef aangaande ‘de Wet van Mozes’ als tuchtmeester om tot Christus 
te brengen (Galaten 3:24), blijkt uit zijn gebruik van hetzelfde woord paidagogos.

Zo sterk was de invloed van het Griekse denken in de kerk, dat men gaandeweg 
twee soorten christenen kende. De lagere soort waren zij die in hun eenvoud te-
vreden waren met de letterlijke betekenis van de Schrift, zoals zij die hadden 
aanvaard, in tegenstelling tot de gevorderden die zich ‘geestelijken’, ‘volmaak-
ten’, ‘gnostici’ (mensen met openbaringskennis) noemden, en die met diepzinni-
ge, voor ingewijden bestemde beschouwingen de mysteriën van het wezen van 
God en Christus, de wereld en haar verlossing, meenden te kunnen peilen.

In de laatste tientallen jaren van de vorige eeuw kwam er een sterk toenemend 
besef in het christendom van de verderfelijke invloed binnen de kerk van de 
Griekse wijsbegeerte – en van de weeromstuit een nieuwe belangstelling voor 
‘Israël’, die toch niet beantwoordt aan wat de vroege gemeente geloofde. Prof. 
J.H. Bavinck schreef eens: ‘Wij, die zoveel eeuwen later leven, zien van achteren 
dat deze vriendschappelijke houding jegens de wijsbegeerte de eerste Kerk duur 
te staan gekomen is, zij heeft het ongoddelijk karakter dier wijsbegeerte veel te 
weinig onderkend en is daardoor menigmaal gemakkelijk tot allerlei dwalingen 
verleid’ (Alzo wies het Woord). Prof. H.A.M. Fiolet, die enkele studies over dit on-
derwerp schreef, zei hier onomwonden over: ‘Het Griekse wereldbeeld heeft de 
christen vervreemd van de Bijbelse verbondsvisie’; ‘De schizofrenie van het 
Griekse denken heeft steeds dieper kerkscheurend gewerkt en is in alle geloofs-
stellingen duidelijk aanwijsbaar’; ‘beide [Rome en de Reformatie] zijn gevange-
nen van denkschema’s en leefpatronen van een Griekse-heidense wereldbe-
schouwing die het christendom eeuwenlang als een levensvreemde import is op-
gedrongen’. In zijn speciale studie van de invloed van het hellenisme binnen een 
bepaald gebied, Aantekeningen bij de hellenisering van het christendom, liet Dr. A. 
J. van Aalst eveneens zien dat de Griekse denkwijze is ‘werkzaam geweest in het 
christendom, heeft ingewerkt op het christendom en is bevorderd door het chris-
tendom ... De Helleense cultuur heeft een belangrijk aandeel gehad in de tot-
standkoming en vormgeving van het hedendaagse christendom. Er is vrijwel 
geen kerk, of binnen een kerk geen terrein, waar de Helleense invloed niet op een 
of ander manier aanwijsbaar is ... Als men de historische feiten beziet kan men 
niet aan de conclusie voorbij, dat het hellenisme een grote invloed heeft gehad 
op het christendom. Deze invloed is zo groot, zoveel factoren en elementen zijn 
erbij betrokken, dat het moeilijk is een juiste definitie ervan te geven ... de aan-
vaarding van de Helleense denkvormen als eeuwige categorieën is eerder een 
hinderpaal dan een hulpmiddel om de oorspronkelijke bedoeling van God in 
Christus weer te geven’.
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Hoe leest men de Bijbel?
Voordat we enkele specifieke gevallen bekijken van dwaalleer die direct terug te 
voeren is op de invloed van de Griekse filosofie, vraagt een mogelijk bezwaar on-
ze aandacht. Hebben de bisschoppen, die zich al snel verantwoordelijk maakten 
voor de kerkleer, niet een sterk geloof in de betrouwbaarheid van de Schrift ge-
had en het gezag ervan ten volle ondersteund? Hoe zouden ze dan leerstellingen 
hebben kunnen ontwikkelen die niet in de Schrift te vinden zijn?

De eenvoudige verklaring is dat dit mogelijk was vanwege het gebruik van de 
uitlegmethode die men ‘allegorie’ noemt, waarin de tekst tot in alle bijzonderhe-
den beschouwd wordt als van symbolische en zinnebeeldige betekenis. De 
Alexandrijnse Jood Philo (30 vóór Chr. – 45 na Chr.), een groot bewonderaar van 
de Griekse filosofie, maakte uitgebreid gebruik van allegorie in zijn uitvoerige 
uitleg van de betekenis van het Oude Testament, waarbij hij de directe, letterlij-
ke betekenis ver achter zich liet. De theologen in de kerk, en vooral de zeer in-
vloedrijke leraar Origenes in Alexandrië, namen deze methode gretig over. Au-
gustinus, bijvoorbeeld, legde de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit als 
een zinnebeeld van de verlossing van de mens. De reiziger is Adam, Jeruzalem de 
hemelse stad die hij achterliet, Jericho is zijn staat van sterfelijkheid, de rovers 
zijn de duivel en zijn engelen, de verwondingen zijn de toestand veroorzaakt 
door de zonde, de priester en de Leviet zijn de ontoereikende bediening van ‘de 
Wet van Mozes’, de Samaritaan is Christus, de herberg de gemeente, enzo-
voorts. In deze leeswijze en met deze uitlegmethode heeft iedere regel, ieder 
woord, een diepgaande, verborgen, betekenis, zodat men daarin de meest ver-
gezochte en onwaarschijnlijke opvattingen kan vinden. Vaste uitlegschema’s 
werden ontwikkeld, waarbij de directe, letterlijke betekenis van de Schrift de 
minst belangrijke was. Jeruzalem, bijvoorbeeld, is ten eerste een letterlijke stad, 
ten tweede de kerk, ten derde de menselijke ziel, ten vierde – in bovennatuurlijke 
zin – het hemelse Jeruzalem, dat wil zeggen: de eeuwige zaligheid. Onnodig te 
zeggen dat deze methode de mogelijkheid voor een vrijwel eindeloze reeks van 
Bijbelinterpretaties heeft geboden, waarvan de grenzen slechts door de verbeel-
dingskracht van de lezer werden bepaald. Luther, die eens opmerkte: ‘Toen ik 
een monnik was allegoriseerde ik alles’, en velen na hem, hebben de ‘allegorese’ 
zoals die in vroegere eeuwen werd beoefend, krachtig verworpen. Desondanks 
komt allegorie ook in deze tijd vaak voor, om bepaalde leerstellingen een schijn 
van geloofwaardigheid te verlenen. ‘Dat moet je geestelijk zien’, wordt wel eens 
gezegd wanneer men eigenlijk bedoelt dat iets als een zinnebeeld of figuurlijk 
beschouwd moet worden. Micha 3:12, bijvoorbeeld, met zijn drievoudige bena-
ming van Sion: Jeruzalem en de tempelberg wordt als letterlijk gezien, maar de-
zelfde drievoudige benaming in de daaropvolgende twee verzen slaat op de kerk! 
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Hoe ongerijmd en inconsequent de conclusies zijn, die men door toepassing van 
allegorie bereikt, blijkt uit een Bijbel waarin boven profetieën van naderend on-
heil stond: ‘De Here straft zijn volk Israël’, terwijl toezeggingen van heil en heer-
lijkheid werden aangegeven met ‘De toekomstige heerlijkheid van de kerk’.

We zullen nu enkele specifieke gevallen van dwaalleer bekijken.

De hoop op leven
Het woord ‘ziel’ heeft in de Schrift een scala van betekenissen, met als kernbe-
grip ‘levend wezen’: “Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem van 
stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend 
wezen” (Gen 2:7). Een ziel kan een lichaam zijn (levend of dood), leven, een per-
soon, zichzelf, de zetel van gevoel, enzovoorts. Maar nergens wordt gesproken 
van een onsterfelijke ziel, en leven buiten het lichaam kent de Bijbel niet.

Voor Plato, daarentegen, was de ziel de 
zetel van onsterfelijk leven in de mens. Er is 
– volgens deze theorie – een absolute 
scheiding tussen een aards lichaam en een 
goddelijke ziel, en de tijdelijke verbinding 
tussen de twee in dit leven is een straf *. 
Sommige stromingen in het christendom 
zien dit leven dan ook als een 
‘tranendal’ (terwijl Christus en de apostelen 
nota bene zeggen dat wij ons moeten ver-
heugen!). De dood brengt de bevrijding: 
vrijgelaten uit haar kerker keert de ziel naar 
het eeuwige vaderland terug. Deze ziens-
wijze vond al snel ingang in de kerk in een 
wat aangepaste vorm, want de ziel gaat –
volgens deze zienswijze – bij de dood óf 
naar de hemel, óf naar eeuwige foltering in 
de hel…

De ziel van een gesneuvelde ontvlucht
het lichaam in de vorm van een soldaat.

* Citaat uit Plato’s leer:
‘Zulk een ziel, daarmee belast, wordt bezwaard en teruggetrokken naar de zichtbare we-
reld. Uit vrees voor het onzichtbare en de Hades doolt zij, zo vertelt men, rondom de 
graftekens en graven; in de buurt daarvan heeft men schimmige spoken van zielen waar-
genomen, schijngestalten zoals dergelijke zielen vertonen, de zielen die niet gezuiverd 
zich hebben losgemaakt, maar deel hebben aan het zichtbare’; ‘Dus is de ziel onsterfe-
lijk? Ja, onsterfelijk’ (Phaido).
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Griekse voorstelling van de ziel

Plato‘s voorstelling van een onsterfelijke ziel in een 
tijdelijk lichaam is in tegenspraak met de Bijbelse 
leer dat de gestorvenen niets weten tot de opstan-
dingsdag. Toch heeft de kerk in haar waardering 
voor de Griekse wijsgeren de voorstelling van de 
onsterfelijkheid van de ziel overgebracht in het 
christendom.

Volgens het ondubbelzinnige getuigenis van de Schrift gaan alle mensen bij hun 
sterven echter het graf in, om terug te keren tot het stof waaruit zij werden ge-
maakt. De dood wordt voorgesteld als een macht die mensen in zijn rijk gevan-
gen houdt: ‘het dodenrijk’. Daar is niets te beleven: “er zijn geen daden en ge-
dachten, geen kennis en geen wijsheid” (Pred 9:10), en dus geen contact met 
God, Christus en medegelovigen. Christus is tot nu toe de enige Mens die uit dat 
rijk is bevrijd en eeuwig leven heeft ontvangen. Hij alleen is naar de hemel ge-
gaan: “Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit 
de hemel is nedergedaald: de Mensenzoon?” (Joh 3:13), vroeg Jezus. Kinderen 
van God uit vroeger tijd hebben Gods gave van leven nog niet ontvangen: 
“hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben zij het be-
loofde niet verkregen” (Heb 11:39 NBG’51). Voor de hun toegezegde volmaakt-
heid wachten zij in de doodsslaap op andere gelovigen; want in plaats van drup-
pelsgewijs het Koninkrijk Gods in te gaan, zullen al Gods kinderen tegelijkertijd 
en samen met onsterfelijkheid en onvergankelijkheid bekleed worden:

… zullen wij veranderd worden ... in een oogwenk … (1 Kor 15:51,52)
… zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn 
eigen rangorde: Christus als Eersteling vervolgens die van Christus zijn, bij zijn 
komst. (1 Kor 15:23 NBG’51)

Gods gave van leven is leven in lichamelijkheid: “… die [Christus] ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt li-
chaam, overeenkomstig de kracht, waarmee Hij ook alle dingen aan zich kan on-
derwerpen” (Flp 3:21 uit HSV en NBG’51).

Nog een ander gevolg van het binnensluipen in de kerk van Plato's leer van de 
ziel, is te zien in de toekomstverwachting voor de goddelozen. Ook op dit punt 
gebruikt de Bijbel duidelijke taal. De woorden van Psalm 49 zijn typerend voor 
een groot aantal andere uitspraken hierover: “De mens, die wel in aanzien is, 
maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren, die vergaan” (vs. 21 HSV).
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Bekende kerkleraars verkondigden echter een andere zienswijze. Augustinus 
leerde, in geschriften die veel invloed in het christendom hebben gehad, dat ook 
in de periode tussen het afleggen van het lichaam bij de dood en het weer aan-
doen daarvan bij de opstanding, menselijke zielen óf foltering in de hel óf zalig-
heid in de hemel ervaren. Chrysostomos leerde dat noch voor de lichamen van de 
verdoemden, die onsterfelijk zullen worden, noch voor hun zielen, een eind aan 
hun foltering zal komen. Noch de tijd, noch vriendschap, noch hoop of de ver-
wachting van de dood, zelfs niet het schouwspel van andere ongelukkige zielen 
die hetzelfde lot ondergaan, zullen hun lijden verzachten. De reden waarom vele 
christenen toch niet van mening zijn dat de straf in de hel voor eeuwig is, ver-
klaarde Basil, is dat zij door de duivel zijn misleid! En net als met Jezus, die ervan 
werd beschuldigd de demonen met hulp van de overste van die demonen (de 
duivel dus) uitdreef, wil niemand omgaan met wie het hulpje van de duivel is…

Een mens moet dus kiezen tussen twee niet met elkaar te rijmen voorstellingen: 
de heldere hoop op leven dat op de opstandingsdag geschonken zal worden, die 
in de Bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde wordt ontvouwd, en de mens-
vleiende beschouwing van een Griekse denker. Prof. Fiolet merkte hierover op: 
‘De eenzijdigheid van Plato’s dualistische visie op de aardse werkelijkheid heeft 
zich in het westers denken en ook in de christelijke geloofsbezinning gewroken. 
Heel dit denken wordt beheerst door een oppositie van stof en geest, van li-
chaam en ziel, van de wereld van de zintuigelijke ervaring en de wereld van het 
denken, en christelijk doordacht: van natuur en bovennatuur, van menselijke vrij-
heid en genade, van schepping en verbond’.

Het Koninkrijk van God
Nog een ander direct gevolg van deze ‘oppositie van stof en geest’, in dit geval 
een vermeende tegenstelling tussen het ‘geestelijke’ en de tastbare wereld die 
God geschapen heeft, is te zien in de geleidelijke verwerping door de kerk in de 
eerste eeuwen, van de hoop op het herstel van Gods Koninkrijk op aarde. De pro-
feten in Israël hadden Gods voornemen bekendgemaakt, dat Hij de gehele aarde 
met Zijn heerlijkheid zou vervullen, en hadden de verwezenlijking hiervan ver-
bonden met de komst van de Messias in heerlijkheid. Samen met zijn ‘heiligen’ 
zal Hij de koninkrijken van deze wereld beëindigen, alle macht in handen nemen, 
en overal op aarde zijn Rijk van gerechtigheid en vrede tot stand brengen. Het 
gebed dat Jezus zijn discipelen leerde bidden, sluit volledig bij deze verwachting 
aan: “Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in 
de hemel zo ook op de aarde” (Mat 6:9,10 HSV).

Beïnvloed door Plato’s geringschattende beschouwing van de stoffelijke wereld, 
waar het kwaad heerst, gaf de kerk de verwachting van Israëls profeten al snel 
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prijs. Toen in de dialoog met Justinus, die omstreeks het jaar 135 werd gehou-
den, de Jood Tryphon vroeg: ‘Geeft u werkelijk toe, dat uw volk vol vreugd verza-
meld zal worden bij de Messias-Koning, tegelijk met de patriarchen en profeten 
en de heiligen van onze stam, ja, ook met hen, die door de komst van uw Messi-
as proselieten zijn geworden?’, stemde Justinus wat zijn persoonlijke mening 
betreft hiermee in, maar hij gaf toe dat er christenen waren die er anders over 
dachten.

Hetzelfde geloof in de totstandkoming van Gods Koninkrijk op aarde, komt in de 
tweede eeuw ook naar voren in de geschriften van Irenaeus (130-200). Een histo-
ricus merkte hierover op: ‘Zijn al te letterlijke verwachting van het duizendjarig 
rijk op aarde maakte zijn geschriften onaangenaam voor de Grieken in het oos-
ten ...’ Zelfs in de Latijnse handschriften ontbreken soms de laatste hoofdstuk-
ken van het vijfde boek, waarin Irenaeus degenen aanviel die de hoop op het 
Godsrijk uitlegden als een symbool van de hemel en niet als een aardse realiteit.

Men heeft een direct verband gelegd tussen de ideale staat in Plato’s Politeia
(staat, republiek) en de eeuwige stad van God in De civitate Dei (Over de stad 
Gods) van Augustinus. Deze identificeerde Christus’ Rijk met de kerk, zodat voor 
degene die hier was binnengegaan de eerste opstanding voorbij was. Algemeen 
wordt erkend dat met de verbreiding van deze leer de verwachting van Christus’ 
wederkomst verminderde. ‘De illusie van het Christelijke Rijk heeft niet lang ge-
duurd, maar terwijl ze er was – en de overblijfselen zijn zeer langzaam verdwe-
nen – was men noodzakelijkerwijs minder geneigd naar een zichtbare regering 
van Christus en zijn heiligen te verlangen’.

Israël in Gods heilsplan
Als direct gevolg van dit gebrek aan geloof in, wat Petrus noemde, “de tijden 
waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde 
van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Hand 3:21 HSV) – dat wil zeg-
gen: het herstel van Gods Koninkrijk op aarde onder Christus, en de uitbreiding 
hiervan over de gehele aarde – ging ook in de kerkleer de blijvende plaats van 
Israël in Gods heilsplan verloren. De profeten hadden zo vaak verkondigd dat het 
volk Israël, ondanks zijn falen en de daaruit voortvloeiende straf van wereldwijde 
verstrooiing, in de eindtijd in eigen land hersteld zou worden en de voornaamste 
plaats onder de (dan nog sterfelijke) volken innemen in het Rijk van de Messias:

Ik sta u terzijde en zal u bevrijden – spreekt de HEER; want Ik zal met alle volken 
waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u ... niet ..., 
maar u krijgt de straf die u verdient. (Jer 30:11 uit NBV en NBG’51)
Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een 
herder zijn kudde. (31:10).



… zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken 
geweest bent, zo zal Ik u verlossen en u zult een zegen worden. (Zach 8:13 
HSV)
Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon, de plaats waar Ik Mijn voeten zet. 
Hier zal Ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. (Ezech 43:7)

Nadat de meerderheid van de Joden in de eerste eeuw Christus als Heiland had 
verworpen, legde ook Paulus uit dat Israëls vervreemding slechts tijdelijk was: 
“een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de 
heidenen binnengaat, en zo zal heel Israël behouden worden ... Want de genade-
gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk [NBV: neemt Hij nooit te-
rug]” (Rom 11:25,29 naar NBG’51). De weggekapte takken kúnnen niet alleen, 
maar zúllen ook op hun eigen boom geënt worden (vs. 24).

De geschiedenis van de kerk tijdens de eerste eeuwen toont een betreurenswaar-
dige groei van wederzijdse haat tussen Joden en christenen. Zodra de kerk onder 
Constantijn, ‘de eerste christelijke keizer’, over wereldse macht kon beschikken, 
kon zij haar vijandschap door geweld botvieren. De uitspraken van bisschoppen 
en besluiten op kerkelijke concilies en synoden, getuigen op onverbloemde wijze 
van de ontstellende haat die in latere eeuwen aanleiding gaf tot het aanrichten 
van bloedbaden in verscheidene Europese steden en later de gruwelijkheden van 
de Holocaust. Ook Luther was niet minder fel in zijn antisemitische uitlatingen –
nadat hij zag dat de Joden zich niet wilden bekeren tot het christendom – en bij 
de leiders van de Reformatie ontbrak het eveneens aan het inzicht dat voor het 
volk Israël een heerlijke toekomst is weggelegd.

De persoon van Christus
Nergens is het speculatieve denken van de Griekse bisschoppen, evenals de in-
vloed van de toenmalige filosofische stromingen in de kerk, zo duidelijk als in de 
langdurige theologische strijd aangaande het wezen van Christus. De uitgebreide 
geloofsformuleringen die uiteindelijk door een meerderheid werden aanvaard, 
waarin werd geprobeerd de Godheid te definiëren als ‘drie Personen in een enig 
goddelijk Wezen’ – een leer ‘die het menselijk verstand verre te boven gaat’ –
getuigen van het radicale verschil met het zogenaamde ‘primitieve geloof’ van de 
apostelen en de prille gemeente.

Er is in het Nieuwe Testament geen enkele suggestie dat Israëls geloof in de 
Godheid als één Persoon ontoereikend of onvolledig was, of dat de komst van 
Christus een verandering van inzicht aangaande de Godheid noodzakelijk had 
gemaakt. In geen enkel opzicht is er een verschil van geloof in Gods Wezen te 
bespeuren tussen de profeten in Israël enerzijds en de apostelen van Christus an-
derzijds. Als het Nieuwe Testament spreekt over de enige, waarachtige God, dan 
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bewijzen diezelfde zinnen die hiervan spreken, dat Jezus Christus daar niet bij 
inbegrepen is (Johannes 17:3; 1 Korintiërs 8:6; 1 Timoteüs 2:5; Marcus 10:18). 
Nooit spreekt de Bijbel over Christus als ‘God de Zoon’, en de ondergeschiktheid 
van Christus aan de Vader is overal merkbaar. Dat is uiteraard inherent aan de 
benaming ‘Zoon van God’, daar een zoon in rang onder zijn vader staat.

Het ontzagwekkende nieuwe, dat met Christus’ geboorte in Bethlehem is geko-
men, is dat de God van Abraham en Israël daardoor “de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus” is geworden. Jezus is Gods Zoon, “die wat het vlees [wat zijn 
menszijn] betreft geboren [NBG’51 en PC: gesproten] is uit het (na)geslacht van 
David. Wat de Geest van heiliging [NBG’51 en PC: heiligheid] betreft, is met 
kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door zijn opstanding uit de doden, 
Jezus Christus onze Heer” (Rom 1:3,4 HSV). “Hij was tevoren gekend, vóór de 
grondlegging van de wereld”, legden de apostelen uit, evenals alle andere leden 
van Gods toekomstige familie die vanwege hun verbondenheid met Christus als 
zonen Gods zouden worden aangenomen (1 Pet 1:20; Rom 8:29; Efez 1:4,5). Hij is 
Gods eniggeboren Zoon doordat – zoals Gabriël verklaarde met gebruik van het 
woord ‘daarom’ – de kracht van de Allerhoogste een maagd in Israël overscha-
duwde, en zo de belofte in vervulling bracht: “U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U 
verwekt” (Luc 1:35; Ps 2:7; Heb 5:5 HSV; en andere).

De etiketten die de kerk later heeft opgeplakt, om ware gelovigen van ‘ketters’ te 
onderscheiden, bestonden in de eerste gemeente niet. De apostelen geloofden 
niet dat Jezus een Mens was die door het neerdalen van de Geest, of bij zijn ver-
hoging, vergoddelijkt werd. Maar wel dat Hij vanwege zijn hemelse oorsprong de 
Zoon van God was, hoewel Hij uit een vrouw werd geboren; en dat Hij om zijn 
gehoorzaamheid bekleed werd met eeuwig en volmaakt leven, almacht en alwe-
tendheid. Ze waren daarom geen ‘adoptianisten’, evenmin als zij die in deze tijd 
hetzelfde geloof belijden. Ze waren ook geen ‘trinitariërs’, want de formulering 
van drie Personen in één Wezen is eeuwen later ontstaan, en de technische bete-
kenis van de filosofische terminologie van de bisschoppen was hun vreemd. Alge-
meen wordt erkend dat die termen thuishoorden in een cultuurgebonden en ge-
brekkige filosofie, die verouderd is geraakt. Theologen geven gewoonlijk ook toe 
dat de ‘triniteitsleer’ nergens in de Bijbel te vinden is. Zoals E. Stauffer schrijft: ‘In 
de [vierde] eeuw van de trinitarische concilies werd het gebrek aan een trinita-
rische geloofsformule in het Nieuwe Testament als een ernstige hindernis ge-
voeld'. En dit verklaart waarom in de vierde eeuw in een Spaans handschrift de 
niet authentieke woorden in 1 Johannes 5:7 werden ingevoegd: ‘daardoor heb-
ben de Spaanse lezers onwillekeurig bewijs geleverd dat zij onder alle rijkdom 
aan geloofsformules in het Nieuwe Testament geen trinitarische geloofsformule 
vonden – evenmin als wij, trouwens’ (Die Theologie des Neuen Testaments).
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Mozes zei “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopen-
baarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid” (Deut 29:29 
HSV). De wereld is vol mysteries, die de mens met zijn zintuigelijke beperkingen 
niet in staat is te peilen. Dit geldt nog meer voor Gods heilswerk in Christus. Aan 
de hand van de Bijbel kunnen we waardevolle feiten vaststellen aangaande, bij-
voorbeeld, Gods vóórwereldlijke uitverkiezing. Wat de mens niet kan doen, is er 
een rationeel samenhangend geheel van maken, en de vele pogingen die theolo-
gen hebben gedaan dit te doen, hebben tot gevolg gehad dat sommige factoren 
werden benadrukt ten koste van andere; en dat wat voor de eerste gemeente 
een bemoedigend heilsfeit was, sindsdien voor velen vooral een probleem werd.

Zo is het ook met het nog grotere mysterie van het wezen van Christus. De alge-
mene veronderstelling dat Jezus, als Hij goddelijk is, uit alle eeuwen (dus altijd) 
moet hebben bestaan, zodat er nooit een tijd kan zijn geweest dat Hij niet be-
stond, is niet te bewijzen. Deze veronderstelling zou ook niet te rijmen zijn met 
Gods voornemen, dat Zijn eigen volheid in Zijn Zoon “wonen zou” (Kol 1:19; 2:9 
HSV) – want waarom zou dat nodig zijn als zij beide deel uitmaakten van eenzelf-
de ‘Godheid’, en zij dus ‘gelijk’ zouden zijn? En evenmin met termen als ‘Zoon 
van God’, ‘het Beeld van God’, ‘het Begin van Gods schepping’, ‘de Afdruk van 
Gods wezen’, ‘de Afstraling van Gods heerlijkheid’, ‘de Eerstgeborene onder vele 
broeders’, ‘de Eersteling van hen die ontslapen zijn’, en dergelijke. En ook niet 
met het feit dat Hij verhoogd kon worden, en dat zijn verhoging het directe ge-
volg was van zijn volmaakte gehoorzaamheid op aarde – “Daarom heeft God 
Hem ook bovenmate verhoogd” (Flp 2:9). Want hoe kon Hij bovenmate ver-
hoogd worden als Hij als God in de hemel al bovenmate hoog was? En welk deel 
van de ‘Godheid’ heeft hem dan verhoogd en waarom? Wat kon er nog toege-
voegd worden aan Gods grootheid en almacht?

De radicale verschillen van mening onder theologen wat betreft de Drie-eenheid, 
laten zien dat men er, met de onverzoenlijke tegenstelling ‘Drie in Eén’ en ‘Een in 
Drie’, nooit ‘uit’ is gekomen. Daarom is het zoveel verstandiger tevreden te zijn 
met de geopenbaarde feiten wat betreft Christus’ bestaan, zoals die in de Schrift 
te boek zijn gesteld, en de “verborgen dingen” aan God over te laten.

De gemeente wordt staatskerk
De overwinning in de naam van Christus van keizer Constantijn de Grote bij Ro-
me, is een keerpunt in de geschiedenis van zowel het Romeinse Rijk als van de 
kerk. In 313 had hij een edict uitgevaardigd, waarmee het Romeinse burgers werd 
toegestaan zelf hun godsdienst te kiezen en te belijden. In 325 zat hij het Concilie 
van Nicea voor, waarin het standpunt van Athanasius werd aanvaard dat Jezus 
goddelijk is. In 380 verklaarde keizer Theodosius I het trinitair christendom tot 
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staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk. Het gevolg hiervan was een verregaan-
de verwereldlijking van de kerk, en dat de bisschoppen voortaan wereldlijke 
macht ter beschikking hadden.

Al eerder hadden de bisschoppen de hulp van de sterke arm van een heidense 
overheid ingeroepen, om een andersdenkende bisschop, Paulus van Samosate in 
Antiochië, uit zijn ambt te verwijderen. De kerkhistoricus H. Chadwick zei over 
hem: ‘Zijn leer was verwant aan die van de primitieve Joods-christelijke voorstel-
ling van de persoon van Christus’ (The early church), wat betekent dat hij tegen 
het einde van de derde eeuw als een ketter werd beschouwd. Zoals een andere 
historicus opmerkte: ‘Men schroomde niet de heidense keizer Aurelianus te ver-
zoeken een christelijke bisschop te verbannen, omdat zijn opinies verschilden 
van die van zijn collega’s’ (F. Lot in Le fin du monde antique).

Toen zij aan de macht kwamen, beschouwden de bisschoppen de straf van ver-
banning verre van voldoende. Foltering en marteldood, straffen die christenen 
voorheen zo nu en dan hadden ondergaan, werden nu gebruikt om niet alleen 
heidenen maar ook andersdenkende christenen te straffen. Men had ook een 
effectiever bekeringsmiddel ter beschikking dan mondelinge prediking. Wie 
heeft niet gehoord van de geweldige toename van het aantal christenen in het 
Rijk van Karel de Grote? Mensen die de grote bloedbaden onder de Saksen over-
leefden, konden kiezen tussen de priester met zijn wierookvat en doopwater en 
de beul met zijn blok en bijl. De eeuwen door, en ook na de Reformatie, werd het 
uitroeien van wat men als ketterij beschouwde door middel van de doodstraf 
voortgezet. Om slechts één uit onnoemelijk veel gevallen te noemen: ‘Onder 
paus Gregorius werd de inquisitie uit de hand van de bisschoppen overgebracht 
in die van de paus en centraal vanuit Rome georganiseerd. De Spaanse inquisitie 
trad ongekend meedogenloos op. Naar schatting heeft dit instituut op dit ene 
schiereiland in enkele tientallen jaren meer mensen om geloofsredenen ter dood 
gebracht dan alle de christenen vervolgende keizers in geheel het Romeinse Rijk 
gedurende drie eeuwen’ (Dr. A.J. Visser in Kerkvorsten en kerkvervolgers).

Een van de meest weerzinwekkende aspecten van de Reformatie is de wijze 
waarop de hervormers de eeuwenlange praktijk van het pausdom overnamen, en 
aardse macht gebruikten om andersdenkenden met de dood te straffen. Vooral 
de weerloze ‘wederdopers’, die principieel bezwaar hadden tegen deelneming 
aan een staatskerk, leden hier zeer onder. In 1426 besloot het stadsbestuur van 
Zürich dat alle ‘wederdopers’ met de verdrinkingsdood gestraft zouden worden.

Terecht toont het standbeeld van Zwingli in Zurich hem met zowel een zwaard 
als een Bijbel in zijn handen (zie de volgende pagina). Hij stierf nota bene op het 
slagveld tegen de Rooms-Katholieke Zwitserse kantons.
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In 1553 was Calvijn medeverantwoordelijk 
voor de dood van Michael Servet, omdat de-
ze, evenals vele andere vluchtelingen uit Italië 
en Spanje, niet in de drie-eenheidsleer kon 
geloven. Vervolgde Baptisten uit Engeland 
hebben hun toevlucht in Nederland gezocht.

Hoever staat dit eeuwenlange gebruik van 
bruut geweld om mensen om hun geloof te 
martelen en te doden af van de leer en het 
voorbeeld van Christus en zijn apostelen! On-
der hun leiding had de eerste gemeente im-
mers geleerd hun belagers niet te weerstaan, 
het zwaard niet te hanteren, kwaad niet met 
kwaad te vergelden, zich te onthouden van 
het gebruik van wereldse macht en te wach-
ten op de komst van de Heer die alle onrecht 
in de wereld zal uitroeien.
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10. Na de Reformatie
Naar de wet en het getuigenis. (Jesaja 8:20)

In de, geestelijk gezien, donkere jaren van de Middeleeuwen, toen het christen-
dom beheerst werd door een monopolistische kerk, waren er in Europa personen 
en groepjes die hun inspiratie vonden in het geloof en leven van de gemeente in 
de tijd van de apostelen.

Een goed voorbeeld hiervan is John Wyclif (1328-1384), hoogleraar aan de univer-
siteit van Oxford in Engeland, met zijn opvolgers. De historicus H.P.H. Jansen 
zegt over Wyclif: ‘Hij leerde dat alleen de Bijbel, die hij in het Engels liet vertalen, 
als bron van openbaring moest worden beschouwd, en dat de kerkelijke traditie 
in dit opzicht niet meetelde. Niet de zichtbare Kerk onder leiding van de paus 
erkende hij, maar de onzichtbare gemeenschap van alle door Gods gunst uitver-
korenen, en hun hoofd was Christus, niet de paus. De Engelse koning heeft ech-
ter nooit de pauselijke inquisitie op zijn grondgebied willen toelaten en daaraan 
dankte Wyclif het dat hij in vrijheid kon sterven ... De ideeën van Wyclif raakten 
ook in Praag bekend’ (Geschiedenis van de Middeleeuwen).

Aan dit verlangen naar de zuivere Bron terug te keren gaf de Reformatie een 
krachtige impuls.

Onvrede met de gevestigde kerk
De Reformatie van de zestiende eeuw bracht een grote en blijvende verandering 
teweeg op de religieuze en politieke kaart van West-Europa. Al in 1204, toen de 
kruisvaarders Constantinopel veroverden, werd de kerk in het Westen (Rome) 
definitief gescheiden van de kerk in het Oosten (die Oosters Orthodoxe Kerk 
ging heten, later gesplitst in Russisch Orthodox en Grieks Orthodox). In de daar-
opvolgende eeuwen kwam er ook een splitsing tussen de Rooms-Katholieken 
enerzijds en een bijna onoverzichtelijk verdeeld Protestantisme anderzijds. Ach-
ter de breuk – of eigenlijk verbrokkeling – lag een ingewikkeld complex van oor-
zaken en een mengeling van motieven. Keizers, koningen, vorsten en staatslie-
den zagen het gezag en de invloed van de paus in Rome onder hun eigen volk als 
een ontoelaatbare bemoeienis, en keken met argusogen naar het geld dat naar 
Rome stroomde. In een tijd van groeiend nationalisme waren steeds meer bur-
gers het met hen eens. Er ontstond toenemende ontevredenheid over allerlei 
misstanden in de grote kerk. Men ging zich ergeren aan door de kerk goedge-
keurde kwaden als het verkopen van heilige zaken en het verlenen van bijzonde-
re voorrechten aan de geestelijken en welgestelden. Leken die, dankzij de uitvin-
ding van de boekdrukkunst en het stijgende ontwikkelingspeil, begonnen waren 
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zelf de Bijbel te lezen, bezagen met afkeer het vieren van de mis in een onbegrij-
pelijke taal (het Latijn), de verering van Maria en andere heiligen, de beelden en 
schilderijen in de kerken, de biecht en de verkoop van aflaten, de kerkelijke 
rechtbanken, de door Rome gevoerde oorlogen en haar oproepen tot kruistoch-
ten. Er ontstond een verlangen naar een hervorming – zij het niet door middel 
van een revolutie – om een verbetering in de kwaliteit van het kerkelijk leven te 
bewerkstelligen. Het merendeel zag echter geen noodzaak tot een radicale ver-
andering van leer, en wilde alleen dat er een eind kwam aan de misstanden.

Maar sinds de eerste protesten in Duitsland en Zwitserland tegen de misstanden 
in de kerk, waren er gelovigen die – evenals de Walden-
zen, de volgelingen van Wyclif, en de Hussieten van 
vroeger – een vergaande terugkeer naar de Bijbel en de 
oorspronkelijke gemeente verlangden. Terwijl de voor-
malige priester Zwingli en zijn kring rond 1512 in Zürich 
bezig waren de orgels, beelden, relikwieën en schilderij-
en uit de kerken te verwijderen, kwam een groep van 
ongeveer vijftien personen in de stad bijeen om de Bij-
bel te onderzoeken. Op een avond beleden ze hun pas 
ontdekte geloof, en doopten elkaar op grond van dat 
geloof. Als gevolg van hun overtuiging dat besprenke-
ling van kinderen geen waarde had, en dat de echte 
doop in Christus het gevolg en de bezegeling is van persoonlijk geloof in Hem, 
kwamen ze al snel in conflict met de gevestigde Protestantse hervormers. 
Zwingli vond namelijk dat het niet ging om een uitwendige doop, maar een in-
wendige. In 1526 besloot de stadsraad van Zürich dat alle ‘weder-
dopers’ (anabaptisten) door middel van de verdrinkingsdood in het Meer van Zü-
rich uitgeroeid zouden worden (ze wilden immers zo graag ondergedompeld 
worden). Ondanks zware vervolging, zowel van Rooms-Katholieke als van Pro-
testantse zijde, breidden de ‘wederdopers’ zich snel uit, vooral in Zwitserland, 
Zuid-Duitsland, Moravië, Polen, het Rijnland, Nederland en Engeland.

Kenmerken van de nieuwe leer
Zoals te verwachten viel bij een beweging die niet vanuit een centraal punt werd 
geleid, maar bestond uit tal van onafhankelijke over verschillende landen ver-
spreide groepen, was er geen algemeen geldende geloofsleer. Tijdens een confe-
rentie, gehouden in 1527 in Schleitheim in Zwitserland, legden vertegenwoordi-
gers van verscheidene gemeenten op schrift vast dat iedere gemeente voor haar 
eigen herders zou zorgen. Deze ‘Brüderlich Vereinigung’ sprak bij deze gelegen-
heid hun geloof uit in de volwassen doop, de regelmatige Avondmaalsviering, 

Jan Hus
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scheiding van de we-
reld en het pausdom; 
en zij veroordeelden 
tevens het gebruik van 
geweld (Zwingli had 
namelijk opgeroepen 
tot een burgeroorlog 
tegen de Zwitserse 
kantons die Rooms-
Katholiek wilden blij-
ven), de eedsaflegging 
en de praktijk om recht 
te zoeken bij de wet.

Schleitheimer Confession (Brüderlich Vereinigung etlicher Kinder) uit 1527

Enkele van de voornaamste kenmerken waardoor de ‘wederdopers’ zich in meer 
of mindere mate van Rooms-Katholieken en de meeste Protestanten onder-
scheidden zijn de volgende:

1. De weerstand tegen het kerkelijke ritueel en de leer van de Kerk ging gepaard 
met zelfstandig Schriftonderzoek. Dankzij het werk van Wyclif, Erasmus, Luther, 
Cranmer, Tyndale, en andere vertalers, werd de Bijbel voor de gewone geletter-
de mens toegankelijk gemaakt, en met dit gezaghebbende Boek in handen had-
den de ‘wederdopers’ geen andere geestelijke autoriteit nodig. Zoals Dr. Hüb-
maier, eens hoogleraar aan de universiteit van Freiburg en een van de eerste lei-
ders, schreef: ‘Laat wie dat wil aantonen dat men kleine kinderen zou moeten 
dopen, en laat hem dit doen met duidelijke, heldere en eenvoudige Schriftpassa-
ges omtrent de doop als zodanig’.

John Wyclif   Desiderus Erasmus      Martin Luther    William Tyndale
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2. De kwestie van de doop en de Avondmaalsviering (in tegenstelling tot de eu-
charistie) was geen zaak van losse geloofspunten, maar verweven met een sterk 
persoonlijk godsdienstig leven. Voor een staatskerk is het belangrijk de burgers 
in de christelijke samenleving op te nemen, door alle kinderen direct na hun ge-
boorte tot ‘christenen’ (dus leden van de kerk) te maken (te ‘christianiseren’). 
Maar de beslissing een discipel van Christus te worden, met de veeleisende le-
venstoewijding die hiermee wordt aanvaard, kan en mag alleen de weloverwo-
gen beslissing van de persoon zelf zijn, nadat deze eenmaal overtuigd is geraakt 
van de waarheid van het evangelie. De eeuwen door is overal gebleken dat 
slechts een kleine minderheid bereid is achter de Heiland te gaan door vrijwillig 
het kruis van zelfverloochening op te nemen. Voor zulke mensen is Christus’ ge-
bod te geloven en zich te laten dopen zeer zinvol, en de ‘wederdopers’ spraken in 
verband hiermee dikwijls van een verbond.

3. Dit intensieve lezen van de gehele Bijbel, en het besef van het grote kwaad in 
het christendom en in de wereld, gaven aanleiding tot de sterke verwachting van 
de wederkomst van Christus en de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. In 
Nederland en Noord-Rijnland ontaardde deze verwachting helaas in buitenspo-
righeden, die echter niet kenmerkend waren voor het merendeel van de 
‘wederdopers’, maar de radicalen maakten het hun wel moeilijk: ‘Gedurende een 
honderd jaar en meer was de onheilspellende naam van Münster [een stad in 
Duitsland] voldoende om alle argumenten ten gunste van verdraagzaamheid 
inzake godsdienst teniet te doen, voldoende om te bewijzen dat wederdopers, 
hoe vredelievend ook, beter onderdrukt konden worden’. In reactie op uitspat-
tingen in de eerste maanden van 1535 in Amsterdam en Groningen, gingen de 
Doopsgezinden over tot een stille vroomheid met mijding van politiek en kerk. 
Uitgeweken Doopsgezinden hebben in Engeland meegewerkt aan de totstand-
koming van de Baptistengemeenten, waar Christus’ komst en Koninkrijk cen-
traal stonden.

4. Als gevolg van de principiële afwijzing van kerkelijke tradities en geloofsfor-
muleringen na de tijd van de apostelen, verwierpen deze ‘wederdopers’ (echter 
niet de Doopsgezinden) de ‘drie-eenheidsleer’ of ‘triniteitsleer’. Zij meenden dat 
deze leerstelling nergens in de Bijbel te vinden is. De kerkhistoricus O. Chadwick 
merkt hierover het volgende op:

`Het was onvermijdelijk dat de drie-eenheidsleer opnieuw onderzocht en bekriti-
seerd zou worden in het licht van Bijbelteksten. Luther zelf verklaarde dat woor-
den als ‘Triniteit’ en ‘van één substantie’ niet nodig waren, al hield hij vast aan de 
ideeën die hiermee worden uitgedrukt. Viret stelde in 1534 in Lausanne een or-
thodoxe belijdenis op zonder de woorden ‘Triniteit’, ‘persoon’ en ‘substantie’ te 
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gebruiken. De wederdopersbeweging was tegen schoolse wijsheid en theolo-
gische speculatie ... De Unitariër van de zestiende eeuw was iemand die de 
Schrift bestudeerde, die het appelleren aan de rede of het gezag verwierp, en 
voor zichzelf de juiste conclusie zocht. In vergelijking met de tekst van de Bijbel 
waren alle eeuwen van christendom als niets ... Sozzini gaf de Unitarische bewe-
ging een corpus van leer en ook de traditionele christelijke methode van samen-
hangend denken. Hij leerde dat ondanks zijn anti-trinitarische overtuiging, de 
leden van de beweging alleen aan het Nieuwe Testament trouw zouden zijn wan-
neer zij Christus als goddelijke Persoon zouden aanbidden. Hij en gelijk denken-
den hadden een fundamentele kwestie aan de orde gebracht: of men op gezag 
van de Schrift alleen, zonder de Kerk daarbij te betrekken, de taal van de Trini-
teitsleer zou kunnen verdedigen'.

Vertrek uit Europa
In de beroemde rede, die hij hield voordat The Mayflower in 1620 uit Leiden naar 
Amerika zeilde, sprak John Robinson als zijn overtuiging uit dat ‘de Here nog 
meer waarheid en licht in Zijn heilige Woord had, die tevoorschijn zouden ko-
men’. Vele anderen die, sinds die emigratie om vervolging en religieus conserva-
tisme in Europa te ontvluchten, om dezelfde reden naar Amerika zijn gereisd, 
hebben blijkbaar dezelfde overtuiging gehad! Er ontstonden allerlei bewegingen 
op grond van wat mensen in de Bijbel meenden te hebben gevonden, en die zij 
vanaf het eind van de negentiende eeuw in hun zendingsijver weer mee terug 
hebben gebracht naar Europa. Helaas zijn vele nakomelingen van de om het Eu-
ropees religieus conservatisme naar Amerika gevluchten en geëmigreerden, op 
den duur zelf vervallen tot het conservatisme en het fundamentalisme dat de 
Verenigde Staten tegenwoordig politiek beheerst en verdeelt.



78

Broeders in Christus (Christadelphians)

Hoe nauw het verband is tussen ‘Broeders in Christus’ (‘Christadelphians’) in 
deze tijd en de ‘Brüderlich Vereynigung’ in Zwitserland vroeg in de zestiende 
eeuw, is na zo lange tijd niet eenvoudig meer na te gaan, en ook van secundair 
belang.

De eensgezindheid onder veel ‘wederdopers' en hun gelijken is niet zozeer uit 
onderling contact te verklaren. Zij was eerder het gevolg van hun gemeen-
schappelijke vertrouwdheid met de ene Bron van kennis, die hun zo kostbaar 
was, Gods geschreven Woord. Iemand die in deze tijd de Bijbel – al biddend –
goed probeert te begrijpen, heeft het werk en de inzichten van vele Bijbelon-
derzoekers die hem zijn voorgegaan ter beschikking, en daarvoor mag hij er-
kentelijk zijn. Het gaat om de Boodschap en niet om de boodschapper, het ge-
loof dat men verkondigt met de bewijzen daarvoor en niet om de prediker zelf. 

‘Broeders in Christus’ die het in de tegenwoordige wereld zoveel gemakkelijker 
hebben dan hun vervolgde en verguisde naam- en geloofsgenoten uit vroegere 
eeuwen, beschouwen hen terecht als hun geestverwanten. Met dezelfde ge-
zindheid als hun moedige voorgangers sporen ze wie dat wil aan zelf Gods 
Woord goed te leren kennen, als de enige onfeilbare bron van Gods Waarheid, 
het geloof dat de heiligen eenmaal is overgeleverd met dankbaarheid te aan-
vaarden en in de doop te belijden, zich te laten redden uit een kwade wereld 
door dagelijks met de Heer te wandelen, in de verwachting van zijn spoedige 
verschijning en de oprichting van Gods lang beloofde Koninkrijk op aarde. 
Want wij zijn ervan overtuigd dat iemand die open en eerlijk (dus onbevooroor-
deeld) en in gebed de Bijbel leest, tot de juiste conclusies zal komen en dus het 
ware geloof vinden zal.

In 1832 emigreerde de Engelse arts John Thomas naar New York. Tijdens de zeereis 
liep het schip op een zandbank, en passagiers en bemanning leken te zullen ver-
gaan. Thomas besefte toen dat hij eigenlijk geen idee had wat er na de dood met 
hem zou gebeuren, en besloot dat hij, mocht hij veilig aan land komen, zich zou 
wijden aan ernstig onderzoek van het Boek waar hij nauwelijks iets van wist. Toen 
hij, na vele jaren intensieve Bijbelstudie, de vruchten daarvan door middel van le-
zingen overal in Amerika en Engeland bekendmaakte, waren er onder zijn luis-
teraars mensen die in hun overtuiging dat dit inderdaad ‘waarheid en licht uit Gods 
heilig Woord’ was, een gemeenschap vormden om die inzichten te kunnen bewaren 
en hiervan te getuigen. Sindsdien heeft deze gemeenschap zich over de gehele we-
reld verbreid. In vele landen is zij bekend als ‘Christadelphians’, en in Nederland en 
Vlaams België als ‘Broeders in Christus’.






