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De Bijbelpassages zijn genomen uit de NBV Vertaling, tenzij anders vermeld.
Waar Heer betrekking heeft op God is dit consequent weergegeven met HEER,
HEERE of HERE (afhankelijk van de vertaling), ook in het Nieuwe Testament.
Dit om het onderscheid tussen God en Christus duidelijk aan te geven.

het thema voor 2024 is:

Gods évomgelie van verlossing in Christus



Deel 1
Profeten en apostelen

Voorwoord

Het Oude Testament ontvouwt de geschiedenis van het volk Israél: zijn godde-
lijke roeping, zijn verlossing uit Egypte, de wetgeving in de Sinai, zijn vestiging
als een Godsrijk in het door God gegeven land, het bouwen van de tempel, de
ballingschap en de terugkeer van een overblijfsel.

Het waren de profeten in Israél, die onder het volk optraden als Gods vertegen-
woordigers, die de betekenis van dit alles aan het licht hebben gebracht als
stappen in Zijn heilsplan. Hierbij voorzegden zij de komst van een Profeet gro-
ter dan Mozes, een Koning verhevener dan David, een Knecht die mensen met
God zal verzoenen, en een Koninkrijk van gerechtigheid en vrede dat zich zal
vitstrekken over alle landen.

Het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, zet deze heilsgeschiede-
nis voort met de komst, dood, opstanding en verhoging van Jezus Christus. Nu
waren het de apostelen van Christus die zijn gemeente stichtten, en die aan dit
nieuwe Israél de betekenis van Gods heilswerk in Hem aan het licht brachten en
die dit deden door te verwijzen naar de vervulling van wat de profeten hadden
voorzegd: “Zo heeft God ... in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle
profeten had aangekondigd ...” (Hand 3:18 NBG'51)

Zo is Christus het brandpunt van zowel Gods openbaringen door Zijn profeten
als door Zijn apostelen, en in Hem vormen de beide delen van de Bijbel een
eenheid.

Daarom is het nuttig de dienst van de profeten in Israél naast die van de aposte-
len te zien. Dan merken we hoe beide als woordvoerders van de HEER de verze-
kering gaven van het einddoel van de heilsgeschiedenis, met de terugkomst
van Christus. Want zijn belofte was dat Hij zou komen om het heilswerk te vol-
tooien dat Hij onder zijn volk was begonnen, om hen leven te geven en alle
macht op aarde in handen te nemen, wanneer alle “heiligen, apostelen en pro-
feten” zich zullen verheugen dat “de koninkrijken van deze wereld zijn van onze
HEER en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn tot in alle eeuwig-
heid” (Op 11:15 HSV).

In Deel 2 zullen we onze aandacht richten op het geloof van de jonge gemeente
en de boodschap die zij verkondigde.



1. Gods belofte aan Mozes

Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders.
(Deuteronomium 18:18 HSV)

Een paar maanden na hun bevrijding uit Egypte komen de langzaam vooruitko-
mende Israélieten in de Sinai aan. In dit bergachtige gebied zullen zij twee jaar
blijven. Eerst voor het sluiten van een verbond met de HEER, en vervolgens om
Zijn Wet te ontvangen en een heiligdom te maken waarin God voortaan onder
Zijn uitverkoren volk zal wonen. Hier zal het volk zijn God ontmoeten, en onder-
wezen worden in zijn roeping als een heilige natie. Voorwaarde van de verbonds-
relatie is dat Israél zich bij voorbaat verplicht Gods geboden gehoorzaam te zijn,
en bij het horen hiervan geeft het volk ten antwoord: “We zullen alles doen wat
de HEER heeft gezegd” (Ex 19:8).

Spreek u met ons

Voordat zij het verbond formeel met offers sluiten, moet het volk de fundamen-
tele geboden van ‘de Tien Woorden’ horen. Op de grote ontmoetingsdag met de
HEER verzamelen allen zich onder de leiding van Mozes op de vlakte voor de berg.
Ze voelen de aarde onder hun voeten bewegen, en zien bevend van angst boven-
op de berg de rookwolken waaruit felle bliksemflitsen schieten, gevolgd door he-
vige donderslagen. Terwijl zij bang wachten op wat komen gaat, schalt een ba-
zuin, waarvan de stoten steeds luider worden. Dan valt een diepe stilte, gevolgd
door het angstwekkendste van alles: er klinkt een donderende stem, als de Engel
van de HEER de geboden bekendmaakt waar allen zich voortaan aan moeten hou-
den op straffe van de dood: “lk ben de HEER, uw God, Die u uit Egypte, uit de sla-
vernij, heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen andere goden” (Ex 20:2,3). Als de stilte
terugkeert, haasten de leiders van het angstige volk zich tot Mozes, met het drin-
gende verzoek: “Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet
met ons spreken, want dan sterven we” (vs. 19).

Achtendertig jaar later kwam Mozes, in de reeks toespraken die in het boek Deu-
teronomium zijn opgetekend, op deze gebeurtenis terug. Hij vertelde een nieuwe
generatie, uitvoeriger dan in het verslag in het boek Exodus, wat de volksverte-
genwoordigers hadden gezegd: “Zojuist heeft de HEER, onze God, ons Zijn luister
en Zijn grootheid laten zien en hebben we Zijn stem uit het vuur gehoord. We
hebben vandaag ondervonden dat God met mensen spreekt zonder dat het hun
het leven hoeft te kosten. Maar ... Als we de stem van de HEER, onze God, nog-
maals horen, zullen we zeker sterven ... Kunt u niet gaan om te horen wat de
HEER, onze God, zeggen wil? Als u Zijn woorden dan aan ons overbrengt, zullen
wij luisteren en ernaar handelen” (Deut 5:24-27).



In antwoord hierop had God het verzoek ingewilligd, en zelfs Zijn goedkeuring
uitgesproken over de eerbiedige houding van het volk: “Stuur hen nu maar terug
naar hun tenten. Maar jij moet hier blijven, bij Mij, dan zal Ik jou alle geboden,
wetten en regels bekendmaken die je hun moet leren ...” (vzn 30,31). De wijze van
openbaring zou anders zijn dan bij de aankondiging van ‘de Tien Woorden’, maar
het gezag en de bindendheid van de verdere wetgeving zouden daardoor niet
minder worden.

Profeten van de HEER voor en na Mozes

Profeten waren er vor die tijd ook geweest. Een psalmist die de HEER loofde van-
wege Zijn zorg voor de aartsvaders van Israél, toen zij klein in getal in een heiden-
se en vijandige omgeving rondzwierven en Zijn bescherming hard nodig hadden,
gaf op poétische wijze Zijn bevel aan de toenmalige machthebbers weer: “"Raak
Mijn gezalfden niet aan, doe Mijn profeten geen kwaad” (Ps 105:15 NBV en HSV).
Ook zouden er na Mozes in Israél profeten optreden als Gods woordvoerders,
zozeer zelfs dat de profeet Amos heeft kunnen zeggen: “Zo doet God, de HEER,
niets zonder dat Hij Zijn plan heeft onthuld aan Zijn dienaren, de profe-
ten” (Amos 3:7). Maar aan geen andere profeet maakte God op zo'n directe wijze
als aan Mozes Zijn boodschappen bekend: “Als er bij jullie een profeet van de
HEER is, maak Ik Mij in visioenen aan hem bekend en spreek Ik met hem in dro-
men. Maar met mijn dienaar [NBG’'51: knecht] Mozes, op wie Ik volledig kan ver-
trouwen, ga Ik anders om: met hem spreek lk rechtstreeks [alle andere vertalin-
gen geven: van mond tot mond spreek Ik met hem], duidelijk, niet in raadsels, en
hij aanschouwt Mijn gestalte” (Num 12:6-8). Mozes was Gods profeet bij uitne-
mendheid, niet alleen vanwege de directe wijze waarop Gods engel tot hem
sprak, maar ook omdat Gods openbaringen door hem een nieuw tijdperk hebben
ingeluid: “Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend, aan de kinderen van Israél
Zijn grootse daden” (Ps 103:7).

De belofte van een profeet

De directe wijze waarop God met Mozes sprak, “van aangezicht tot aangezicht,
zoals een man met zijn vriend spreekt” (Ex 33:11 HSV), geeft grote betekenis aan
Gods belofte “een andere profeet” zoals Mozes te verwekken, en biedt tevens
uitzicht op een nieuwe heilstijd in de toekomst: "Ik zal een profeet voor hen doen
opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u; Ik zal Mijn woorden in zijn
mond geven, en alles wat Ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En met de man
die niet naar Mijn woorden luistert, die hij in Mijn Naam spreekt, zal het z6 gaan:
Ik zal rekenschap van hem eisen” (Deut 18:18,19 HSV).

[/

Het gebruik van het enkelvoud in deze belofte — “een profeet”, “naar hem” —
geeft aan dat de belofte één Persoon in het bijzonder betreft, die de HEER in de



toekomst zal verwekken. Dit wordt bevestigd door de vergelijking met Mozes,
die als profeet ook een middelaar was, in wat lijkt een redactionele opmerking uit
latere eeuwen te zijn aan het eind van het boek Deuteronomium: “Er is in Israél
geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de HEERE kende van aangezicht
tot aangezicht ...” (Deut 34:10 HSV).

De Joden hebben de belofte in deze persoonlijke zin opgevat, getuige de evange-
lién waarin we de verwachting zien van de Profeet die God Mozes had beloofd.
Sommigen identificeerden Hem met de Messias, zoals blijkt vit de reacties van de
vijfduizend die Jezus te eten had gegeven: “Hij is werkelijk de Profeet, die in de
wereld komen zou” (Joh 6:14 HSV). Dit was ook de verwachting van de vrouw in
Samaria: “lk weet wel dat de Messias zal komen (die Christus genoemd wordt);
wanneer Hij komt zal Hij ons alles vertellen” (Joh 4:25 uit NBV en HSV). Anderen
beschouwden deze Profeet als iemand die naast de Messias een bijzondere taak
had. Men stelt Johannes de Doper de vraag: "Bent u de Profeet?” (Joh 1:21). Deze
mening blijkt ook uit de verdeeldheid over de vraag wie Jezus is: “Velen dan uit de
menigte die dit woord hoorden, zeiden: Hij is werkelijk de Profeet. Anderen zei-
den: Hij is de Christus” (Joh 7:40,41 HSV).

De gezaghebbende verklaring van de apostelen, is dat Jezus zowel de Messias is
als de Profeet die Mozes werd beloofd (Handelingen 3:22-26, 7:37). God had ge-
zegd: “"De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken
zal, van die zal Ik rekenschap vragen” (Deut 18:19 NBG'51). Jezus heeft deze
woorden kennelijk in gedachten als Hij, in een dialoog waarin de kwestie van zijn
eigen gezag én zending ter sprake komt, zegt: “lk ben gekomen namens mijn
Vader, maar u accepteert Mij niet” (Joh 5:43). In de loop van deze dialoog worden
we ook herinnerd aan de bijzondere wijze waarop God met Mozes had gespro-
ken: “hij aanschouwt de gestalte van de HEERE” (Num 12:8 HSV), want Jezus zin-
speelt hier blijkbaar op, als Hij zegt: “... u hebt zijn stem nooit gehoord en Zijn
gestalte nooit gezien” (Joh 5:37) — maar Hij zelf dus wel. De evangelist Johannes
sluit zijn verslag van Jezus’ openbare prediking af met woorden van Jezus, die de
grote betekenis hiervan voor het volk aangeven: "Wie Mij verwerpt en mijn woor-
den niet aanneemt, heeft iets wat hem oordeelt: het woord dat Ik heb gesproken;
dat zal hem oordelen op de laatste dag. Want Ik heb niet vit Mijzelf gesproken,
maar de Vader, Die Mij heeft gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gege-
ven wat Ik zeggen en wat |k spreken moet ... Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de
Vader Mij gezegd heeft” (Joh 12:48-50 HSV).

Andere opvolgers van Mozes
Daarnaast zijn er redenen om, naast deze bijzondere toepassing op Christus, de
vervulling van de belofte ook te zien in de vele profeten die in de loop van de eeu-



wen Israél hebben gediend. De passage begint namelijk met het noemen van niet
minder dan negen wijzen van het voorspellen van de toekomst, zoals die onder
de heidense volken in het land in gebruik waren. Zulke praktijken moest Israél ten
enen male vermijden, “Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen
doen” (Deut 18 vs. 12). Er zal ook geen noodzaak zijn de toevlucht te nemen tot
waarzeggerij, want evenals God Mozes Zijn boodschappen had bekendgemaakt,
zo zal Hij in de toekomst spreken door andere profeten die Hij uit het volk zal ver-
wekken. Met het oog op de velen die als profeten onder het volk zouden optre-
den, waarschuwde God voor valse profeten — niet zonder reden, zoals Israéls ge-
schiedenis helaas meer dan voldoende heeft bewezen: “"Maar als een profeet de
euvele moed heeft om in mijn Naam iets te zeggen dat Ik hem niet heb opgedra-
gen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood ge-
bracht worden” (vs. 20).

Het feit dat naast de door de HEER verwekte profeten overmoedige mensen zou-
den optreden, die ten onrechte zouden beweren Zijn profeten te zijn, maakte een
middel nodig om het kaf van het koren te kunnen scheiden. De daaropvolgende
woorden erkennen het probleem, en bieden de oplossing ervoor: “Misschien
vraagt u zich af: Hoe weten we dat een profetie niet van de HEER komt? Dit is het
antwoord: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn
woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER
geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt” (Deut
18:21,22). De functie van profeet was Gods woordvoerder te zijn, waarbij voor-
zeggingen slechts een deel van zijn boodschap uvitmaakten. Omdat geen mens in
staat is toekomstige gebeurtenissen te voorzeggen, heeft God dit door Zijn pro-
feten gedaan als bewijs van de waarheid van de boodschap in haar geheel. Zo'n
toetssteen bevestigt dat de belofte van een profeet zoals Mozes niet beperkt is
tot de bijzondere toepassing op Christus.

Door God geroepen

De woorden: “een profeet zal Ik hun verwekken” (Deut 18:18 NBG'51) worden
geillustreerd in wat de profeten vertelden over hun roeping. Van profeten mag
vastgesteld worden wat de Hebreeénbrief over priesters zegt: “niemand kan zich-
zelf die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen
..." (Heb 5:4). In alle gevallen nam God het initiatief, en de man of vrouw van Zijn
keuze was er lang niet altijd blij mee. Er waren in Amos' tijd religieuze dwepers,
die de profeten van de HEER nadeden, maar hij distantieerde zich nadrukkelijk
van zulke beroepsgeestelijken: “lk ben geen profeet en ik ben geen profeten-
zoon, maar ik ben veehouder en kweker van moerbeivijgen. De HEERE haalde mij
echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei tegen mij: Ga heen, profeteer
tegen mijn volk Israél” (Amos 7:14,15 uit HSV en NBG'51). Hosea’s roeping kwam



met het bevel een vrouw te trouwen die hem later ontrouw werd, zodat zijn pijn-
lijke ervaring als mens en minnaar als klankbord zou dienen van Gods verdriet
wegens de ontrouw van Israél tegenover Hem. Jesaja heeft zich metterdaad be-
reid verklaard zijn volk als Gods profeet toe te spreken: “Hier ben ik, stuur
mij” (Jes 6:8), maar pas nadat hij een groots visioen had gezien van de HEER in
Zijn heerlijkheid, waarin zijn diepe gevoel van persoonlijke onwaardigheid weg-
genomen werd: "Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool
van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en
zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan
[HSV: verzoend]” (Jes 6:1-8). Jeremia smeekte op grond van zijn jeugdige leef-
tijd, of hij zo'n zware taak niet hoefde te doen, en toen de last voor hem ondraag-
lijk werd, verlangde hij te kunnen ophouden met spreken. Desondanks onder-
wierp hij zich aan de innerlijke drang van de Geest van God: “Zei ik: Ik zal niet aan
Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als
brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te
houden, maar ik kon het niet” (Jer 20:9 HSV).

Door middel van zulke trouwe dienaars die, onder spot en hoon, de haat van hun
volksgenoten en zelfs de marteldood hun hemelse roeping trouw bleven, heeft
de HEER tot Israél gesproken. De wijze waarop het volk op Gods profeten rea-
geerde, was bepalend voor hun relatie met Hem. De kroniekschrijver verklaarde
de ballingschap in Babel met de woorden: “De HEER, de God van hun voorouders,
waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die Hij telkens opnieuw naar hen toe
zond omdat Hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoeden. Maar
zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn
profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets
hen meer kon helpen” (2 Kron 36:15,16). In de val van het kleine Godsrijk vroeg
God rekenschap van Zijn volk.



2. Gods Raad in de hemel

... wie heeft in de Raad van de HEERE gestaan, en Zijn woord gezien en gehoord?
(Jeremia 23:18 HSV)

In zijn aanklacht tegen de valse profeten in Israél klaagde God: "Ik heb die profe-
ten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb tot hen niet gesproken,
toch zijn zij zelf gaan profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij
Mijn volk Mijn woorden doen horen ...” (Jer 23:21,22 HSV). Deze raad is blijkbaar
niet alleen maar een stijifiguur: Jeremia gebruikte het woord ook op andere plaat-
sen in zijn boek, voor een samenscholing van jongelui, en ook een gezellige kring
waar hij, vanwege zijn profetische taak, wordt buitengesloten (Jeremia 6:11,
15:17). Waarom zouden wij dan Gods Raad in de hemel ook niet als werkelijkheid
opvatten?

De raad van heiligen

Dat deed Elifaz tenminste, toen hij probeerde Job belachelijk te maken, door
hem te beschimpen als een onuitstaanbare wijsneus: "Heb jij geluisterd in de ver-
borgen raad van God? En heb jij de wijsheid naar je toegetrokken?” (Job 15:8
HSV). Job sprak alsof er in de vergadering van engelen en aartsengelen rondom
Gods troon speciaal voor hem plaats was gemaakt! De schrijver van Psalm 89
sprak van Gods vergadering in de hemel in verband met Zijn voorwereldlijke uit-
verkiezing van David en zijn Nageslacht: "Daarom looft de hemel Uw wonder-
macht, HEERE, ja Uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de
hemel met de HEERE gemeten worden? Wie is de HEERE gelijk onder de machtige
vorsten [NBG'51: goden]? God is zeer geducht in de raad van de heiligen, en ont-
zagwekkend boven allen die Hem omringen” (Ps 89:6-8 HSV). Dezelfde parallel:
‘hemel — heiligen’ is ook in het boek Job te vinden (15:15). Het Hebreeuwse woord
dat in de NBG'51 vertaling met ‘goden’ wordt weergegeven, is letterlijk ‘de zonen
van God’' en komt verder alleen in Psalm 29:1 voor, waar het in de NBG'51 met
‘hemelingen’ (HSV: machtige heersers, en NBV: goden) werd vertaald.

Er is een treffend voorbeeld van deze voorstelling van een raad in de hemel, waar
God Zijn voornemens aan Zijn hemelse dienaars voorlegt, in het gezicht van de
profeet Micha. Achab, koning van het Rijk Israél, had Josafat, koning van Juda,
overgehaald de strijd aan te binden met Syrié (1 Koningen 22). Josafat wilde ech-
ter weten wat de profeten over de uitkomst te vertellen hadden, en ondanks de
rooskleurige voorspellingen van vierhonderd profeten in de dienst van Achab was
hij toch niet tevreden en informeerde naar een andere profeet. Onwillig gaf
Achab toe dat er nog iemand was, maar die zou hij liever niet raadplegen: “... ik



heb een hekel aan hem. Hij heeft nooit iets goeds over mij geprofeteerd, alleen
maar onheil” (vs. 8). De boodschapper die Micha moest halen, wilde hem overha-
len te zeggen wat de andere profeten hadden gezegd, maar die goedbedoelde
influistering had Micha helemaal niet nodig: "Zo waar de HEER leeft, ik zeg alleen
wat de HEER mij in de mond legt” (vs. 14). Na eerst met onmiskenbare ironie de
koning van de overwinning te hebben verzekerd, vertelde Micha van de bespre-
king van deze zaak in Gods hemelse raad: “Wie gaat Achab overhalen [NBG'51:
Wie zal Achab verleiden] ...?" (vs. 20). We hoeven de voorstelling van een leugen-
geest, die zich vrijwillig aanmeldt om Achab te verleiden, niet al te letterlijk op te
vatten, maar de plechtige wijze waarop Micha zijn gezicht inleidde, geeft inzicht
in wat met Gods raad in de hemel wordt bedoeld. "Ik zag de HEER op Zijn troon
zitten, en aan weerszijden van Hem stonden alle hemelse machten opge-
steld” (vs. 19).

In dit verband zijn de woorden van God bij de schepping van de mens doorzichtig
gemaakt: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lij-
ken” (Gen 1:26; vergelijk Ps 8:6 en Heb 2:7). Dat engelen bij de schepping betrok-
ken werden, geeft God aan als Hij Job vraagt: “Waar was jij, toen lk de aarde
grondvestte ... terwijl de morgensterren samen jubelden, en al Gods zonen juich-
ten?” (Job 38:7 naar NBV, HSV en NBG'51).

Eris nog een ander voorbeeld te vinden in de roeping van Jesaja: “"Daarop hoorde
ik de stem van de HEER zeggen: Wie zal |k sturen? Wie kan namens Ons
gaan?” (Jes 6:8). Evenals alle profeten had Jesaja de eer toegelaten te worden tot
Gods vergadering in de hemel, waarvan hij de aardse vertegenwoordiger werd.



3. Het waarmerk van de echte profeet

Maak de dingen bekend die hierna zullen komen,
en wij zullen weten dat u goden bent. (Jesaja 41:23 HSV)

*... geloof komt door te horen, en horen (komt) door een Woord van Christus”
constateerde Paulus (Rom 10:17 woord voor woord vertaling). De boodschap
spreekt eerst het verstand aan en raakt daardoor de emoties. Toen de HEER door
Mozes de belofte deed profeten te verwekken, om voor de geestelijke begelei-
ding van Zijn volk te zorgen, gaf Hij een toets waardoor men zou kunnen vaststel-
len of de profeet inderdaad door Hem werd geinspireerd. In de eerste plaats
moest de boodschap overeenkomen met wat zij al eerder hadden gehoord
(Deuteronomium 13:1-5). In de tweede plaats zou Gods profeet iets voorzeggen,
en de vervulling hiervan zou zijn echtheid als profeet waarborgen: “Misschien
vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de
HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de
HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen pro-
fetie van de HEER geweest” (Deut 18:21,22).

Vervulling van profetie op korte termijn

Voor de tijdgenoten van de profeet zou dit bewijs alleen van nut zijn wanneer een
profetie in hun tijd in vervulling ging, en dit is wat in de geschiedenis van Israél
telkens is gebeurd. De Israélieten hadden in Egypte een goed voorbeeld hiervan
meegemaakt. Mozes ging keer op keer naar de Farao, en vertelde hem wat er zou
gebeuren als hij weigerde de Israélieten te laten gaan. ledere keer kwam zijn
woord uit. Niet alleen de verlossingsdaad, maar de daad in combinatie met de
voorafgaande belofte van verlossing leerde het volk op de HEER te vertrouwen.

Zo is het meermaals in Israéls geschiedenis gebeurd. Jabin, koning van Kanaan,
trok met honderden strijdwagens op tegen Israél naar de vlakte van Jizreél. Een
hevige slagregen was voldoende om de vlakte tot een moeras te maken, waar-
door de strijdwagens nutteloos werden en Israél een grote overwinning behaalde.
Het is niet alleen de regen, die juist op het kritieke ogenblik Israél redde, maar —
evenals bij de verlossing uit Egypte — de vervulling van de voorafgaande belofte
van redding die zo indrukwekkend was. Want in niet mis te verstane woorden had
de profetes Debora vooraf gezegd: “... de HEER zal Sisera uitleveren aan een
vrouw” (Richt 4:9).

De bevrijding van Jeruzalem uit de macht van Assur is een vergelijkbaar voor-
beeld. Dat leger had het gehele land overspoeld, en stond nu aan de poort van de
laatste vesting. De zaak leek hopeloos, toen de profeet Jesaja, evenals Mozes en



Debora eerder, verlossing aankondigde: “Hij zal in deze stad niet komen” (Jes
37:33 NBG'51). Wat de oorzaak van de plotselinge dood van honderdvijfentach-
tigduizend strijders ook geweest mag zijn, de HEER bewees hier nogmaals mee
dat Hij “het woord van Zijn knecht gestand doet, en vervult wat zijn boden heb-
ben voorzegd” (Jes 44:26 uit HSV en NBV). De combinatie van belofte en vervul-
ling heeft de betrouwbaarheid van Gods profeten weer gedemonstreerd.

God deed door Jesaja twee beloften van de geboorte van een zoon. De profeet
moest voor iedereen zichtbaar een groot bord neerzetten, met daarop in grote
letters, zodat alle voorbijgangers de raadselachtige woorden gemakkelijk konden
lezen: “haastige roof, spoedige buit” (Jes 8:1). Vervolgens moest hij twee be-
trouwbare getuigen roepen, blijkbaar om in hun tegenwoordigheid mee te delen
dat zijn vrouw een zoon zou baren (geen dochter dus), die hij met diezelfde woor-
den moest noemen. Voordat hij in staat zou zijn de allereerste woorden te spre-
ken die een kind leert zeggen ‘avi en 'immi (papa, mama) — zouden de raadselach-
tige woorden grimmige werkelijkheid worden, in de verovering van het land door
de macht van Assur, om buit te nemen en roof te plegen.

Alleen de HEER had zo'n specifieke profetie kunnen ingeven, en de vervulling hier-
van gaf de verzekering van de vervulling in de verdere toekomst van die andere
profetie van de geboorte van een Zoon: “Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij
zal een Zoon baren en zij zal Hem de naam Immanuél geven” (Jes 7:14 HSV). In
dit tweede geval is de moeder geen getrouwde vrouw maar een maagd (een
woord in het Hebreeuws dat op andere plaatsen inderdaad een maagd betekent).
Ook is het in dit geval niet de vader maar de moeder die haar zoon met de door
de HEER geschonken naam noemt, want een menselijke vader heeft het Kind niet.
En in plaats van onheil te verkondigen, houdt zijn naam de genadige belofte in
dat God in Zijn Zoon onder de mensen zal wonen.

In een profetie van een grote aardbeving bij de komst van Christus, zei Zacharia:
“Jullie zullen wegvluchten ... zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de
tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda” (Zach 14:5). Twee jaar voordat die aard-
beving de mensen toen de schrik op het lijf joeg, had de profeet Amos dit al voor-
zegd. Al was hij boer, deze profetie had voor Israél het bewijs moeten zijn dat zijn
boodschap door de HEER was ingegeven, en dat daarom ook zijn aanklacht tegen
Israéls afvalligheid en voorzeggingen van onheil van de HEER waren.

Jezus Christus als Profeet

Zelfs Israéls grootste Profeet heeft op deze wijze de basis gelegd voor vertrou-
wen op de waarheid van zijn woorden. Een teken zoals dat waar de religieuze lei-
ders op aandrongen, zo onmiskenbaar dat iedereen gedwongen zou zijn in Hem
als Messias te geloven, mocht Hij niet geven. Wel voorzegde Hij iets dat zo duide-



lijk was, dat het volk bij de vervulling ervan alle reden had in Hem te geloven.
“Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen te-
ken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie
dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen
drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn,” (Mat 12:39,40 HSV).

In zijn gesprekken met de twaalf sprak Hij herhaaldelijk over zijn opstanding, zo-
dat zij geen excuus hadden voor hun gebrek aan geloof. Toen Hij hun na zijn op-
standing hun ongeloof verweet, herinnerde Hij hen niet alleen aan zijn eigen pro-
fetie maar ook aan zijn uitleg van wat de profeten in Israél over zijn lijden en op-
standing hadden voorzegd: “Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd
dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij ge-
schreven staat in vervulling moest gaan. Daarop maakte Hij hun verstand ontvan-
kelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven
dat de Christus zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan vit
de dood" (Luc 24:44-46). In Paulus’ samenvatting van de christelijke beginselen
staat: “Hij is begraven en op de derde dag is (Hij) opgewekt, zoals in de Schriften
staat” (1 Kor 15:4). Het Oude Testament en zijn vervulling in Christus is de grond-
slag waarop het evangelie van de apostelen is gefundeerd: "Zo heeft God echter
in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd ...
Samuél en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd” (Hand 3:18,24).

Kort voor zijn dood sprak Jezus over toekomstige gebeurtenissen die zouden uit-
lopen op zijn komst in de eindtijd. Hij vertelde dat Jeruzalem aangevallen zou
worden en verwoest, en de Joden uit hun land verdreven. Dit is in de eerste drie
evangelién opgetekend, en er zijn goede redenen te geloven dat deze boeken in
omloop waren voor de verwoesting van Jeruzalem en de val van de Joodse natie
in 70 na. Chr. De vervulling van wat in de nabije toekomst zou gebeuren, levert
het bewijs dat wat Hij over zijn verschijning in de eindtijd zei ook zal uitkomen.

De betrouwbaarheid van profetie, ook voor onze tijd

Wij in deze tijd kunnen de profetieén in het Oude Testament lezen over de gevol-
gen van Israéls ontrouw aan zijn roeping. Van Mozes af werd gewaarschuwd dat
ongehoorzaamheid gestraft zou worden door verstrooiing over de hele wereld.
Geen mens had uit zichzelf zulke ontwikkelingen kunnen voorspellen. De enige
redelijke verklaring is dat de profeten gelijk hadden, toen zij zeiden dat God hun
de toekomst had geopenbaard. Naast de vervulling van hun profetieén over Isra-
els verstrooiing gaan in onze tijd ook de vele profetieén van herstel in vervulling,
zodat wij alle reden hebben in te stemmen met wat Petrus zegt over de oor-
sprong van de geschriften van het Oude Testament: “mensen die namens God
spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest” (2 Pet 1:21).



4. De uvitleggers van Gods grote daden

Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij Zijn plan heeft onthuld
aan Zijn dienaren, de profeten. (Amos 3:7)

Als reden om te letten op de geschriften van de profeten, schreef de apostel Pe-
trus: “dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige vitlegging toe-
laat” (2 Pet 1:20). Velen hebben in deze woorden bewijs gezien voor de opvatting
dat het de verantwoordelijkheid is van ‘de kerk’, en niet van individuen, de Bijbel
te verklaren. Tegenwoordig zien de meeste commentatoren echter in, dat Petrus
niet doelde op de vitleg van de boodschappen van de profeten, maar de oor-
sprong en authenticiteit van hun profetische uitleg van Gods heilswerk. De daar-
opvolgende, verklarende, zin bevestigt dit inderdaad: "... want nooit is profetie
voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden
daartoe altijd gedreven door de heilige Geest” (2 Pet 1:21). God verweet de valse
profeten in de tijd van Jeremia, dat “hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze
komen niet van de HEER” (Jer 23:16). De oorsprong van het profetische Woord,
bewaard in de boeken van het Oude Testament, is daarentegen te vinden in de
kracht van de Geest van God, Die Zijn dienaars zo sterk heeft beinvlioed dat zij als
Zijn gezaghebbende woordvoerders in Israél optraden.

De vertolkers van de HEER en de ogen van het volk

Jesaja noemde de profeten ‘de ogen van het volk’. Zonder hen zou de mens als
een blinde in het duister rondtasten, zonder kennis van de oorsprong of de toe-
komst van de wereld (Jesaja 29:10). Hij noemde ze ook ‘de vertolkers van de
HEER' (Jesaja 43:27 — het woord dat hier vertaald werd met ‘woordvoerders’, heeft
in Genesis 42:23 en op andere plaatsen de betekenis van ‘tolk’). Zij geven mensen
een betrouwbare uitleg van de bedoeling van Gods grote daden in de schepping,
de heilsgeschiedenis en in toekomstige gebeurtenissen.

De profeten en de schepping

Sinds de allervroegste tijd, toen kennis van de natuurwetenschap volledig ont-
brak, zag men overdag een wereld vol mysteries en iedere avond ontelbare fon-
kelende lichtpunten aan de hemel. Waar komt alles vandaan, en wat is de zin er-
van? De beschrijving in Genesis 1 van Gods scheppingswerk en van de oorsprong
van hemel en aarde, is te danken aan Gods openbaring aan Zijn profeet, en stelt
het ontstaan van de wereld voor op een wijze die geschikt is voor onze geestelijke
behoeften. God sprak in een reeks scheppingsbevelen, en toen Zijn Woord uitge-
voerd was, stond een nieuw deel van Zijn schepping klaar: “Er moet ... komen”,
“... Laten wij ...”, en daarna: “en er was ...”, “En zo gebeurde het”. Zijn dienaars



voerden Zijn voornemens en bevelen uit. Gezien deze aanduiding van een ge-
meenschap in de hemel, die het voorrecht heeft en de vreugde kent Gods wil uit
te mogen voeren, is de kritiek op ‘de sombere eenzaamheid van het Joodse mo-
notheisme’ een staaltje van theologische onzin! Met Mozes' verslag over de
schepping in gedachte, zeiden psalmisten in Israél: “"Door het woord van de HEER
zijn de hemelen gemaakt, door de adem van Zijn mond het leger der sterren ...
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het”; “op zijn bevel zijn zij
geschapen” (Ps 33:6,9; 148:5). Een andere psalmist vulde deze voorstelling aan,

toen hij schreef: “Loof de HEERE, (u), Zijn engelen” (Ps 103:20 HSV).

Waar komt de wijsheid vandaan waardoor de wereld zo geordend is, en zo prach-
tig is ingericht als woonplaats voor de mens? Waar komt de kracht vandaan om
hemel en aarde tot stand te brengen? Dit is een van de thema’s van het tweede
deel van het boek Jesaja, waarin de profeet met gedragen poézie getuigde van de
majesteit van de Schepper van alle dingen. "Wie heeft de wateren met holle hand
omvat, de hemel met Zijn hand gemeten? Wie heeft het stof van de aarde met
een maatbeker afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de
heuvels met balans en gewichten? ... Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is
het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van
de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde — haar bewoners zijn als sprink-
hanen — Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent omin te
wonen ... Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan Wie ben Ik gelijk te
stellen? Kijk omhoog: Wie heeft dit alles geschapen? ... Een eeuwige God is de
HEER, Schepper van de einden van de aarde” (Jes 40:12-28).

De kracht waarmee God de wereld geschapen heeft, houdt haar ook in stand.
Juist omdat er geen besef was van de natuurwetenschap, van de wetten van oor-
zaak en gevolg, konden de profeten hun volk des te beter leren in alles op God te
vertrouwen en Hem te danken als de Bron van alle zegeningen:

U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk ... U geeft
hun koren; ja, z6 geeft U het: U doordrenkt zijn omgeploegde aarde, U doet
water in zijn voren dalen, U doorweekt het met regendruppels, U zegent zijn
gewas. U kroont het jaar van Uw goedheid. (Ps 65:10-12 HSV)

Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. Gul is Uw hand
geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft. (Ps 145:15,16)

Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. (Ps 104:27 HSV)

De eigenschappen die God in Zijn schepping openbaart, waarborgen de vervul-
ling van Zijn genadige voornemens. Niemand twijfelt eraan of morgenochtend de
zon zal opgaan of de maan haar dagelijkse baan zal afleggen. Even duurzaam is
Israéls bestaan als Gods geroepen en heilig volk: “Dit zegt de HEER, Die de zon



heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als de lichten voor de
nacht, Die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, Wiens naam is HEER van de
hemelse machten: Pas als deze orde ophoudt te bestaan — spreekt de HEER — be-
staat ook Israél niet meer, is het niet meer voor altijd Mijn volk” (Jer 31:35,36).

De profeten en Israéls geschiedenis

De profeten gaven ook een uitleg van Israéls geschiedenis. De reeks plagen en de
wonderbare tocht door het midden van de Rode Zee maakten een grote indruk
op Israél en de volken in de wijde omtrek. Welke betekenis heeft dit buitenge-
woon betoon van ‘wonderen en tekenen’? De profeten leerden hun volk hierin
het bewijs te zien van Gods trouwe voortzetting van Zijn genadige voornemens,
die Hij eerst hun voorvader Abraham had bekendgemaakt, en het bewijs van Zijn
roeping van Israél tot een bijzonder verbondsvolk, apart gezet van andere volken
om God te dienen: "...omdat Hij [de HEER] u liefhad en Zich wilde houden aan wat
Hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand be-
vrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte” (Deut 7:8).
Hierin legde de HEER de basis voor Israéls vertrouwen op Hem: “Besef dus goed:
alleen de HEER, uw God, is God, en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en
is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt” (vs. 9).

Veertig jaar na de uittocht bracht Mozes een nieuwe generatie het ongekende
wonder van Israéls bevrijding in herinnering, en trok daaruit de grote les voor het
volk: “Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te
eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse
daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm,
en op angstaanjagende wijze — zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egyp-
te hebt zien doen? U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat alleen
de HEER God is; er is geen ander naast Hem” (Deut 4:34,35).

Vele eeuwen later blikte Jesaja hierop terug, en vond in Israéls uittocht de verze-
kering dat God, in Zijn trouw, Zijn intussen verstrooide volk weer bijeen zou bren-
gen. "Was U het niet die de zee drooglegde, het water van de machtige oervloed,
en een weg baande op de bodem van de zee waarover het verloste volk kon
gaan? Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg” (Jes 51:10,11).

Zonder de uitleg van de profeten zouden zowel de wereld om ons heen als de
achter ons liggende geschiedenis een onoplosbaar raadsel zijn. Naast het inzicht
dat zij ons hiermee hebben gegeven, is er het prachtige vooruitzicht dat zij ons
voor ogen stellen, in hun voorzeggingen van de komst van Gods Koninkrijk op
aarde, die we nu nader zullen onderzoeken.



5. De profeten en de toekomst

Ik ben gekomen om je inzicht te geven
in wat er in het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. (Daniél 10:14)

In hun gehele uitleg van Gods scheppingswerk en de geschiedenis van lIsraél,
openbaarden de profeten Zijn doelgerichte activiteit. Hij schiep de aarde en
maakte haar voor de mens bewoonbaar. Hij riep Zijn volk en leidde hen door de
eeuwen heen, volgens een plan dat Hij voor de grondlegging van de wereld had
ontworpen. Jesaja, bijvoorbeeld, verklaarde nadrukkelijk dat de HEER in staat is
de toekomst bekend te maken omdat Hij die Zelf bepaalt: "Ik ben God ... Die van-
af het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher (de dingen) die nog
niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al
Mijn welbehagen doen” (Jes 46:9,10 HSV).

De HEER openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen

Dit welbehagen stelt planeet aarde een prachtige toekomst in het vooruitzicht.
Als in antwoord op de huidige angst dat mensen de aarde zullen verloederen tot
een verontreinigde, levenloze en radioactieve woestijn, geeft God de verzekering
dat Zijn scheppingsdoel niet verijdeld zal worden: "Dit zegt de HEER, die de hemel
geschapen heeft — Hij is God — Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft,
en Die haar heeft gegrondvest — Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest
zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen” (Jes 45:18
uit NBV en HSV). Wat Hij met deze ‘bewoning’ beoogt, vertelt Hij in de volgende
verzen, waar Hij, met de zekerheid die alleen de Schepper kan geven, een samen-
leving op aarde voorziet waarin alle mensen Hem zullen eerbiedigen: “Keer terug
naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden van de aarde; want Ik ben God,
er is geen ander. Ik heb bij Mijzelf gezworen: Uit Mijn mond komt gerechtigheid
voort, een woord dat |k spreek wordt niet herroepen. Voor Mij zal elke knie zich
buigen, en elke tong zal bij Mij zweren"” (vzn 22,23).

De profeten in Israél zijn door God aangesteld Zijn woordvoerders te zijn. Daniél
getuigde hiervan, nadat hij een visioen over de toekomst ontving, en prees God
hierom: “Hij zet koningen af en stelt koningen aan ... Hij openbaart ondoorgron-
delijke en verborgen dingen” (Dan 2:21,22 NBG'51). En hij richtte zich tot de ko-
ning van Babel, met de mededeling: “Hij heeft koning Nebukadnessar laten we-
ten wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren” (Dan 2:28).

De profeten voorzeggen de dag van de HEER in de laatste dagen
Deze uitdrukking “de laatste dagen” komt in veel boeken van Israéls profeten
voor, en hiermee verwezen zij naar de tijd wanneer wat zij “de dag van de HEER”



noemden, zal aanbreken. Impliciet in deze term is dat mensen en natién hun dag
hebben gehad. God heeft vele eeuwenlang de wereld aan zichzelf overgelaten,
met catastrofale gevolgen van hun beslissingen en daden. Nu grijpt Hij Zelf in,
om de toestand te redden en Zijn plan te verwezenlijken. De dag van de HEER is
vooral de tijd wanneer Hij Zich manifesteert en op krachtdadige wijze handelt,
zodat Hij in de vervulling van Zijn eeuwige voornemens zal triomferen. Het eeu-
wenlange zwijgen, waaruit mensen ten onrechte de conclusie hebben getrokken
dat de schepping geen Schepper heeft, en een uit zichzelf geévolueerd systeem
is, is dan voorgoed voorbij.

Behalve nadere aanduidingen van de tijd wanneer de dag van de HEER zal aanbre-
ken, openbaarden de profeten in hun taferelen over de eindtijd de plaats en de
situatie waarin God Zich aan de wereld bekend zal maken. De grote ontknoping
vindt plaats bij een massale verzameling van de volken van deze wereld in het
land Israél: “*Wacht maar — spreekt de HEER — wacht op de dag dat Ik Mijn buit
kom halen. Ik heb besloten volken te verzamelen en koninkrijken bijeen te halen
..." (Zef 3:8). Joél riep alle volken, groot en klein, op zich te verzamelen rond Jeru-
zalem: “"Roept dit uit onder de heidenvolken: Verklaar [letterlijk: Heilig — zie NBG-
51] de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare
mannen!... Laten de heidenvolken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zitten om hen te berechten alle heidenvolken van rondom ... Me-
nigten, menigten, in het dal van de beslissing, want de dag van de HEERE is nabij
in het dal van de beslissing” (Joél 3:9-14 uit HSV en NBG'51).

Hetzelfde toneel is in het boek van Zacharia te zien: “Zie, Ik ga Jeruzalem maken
tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom ... En alle volken van de aar-
de zullen zich tegen haar verzamelen”; “Zie, er komt een dag voor de HEERE ...
Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem” (Zach
12:2,3; 14:1,2 HSV). Ezechiél noemde een machtig volk dat uit het verre noorden
zal komen, met Perzen, Ethiopiérs en Puteeérs (Libiérs) als bondgenoten: "Ik
kom je halen, Ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger ...
Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een
wolk die het land bedekt” (Ezech 38:4-9).

Deze verzameling van volken staat in nauw verband met een andere verzame-
ling: de terugkeer van het eeuwenlang verstrooide Israél naar het land van hun
voorouders. Dat de twee verband met elkaar houden, is vooral in Joél te zien:
"Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevan-
genschap van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en
hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak
voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israél, dat zij onder de heidenvol-
ken verstrooid hebben” (Joél 3:1,2 HSV). Dit verband is niet minder duidelijk in



Ezechiél. In een reeks profetieén over de toekomst van Israél vertelde de profeet:
“... Ik leid jullie weg bij die volken, lk breng jullie bijeen uit die landen ...” (Ezech
36:24). In een volgend visioen stelde God het verstrooide Israél voor als dorre
beenderen die verspreid lagen in een dal, als was dit de plaats van een vroeger
slagveld. De profeet zag hoe de beenderen zich samenvoegden tot skeletten van
mensen, hoe vlees en spieren daarop kwamen, en hoe zij door het inblazen van
de levensadem opstonden tot een geweldig leger. Het herstel van de staat Israél,
dat in dit visioen zo is voorgesteld, geeft aanleiding tot de aanval door vele vol-
ken. “Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken
tegen een land dat zich maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat
uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israél, die lange tijd ver-
laten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen” (Ezech 38:8).

De wijze waarop God Zich in deze situatie zal manifesteren, en hoe Hij zal ingrij-
pen, komt in deze profetie nauw overeen met wat, bijvoorbeeld, Joél en Zacharia
zeiden, maar wordt uitvoeriger beschreven.

Impliciet in al de beschrijvingen van Gods ingrijpen in de eindtijd, door middel van
allerlei fenomenen, is het feit dat mensen een morele verantwoordelijkheid te-
genover hun Schepper dragen, en daarin zwaar hebben gefaald. De directe aan-
leiding tot Gods ingrijpen, is dat de toekomst van het volk dat Hij in Zijn land her-
steld heeft op het spel staat:

Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigen-
dom Israél ... (Joél 3:2 HSV)

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag
dat Hij streed, op de dag van de strijd. (Zach 14:3 HSV)

De dag van de HEER is vooral een dag van oordeel, zoals de apostel Paulus te
Athene verkondigde: ... want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij
een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen ...” (Hand 17:31). Zo-
als een rechter plaats neemt op zijn rechterstoel om recht te spreken, zo oordeelt
God de wereld:

Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren ... daar zal Ik zitten om te berechten
alle heidenvolken van rondom. (Joél 3:2,12 HSV)
Het hof nam plaats [HSV: Het gerechtshof hield zitting] en de boeken werden
geopend. (Dan 7:10)
Een van de voornaamste verschijnselen bij Gods manifestatie in heerlijkheid om
Zijn volk te redden, zal een grote aardbeving zijn:

De HEER zal vanaf Sion brullen (als een leeuw), vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn
stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. (Joél 3:16 HSV)



De Olijfberg zal in tweeén splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en
de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.
Jullie zullen wegvluchten ... zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de
tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. (Zach 14:4,5)

Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israél treffen! ...
De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en
alle muren zullen op de grond neervallen. (Ezech 38:19,20 HSV)

De profeet vertelde ook dat de aanvallers elkaar zullen bestrijden, en dat grote
rampen hem zullen treffen: “... het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik
zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles weg-
spoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen en op de
vele volken die met hem zijn” (vs. 22 uit NBG'51 en HSV).

De HEER zal Koning zijn over de gehele aarde ...

Het eerste gevolg zal zijn dat zowel het volk Israél als de volken van deze wereld
de HEER zullen leren kennen. Van Israél, dat tot nu toe kennelijk in ongeloof is
teruggekeerd, staat: "Dan zullen zij die van het huis Israél zijn, weten dat Ik, de
HEERE, hun God ben, vanaf die dag af en daarna ... Wanneer Ik hen uit de volken
terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen
voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden [NBG'51: dan zal Ik Mij
voor het oog van talrijke volken aan hen de Heilige betonen]” (Ezech 39:22,27
HSV). lets vergelijkbaars wordt gezegd met betrekking tot de andere volken:

Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heiden-
volken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. (Ezech 38:23
HSV)

Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israél.
(Ezech 39:7 HSV)

In Gods oordeel zullen alle menselijke regeringsverantwoordelijkheden verdwij-
nen en gegeven worden aan Gods volk. Daniél zag in een droom een reeks
machthebbers; van de laatste hiervan zei hij: “... dan zal het hof plaatsnemen, en
zal hem zijn heerschappij ontnomen worden, hij zal voor eeuwig verdelgd en ver-
nietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle ko-
ninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen
van de hoogste God [HSV, NBG'51: Allerhoogste]. Zijn koningschap is een eeuwig
koningschap en alle machten zullen Hem dienen en gehoorzamen” (Dan 7:26,27).

In een andere profetie in zijn boek zijn dezelfde Rijken afgebeeld als onderdelen
van een reusachtig beeld. In de laatste dagen valt op de voeten hiervan een
steen, die de delen verbrijzelt en tot stof vermaalt: “"Op hetzelfde ogenblik ver-



pulverden het ijzer, leem, koper, brons, zilver en goud. Het werden als kaf op een
dorsvloer in de zomer; de wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te
vinden was” (Dan 2:35). In plaats van deze menselijke Rijken komt Gods heer-
schappij op aarde tot stand: "Maar in de dagen van die koninkrijken zal de God
van de hemel een Koninkrijk doen opkomen, dat nooit te gronde zal gaan, en dat
nooit op een ander volk zal overgaan” (Dan 2:44 uit NBV en HSV).

Zacharia's profetie van het verzamelen van alle volken rond Jeruzalem heeft de-
zelfde afloop: “En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER
de enige God zijn en Zijn Naam de enige Naam ... De overlevenden van de volken
die Jeruzalem hebben belaagd [HSV en NBG’'51: tegen Jeruzalem zijn opgerukt],
zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als
Koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren” (Zach 14:9,16). De blijvende
belangrijkheid van de stad Jeruzalem, als de zetel van Gods heerschappij op en
over de aarde, komt in vele profetieén voor. In het verleden was de ark van het
verbond in het binnenste vertrek van het heiligdom het symbool van Gods troon,
en het verlies ervan door de verwoesting van de tempel door het Rijk Babel was
een grote ramp. Toch vertelde Jeremia dat de tijd zal komen wanneer het volk
zich hier geen zorgen meer over zal maken. Kennelijk omdat, in de zichtbare aan-
wezigheid van de Koning, het symbool van heerschappij niet meer nodig zal zijn:
“In die tijd zal men Jeruzalem ‘Troon van de HEER' noemen. Alle volken zullen er
samenstromen, ze zullen op de Naam van de HEER afkomen en zich niet meer
laten leiden door hun koppig en boosaardig hart” (Jer 3:17).

... in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus

Nauw verbonden met de totstandkoming van Gods Koninkrijk op aarde is de
komst van de beloofde Zoon van David, de Gezalfde van de HEER, die van de we-
reldtroon in Jeruzalem over alle volken zal regeren. “Aan de uitbreiding van deze
heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en
over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en ge-
rechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid” (Jes 9:6 HSV). Andere profetieén be-
schrijven de zegeningen die het Vrederijk van de Messias de sterfelijke bewoners
van de aarde zal brengen.

Een groot voorrecht

Wij mogen dankbaar zijn voor de dienst van Gods profeten in Israél, en dat Hij
vele van hun uitspraken voor latere generaties heeft bewaard! Via hun geschrif-
ten kunnen ook wij het plan, dat God voér de grondlegging van de wereld ont-
worpen heeft, leren kennen. En in antwoord op hun roeping kunnen wij daar ook
zelf deel aan hebben, en samen met hen verlangend vitzien naar de komst van de
dag van de HEER en het Koninkrijk dat Christus op aarde zal vestigen.



6. Mijn knechten de profeten

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden
tot de voorouders gesproken door de profeten ... (Hebreeén 1:1)

Slaan we de boeken van het Oude Testament open, dan staan we niet voor één
mens die een boodschap van de HEER heeft ontvangen, maar voor een heel gezel-
schap. Als personen en in hun levensomstandigheden zijn ze vaak zeer verschil-
lend van elkaar. Ook variéren de wijzen waarop zij een openbaring ontvingen:
een droom, een plotselinge ingeving op klare dag, in zijn stille tijd, of in een moei-
lijke situatie. Des te indrukwekkender is dan wat zij als de woordvoerders van de
HEER gemeen hebben.

Hoor het Woord van de HEER

Ze waren er allen stellig van overtuigd dat de HEER tot hen gesproken had. In het
boek van Jesaja, bijvoorbeeld, komen vitdrukkingen als: “zo zegt de HEER", “Hoor
het woord van de HEER”, “de HEER zei tegen mij”, en dergelijke, bijna honderdder-
tig keer voor! Andere profeten leidden hun boodschappen in op even gezagheb-
bende wijze. Zij spraken hun volksgenoten zeker niet toe om in hun gunst te ko-
men, want hun boodschappen waren maar al te vaak aanklachten en zwaar gela-
den met waarschuwingen voor onheil. Het oordeel van de vorsten, na Jeremia te
hebben gehoord, luidde: “Laat deze man toch ter dood gebracht worden, want
zo ontmoedigt hij de strijdbare mannen die in deze stad zijn overgebleven, en
ontmoedigt hij heel het volk ...” (Jer 38:4 HSV). En wie zou ooit de felle aanklacht
van Jezus tegen de leiders van zijn tijd vergeten: “"Aldus getuigt u tegen uzelf, dat
u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben” (Mat 23:31 HSV), of de
treurige woorden waarmee Hij de geliefde stad, die God eens als woonplaats ge-
kozen had, toesprak: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt
wie naar haar toe zijn gestuurd” (Mat 23:37)?

Welke reden zouden de profeten in Israél hebben gehad de haat van hun volk en
een vroegtijdige dood te riskeren, indien ze niet zeker waren dat de HEER hen in-
derdaad gezonden had met een boodschap die zij, wat het hun persoonlijk ook
mocht kosten, moesten overbrengen? Naast de verheven moraal waarvan al hun
mededelingen zijn doordrongen, en hun sublieme voorstelling van Gods majes-
teit, is de eenheid in hun openbaringen indrukwekkend. Geschriften die in ver-
schillende eeuwen werden geschreven, passen volledig bij elkaar, en de verschil-
lende bijzonderheden die elk van hen bijdroeg vullen elkaar aan. Hun grote the-
ma is de komst op aarde van Gods Koninkrijk, met de komst van Gods Knecht, de
Zoon van David, in de eindtijd. Op dat brede stramien borduurden ze allen voort
met de bijzondere dromen en visioenen die de HEER hun had laten zien.



Gezanten van de HEER

Het feit dat wij hun geschriften ter beschikking hebben, en zo gemakkelijk in on-
ze eigen taal kunnen lezen, legt een grote verantwoordelijkheid op ons. Als wat
zij zeggen waar is — en welke andere bevredigende verklaring voor hun schrijven
kan er zijn? — dan bewijzen wij door onze belangstelling voor hun boodschappen
onze belangstelling voor God Zelf. De profeten waren Zijn afgezanten, gevol-
machtigde woordvoerders. Verwerpen of negeren wij hun openbaringen, dan
verwerpen of negeren wij de HEER Die hen ter wille van ons heeft gezonden en
geinspireerd. Hoewel hun geschriften oorspronkelijk voor het verbondsvolk Israél
waren bedoeld, zijn ze intussen opgenomen in het evangelie van Christus, dat
heil en leven voor de wereld biedt. De heilsbeloften die de profeten deden, zijn de
pijlers waarop Gods heilswerk in Christus is gebouwd.

Het Woord ... keert niet vruchteloos naar Mij terug

“Is niet Mijn Woord als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? — spreekt
de HEER” vroeg God door Zijn profeet Jeremia (Jer 23:29). Nog steeds zijn ze voor
de gewillige lezer “krachtig voor God tot het slechten van de bolwerken” (2 Kor
10:4 NBG'51) van onze verkeerde bedenksels. Als een stroom die voor de groeien-
de boom een bron van leven is, kan ook Gods Woord door Zijn dienaars zijn heil-
zame functie vervullen, door ons steeds op te voeden in Zijn wegen en tot het
inzicht te brengen van Zijn genadige voornemens met Zijn kinderen. Zo bereikt
Gods Woord het doel dat Hij voor ogen had, toen Hij eens zei: “... zo geldt dit ook
voor het Woord dat voortkomt uit Mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij
terug, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen
waartoe Ik het zend” (Jes 55:11 uit NBV en HSV).



7. De grondleggers van de Gemeente

Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen.
(Matteis 16:18 HSV)

Toen Hij voor het eerst onder zijn volk optrad, als Gods Knecht en Profeet bij uit-
nemendheid, wist Jezus al dat zijn volk Hem zou verwerpen en vragen om zijn
kruisiging. Hij wist ook dat zijn Vader Hem op de derde dag uit de doden zou op-
wekken, met de uitnodiging: "Neem plaats aan mijn rechterhand” (Ps 110:1), en
dat Hij bij Hem in de hemel zou zijn totdat Hij in de eindtijd in openlijke heerlijk-
heid naar de aarde zou worden teruggezonden als de Rechter en Koning over al-
len. Noemde Hij die tussenliggende periode “de tijd van de heidenen” (Luc 21:24)
omdat het verwoeste Jeruzalem eeuwenlang door heidenen vertrapt zou worden,
of omdat deze tijden aan welwillenden in de heidenwereld de gelegenheid zou
geven zich aan te sluiten bij het geestelijk Israél?

Christus sticht en bouwt zijn gemeente

Hij zei onomwonden dat Gods Koninkrijk van de Joden afgenomen zou worden,
en “gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen” (Mat 21:43).
Met het oog op deze uitbreiding van zijn taak zei Hij ook: “lk heb nog andere
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij
zullen naar mijn stem luisteren; dan zal er één kudde zijn, met één herder” (Joh
10:16). Deze nieuwe gemeenschap, bestaande uit gelovigen uit zowel Israél als
uit andere volken, noemde Jezus zijn ‘gemeente’.

Evenals Jezus zei dat Hij zijn schapen uit de heidenwereld zelf zou leiden en roe-
pen, zo sprak Hij van ‘mijn’ gemeente, die Hij zelf zou bouwen. Hoewel Hij in de
hemel zou zijn, zou Hij steeds de leiding over zijn volk op aarde nemen. Het ver-
slag in Handeling vertelt over de voortzetting van “alles wat Jezus begonnen is te
doen en te onderwijzen, tot op de dag dat Hij werd opgenomen” (Hand 1:1,2
HSV). Hij zei tegen de vervolger van zijn volk: “Saul, Saul, waarom vervolg je
Mij?” (Hand 9:4). En wanneer deze vroegere vervolger op zijn beurt moest lijden
bemoedigt Christus hem met de woorden: “Wees niet bang, maar blijf spreken en
zwijg niet! Ik sta je bij ... want Ik heb veel volk in deze stad” (Hand 18:9,10 uit NBV
en HSV).

De apostelen zijn Christus’ medewerkers

Omdat Christus niet persoonlijk op aarde aanwezig zou zijn, zou Hij zijn gemeen-
te stichten en bouwen door de medewerking van zijn dienaren, in het bijzonder
van de twaalf die Hij zijn ‘apostelen’ noemde. In een vrij vroeg stadium van zijn
predikingswerk onder zijn volk, koos Hij hen uit een groter aantal discipelen. Lu-



cas schreef dat Hij dit deed na een nacht te hebben doorgebracht in gebed: “En
toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die
Hij apostelen noemde: Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andre-
as, Jakobus en Johannes ...” (Luc 6:13,14). Ook in de lijsten in de twee andere
evangelién staan deze vier voorop, met Petrus als eerste. Op de vooravond van
zijn dood vertelde Jezus hun dat zij Hem in de toekomst zouden vertegenwoordi-
gen: “lk verzeker jullie: Wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is ontvangt
Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft” (Joh 13:20).
Daarbij beval Hij hun goed en in alle nederigheid hun ondergeschiktheid te be-
seffen: “Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en
een afgezant [Grieks: apostolos] niet meer dan wie hem zendt” (vs. 16).

In het verstrooide Jodendom was de sjaliach een vertrouwde figuur, als de gevol-
machtigde vertegenwoordiger, gekomen uit het vaderland in de naam van zijn
zender, om een belangrijke zaak met de hem gegeven rechtsmacht te behande-
len. De apostelen zouden de permanente sjaliachim van Christus zijn — zie hier-
voor be bijlage over de sjaliach achterin.

Petrus, de rotsman

Jezus hield van woordspelingen. Toen Petrus, de ‘rotsman’, vol overtuiging zei:
*U bent de Messias/Christus, de Zoon van de levende God” (Mat 16:16), vertelde
Jezus wie Petrus was: een rots waarop Hij zijn gemeente zou bouwen: “lk zeg u
ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen” (vs. 18
HSV). Met deze ontwikkeling in het vooruitzicht had Jezus hem die naam al eer-
der gegeven: “Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas
[het Aramese woord voor ‘rots’] heten (dat is Petrus, ‘rots’)” (Joh 1:42). Eigenlijk
had ‘petra’ de toekomstige functie nauwkeuriger aangegeven, maar Hij zou een
vrouwelijke naam toch niet aan een man kunnen geven!

Jezus ging door, met te zeggen: “lk zal je de sleutels van het Koninkrijk van de
hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bin-
dend zijn, en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden
zijn” (Mat 16:19). Uit deze bijzondere uitspraak rijzen een aantal vragen. Wat zijn
nu de ‘sleutels’, en hoe en wanneer zijn ze gebruikt? Wat betekent dit ‘binden’ en
‘ontbinden’ op aarde, samen met wat op een bevestiging in de hemel lijkt? Wat
houdt de belofte voor Petrus persoonlijk in? Hierover lopen de meningen al eeu-
wen sterk uiteen.

De plaats van Petrus

Het onderzoek naar de strekking van Jezus’ woorden wordt meestal sterk bein-
vloed door de kennis achteraf van de totstandkoming van een wereldwijde ge-
meente, die in het Jodendom begon maar blijvend in de niet-Joodse wereld werd



gevestigd. Hoe zeer deze ontwikkeling buiten de bevoegdheid van de twaalf lag,
blijkt uit de beslissing die de apostelen in Jeruzalem namen toen Paulus was be-
gonnen het evangelie aan heidenen te verkondigen. We moeten Paulus dankbaar
zijn voor onze kennis van een vergadering in Jeruzalem over deze kwestie van de
uitbreiding van de gemeente: “... zij zagen, dat aan mij het Evangelie onder de
onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de besnedenen
(want Hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de be-
snedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen). En toen Jakobus,
Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven gena-
de erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat
wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan” (Gal 2:7-9 HSV).
Hiermee lieten de apostelen zich door Christus leiden, die tot Ananias had ge-
zegd: “deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen naar de
heidenen en de koningen en de Israélieten” (Hand g:15 uit HSV en NBG'51), en
tegen Paulus zelf: “Ga, want lk zal u ver weg zenden, naar de heidenen” (Hand
22:21 HSV). Dit laat zien hoe ongerijmd de gedachte is, dat Petrus bestemd was
vanuit zijn zetel in Rome het plaatsvervangende hoofd te zijn van een wereldwij-
de gemeente! Pas later waren Petrus en Johannes bij de gemeenten in het bui-
tenland betrokken.

Maar was het niet tot de twaalf dat Jezus gezegd had: “"Ga heen in heel de wereld,
predik het Evangelie aan alle schepselen” (Mar 16:15) HSV? En weer: “... u zult
mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het
uiterste van de aarde” (Hand 1:8 HSV)? Zeker, maar het blijkt dat de twaalf dit in
het begin hebben opgevat als een taak binnen het verstrooide Jodendom. Alleen
al bij het lezen van de lijst van landen in Lucas’ momentopname van Joden, die op
de Pinksterdag in Jeruzalem aanwezig waren, is te zien hoe verspreid de Joden
overal in en buiten het Romeinse Rijk leefden: “"Parten, Meden en Elamieten, in-
woners van Mesopotami€, Judea en Kappadoci€, mensen uit Pontus en Asia, Fry-
gié en Pamfylié, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libié, evenals hier verblij-
vende Romeinen, zowel Joden als proselieten [Jodengenoten], mensen van Kreta
en uit Arabié” (Hand 2:9-11 naar NBV, HSV en NBG'51). Niet een apostel, maar
Stefanus, heeft voor het eerst de Griekssprekende Joden uit het buitenland bena-
derd (Hand 6:9 en verder). Niet een apostel, maar Filippus, bracht voor het eerst
het evangelie naar Samaria. Niet de apostelen, maar rondreizende vluchtelingen,
stichtten de moedergemeente van de heidenwereld, Antiochié in Syrié. Het is
begrijpelijk dat Christus de apostel Petrus koos om voor het eerst het evangelie
rechtstreeks aan de heidenen te verkondigen, maar dit is alleen gebeurd door een
reeks bovennatuurlijke aanwijzingen: het bevel in een gezicht om verboden vlees
te eten, om Petrus te leren op te houden met zijn scheiding van de wereld in reine



en onreine mensen; de verschijning van een engel aan de Romein Cornelius; de
instructie aan Cornelius een zekere Petrus in de stad Joppe te zoeken, en uit te
nodigen naar hem toe te komen; en — het meest overtuigend van al deze ontwik-
kelingen — de uitstorting van de Geest, zonder toedoen van de apostelen, evenals
op de Pinksterdag. En zelfs toen bleken de christelijke Joden in Jeruzalem deze
opvallende gebeurtenis eerder als een uitzondering dan als een aanwijzing, laat
staat een ontwikkeling, te beschouwen!

Paulus zei dat de gemeente is “gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten” (Efez 2:20). In Johannes’ beschrijving van het nieuwe Jeruzalem staat:
“De stadsmuur had twaalf grondstenen [NBG'51 en HSV: fundamenten] met
daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam” (Op 21:14). In ze-
ker opzicht is uiteraard Christus, en alleen Christus, het fundament van zijn ge-
meente: “... niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt — Jezus
Christus zelf” (1 Kor 3:11). De apostelen zijn het fundament van de gemeente —
die pas later is uitgebreid tot de heidenwereld — als haar grondleggers. We kun-
nen de vervulling van Christus’ belofte het beste zoeken in de stichting van zijn
gemeente in Jeruzalem, met alle blijvende en verstrekkende gevolgen daarvan.

In zijn brief aan de gemeente in Filadelfia gebruikte Christus weer het beeld van
een sleutel, en uit de toespeling op Eljakim blijkt dat Hij hiermee geen deurwach-
ter maar een huismeester bedoelde (Openbaring 3:7; zie Jesaja 22:22). In plaats
van te spreken over het openen en sluiten van deuren, legde Jezus de verant-
woordelijkheid nader uit als een binden en ontbinden. Deze termen betekenden
in het toenmalige Jodendom het leergezag van de rabbi’s, en hun volmacht bin-
dende uitspraken te doen over wat wel en wat niet mocht. Dezelfde belofte van
binden en ontbinden herhaalde Jezus; en dan is nog duidelijker dat Hij tot de
twaalf sprak (MatteUs 18:18). De bedoeling is te zien in de vervulling van de belof-
te bij de totstandkoming van de gemeente. Na de krachtige redevoering van Pe-
trus op de Pinksterdag, kwam een gemeente tot stand met drieduizend leden,
waarover wordt gezegd: “En zij bleven volharden bij het onderwijs van de aposte-
len, en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” (Hand 2:42
NBG's51). Het zijn de apostelen die het dopen van mensen en de regelmatige vie-
ring van het Avondmaal regelden, en die zorgden voor het gemeentelijke leven in
het algemeen. Hun verantwoordelijkheid tucht uit te oefenen, blijkt ook uit de
bestraffing van Ananias en Saffira — die kennelijk een waarschuwing moest zijn
voor anderen; zo heeft de gemeente het vonnis tenminste begrepen: “"De hele
gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevan-
gen” (Hand 5:11).

Heeft Christus dan vooraf beloofd de beslissingen van Petrus en zijn mede-
apostelen achteraf te bekrachtigen in de hemel? De werkelijkheid is dat het initia-



tief de gemeente tot stand te brengen, evenals haar leiding, bij Christus in de he-
mel lag. Na de genezing van de verlamde aan de poort van de tempel, zei Petrus:
“waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen
kracht of vroomheid [NBG'51: godsvrucht] te danken is dat deze man weer kan
lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en Isaak en de God van Ja-
kob, de God van onze voorouders, Jezus, Zijn Knecht, heeft verheerlijkt” (Hand
3:12,13 Uit NBV en NBG'51). De opgestane Heer heeft deze genezingsdaad ver-
richt door middel van zijn apostelen. Het is best mogelijk dat Petrus en Johannes
ineens door de Geest bewogen werden, evenals de profeten in Israél plotseling
spraken na een ingeving door de Geest. Ditzelfde geldt voor de bestraffing van
Ananias en Saffira en nog andere gevallen. Het is niet dat Christus achteraf in-
stemde met wat zijn apostelen volgens eigen inzicht deden, maar dat zijn Geest,
Die in hen werkzaam was, de gemeente tot stand bracht en haar in die eerste kri-
tieke tijd leidde.

De andere apostelen erkenden dat Christus de bevoegdheid voor de gemeente in
de heidenwereld niet aan Petrus maar aan Paulus had toevertrouwd. Het optre-
den op de Pinksterdag is typerend voor andere gelegenheden: “Daarop trad Pe-
trus naar voren, samen met de elf andere apostelen” (Hand 2:14). Het zijn “de
apostelen in Jeruzalem” die besloten Petrus en Johannes naar Samaria te zenden
(Handelingen 8:14). Petrus moest zich verantwoorden voor zijn bezoek aan Cor-
nelius en het dopen van heidenen, en zei: “wie was ik dan dat ik bij machte zou
zijn God tegen te houden?” (Hand 11:17 HSV). Toen het verschil van mening over
de verplichting van gelovige niet-Joden beslecht moest worden, vertelt Lucas:
“En de apostelen en de oudsten kwamen bijeen om deze zaak te bezien” (Hand
15:6 uit NBV en HSV). Bij die gelegenheid was er geen kwestie van een bindende
uitspraak van Petrus. En met de vervulling van hun taak, het stichten van de ge-
meente, was er uiteraard geen plaats meer voor apostolische opvolgers.



8. De getuigen van Christus’ opstanding

De apostelen bleven met grote kracht getuigen
van de opstanding van de Heer Jezus. (Handelingen 4:33)

Nadat de Joodse leidslieden Pilatus onder druk hadden overgehaald Jezus te la-
ten kruisigen, kwamen zij naar hem toe met nog een eis: “Heer, het schoot ons te
binnen dat die verleider, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: Na drie dagen zal 1k
opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd
wordt, opdat zijn discipelen Hem ‘s nachts misschien niet komen stelen en tegen
het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger
zijn dan de eerste” (Mat 27:63,64 uit NBV en HSV). Hieruit blijkt dat zij goed wis-
ten dat Jezus gezegd had dat Hij drie dagen na zijn begrafenis opgewekt zou wor-
den. Het zijn waarschijnlijk vooral die raadselachtige woorden na de tempelreini-
ging die hen bleven dwarszitten. Nadat Hij de kooplieden en geldwisselaars van
het tempelplein had gedreven, en Hij hiervoor ter verantwoording geroepen
werd, zei Hij immers: "Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen
herrijzen” (Joh 2:19 uit HSV en NBG’'51). Duidelijker nog waren zijn woorden na-
dat enkele Schriftgeleerden en Farizeeén Hem om een teken hadden gevraagd:
“Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen te-
ken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie
dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen
drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn” (Mat 12:40 HSV).

Het graf van Jezus

De Joden hadden meer dan één reden om Jezus aan de Romeinse stadhouder
over te leveren om Hem door hem te laten terechtstellen, in plaats van Hem zelf
te stenigen, zoals zij niet lang daarna met Stefanus deden. Niet alleen zou Jezus —
volgens een voorschrift in ‘de Wet van Mozes’, dat een gestorvene die aan een
paal hing vervloekt was — door middel van kruisiging als een door God vervloekte
sterven, maar Hij zou ook in een massagraf begraven worden, zodat niemand zou
kunnen bewijzen dat zijn lichaam daar wel of niet lag. Tot hun ontsteltenis was
hun voornemen, door het onverwachte verzoek van de rijke Jozef van Arimathea
aan Pilatus om het lichaam te mogen begraven, verijdeld. Zo belangrijk was deze
ontwikkeling, dat die voorzegd was in Jesaja’s profetie over de Knecht van de
HEER: “Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld [niet alleen heeft men Hem
als zondaar gedood, maar men wilde Hem daarna in een graf voor zondaars be-
graven; maar...] ... Hij is bij de rijke in zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht
gedaan heeft en geen bedrog is zijn mond geweest is [vanwege de onschuld van
Zijn Knecht heeft God ingegrepen om de voornemens van zijn vijanden te verij-



delen]” (Jes 53:9). De rijke Jozef van Arimathea had niet alleen Pilatus daarvoor
kunnen betalen, maar hij was ook in staat het lichaam van Jezus in een nieuw
“rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen” (Mat 27:60), afgesloten met
een grote steen, te begraven. Gezien hoe uiterst belangrijk het getuigenis van het
lege graf zou zijn, is dit alles ongetwijfeld in Gods voorzienigheid gebeurd. Zelfs
het posteren van een groep bewakers, bij het graf, om diefstal van het lichaam te
voorkomen (1), heeft zeker bijgedragen aan dit getuigenis.

Zelfs als niemand de moeite had genomen naar de plaats van het graf te gaan, en
een toevallige voorbijganger als eerste de grote steen op enige afstand daarvan
plat op de grond had zien liggen, dan had het nieuws van het open graf zich als
een lopend vuurtje door de met feestgangers overvolle stad verspreid. Maar ge-
zien de bekendheid van Jezus’ woorden over zijn opstanding, evenals de maatre-
gelen die waren genomen om alle bemoeienis met het graf te voorkomen, mo-
gen we aannemen dat velen op de ochtend na de sabbat — al was het maar vit
nieuwsgierigheid — even een wandelingetje buiten de stad gingen maken om naar
het graf te gaan kijken. Ook was de schrikwekkende verschijning van de als een
bliksem stralende engel aan de wachthoudende soldaten, zeker niet lang een ge-
heim gebleven. En wat te denken van het excuus dat alle bewakers diep in slaap
waren gevallen, zodat niemand van hen zelfs het wegrollen van de grote zware
steen naast hen, het halen van het lichaam uit zijn windsels, en het naar buiten
dragen daarvan, had wakker gemaakt! Men wist dat Jezus gezegd had dat Hij
binnen drie dagen na zijn dood zou opstaan, zodat er reden is te veronderstellen
dat onder de honderdduizenden mensen die tijdens het Pascha in of in de omge-
ving van de stad Jeruzalem verbleven, er velen waren die op die dag na de sabbat
ook wisten dat het graf van Jezus van Nazareth leeg was, op de windsels met de
specerijen na. God had ervoor gezorgd dat aan de belofte van Zijn Zoon, één bij-
zonder teken van wie Hij was aan die generatie te geven, ruim werd voldaan.

Natuurlijk had Jezus aan de Joodse Raad, die Hem een paar dagen eerder op
schandelijke wijze had mishandeld en de dood schuldig bevonden, in stralende
heerlijkheid kunnen verschijnen met een triomfantelijk "En?”. Maar dat is niet
Gods manier van doen. Hoe sterk het getuigenis van het lege graf ook was, God
wilde ruimte voor geloof geven, door de verklaring hiervoor toe te vertrouwen
aan de twaalf discipelen van Jezus die Hem na zijn opstanding herhaaldelijk heb-
ben gezien. Dat zei Petrus in zijn toespraak in het huis van Cornelius, tegen een
niet-Joods gehoor: “Wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, in het land
van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan
een (kruis)hout te hangen, maar God heeft Hem op de derde dage weer tot leven
gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar
aan enkele getuigen die daartoe door God [tevoren] waren aangewezen, aan ons



namelijk, die samen met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de
dood was opgestaan” (Hand 10:39-41). Toen Jezus na zijn opstanding tegen de elf
discipelen zei: “u zult mijn getuigen zijn” (Hand 1:8 HSV en NBG’51), begrepen zij
dat zij vooral van zijn opstanding moesten getuigen. Daarom namen ze meteen
al bepaalde maatregelen om de lege plaats van de verrader Judas in te vullen met
een andere apostel. De voorwaarde was dat hij van het optreden van Johannes de
Doper af met Jezus was geweest, zodat hij “samen met ons [kan] getuigen van
zijn opstanding” (Hand 1:21,22).

Het getuigenis op de Pinksterdag

Petrus’ toespraak op de Pinksterdag is een voortreffelijk voorbeeld van de wijze
waarop de apostelen van Jezus’ opstanding hebben getuigd. Eerst legt hij de be-
tekenis uit van de uitbundige lofprijzing van een groep van ongeveer honderd-
twintig mensen, die zich door de straten van Jeruzalem naar de tempel begaven,
als de vervulling van Joéls profetie van de uitstorting van Gods Geest voor het
aanbreken van de dag van de HEER. Dan vestigt hij de aandacht van zijn toehoor-
ders op Jezus van Nazareth, zijn optreden onder zijn volk, de wonderen die Hij
gedaan had, en zijn kruisiging. Al zijn het de Romeinen, als de bezettende macht,
die Jezus' kruisiging hadden uitgevoerd, de luisteraars dragen er mede de verant-
woordelijkheid voor; want het waren Joden die Jezus’ dood hadden geéist: “Jezus
uit Nazaret, een Man die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonde-
ren en tekenen, die God in uw midden door Hem verricht heeft, zoals u ook zelf
weet, deze (Jezus), die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voor-
kennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen
van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood” (Hand 2:22,23 uit HSV
en NBV). Gezien de grote belangstelling voor wat met Jezus was gebeurd, en alle
geruchten over het lege graf, heeft Petrus op dat moment ongetwijfeld grote
aandacht van zijn luisteraars. Nu volgt voor het eerst de aankondiging die de we-
reld voorgoed zou veranderen en waaruit Christus’ gemeente is ontstaan: “God
heeft Hem (echter) doen opstaan door een eind te maken aan de weeén van de
dood, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou wor-
den” (vs. 24 uit HSV en vertaling Prof Brouwer).

Lucas geeft slechts een beknopte samenvatting van Petrus’ toespraak. In het licht
van wat de apostelen bij andere gelegenheden verkondigden, is het niet alleen
mogelijk maar zelfs waarschijnlijk dat Petrus zijn verklaring, dat Jezus' terecht-
stelling volgens Gods voorbeschikking gebeurde, bekrachtigde door te verwijzen
naar Jesaja's profetie van de Knecht van de HEER, die door zijn volk verworpen
zou worden, zij het volgens Gods plan: *“Maar het behaagde de HEERE hem te ver-
brijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt” (Jes 53:10 HSV). Dit zou de zware verant-
woordelijkheid van de Joden echter niet minder maken, maar het zou de luis-



teraars hebben laten zien dat Jezus’ kruisdood beslist geen toeval was, en mis-
schien ook in herinnering hebben gebracht hoe in de profetie de berouwvolle om-
standers na hun verwerping van de Knecht tot inzicht en berouw zijn gekomen.

Het getuigenis van David

Zeker is dat in deze rede, gericht tot wie met de Oudtestamentische geschriften
vertrouwd is, de apostel het feit van Jezus’ opstanding bewijst met een beroep op
een psalm geschreven door de profeet David. De strekking is die van enkele an-
dere uitspraken in het Oude Testament, waarin gelovige Israélieten vitzien naar
de dag van de opstanding. Psalm 17, bijvoorbeeld, eindigt met de woorden:
“Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken
mij verzadigen met uw beeld” (Ps 17:15 HSV). Het verschil met Psalm 16 is dat de
persoon over wie de psalmist schrijft daar niet in zijn doodsslaap hoefde te wach-
ten tot wat men de ‘morgenstond’ in de eindtijd noemde; want na enkele dagen,
vOor het ontbindingsproces was begonnen, zou hij weer leven: “David zegt im-
mers over Hem: Steeds houd Ik de HEER voor ogen, Hij is aan mijn zijde, Ik wankel
niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn
lichaam zal behouden blijven, want U zult Mij niet overleveren aan het dodenrijk
[HSV: graf] en het lichaam van Uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding over-
gaan ... Uw nabijheid zal Mij vervullen met vreugde” (Hand 2:25-28; Ps 16:8-11).

David schreef de psalm niet alleen als gelovige Israéliet die naar eeuwig leven
door de opstanding van het lichaam uitzag, maar ook als Gods geinspireerde pro-
feet; en daarom zijn er bijzonderheden die niet van toepassing op hem zelf zijn.
Meer dan duizend jaar na zijn dood was zijn graf nog steeds een bezienswaardig-
heid in Jeruzalem. Hoe opzienbarend is dan het contrast met Jezus, want pas en-
kele dagen na zijn openbare kruisiging en zijn begrafenis blijkt zijn graf leeg te
zijn; er is geen plek meer waarvan men kan zeggen: ‘Daar ligt het stoffelijke over-
schot van die beroemde Jezus uit Nazareth’. "Mannenbroeders, het is (mij) toege-
staan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én
begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet
was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn
lendenen, voor zover het (zijn) vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om
Hem op zijn troon te zetten, heeft hijin de toekomst gezien en gesproken van de
opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het graf is overgelaten, en dat zijn
vlees geen ontbinding heeft gezien” (Hand 2:29-31 uit HSV en NBG'51).

De verschijningen aan de apostelen

Naast het getuigenis van de Schrift vertelt Petrus van wat hij en andere volgelin-
gen van de Heer hadden meegemaakt: "Deze Jezus heeft God doen opstaan,
waarvan wij allen getuigen zijn” (Hand 2:32 HSV). Welke van de verschijningen



van Jezus in de periode van veertig dagen tussen zijn opstanding en hemelvaart
Petrus vermeldde, schreef Lucas niet op. Petrus had kunnen vertellen — maar
heeft dit zeker niet gedaan — van Jezus’ verschijning aan hem persoonlijk, op de
dag van zijn opstanding — mogelijk om zijn berouwvolle en wanhopige discipel te
vergeven en hem in zijn apostelschap te herstellen. Hij had de luisteraars kunnen
vertellen van het gesprek met twee discipelen op de weg naar Emmaus, en hoe
zij nog diezelfde avond waren teruggelopen om het nieuws aan de andere disci-
pelen te vertellen. Hoe Jezus plotseling was verschenen in de afgesloten kamer,
en een week later nog eens toen ook Thomas aanwezig was. Van de ontmoeting
op een berg in Galilea met meer dan vijfhonderd discipelen, nogmaals aan de elf
bij zonsopgang aan de oever van het meer van Galilea, en tenslotte in Jeruzalem
vlak voor zijn hemelvaart.

Het getuigenis dat de apostelen op de Pinksterdag zo moedig gaven, herhaalden
zij bij andere gelegenheden. In een volgende toespraak in de tempel, naar aanlei-
ding van de genezing van een verlamde, zei Petrus: "De Leidsman ten leven hebt
u gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen
zijn” (Hand 3:15 NBG'51). Lucas vatte de eerste prediking van de discipelen in Je-
ruzalem samen met de woorden: “En de apostelen legden met grote kracht ge-
tuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen
allen” (Hand 4:33 uit HSV en NBV).

De waarde van zo'n persoonlijk getuigenis hangt viteraard af van de omstandig-
heden. In dit geval kunnen wij vaststellen, evenals in het geval van de profeten,
dat het getuigenis niet van slechts één persoon afkomstig was maar van een
groep, en dat er — bij alle verschillen in de kleine bijzonderheden van hun verhalen
over wat er was gebeurd — een grote eenheid te bespeuren is. Ook dat zij van Je-
zus' opstanding getuigden, ondanks de felle weerstand en dreigementen van de
Joodse leidslieden en het gevaar dat ook zij, evenals hun Heer, hun getuigenis
met hun dood zouden moeten bekopen. Het idee alleen al dat zij door de rest van
hun leven te besteden aan het overtuigen van mensen in de levende Christus te
geloven, en in het voetspoor van zijn veeleisende leer te wandelen, schuldig wa-
ren aan het verkondigen van een collectieve leugen, is ten enen male uitgesloten.
Maar als zij kennis van zaken hadden, en ook eerlijk waren, welke verklaring van
hun getuigenis kan er dan zijn, behalve dat zij gelijk hadden met hun verkondi-
ging: “Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen
zijn” (Hand 2:32 HSV)?

Het getuigenis van Paulus
Het getuigenis van Paulus is een geval op zich. Het feit dat hij een hand in de ste-
niging van Stefanus had, laat zien waar hij stond wat betreft de nieuwe sekte van



de Nazoreeérs; en zijn felle poging alles te doen wat hij kon om het Jodendom
van deze nieuwe leer te zuiveren, door de sekte uit te roeien, nog meer. Toen hij
in zijn verantwoording voor koning Agrippa zei: “lk voor mij meende dat het mijn
plicht was tegen de naam van Jezus, de Nazoreeér krachtig op te treden” (Hand
26:9 Leidse Vertaling) gaf hij aan dat zijn optreden, verre van een emotionele uit-
barsting te zijn, een beredeneerde beslissing was — Hij was er van overtuigd. Hij
had immers reden voor zijn zeer stellige verwerping van de aanspraak van Jezus
de beloofde Messias van Israél te zijn. Hoe zou een volgens de Wet vervloekte
ooit de Messias van Israél kunnen zijn? Hoe zou Hij de nauwgezette wetsbetrach-
ting van de Schriftgeleerden en Farizeeén zo fel kunnen veroordelen? Waarom
was Hij nooit opgetreden tegen de werkelijke vijand, de bezettende, ontheiligen-
de macht van heidens Rome?

Het feit dat het uitroeien van de Nazoreeérs (of Nazarenen) een zeer moeilijke
zaak bleek te zijn, was voor hem geen reden twijfels te hebben over de juistheid
van zijn doel. Als wij tenminste Paulus zelf willen geloven, is er maar één verkla-
ring voor zijn bekering en aansluiting bij de sekte die hij zé had gehaat: “Heb ik
dan niet Jezus, onze Heer, gezien?” (1 Kor 9:1). De verschijning van Jezus op de
weg naar Damascus, en het antwoord dat op zijn vraag van verbijstering uit de
hemel klonk: “lk ben Jezus, die jij vervolgt” (Hand 9:5), vernietigde in één klap zijn
hele denkwereld en religieuze levenshouding, en maakte ze als scherven van een
kapotte ruit, die nooit meer hersteld kan worden, zodat hij zijn leven nieuw
moest gaan bouwen op een ander fundament.

Ook de waarde van Paulus’ getuigenis zullen we moeten schatten in het licht van
zijn leer en leven. Wat een misdadiger beweert in een gerechtshof om zijn leven
te redden, is immers niet te vergelijken met het getuigenis van iemand die van
kindsbeen af volgens de strenge eisen van ‘de Wet van Mozes' heeft geleefd, en
die na zijn bekering zijn leven inzet voor zijn Heer in de hemel. Wanneer hij dan,
met betrekking tot het evangelie dat hij overal predikt, zegt: “ik heb dat ook niet
van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus”
en hieraan de verzekering toevoegt: “Wat ik u schrijf, zie (ik getuig) voor God dat
ik niet lieg” (Gal 1:12,20 HSV), moeten redenen worden aangevoerd om hem als
een bedrogene of een bedrieger te bestempelen.

Het getuigenis voor ons

Hadden de apostelen gelijk met hun getuigenis? Is Jezus inderdaad uit de doden
opgewekt? Wie ‘ja’ zegt staat voor alle geweldige consequenties daarvan. Dan
leeft Christus nu in de hemel, is Hij de Messias van Israél, de Heiland (Redder) van
de wereld en de komende Rechter en Wereldkoning. En dan zou Hij ook voor de
gelovige in alles de Weg, het Leven en de Waarheid moeten zijn.



9. De tekenen van een apostel

De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding,
door tekenen, wonderen en krachten. (2 Korintiérs 12:12 NBG'51)

De steniging van Stefanus in Jeruzalem gaf directe aanleiding tot een felle vervol-
ging van de discipelen van Christus, zodat zij de stad uit vluchtten. De vluchtelin-
gen verkondigden het evangelie vervolgens in de wijde omtrek. Filippus vond een
ontvankelijk gehoor voor zijn boodschap in Samaria, mogelijk als gevolg van Je-
zus' korte verblijf en werk daar: "... toen zij Filippus geloofden, die het evangelie
van het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, lie-
ten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen” (Hand 8:12 uit HSV en NBV).

De gave van de Geest door handoplegging van de apostelen

Evenals de apostelen al eerder in Jeruzalem, kon Filippus de aandacht van velen
trekken dankzij de vele genezingen die hij deed: “En de menigten hielden zich
eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de teke-
nen zagen die hij deed ... En er ontstond grote blijdschap in die stad” (Hand 8:6-8
HSV). Maar in tegenstelling tot de bekeerlingen van de apostelen, ontvingen de
Samaritanen de gaven van de Geest niet. Of dit een reden was voor het bezoek
van Petrus en Johannes uit Jeruzalem schreef Lucas niet, wel dat zij “Nadat ze
waren aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvan-
gen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald, ze waren alleen ge-
doopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ont-
vingen de heilige Geest” (Hand 8:14-17 uit NBV, HSV en NBG'51).

Een zekere Simon, die al “versteld stond van de tekenen en machtige wonderen
die hij zag gebeuren” (vs. 13), stond nog meer versteld over dit vermogen van de
apostelen bovennatuurlijke gaven te schenken, en zag er direct een prachtige
manier in om schatrijk te worden: "Toen Simon zag dat de mensen door de hand-
oplegging van de apostelen de Geest gegeven werd, bood hij hun geld aan” (vs.
18 uit HSV, NBG'51 en NBV). Met zijn absurde verzoek haalde hij zich viteraard de
felle verontwaardiging van de apostelen op de hals, maar zijn woorden bewijzen
op welke wijze de genadegaven aan de bekeerlingen werden geschonken.

Op de vooravond van zijn dood had Jezus de apostelen beloofd hun de Geest te
geven. De vervulling van deze belofte op de Pinksterdag, met de directe uitstor-
ting vanuit de hemel, was het teken dat de apostelen voortaan de genadegaven
konden schenken door oplegging van hun handen, maar alleen als de verkozen
vertegenwoordigers van Christus zelf. Ook was het Christus, en niet de apostelen,
die aangaf dat het evangelie van leven eveneens voor de heidenwereld bestemd



was. Terwijl Petrus in het huis van Cornelius het woord voerde, werd hij onder-
broken door iets dat aan de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag herinnert.
In zijn verantwoording aan de gemeente in Jeruzalem zei hij: “En toen ik begon te
spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin” (Hand 11:15,16
HSV). Terecht heeft de moedergemeente hierin het onmiskenbare bewijs gezien
van Gods roeping van niet-Joden. Dit zei Petrus op de bespreking in Jeruzalem
over de verplichtingen van de niet-Joodse christenen: "En God, de Kenner van de
harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige Geest te geven,
evenals aan ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en
hen” (Hand 15:8,9 HSV). Met uitzondering van wat er in het huis van Cornelius
gebeurde, is nergens te vinden dat de genadegaven geschonken werden anders
dan door middel van de handoplegging van de apostelen.

Het bewijs van Paulus’ apostelschap

Wat de apostelen uit Jeruzalem voor de gelovigen in Samaria deden, deed ook
Paulus steeds tijdens zijn verkondiging in de heidenwereld: zijn bekeerlingen
door middel van handoplegging de genadegaven geven. Al schreef Lucas dit in
zijn verslag over Paulus’ arbeid gewoonlijk niet, diens brieven aan de gemeenten
die hij had gesticht — in Galati€, Tessalonika en Korinte, bijvoorbeeld — getuigen
van het gebruik van de gaven van de Geest. In Efeze was er een groep gelovigen
die niet ‘in Christus’ was gedoopt, maar door Johannes de Doper in voorbereiding
op de komst van Christus. Na deze mensen op de hoogte te hebben gebracht van
Jezus en zijn heilswerk, doopte Paulus hen opnieuw, maar nu ‘in Christus’: “En
toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de heilige Geest op hen neer,
en zij spraken in tongen en profeteerden” (Hand 19:6 uit NBV en NBG'51).

Wetgetrouwe Joden, die het Paulus kwalijk namen dat hij de inachtneming van
‘de Wet van Mozes' niet van zijn bekeerlingen eiste, probeerden zijn werk te on-
dermijnen, door te beweren dat hij niet tot de apostelen gerekend kon worden,
maar een nakomer was die niet het gezag en de volmacht van de ‘echte’ aposte-
len had. Nadat Paulus en Barnabas gemeenten in Galatié hadden gesticht, gingen
Joden vit Judea daarheen om te zeggen, zoals zij in die tijd ook in Antiochié in
Syrié deden: “Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u
niet behouden [gered] worden” (Hand 15:1 uit HSV en NBG’'51). In zijn brief aan
gemeenten in Galatié behandelde Paulus de kwestie niet alleen in het licht van
Christus’ heilswerk en het getuigenis van de Schrift, maar verwees ook naar een
praktische toets. Door zijn evangeliewerk waren gemeenten tot stand gekomen
waarin de leden bovennatuurlijke gaven konden gebruiken om elkaar op te bou-
wen en te steunen. Paulus had de vraag ronduit kunnen stellen: ‘Naar aanleiding
van wier bezoek hebben jullie die genadegaven ontvangen?’; maar in plaats van



zichzelf persoonlijk tegenover de uit Judea gekomen Joden te stellen, noemde hij
het verschil in leerstellingen: “Dit ene zou ik van u willen weten: Hebt u de Geest
ontvangen door werken van de Wet, of door de prediking van het geloof” (Gal 3:2
uit diverse vertalingen). Het antwoord lag voor de hand; niemand zou kunnen
ontkennen dat het Paulus was, die door middel van handoplegging de gave van
Christus had doorgegeven. Waarop de apostel de conclusie trok: “Bent u zo
dwaas [NBG'51: onverstandig]? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu
eindigen met het vlees? ... Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt,
doet hij dit ten gevolge van werken van de Wet, of van de prediking van het ge-
loof?” (vzn 3-5 uit HSV en NBG'51). Dit argument zou krachteloos zijn als er onder
de wetgetrouwe christenen waren die, waar dan ook en op welke wijze ook, in
staat waren als Christus’ vertegenwoordigers de genadegaven te schenken.

Ook in de gemeente in Korinte heeft Paulus deze kritiek moeten horen. Wat in
zijn eerste brief een positieve aanbeveling lijkt te zijn, werpt bij nader inzien licht
op zijn apostelschap. Hij dankte God “vanwege de genade van God die u gegeven
is in Christus Jezus”, en lichtte dit nader toe door eraan toe te voegen: “U bent in
alles rijk geworden in Hem; in alle spreken [andere vertalingen geven: ‘woord’,
‘prediking’, ‘leer’, ‘rede’ (dat is ‘verstand’)] en alle kennis, naarmate het getuigenis
van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt
..." (1 Kor 1:4-7 HSV). Later blijkt hoe erg gemeenteleden op hun bezit en gebruik
van de gaven gesteld waren. Maar moesten zij daarin niet het overvloedige be-
wijs zien van Paulus’ volledige apostelschap? Hierop kwam hij in zijn tweede aan
hen gerichte brief terug, blijkbaar sterk geprikkeld door een vergelijking door zijn
tegenstanders met de eerste, ‘echte’ apostelen — “die onvergelijkelijke/
voortreffelijke/buitengewone apostelen” noemde hij ze, en gebruikte daarmee
mogelijk hun eigen woorden. Zijn antwoord was inhoudelijk hetzelfde als dat in
de brief aan de Galaten: "De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle
volharding, door tekenen, wonderen en krachten. Want wat is er waarin u achter-
gesteld bent bij de overige gemeenten ...?" (2 Kor 12:11-13 uit NBG'51 en HSV).

De gave van de Geest na de apostelen

Hieruit mogen wij concluderen dat “de tekenen van een apostel” vooral beston-
den in hun vermogen de genadegaven door oplegging van handen aan anderen
te geven. Waaruit een tweede conclusie getrokken kan worden: dat met het over-
lijden van de apostelen ook een eind kwam aan de gave van de Geest. God had
aan hun betrouwbare verkondiging en onderwijs “getuigenis gegeven door teke-
nen en wonderen en velerlei krachten toe te delen naar Zijn wil” (Heb 2:4 NBG-
51). Nadat de gemeente met de steun van deze Goddelijke kracht werd gesticht,
konden gelovigen daarop zonder wonderen verder bouwen, vol vertrouwen in het
apostolische fundament.



10. De uitleggers van Gods heilswerk

Wanneer de Parakleet is gekomen ... zal Die over Mij getuigen.
En v zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.
(Johannes 15:26,27 HSV)

De profeten in Israél waren de uitleggers van Gods grote heilsdaden. Wat kon de
betekenis zijn van, bijvoorbeeld, de reeks dramatische plagen in Egypte, waar-
door de Israélieten op zo'n wonderbaarlijke wijze uit hun benarde toestand van
dwangarbeid waren bevrijd? De Egyptenaren zelf, evenals de omringende volken,
stonden versteld over deze opvallende gebeurtenis, omdat zij die niet konden
verklaren. Dankzij de profeet Mozes werd het volk Israél zo onderwezen dat het
hierin de heilsdaad van de HEER zag: de vervulling van Zijn belofte aan de aartsva-
ders en de aanneming van Israél als Zijn verbondsvolk.

De noodzaak van de verklaring voor Jezus’ kruisdood

De mensen die op de plaats van terechtstelling op Golgotha naar een aan een
kruis gespijkerde man keken, merkten niets van zulke gebeurtenissen als die
waardoor de Egyptenaren zo werden opgeschrikt. Het was een zeer bekend
schouwspel, in een land waar de Romeinse bezetters op deze wijze lieten zien
wat misdadigers konden verwachten: een buitengewoon wrede straf, die als
waarschuwing voor anderen moest dienen.

De Joodse leiders konden tevreden kijken naar het slachtoffer van hun nijd, nu zij
eindelijk waren geslaagd in hun poging deze (voor hen) gevaarlijke Galileeér uit
de weg te ruimen.

Voor de velen die eens door de genezende hand van de Gekruisigde waren geze-
gend, was zijn dood iets vreselijks. Zelfs voor de elf discipelen, die jarenlang met
Jezus hadden rondgetrokken, en met wie Hij hierover had gesproken, was dit een
verschrikkelijke, onverklaarbare ramp. Geen enkel mens zag hierin het allergroot-
ste betoon van Gods liefde voor de wereld, de heilsdaad bij uithemendheid waar-
door mensen met God verzoend en uit hun heilloze toestand bevrijd konden wor-
den; de voltooiing ervan, het hoogtepunt in heel Gods heilswerk op aarde, en niet
de vroegtijdige afbreking van Jezus’ dienstwerk.

Als de uittocht uit Egypte de uitleg van Mozes en zijn opvolgers nodig had om
Israél inzicht te geven in Gods reddende activiteit, was dat oneindig meer nood-
zakelijk wat Jezus' kruisiging betreft. En evenals God in Israéls behoefte van be-
grip en inzicht had voorzien, door Zijn profeten te zenden, heeft Christus in de
dringende behoefte aan een verklaring van zijn komst en offerdood voorzien
door middel van zijn apostelen.



Christus geeft uitleg door middel van zijn apostelen

Petrus’ door de Geest ingegeven rede op de Pinksterdag bracht ineens een helder
licht in de duisternis van Jezus’ kruisiging. De Joodse leiders hadden Hem in hun
onwetendheid “overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis (.) uitgele-
verd” (Hand 2:23). Een volgende toespraak ging hier nader op in: “Zo heeft God ...
in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd:
dat de Christus lijden zou” (Hand 3:18 uit NBV en HSV). En op grond hiervan kon
Petrus zijn luisteraars oproepen te doen wat nodig was om door Christus’ lijden
vergiffenis van zonden te ontvangen: “Kom dan tot berouw en bekering, opdat
uw zonden uitgedelgd worden” (vs. 19 NBG'51). De apostel Paulus wierp in de
synagoge in Antiochié eveneens licht op Jezus' terechtstelling: "Want de inwo-
ners van Jeruzalem en hun leiders, hebben Hem niet erkend, en hebben door
(Hem) te veroordelen de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere sabbat
voorgelezen worden” (Hand 13:27 uit HSV en NBG'51). Evenals de boodschappen
van de profeten gaat ook het evangelie dat de apostelen verkondigden, uit van
de heilsgeschiedenis. Ook sloten de apostelen zich aan bij de profeten, toen zij de
diepgaande betekenis van wat er was gebeurd aan het licht brachten. Naast hun
verklaring van Gods heilswerk in Christus in hun toespraken legden zij dit ook in
hun brieven grondig en uitvoerig uit.

De belofte van de Parakleet

Op de vooravond van zijn dood sprak Jezus vitvoerig over zijn heengaan en van
de apostelen als zijn gezanten. Hij had al eerder beloofd dat de Geest van God
hun te hulp zou komen, wanneer zij zich voor machthebbers moesten verant-
woorden. In de bovenzaal herhaalde Hij die belofte, en noemde de Geest die hun
bijstand zou verlenen Parakleet — een benaming die normaal iemand die in een
gerechtshof naast een ander staat om hem te verdedigen betekent. Nu blijkt dat
de Geest hen ook zou helpen om wat zij van Jezus hadden geleerd en gezien hel-
der voor ogen te hebben en te begrijpen:

Later zal de Pleitbezorger [Parakleet], de heilige Geest Die de Vader jullie na-
mens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen
wat |k tegen jullie gezegd heb. (Joh 14:26)

Wanneer de Pleitbezorger [Parakleet] komt, Die lk van de Vader naar jullie
zenden zal, de Geest van de waarheid Die van de Vader komt, zal Die over Mij
getuigen. Ook jullie moeten getuigen van Mij zijn, want jullie zijn vanaf het be-
gin bij Mij geweest. (Joh 15:26,27)

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet (ver)
dragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen
naar de volle waarheid ... Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne
nemen en het u verkondigen. (Joh 16:12-14 uit NBV en HSV/NBG'51)



Jezus vertelde de discipelen in de bovenzaal ook dat Hij terug zou komen in de
Geest. "Jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik zal jullie
niet als wezen achterlaten, Ik kom bij jullie ... Wij [mijn Vader en Ik] zullen bij hem
komen en [Onze] intrek bij hem nemen” (Joh 14:16-23 woord voor woord). Soms
lijkt het alsof de komst van de Parakleet en de komst van Christus in de Geest
twee aparte beloften zijn. Maar de vervulling bewijst dat Hij zelf de Parakleet is.
Evenals de vroegere beloften van de bijstand van de Geest van de Vader, van de
Heilige Geest en van Christus zelf identiek waren (MatteUs 10:19,20; Marcus
13:11; Lucas 21:14,15), zo ook Christus en de Parakleet. Behalve in dit gesprek in
de bovenzaal komt het woord Parakleet verder in het Nieuwe Testament nog
maar één keer voor, waar het met ‘voorspraak’ of ‘pleitbezorger’ werd vertaald (1
Johannes 2:1). In plaats daarvan wordt herhaaldelijk verteld van Christus’ openba-
ring aan de apostelen. Zijn bijstand is te zien wanneer Petrus en Johannes hun
krachtige getuigenis geven voor de Joodse Raad in Jeruzalem (Handelingen 4); en
ook wanneer Paulus verschijnt voor de keizerlijke rechtbank in Rome, waarover
hij schreef: "De Heer stond mij bij en gaf mij kracht, opdat door mij de verkondi-
ging volbracht zou worden en alle volken haar zouden horen” (2 Tim.4:17 woord
voor woord). Zo hebben de apostelen, evenals de profeten in Israél eerder, door
de invloed van de Geest Gods heilswerk in Christus met het gezag van uitgekozen
leraars uitgelegd. Paulus schreef in dit verband:

... ben ik aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik
lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. (1 Tim 2:7 HSV)

... onze Redder, Jezus Christus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en
onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor
ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar ... (2 Tim 1:10,11 (uit HSV,
NBG'51en NBV)

Afgezien van deze bijstand en verschijningen om, bijvoorbeeld, Paulus tot beke-
ring te brengen en hem bij verscheidene gelegenheden te bemoedigen, sprak de
apostel van wat Christus hem openbaarde als de basis van zijn apostelschap. "...
ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij is verkondigd,
niet naar de mens is. Want lk heb dat ook niet van een mens ontvangen of ge-
leerd, maar door openbaring van Jezus Christus” (Gal 1:11,22 HSV). Zo'n vitspraak
getuigt van de vervulling van de belofte van de komst van Christus als de Geest
van waarheid, om zijn apostelen in te lichten en door hun prediking en schrijven
de gemeente inzicht te geven in de diepgaande betekenis van Christus’ komst,
offerdood, opstanding, hemelvaart, priesterschap en terugkomst in de eindtijd
als Rechter en Koning over allen.

Paulus verwees naar Christus’ openbaring aan hem, toen hij schreef: “Want voor



alles heb ik u overgeleverd, wat ik zelf had ontvangen ...” (1 Kor 15:3 PC). Hoewel
hij persoonlijk niet aanwezig was in de bovenzaal, bij de instelling van de regel-
matige viering van het Avondmaal, kon hij hier met zag over getuigen, en niet als
iemand die het van de andere apostelen moest vernemen: “Want ik heb van de
Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht
waarin Hij werd verraden ...” (1 Kor 11:23 HSV). Wij hebben geen geschikt woord
voor wat met ‘overlevering’ wordt bedoeld: iets dat Christus zijn apostelen had
toevertrouwd, en dat zij op hun beurt moesten doorgeven. Bedoeld is *... zo gro-
te redding ... [die] ... dat eerst door de Heer verkondigd (is), en daarna voor ons
bevestigd door hen die Hem gehoord hebben” (Heb 2:3 Leidse Vertaling).

In een brief aan de gemeente in Korinte ging Paulus nader in op Gods openbarin-
gen door de Geest. In ieder mens is er een geest, of zelfbewustzijn, waardoor hij
zichzelf kent en onderzoekt, en bewust is van zijn gedachten en voornemens.
lemand anders kan alleen achter zijn gedachten en voornemens komen als hij ze
bekendmaakt. Zo weet een mens niet van Gods voornemens, tenzij Hij ze open-
baart. En dit doet Hij door Zijn dienaars: “Zo kent ook niemand de dingen van
God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de we-
reld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons
door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met
woorden die de menselijke wijsheid (ons) leert, maar met (woorden) die de heili-
ge Geest (ons) leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelij-
ken” (1 Kor 2:11-13 HSV). Met ‘wij’ kan Paulus onmogelijk de gemeenteleden be-
doeld hebben, want een groot deel van deze brief is gewijd aan hun dwalingen.

De volmacht waarmee de apostelen in de gemeenten optraden, is te zien in hun
verwachting dat de gemeenteleden hun gezag als vertegenwoordigers van de
Heer zouden erkennen en hun leer gehoorzaam zijn. Deze verwachting is in
meerdere brieven van Paulus te zien. Hij werd door Christus geroepen als apostel
naar de heidenen, en in deze hoedanigheid predikte hij en schreef hij zijn brieven:

Door Hem [Jezus Christus onze Heer] hebben wij genade en het apostelschap
ontvangen om geloofsgehoorzaamheid te bewerken voor zijn naam onder alle
heidenen ... (Rom 1:5 uit HSV en NBG'51)

Want juist met die bedoeling heb ik u geschreven, om u op de proef te stellen
[PC: om proefondervindelijk van u te weten], of u in alle opzichten gehoorzaam
bent. (2 Kor 2:9 vertaling Prof Brouwer)

... geliefden, zoals v altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn
aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, blijf u inspannen voor
uw eigen redding ... (Flp 2:22 uit HSV en NBV)

De Heer geeft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blij-



ven doen (NBV); Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel
van deze brief, maak hem (als zodanig) bekend en ga niet met hem om. (HSV
en NBV) (2 Tes 3:4,14)

Indien iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij (dan)
erkennen dat wat ik schrijf geboden van de Heer zijn. (1 Kor 14:37 HSV)

Deze apostolische volmacht blijkt ook uit dat de apostelen hun brieven aan de
gemeenten, evenals de boeken van het Oude Testament, als door God ingegeven
beschouwden. In de Joodse synagoge had Paulus, evenals de andere apostelen,
van kindsbeen af naar het voorlezen van de Wet en de profeten geluisterd. Deze
praktijk was ongetwijfeld van het begin af ook in de gemeente de gewoonte,
maar daarnaast kwam ook geleidelijk aan het voorlezen van de evangelién en
andere geschriften van de apostelen. In het slot van zijn brief aan de Kolossenzen
beval Paulus: “Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat
hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan
hen te lezen krijgt” (Kol 4:16). lets vergelijkbaars is ook te zien in het slot van een
brief aan de gemeente in Tessalonika: “lk bezweer u bij de Heer dat deze brief
aan alle heilige broeders voorgelezen wordt” (1 Tes 5:27 HSV).

Onze verantwoordelijkheid

In deze tijd bezitten wij de geschriften van de apostelen niet alleen, maar zijn wij
ook in staat die te lezen. En dit voorrecht legt een grote verantwoordelijkheid op
ons: “Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij”, zei Christus (Joh 13:20 NBG'51).
Wij ontvangen de apostelen wanneer wij lezen wat zij geschreven hebben, en
nemen het evangelie dat zij hebben verkondigd op in ons denken en doen. Daar-
door ontvangen wij ook de levende Christus in ons leven. In de woorden waarmee
Jezus zijn verkondiging en onderwijs onder zijn volk afsloot, waarschuwde Hij
voor de gevolgen van ongeloof: "Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aan-
neemt, heeft iets wat hem veroordeelt: ... het woord dat Ik gesproken heb; dat
zal hem oordelen op de laatste dag” (Joh 12:48 HSV). Dat geldt ook voor het
Woord dat Christus gesproken heeft door middel van zijn apostelen, die Hij in de
wereld heeft gezonden als zijn gevolmachtigde gezanten.



Deel 2
De eerste evangelieverkondiging

Voorwoord

Christus’ gemeente in de tijd van de apostelen is viteraard voor iedere christen
van zeer groot belang. De apostelen zijn in hun brieven niet bepaald optimis-
tisch over haar toekomst... Zij waarschuwen voor de opkomst van afwijkende
leer, door de invloed van vooraanstaande leraars uit de Joden en de Grieken.
Evenals het volk Israél misleid was geweest door profeten die hun eigen ver-
keerde meningen verkondigden, zo zouden de gemeenteleden het slachtoffer
worden van menselijke denkbeelden.

In zijn afscheidsrede tot de oudsten van Efeze zei Paulus: “uit uw eigen kring
zullen mannen opstaan, die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich
te winnen en tot hun volgelingen te maken” (Hand 20:30 vrij weergegeven op
basis van NBV en HSV). Zelfs toen de apostelen leefden hadden zij te maken
met de verderfelijke invloed van de Griekse filosofie, zoals, bijvoorbeeld, blijkt
uit het afwijzen door sommigen van de hoop op lichamelijke opstanding uit de
doden in de eindtijd. Het heengaan van de apostelen, de afnemende invloed
van met de Schrift opgevoede Joden in de gemeente, en de toename daarin van
gelovigen uit de heidenwereld, versnelde dit proces. De gevolgen voor het chris-
tendom zijn tot op de huidige dag gebleven.

Daarom is het heilzaam terug te gaan tot de oorspronkelijke heilsboodschap,
zoals die vanaf de Pinksterdag werd verkondigd, toen alles nieuw en wonderlijk
voor de luisteraars leek. De dag van vervulling was aangebroken, en met deze
nieuwe heilstijd daagde het morgenrood van het lang beloofde Koninkrijk van
God. Enerzijds was de boodschap diepgeworteld in de aloude heilsbeloften die
God de aartsvaders deed en door de profeten nader werd verkondigd. Ander-
zijds ging de vervulling hiervan, met de komst van Christus, de eniggeboren
Zoon van God, verder dan wat men had kunnen dromen. Wie zou hebben ver-
wacht dat er tweeduizend jaar voorbij zou gaan voordat de heilstijd, die met
Christus’ verhoging inging, zou uitlopen op zijn verschijning op de wolken des
hemels om zijn wereldwijde Koninkrijk eindelijk te stichten? De huidige situatie
in de wereld, vooral in het Midden-Oosten, geeft aan dat zijn komst nu zeer na-
bij is gekomen. Tijd om de verkondiging van Christus’ apostelen nog eens door
te nemen, zodat u weet wat u te verwachten heeft; en vooral om u voor te be-
reiden op uw ontmoeting met Hem, de Rechter en Koning over alle mensen.



1. Jezus van Nazareth is Heer

leder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered
(Handelingen 2:21)

Vijftig dagen zijn voorbijgegaan sinds de kruisiging van Jezus van Nazareth. In de
gedachten van velen van zijn tijdgenoten leeft Hij nog altijd, want de indruk die
Hij op hen heeft gemaakt is te diep om hun herinneringen aan Hem snel te laten
vervagen. Bovendien wist men dat zijn graf drie dagen na zijn begrafenis leeg
was. En vooral in Galilea zouden geruchten, dat Hij uit de doden was opgewekt
en honderden van zijn volgelingen op een berg in de omgeving had ontmoet, op
den duur overal bekend worden.

In Jeruzalem blijft een groep van honderdtwintig discipelen bijeen op Christus’
bevel aan de apostelen daar te wachten op de beloofde uitstorting van de Geest.
In een periode van veertig dagen hebben zij Hem herhaaldelijk gezien, en heeft
Hij hun de opdracht gegeven van Hem te getuigen als zij de beloofde leiding van
de Geest zouden hebben ontvangen: *Johannes doopte met water, maar binnen-
kort worden jullie gedoopt met de heilige Geest” (Hand 1:5).

De uitstorting van de Geest en het getuigenis van de apostelen

Jezus had, in zijn gesprek met Nicodemus, de wind vergeleken met de onna-
speurlijke kracht van de Geest van God: “de wind waait waarheen hij wil; je hoort
zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat” (Joh
3:8; Pred 11:5). Maar de honderdtwintig die in een huis in Jeruzalem zijn samen-
gekomen, begrijpen dat de grote kracht die plotseling met het geluid van een
geweldige windvlaag over hen komt, door hun Heer in de hemel is vitgestort. Met
die geweldige windvlaag komt ook het zichtbare teken van vuurtongen, die zich
op ieder van hen zetten. Het directe gevolg hiervan is dat zij onder invloed van de
Geest bewogen worden tot uitbundige lofprijzing van God: “en allen werden ver-
vuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven” (Hand 2:4).

Velen uit de omtrek komen op het geluid af, en hun verbazing over deze uvitbundi-
ge lofprijzing wordt des te groter als zij merken dat de opgewonden sprekers zich
uiten in talen en dialecten uit vele provincies van het Romeinse Rijk rond de Mid-
dellandse Zee. Ze herkennen de mannen aan hun tongval, die kenmerkend is
voor Galileeérs, maar hoe kunnen zij spreken in vreemde talen? “"Hoe kan het dan
dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?” (Hand 2:8).

Welke heilsdaden deze gelovigen onder de invloed van de Geest verkondigden
vertelt Lucas niet. Vermoedelijk getuigden zij van de Heer, die was opgestaan en



verhoogd. De beste plaats voor hun getuigenis is de hof van de tempel, waar Je-
zus zelf een paar maanden eerder de vele tempelbezoekers dagelijks had toege-
sproken. Waarschijnlijk is het dan op deze plaats dat Petrus, omringd door de an-
dere apostelen, van wal steekt. Hij gaat uit van dit schouwspel van een groep
mensen die op uitbundige wijze Gods heilsdaden in Israél verkondigen. Wat zijn
luisteraars zien, zegt hij, is de vervulling van een profetie in de Schriften: “Wat
hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joél: Aan het eind van de tijden,
zegt God, zal Ik over alle mensen mijn Geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en
dochters profeteren ...” (Hand 2:16,17).

De profetie van Joél

Welbeschouwd is Petrus’ uitleg van de woorden van Joél beslist geen afgeleide of
voortijdige toepassing van een profetie, die eigenlijk alleen bij de wederkomst
van Christus in de eindtijd in vervulling zou gaan. Joél begon zijn profetie met een
waarschuwing voor een reeks sprinkhanenplagen. Op deze wijze zou God Zijn
volk bestraffen: “Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een ver-
woesting van de Almachtige” (Joél 1:15 HSV). Uit het vervolg blijkt echter dat er
een legermacht van mensen komt — dus niet van sprinkhanen — die het volk van-
uit het noorden zal aanvallen (sprinkhanen kwamen vanuit het zuiden) en zwaar
teisteren. Dit zou een veel ergere bestraffende “dag van de HEER” zijn, maar voor-
dat die zou aanbreken zou God Zijn Geest uitstorten zodat zij die gehoor zouden
geven aan Zijn Woord gered zouden worden: "“lk zal wondertekenen geven aan
de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd wor-
den in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de HEERE komt, die
grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEE-
RE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem
zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen
zijn, die de HEERE roepen zal” (Joél 2:30-32 HSV).

De wonderen die God zou geven, waren te zien tijdens Jezus’ predikingswerk on-
der zijn volk, zoals Petrus vervolgens vertelt: “de grote daden en de wonderen en
tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft ver-
richt” (Hand 2:22). Bij Jezus' kruisiging had de profetie van duisternis een letterlij-
ke vervulling: “Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie
uur aanhield” (Mat 27:45). Heeft men toen de maan bloedrood gezien — ook als
een voorspel op de letterlijke val van de natie door de macht van Rome?

De ‘grote en ontzagwekkende dag van de HEER' heeft dan in eerste instantie be-
trekking op Gods oordeel, veertig jaar later, over een volk dat zijn Messias had
verworpen en Hem aan de heidense macht had overgeleverd met de eis Hem te
kruisigen. Jezus had hierover gesproken in zijn profetie op de Olijfberg: “Want er



zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal dit volk treffen. De
inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden wegge-
voerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal wor-
den door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbijis” (Luc 21:23-24).

Petrus’ redevoering heeft dan als doel een beroep te doen op elk van zijn luis-
teraars om tot inzicht, geloof en bekering te komen, en de naam van Christus aan
te roepen, volgens de belofte: “"Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered” (Hand 2:21). Er wordt in het Oude Testament telkens gesproken
van het aanroepen van de Naam van de HEER. “"De HEERE is allen nabij die Hem
aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van
wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen” (Ps 145:18,19 HSV).
Heel opzienbarend op deze Pinksterdag is dat de bekende woorden een nieuwe
en zeer diepgaande betekenis krijgen. De Naam ‘Heer’, die in zulke beloften altijd
betrekking heeft op God Zelf, heeft nu ook betrekking op de opgestane en ver-
hoogde Heer Jezus Christus. Daarom is Petrus’ doel met zijn redevoering zijn luis-
teraars te overtuigen van wat hij in zijn slotwoorden vaststelt: “laat het hele volk
van Israél er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot
Heer en Messias is aangesteld” (Hand 2:36).

Jezus van Nazareth

Met zijn aanhaling van de profetie van Joél geeft Petrus daar zeer actuele beteke-
nis aan door deze toe te passen op de situatie waarin zijn luisteraars zich bevin-
den. Hij gaat door met de aandacht te richten op Christus. Alle aanwezigen heb-
ben ongetwijfeld van Hem gehoord, en velen van hen zouden hun eigen, per-
soonlijke herinnering aan een ontmoeting met Hem hebben. “Jezus uvit Nazaret is
door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonde-
ren en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft ver-
richt” (vs. 22). Op de vooravond van zijn dood zei Jezus: “... ze zouden niet schul-
dig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan.
Maar ze hebben het gezien en toch Mij en mijn Vader gehaat” (Joh 15:24). Geen
enkele generatie, ervoor of daarna, is zo bevoorrecht geweest getuige te mogen
zijn van de bovennatuurlijke wonderen van genezing, opwekkingen uit de doden
en spijzigingen van grote menigten die Jezus had gedaan. Lucas beschrijft hoe
groot de indruk was die Jezus soms maakte: “Allen werden vervuld met ontzag,
en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan’, en:
‘God heeft Zich om Zijn volk bekommerd’. Het nieuws over Hem verspreidde zich
in heel Judea en in de wijde omtrek” (Luc 7:16,17). Bij een andere gelegenheid
reageerden mensen die tot geloof in Jezus waren gekomen door zich onderling af
te vragen: “Wanneer de Christus komt, zal Hij toch niet meer tekenen doen dan
Hij gedaan heeft?” (Joh 7:31 HSV).



Maar als Jezus de Messias was, welke verklaring was er dan voor de wijze waarop
zijn leven zo vroegtijdig beéindigd werd door het besluit Hem aan de Romeinse
macht over te leveren, met de eis dat Hij gekruisigd zou worden? Petrus’ verkla-
ring is dat dit alles gebeurde in Gods wijsheid en voorkennis: “"Deze Jezus, die
overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heide-
nen laten kruisigen en doden” (Hand 2:23).

Volgens Lucas’ verslag van deze redevoering levert Petrus geen bewijs dat de
kruisdood van Jezus inderdaad volgens “de bepaalde raad en voorkennis van
God” (NBG'51) is gebeurd. Dit komt misschien omdat het verslag beknopt is;
want het is best mogelijk dat Petrus zijn woorden zou hebben bewezen met een
beroep op de profetieén van Christus’ lijden — vooral op Jesaja’s schildering van
de Knecht van de HEER. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de Knecht door
zijn volk verworpen zou worden: “hij was veracht, verworpen door de mensen ...
hij is afgesneden uit het land van de levenden ... Maar het behaagde de HEERE
Hem te verbrijzelen” (Jes 53:3,8,10 HSV alternatieve vertaling). Ook is duidelijk
dat de dood van de Knecht in Gods wijsheid en beschikking het wegnemen van
zonde tot gevolg zou hebben. In de volgende toespraak in Handelingen spreekt
de apostel, naar aanleiding van de genezing van de verlamde aan de poort van de
tempel, wél van Christus als de Knecht van de HEER.

De opstanding van Christus

Eerst nu verkondigt Petrus Jezus’ opstanding: "God heeft Hem echter opgewekt,
want Hij verbrak de weeén van de dood, omdat het niet mogelijk was, dat Hij
door hem werd vastgehouden” (Hand 2:24 naar NBG’51). De apostelen die voor
de luisterende menigte stonden, konden uit persoonlijke ervaring getuigen van
Christus’ opstanding; maar eerst wijst Petrus op Gods getuigenis in de Schrift.

David had een psalm geschreven die de vreugde ademt van een relatie met de
HEER en het vertrouwen op Diens goedheid. Degene die daarin spreekt kan zelfs
het sterven onverschrokken tegemoet gaan, want zo kort zal zijn verblijf in het
graf zijn dat het normale ontbindingsproces niet genoeg tijd zal hebben om op
gang te komen. “lk stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn
rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en juicht mijn ge-
moed, ja, ook mijn lichaam is veilig. Want U zult mij in het graf niet verlaten, U
laat niet toe dat Uw gunstgenoot ontbinding ziet. U maakt mij het pad naar het
leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, liefelijkheden zijn in
Uw rechterhand, voor altijd” (Ps 16:8-11 uit HSV en diverse vertalingen).

Petrus citeert deze woorden uit de gangbare Griekse vertaling (de Septuaginta),
waar in plaats van ‘graf’ staat: geen ‘ontbinding’ zien. Er was geen lange uitleg
nodig om duidelijk te maken dat deze psalm niet bij Davids overlijden in vervul-



ling was gegaan. Een van de bezienswaardigheden voor de vele pelgrims die naar
Jeruzalem reisden, was het graf van David bij Siloam, ten zuiden van de stad. Het
bestaan van dit graf getuigde ervan dat David, evenals alle andere gelovigen, in
het graf moest blijven tot de opstandingsdag in de eindtijd. Geen Jood zou iets
aan te merken hebben op de opmerking in de Hebreeénbrief dat David, daar ge-
noemd tussen andere geloofsgetuigen, de beloofde heerlijkheid nog niet had ver-
kregen (Hebreeén 11:32,39).

Petrus’ luisteraars wisten evengoed waar het graf lag waarin Jezus van Nazareth
begraven werd, en dat dit op de ochtend van de derde dag daarna leeg was ge-
vonden. Wat het gezantschap van Farizeeén en oudsten van het volk Pilatus ver-
telde, was velen van het volk bekend. Immers: de Gekruisigde had vooraf over
zichzelf gezegd: "De Mensenzoon zal veel moeten lijden ... en gedood, maar op
de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt” (Luc 9:22). Door het graf met
een wacht te verzegelen hadden de Joodse autoriteiten hier nog extra bekend-
heid aan gegeven, zodat wij mogen aannemen dat velen, al was het maar uit
nieuwsgierigheid, op de ochtend na de sabbat een kijkje gingen nemen bij het
graf van Jozef van Arimathea, waar Jezus in was gelegd (MatteUs 27:62-66). Het
nieuws dat het graf leeg was, ging als een lopend vuurtje door de overvolle stad.
Het contrast tussen het bestaan van het duizendjaar oude graf van David en het
ontbreken van een graf waarvan men kon zeggen: ‘Daar ligt het stoffelijke over-
schot van Jezus van Nazareth, die enkele weken geleden hier in Jeruzalem werd
gekruisigd’ verleent kracht aan Petrus’ redenering: “... men mag vrijuit tot u zeg-
gen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is, en zijn graf is bij
ons tot op deze dag. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder
ede gezworen had een van zijn nakomelingen op zijn troon te doen zitten, heeft
hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat
Hij niet aan het graf zou worden overgelaten en dat zijn lichaam niet tot ontbin-
ding zou overgaan” (Hand 2:29-31 uit NBG'51 en andere vertalingen).

Opvallend is dat vertegenwoordigers van de Joodse autoriteit, die ongetwijfeld
aanwezig zijn, blijkbaar geen poging doen Petrus tegen te spreken of zijn uitleg
te ontkrachten. Als zij deze nieuwe beweging in de kiem willen smoren dan is
daar nu de gelegenheid; vooral door te zeggen dat zij weten waar het lichaam
van Christus is en dat zij het in het openbaar willen tentoonstellen.

Het getuigenis van de apostelen

Dat het door de Joodse autoriteiten goed bewaakte en verzegelde graf op de
ochtend van de derde dag leeg werd gevonden, is niet de enige reden de vervul-
ling van Davids psalm in de opstanding van Jezus van Nazareth te zien. Er zijn ook
de ontmoetingen van Jezus met zijn apostelen en andere volgelingen tijdens de



daaropvolgende veertig dagen. Petrus en de apostelen leggen hun eigen per-
soonlijke getuigenis af met de woorden: "Deze Jezus heeft God opgewekt, waar-
van wij allen getuigen zijn” (vs. 32 NBG'51).

Deze concentratie op het feit van Jezus’ opstanding is zeer veelzeggend. Petrus
doet geen beroep op Jezus' karakter of persoonlijkheid. Het niet-Joodse gehoor
in het huis van Cornelius zou hij later vertellen hoe “Hij trok als weldoener door
het land en genas iedereen ...” (Hand 10:38). Hij zegt ook niets over de leer van
Christus, die velen aantrekkelijker hadden gevonden dan die van de rabbi's. Niet
Jezus' toegewijde dienstbaarheid onder zijn volk, of de goede werken en wonde-
ren die Hij had gedaan, of zijn onvergelijkelijke spreken, vormen de basis van Pe-
trus’ beroep op zijn volk, maar dat God Hem uit de doden had opgewekt en aan
Zijn rechterhand in de hemel gezet.

Vele van zijn luisteraars zouden weten wat Johannes de Doper enkele jaren daar-
voor over de Messias, die na hem zou komen, had gezegd: “lk doop u wel met
water tot bekering, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik ... (Mat 3:11 HSV).

Maar als Jezus inderdaad op de derde dag na zijn kruisiging uit de doden is opge-
wekt, en als het waar is dat Petrus en zijn medegelovigen Hem hebben gezien,
waar is Hij dan nu? Waarom staat Hij zelf niet in de hof van de tempel, zoals Hij de
afgelopen drie jaar herhaaldelijk heeft gedaan, om zijn volk toe te spreken? Ook
hierover kan Petrus een persoonlijk getuigenis afleggen. Tien dagen eerder wa-
ren hij en de andere tien uitgekozen apostelen op de Olijfberg met hun Heer,
toen Hij in een wolk van hen werd opgenomen in de hemel. Of Petrus hierover
gesproken heeft weten wij niet, maar belangrijker is in ieder geval het getuigenis
van Gods profeten. Want evenals David in een psalm met profetisch oog de opge-
wekte Christus had gezien, zo had hij in een andere psalm ook over diens verho-
ging gesproken: “Jahweh [De HEER] spreekt tot mijn Heer: Zet U aan Mijn rech-
terhand” (Ps 110:1 Petrus Canisius vertaling).

Mogelijk waren er onder de luisteraars sommigen die zich konden herinneren hoe
enkele weken eerder Jezus op deze plaats de Farizeeén tot de openlijke erken-
ning van hun gebrek aan kennis had gedwongen, door met betrekking tot deze
psalm de vraag te stellen: ‘Hoe kan de HEER van David Zijn zoon zijn?’ (Mat
22:45). Zij zouden ook moeite hebben gehad met de gedachte dat de beloofde
Zoon van David plaats zou nemen naast God in de hemel. Maar had Jezus niet
een gelijkenis verteld van een man van hoge geboorte die naar een ver land ging,
om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen, en daarna terug
te komen (Lucas 19:11-27)? Evenmin als David op de derde dag werd opgewekt
ging hij naar de hemel. Dus heeft ook deze psalm in Jezus van Nazareth zijn ver-
vulling gekregen. En van Hem is deze bovennatuurlijke kracht gekomen, onder



invloed waarvan zijn dienaars als lofprijzende profeten spreken: “Hij dan, die door
de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige Geest ontvan-
gen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is im-
mers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt: De HEERE heeft gezegd tot
mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden neergelegd zal hebben
als een voetbank voor uw voeten” (Hand 2:33-35 HSV).

De naam boven alle naam

Jesaja’s profetie van de Knecht van de HEER, waarover Petrus in een volgende
toespraak spreekt, werpt licht op Gods uitnodiging aan de Zoon en Heer van Da-
vid zich aan Zijn rechterhand te zetten. De inleidende woorden luiden: “Zie, Mijn
Knecht zal voorspoedig zijn, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog
verheven” (Jes 52:13 uit NBG'51 en HSV). Paulus heeft deze profetie later in ge-
dachten, als hij vertelt hoe Jezus — net als de Knecht in de profetie — zijn leven
uitgoot en gehoorzaam werd tot zelfs de kruisdood toe: “Daarom heeft God Hem
ook buitengewoon verhoogd en heeft Hem een naam geschonken boven alle
naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie ...” (FIp 2:9,20 HSV).
Deze naam is, zoals blijkt, op deze plaats niet zozeer een letterlijke naam, maar
de hoge plaats die God Hem gegeven heeft in Zijn heilsplan: ver verheven boven
alle andere mensen en machten. In het boek Openbaring staat dat Hij wel dege-
lijk een door God gegeven naam heeft, maar die kent voorlopig niemand dan God
en Hijzelf (22:4). Want het blijkt dat de gelovigen die Gods Koninkrijk zullen bin-
nengaan, delen in die naam (3:12, 19:12). Maar eerst moet de wereld erkennen
dat Hij “Koning van de koningen en Heer van de heren” is (Op 19:16 HSV), dus
meer dan elke macht op aarde. Petrus trekt in deze redevoering een dubbele con-
clusie uit het feit dat Jezus plaats heeft genomen aan Gods rechterhand in de he-
mel: “Laat dan heel het huis van Israél zeker weten dat God Hem én tot Heer én
tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die u gekruisigd hebt” (Hand 2:36 uit HSV
en NBG'51). Dus Hij is zowel de Wereldkoning als de beloofde Messias.

Omdat Christus verhoogd is tot ‘Heer’, met alle enorme implicaties van macht en
verhevenheid, kunnen mensen ook Hem in hun nood aanroepen. Dit is wat de
eerste gelovigen zo kenmerkte, en hen onderscheidde van andere Joden. Van-
daar dat Ananias, in zijn protest als Christus hem beveelt Saulus, de vervolger van
de christenen, te gaan dopen, zegt: "... hij heeft hier volmacht van de overpries-
ters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen” (Hand 9:14 HSV). Jo-
den die naar de bekeerde Saulus luisteren, vragen verbaasd: “Is dit niet degene
die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen, uitroeide ...” (vs. 22 HSV). Paulus
gebruikt dezelfde benaming voor volgelingen van Christus, als hij een groet uit-
spreekt aan “allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke
plaats” (1 Kor 1:2 HSV).



De naam van Christus aanroepen

Het aanroepen van de naam van Christus houdt de erkenning in van zijn verheven
status als Gods Zoon. V&or zijn verhoging waren alle gebeden gericht tot God, en
in de regel ook nu, met dit verschil: men bidt gewoonlijk in de naam van Christus:
“Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Va-
der, dankt door Hem!” (Kol 3:17; vergelijk Efez 5:20).

Naast zulke gebeden is er echter thans ook plaats voor bijzondere gebeden tot
Christus. Als Paulus over zijn “doorn in het vlees” schrijft, en hierover zegt: “Ik
heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden ...” blijkt dat zijn ver-
zoek tot Christus was gericht: “opdat de kracht van Christus in mij komt wo-
nen” (2 Kor 12:7-10 NBV en HSV). De belemmering waaruit hij bevrijd wilde wor-
den staat in direct verband met zijn dienstbaarheid als apostel van Christus, en dit
zal wellicht de reden zijn voor het richten van zijn verzoek aan Christus als Hoofd
van zijn lichaam, de gemeente.

Wat moeten wij doen?

Zo krachtig was Petrus’ rede dat het niet verwonderlijk is dat veel van zijn luis-
teraars tot overtuiging van de waarheid van zijn boodschap kwamen. Aan de
hand van de Schrift had hij een zeer zinvolle verklaring gegeven voor de opvallen-
de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Het optreden van Johannes de Doper,
de wonderen van Jezus van Nazareth, het feit van zijn lege graf en nu weer van
deze uitbundige lofprijzing van Gods heilsdaden in verschillende talen en dialec-
ten, gepaard gaand met het persoonlijke getuigenis van de apostelen, kwam nu
in een helder licht te staan. Als Jezus van Nazareth inderdaad Israéls Messias was,
dan waren de raadselachtige ontwikkelingen van de laatste tijd in één klap opge-
helderd.

Met deze overtuiging kwam ook een sterk gevoel van schuld. Het feit dat Jesaja,
bijvoorbeeld, vooraf had gezegd dat Gods Knecht door zijn volk “veracht en ver-
worpen” zou worden, nam niets weg van de zonde die het volk had begaan door
Jezus daadwerkelijk te hebben verworpen. Als iemand nu inziet dat Hij inderdaad
Heer en Messias is, wat wordt van hem verwacht? Dit is nu de vraag die in ant-
woord op Petrus’ toespraak wordt gesteld: “Wat moeten wij doen”? (Hand 2:37).

In een profetie over de eindtijd had Zacharia gesproken van het verdriet dat over
het volk Israél zou komen, zodra het ging inzien dat het zijn Messias had verwor-
pen. Daarvoor zou er vergiffenis zijn: "Op die dag zal er een bron ontsloten zijn
voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tot ontzondiging en
reiniging” (Zach 13:1 naar NBG'51). Vanwege de beknoptheid van Lucas’ verslag
is niet bekend of Petrus hiernaar verwezen heeft, maar zijn antwoord is in ieder
geval van gelijke strekking. Ondanks de ernst van Israéls blindheid is er vergiffe-



nis voor hen die tot inzicht komen: “Bekeer u en laat eenieder van u zich dopen in
de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden ...” (Hand 2:38 uit di-
verse vertalingen). Johannes de Doper had als profeet een beroep op zijn volk
gedaan zich te bekeren, in voorbereiding op de komst van de beloofde Messias
en zijn Koninkrijk. Jezus en zijn discipelen hadden zich aangesloten bij deze aan-
kondiging en de dringende oproep over te gaan tot een andere levenswijze als
kinderen van God. Nu krijgen de welwillenden in Israél een derde gelegenheid als
de verhoogde Christus door middel van zijn uvitgekozen apostelen hen beveelt
zich te laten dopen als teken van hun geloof in Hem.

De doop vindt plaats “in de naam van Jezus Christus”, en is een openlijke belijde-
nis van de waarheid dat God Hem "“én tot Heer én tot Christus gemaakt heeft".
De berouwvolle zondaar roept de Heer aan om van al zijn zonden vergeven te
worden, zoals blijkt uit de woorden van Ananias tot Paulus, nadat deze op de weg
naar Damascus Christus had gezien: “En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u do-
pen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam” (Hand 22:16 HSV).

Met zijn aansporing van zijn luisteraars zich te laten dopen, zegt Petrus ook: “en u
zult de gave van de heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor
uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de HEERE, onze God, ertoe
roepen zal” (Hand 2:38,39 HSV). Deze laatste woorden zinspelen op de woorden
van Joél, want na de woorden: “en het zal geschieden dat ieder die de Naam van
de HEERE zal aanroepen, behouden [gered] zal worden” (Joél 2:32a HSV) volgt:
“en tot de ontkomenen zullen zij behoren die de HERE zal roepen” (Joél 2:32b
NBG'51). De belofte van nieuw leven geschonken door de verheerlijkte Christus,
waarvan hier gesproken wordt, is dus die van behoudenis, dat wil zeggen: red-
ding vit/ontkoming aan het oordeel.

De gave van de heilige Geest

Maar als dit zo is, wat is dan “de gave van de heilige Geest”? Dit wordt vaak zo
opgevat alsof Petrus zijn luisteraars vertelde dat zij, als zij zich zouden bekeren en
laten dopen, in vreemde talen zouden kunnen spreken, zoals de groep van Jezus’
discipelen die zo veel aandacht had getrokken! Maar het zou nogal ongerijmd zijn
deze met schuld beladen en berouwvolle mensen te vertellen dat zij, als zij zich
lieten dopen, in staat zouden zijn te profeteren of in vreemde talen te spreken.
Wat zij het meest dringend nodig hadden was vergeving van hun zonden, het uit-
wissen van de schuld die zij op zich hadden geladen door hun verwerping van Je-
zus, zodat zij konden ontkomen aan het oordeel dat de ongehoorzamen enkele
decennia later zou treffen. Er is ook geen bewijs dat zij die gedoopt werden als
gevolg hiervan ‘in tongen’ hebben kunnen spreken — deze gave werd alleen som-
migen gegeven (1 Korintiérs 12:30). Integendeel: na te hebben verteld van de



doop van ongeveer drieduizend bekeerlingen, zette Lucas zijn verslag voort met
de woorden: “En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de
gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. De vele tekenen en
wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag” (Hand
2:43 uUit NBG'51 en NBV). Waarom dit noemen van de apostelen als ook vele an-
deren in staat waren dergelijke wonderen te doen? De mening dat Petrus het ge-
ven van bepaalde genadegaven bedoelde, miskent de geestelijke nood van de
mensen die gevraagd hadden wat zij moesten doen. Ware het niet voor de over-
dreven belangstelling in deze gaven in de gemeente in Korinte, met alle teleur-
stellingen en misstanden die Paulus in twee brieven aan deze gemeente aan het
licht brengt, dan zouden wij zeer weinig weten van het gebruik van de genadega-
ven in de eerste gemeente.

De woorden “de gave van de heilige Geest” kunnen, zoals sommige andere uit-
drukkingen in het Nieuwe Testament, op tweeérlei wijze opgevat worden. “Het
evangelie van Christus” kan zowel het evangelie over Christus zijn als het evange-
lie dat door Hem verkondigd werd, “de liefde van Christus" kan zowel Christus’
liefde voor ons als Christus’ liefde in zijn volgelingen betekenen (2 Korintiérs
5:14). Om dezelfde reden kan “de gave van de heilige Geest” zowel de gave die
uit de heilige Geest bestaat betekenen als de gave die door de heilige Geest
wordt geschonken. Wanneer wij een dergelijk beroep op de luisteraars in de an-
dere toespraken in dit boek opzoeken, is er daarin geen belofte van de Geest
maar wel van vergeving:

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgewist worden. (Hand
3:19 Uit HSV en NBG'51)

Hem heeft God verheven aan zijn rechterhand verhoogd als Leidsman en Ver-
losser, om aan Israél bekering te schenken en vergiffenis van zonden. (Hand
5:31 Petrus Canisius Vertaling)

Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn
naam vergeving van zonden krijgt. (Hand 10:43 NBV)

Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven tot het leven.
(Hand 11:28 HSV)

Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving
van zonden verkondigd wordt ... (Hand 13:38 HSV.

Deze belofte beantwoordt volledig aan de geestelijke behoefte van de luis-
teraars, die vooral vergeving nodig hadden. Bovendien komt dit overeen met
Christus’ opdracht “dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot verge-
ving van de zonden aan alle volken” (Luc 24:47 NBG'51). Ook hierin wordt geen
melding gemaakt van de gave van de Geest.



Maar als de gave uit vergiffenis en behoudenis bestaat waarom zou deze dan be-
schreven worden als ‘de gave van de Geest’? Het antwoord is dat de Geest een
bekende term is om Gods aanwezigheid (in kracht) aan te geven. Jesaja zei dat
Israél Gods Geest bedroefd had, nadat hij gesproken had van Gods aanwezigheid
onder Zijn volk in de persoon van “de Engel van zijn aangezicht” (Jes 63:9 HSV en
NBG's51). Als God later aanwezig is in Israél in de Persoon van zijn eniggeboren
Zoon, zoals zichtbaar in diens wonderbaarlijke genezingen, dan zijn degenen die
deze wonderen toeschrijven aan Beélzebul schuldig aan “lastering van, of tegen,
de Geest” (MatteUs 12:22-32 NBG'51 en HSV). God Zelf werd bedroefd in het eer-
ste en gelasterd in het tweede geval. Jezus had, vooral op de avond véor zijn
dood, beloofd tot zijn apostelen te komen in de Geest (Johannes 14:18; 15:26), en
die belofte is op de Pinksterdag in vervulling gegaan, getuige de gave van het
spreken in ‘tongen’, vreemde talen, zodat allen uit het buitenland hen zouden
kunnen verstaan in hun eigen taal. Zelfs toen Hij op aarde was, had Jezus de
macht zonden te vergeven (Marcus 2:10), en in vervulling van zijn belofte *“mond
en wijsheid” te zijn voor zijn vertegenwoordigers, de apostelen (Lucas 21:15),
spreekt Hij nu door Petrus om een beroep op zijn volk te doen tot inzicht, berouw
en bekering te komen, zodat zij zijn gave van vergiffenis mogen ontvangen.

Welke plaats in de gemeente in Jeruzalem de genadegave van het spreken ‘in
tongen’ had, en ook die andere die later werkzaam waren in de gemeenten, ver-
telt Lucas niet. Toen Samaritanen tot geloof kwamen zond de gemeente Petrus
en Johannes daarheen, “en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat
zij [de] heilige Geest mochten ontvangen ... Toen legden zij hun de handen op en
zij ontvingen de heilige Geest” (Hand 8:15,27 HSV). Toen er in de gemeente in
Jeruzalem behoefte was aan enkele broeders die de verantwoordelijkheid voor
de dagelijkse verzorging van de behoeftigen zouden dragen, legden de apostelen
de handen op zeven gekozen mannen. Eén van hen was Stefanus, en hij “vol van
genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk” (Hand 6:8 uit
HSV en NBG’'51). Men was niet in staat “de wijsheid en de Geest, waarmee hij
sprak” te weerstaan (vs. 10 Lutherse Vertaling). Het lijkt waarschijnlijk dat, na de
uitstorting van de Geest op de Pinksterdag, deze handoplegging de normale wij-
ze was waarop de genadegaven werden gegeven. Wat er gebeurde in het huis
van Cornelius, toen de heilige Geest ineens op de aanwezigen viel, was een uit de
hemel geschonken teken voor de apostelen van de roeping van niet-Joden. Dat
verklaarde hen vrij de gehele opdracht van de Heer uit te voeren, ook buiten Jeru-
zalem en Judea, en niet alleen voor Joden in de verstrooiing maar aan alle men-
sen: “jullie zullen kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel
Judea, en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (Hand 1:8).



2. God heeft Zijn Knecht verheerlijkt

God heeft in de eerste plaats voor u Zijn Knecht doen opstaan
(Handelingen 3:26 NBG'51)

Ook de volgende toespraak van Petrus, die in Handelingen 3 is bewaard, gaat uit
van een wonder. Lucas heeft al verteld dat, na de Pinksterdag, “veel wonderen en
tekenen door de apostelen werden gedaan” (Hand 2:43 HSV). Op deze wijze
heeft God de waarheid van de boodschap van de apostelen op bovennatuurlijke
wijze gewaarborgd, zoals de schrijver van de Hebreeénbrief zegt: “het heil, dat
allereerst verkondigd is door de Heer, en door hen, die het gehoord hebben, op
betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft
door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te
delen naar zijn wil” (Heb 2:3,4 NBG'51). Ondanks de kloof tussen de Joodse lei-
ders en de volgelingen van Christus, wonen dezen nog steeds de tempeldiensten
bij. Op zekere dag gaan Petrus en Johannes het templein op door de Schone
poort, waar zij een verlamde zien, die daar elke dag wordt neergezet, in de hoop
iets van de vele voorbijgangers te ontvangen. Aangezien deze man verlamd was
van zijn geboorte af, en nu “ouder dan veertig jaar” (Hand 4:22), was hij voor de
apostelen mogelijk geen onbekende. Heeft Jezus, die Hem waarschijnlijk ook had
gezien, en meermalen genezingen in Jeruzalem had gedaan, het wonderbaarlijke
en indrukwekkende herstel van deze man opzettelijk aan zijn apostelen overgela-
ten als een krachtig getuigenis van de waarheid van hun boodschap? Uit de
scherpe blik die Petrus op hem richt heeft hij reden een aalmoes te verwachten,
maar in plaats daarvan hoort hij, tot zijn grote verbazing, het krachtige bevel: “In
de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” (Hand 3:6 HSV)

Een doeltreffender ‘reclame’ voor hun boodschap hadden de apostelen niet kun-
nen wensen dan deze bekende verlamde, die springt en danst op het drukbe-
zochte plein, God luid dankend dat hij plotseling bevrijd is van de boeien van zijn
handicap. Mogelijk was hij op de hoogte van andere genezingen die Jezus en zijn
apostelen hadden verricht, de blindgeborene bijvoorbeeld, en nu verheugt hij
zich zeer dat hij zelf gezegend wordt. Als de dienst van de gebeden met het
avondoffer afgelopen is, verzamelt zich een menigte nieuwsgierigen rond de ver-
lamde en de apostelen, en Petrus gebruikt de gelegenheid om opnieuw van
Christus te getuigen.

De Knecht van de HEER is verhoogd

Evenals in zijn toespraak op de Pinksterdag legt de apostel de betekenis van dit
wonder uit als de vervulling van Oudtestamentische profetie, dit keer van iets dat
in het boek Jesaja staat: "“Mannen van Israél, waarom bent u zo verbaasd en waar-
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om staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is
dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en
de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, zijn Knecht
Jezus heeft verheerlijkt” (Hand 3:13 uit NBV en NBG’51). In het boek Jesaja staat
een reeks profetieén over ‘de Knecht van de HEER'. In de eerste hiervan vestigt de
HEER de aandacht op Hem met de woorden: “Zie, mijn Knecht, die Ik ondersteun;
Mijn uitverkorene, in wie Ik Mijn welbehagen heb” (Jes 42:1 NBG'51). Ook de vier-
de profetie in de reeks begint met Gods aankondiging, al is de Knecht zelf in de
tussenliggende profetieén ook aan het woord gekomen. “Zie, mijn Knecht zal
voorspoedig zijn, Hij zal verhoogd, ja, zeer hoog verheven zijn” (Jes 52:13 uit
NBG'51 en HSV). In de Griekse vertaling hiervan (de Septuaginta) worden de laat-
ste woorden weergegeven met “zal verheerlijkt worden”. Deze profetie, vertelt
Petrus, is nu in vervulling gegaan door de opstanding en verhoging van Jezus van
Nazareth. Zoals altijd in hun prediking schrijven de apostelen de wonderen en de
verhoging van Christus geheel aan God toe. De evangelién vertellen hoe bij zijn
doop de kracht van Gods Geest op Jezus neerdaalde. Tot de verbazing van zijn
dorpsgenoten, die Hem alleen als timmerman kenden, introduceerde Jezus Zich
in de synagoge in Nazareth met de woorden van de laatste van deze profetieén
van Jesaja over de Knecht van de HEER: "De Geest van de HEER is op Mij ..." (Luc
4:18). Toen is die kracht in Jezus werkzaam geweest voor de vervulling van zijn
taak als Profeet en Geneesheer voor de zieken om Hem heen. Bij zijn verhoging
heeft Christus opnieuw de kracht van de heilige Geest van de Vader ontvangen
(Handelingen 2:33), en deze op de Pinksterdag aan zijn apostelen en dienaars op
aarde geschonken voor de vitvoering van hun taak als zijn vertegenwoordigers.
Nu heeft deze verlamde God te danken voor de kracht waarmee Christus hem
vanuit de hemel genezen heeft van zijn langdurige handicap. Jezus had eens ge-
zegd: "De Zoon kan niets uit Zichzelf doen” (Joh 5:19), en dit is ook na zijn verho-
ging het geval. De prediking van de apostelen illustreert hun geloof hierin “voor
ons is er maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn [het Griekse woord
geeft een beweging aan, wat neerkomt op: ‘uit Wie alles is voortgekomen’] en wij
tot Hem [Het Griekse woord geeft een beweging aan, en kan gezien worden als:
‘en wij om in Hem te zijn’, ‘om Hem toe te behoren’, ‘om in gemeenschap met
Hem te leven’], en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door
Hem"” (2 Kor 8:6 HSV).

Dit laatste betekent niet dat Jezus Christus, de Zoon van God, de Schepper is.
Immers in het eerste heeft Paulus gezegd dat God alles, ook de mens, heeft
voortgebracht. Hij gaat uit van het Joodse sjema, dat verklaart dat God getalsma-
tig één is (dus niet drie of twee) — zie Marcus 12:29,30. Maar nu is er door zijn ver-
hoging (letterlijk) naast God Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. Daarom somt



Paulus op: “één God, de Vader ... én één Heer, Jezus Christus”. In Gods heilswerk
op aarde zijn er twee partijen: De ene God én de mensen die Hij gemaakt heeft.
Op een andere plaats zegt Paulus hierover: “... er is één God en ook één Midde-
laar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus ...” (12 Tim 2:5 NBG'51).

Het Griekse woord dia, dat in 1 Korintiérs 8:6 werd vertaald met ‘door’, is oorza-
kelijk, wat hier inhoudt dat de ene God (waarover het in het eerste gedeelte gaat)
werkzaam is in en door Zijn Zoon, zoals, bijvoorbeeld, in: “opdat vervuld werd
wat door de HEERE gesproken is door de profeet” (Mat 1:22, 2:15 HSV). De pro-
feet sprak dus omdat God hem ingaf wat Hij zou doen in de verdere voortgang
van Zijn werk met en ten behoeve van mensen. Dat kon een profeet onmogelijk
zelf verzinnen. Evenmin kon de Zoon niets doen van of uit Zichzelf. God, de HEER,
werkte in Hem. Door Jesaja zei God over de Knecht (die de Messias is) in Jesaja 53
vers 10: “... het voornemen van de HERE zal door zijn [van de verheerlijkte
Knecht] hand voorgang hebben (NBG'51), of volvoerd worden” (Lutherse Verta-
ling). In Jezus is bereikt wat God met de schepping van mensen bedoelde en door
Hem zal dit ook bereikt worden in mensen die in Hem geloven als de door God
gezonden Redder.

Zie voor een uitgebreide behandeling hiervan het boek £én God en één Heer.

Laat ons Barabbas los!

Voor veel luisteraars onder Petrus’ gehoor zou Jezus' kruisiging bewijs genoeg
zijn dat Hij niet meer dan een profeet kon zijn, want hoe zou zoiets de Messias
ooit overkomen? Sommigen van hen waren zelfs medeverantwoordelijk voor zijn
schandalige dood. Op die beslissende ochtend, toen Pilatus in het openbaar aan-
kondigde dat hij geen schuld in Jezus had gevonden en Hem daarom los zou la-
ten, hadden zij, opgestookt door hun leiders, geschreeuwd: “Kruisig Hem, kruisig
Hem!”. En toen Pilatus, blijkbaar volgens een vaste gewoonte op deze dag een
beschuldigde als blijk van gunst vrij te laten, zijn voornemen bekendmaakte Jezus
los te laten, hadden zij geroepen: “Weg met Hem, laat Barabbas vrij!” (Luc
23:18,23). Het spreekt boekdelen over deze mensen, dat zij een man die een an-
der van het leven had beroofd verkozen in plaats van iemand die mensen uit de
dood tot leven had gebracht. Maar Jezus had helemaal niets gedaan om deze
wrede eis dat Hij gekruisigd zou worden te verdienen. Hij was “de Heilige en
Rechtvaardige”, en God had Hem, zoals Paulus later schreef, “in het gelijk gesteld
[gerechtvaardigd] door de Geest” (1 Tim 3:16), dat wil zeggen: openlijk in het ge-
lijk gesteld door Hem uit de doden op te wekken, zoals de apostelen uit hun eigen
ontmoetingen met Hem in de daaropvolgende weken konden getuigen.



Geloof in de naam van Christus

Op dit punt gekomen kon Petrus van zijn luisteraars de vraag verwachten: ‘Waar
is Hij nu dan? Waar houdt Hij zich verborgen’? Zijn antwoord op zo’n vraag vond
Petrus op de Pinksterdag in de psalm waarin God de Zoon van David uitnodigde
plaats te nemen aan Zijn rechterhand in de hemel. Nu wijst hij op de genezen ver-
lamde, typerend voor de vele genezingen die Jezus vaak had gedaan, als een
daad die Hij nu vanuit de hemel heeft verricht door middel van zijn dienaars: “En
op (grond van) het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze (man), die u ziet en
kent, sterk gemaakt; en het geloof (dat) door Hem (is) heeft hem voor uw aller
oog dit volledige herstel gegeven” (Hand 3:16 uit diverse vertalingen). Petrus had
de uitbundige lofprijzing van God op de Pinksterdag toegeschreven aan de ver-
hoogde Jezus: “Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belof-
te van de heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u
nu ziet en hoort” (Hand 2:33 HSV). Nu is de verhoogde Christus, die zijn dienaars
als profeten geinspireerd had, opnieuw werkzaam vanuit de hemel om door zijn
apostelen deze verlamde te laten lopen.

Het getuigenis van Israéls profeten

In zijn toespraak op de Pinksterdag had Petrus gezegd dat Jezus’ kruisiging ge-
beurde “overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis”. Nu voert hij het bewijs
hiervoor aan, door te zeggen dat Israéls profeten het lijden van de Messias meer
dan eens hadden voorzegd: “zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat Hij
bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat Zijn Messias [Christus] zou
lijden en sterven” (Hand 3:18). Op de dag van zijn opstanding had Jezus met twee
van zijn discipelen, die op weg waren naar Emmaus, uitvoerig gesproken over
zulke profetieén van zijn lijden. Hij deed dit uitgaande van zijn verwijt: “O onver-
standigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken
hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?” (Luc
24:25 vit HSV en NBG'51). De nadruk ligt op het woord ‘alles’, want deze discipe-
len hadden ongetwijfeld een sterk geloof in wat de profeten hadden voorzegd
over de komst van de Messias en het herstel van Gods koningschap op aarde.
Wat zij, evenals andere discipelen, niet hadden kunnen begrijpen, was dat de
Messias, voor Koning te kunnen te zijn, moest lijden. Na dit gesprek zouden zij
nooit meer reden voor hun gebrek aan kennis hebben, want “Hij begon bij Mozes
en alle profeten en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking
had” (vs. 27 uit HSV en NBG'51). Kort daarna ontvingen alle apostelen hetzelfde
onderwijs van de Heer: "Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u
was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van
Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat
zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo



moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag” (vzn 44-46
HSV). Na Christus’ uitleg van de profetieén van zijn lijden en dood zou Petrus
geen gebrek aan stof hebben gehad om het bewijs aan te voeren dat daarover
“bij monde van alle profeten” was geopenbaard.

Tijden van verademing

Ondanks hun grote zonde, de Christus in hun blindheid te hebben verworpen,
was hun de gelegenheid gegeven langs de weg van inzicht, berouw, bekering en
geloof vergeven te worden, en zo aan het dreigende oordeel van God te ontko-
men. “Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,
opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de HE-
RE” (Hand 3:19 naar NBG'51). De enige andere plaats in de Schrift waar dit woord
‘verademing’ voorkomt, is in de Griekse vertaling van Exodus 8:15, met de bete-
kenis van ‘verlichting’, omdat de tweede plaag voorbij is. Zou het volk Israél, zelfs
nu het zijn Messias verworpen heeft, tot geloof in Jezus als Messias en Heiland
komen, dan zal de langdurige ondergang waarvoor Jezus had gewaarschuwd af-
gewend kunnen worden.

Meer nog: God, die Christus tijdelijk aan Zijn rechterhand in de hemel heeft ge-
zet, zal Hem dan naar de aarde terugzenden, om het herstel van Gods koning-
schap in Israél te verwezenlijken: “en Hij de Christus, die u tevoren bestemd was,
Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprich-
ting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige pro-
feten, van oudsher” (vzn 20,21 NBG'51). Toen David zijn wens bekendmaakte,
een tempel voor God in Jeruzalem te willen bouwen, openbaarde God hem Zijn
voornemen een eeuwig koningshuis uit Davids familielijn te doen ontstaan: "Uw
huis en uw koningschap zullen voor uw (ogen) voor eeuwig vaststaan, uw troon
zal voor eeuwig zeker zijn” (2 Sam 7:16 HSV).

Het herstel van Gods koningschap

Gedurende de daaropvolgende eeuwen regeerde een afstammeling van David in
Jeruzalem, maar als gevolg van chronische afval maakte de HEER Zijn voornemen
bekend het koningschap omver te werpen. Maar niet zonder de belofte van her-
stel in de toekomst: “Zo zal zij blijven, totdat Hij komt, die er recht op heeft; Hem
zal Ik haar geven” (Ezech 21:27 Petrus Canisius Vertaling). De profeet Hosea had
al eerder gezegd: "Want de Israélieten moeten veel dagen zonder koning en zon-
der vorst blijven ... Daarna zullen de Israélieten zich bekeren, en de HEERE, hun
God, zoeken en David, hun koning” (Hosea 3:4,5 HSV). In een profetie van het
herstel van Gods heerschappij in Israél had ook Micha van Jeruzalem gezegd:
“naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter
van Jeruzalem” (Micha 4:8 HSV).



Er is wel kritiek op de apostelen geuit, omdat zij, ook na Christus’ opstanding, de
vraag stelden: “Heer, zult U in deze tijd voor Israél het koningschap weer herstel-
len?” (Hand 1:6 HSV), alsof hun verwachting verkeerd was. Deze toespraak van
Petrus laat zien dat de wederoprichting van het koningshuis van David, en daar-
mee Gods Koninkrijk op aarde, het doorlopende thema is in de boodschappen
van Israéls profeten. Als het volk nu maar, ondanks alles wat er is gebeurd, de
blinddoek van zijn vooringenomenheid wil afnemen en de feiten die Jezus als zijn
Messias aanwijzen eerlijk wil bekijken! Want dan kan hun nakomelingen een lan-
ge lijdensweg bespaard worden, en Jezus’ belofte in vervulling gaan met zijn we-
derverschijning aan een volk dat Hem kan begroeten met de woorden:
“Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER” (Mat 23:39).

De belofte van Christus’ komst

Om zijn beroep op zijn volk kracht bij te zetten, vestigt Petrus de aandacht van
zijn luisteraars op het getuigenis van Israéls profeten over de grote Persoon die
God zou verwekken. Mozes had gesproken van de Profeet die groter zou zijn dan
hij zelf. Zo gezaghebbend zou zijn woord zijn, dat iemand die Hem niet gehoor-
zaamde uit het verbondsvolk zou worden gestoten. Na Mozes heeft de ene pro-
feet na de andere getuigd van de Komende, vooral in de gestalte van de Messias,
de Gezalfde van de HEER. Als leden van Gods uitverkoren volk, tot wie Hij Zijn
boodschappers eeuwenlang had gezonden, hebben de luisteraars het voorrecht
nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob te zijn, en daarom deelnemers aan
het verbond dat God met hun aartsvaders en hun nakomelingen sloot. Aan Abra-
ham beloofde God een Nageslacht, dat zegen zou brengen voor alle volken op
aarde. Als afstammelingen van Abraham worden Petrus’ luisteraars als eersten in
de gelegenheid gesteld die beloofde zegen te genieten. Een zegen die ook voor
niet-Joden is weggelegd, als de evangelieverkondigers de heilsboodschap in de
gehele wereld bekendmaken.

Het was het voorrecht van Abraham de voorvader te zijn van de Komende, die
leven voor alle volken zou brengen. “En in uw Nageslacht zullen alle volken van
de aarde gezegend worden” (Gen 22:18 HSV). Toen God zo tot Abraham sprak,
lag de wereld weer, evenals véor de zondvloed, in de duisternis van onwetend-
heid en vervreemding van God. De grootste zegen die gegeven kon worden, zou
licht en leven zijn; en dit is wat de Knecht van de HEER, over Wie Petrus heeft ge-
sproken, zou brengen: "Ik stel u tot een licht voor de heidenen, opdat mijn heil
reike tot het einde van de aarde” (Jes 49:6 uit Petrus Canisius Vertaling en NBG’
‘51). Christus had zijn apostelen de taak opgelegd “onder alle volken bekering en
vergeving van zonden” te verkondigen, maar had hieraan de instructie toege-
voegd: “te beginnen bij Jeruzalem” (Luc 24:47 HSV). Vandaar de woorden van
Petrus, als de tempelautoriteiten een eind aan zijn toespraak maken: “Tot u in de



eerste plaats heeft God, na Zijn Knecht Jezus te hebben verwekt/opgewekt, Hem
gezonden om u te zegenen, door ieder van u af te brengen van zijn slechte da-
den” (Hand 3:26 uit diverse vertalingen).

Het Griekse woord kan zowel betrekking hebben op Gods verwekking van zijn
Zoon als op diens opwekking uit de doden. Jezus' zegenrijke werk onder zijn volk
was nodig omdat het bekering nodig had, zoals blijkt uit het beroep dat zowel
Johannes de Doper als Jezus op hun volk hebben gedaan: “Bekeer u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Mat 3:2, 4:17 HSV). Maar Christus’
werkzaamheid was niet opgehouden met zijn hemelvaart. Dat zegt Petrus tot de
menigte, die met verbazing naar de genezen verlamde kijkt: ‘Wij hebben de
kracht of vermogen niet om dit te hebben gedaan. Dit wonder is het werk van
Christus, vanuit de hemel gedaan, waar God Hem heeft verheerlijkt’. Dit geeft
ook Lucas aan in het begin van Handelingen: “"Het eerste boek heb ik gemaakt, o
Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de
dag waarop Hij werd opgenomen ...” (1:1 HSV). Nu zet hij in dit tweede boek zijn
verslag voort, met te vertellen wat Christus na zijn hemelvaart doet door zijn
apostelen en zijn andere dienaars op aarde. Christus is op de Pinksterdag weer
tot zijn volk gekomen, om opnieuw, door zijn woordvoerders, een laatste beroep
te doen op Israél tot inzicht, geloof, berouw en bekering te komen. Door zijn
trouwe gehoorzaamheid aan de wil van God heeft Jezus, als de Knecht van de
HEER, geleden omwille van anderen. Dat had Jesaja zo duidelijk vooraf gezegd:
“... om onze overtreding werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrij-
zeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is er
voor ons genezing gekomen” (Jes 53:5 NBG'51 en HSV). De sprekers zijn mensen
die eens blind waren, maar nu tot inzicht en geloof zijn gekomen. Laat nu de luis-
teraars hun voorbeeld volgen, zodat ook zij zien en gezegend mogen worden met
Gods rijke gave van vergiffenis.



3. Een licht voor de heidenen

Ik heb U tot een licht voor de heidenen gesteld ... tot aan het uiterste van de aarde.
(Handelingen 13:47 HSV)

Het voorbeeld van de prediking van de apostelen in Handelingen 13 verschilt in
belangrijke opzichten van de eerdere toespraken in dit boek. De plaats is niet Je-
ruzalem of het land Israél, maar de toen in Syrié liggende stad Antiochié, in het
huidige Turkije. De spreker is niet Petrus maar Paulus, die pas na de stichting van
de gemeente door Christus geroepen werd als apostel, met de bijzondere op-
dracht het evangelie in de heidense Grieks-Romeinse wereld te verkondigen. Hij
spreekt, zoals Jezus meer dan eens had gedaan, in een synagoge. Maar onder zijn
gehoor zijn ook niet-Joden — “vereerders van God”, zoals de Joden hen noemden.
Zij zijn aangetrokken tot het Joodse geloof, dat het heidense godendom afwijst,
zonder de veeleisende stap te nemen proselieten (Jodengenoten) te worden.
Want inachtneming van de gehele Wet van Mozes zou in de praktijk inlijving in
het Joodse volk vereisen. Er zal blijken dat zulke mensen de vruchtbare bodem
zullen vormen waarin het zaad van het evangelie ontkiemt, om een rijke oogst
van discipelen voort te brengen. Dit zal ook het geval zijn in Antiochié, en Paulus
is kennelijk op de hoogte van hun aanwezigheid onder zijn gehoor.

Uit Davids geslacht

Hij begint met een voor een Jood karakteristieke opsomming van de grote heils-
daden van God, die de geschiedenis van het volk Israél uniek maken. Hij heeft
Israél gekozen, op wonderbaarlijke wijze gered uit gevangenschap en slavernij in
Egypte, en het naar het beloofde land gebracht. Daar stelde Hij richters aan als
leiders over Zijn volk, maar later Saul als koning. Toen Hij hem verwierp om diens
ongehoorzaamheid, koos Hij David, de man naar Zijn hart, “die geheel naar Mijn
wil zal handelen” (Hand 13:22). In deze opsomming geeft Paulus voor zijn Joodse
luisteraars de historische basis voor hun geloof aan, terwijl de niet-Joden herin-
nerd worden aan de bijzondere status van Israél als Gods uitverkoren volk. Tege-
lijkertijd richt Paulus de aandacht van zijn luisteraars niet op Mozes en de Wet
maar op koning David.

Met deze inleiding komt Paulus tot de boodschap die zijn toespraak radicaal an-
ders maakt dan alles wat men in deze synagoge ooit eerder heeft gehoord: de
komst, dood en opstanding van Jezus de Christus. Hij doet dit door eerst te spre-
ken over de verschijning van Johannes de Doper: “Uit zijn [Davids] nageslacht
heeft God, overeenkomstig Zijn belofte, een Redder voor Israél voortgebracht,
Jezus, nadat Johannes, voorafgaand aan zijn komst, eerst aan heel het volk Israél
de doop van bekering gepredikt had” (Hand 13:23,24 uit NBV en HSV).



De voorbereider van de Messias

Veel Joden in de verstrooiing ondernamen af en toe de reis naar Jeruzalem, om
één van de drie jaarlijkse feesten volgens Israéls kalender bij te wonen. Zo waren
er op de Pinksterdag Joden in Jeruzalem uit vele landen, van Rome en Libié in het
westen, tot Elam en Medié in het oosten, van Egypte in het zuiden tot Pontus
aan de Zwarte Zee in het noorden. Zelfs als er onder Paulus’ gehoor niemand
was die tijdens zijn verblijf in Israél Johannes de Doper had gezien, of door hem
of zijn discipelen gedoopt was, hadden de Joden in Antiochié zeker van hem ge-
hoord. Zijn optreden in het openbaar als Gods profeet, met de boodschap:
“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Mat 3:2), had de
aandacht van zeer velen getrokken: “alle inwoners van Judea en Jeruzalem
stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij
hun zonden beleden” (Mar 1:5). Wat moesten zij van hem denken? Ook de Fari-
zeeén en Sadduceeén gingen naar hem toe, en voelden zich gekwetst vanwege
zijn — voor hun beledigende — woorden aan hun adres: “"Adderengebroed. Wie
heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?” (Mat 3:7 HSV).
De priestermacht in Jeruzalem zond een gezantschap, om te informeren naar de
betekenis van zijn boodschap en doop. Maar in tegenstelling tot vele anderen
onderwierpen de religieuze leiders zich niet aan zijn eis in Gods Naam hun zon-
den te belijden en zich te laten dopen, in voorbereiding op de komst van de Mes-
sias. Jezus' vraag, kort voor zijn dood: “In wiens opdracht doopte Johannes?
Kwam die opdracht uit de hemel of van mensen?”, bracht hen in verlegenheid, en
na onderling overleg maakten ze zich ervan af met de woorden: “"We weten het
niet” (Mat 21:25-27). Het zou verwonderlijk zijn als deze Joden in Antiochié de
betekenis van Johannes nooit onderling hadden besproken, en we mogen aanne-
men dat, als Paulus zijn naam noemt, zij hun oren spitsen.

De beloofde Verlosser is gekomen

Wie was deze, die Johannes zo hoog achtte dat hij meende zo onwaardig te zijn
om zelfs gebukt diens schoenriem los te maken? Van zo'n groot belang is wat
Paulus hierover te vertellen heeft, dat hij zijn luisteraars opnieuw toespreekt:
“Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en wie onder u God
vrezen” (Hand 13:26 HSV). In plaats van te spreken over Jezus' aardse leven, de
wonderen van genezing die Hij gedurende de periode van zijn predikingswerk
deed, begint hij met diens kruisiging. Dit was altijd het moeilijkste punt in de ver-
kondiging van het evangelie, want een gekruisigde Messias was “voor Joden aan-
stootgevend en voor heidenen dwaas” (1 Kor 1:23). Paulus brengt zijn in de hei-
denwereld levende volksgenoten een boodschap die de Joden in Jeruzalem niet
hebben aanvaard. Bovendien zijn die schuldig aan de verwerping van hun Messi-
as, iets wat de luisteraars viteraard moeilijk zullen kunnen aanvaarden. Evenals



Petrus had gedaan, schrijft Paulus de verwerping van Jezus aan onwetendheid en
blindheid toe. Zonder die profetieén over de lijdende Knecht van de HEER in de
Schrift, die elke sabbat in de synagogen worden voorgelezen, te begrijpen, had-
den zij deze zelf in vervulling gebracht door Jezus te verwerpen. Dat mensen die
de Schriften regelmatig lezen zo blind kunnen zijn, is een waarschuwing voor
allen in het christendom, dat bekendheid met de Schrift geen waarborg is voor
een goed verstaan van Gods Woord! “En hoewel zij geen reden voor zijn dood
konden vinden, vroegen zij Pilatus Hem te doden. En toen zij alles volbracht had-
den wat er over Hem geschreven was [stond], namen zij Hem van het hout af en
legden Hem in het graf” (Hand 13:28,29 HSV). Met deze woorden geeft Paulus
niet alleen Jezus' onschuld aan, maar ook dat zij Hem liever aan de heidense
stadhouder hadden overgeleverd dan Hem zelf bestraffen, met als resultaat dat
Hij gekruisigd werd — wat ook een onderdeel was van het vooropgezet plan van
de Joodse leiders Hem een vervloekte te laten zijn.

God heeft Hem opgewekt

In de loop van zijn droevige geschiedenis had het volk Israél vele van Gods gezan-
ten verworpen, zoals Jezus zelf liet zien in zijn waarschuwende gelijkenis van de
pachters van een wijngaard. Wat Paulus’ verhaal over Jezus’ verwerping zo radi-
caal anders maakt dan dat over Israéls behandeling van zijn profeten, is het ge-
volg daarvan: “Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt” (vs. 30 HSV en
NBG's51). Paulus had op dit punt kunnen vertellen hoe hij zelf de verhoogde Jezus
op de weg naar Damascus had gezien, en wat er toen werd gezegd, maar volgens
dit verslag spreekt hij alleen van de verschijningen aan anderen, die sindsdien
daarvan hebben getuigd: “Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die
met Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen
zijn bij het volk” (vs. 31 HSV).

Na de historische feiten te hebben verteld, legt Paulus vervolgens de heilrijke
betekenis hiervan uit in het licht van Gods heilsbeloften door Zijn profeten. Hij
begint met Jezus’ geboorte: “En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen
gedaan is, dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te ver-
wekken” (vs. 32 HSV). Deze belofte is dezelfde waarover Paulus hiervoor al heeft
gesproken: “En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig Zijn belofte,
een Redder voor Israél voortgebracht, Jezus” (vs. 23). Paulus geeft vervolgens
aan op welke wijze Jezus is gekomen: “zoals ook in de tweede psalm geschreven
staat: U bent Mijn Zoon; heden heb Ik U verwekt” (vs. 33 HSV). Het woord
‘verwekken’ heeft geen betrekking op Jezus' opstanding, zoals andere vertalin-
gen suggereren (dat is het onderwerp van het volgende vers met een ander citaat
als bewijs daarvoor) maar op zijn Goddelijke oorsprong, als gevolg van het won-
der waarover de engel Gabriél met Maria sprak: “"De heilige Geest zal over u ko-



men en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het
Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden” (Luc 1:35
HSV). De beloofde Christus is niet alleen gekomen als de Zoon van David, maar
als de Zoon van God, dat door de Geest van God is geworden. De woorden van
Gabriél zijn een weerklank van Genesis 1, en mogen dus opgevat worden als
Gods schepping van een nieuwe Mens, een nieuwe Adam, die het begin is van
een nieuwe schepping. Net als Adam er niet was voordat God hem schiep, was
Jezus er niet voordat Hij in Maria verwekt werd. Zie voor een uitgebreide behan-
deling van dit onderwerp het boek Adam en Christus.

De profetische Schrift, die de wonderbaarlijke komst van Gods Zoon had voor-
zegd, had ook van zijn opstanding uit de doden gesproken (Handelingen 13:23).
Gods belofte aan David van een Heiland uit zijn geslacht, waarover Paulus al ge-
sproken heeft, kon alleen in vervulling gaan door de opstanding van Jezus. Want
lang nadat David zelf gestorven was, gaf God Israél, door de profeet Jesaja, de
verzekering: “lk zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbe-
wijzen aan David” (Jes 55:3 HSV). Voor de niet-Joden onder Paulus’ gehoor zou
dit citaat bijzondere betekenis hebben, gezien de inleidende woorden: “O, alle
dorstigen, kom tot de wateren” (vs. 1 HSV), en de woorden die erop volgen: “het
volk dat u niet kende, zal naar U toe snellen” (vs. 5 HSV).

Als verder bewijs uit de Schrift van Christus’ opstanding citeert Paulus de psalm
die ook Petrus op de Pinksterdag gebruikte: "U zult Uw Heilige niet overgeven
om ontbinding te zien” (Hand 13:35 HSV), en past dezelfde redenering toe:
“Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitge-
diend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wél ontbinding gezien; maar
Hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien” (vs. 37 HSV).

De gave van de gerechtigheid

Paulus heeft zo de historische verschijning van Johannes de Doper als voorberei-
der, en van Jezus als de Verlosser, die God had verwekt en later uit de doden op-
gewekt, uiteengezet tegen de achtergrond van Gods heilsdaden en heilsbeloften
in Israél. Nu verkondigt hij, als het hoogtepunt van zijn toespraak, de genadige
heilstijd die met Christus’ komst en verhoging is aangebroken: “Laat het u dan
bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden ver-
kondigd wordt en dat ieder die gelooft door Hem gerechtvaardigd wordt van al-
les waarvan u door de Wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden” (vzn
38,39 HSV).

De grote gave die Paulus de inwoners van deze stad brengt, is dus die van de ver-
geving van zonde. Hiermee wordt iedere luisteraar op de proef gesteld. Evenals
de reactie op de prediking van Johannes de Doper en van Jezus had bewezen,



zijn er blijkbaar velen in Israél die weinig besef hebben van hun tekortkomingen
in hun relatie met God, en vandaar weinig behoefte aan vergeving voelen. Het
sterke vertrouwen kennend, dat zijn volksgenoten in de Wet van Mozes stellen
als het door God geschonken middel om eeuwig leven te ontvangen, wil Paulus
hen doen beseffen hoe ontoereikend de Wet eigenlijk is. Terzelfdertijd laat hij de
aanwezige niet-Joden weten, dat de Messias van Israél ook de Verlosser is voor
alle mensen, en dat met zijn komst een nieuwe heilstijd is gekomen met een voor
hen zeer diepgaande betekenis. Het is nu niet meer nodig besneden te worden,
of de voedselwetten van de Wet van Mozes in acht te nemen, om behouden te
worden.

Paulus spreekt niet alleen van vergeving maar ook van rechtvaardiging. Verge-
ving wist de zonden uit iemands verleden uit, maar rechtvaardiging spreekt van
een geloofsrelatie met Christus, waardoor de gelovige steeds opnieuw van zijn
falen wordt vrijgesproken. Hierover zouden zij die in deze stad tot geloof en de
doop kwamen, veel meer leren als zij na enige tijd zijn brief aan hen (de Galaten)
ontvangen!

Een waarschuwing voor oordeel

De luisteraars stonden voor de keuze die het evangelie voor iedere luisteraar
plaatst: aannemen &f verwerpen, met alle verstrekkende gevolgen van elke keu-
ze. Paulus wist maar al te goed hoe weinig vatbaar vele Joden waren voor het
evangelie van eeuwig leven door geloof in de gekruisigde en verhoogde Jezus
van Nazareth. Misschien heeft hij tijdens het spreken al verzet op de gezichten
van sommige Joden gelezen. Want hij past de waarschuwing van de profeet Ha-
bakuk voor de ondergang van Israél door de macht van Babel, op zijn luisteraars
toe: “Zorg daarom dat op u niet van toepassing wordt wat door de profeten is
gezegd” (vs. 40). Het oordeel dat de verwerping van het evangelie over hen zou
brengen, zou nog groter zijn dan het gevolg van de verwerping van Israéls profe-
ten. Hoe actueel deze waarschuwing was, blijkt uit de vervulling, ruim twintig
jaar later, van Jezus' profetie van de ondergang van de natie Israél, die tot de
eindtijd zou duren.



4. Het Evangelie voor de God-lozen

A. Paulus’ boodschap in Lystra

U hebt zich van de afgoden afgewend, om u tot God te keren —
om Hem, de levende en ware God, te dienen. (1 Tessalonicenzen 1:9)

Wanneer Paulus met het evangelie in een nieuwe stad kwam, probeerde hij eerst
in de plaatselijke synagoge te spreken. Niet alleen zijn eigen volksgenoten, maar
ook de niet-Joden onder zijn luisteraars waren vertrouwd met de in de heilige
Schriften opgetekende heilsbeloften van God. Uitgaande hiervan kon Hij de
komst, kruisdood, opstanding en verhoging van Jezus van Nazareth uitleggen als
de vervulling van de belofte van de Messias. Buiten de synagoge kon Paulus niet
uitgaan van de aanwezigheid van deze kennis, en was hij genoodzaakt zijn luis-
teraars op heel andere wijze te interesseren voor zijn boodschap. Lucas geeft een
samenvatting van twee van zulke toespraken, gericht tot een heidens gehoor.

Paulus’ prediking na de genezing van een verlamde

Na in Ikonium een grote menigte van “Joden zowel als Grieken”, tot geloof te
hebben gebracht (Handelingen 14:1), gaan Paulus en Barnabas naar Lystra. On-
der zijn luisteraars valt het oog van de apostel op een verlamde, die, evenals de
bedelaar aan de Schone poort van de tempel, van zijn geboorte af verlamd was.
Wat Petrus en Johannes in Jeruzalem hadden gedaan, doet Paulus nu in Lystra:
“Kom overeind en ga op uw voeten staan!” (vs. 20 NBV). De genezing als gevolg
van het bevel van de apostelen gaf in Jeruzalem aanleiding tot lofprijzing aan de
HEER. In Lystra weerspiegelt de reactie de heidense cultuur: "De goden zijn in
mensengedaante naar ons afgedaald” (vs. 11). En als bewijs van eerbied voor het
voorrecht dat hun wordt geschonken, maakt de priester van de stad zich gereed
om dierenoffers te brengen als publiek eerbetoon.

Als Paulus en Barnabas beseffen wat er aan de hand is, steken zij hun afkeuring
niet onder stoelen of banken. Eerst door het niet mis te verstane gebaar van het
scheuren van hun bovenkleed, en vervolgens door het hele gedoe te bestempe-
len als “dit zinloze” (HSV), of “ijdel bedrijf” (NBG'51). “Ook wij zijn mensen zoals
u, en wij verkondigen u dat u zich van dit zinloze moet bekeren tot de levende
God"” (Hand 14:15 HSV). Deze mensen moeten het allereerste van de Tien Gebo-
den nog leren: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Ex 20:3
HSV). De term gebruikt voor ‘ijdel bedrijf’, en ook ‘dwaasheden’, komt vaak in de
Griekse vertaling van het Oude Testament voor, om heidense afgoden te be-
stempelen als: “lege bespottelijke maaksels”, “Nietig ... bespottelijk werk” (Jer
10:15 respectievelijk NBV en HSV).



Ook Petrus had gezegd tot de menigte, die vol bewondering was voor de gene-
zing van de verlamde in Jeruzalem: “Kom dan tot berouw en bekering” (Hand
3:19 NBG'51). Maar voor Paulus heeft bekering voor deze afgodendienaars een
nog radicaler betekenis. Niet alleen moeten deze mensen, zoals van Joden wordt
vereist, de Zoon van God als Heiland en Messias erkennen, maar eerst zelfs tot
geloof in God, de Schepper van alle dingen, komen. In zijn brief aan de Romeinen
zal de apostel later schrijven: “Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken, Zijn eeuwige kracht en godde-
lijkheid zijn voor het verstand waarneembaar” (Rom 1:20). Het is dit getuigenis
van de schepping aangaande haar Schepper waarop Paulus vervolgens spreekt:
“de levende God, Die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles
wat daar leeft” (Hand 14:15).

Wanneer Paulus zegt: “Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten
gaan” (vs. 16), geeft hij aan dat deze “tijden van onwetendheid” (Hand 17:30 HSV
en NBG'51) nu voorbij zijn. Of hij, uitgaande daarvan, over de komst van Christus
heeft gesproken, zoals later in Athene, wordt niet verteld. De toespraak, zoals
deze is opgetekend, eindigt met ndg een beroep op zijn luisteraars tot het besef
van de goedheid van de Schepper te komen, want Hij “heeft toch blijk gegeven
van Zijn goedheid: vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare
seizoenen, Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en zodoende vreugde ge-
bracht” (14:17).

B. Paulus’ boodschap in Athene

God dan verkondigt ... nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren.
(Handelingen 17:30 HSV)

Paulus was grootgebracht in de religieuze hoofdstad van de wereld: Jeruzalem.
Hij zou voor het laatst getuigen in de politieke hoofdstad van de wereld, Rome,
waar hij waarschijnlijk de marteldood onderging. Als hij het evangelie in Athene
verkondigt, is deze stad al eeuwen de filosofische en wetenschappelijke hoofd-
stad van de beschaafde wereld, de universiteitsstad waar de zonen van Romeinse
senatoren naartoe gaan voor hun intellectuele opleiding. Lucas weet het karakte-
ristieke van een toestand of plaats met een korte beschrijving te schetsen. Hij
noemt de herrieschoppers die een oproer in Tessalonika veroorzaken: “het min-
ste straatvolk” (Hand 17:5 NBG'51). Hij geeft het eigene van Athene in de tijd van
Paulus’ aankomst goed aan met de beschrijving: “Alle inwoners nu van Athene
en de vreemdelingen die daar verbleven, besteedden (hun) tijd aan niets anders
dan om wat nieuws te zeggen en te horen” (vs. 22 HSV). Men had voldoende ken-



nis van de leerstellingen van vroegere wijsgeren om sceptisch te zijn tegenover
het Griekse godendom, zonder de morele ernst naar een vast geloof te zoeken.
Dr. J. H. Bavinck merkte hierover op: ‘De eerste de beste vloekende matroos is
gemakkelijker onder de beklemming te brengen van de majesteit van Gods
Woord dan zulke geestelijke lekkerbekken, theoretische bespiegelaars, wie het
alleen om de vorm van het betoog te doen is en niet om de waarheid Gods'.

De onbekende God

Paulus probeert toch ook in deze weinig belovende stad het evangelie te predi-
ken. Zoals gebruikelijk zoekt hij vooral contact met zijn eigen volksgenoten in de
synagoge. Om anderen in de stad te bereiken houdt hij dagelijks gesprekken “op
het marktplein ... met de mensen die hij daar” aantreft (vs. 17). Het ‘marktplein’
was een open ruimte in het midden van de stad, tussen de tempels, het stadhuis
en de gerechtshoven, met zuilenrijen en winkels. Na alle bedrijvigheid van een
markt in de ochtend, bood die in de namiddag iedereen gelegenheid contact te
zoeken met wie daar waren.

Geboren en opgevoed in de heidense universiteitsstad Tarsus, voordat hij naar
Jeruzalem vertrok voor zijn godsdienstige opleiding, zou Paulus niet verrast zijn
door de vele tempels en altaren in Athene. In tegenstelling tot reizigers uit ande-
re volken, zag hij alle kunst en cultuur, gewijd aan de verering van de Griekse go-
den, met de verlichte ogen en sterke afkeuring van een Israéliet, met zijn vaste
geloof in de ene Schepper van hemel en aarde. Mogelijk had de apostel deze stad
—z0 beroemd om de wijsgeren die daar hun scholen hadden gehad —in gedachte
toen hij later heidense afgoderij aan de kaak stelde met de woorden: “Terwijl ze
beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onverganke-
lijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en
kruipende dieren” (Rom 1:22,23).

De apostel leidt zijn redevoering voor de Areopagus, de Atheense Raad, in met
een opmerking die de trotse stadsbewoners als een compliment zouden hebben
opgevat: "Mannen van Athene! Ik merk dat u in elk opzicht bijzonder godsdien-
stig bent” (Hand 17:22 HSV). Zoals veel andere bezoekers had hij de vele tempels
en altaren gezien, waar Athene om bekend was. De inwoners zorgden ervoor de
goden te behagen en hen alle te geven wat hen toekwam. Maar er waren er zo-
veel, dat het heel goed zou kunnen dat er misschien wel een over het hoofd was
gezien. De angst voor de wraak van zo'n vergeten god had hen ertoe gebracht
een altaar te plaatsen met het opschrift: Aan een onbekende god. Met dit als aan-
knopingspunt spreekt de apostel verder met de zekerheid van een man die ver-
trouwd is met Gods openbaring aan Israél, en die overtuigd is van de waarheid
ervan. Zijn woorden: "De God Die de wereld heeft gemaakt en alles wat er



leeft” (vs. 24), zijn ontleend aan de allereerste openbaring van God: “In het begin
schiep God de hemel en de aarde” (Gen 1:1), en de verdere woorden in Handelin-
gen 17:24: "Die een HEERE van de hemel en van de aarde is” (HSV), komen in dat-
zelfde boek Genesis voor: “de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aar-
de” (Gen 14:19). Met deze woorden maakt de apostel korte metten met de bui-
tengewone verering in Athene van het Griekse godendom.

Als Schepper van het heelal heeft God geen gebouw nodig om onder Zijn schep-
sels te wonen. Toen de Samaritaanse vrouw Jezus vroeg of de berg Gerizim of de
berg Sion (Jeruzalem) de aangewezen plaats was om God te aanbidden, zei Hij
tegen haar: “"Maar er komt een tijd, en die is nu gekomen, dat wie de Vader echt
aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem
zo aanbidden” (Joh 4:23). Een bepaalde plaats of een gebouw heeft God niet no-
dig voor een relatie met mensen. De HEER had Zijn volk eens door Jesaja laten
weten, dat Hij geen tempel nodig had om onder hen te wonen: “"De hemel is mijn
troon, de aarde Mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor Mij kunnen
bouwen? En wat zou Mij als rustplaats dienen?”; “lk woon in de hoge en het heili-
ge, en bij de verbrijzelde en nederige van geest” (Jes 66:1 NBV; 57:15 HSV).

Omdat God HEER is van hemel en aarde heeft Hij geen tempel of wat dan ook
nodig van de mensen die Hij geschapen heeft. Als Hij iets van mensen aanneemt,
is dat niet omdat Hij aan iets behoefte heeft. Omdat het is zoals de psalmist
schreef: "Mij behoren de dieren van het woud, de dieren op duizend bergen” (Ps
50:10), voorziet Hij mensen in al hun behoeften, en niet andersom.

De verantwoordelijkheid van mensen

Alle mensen hebben dezelfde Schepper, en allen vormen daarom een eenheid, al
zijn zij over de gehele aarde verspreid: “Uit één mens heeft Hij de hele mensheid
gemaakt” (Hand 17:26a). Ook hier weerklinkt Gods openbaring door Mozes, en in
het bijzonder Zijn schepping van Adam als vader van alle mensen. God heeft
mensen de aarde, die Hij voorbereid had, als woonplaats voor allen gegeven:
“voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun
woongebied bepaald” (vs. 26b). Het kan zijn dat Paulus met deze
‘tijdperken’ (NBV), of “toegemeten tijden” (NBG'51 en HSV) denkt aan de door
God bepaalde opkomst en ondergang van volken, waarover de profeet Daniél
gesproken had.

Er zijn ook op aarde grote woongebieden geschikt voor het leven van de volken.
Ook dit punt is ontleend aan Gods openbaring door Mozes: “Toen de Allerhoog-
ste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkan-
der scheidde, heeft Hij de grenzen van de volken vastgesteld naar het aantal van
de zonen van Israél” (Deut 32:8 NBG'51).



Omdat zij zoveel van God hebben ontvangen, het leven en een prachtige woon-
plaats, hadden mensen moeten verlangen hun Schepper te leren kennen. Over
deze verantwoordelijkheid spreekt de apostel in zijn brief aan de Romeinen: “Zijn
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in
zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waar-
neembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn ...” (Rom 1:20). Met
andere woorden: Het verstand zegt dat er een God moet zijn Die in Zijn wijsheid
alles heeft gemaakt, maar de ‘wijsheid’ van de mens verleid hem te denken dat er
iets anders of helemaal niets is.

Omdat mensen, vanwege dit getuigenis van de schepping, zouden moeten in-
zien dat zij hun leven te danken hebben aan God, had het vanzelfsprekend moe-
ten zijn hun Schepper niet af te beelden in goud of zilver of steen, “een product
van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens” (Hand 17:29). Ook hier
klinkt in Paulus’ woorden de stem van Israéls profeten en psalmisten. Het verschil
dat Paulus aan het licht brengt tussen de vele goden, waarvan hij in Athene de
beelden zag, en de onzichtbare God in de hemel Die hij diende, was wat vele eeu-
wen eerder ook een psalmist in Israél overdacht: "Onze God is in de hemel, Hij
doet wat Hem behaagt. Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door men-
senhanden” (Ps 115:3,4).

Het verschil tussen de psalmist en Paulus is dat Gods Zoon intussen is gekomen,
en dat met zijn komst, opstanding en verhoging een nieuwe heilstijd is aangebro-
ken, met de grote betekenis hiervan ook voor de heidenwereld. In de vele eeu-
wen voor zijn komst heersten “tijden van onwetendheid” — in Lystra had Paulus
hierover gezegd: “Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten
gaan” (Hand 14:16). De opgestane Heer, die zijn boodschap, evenals die van zijn
discipelen, beperkt had tot “de verloren schapen van het huis van Israél” (Mat
10:6 HSV), had hun nu de opdracht gegeven zijn evangelie overal op aarde be-
kend te maken. Niet alleen op Israél, maar op ieder mens op aarde wordt nu een
beroep gedaan zijn levenswijze radicaal te veranderen door geloof, bekering en
gehoorzaamheid aan Gods geboden: “God dan verkondigt, met voorbijzien van
de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten
bekeren” (Hand 17:30 HSV).

Een dag van oordeel

Het nieuws dat Christus gekomen is, wie Hij is, en wat Hij bij zijn komst voor
mensen gedaan heeft, moet aan allen verkondigd worden. En niet alleen dat Hij
gekomen is, maar dat Hij ook naar de aarde terug zal komen als de Rechter en
Koning van de wereld. Op de dag van zijn verschijning zal iedereen die weet van
Gods bestaan en werk in Zijn Zoon, zich moeten verantwoorden; vandaar de be-



langrijkheid nu al gebruik te maken van de gelegenheid in Hem te geloven en
Hem te dienen. Mensen moeten gehoor geven aan Gods eis zich te bekeren “en
wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal
oordelen door een Man die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan
allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (vs. 31 HSV).

Het Nieuwtestamentische woord voor ‘geloof’ heeft als secundaire betekenis
‘bewijs’, ‘waarborg’, ‘verzekering’ — iets wat vertrouwen wekt dus. De schepping
zelf, met zijn bonte verscheidenheid van levensvormen op aarde, geeft de mens
een krachtig getuigenis van de Schepper Die dit alles tot stand heeft gebracht.
De historische gebeurtenis van Christus’ opstanding daarentegen is Gods bewijs
dat Hij een plan met en voor mensen heeft, dat Hij in Zijn wijsheid een tijdstip
heeft bepaald waarop de huidige toestand in de wereld radicaal veranderd zal
worden. Zij zal niet langer doorgaan in haar algehele onwetendheid en afwijzing
van God, maar zal met Zijn Zoon geconfronteerd worden en onder diens oordeel
komen, waarbij ieder mens aan Hem onderworpen wordt.

Op dit punt werd Paulus’ redevoering afgebroken door de sceptische reactie van
de aanwezigen. Het idee alleen al dat een gestorvene weer tot leven zou komen
in een lichaam was voor de Grieken belachelijk. Voor wie in een leven na de dood
geloofden zou de kern van het leven en de persoonlijkheid — de ziel — na het over-
lijden bevrijd zijn van de belemmering van een lichaam. Dat de Man die Paulus
verkondigde als de toekomstige Rechter van de wereld was gestorven en terug-
gekomen in een lichaam, wekte hun onverholen lachlust op. Maar sommigen
hadden tenminste de beleefdheid een verdere bespreking uit te stellen tot een
latere gelegenheid: “Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven
sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een
andere keer maar eens vertellen’. Zo vertrok Paulus uit hun midden” (vzn 32,33).

Toch was zijn poging, in deze weinig belovende situatie van Christus te getuigen
en het evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen, niet zonder vrucht. Behal-
ve de “enkelen” (vs. 34) die tot geloof kwamen, wordt de lezer van dit beknopte
verslag verrijkt met een zeldzame blik op de confrontatie tussen het evangelie
van de gekruisigd, opgestane en tot de Rechter-Koning verhoogde Jezus Chris-
tus, en de cultuur- en gedachtewereld van de beroemde hoofdstad van het Griek-
se denken, die zoveel parallellen heeft met onze wereld.



5. De prediking van de eerste Gemeente

In zijn naam moet onder alle volken
bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. (Lucas 24:47 HSV)

De vier evangelién geven samen een verslag van het werk van Jezus op aarde. Zij
beginnen met zijn voorbereider, Johannes de Doper, en de wonderbaarlijke ver-
wekking en de geboorte van de Verlosser uit een maagd in Israél. Zij eindigen
met zijn kruisiging en opstanding, en zijn verschijning aan een aantal volgelin-
gen. Op de laatste bladzijde van dit verhaal vormen deze volgelingen een kleine
groep in de stad Jeruzalem. Het lijkt alsof het bonte Jodendom weer een sekte
rijker is geworden met de “sekte van de Nazarenen” (Hand 24:5 HSV).

Het boek ‘De handelingen van de apostelen’ vertelt hoe deze groep van honderd-
twintig discipelen van Christus binnen enkele tientallen jaren een wereldwijde
gemeenschap wordt. Dankzij de redevoeringen die Lucas te boek gesteld heeft,
zijn wij in staat de boodschap te reconstrueren die deze moedige getuigen van
Christus overal in de wereld hebben gebracht.

Christus is opgewekt

De eerste prediking gaat uit van de historische gebeurtenis van Jezus’ kruisdood
en opstanding. Paulus brengt de gemeenteleden in Korinte de kern van wat hij
daar als apostel had gepredikt in herinnering: “Het belangrijkste dat ik u heb
doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze
zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de der-
de dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat” (1 Kor 15:3,4). In de allereerste
toespraak van de apostelen, die van Petrus op de Pinksterdag in Jeruzalem, had
deze het voordeel dat de meeste van zijn luisteraars Jezus hadden gekend. Van-
daar dat de apostelen Hem konden introduceren met “Jezus uit Nazareth is door
God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en wonderen en te-
kenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen in uw midden heeft ver-
richt.” (Hand 2:22). Zelfs onder niet-Joden in de havenstad Caesarea mocht Pe-
trus bekendheid met Jezus veronderstellen: “*U weet wat er in heel het Joodse
land is gebeurd ... Jezus uit Nazareth ... trok als weldoener door het land en ge-
nas iedereen ...” (Hand 10:37,38).

Petrus kon het bewijs aanvoeren van het lege graf, en met hem de ooggetuigen
“Na zijn lijden en dood heeft Hij [Jezus] hun [de apostelen] herhaaldelijk bewe-
zen dat Hij leefde” (Hand 1:3). Ook Paulus beriep zich in zijn eerste brief aan de
Korintiérs op het getuigenis van de apostelen en vijtfhonderd andere ooggetui-
gen, waarvan de meesten toen nog in leven waren (15:5-7). Maar ook toen Paulus



predikte in steden in de heidenwereld, waar zijn gehoor nooit van Jezus had ge-
hoord, ging hij uit van diens leven op aarde, zijn kruisiging en opstanding. Hoe
aanstootgevend de gedachte van een aan een paal gekruisigde en vervloekte
Messias voor de Joden ook mocht zijn, en hoe belachelijk voor de Grieken de ver-
kondiging dat Hij weer lichamelijk tot leven was gekomen, Paulus fundeerde zijn
boodschap van heil en leven op de geschiedkundige feiten van de verwerping,
kruisdood en opstanding van de Christus.

Toch gingen de apostelen in die eerste prediking niet nader in op wat Christus
zijn volk had geleerd en de wonderen van genezing die Hij onder hen had ge-
daan. Zulke bijzonderheden zouden bekeerlingen ongetwijfeld later bekendge-
maakt worden, maar in eerste instantie bleven deze op de achtergrond van de
boodschap van zijn dood, opstanding en verhoging. Wat de apostelen wel deden,
was uitgaan van Jezus als Mens: “een Man die u van Godswege aangewezen
is” (Hand 2:22 HSV), “een Man die Hij [God] ... heeft aangewezen” (17:31). Dit
historische feit, dat Jezus “in het vlees” (HSV en NBG'51) — dus: met een lichaam
van vlees en bloed zoals ieder mens — was gekomen, was een onlosmakelijk on-
derdeel van het evangelie, zoals later zou blijken toen sommige gemeenteleden
zijn geboorte als mens in twijfel trokken (1 Johannes 4:1-3).

Een uitvoerige uitleg van de veelzijdige betekenis van Jezus’ kruisdood is te lezen
in de Nieuwtestamentische brieven, waarin de apostelen hier steeds weer over
schrijven. In hun redevoeringen legden zij de verantwoordelijkheid hiervoor bij
het Joodse volk en zijn leiders, daarbij verzachtend toevoegend dat zij deze mis-
daad in onwetendheid hadden begaan: “En nu weet ik, broeders, dat u het uit
onwetendheid hebt gedaan, evenals uw leiders” (Hand 3:17 HSV). Terzelfdertijd
is Jezus’ dood geen toeval, maar “overeenkomstig Gods bedoeling en voorken-
nis” (Hand 2:23). Herodes en Pilatus, samen met de Joden, deden met Jezus
“alles ... wat Uw [Gods] hand en raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er ge-
beuren zou” (Hand 4:28 HSV).

De apostelen hebben dit ongetwijfeld bewezen door profetieén te citeren waarin
Israéls profeten het lijden en de dood van de Messias hadden voorzegd. In zijn
gesprek met twee Emmaisgangers, op de dag van zijn opstanding, sprak Chris-
tus hier uitvoerig over: “Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over
Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten” (Luc 24:27). De
apostelen hebben niet alleen dit voorbeeld nagevolgd maar ook, mogen wij aan-
nemen, de door Jezus aangehaalde profetieén goed in hun geheugen geprent.

De vrucht hiervan is te zien in hun beschrijving van Jezus als de Knecht van de
HEER, waarbij ze verwijzen naar de reeks profetieén in het boek Jesaja. Met de
woorden: “God heeft Zijn Knecht Jezus verheerlijkt” (Hand 3:13 NBG's51) zin-



speelt Petrus op Gods voorzegging dat Zijn Knecht “zal verhoogd worden en ver-
heven, ja, zeer hoog verheven” zou worden (Jes 52:13 HSV). Ook hebben zijn
woorden “God heeft Zijn Dienaar/Knecht allereerst voor u laten opstaan” betrek-
king op dezelfde profetie, waarin de Knecht, voordat God Hem buitengewoon
verhoogd, zich tot schuldoffer stelt (Handelingen 3:26; Jesaja 53:10). Het zal
daarom zeker niet toevallig zijn, dat het deel van de Schrift dat de kamerling na
zijn bezoek aan Jeruzalem in zijn wagen zat te lezen, die profetie van Jesaja over
de Knecht van de HEER was (Handelingen 8:26-39). Vooral deze profetieén heb-
ben ongetwijfeld een grote rol gespeeld in de prediking van de eerste volgelin-
gen van Christus en de vele discussies die daaruit zijn ontstaan.

Het evangelie van Gods Koninkrijk

Het Koninkrijk van God stond centraal in de prediking van Jezus, evenals van zijn
voorbereider Johannes de Doper. Beiden riepen zij op: “Bekeer u, want het Ko-
ninkrijk van de hemel is nabij (gekomen)” (Mat 3:2; 4:17). In de jaren van zijn pre-
dikingswerk was er ruim gelegenheid voor de Heer zijn discipelen hierover te on-
derwijzen, en na zijn opstanding heeft Hij dit voortgezet: “veertig dagen is Hij in
hun midden verschenen en sprak met hen over het Koninkrijk van God” (Hand
1:3). Dat zij nog steeds de wederoprichting van het Godsrijk in Israél verwachtten
waarin de Messias plaats zou nemen op de troon van David in Jeruzalem om over
alle volken op aarde te regeren, blijkt uit hun vraag kort voor Jezus’ hemelvaart:
“Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israél herstel-
len?” (Hand 1:6). Jezus bevestigt de juistheid van hun verwachting, als Hij hen
beveelt zich niet te druk te maken over de tijden en gelegenheden waarover God
Zelf beschikt, maar zich liever te wijden aan hun taak zijn getuigen te zijn, van
Jeruzalem tot 'in de verste uithoeken van de aarde’.

Jezus had tot zijn volk gesproken van zijn komst met koninklijke waardigheid,
om zijn Koninkrijk te vestigen “bij de voltooiing/voleinding van de wereld”. Van-
daar dat, hoewel de discipelen niet hadden begrepen dat Hij zou sterven en ver-
hoogd worden tot Gods rechterhand in de hemel, zij Hem hebben gevraagd:
“aan welk teken kunnen we uw komst en van de voltooiing/voleinding van de
wereld herkennen?” (Mat 24:3). Bij hun afscheid van Christus op de Olijfberg ver-
zekerden Gods engelen hen dat Hij zal terugkeren naar de aarde. Deze verwach-
ting is zichtbaar in Petrus’ woorden in de tempel: “... en Hij, de Christus, die u te-
voren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden
van de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft door de
mond van Zijn heilige profeten, van oudsher” (Hand 3:20,21 NBG'51).

Het centrale thema van de prediking van Johannes de Doper en Jezus wordt dus
voortgezet in die van de apostelen, met dit verschil, dat de langverwachte komst



van het Koninkrijk gerealiseerd zal worden met de wederkomst van de Koning.
Jezus' bede “"Doe Uw Koninkrijk komen” komt dus voortaan overeen met de slot-
bede van Gods geschreven openbaring: "Amen, kom, Heer Jezus!” (Op 22:20).
Filippus predikte in Samaria “het evangelie van het Koninkrijk van God” (Hand
8:12). Joden in Tessalonika beschuldigden Paulus ervan dat hij, tegen de wet van
de keizer in, leerde “dat er een andere koning, Jezus, is” (Hand 17:7 NGB's51). In
Efeze hield Paulus redevoeringen in de synagoge, om te proberen “hen te over-
tuigen van de zaken van het Koninkrijk van God” (Hand 19:8 HSV). Hij zei over dit
werk: “ik heb rondgereisd met de prediking van het Koninkrijk” (Hand 20:25
NBG’51). Onderwerp van de besprekingen in Rome was eveneens het Koninkrijk
van God, en Lucas eindigt zijn verslag met de mededeling dat Paulus twee jaar in
Rome bleef en het Koninkrijk van God predikte (Hand 28:23-31).

Bekeer u!

De verkondiging, overal in de toen bewoonde wereld, van de komst van Gods
Koninkrijk op aarde, ging gepaard met het beroep op iedereen zich hierop voor
te bereiden. Wat Johannes de Doper en Jezus eens tot hun volksgenoten hadden
gezegd, geldt nu voor alle mensen: “"Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is
nabijgekomen” (Mat 3:2, 4:17 NBG'51 en HSV). De vroegere ‘tijden van de onwe-
tendheid’, toen God “alle volken hun eigen weg heeft laten gaan” (Hand 14:16),
zijn met de komst van de Rechter en Koning van de wereld voorgoed voorbij.

Met Christus’ komst en verhoging is een nieuw tijdperk aangebroken. Om behou-
den te worden is het niet meer nodig ingelijfd te worden in het volk Israél en ge-
hoorzaam te zijn aan de Wet. Voortaan ligt het heil in de relatie met Christus, en
om mensen met Hem bekend te maken moet het evangelie overal verkondigd
worden. V66r zijn dood en opstanding had Jezus al gezegd: “*Maar Ik heb ook nog
andere schapen, die niet vit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden,
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één her-
der” (Joh 10:16). Hij sprak vooraf van de ontwikkeling beschreven in ‘de Hande-
lingen van de apostelen’: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken” (Mat 24:14 NBG’
51). Vandaar zijn bevel na zijn opstanding: “Trek heel de wereld rond en maak
aan ieder schepsel het goede nieuws bekend” (Mar 16:15), en zijn afscheidswoor-
den tot de apostelen: “u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Hand 1:8 HSV).

In hun prediking tot hun eigen volksgenoten gaan de apostelen uit van hun ver-
antwoordelijkheid als leden van Gods uitverkoren verbondsvolk: “*U bent de zo-
nen van de profeten en van het verbond, dat God met onze vaderen sloot” (Hand
3:25 Uit HSV en NBG'51). Al hebben zij die roeping en openbaring niet gekend,



ook de niet-Joden zijn God dank verschuldigd: “Hij liet Zichzelf ... niet onbetuigd
door goed te doen”, zegt Paulus (Hand 14:17 HSV), iets dat hij in zijn brief aan de
Romeinen nader uitlegt: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit
zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging heb-
ben” (Rom 1:20 NBG'51).

Maar terwijl de natuur getuigt van het bestaan van haar Schepper, heeft God
door de opwekking van Christus uit de doden bewezen dat Hij voor de aarde en
de mensen een doel voor ogen heeft. Christus’ opstanding is een waarborg van
zijn wederkomst met macht en heerlijkheid. Bij zijn verschijning zullen alle men-
sen met Hem geconfronteerd worden, en het beroep tot bekering krijgt hierdoor
zijn indringende eis dat zij zich bekeren “omdat Hij een dag vastgesteld heeft,
waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man die Hij daartoe
aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit
de doden te doen opstaan” (Hand 17:31 HSV).

Het woord ‘oordelen’ heeft in de Schrift verschillende betekenissen, en wat de
eindtijd betreft kan het betrekking hebben op de beoordeling door Christus, die
over de eeuwige toekomst van een mens zal beslissen, maar ook de uitoefening
van koninklijk gezag en macht. In dit laatste geval wordt hetzelfde woord, vooral
in het Oude Testament maar ook in het Nieuwe, vertaald met ‘richten’: “u zult op
twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israél te richten/oordelen” (Mat
19:28 uit NBG'51 en HSV). Maar waar het in Paulus’ rede kennelijk om gaat, is dat
vanwege de verkondiging van het evangelie mensen zich zullen moeten verant-

woorden bij de wederkomst van Christus.

In voorbereiding op zijn verschijning is het dringend noodzakelijk over te gaan tot
een heel andere gezindheid en een andere levenswijze. Dit is wat wordt gevraagd
met de eis tot bekering, die de prediking van de apostelen kenmerkt:

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden ... (Hand 2:38 HSV)

Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden ...
(Hand 3:19 NBG'51)

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu
overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. (Hand 17:30 HSV)

Petrus verklaart voor de Joodse Raad, dat God in Zijn genade het volk Israél in de
gelegenheid stelt zich te bekeren: “om Israél bekering en vergeving van zonden
te schenken” (Hand 5:31 NBG'51). De wonderbaarlijke uitstorting van de Geest
op de niet-Joden in het huis van Cornelius is het teken dat dit voorrecht ook aan
anderen wordt geschonken: “*Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering
gegeven tot het leven” (Hand 11:18 HSV).



De doop in Christus

Lucas geeft het normale bekeringsproces aan, als hij het gevolg van Paulus’ pre-
diking in Korinte beschrijft met drie achtereenvolgende werkwoorden: “velen
van de Korintiérs die (hem) hoorden, geloofden en werden gedoopt” (Hand 18:8
HSV). Johannes de Doper had, met het gezag van een profeet van God, zijn
volksgenoten geboden hun zonden openlijk te belijden en zich te laten dopen, in
voorbereiding op de komst van de Messias als Rechter-Koning. Tijdens de eerste
periode van zijn werk, tot Johannes’ opsluiting in de gevangenis, sloten Jezus en
zijn discipelen zich hierbij aan (Johannes 4:1,2).

Na Christus’ offerdood en verhoging werden discipelen gedoopt “in de naam van
Jezus Christus” (Hand 2:38 NBG'51 en HSV), voordat zij werden opgenomen in de
christelijke gemeenschap. Toen Joden op de Pinksterdag overtuigd waren van de
waarheid van de prediking van de apostelen, stelden ze de vraag: “Wat moeten
wij doen?”; en zij kregen het antwoord: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden” (Hand 2:38
HSV). Dit verband tussen geloof en doop blijkt uit het gevolg: “Zij nu, die zijn
woord met vreugde aannamen, werden gedoopt” (vs. 41 HSV). Zodra de Samari-
tanen geloof schonken aan de prediking van Filippus “werden zij gedoopt, zowel
mannen als vrouwen” (Hand 8:12 HSV); en de kamerling, met wie Filippus in zijn
wagen sprak, reageerde op dezelfde wijze: “Zie, daar is water; wat is ertegen, dat
ik gedoopt word?” (Hand 8:36 NBG'51). Ditzelfde is ook te zien in gevallen als die
van Cornelius, Saulus, Lydia en de gevangenbewaarder in Filippi.

Geloof uitte zich dus in de doop als daad van gehoorzaamheid, onder aanroeping
van de naam van Jezus Christus. Paulus begint zijn uitleg van de betekenis van de
doop met woorden die aangeven dat alle gelovigen in Rome gedoopt zijn: "Weet
u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?” (Rom
6:3). Jezus had immers gezegd: "Wie gelooft, en zich laat dopen”. Omdat geloof
essentieel was, zou er geen sprake zijn van het dopen van mensen die niet tot
geloof waren gekomen. Geloof en doop gaan uit van de basisbelofte: “Dan zal
ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered” (Hand 2:21). De vraag
van Paulus, naar aanleiding hiervan: *“Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze
niet in Hem geloven?” (Rom 10:14), is op zichzelf voldoende antwoord op de
vraag wie voor de doop in aanmerking komen. Op enkele plaatsen in Handelin-
gen is er sprake van het dopen van “het huis” van een gelovige. Het hier gebruik-
te Griekse woord oikos betekent onder andere huis, maar ook huishouding. Om-
dat het hier niet om een gebouw of een economie gaat, maar om mensen, wor-
den daar “de huisgenoten” of allen die in een huis wonen, bedoeld, zoals de NBV
weergeeft. Cornelius kreeg het bevel Petrus in zijn huis te nodigen: “Hij zal je ver-
tellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered” (Hand 11:14). De gevan-




genbewaarder in Filippi verheugde zich “dat hij met zijn gehele huis tot het ge-
loof in God gekomen was” (Hand 16:34 NBG'51). Ook hier zijn het zij die geloven
die worden gedoopt, want Paulus en Silas “verkondigden het woord van de Heer
aan hem en aan iedereen die bij hem woonde” (vs. 32). Hetzelfde blijkt ook uit
wat in Korinte gebeurde: “En Crispus, de overste van de synagoge, kwam tot ge-
loof in de Heer met zijn gehele huis” (Hand 18:8 NBG'51 — NBV: “samen met al
zijn huisgenoten”). Kleine kinderen, en zeker baby’s, komen eenvoudig niet in
aanmerking voor het horen en verstaan van de prediking en voor geloof.

De gemeente

De eerste gelovigen in Jeruzalem gingen na hun doop verder als wetgetrouwe
Joden. Zij woonden nog altijd regelmatig de tempeldiensten bij: “zij bleven dage-
lijks eensgezind in de tempel bijeenkomen” (Hand 2:46 HSV). Zo volgden zij het
voorbeeld van de apostelen: “Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel
tegen het uur van het gebed” (Hand 3:1 NBG’51). Dit blijkt ook uit de houding van
hun volksgenoten, die enige verwaarlozing van de Wet sterk zouden hebben af-
gekeurd: “Ze ... stonden in de gunst bij het hele volk ... het volk had grote achting
voor hen” (Hand 2:47 NBV; 5:13 HSV). Enige tijd later kon Petrus zeggen dat hij
de voedselwetten van de Wet altijd in acht genomen had: “ik heb nog nooit iets
gegeten wat onheilig of onrein is” (Hand 10:14 HSV).

Terzelfdertijd vormden deze discipelen van Christus een aparte gemeenschap op
de basis van de leer van de apostelen: “zij bleven volharden bij het onderwijs van
de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebe-
den” (Hand 2:42 NBG’51). Dit onderwijs zou vooral betrekking hebben op de
komst en het leven, de dood, opstanding en verhoging van Christus. De
‘broodbreking’ houdt een gemeenschappelijke maaltijd in, ook als uitdrukking
van hun saamhorigheid, met daarbij bovendien de viering van het Avondmaal,
naar aanleiding van Jezus’ woorden: “doe dit ... om mij te gedenken” (Luc 22:19).
Met de uitbreiding van de gemeente in andere landen werd deze praktijk voort-
gezet, zoals blijkt uit de misstanden in de gemeente in Korinthe (1 Korintiérs
11:20,34). En omdat het aantal discipelen dikwijls te groot zou zijn om op één
plaats bijeen te komen, waren er verscheidene huisgemeenten die, mogen wij
aannemen, veel contact met elkaar hadden (Romeinen 16:5; 1 Korintiérs 16:19;
Kolossenzen 4:15; Filemon 2).

De gemeenschap

Een opvallend kenmerk van de eerste gemeente is het sterke gevoel van onder-
linge gemeenschap: “zij bleven volharden bij ... de gemeenschap” en zijn
“eensgezind” Als de gemeente groeit en meer georganiseerd raakt, beeldt Pau-
lus de nauwe samenwerking uit in de vergelijking van de gemeente met een le-



vend lichaam, waar ieder deel een eigen bijdrage levert aan het goed functione-
ren van het geheel. De eerste tijd in Jeruzalem geeft het besef van saamhorig-
heid aanleiding tot de praktische zorg voor de behoeften van anderen in de ge-
meente. Vooral in Jeruzalem is er in die tijd veel armoede, en om de nood te leni-
gen hebben de discipelen alles gemeenschappelijk: “zij verkochten bezittingen
en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had”; “de
menigte van hen die geloofden, was één van hart en van ziel; en niemand van
hen zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was ...” (Hand 2:45; 4:32 HSV). De
treurige gebeurtenis met Ananias en Saffira, die de apostelen proberen te bedrie-
gen, laat zien dat deze gaven vrijwillig zijn (Handelingen 5:4). Met het toenemen
van het aantal discipelen stelt de gemeente zeven mannen aan, die de dagelijkse
zorg voor de behoeftigen moeten regelen, zodat er geen aanleiding is tot grieven
en de apostelen zich volledig kunnen wijden aan hun voornaamste taken als ge-
zanten van de Heer: de verkondiging van het evangelie en het onderwijs in de
gemeente (Handelingen 6:1 en 2).

De breuk met Israél

Aanvankelijk worden de volgelingen van Christus beschouwd als een groepering
binnen het geschakeerde Jodendom, “de sekte van de Nazarenen” (Hand 24:5
HSV). Maar gaandeweg wordt de volle betekenis van Christus’ komst begrepen,
en daarmee de nieuwe heilstijd die met zijn verhoging is aangebroken, met alle
radicale gevolgen van dien. Stephanus wordt voor de Joodse Raad gebracht, on-
der de aanklacht: "Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen
deze heilige plaats en tegen de wet” (Hand 6:13 HSV). In zijn verdedigingsrede
spreekt hij wat aanleiding tot deze beschuldiging heeft gegeven niet tegen, maar
laat vit de heilsgeschiedenis zien wat God buiten het land Israél en ook zonder
het heiligdom in Jeruzalem heeft gedaan. Hier blijkt voor het eerst dat als gevolg
van Christus’ komst en verhoging de Wet en de tempel hun vroegere betekenis
hebben verloren. Een volgende stap in deze richting komt met de bekering van
de Romein Cornelius. De apostel heeft niet alleen het evangelie aan niet-Joden
gebracht en hen gedoopt, maar ook met hen gegeten. Een bepaalde groep in de
gemeente in Jeruzalem kan de wonderlijke omstandigheden waarin dit gebeur-
de, en vooral de uitstorting van de Geest, niet ontkennen, maar beschouwt die
blijkbaar als een vitzondering en niet als de nieuwe regel. Nadat Paulus gemeen-
ten in Galatié heeft gesticht, waar de leden volledig vrij zijn van inachtneming
van de Wet van Mozes, komen deze wetgetrouwe Joden uit Jeruzalem naar Anti-
ochié, de moedergemeente van de gelovigen in de heidenwereld, en eisen dat
alle broeders besneden worden. De hele kwestie wordt dan besproken tijdens
een speciale vergadering in Jeruzalem, met als gevolg de beslissing van de apos-
telen dat de niet-Joden niet verplicht zijn de Wet van Mozes in acht te nemen.



Waar Paulus ook gaat om het evangelie te verkondigen zoekt hij, ook om princi-
piéle redenen — “eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Rom 1:16 HSV) — de
gelegenheid eerst tot Joden te prediken, en gewoonlijk in de plaatselijke synago-
ge. Zijn poging leidt overal tot fel verzet en toenemend conflict tussen Joden en
christenen. Lucas’ verslag eindigt met Paulus’ conflict met de Joden in Rome, en
zijn oordeel over hun verwerping van zijn boodschap: “het zij u dan bekend dat
de heidenen deze redding van God werd gezonden; zij zullen luisteren!” (Hand
28:28 letterlijke vertaling).

Het oude en het nieuwe

Terugkijkend op de eerste gemeente, in het licht van de uitleg van de apostelen
in hun brieven, zijn wij in staat het evangelie te verstaan tegen de achtergrond
van Gods openbaring door de profeten in Israél. Verre van iets van haar betekenis
te hebben verloren, is wat Paulus “de hoop van Israél” noemt (Handelingen 28:20
HSV en NBG'51) nog duidelijker dan daarvoor. De profetieén over de Messias
kunnen des te beter begrepen worden in het licht van Christus’ komst. De komst
van het Koninkrijk is nog helderder nu deze overeenkomt met de wederkomst
van de Koning. De verwachting van een wereldwijd Koninkrijk neemt in beteke-
nis toe met onze kennis, dankzij de evangelién en de brieven, van de Koning.

Ook Israéls hoop op de opstanding in de eindtijd kan nu gezien worden in het
licht van de eerste vervulling hiervan in Christus als de eerste van allen die ontsla-
pen zijn. Ook blijft het sterke geloof in één God, Schepper van hemel en aarde,
onveranderd. Maar nu kunnen gelovigen aan hun belijdenis: “Voor ons is er maar
één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn en wij tot Hem” de woorden toevoe-
gen: “en één Heer, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem” (2
Kor 8:6). Naast het aloude geloof in één God kan met grote dankbaarheid ge-
zegd worden: “Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus
Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen” (2 Tim 2:5,6 HSV). Ner-
gens wordt geleerd dat met de komst van Christus Israéls monotheistische ge-
loof bijstelling nodig heeft. Wat de apostelen prediken is niet een herziening van
Israéls geloof, maar een rijke toevoeging die ontzaglijke betekenis heeft. De be-
houdenis ligt voortaan in de verbondenheid met Christus: “Jezus ... Door nie-
mand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die
de mens redding biedt” (Hand 4:12). "“We weten ook dat de Zoon van God geko-
men is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen” (1 Joh 5:20).

God heeft ervoor gezorgd dat Zijn openbaring, eerst door Zijn profeten in Israél
en daarna door Zijn Zoon op aarde en de door Hem gekozen apostelen, bewaard
en verspreid is. Jezus’ woorden: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de ge-
hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis” (Mat 24:14 NBG’'51) zijn in ver-



vulling gegaan. Ook wij worden geconfronteerd met Gods eis: “God dan verkon-
digt ... nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren” (Hand 17:30 HSV).
Er zijn in de tegenwoordige wereld tekenen genoeg dat de oordeelsdag spoedig
zal aanbreken. Daarom is het dringender dan ooit gebruik te maken van de gele-
genheid u voor te bereiden op uw eigen ontmoeting met Christus. Want u hebt
kennis van het Evangelie, en zult beoordeeld worden naar wat u daarmee in uw
leven heeft gedaan.



Bijlage
De sjaliach

De schrijver van de Hebreeénbrief zei, in een vergelijking met Mozes: “U allen,
heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aan-
dacht op Jezus, de Apostel en Hogepriester van het geloof dat wij belijden, die
trouw is aan Wie Hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak
trouw vervulde” (Heb 3:1). Wat bedoelde hij met deze beschrijving ‘Apostel’?

De meeste commentaren wijzen erop dat het woord ‘apostel’ in het Nieuwe Tes-
tament niet aansluit bij het gebruik in de Griekse wereld. In zijn bekende boek
‘Bijbelse woorden en hun geheimen’ schrijft F.J. Pop “Het Griekse woord aposto-
los is afgeleid van het werkwoord apostello. Het betekent letterlijk:
‘vitgezondene’. De Griek verstond onder een apostel echter heel iets anders dan
wij”. Pop gaat verder met uit te leggen dat het gebruik gezien moet worden in
het licht van het gebruik in het Jodendom, als vertaling van het Hebreeuwse
sjaliach. Dat is ook een heel redelijke conclusie. Maar wat verstond de Jood dan
onder een sjaliach?

Het begrip sjaliach

De sjaliach was iemand die een ander in juridische zin volledig vertegenwoordig-
de, en volmacht had namens die ander te handelen. Dat ging zo ver dat de
sjaliach behandeld diende te worden alsof de zender zelf voor je stond. Dat kon
een eervolle ontvangst betekenen, maar ook klappen en smaad. Tegelijkertijd
was de zender volledig gebonden aan de handelingen en toezeggingen van de
gezondene (de sjaliach). In de Joodse Misjna (vastlegging van overleveringen)
wordt gezegd dat “degene die door een mens gezonden wordt is als die mens
zelf”. De bevoegdheden van een sjaliach gingen vrij ver. Je kon je door middel
van een sjaliach verloven met een meisje, maar ook scheiden van een vrouw. De
Wet schreef voor dat iedere man driemaal per jaar tijdens de feesten naar de
Tempel moest gaan, om daar een offer te brengen. Maar met de vindingrijkheid
van de rabbijnen om de Wet ‘praktisch te maken’, was besloten dat als iemand in
het buitenland woonde, en dus moeilijk zo vaak naar Jeruzalem kon gaan, hij ook
een sjaliach kon aanwijzen die namens hem een offer bracht; en dan was het als-
of die persoon zelf in Jeruzalem was gewest. Maar omgekeerd kon de Joodse
Raad (het Sanhedrin) ook een sjaliach aanwijzen, die namens hen sprak tot Joden
in het buitenland, en daarmee het gezag had om iemand uit de synagoge te zet-
ten of erger. Het is aannemelijk dat toen Paulus véor zijn bekering met brieven



naar Damascus ging, hij aangewezen was als sjaliach van het Sanhedrin om Chris-
tenen op te pakken (Handelingen g9:2).

Het zelfstandig naamwoord sjaliach komt niet voor in het Oude Testament; wel
vaak het ermee verbonden werkwoord. We zien echter wel de sjaliach figuur in
de praktijk. Toen Abraham een vrouw zocht voor zijn beloofde zoon Isaak, stuur-
de hij zijn knecht (Genesis 24), en liet hem eerst zweren dat hij een goede keuze
zou maken. De juiste keuze was voor Abraham essentieel. De knecht moest kie-
zen, en zijn keuze zou definitief zijn, geen voorselectie. Mogelijk is dit voorval de
oorsprong van de sjaliach. We zien later dat David zijn knechten naar Nabal
stuurde (1 Samuél 25). Zij spraken tot Nabal “uit Davids naam"”. Toen ze vervol-
gens weggestuurd werden, was dat een belediging van David zelf. Dat zien we
ook waar David ‘afgezanten’ (2 Samuél 10) stuurde naar de koning van de Am-
monieten, die hen smadelijk behandelde.

De eigenschappen die we van een sjaliach kennen zijn de volgende:

e Hetis geen titel of ambt, maar een taak of functie, iemand is sjaliach voor de
tijd die nodig is om de opdracht te volbrengen.

e Zender en sjaliach hebben hetzelfde doel, waarbij de sjaliach zijn uiterste best
doet in het belang van zijn zender te handelen.

e De sjaliach onderdrukt niet zijn eigen persoonlijkheid. Integendeel, hij ge-
bruikt zijn eigen verstand, heeft zijn persoonlijke talenten en aanpak, om te
bereiken wat zijn zender wil. De sjaliach vormt daarmee een aanvulling op wat
de zender kan. Hierdoor kan de zender soms meer bereiken dan waar hij zelf
toe in staat zou zijn.

o Alles wat de sjaliach doet of zegt is juridisch bindend voor de zender. De zen-
der is dus ook verantwoordelijk.

o De sjaliach legt achteraf wel verantwoording af aan de zender over hoe hij de
opdracht heeft vitgevoerd.

o De sjaliach ontvangt dezelfde eer (of smaad) die zijn zender ten deel gevallen
zou zijn. Hij wordt niet behandeld als ‘knecht van...".

e Wat de sjaliach bereikt wordt niet toegeschreven aan hemzelf, maar aan zijn
zender.

o De sjaliach kan op zijn beurt ook een sjaliach aanwijzen om een deeltaak te
volbrengen (zoals een aannemer in de bouw onderaannemers heeft).

De twaalf tijdelijke sjaliachim

Voordat we kijken naar Jezus als sjaliach, zullen we eerst een ander concreet ge-
val bekijken. Een sjaliach kon op zijn beurt ook een sjaliach aanwijzen om een
deeltaak te volbrengen. Dat zien we bijvoorbeeld in Marcus 6. Jezus “riep de
twaalven tot zich en begon hen uit te zenden (apostello)”. In de volgende verzen



lezen we een nauwkeurig opdrachtformulering, en bovendien dat Jezus hen
‘macht’ gaf over de onreine geesten. Deze vertaling geeft mogelijk de verkeerde
indruk. Hier wordt niet het woord voor fysieke macht (dynamis) gebruikt, maar
een woord dat juridische macht aangeeft (exousia) (zie, bijvoorbeeld, Marcus
10:42 “dat hun leiders hun macht misbruiken” of 11:28 “Wie heeft u het recht ge-
geven om zo te handelen?”). Daarom is ook de vertaling ‘gezag’ beter. Zij hadden
(voor deze opdracht) het gezag waarmee ook Jezus optrad om te genezen. Jezus
gaf hen gezag om namens Hem te genezen, zoals de zender altijd een bepaald
gezag aan de sjaliach gaf. Hetzelfde zien we in de gelijkenis van de tien ponden in
Lukas 19. De heer geeft zijn dienaar ‘gezag’ over tien steden. De HSV zegt dat hij
hen machthebbers maakt, maar hier staat in het Grieks weer exousia, zodat
‘gezag’ de juiste vertaling is (zie NBG'51). In de parallel geeft Jezus straks zijn
door God gegeven macht niet aan zijn dienaren, maar besturen zij op zijn gezag.

Later in hoofdstuk 6 van Markus lezen we dat de twaalf terugkeerden toen zij
hun opdracht hadden uitgevoerd: "De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en
vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwe-
zen hadden” (vs. 30). Hier, de enige plaats in Markus, worden de twaalf
‘apostelen’ genoemd, omdat zij hier als sjaliachim waren opgetreden. Tevens
zien we dat ze verantwoording aflegden over hoe zij de opgedragen taak uitge-
voerd hadden. Als we dit nu vergelijken met de punten die hierboven staan, over
de eigenschappen van een sjaliach, dan zien we dat dit een goed voorbeeld is om
te begrijpen hoe het werkte. Daarna werden zij (in Marcus) weer discipelen, tot-
dat Jezus hen na zijn opstanding een nieuwe taak gaf. In dat verband zei Hij, na-
dat Petrus had beleden Jezus te beschouwen als “de Christus, de Zoon van de
levende God” (Mat 16:16), tot hen: “lk zal je de sleutels van het Koninkrijk van de
hemel geven; en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bin-
dend zijn; en wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden
zijn” (vs. 19). Dit is een duidelijke verwijzing naar hun rol als sjaliachim.

Jezus, de Sjaliach van God

Vooral in het Johannes evangelie zien we dat Jezus vaak de term ‘gezonden’ ge-
bruikte. Hij gaf hiermee aan de Sjaliach van God te zijn. Tot de Joodse leiders zei
Jezus: “Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de
Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Va-
der mij heeft gezonden (apostello) ... en u hebt zijn Woord niet blijvend in u opge-
nomen, want aan Degene die Hij gezonden heeft (apostello), schenkt u geen ge-
loof” (Joh 5:36,38). Jezus gaf aan de Sjaliach van God te zijn, met een door God
gegeven werk of opdracht. Een sjaliach diende men te behandelen als de zender
zelf, en bij het uitzenden van de twaalf zei Jezus: “Wie jullie ontvangt ontvangt
mij, en wie mij ontvangt ontvangt Hem die mij gezonden heeft (apostello)” (Mat



10:40). Daarmee doelde Jezus op God. Door niet in Jezus te geloven, en Hem
zelfs te verwerpen, toonden ze niet in God te geloven en God Zelf te verwerpen.

We zien dat Jezus van zijn Vader een taak kreeg om “te volbrengen”, en in het
Johannes evangelie zien we dat Jezus daar meerdere keren aan refereerde. In de
bovenzaal zei Hij: "1k heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te vol-
brengen dat U mij opgedragen hebt” (17:4). Toen Jezus al uren aan het kruis hing,
lezen we: “Toen wist Jezus dat alles was volbracht” (19:28), om tenslotte uit te
roepen: “Het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest” (19:30). Jezus had
de taak die God hem opgedragen had, waarvoor Hij optrad als Gods Apostel, of
Sjaliach, nu tot een goed einde gebracht. De taak was volbracht.

Het is wel belangrijk steeds te beseffen dat het begrip sjaliach veel verder ging
dan iemand met een opdracht op pad sturen. Jezus vertegenwoordigde werkelijk
God op aarde. Hij voerde, namens God, een taak uit op aarde. Daarnaast krijgen
we in Johannes 17 een unieke inkijk in het gebed tussen Jezus en zijn Vader, de
enige plaats in de Schrift waar we mee kunnen luisteren met zo'n gebed. Wie
vertrouwd is met het begrip sjaliach, herkent hier de verantwoording die Jezus
aflegde aan zijn Vader, een verantwoording achteraf die onderdeel was van de
taak als sjaliach. Jezus sprak ook alsof zijn taak al volbracht was, al moest de ver-
oordeling en kruisdood nog volgen. Waarom bad Jezus hardop, en waarom toen?
Het moest om ook hen die Hij als zijn apostelen (sjaliachim) op pad stuurde, te
laten beseffen welke verantwoording straks van hén gevraagd zou worden. Zelf
is Jezus één met zijn Zender, zoals dat een sjaliach betaamt, “ik en de Vader zijn
één”. Maar datzelfde vroeg Hij ook van zijn apostelen “zodat zij één zijn zoals wij
één zijn” (27:11). En Jezus breidde dit ook uit tot hen die niet aan tafel waren, die
later tot geloof zouden komen: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij
bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij
hebt gezonden (apostello)” (vs. 21). We zien in deze verantwoording ook een
tweede element dat Hij heel belangrijk vindt. Sprekend over zijn discipelen zei
Hij: “"geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan” (vs.
12). Judas had een ander pad gekozen, maar de anderen had Jezus bewaard, on-
danks hun onbegrip en falen. En ook dat is een opdracht voor zijn volgelingen.

De schrijver aan de Hebreeén schreef over “Jezus, de Apostel en Hogepriester
van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan Wie Hem heeft aangesteld” (Heb
3:1,2). We zien Jezus die beide taken uitvoeren. Hij heeft, als Apostel, God ge-
openbaard aan de mensen, en tegelijkertijd is Hij, als Hogepriester, de Vertegen-
woordiger van mensen bij God.



